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St. Petrus Parochie,  Snuiverstraat 2, 
1561 HD Krommenie,  075 – 6281208 
Matthé Bruijns, pastor,   
petrusvis@planet.nl 
Website: www.st-petrusparochie.nl 
Twitter: @PetrusKrommenie  
Facebook: @St.Petrusparochie 

 
Spreekuur parochiesecretariaat: 
Donderdag van 09:00 tot 10:00 uur of op 
afspraak. Woensdag niet bereikbaar. 

 
Parochieraad 
Voorzitter: Guusje Verhoeven, 075 – 628 
7818, j.verhoeven44@chello.nl 
Penningmeester: Anne Marie Gorter  
075 – 657 1248, amgorter@hotmail.nl 

 
Bestuur Parochieverband Zaanstreek 
Voorzitter: Deken Floris Bunschoten 
Secretaris: M.J.A. Hijne  
Penningmeester A.J.H. Reijns 
kerkbestuur.pvz@gmail.com 

 
KERKBALANS 
NL42INGB 0001 975 736 
t.n.v. Petrus Parochie Krommenie 
Rekeningnummer voor alle andere zaken: 
NL58INGB 0000 290 073 
t.n.v. Petrus Parochie Krommenie  

 
Pastores in de regio 
M. Bruijns, pastoraal werker 
petrusvis@planet.nl 
075 – 6281208 
F. Bunschoten, deken      075 – 6874385 
J. Hoekstra, diaken    075 – 6160053 
N. Kerssens, kapelaan   06-44206738 

 
De volgende editie van De Rots verschijnt in 
de week van 5 december. U kunt uw 
bijdragen aanleveren tot 21 november. 
Email: redactie.derots@hotmail.com  
 
 
 
 
 

Parochiële Charitas  
IPCI Zaanstreek, lokale werkgroep St. Petrus 
Voorzitter: Frans van Rooij,  
Secretaris: Hans Vrouwe  
Bankrekening: NL79TRIO0198107439  
t.n.v. IPCI Zaanstreek, onder vermelding van 
St. Petrusparochie.  

 
Bij overlijden 
Leden van voormalig Geloof, Hoop en Liefde, 
nu Uitvaartvereniging Associatie kunnen voor 
uitvaart bellen: 0800 -0375.  
Voormalige leden St. Barbara Wormerveer 
kunnen bellen met Memento Mori:  
075–6285149. 

 
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
Voorzitter:  Peter Smit 
Tel.:              075-6282517 
E-mail:         pcs.smit@kpnmail.nl 

 
Vijf minuten na begin van de viering gaan de 
hoofdingangen van de kerk op slot om 
insluiping tegen te gaan. De zijingang, 
bedoeld voor gebruikers van rolstoelen en 
rollators blijft voor laatkomers open. Ook de 
fietsenstalling links naast de kerk is tijdens de 
viering afgesloten. 

 
Ontmoetingspastoraat 
Als parochiegemeenschap leven we graag met 
u mee in lief en leed.  
Als u behoefte heeft aan een bezoek neem 
dan contact op met: Lidy Cool-Meulemans, 
075–6226621 of via het parochiesecretariaat. 
Vanuit Wormerveer kunt U contact opnemen 
met Ria Brusche tel 06–15341829 of Ria 
Butter 075–6218756 

 
Redactieadres De Rots 
Snuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie 
Email: redactie.derots@hotmail.com De 
redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden artikelen te bewerken en/of in te 
korten. Maximale lengte: 500 woorden per 
artikel, en graag zo ‘plat’ mogelijk, dus geen 
cursief, vet, opsommingstekens enz. 
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Pastoraal voorwoord 
 

Een vinger in de klas 
 
Ieder jaar organiseert de Raad van Kerken in 
Krommenie en Assendelft een Kerkenpad 
voor groep 7 van de basisscholen. Ik geef 
voorafgaande aan het bezoek een gastles op 
school. Het zijn altijd bijzondere uren van 
ontmoeting met kinderen die vrij zijn van 
vooroordelen over kerk en godsdienst.  
Ik maak dan een reis met foto’s van ‘Heilige 
Huisjes’ uit de Zaanstreek.  
We reizen via de Sint-Pieter in Rome naar 
Jeruzalem, naar de Klaagmuur, de Gouden 
Koepel moskee en gaan langs de kruisweg 
naar de Heilig Grafkerk. Daar komen we aan 
bij het graf van Jezus op de berg Golgotha. 
‘Denken jullie dat er nog beenderen van Jezus 
daar te vinden zijn?’, vraag ik dan. Vaak is dat 
wel het geval, en als dat niet zo is, dan komt 
dat ‘omdat Jezus vanwege ouderdom tot stof 
uiteen is gevallen’. ‘Dat zou kunnen’, zeg ik 
dan, ‘maar we vinden toch ook botten van 
dinosaurussen van miljoenen jaren geleden’. 
Ook dat is zo. Uiteindelijk komen we uit bij de 
engel die aan de vrouwen vraagt waarom ze 
de Levende bij de doden zoeken. Bij het 
verhaal van Petrus die als eerste het graf 
binnen gaat. En zo reizen we met Petrus via 
Rome weer naar de Petrus in de Zaanstreek 
en al die andere kerken die het verhaal van de 
Levende vertellen en beleven. 
De mooiste vraag die gesteld wordt vind ik 
altijd: ‘en gelooft U zelf?’ Ik heb van mijn 
joodse leraar Jezus geleerd een tegenvraag te 
stellen. ‘En wat denk jij?’ De meerderheid van 
de vraagstellers denkt dat een pastor niet zelf 
gelooft. Maar: ‘Hoe kan je iemand overtuigen 
van iets dat eigenlijk niet voor te stellen is, 
wanneer je zelf er niet in gelooft? Dan zou ik 
toch alleen een toneelspeler zijn’. Maar ik 
voeg er altijd aan toe dat geloven geen zeker 
weten is. Bij geloven hoort ook twijfelen, er  
 

allemaal niet zo zeker van zijn. Niet voor niets 
spreken heel veel heiligen en mystici over ‘de 
nacht’. Een periode van eenzaamheid, 
verlatenheid, Gods verlatenheid zelfs. En zei 
Jezus ook niet op het kruis die oude woorden 
uit dat psalmenboek. ‘Eli, Eli, God mijn God, 
waarom hebt U mij verlaten?’ Dat is ook de 
kracht van de gemeenschap, dat je samen 
probeert te geloven en een weg te zoeken in 
dat wat ten diepste niet te doorgronden is, 
maar waar je op moet vertrouwen. 
Een andere vinger gaat omhoog: ‘Denkt U dat 
er een hemel is?’ 
Ook weer zo’n lastige vraag. Ik hoop dat er 
een plaats is waar al die mensen die op deze 
wereld niet aan leven toekomen geborgen 
zijn. Ikzelf heb het geluk geboren te zijn in een 
tijd die tot nu toe steeds beter werd, met 
liefdevolle ouders en familie. Ik heb kunnen 
studeren, en ik heb een levensinvulling die 
voldoening en bevestiging geeft. Goede 
mensen om mij heen in de parochies, ik mag 
nog steeds gezondheid ervaren. Weinig 
mensen uit de geschiedenis van de mensheid 
hebben zo onbezorgd kunnen leven als mijn 
generatie, in dit deel van de wereld. Wanneer 
dit het leven is voor mij, dan zou dat goed 
zijn. Maar al die arme mensen, de 
vluchtelingen, al die mensen die door ziekte, 
geweld of natuurrampen nooit aan leven zijn 
toegekomen… Voor hen zou er een ruimte in 
plaats en tijd moeten zijn om te mogen leven. 
Gelovige mensen vertellen het verhaal over 
God die juist een oor heeft voor al die 
mensen. Dus: Ja ik wil graag geloven in zo’n 
God die gastvrij is voor die mensen. 
En zo leer ik zelf altijd weer het meest van 
vragen. 
 
Matthé Bruijns, pastor  
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Uit de bestuursvergadering van september 2022 
 
Pastoraal en meer 
Onze nieuwe gezamenlijke website 
katholiekzaanstreek.nl is actief. Er wordt 
gewerkt aan het beter leesbaar maken van 
het vieringenschema.  
 

Nog niet alle parochies hebben een 
veiligheidscoördinator. Er wordt verder 
gezocht naar personen met affiniteit met 
veiligheid. Dat is overigens een breed, 
uiteenlopend palet. 
 

Tevens wordt nog gezocht naar een 
vertrouwenspersoon voor alle parochies. 
 

De pastores Matthé en Ko krijgen 
complimenten voor het organiseren van drie 
dagen Kerkenpad. 

 
Financiën 
Tijdens de besturendag te Heiloo is uitgebreid 
aandacht besteed aan de zorgelijke financiële 
situatie van de parochies in ons bisdom. Meer 
samenwerkingsverbanden, fusies en 
kerksluitingen worden als onafwendbaar 
gezien.  
 

Daarnaast zijn er zorgen over de 
energierekeningen van de parochies. 
 

Namens het bestuur, 
 
Marga Breed   

 

Diaconaal weekend 12-13 november. 
 
Uw PCI (Parochiële Caritas Instelling) probeert 
voortdurend mensen te helpen die een 
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. 
Dat gebeurt onopvallend, maar zo af en toe is 
het nuttig om aan de weg te timmeren en uw 
aandacht te vragen. In het hele bisdom staat 
het weekend van 12 en 13 november daarom 
in het teken van diaconie:  met steun van alle 
parochianen zorgen dat er hulp komt waar 
dat hard nodig is.  
In de Zaanstreek hebben we dit jaar gekozen 
voor ondersteuning van de Voedselbank. Alles 
wordt duurder en dat brengt steeds meer 
mensen in de problemen, ze krijgen het niet 
meer rond en moeten een beroep doen op de 
Voedselbank. Daar is de norm om recht te 
hebben op voedselhulp verruimd, dus meer 
mensen krijgen wekelijks een pakket 
levensmiddelen. Er is dus meer vraag, en de 
voorraden slinken snel. Er is extra aanvulling 

nodig om de komende tijd te kunnen blijven 
helpen. 
Daarom vragen we aan iedereen in de 
Zaanstreek om op 12 en 13 november 
levensmiddelen mee te nemen naar de 
viering. Dan helpen we de Voedselbank om de 
voorraad aan te vullen en vooruit te kunnen. 
Het gaat om houdbare levensmiddelen zoals 
rijst, pasta, pastasaus, conserven, koffie, thee. 
Een week voor dit weekend zullen we u 
informeren over waar op dat ogenblik de 
grootste behoefte aan is. En mocht het niet 
lukken om wat te gaan kopen dan kunt u een 
financiële bijdrage leveren. Naast de kratten 
om de levensmiddelen in te doen komt een 
schaal te staan. Het geld dat daarin komt gaat 
ook rechtstreeks naar de Voedselbank. We 
rekenen weer op uw hulp! 
 
Bestuur IPCI Zaanstreek.  
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FILMAVOND: The letter- A message for our earth van Paus Franciscus 
 
Paus Franciscus heeft een film gemaakt, 
waarin hij zelf ook een belangrijke rol speelt. 
In de film wordt het verhaal dat de paus wil 
vertellen in zijn boek Laudato Si’ in beelden 
weergegeven. Zo wil de paus meer mensen 
wereldwijd bereiken met zijn belangrijke 
boodschap: De zorg voor de aarde en voor 
elkaar ligt in onze handen! 
 
Wanneer: Dinsdag 8 november, 19.30 – 
21.30u 
Waar: Bovenzaal Jozefkerk, veldbloemenweg 
2, 1508 WV Zaandam 
 
Deelname is gratis. Graag even aanmelden 
i.v.m. koffie en thee door mail te sturen naar 
diakenjeroen@kpnmail.nl. Bijdrage voor de 
parochie wordt op prijs gesteld. De film duurt 
1 uur en 20 minuten. Nadien praten we kort 
even door over wat we hebben gezien. 

Over de film: 
Het verhaal uit Laudato Si’ wordt in de film 
vertelt vanuit het gezichtspunt van vijf 
mensen die persoonlijk geraakt zijn door de 
klimaatverandering: een stamhoofd uit het 
Braziliaanse Amazonegebied, een jonge 
klimaatvluchteling uit Senegal, een jonge 
milieuactivist uit India en een echtpaar 
milieuwetenschappers uit Hawaï. Allen 
spreken in de documentaire met paus 
Franciscus. Hun gesprekken worden 
afgewisseld met indrukwekkende en niet 
zelden ontroerende beelden die op een groot 
scherm het best tot hun recht komen. Het is 
ook een uitnodiging om samen te hopen dat 
wanneer de mensheid samenkomt er 
verandering mogelijk is. 
 

 
 
 
 
 

TeenSpirit  
 
Onder de noemer TeenSpirit is er iedere 
eerste vrijdag van de maand een bijeenkomst 
voor tieners in de Bonifatiuskerk in Zaandam, 
steeds om 19.30 uur. Dit jaar is het thema: 
‘Pelgrim; samen op reis naar God’. We leren 
meer over ons geloof en we maken ook 
samen plezier. Volgend jaar, van 25 juli tot en 
met 6 augustus worden in Lissabon de 
wereldjongerendagen gehouden, een grote 
bijeenkomst van katholieke jongeren van over 
de hele wereld. Ook daar vertellen we bij 
TeenSpirit meer over.  

Wanneer: 4 november, 2 december, 6 januari, 
3 februari, 3 maart, 31 maart(!), 5 mei, 2 juni 
19.30 uur.  
Waar: Bonifatiuskerk Oostzijde 14 Zaandam.   
 
Je mag altijd een vriend of vriendin 
meenemen naar de avond.  
Tot ziens!  
 
Kapelaan Nico Kerssens, Gary en Samantha 
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Voor jong en oud(er) 

11 november is de dag! 
 

Op 11 november wordt op veel plaatsen, ook 
in de Zaanstreek, Sint Maarten gevierd. 
Kinderen lopen met een brandende lampion 
langs de huizen en winkels en krijgen wat 
lekkers als ze hun Sint Maartenliedje hebben 
gezongen.  
Maarten was een soldaat, die lang geleden op 
een koude winterdag zijn mantel met zijn 
zwaard in tweeën sneed. De ene helft gaf hij 
aan een bedelaar en de andere helft hield hij 
zelf. Hij droomde de volgende nacht dat hij 
Jezus zag, gekleed in die halve mantel van de 
bedelaar. “Je hebt me je mantel gegeven, zei 

Jezus, “Dank je wel.” 
Maarten wilde daarna geen 
soldaat meer zijn, maar 
goede dingen doen voor de 
mensen, en licht in de 
duisternis”. Hij liet zich 
dopen en voortaan was hij 
christen. Hij heeft veel 
mensen geholpen en werd 
ook nog bisschop van Tours 
(dat ligt in Frankrijk). Na zijn dood vertelden 
de mensen veel mooie verhalen over 
Maartens goede daden. Hij werd een heilige. 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

arm lampion rijk 

bedelaar licht sint 

bisschop liedje snoep 

christen maarten soldaat 

delen mantel verhaal 

halve november winter 

koud paard zingen 
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Mededogen 
 
In de zomervakantie besprak ik met een klein 
groepje parochianen het mooie boekje Vrede 
kun je leren. Daarin komt ook het handvest 
voor compassie aan bod dat geschreven is 
naar aanleiding van een lezing van Karen 
Armstrong bij een Ted-conferentie. (Wat zo’n 
conferentie behelst kunt u het beste even 
opzoeken op Wikipedia). De naam Karen 
Armstrong komt u wellicht bekend voor. Zij is 
een van de grootste deskundigen ter wereld 
op het gebied van religie en schreef vele 
boeken over de grote wereldreligies.  
Het handvest voor compassie verscheen in 
2009 en is inmiddels onderschreven door 
miljoenen ondertekenaars. Het leert ons dat 
‘compassie of mededogen ten grondslag ligt 
aan alle religieuze, ethische en spirituele 
tradities.’ ‘Compassie’, zo schrijven de 
opstellers, ‘zou een duidelijke, lichtende en 
dynamische kracht moeten zijn in onze 
wereld.’  
Compassie of mededogen is een net andere 
kijk dan medelijden. Bij medelijden, voor 
zover dat al mogelijk is, stem je jezelf af op 
het lijden van de ander en bevestig je zo ook 
het lijden van de ander en zijn of haar 
slachtoffer zijn. Bij medelijden maak jij jezelf 
gelijk aan de lijdende ander in een poging het 
verdriet te delen. Je gaat mee met de emoties 
van de ander. Daarmee helpen we elkaar niet. 
U kent vast wel iemand die in het lijden blijft 
hangen en die het prettig vindt om steeds in 
het lijden bevestigd te worden als slachtoffer. 
Lijden hoort bij het mensenleven en is vaak 
ook een katalysator voor geestelijke groei, 
maar blijven hangen in lijden is niet goed voor 
een mens. 
Compassie of mededogen is een net andere 
positie. We brengen onszelf niet op gelijk 
niveau met de lijdende ander – gedeelde 
smart is halve smart. Nee, we plaatsen onszelf 
buiten het centrum van onze wereld en 
zetten daar iemand anders neer. Niet langer 
bevestigen we het lijden van de ander, maar 
geven we onszelf, onze aandacht, liefde en 
vrede voor het welzijn van de ander. We 
leven mee zonder op te gaan in de emotie van 

de ander. Of om het te vertellen met de 
woorden van Paulus in zijn tweede brief aan 
de christenen van Korinthe: ‘Geprezen zij de 
God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 
de Vader die zich over ons ontfermt, de God 
die ons altijd troost en ons in al onze ellende 
moed geeft, zodat wij door de troost die 
wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun 
ellende moed kunnen geven.’ Paulus noemt 
het moed geven aan de ander. Dat is zijn of 
haar welzijn verhogen, niet het lijden 
bevestigen. Met mededogen of compassie 
komt het geluk van de ander centraal te staan 
en proberen we door het lijden heen weer 
het licht te laten zien. Het is kracht geven aan 
de gevallene om weer op te staan; om weer 
verder te gaan. ‘En vele scharen kwamen bij 
Hem, die lammen, kreupelen, blinden, 
stommen en vele anderen bij zich hadden, en 
zij legden die aan zijn voeten neer. En Hij 
genas hen’, schrijft Mattheus over Jezus. 
Mededogen, geloof, genezing, een nieuwe 
mens. 
Doordat bij compassie de ander centraal komt 
te staan, anders dan bij medelijden, stijgt 
compassie of mededogen uit boven ons 
egoïsme. En dat maakt dat compassie 
fundament kan worden en zou moeten zijn 
binnen al onze relaties. Met andere woorden: 
God wil dat wij allemaal deel zijn van Zijn hart 
vol mededogen voor de wereld. Compassie 
als fundament voor een eerlijke economie, 
voor een respectvol omgaan met de aarde en 
voor vrede tussen alle mensen en volkeren. Ik 
zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde! 
Leven vanuit compassie. 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
Het handvest voor compassie vindt u hier: 
www.handvestvoorcompassie.nl/handvest/ 
Het boek ‘Vrede kun je leren’ van Thomas 
d'Ansembourg en David Van Reybrouck kan ik 
u van harte aanraden (ISBN 9789023481515). 
Op 8 december is er weer een zoommeeting 
(online) waarin we met elkaar dit boekje 
bespreken. Mail als u interesse heeft om mee 
te doen: diakenjeroen@kpnmail.nl 
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Pleidooi voor een open kerk 

 
Reflectie door diaken Rob Mascini over kerksluitingen 
naar aanleiding van zijn nieuwe boek: 
Nog is het licht in de tempel niet gedoofd. 
 
Zijn we op de goede weg door kerken te 
sluiten? 

Dat is de vraag die 
diaken Mascini zich stelt 
in zijn boek. Gebrek aan 
vermogen, tekort aan 
priesters, te weinig 
kerkgangers, het kan 
zomaar leiden tot de 
gedachte dat minder 
kerkgebouwen de 
oplossing is. Het is in 

ieder geval de weg die katholiek Nederland op 
dit moment wil bewandelen. Onlangs lazen 
we in de krant dat het bisdom Haarlem-
Amsterdam de komende jaren maar liefst 100 
kerken wil sluiten.  
 
De deuren sluiten? 
Rob Mascini meent echter dat kerksluiting 
niet de oplossing is. Hij kan putten uit zijn 
eigen ervaring als diaken in Nederland, maar 
heeft ook kunnen kijken bij vele kerken in het 
buitenland. En onze traditie wijst ook op een 
ander spoor. Diaken Mascini: ‘Ik pleit voor 
een ‘open’ kerk, diaconaal, spiritueel, 
cultureel. Voordat we de deuren sluiten, 
zouden we ze eerst wijd open moeten 
zetten!’ 
 
Kerk als een open huis 
Laten we van de kerk weer een open huis 
maken. Een plek waar mensen uit heel de 
samenleving lief en leed kunnen delen. Een 
plek waar getrouwd, gevierd en gerouwd kan 
worden. De plaats waar de stilte, iets waar de 
moderne mens zoveel behoefte aan heeft, 
opnieuw ontdekt mag worden. Een plek voor 
muziek, feest en ontmoeting met de ander en 
de Ander. 
   
Kom op woensdag 30 november naar de 
Jozefkerk 

We hopen dat u ook komt om over dit actuele 
thema van gedachten te wisselen. Het is fijn 
als u zich opgeeft, dan weten we hoeveel 
mensen er komen en zorgen we dat koffie en 
thee klaarstaan. Dat kan door een mail te 
sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl tot 
maandag 23 november. Maar ook zonder 
opgave bent u van harte welkom. Deelname is 
gratis. Een bijdrage voor de parochie wordt 
gewaardeerd. 
 
Meer informatie? Boek bestellen? 
Voor meer informatie kunt u mailen naar 
Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl 
Het boek Nog is het licht in de tempel niet 
gedoofd kunt u bestellen bij de webwinkel 
van boekscout. Rob Mascini neemt ook 
enkele exemplaren mee die u op deze avond 
kunt aanschaffen. De prijs bedraagt € 20,00.  
 
Wanneer: Woensdag 30 november 20.00 u 
Waar: Bovenzaal Jozefkerk Veldbloemenweg 
2, 1508 WV Zaandam 
Toegang: gratis, bijdrage welkom 
 
Wie is Rob Mascini? 

Rob Mascini is theoloog en 
diaken in de rooms-
katholieke kerk. In 1972 
werd hij als een van de 
eerste pastorale werkers in 
Nederland aangesteld. In 
1980 wijdde Mgr. 
Zwartkruis hem tot 
permanent diaken. Hij 
werkte in de parochies van 

Spanbroek, Bussum, Den Helder, Uithoorn, De 
Kwakel en Nes aan de Amstel. Gedurende 
vijftien jaar was hij geestelijk verzorger in 
ziekenhuizen in Den Helder, Haarlem en 
Heemstede. Na zijn pensioen is hij nog volop 
actief in de parochie van Hoofddorp, en in 
diverse kerken in het bisdom Haarlem-
Amsterdam. Vanaf 1982 tot 2010 was hij lid 

‘Een boeiend verhaal dat mij 
met andere ogen heeft doen 
kijken naar ons kerkgebouw!’ 

(Reactie deelnemer uit De Kwakel) 

 

https://mandrillapp.com/track/click/31013829/www.boekscout.nl?p=eyJzIjoidV9xVlI4WlF3c0s5NkVxWkx0Vmo2WVFkSkNzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEzNTg5JnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTEzNTg5JnV0bV9jb250ZW50PUF1dGV1cnNmb3RvXCIsXCJpZFwiOlwiYTY2ZDY5NGU3MDhlNGJiOWE2OTFhYmJlNGQ2ODYyYmRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkNDVmNjBiMWFiM2I0NTRjZjVhZTVlMWZiYTAwNTE3ZDViZDJjYTI5XCJdfSJ9


 7 

en later ook president van het Internationaal 
Diaconaal Centrum. Voor deze functie mocht 
hij, in nauw contact met het Vaticaan, niet 
alleen de diaconie van de katholieke en de 

protestantse kerken bestuderen maar kon hij 
ook vele reizen maken door de wereld.  
 
 

 

In het spoor van Titus Brandsma en Odulphus 
 
Met maar liefst 175 mensen uit de Zaanstreek 
zijn we, verdeeld over drie dagen, op 
Kerkenpad en Bedevaart geweest naar 
Bolsward en Bakhuizen Niet voor het eerst 
kwamen we de heilige Titus Brandsma tegen. 
In de afgelopen twintig jaren hebben we hem 
op diverse plaatsen ontmoet: in Boxmeer, 
Nijmegen en kamp Amersfoort.  
Maar ook in vele kerken van ons land wordt 
de gedachtenis aan hem levend gehouden.  
Zijn geboorteplaats was dit jaar ons eerste 
reisdoel.  
In Bolsward kwamen we samen rond zijn 
gedachteniskapel en het nieuwe museum De 
Tiid (De Tijd). Daar is een indrukwekkende 
tijdlijn samengesteld over zijn actieve leven 
met voorwerpen die hij in zijn leven heeft 
aangeraakt: zijn vulpen, schrijfmachine, 
schoenen, jas en zijn opgezette kanarie (!).  
Een rondwandeling door het pittoreske 
Bolsward voerde ons langs de Broerekerk die 
in de jaren tachtig bij een brand haar dak 
verloor. Na jaren van regendrup is er een 
glazen dak op geplaatst zodat de kerk 
gebruikt kan worden als overdekt plein, voor 
concerten, tentoonstellingen en zelfs 
huwelijksceremonies en recepties.  
De Martinikerk heeft nog wel een dak en een 
kerkfunctie. De koorbanken met prachtig 
houtsnijwerk tonen de lange staat van dienst 
van dit kerkgebouw. Op twee dagen hadden 
we het geluk en genoegen dat het imposante 
orgel werd bespeeld.  
De wandeling voerde langs de grachten terug 
naar de Franciscuskerk van de Heilige Titus 
Brandsma parochie waar we gastvrij werden 
onthaald en ons broodje konden eten. 

 
Met de vele informatie die we hebben over 
Titus en de voorwerpen gingen we daarna in 
het voetspoor van Odulphus. Over hem is veel 
minder bekend en nog minder bewaard 
gebleven. Hij leefde rond 800 en werd door 
de bisschop van Utrecht naar de Friezen 
gestuurd om daar te prediken en met name 
het geloofsvraagstuk van de Drie-eenheid te 
bewaren. Jezus was niet alleen een goed 
mens. God was en is zo in hem bezig dat hij 
ook Gods zoon is. Gods keuze voor het heil 
van de mensen wordt onvoorwaardelijk in 
hem zichtbaar. Odulphus was liever 
kloosterling gebleven, maar hij werd een 
echte wereldheer met zorg voor armen en 
hen die zijn steun nodig hadden. In Stavoren 
stichtte hij een klooster waarvan de resten in 
de voormalige Zuiderzee liggen. Maar een 
wandeling in de zon, een blik op het Vrouwtje 
van Stavoren en een versnapering maakten 
het ook tot een geslaagde tussenstop.  
Naar het oosten toe begint het land te golven 
en zo reden we Gaasterland binnen, 
restanten van een keileembult uit de IJstijd. In 
Bakhuizen staat de Sint Odulphuskerk en hier 
hielden we onze viering waarin beide heiligen 
en hun inspiratie voor deze tijd centraal 
stonden.  
Na een glas drinken stapten we in de bus voor 
een gevarieerd dinerbuffet in een motel in de 
Wieringermeer.  
Na een geslaagde dag in het voetspoor van 
Titus Brandsma en Odulphus keerden we in 
de avondschemer weer terug in de Zaantreek. 
Graag tot een volgend jaar. 
 
Matthé Bruijns en Ko Schuurmans 
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Wat verwachten wij van een viering? 
 
‘Een snelle mis en een korte preek!’, zei een 
kerkmeester tegen de pas gewijde kapelaan 
Jan Broersen, onze in het voorjaar overleden 
goede herder, toen hij in 1957 in 
Heerhugowaard arriveerde. Die tijd ligt – 
gelukkig! – ver achter ons. Maar wat 
verwachten wij van een viering? In Amerika 
hebben ze het onderzocht. Vele katholieken 
werden ondervraagd. Het overweldigende 
resultaat luidde: naast de ontmoeting met 
God willen we enthousiast met elkaar zingen, 
een inspirerende preek beluisteren en gezellig 
samen koffie/ theedrinken na de viering. 
We lopen de antwoorden langs. Allereerst het 
enthousiast mee kunnen zingen. Daar 
ontbreekt het nogal eens aan. Je gaat naar de 
kerk en te vaak moet je constateren dat je bij 
een concert verzeild geraakt bent, want je 
kunt niet meezingen. Gek toch, want in 1974 
verscheen het Vaticaanse document Musicam 
Sacram, waarin als uitwerking van het 
Tweede Vaticaans concilie ons wordt verteld 
wat de taak van een koor is. Het document 
stelt: het koor dient samen met de 
gemeenschap te zingen. Als dat niet kan dient 
het in afwisseling met de gemeenschap te 
zingen. Mocht dat helaas ook niet mogelijk 
zijn dan kan het koor in plaats van de 
gemeenschap zingen. Ik moet helaas 
constateren dat nogal wat koren op voorhand 
uitgaan van de laatste aanbeveling. Jammer. 
Dan de preek. De gelovigen verwachten een 
inspirerend verkondiging. Al jaren preek ik. 
Zijn mijn preken altijd inspirerend? Ik hoop 
het, maar of het zo is? Ik denk van niet. Ook al 
doe je nog zo je best en kost het je keer op 
keer vele uren van bloed, zweet en tranen. 
Maar inspirerende preken: daar hebben de 
kerkgangers wel recht op! Een preek moet 
geen saaie navertelling zijn van de reeds 
gehoorde Bijbelteksten. De kerkgangers 
moeten kunnen zeggen: dat verhaal van 
Jezus, van de profeten, van de aartsvaders en 
noem maar op gaat ook over mij! Ik doe mee 
in het verhaal! Daar kan ik wat mee voor mijn 
leven van alledag!  

De wens van de Amerikaanse katholieken en 
natuurlijk ook van ons is een oproep aan 
iedereen die voorgaat in de verkondiging om 
zijn/ haar stinkende best te doen om de 
Schrift zo uit te leggen dat het belang ervan 
duidelijk wordt voor alle toehoorders, voor 
hun dagelijks leven. Om de moed erin te 
houden. Om te blijven werken aan vrede en 
gerechtigheid. Om elkaar nabij te zijn. Lukt 
dat altijd? Ik denk het niet. Af en toe zie ik 
iemand tijdens mijn preek indutten, maar ook 
krijg je te horen: daar kan ik weer wat mee! 
Kortom: we moeten ons best blijven doen! 
Tenslotte de samenkomst na de viering. Ik 
noem het al jaren ons achtste sacrament. 
Koffie/ theedrinken na de viering is zo 
belangrijk! Je kunt napraten over de viering. 
Mopperen over de niet mee te zingen 
liederen of over de enthousiaste koorzang. 
Napraten over de veel te lange, onduidelijke 
of juist inspirerende preek. Maar je kunt ook 
vragen: hoe is het met het onderzoek in het 
ziekenhuis afgelopen dat je deze week moest 
ondergaan? Of: red je het een beetje nu je 
liefste lief er niet meer is? Of: ga je ook mee 
met kerkenpad? Nee? Kom op zeg, meegaan 
hoor, het is hartstikke leuk en interessant en 
je rollator is geen enkel probleem!  
De plek voor het achtste sacrament moet 
goed bereikbaar zijn en aansluiten bij de 
vierruimte. In de ontmoetingsruimte dus of 
als die er niet is achterin de kerk. Is dat een 
ontheiliging van de ruimte? Natuurlijk niet. 
Jezus op het hoogaltaar ziet het met veel 
plezier gebeuren. Zo hoort Hij nog eens wat 
en constateert Hij dat de interesse en 
belangstelling voor elkaar nu precies dat is 
wat Hij in zijn evangelie preekt. Het achtste 
sacrament: een beledigende opmerking? 
Welnee, de heilige Thomas van Aquino uit de 
middeleeuwen kende wel een paar honderd 
sacramenten! 
    
Ko Schuurmans, pastor
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 De vieringen in Regio Zaanstreek noord  
 

 H.H. Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
 
Krommenie 

H. Maria Magdalena 
Wormer 

H. Jozef 
 
Zaandam 

Za 22 okt 
 

 Woord&Comm  
S. Baars 
Samenzang 

  

Zo 23 okt 
30e zondag dhj 

Woord&Comm 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord&Comm  
S. Baars 
Rotsvast 

Woord&Comm 
T. Molenaar 
Herfstkoor 

DOP 
Con Brio 

Za 29 okt  Allerheiligen 
Woord&Comm  
M. Bruijns 
Samenzang 

  

Zo 30 okt 
31e zondag dhj 

Woord&Comm 
A. Dijkers 
Allerheiligen en 
Allerzielen 
Marbosko 

Allerheiligen 
Woord&Comm  
M. Bruijns 
Inloopkoor 

DOP 
Koor All Ages 

Woord&Comm 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Wo 2 nov 
Allerzielen  

Geen viering 19:30 uur 
Allerzielenviering M. 
Bruijns 
Rouwkoor 

19.30 uur 
Allerzielenviering 
R. Casalod 
M.M. koor 

Geen viering 

Za 5 nov  Woord&Comm  
M. Bruijns 
Samenzang 

  

Zo 6 nov 
32e zondag dhj 

Woord&Comm 
M. Bruijns 
Marbosko 

Woord&Comm  
T. Molenaar 
St. Caecilia 
Kinderwoorddienst 

DOP 
Caeciliakoor 

Woord&Comm 
S. Baars 
Gemengd Koor 

Za 12 nov  Woord&Comm  
M. Bruijns 
Samenzang 

  

Zo 13 nov 
33e zondag dhj 

Woord&Comm 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord&Comm  
K. Schuurmans 
Rotsvast 

Woord&Comm  
R. Casalod 
Koor All Ages 

Woord&Comm 
M. Bruins 
Gemengd Koor 

Za 19 nov  Woord&Comm  
M. Bruijns 
Samenzang 

  

Zo 20 nov 
Christus 
Koning 

Woord&Comm 
T. Molenaar 
Marbosko 

Woord&Comm  
M. Bruijns 
St. Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord&Comm 
Diaconale 
zondag 
J. Hoekstra 
Gemengd Koor 
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 H.H. Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
 
Krommenie 

H. Maria 
Magdalena 
Wormer 

H. Jozef 
 
Zaandam 

Za 26 nov  Eucharistie 
Pater G. Noom 
Samenzang 

  

Zo 27 nov 
1e Advent 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Woord&Comm  
M. Bruijns 
Rotsvast 
Kinderwoorddienst 

Oecumenische 
viering  
Diverse 
voorgangers 
Caeciliakoor 

Woord&Comm 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Za 3 dec  Eucharistie 
Pater. G. Noom 
Samenzang 

  

Zo 4 dec 
2e Advent 

Woord&Comm 
M. Bruijns 
samenzang 

Eucharistie 
Pater. G. Noom 
St. Caecilia 

DOP 
Koor All Ages 

Woord&Comm 
J. Hoekstra 
Con Brio 

Za 10 dec  Eucharistie 
Pater. G. Noom 
Rotsvast 

  

Zo 11 dec 
3e Advent 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Woord&Comm  
S. Baars 
Samenzang 
Kinderwoorddienst 

Woord&Comm 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

DOP 
Gemengd Koor 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders 
aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen, zondag dhj = zondag door het jaar  

 
Allerzielen 
 
In gedachten verzonken staan we bij de 
grafstenen, 
van onze geliefden. 
Herinneren en eren we hun, 
Met bloemen en kaarsen, 
denken we met weemoed terug 
aan voorbije tijden, 
aan een leven waarin wij samen, 
het geluk en 
verdriet met 
elkander deelden. 
           
 
 
 
 
 

 
 
Maar ook staan we stil 
bij het feit dat alles sterfelijk is 
zo ook het menselijk leven 
en dat alleen de herinnering 
aan het verleden 
het enige is 
dat ons nu nog rest en bind. 
 
En deze onsterfelijke herinneringen 
aan onze liefde en verbondenheid 
zullen, zelfs nu 
de dood ons van elkander gescheiden heeft 
voor altijd  
in onze harten aanwezig blijven. 
 
Mario Odekerken 
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     Kerktijden Petrus Parochie 

 

   30e zondag door het jaar  

Donderdag 20 okt 14:45 Oecumenische dienst in Rosariumhorst 
   Verzorgd door de Oud-Katholieke parochie 

Zaterdag 22 okt 19:00 Woord- en Communieviering met samenzang 
   Voorganger: Pastor S. Baars  

Zondag 23 okt 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor S. Baars  
     

   Allerheiligen  
Donderdag 27 okt 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Vrijdag 28 okt 15:00 Woord- en Communieviering in de Acht Staten 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Zaterdag 29 okt 19:00 Woord- en Communieviering met samenzang 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 30 okt 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. inloopkoor 
Mensen met een verstandelijke beperking zijn 
onze gasten. 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   Gedachtenis van de overledenen 
Woensdag 2 nov 19:30 Allerzielenviering m.m.v. het Rouwkoor 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   32e zondag door het jaar  

Donderdag 3 nov 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 5 nov 19:00 Woord- en Communieviering met samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 6 nov 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor T. Molenaar 
Er is Kinderwoorddienst 

     

   33e zondag door het jaar  
Donderdag 10 nov 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Vrijdag 11 nov 15:00 Oecumenische dienst in de Acht Staten 
   verzorgd door de PKN 

Zaterdag 12 nov 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 13 nov 10:00 Woord- en Communieviering met samenzang 

   Voorganger: Pastor K. Schuurmans 
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   Feest van Christus Koning  

Donderdag 17 nov 14:45 Oecumenische dienst in Rosariumhorst  
   Verzorgd door de PKN 

Zaterdag 19 nov 19:00 Woord- en Communieviering met samenzang 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Zondag 20 nov 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
     

   1e zondag van de Advent  
Donderdag 24 nov 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Vrijdag 25 nov 15:00 Oecumenische viering in de Acht Staten 
   Verzorgd door de Doopsgezinde Gemeente 

Zaterdag 26 nov 19:00 Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 27 nov 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
Doopviering van Marley Groot 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Er is Kinderwoorddienst 

     

   2e zondag van de Advent  
Donderdag 1 dec 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 3 dec 19:00 Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 4 dec 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pater G. Noom 
     

   3e zondag van de Advent  
Donderdag 8 dec 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Vrijdag 9 dec 15:00 Woord- en Communieviering in de Acht Staten 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Zaterdag 10 dec 19:00 Eucharistieviering met samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 11 dec 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor S. Baars 
Er is Kinderwoorddienst 
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GEBEDSINTENTIES 
 

Zaterdag 22 oktober  
Gerard Kerkhoff, Gé Mulder, Gerard en Janet 
Gordijn-Oudejans. 
 
Zondag 23 oktober 
Jos van Gerven, familie Way-Molenaar, Nel 
van Diepen-Noom, Kees Brussel. 
 
Zaterdag 29 oktober  
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het  
55-jarig huwelijksfeest van het bruidspaar  
Henk en Roos Burgman-Schaaper, ouders 
Burgman en Schaaper, René van Werkhoven, 
overleden donateurs van de Stichting Fonds 
Vredenburg. 
 
Zondag 30 oktober 
Frans Heine, Corrie Bentvelzen-Hes, Nico 
Bouwhuis, Willy Kooyman-van Scherpenzeel, 
Corrie Thoolen-Vermast, overleden donateurs 
van de Stichting Fonds Vredenburg. 
 
Woensdag 2 november Allerzielen 
Tiny Petra-Boon, Jan Petra en zonen Theo en 
Adrie, Jan Koning en overleden familieleden, 
Piet van Diepen, Theo Dijkzeul, Henk Elings en 
zoon Roy Elings, Jansje Roet-de Graaf en 
Bobby, Truus Brussel-van ’t Ent, Theodorus en 
Cornelia Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-
Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Piet Boon, Gé 
Mulder, Jan de Graaf en dochter Marjon, 
ouders Nielen, ouders de Graaf, Jan Brusche, 
overleden leden van de voormalige 
uitvaartverenigingen St. Barbara en Geloof, 
Hoop en Liefde, overleden leden van de 
Katholieke Bond van Ouderen. 
 
Zaterdag 5 november 
Ton Joosen, Nico Veenboer, overleden familie 
Bloetjes-Beentjes. 
 
Zondag 6 november 
Jan Koning en overleden familieleden, Jan 
Apeldoorn, Gré Apeldoorn-Kramer en zoon 
Gert, Annie, Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad 
Pollemans en Johanna Pollemans-Verzet, 

Henk Elings en zoon Roy Elings, Jansje Roet-de 
Graaf en Bobby, Wim van der Hoorn en 
familie, Wil Foekema-Bos, Truus Walstra-
Bongers, Anna Maria Kamp-van Vlissingen, 
Siem Breeuwer en Gre Breeuwer-Noom.  
 
Zaterdag 12 november 
Familie Hogenstijn, Cornelia Neeft-Beentjes 
en Cornelis Neeft, Wil Strengman. 
 
Zondag 13 november 
Tiny Petra-Boon, Jan Petra en zonen Theo en 
Adrie, Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Cilia Witlox-Pirovano en Daan 
Witlox, René van Werkhoven, Herman en 
Netty Hendriks-van Dongen, familie Beek-
Dallee, Martin Dekker, Coby Wiltenburg-
Brantjes, Nel Groen-Duinmaijer, Hennie 
Zijlmans. 
 
Zaterdag 19 november 
Rie en Joop van Zutphen-Gijzen, Ria Balloqui-
Klous, Jo Klous-Neele, Albert de Groen, Frans 
Brouwer, Duifje Vrouwe-Bos. 
 
Zondag 20 november 
Gerard Kerkhoff, ouders Kerkhoff, Wiebe 
Dijkstra en overleden familie, Jan Breeuwer, 
Henny Breeuwer-Visser, Harrylall Ramlagan, 
Gerard en Janet Gordijn-Oudejans, Pim 
Gorter, Ad Melsen, Kees Brussel. 
 
Zaterdag 26 november 
Nel van Diepen-Noom, Dik de Jong, Edward 
Rodrigus, Truus Bos-Valkering. 
 
Zondag 27 november 
Frans Heine, Corrie Bentvelzen-Hes, Trien 
Boon-Dekkers en Koos Boon, Janos Luteran, 
Nico Bouwhuis, Willy Kooyman-van 
Scherpenzeel, Corrie Thoolen-Vermast, René 
van Werkhoven. 
 
 
Zaterdag 3 december 
Ton Joosen. 
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Zondag 4 december 
Jan Koning en overleden familieleden, Jan 
Apeldoorn, Gré Apeldoorn-Kramer en zoon 
Gert, Annie, Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad 

Pollemans en Johanna Pollemans-Verzet, 
Henk Elings en zoon Roy Elings, Jansje Roet-de 
Graaf en Bobby, Wil Foekema-Bos, Truus 
Walstra-Bongers, Anna Maria Kamp-van 
Vlissingen, René van Werkhoven.

 

Opgeven Gebedsintenties 
 
Op donderdag 3 november is er van 9.00 tot 
11.00 uur weer gelegenheid om 
gebedsintenties voor het volgende jaar op te 
geven. Ook wanneer er in 2023 iets te vieren 
valt en u daar ook in de parochie aandacht 
aan wilt geven dan is het goed om dat tijdig te 
doen. Het koorrooster en voorgangerrooster 
zit ingewikkeld in elkaar vanwege de 
vervlochtenheid van voorgangers en musici 
door de hele Zaanstreek. Dat vraagt dus om 

tijdige planning. Maar voor de kortere termijn 
kunt U ook altijd een briefje in de brievenbus 
van de pastorie doen, uiterlijk woensdag voor 
de zondag waarvoor de opgave is bedoeld. 
Een e-mail bericht kan ook. En voor acute 
noden of vragen ligt er ook altijd in de kerk 
het schrift waarin U nog een intentie kwijt 
kunt. Wilt U dan wel duidelijk schrijven?  
 

 

 
 
In memoriam 

Timo van der Laan  
Vrijdag 23 september is Timo van der Laan 
overleden in het ZMC. Hij was daar 
opgenomen vanwege benauwdheidsklachten, 
maar niemand had kunnen voorzien dat het 
einde zo snel zou komen. Hij werd geboren op 
de Piet Heinstraat in Wormerveer als jongste 
in een gezin met vijf kinderen. Hij volgde de 
technische school en werd timmerman. 
Vooral in de renovatie werkte hij met veel 
plezier. Velen wisten hem te vinden als er iets 
moest gebeuren. En Timo had een schuur 
waar je terecht kon als je iets nodig had. Hij 
leerde Truus Weel kennen en in september 
1962 trouwden zij elkaar. Het diamanten 
huwelijksfeest werd enkele weken voor zijn 
overlijden nog gevierd. Drie kinderen werden 
er geboren en groeiden op aan de 
Transvaalstraat. Er waren mooie verhalen 
over een fijne jeugd: vader stond altijd klaar, 
ging mee naar sporten, hielp met verbouwen. 
Ook voor de vier kleinkinderen deed hij alles 
en was hij hun supporter. Timo stond bekend 
onder diverse namen, onder andere Thijme. 
Hij voetbalde eerst bij GVO maar bij de 
oprichting van Saenden werd dat zijn club, als 

speler, supporter, maar bovenal als 
medewerker bij allerlei bouw- en 
onderhoudsklussen. Ook als kerk hebben wij 
volop van Thijme’s vakmanschap mogen 
profiteren, dat hij om niet ter beschikking 
stelde. Vele karweien werden er met vele 
anderen geklaard, waaronder de 
totstandkoming van de ontmoetingsruimte 
die het gemeenschapsleven zo bevorderd 
heeft. Hij genoot van vakanties met gezin en 
familie, eerst in Schoorl en Heemskerk, later 
naar verdere landen. Op feesten verzorgde 
Timo ‘stukkies’; hij was normaal gesproken 
rustig van aard, maar in deze rol kwamen vele 
talenten naar voren. Er kwamen ook mindere 
tijden, dat hij voor langere tijd moest worden 
opgenomen. Je kunt beter een keer flink op je 
duim slaan, dan geestelijk te moeten lijden. 
Langzaam gingen de jaren tellen en moest er 
meer voor hem worden gezorgd dan dat hij 
zelf kon zorgen. 
Alles waar je echt van houdt zal je warmte 
blijven geven, ook al is het gebleven, ’t blijft 
altijd een deel van jou, een stukje van je leven.  
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Met zeer velen hebben we hem uitgeleide 
gedaan in de uitvaartdienst waarna zijn 
lichaam is gecremeerd. 
 
Coby Wiltenburg-Brantjes 
Op de Startzondag 25 september 
zong Coby Wiltenburg-Brantjes 
nog mee in het koor Rotsvast. Toen zij ’s 
middags niet bij de barbecue kwam bleek zij 
te zijn overleden op de leeftijd van bijna 81 
jaar. Op 5 oktober 1940 werd zij geboren in 
Wormer. Op de rouwkaart stonden de namen 
van drie levenspartners die zij heeft 
overleefd. Haar eerste man, Simon 
Wiltenburg, overleed bij een tragisch 
bedrijfsongeval. Zij hadden toen een dochter 
en Coby was in verwachting van hun tweede. 
Piet van den Heuvel overleed in 1980 na een 
hartstilstand. Ruim veertig jaar geleden leerde 
zij Martin Dekker kennen en zij beleefden vele 
goede jaren samen in hun huis aan de 
Badhuislaan. Na een tijd van sukkelen met zijn 
heup overleed hij in de zomer van 2020. Coby 
was zeer actief. Met haar grote postuur en 
heldere stem viel zij op. En Coby zei wat ze 

dacht. Ze was betrokken bij de Zonnebloem 
en haar zorgen gingen verder dan alleen 
bezoekjes. Ze beleefde als oma veel plezier 
aan oppassen op de kleinkinderen. Ze 
betekende veel voor hen. En heeft met hen 
zelfs wereldreizen gemaakt, naar Maleisië en 
Curaçao. Ze leerde klaverjassen en had 
diverse clubjes. In de parochie zong ze bij 
Rotsvast en het Rouwkoor en ze hielp met 
zingen en klaarzetten bij de vieringen in de 
Rosariumhorst. Plotseling was ze er niet meer 
en iedereen realiseerde zich de 
betrekkelijkheid van ons bestaan. Degenen die 
ik liefheb verlaat ik om degenen die ik liefhad 
terug te vinden, schreven haar kleinkinderen 
op de rouwkaart. 
 Een enorm koor verzorgde de zang bij haar 
uitvaart met liederen die haar raakten. 
Daarna is haar lichaam gecremeerd.  
 
Matthé Bruijns 
 
 
 
 

 

Bij de vieringen 
 
We gaan de herfstperiode in op weg naar de 
winter. Om mij heen hoor ik allerlei verhalen 
van mensen die het coronavirus weer ergens 
hebben opgevangen. We zijn er dus nog niet 
van af. Hopelijk komen we niet weer in een 
situatie als voorgaande jaren toen vele 
activiteiten en (kerst) vieringen moesten 
worden afgelast. 
Het is goed om de voorzorgsmaatregelen te 
blijven toepassen.  
 
In de liturgie gaan we op weg naar het einde 
van het kerkelijk jaar. De dagen van 
Allerheiligen en Allerzielen markeren ook 
onze eigen vergankelijkheid. Op zondag 30 
oktober zullen mensen met een verstandelijke 
beperking onze gast zijn en in deze viering 
staan we stil bij wat heiligen zijn. Zijn dat 
alleen buitenbeentjes die door een bijna 
buitenaardse leefwijze de hemel zijn 
binnengetreden, of zijn het mensen van vlees 
en bloed die veel van het licht en de liefde die 

zij hebben ontvangen weer doorgeven? Om 
niet direct alles te verklappen, maar ik denk 
het laatste. 
Enkele dagen later is het Allerzielen. Al vele 
jaren een bijzondere avond in de Petruskerk 
door de vele mensen die komen om hun 
geliefde gestorvenen te gedenken. Een avond 
waarbij ieder met reden aanwezig is, omdat 
levenden en overledenen met elkaar in liefde 
verbonden blijven in de kracht van God. Vele 
kaarsjes, allemaal met aandacht aangestoken, 
laten zien dat we elkaar niet zijn vergeten.  
Omdat Kerstmis dit jaar op zondag valt 
hebben we een langere adventstijd. 
Op zondag 20 november sluiten we het 
kerkelijk jaar al af met het feest van Christus 
Koning. Een koning in dienstbaarheid, die de 
slaaf van allen werd met een kruis als zijn 
troon, en doornen vormen zijn kroon. Een 
mislukte koning in de ogen van de wereld, 
maar niet in Gods ogen. De week daarna 
beginnen we dus met de Advent en we 
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openen dan met name het evangelieboek van 
Mattheüs die onze wegwijzer zal zijn in het 
verhaal over Jezus Messias.  
Op de eerste zondag van de Advent, 27 
november, zal Marley Maria Groot worden 
gedoopt. Zij is de dochter van Justin en Saskia 
Groot-Botterweg. 
 
 
 
 

Kinderwoorddienst 
Er is een groep ouders die regelmatig een 
Kinderwoorddienst organiseert. Dat doen zij 
op 6 november als opmaat naar St. Maarten 
en op de zondagen 27 november en 11 
december als voorbereiding op de 
Herdertjesviering op de ochtend van Eerste 
Kerstdag. Heel fijn dat jonge ouders zelf hun 
kinderen verder willen voeren op de weg van 
geloven in een gemeenschap. 
Matthé Bruijns 

 

Fietsenstalling 
 
De Petruskerk is in het bezit van een 
fietsenstalling. Deze gaat tot aan de stichting 
van de huidige kerk terug. Bij de oude kerk 
konden de rijwielen gestald worden bij de 
winkel van Rouwendaal. 
Bij de nieuwe kerk werden er zelfs heipalen 
geslagen voor een huisje waarin de bewaker 
van de fietsenstalling tegen de elementen 
werd beschermd. Dus ook in 1955 was de 
wereld al zo verdorven en doordesemd van 
criminaliteit dat de fietsen bij de kerk niet 
meer veilig waren! 
Enkele jaren geleden is de fundatie 
verwijderd, maar het leek wel een bunker met 
gewapend beton, een hele middag jekkeren! 
In de jaren negentig kwam er een hek waar de 
fietsen tijdens de kerktijd veilig achter gestald 
konden worden. Een jaar of wat geleden zijn 
van de oude fietsenrekken van het gesloopte 
zwembad De Crommenije nieuwe rekken 
gemaakt. 
Sinds de jaren vijftig stonden er ook struiken 
die steeds meer uit de kluiten groeiden en 

lange bloementrossen vormden met 
stuifmeel met daaraan minuscule 
weerhaakjes, die de ogen en de keel deden 
prikkelen. 
De uit Wormerveer afkomstige parochiaan en 
hovenier Rob de Beurs is met zijn schop deze 
tuin aan de noordzijde te lijf gegaan. Hij heeft 
de struiken en hun wortels gerooid en nieuwe 
planten aangebracht die schaduwminnend 
zijn. Planten die uit zullen groeien tot een 
alles bedekkend groen tapijt. Zo gaat de 
noordzij er weer verzorgd uitzien en zijn onze 
fietsers verlost van hinderlijke 
allergieverwekkers. Hein Noom doet de 
zonzijde van de kerk, en de afrikaantjes en 
dahlia’s maken 
daar een 
kleurrijke tuin 
waar veel 
mensen die 
langskomen 
van genieten. 

 

Zaterdagavond 
 
Sinds de jaren zestig kennen we de 
zogenaamde Avondmis op zaterdag en 
zondagavond. 
Deze kon worden ingevoerd omdat het niet 
meer noodzakelijk was om ‘nuchter’ de 
heilige Communie te ontvangen. Heel lange 
tijd was met name de zaterdagavond 
populair. In die tijd werden ook de 
beatmissen en later de vieringen met het 
jongerenkoor gehouden. Zo’n dertig jaar 

geleden waren er van de vele vieringen in 
Krommenie nog twee weekenddiensten 
overgebleven. De bezoekersaantallen lagen in 
die vieringen ongeveer gelijk, omdat met 
name door gezinnen met jongeren de 
zaterdagavond werd bezocht. Maar de 
jongeren werden ouder, ouderen overleden 
of gingen liever naar de zondag. En zo 
verdween in veel parochies de 
zaterdagavondviering.  
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Alweer heel wat jaren geleden gingen we in 
de wintermaanden op zaterdag kerken in de 
ontmoetingsruimte. Het was er warm en 
iedereen zat er dichter bij elkaar dan 
verspreid in de grote kerk. Vorig jaar ging het 
laatste koor dat regelmatig op zaterdag zong, 
Thematisch Koor/ Rotsvast, op de zondag 
zingen. 
Inmiddels zijn we weer verder in de tijd en is 
het aantal kerkgangers, versneld door corona, 
verder afgenomen. Tot op heden is de 

zaterdagavond altijd nog muzikaal ingevuld 
met samenzang of cantors. Maar de balans 
tussen de personele inzet van kosters, 
voorgangers en musici en het aantal 
kerkgangers is nogal eens onevenwichtig. De 
stijgende energieprijzen maken ook een 
kritisch kijken naar het gebruik van de 
kerkelijke ruimtes noodzakelijk. In de 
komende periode gaan we in overleg met de 
verschillende betrokkenen om te zien hoe 
hier mee verder te gaan. 

 

Collectezuil 
 
In onze kerk staat sinds deze zomer een 
collectezuil. Vele mensen maken daar gebruik 
want velen van ons hebben niet meer 
vanzelfsprekend contant geld bij 
zich. Sommigen voelen zich wel wat 
bezwaard (heb ik van horen zeggen) 
om het collectemandje dan maar zo 
voorbij te laten gaan. In kerken waar 
men nog gebruik maakt van een 
collectezak zou je dan kunnen volstaan met 
een knoop erin te doen, maar dat staat 

natuurlijk wel een beetje raar in een open 
mandje. Trouwe lezers van de rubriek ‘Uit het 
Afleesboek’ weten dat pastoor Schmidt zich in 
de jaren vijftig een- en andermaal bekloeg 

over knopen in de collecteschalen, ‘daar kon 
God niet van bestaan’. Maar van een 

bijdrage via de zuil lukt dat prima. Dus laten 
we onze buren met een liefdevolle 
begrijpende blik toelachen wanneer zij het 
mandje aan zich voorbij laten gaan.  
 

 

Parkdienst 
 
Op zondag 18 september zouden we samen 
zijn gekomen in het Agathepark. De 
weersvooruitzichten waren slecht en met 
name de temperatuurdaling leidde ertoe dat 
we enkele dagen van tevoren besloten om uit 
te wijken naar de Petruskerk. Een goede 
keuze want het was buiten nat en fris. ‘We 
zijn de eersten niet’, was het thema. Abraham 
was de centrale figuur die ons een richting 
wees. ‘Waar denkt U aan bij Abraham?’ en je 
had de kans een microfoon onder de neus 
gehouden te krijgen. ‘Vijftig worden, Abraham 
en Sara zien, weten waar je de mosterd haalt, 
maar ook Aartsvader’. Abraham leefde vanuit 
de belofte van een beloofd land en een groot 
nageslacht. Maar het ging heel anders dan hij 
had gehoopt. Er was hongersnood in het land, 
hij moest vluchten, zijn nageslacht liet lang op 

zich wachten. En toen hij stierf moest hij in 
zijn beloofde land een stukje grond kopen om 
zijn vrouw Sara te begraven. En toch bleef hij 
met vallen, maar ook weer opstaan 
vertrouwen op God.  
Anja Geraschenko bedankte de Nederlanders 
voor alle hulp die alle Oekraïense 
vluchtelingen hebben mogen ontvangen. De 
collecte voor hulp aan hen bracht bijna 700 
euro op. 
 
De kinderen kregen de vraag voorgelegd: 
‘waar droom jij van, wat is jouw wens? ’Hun 
antwoorden schreven zij op sterren die ze aan 
de hemel plakten. En zo verscheen er ook een 
ster met: ‘naar de McDonalds gaan’. Dan zijn 
we weer terug in 2022. 
Matthé Bruijns 
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Groet uit Velp 
 
Afgelopen winter verhuisde onze organist 
Frans Joosen onverwacht naar het Brabantse 
Velp. 
Vanwege de gezondheidstoestand van zijn 
vrouw was het beter om in een huis te gaan 
wonen met verzorging. Helaas overleed 
Henny voordat zij zelf van het 
revalidatiecentrum naar Frans kon verhuizen. 
Door de vermaledijde corona en het uitvallen 
van vieringen hebben we Frans nooit meer 
fysiek kunnen bedanken voor zijn jarenlange 
trouwe orgelspel in de Petruskerk op de 
zaterdagavond en in de Martelaren op de 
zondagmorgen. 
Onlangs heb ik hem opgezocht, het was 
‘slechts’ 140 kilometer. In een werkelijk 
prachtige omgeving ligt een voormalig 

klooster van de Jezuïeten, dat als 
opleidingsinstituut werd gebruikt. Pater van 
Kilsdonk en de in Syrië vermoorde pater Frans 
van der Lugt, Huub Oosterhuis en Barnard zijn 
er opgeleid. 
Het gaat Frans met zijn 88 jaar goed. Hij heeft 
een kennissenkring opgebouwd. Zit inmiddels 
in de ‘bewonersraad’, gaat iedere middag 
wandelen met een voormalige Nederlandse 
missionaris uit Ghana en speelt iedere avond 
op zijn orgel dat in de recreatiezaal staat, 
waarbij een andere bewoner inspiratie vindt 
om naast hem te gaan schilderen. Inmiddels 
heeft hij 88 levensjaren volgemaakt. Hij doet 
ons allemaal van harte de groeten. 
 
Matthé Bruijns 

 

Lichtjesavond Krommenie 4 november 2022  
 

Liefde stopt niet waar het leven eindigt 
 
Dit jaar organiseert de Raad van Kerken 
wederom een Lichtjesavond om diegenen te 
herdenken die we verloren zijn.   
Vanwege de goede ervaringen van vorig jaar 
en de onzekerheden over coronamaatregelen 
ziet het programma er dit jaar hetzelfde uit 
als vorig jaar. Dat betekent dat er weer vier 
tijdsblokken zijn waarin steeds 200 mensen 
tegelijk kunnen deelnemen en dat reserveren 
voor een tijdsblok verplicht is. Per blok is het 
programma hetzelfde. Er is een verplichte 
eenrichtingslooproute vanaf het schoolplein 
via de gemeentewerf naar de achterkant van 
de begraafplaats. Toegang via de normale 
ingang van de begraafplaats is niet mogelijk. 
Deelnemers kunnen maximaal 15 minuten 
voor het begin van hun blok aanwezig zijn op 
het schoolplein. Ook in de aula van de school 
geldt eenrichtingverkeer, let u op de bordjes. 
 
Elke groep start gezamenlijk op het 
schoolplein van Basisschool de Hoeksteen aan 
de Serooskerkestraat. U wordt welkom 
geheten door de muziek van Jerney Kate 
Molenaar. 

 
Na woorden van inleiding en troost noemen 
we de namen van onze dierbare overledenen. 
Wilt u een naam laten noemen? Stuur dan 
een mail met duidelijk het gereserveerde 
tijdsblok en de namen van uw dierbare(n) 
naar lichtjesavond@t-mobilethuis.nl . 
Opgeven kan ook in de aula van de Hoeksteen 
vanaf 15 minuten van te voren. 
 
We sluiten op het schoolplein af met een 
sfeervol trompetsignaal.  
 
Daarna volgt de lichtjestocht naar de 
begraafplaats. U kunt daarvoor zelf een kaars 
(met deksel) meenemen, maar u kunt ons ook 
steunen door voor € 2,00 een grafkaars te 
kopen bij binnenkomst.  
Op de begraafplaats kan iedereen zelf een 
plek kiezen voor deze kaarsen. We richten  
sfeervolle herdenkingsplekken in maar u kunt 
uw kaars natuurlijk ook op uw eigen 
familiegraf of bij de urnenwand neerzetten.  
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Na de tocht verlaat iedereen op eigen 
gelegenheid de begraafplaats via de normale 
ingang.  
 

Het programma op een rijtje:  
16.45/17.45/18.45/19.45 uur: 
gelegenheid tot opgeven van namen/ kopen 
grafkaarsen/ ontvangst met muziek van 
Jerney Kate Molenaar. 
 

17.00/18.00/19.00/20.00 uur: 
Woord van welkom en troost. 
 
17.10/18.10/19.10/20.10 uur:  
Voorganger noemt de namen van de 
overledenen met muzikaal intermezzo. 
Trompetsignaal. 
 
17.25/18.25/19.25/20.25 uur:  
Stille tocht naar de begraafplaats en 
gelegenheid tot vrij bezoek aldaar. 
 
18.00/19.00/20.00/21.00 uur: 
Bezoekers verlaten de begraafplaats op eigen 
gelegenheid. 
Reserveren is verplicht en kan vanaf 14 
oktober via de website van de 
St.Petrusparochie www.st-petrusparochie.nl 
of via www.rvkkrommenieassendelft.nl  
Vermeldt ook het tijdsblok waarin u wilt 
deelnemen. 
 
Volg ons ook via Facebook 
@lichtjesavondkrommenie , voor de laatste 
updates. Hier plaatsen we ook berichten als 
het onverwacht niet door kan gaan.  
 
Wilt u helpen deze lichtjesavond tot een 
succes te maken? 
* Vertel iedereen die u kent dat we deze 
mooie avond weer organiseren en dat 
iedereen in Krommenie welkom is, ook al zijn 

ze niet aangesloten bij een kerk of ligt de 
dierbare niet begraven op de begraafplaats.  
* Bewaar lege potjes van Hak, jam, pindakaas 
(geen babyvoeding en kleine potjes) en lever 
ze in bij de kerken in Krommenie.  
 

* Bent u op vrijdagmiddag 4 november vanaf 
13.00 uur vrij en kunt u helpen met het 
klaarzetten en aansteken van de vele potjes? 
Natuurlijk zijn uw kinderen en kleinkinderen 
vanaf 8 jaar ook welkom om te helpen (na 
schooltijd is prima).  
* Maar ook op de avond zelf zijn er vele 
handen nodig. Bij de toegangscontrole, bij het 
aansteken van de grafkaarsen, 
verkeersregelaars.  
 

* Opruimen doen we samen op 
zaterdagochtend 5 november vanaf 09.30 
uur. Vele handen maken werk licht.  
Meldt u aan via lichtjesavond@t-
mobilethuis.nl en dan vertellen we u graag 
wat de bedoeling is. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Elvira Mollee-
Drummen 06-48269444 
 

Oproep aan alle kinderen vanaf 8 jaar 
 
Mis jij ook je overleden opa of oma, tante, 
oom of buurvrouw? Steek je soms een kaarsje 
op om aan hen te denken?  
Op vrijdag 4 november steken we samen een 
kaarsje op voor iedereen die we missen. Jij 
kunt er ook bij zijn. We lopen in een stille 
lichtjestocht naar de begraafplaats. Die is heel 
mooi verlicht met heel veel glazen potjes met 
een waxinelichtje erin. 
Maar we hebben heel veel potjes en kaarsjes 
en aan jou de vraag om ons te helpen deze 
neer te zetten en aan te steken. 
Dat doen we op vrijdagmiddag. Wij zijn er om 
13.00 uur, maar je mag ook komen na school. 
Het zou super zijn als je er bij bent. 

 

Rooster Kerkwerken 
 
maandag 14 november 09:00 uur 
 
 

Coördinator kerkwerken:  
Marie-José Mooij:   
06-37421977 of 075-216059 
Email: mariej.mooij@gmail.com 

mailto:mariej.mooij@gmail.com
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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
 
 

Bingo 
Iedere laatste woensdag van de maand. 
Introducees zijn welkom.   
Wanneer: 26 oktober, 30 november, 28 
december 14.00 uur.  
Waar: Ontmoetingsruimte van de Petruskerk, 
Snuiverstraat.  
Kosten: € 4,- per persoon. 
 
Wandelen 
Woensdag 9 november, bestemming nog niet 
bekend.  

 
Museumbezoek 
28 oktober, 25 november en 30 december. 
Op de rol staan: Het Grote Museum Artis, het 
Marinemuseum en het Catharijneconvent, 
maar een definitieve planning moeten we nog 
maken. Voor december zoekt uw voorzitter 
ook nog naar een tentoonstelling van 
kerststallen of een wandeling.  
 
Voor nadere informatie zie de KBO’er.  
 
Peter Smit

 

66ste Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. 
 
Vele jaren trekken bewoners van Krommenie 
en omstreken jaarlijks naar Heiloo.  
Vroeger op de fiets, met de trein, bij het Putje 
was een halte, met de auto of de bus en 
sommigen gingen zelfs lopend. 
Deze Bedevaart wordt georganiseerd door 
pastor Matthé van de Petrusparochie en de 
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord.  
In de afgelopen twee jaar mochten wij, 
vanwege corona, geen vieringen houden in de 
Genadekapel, de kleine kapel.  
In 2020 mochten er zelfs niet meer dan 
veertig pelgrims in de Bedevaartkapel 
aanwezig zijn. Ook mocht er niet gezongen 
worden. 
De bedevaartgangers stonden toen buiten 
voor de kapel, in een kring om de boom die 
daar staat, en zongen twee Marialiederen. 
Vorig jaar mocht er wel door het koor in de 
grote kapel gezongen worden. 
 
Dit jaar was weer als vanouds. Zestig pelgrims 
waren naar Heiloo gekomen. Op de fiets, met 
de auto en ook met de bus, onder het motto: 
Uw bedevaart naar Heiloo vangt aan in de 
bus. 
Matthé had een mooie inspirerende viering 
voorbereid, met veel aandacht voor Maria, de  
 

 
moeder van Jezus en voor Franciscus van 
Assisi.  
4 oktober, is de feestdag van de heilige 
Franciscus – en niet toevallig ook dierendag.  
Veel parallellen zijn er tussen deze twee 
bijzondere mensen.  
Matthé legde ook relaties met de huidige 
situatie waarin de wereld zich bevindt.  
Als de inwoners van deze aarde het goede 
voorbeeld van Maria en Franciscus zouden 
volgen, dan zou het er veel beter uitzien, voor 
ons, maar zeker ook voor onze kinderen en 
kleinkinderen. 
 
Na deze viering was er in het Oesdom 
gelegenheid om koffie of thee te drinken met 
een plakje cake erbij.  
Ook was het mogelijk om nog rond te kijken in 
het winkeltje en eventueel iets te kopen.  
Tot slot werd er, wederom in de 
Genadekapel, de rozenkrans gebeden, met 
ruimte voor veel intenties van de aanwezigen.  
 
Aan het einde kregen wij veel bedankjes voor 
deze bijzondere middag en de goede 
organisatie.  
Leuk om hieraan mee te mogen werken 
 
Peter Smit.
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Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s kledingactie  
en steun Cordaid Mensen in Nood!  
 
 
Zaterdag 5 november van 10.00 tot 13.00 uur 

 
Ieder najaar organiseert Sam’s Kledingactie 
een aantal speciale landelijke actiedagen, om 
zo extra veel kleding op te kunnen halen voor 
het goede doel.  
Dit jaar is de opbrengst bestemd voor het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit in 
Muramvya, Burundi. 
 
Uw steun is onbetaalbaar 
Investeren in onderwijs is investeren in een 
betere toekomst. Onderwijs is de béste 
manier om mensen uit extreme armoede te 
helpen. Kinderen die onderwijs krijgen, 
kunnen hun eigen leven en dat van hun 
toekomstige kinderen aanzienlijk verbeteren.  
Met uw hulp kunnen we in de 
gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de 
provincie Muramvya ruim 45.000 kinderen 
kwalitatief goed onderwijs bieden en keren 
we het tij voor de toekomst van al deze 
kinderen en hun gezinnen.  
Doet u weer mee? 
We hopen samen met u hiervoor te kunnen 
zorgen. 

Actiedag in Krommenie en Wormerveer 
Op zaterdag 5 november a.s. kunt u in 
Krommenie en Wormerveer kleding en 
schoenen – die u niet meer draagt, maar waar 
iemand anders misschien nog wel blij van 
wordt – inleveren, bij de Sint Petrus Kerk aan 
de Snuiverstraat 2.  
Of in Wormerveer bij het buurtcentrum De 
Lorzie, Marktplein 3, te Wormerveer. 
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en 
knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden 
mogen helaas niet worden aangenomen! 
 
Voor meer informatie over het werk van 
Sam’s Kledingactie, de projecten die zij 
ondersteunen en over wat er wel en niet mag 
worden ingeleverd kunt u terecht op 
www.samskledingactie.nl 
 
Wat: kledinginzameling. 
Wanneer: zaterdag 5 november 10.00-13.00  
Waar: Krommenie: Petruskerk. 
            Wormerveer: De Lorzie.
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De adventsperiode is een tijd van hoop, en 
een mooie gelegenheid om je in te zetten 
voor een goed doel. Solidaridad is enorm 
dankbaar voor de steun van kerken die zij 
ieder jaar in deze periode ontvangt. 
 
Samen strijden voor erkenning 
Meer dan 5100 meter boven zeeniveau, 
tussen harde wind en vallende sneeuw, 
vinden we de pallaqueras. Zij werken in de 
bergen in een ambachtelijke en 
voorouderlijke manier van mijnbouw. 
Het leven van de pallaqueras, voornamelijk 
vrouwen, kent vele uitdagingen, waarvan een 
van de grootste het gebrek aan erkenning is. 
Dat maakt hen kwetsbaar voor uitbuiting en 
zorgt voor een onzeker bestaan. Bijna 70 
procent van de pallaqueras verdient minder 
dan het Peruaanse minimumloon. ‘Er is hier 
geen enkele legale koper, alleen de zwarte 
markt,’ vertelt mijnwerker en activist Julia 
Pomalique. Een schrijnende situatie, waar 
enkele leidende vrouwen zoals Julia samen 
met Solidaridad verandering in willen 
brengen. 
 
Elke ochtend wordt Julia wakker en gaat ze 
naar de bergen voor haar werk als pallaquera. 
Pallaqueo is handmatig selecteren van het 
erts op de hellingen dat dat daar wordt 
neergegooid door de mannelijke mijnwerkers. 
Die mogen wel in de mijnschachten werken, 
terwijl de vrouwen dat niet mogen.  

Over het thema houden we dit jaar in 
samenwerking met de verschillende kerken in 
Krommenie een Solidaridadmaaltijd op 
vrijdagavond 16 december 2022 om 18:00 
uur in de Ontmoetingsruimte 
Het wordt een avond van bezinning, gebeden, 
samenzang, lekker eten en gezelligheid. Het 
wordt een Pot-Luck maaltijd. Dus een maaltijd 
waarbij het aankomt op eerlijk delen. Ieder 
die komt neemt iets lekkers mee voor 2 à 3 
personen. Dit kan van alles zijn.  
 
Maar ziet u echt geen kans om iets mee te 
nemen, schroom dan niet. U bent welkom! Na 
afloop is er een inzameling voor Solidaridad. 
 
Wat: Pot Luck maaltijd voor Solidaridad 
Wanneer: vrijdag 16 december 18.00 uur 
Waar: Ontmoetingsruimte Petruskerk 
Krommenie 
Opgeven: met onderstaand strookje in een 
envelop of via de website, uiterlijk dinsdag 13 
december. 
 
In het weekend van 17 en 18 december wordt 
er een tweede schaalcollecte gehouden en 
ook kunt u kunt Solidaridad tijdens de 
Advents- en Kersttijd steunen door uw 
bijdrage in de tonnen achter in de kerk.  
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgave Potluck maaltijd: 
Naam……………………. 
 
 
 
 
komt met ……personen naar de Pot-Luck maaltijd op 16 december 
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Verbroedering rond Franciscus en Rumi 
 
Een feest van ontmoeting. Zo voelde het in de 
volle kerkruimte met meer dan tweehonderd 
mensen van zeer gemêleerde afkomst aan het 
slot van de Vredesweek. 
Franciscus en Rumi waren tijdgenoten maar 
hebben elkaar nooit in het echt ontmoet. 
Echter, ze waren beiden gegrepen door de 
liefde van God/Allah en daarin hebben ze 
elkaar wel ontmoet. ‘En wij, vanavond hier, 
ontmoeten elkaar in hun spoor in diezelfde 
liefde’ zo sprak predikant Kok Klever. Liefde, 
die klonk ook in de lofzang op God met 33 
namen voor God/Allah, door Franciscus van 
Assisi geïnspireerd op de 99 namen voor Allah 
in de Koran en in het samen zingen van 
‘Laudate omnes gentes’ (Zing en prijs, alle 
volken, God) 
Liefde voelden we ook in de inleiding op Rumi 
met diverse rake citaten. ‘Kwetsbaarheid en 

gebrokenheid bieden licht een kans om bij je 
binnen te komen’ (Zo bekend geworden door 
de zanger Leonard Cohen). Die gebrokenheid 
was voelbaar, want vele van de aanwezigen 
hebben de afgelopen jaren moeten vluchten 
voor de onderdrukking in Turkije, een aantal 
het afgelopen jaar. Ook waren er tekeningen 
uitgestald van kinderen uit de AZC’s, 
tekeningen die je aanspreken en doen 
beseffen dat er veel ‘heel’ gemaakt moet 
worden. Wat is het dan fijn om in zo een 
warme en gastvrije sfeer ontvangen te 
worden, en bij het buffet na afloop zovele 
nieuwe contacten op te doen. 
De taal van de liefde is de stilte, alles dat wij 
daarover spreken is een gebrekkige vertaling 
daarvan. 
 
Kok Klever
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Samen een bakkie doen! 
 
Elke woensdagmorgen kunt u van 10:00 u. tot 
12:00 u. terecht bij één van de kerken in 
Krommenie voor gezelligheid en ontmoeting. 
Dit is een gezamenlijk project van de Raad van 
Kerken en de Zonnebloem. Gewoon voor een 
praatje, een spelletje en een luisterend oor. 
Onderstaand vindt u het rooster voor de 
komende periode. Wij hopen u te begroeten! 

 
 
 

 
 

 
19 okt.. Petruskerk, Snuiverstraat 2 
26 okt.. Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
 2 nov.  Petruskerk, Snuiverstraat 2  
 9 nov. Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46  
16 nov. Petruskerk, Snuiverstraat 2 
23 nov.. Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
30 nov Oud-Katholieke Nicolaaskerk, 

Noorderhoofdstraat 131 
 7 dec.  Petruskerk, Snuiverstraat 2  
 
 

Koffiedrinken "De Nieuwe Steeg".  
 
U bent elke woensdagochtend van 10:00 uur 
tot 13:00 uur van harte welkom om gezellig 
met elkaar koffie te drinken en een praatje 
maken: 

De Nieuwe Steeg’ in de kosterij achter de 
PKN-kerk in Wormerveer 
Wij zien u graag, 
Tine Graas 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1954,  
nummer 67  
24 october 
De collecte welke pastoor heeft mogen 
houden op zondag 26 Sept. in de parochie van 
de H. Maria Magdalena te Wormer ten bate 
van het interieur van onze nieuwe kerk heeft 
opgebracht ƒ 500,-. De predicatie en collecte 
voor hetzelfde doel welke pastoor heeft 
mogen houden in de parochie van de H.H. 
Martelaren van Gorcum te Koog aan de Zaan 
op 17 October heeft opgebracht ƒ 390,-. Het 
spreekt wel vanzelf dat wij de milde gevers 
van beide parochies ten zeerste dankbaar zijn 
en dat wij hen ook in onze gebeden dienen te 
gedenken.  
Zaterdag 30 October in ons Verenigings-
gebouw de eerste avond voor vorming van 
mannelijke en vrouwelijke jeugdleiders en 
jeugdleidsters van onze verschillende 
verenigingen. Spreker is Prof. Eychelshof van 
Hageveld over: ‘De diepere zin van het 
leiderschap’. Als cultureel gedeelte zal 
behandeld worden de opera ‘Paljas’.  
 
31 october 
Zondag 31 October een en twintigste Zondag 
na Pinksteren. Vandaag is het Christus 
Koningfeest. Collecte voor onze eigen 
Jeugdraad. Wij beginnen vandaag met Com-
municeren achteraan. (Goed aansluiten maar 
niet voor uw beurt gaan!). 
Donderdag: Om 8 uur Bezinningsavond in ’t 
Gebouw voor alle mannen en jongemannen 
van 17 jaar af. Spreker is Rector Brans over 
het ‘mandement’.  
 
7 november 
Vrijdag: eerste avond van de Verloofden-
cursus, beginnende om 7.45 uur met een kort 
Lof in de kerk en om 8 uur in het Gebouw.  
 
14 november 
Zaterdag om 7 uur Marialof met Rozenhoedje 
voor de meest verlaten zielen in het vagevuur.  
Vandaag, 14 November, vindt de Bliksem-
loterij plaats ten bate van het interieur van 
onze nieuwe kerk. Het is wel niet nodig deze 
loterij een extra woordje van aanbeveling bij u 

allen mede te geven. Hoe mooier alles wordt, 
des te meer voldoening zult u er binnenkort 
van beleven.  
 
28 november 
Heden speldjesverkoop door de spoor-
mannen van St. Rafaël voor het Mgr. 
Mutsaersoord. 
Brief van de Bisschop: wij gaan over van het 
Dekenaat Beverwijk naar het Dekenaat 
Purmerend. Deze regeling geldt als een 
voorlopige.  
Deze week wordt bij u allen een circulaire 
thuisbezorgd in verband met de plaatsen in 
onze nieuwe kerk. Wilt u deze circulaire 
vooral goed doorlezen en de antwoordstrook 
nauwkeurig invullen. U heeft daar zelf veel 
belang bij. De antwoordstroken moeten 
uiterlijk zaterdag 11 december worden 
terugbezorgd in een bus welke daartoe zal 
geplaatst worden in ons R.K. Verenigings-
gebouw. Ook al wilt u geen vaste plaats 
hebben, dan wordt u toch verzocht om de 
antwoordstrook met uw naam en adres erop 
in de bus in het gebouw te doen.  
 
5 december 
Heden Eucharistische Dag. Van 12 tot 2 uur 
uitstelling van het H. Sacrament. U wordt 
verzocht om vandaag eens extra te willen 
bidden voor de katholieken die onder de 
vervolgingen te lijden hebben. Wegens 
strooiavond is het lof vroeger gesteld en wel 
om 2 uur.  
Woensdag: Feestdag van Maria Onbevlekt 
Ontvangen. ’s Avonds om 9 uur plechtige 
Avondmis. Ook onder deze H. Mis wordt de H. 
Communie uitgereikt. Wil men ’s avonds te 
Communie gaan dan mag men heel die dag 
geen sterke drank gebruiken; mag men de 
laatste drie uur vóór de H. Communie niets 
meer eten en mag men het laatste uur vóór 
de H. Communie niets meer drinken 
(water uitgezonderd).  
 
Samenstelling Corrie van Sijl   
 


