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Pastoraal Voorwoord 

Aandacht als grondhouding  
 

Jezus trok de woestijn in, veertig dagen en 
nachten, om zich te bezinning, om te vasten, 
om de woorden ‘Jij bent mijn geliefde zoon’ 
helemaal tot zich door te laten dringen.  
In de tijd voor Pasen doen wij hetzelfde: 
vasten, bezinnen, stil worden, tot de kern 
gaan. Ons vasten kan op vele manieren; van 
minder of anders eten en drinken tot meer 
oog hebben voor de ander die ons nodig 
heeft. Vasten kan op de manier die bij jou 
past; ieder zijn eigen woestijnervaring. Zo 
bereiden we ons voor op Pasen. Zonder deze 
woestijnervaring wordt het maar moeilijk 
Pasen in ons. Het licht zal wel doorbreken, 
ook in onze duisternis, maar hebben we het 
dan wel door? Is er aandacht voor de bron die 
zich opent in ons en voor ons? Met andere 
woorden: zijn wij nog wel aandachtig? Er met 
heel ons hart bij?   
In onze tijd is er groot gebrek aan aandacht. 
Continue worden we afgeleid van waar we 
onze aandacht op zouden moeten richten. De 
geluidjes van de mobiele telefoon roepen ons 
weg. We laten ons zo graag afleiden door alles 
wat er om ons heen plaatsvindt. Dan weer zijn 
er de afleidende gedachten in ons hoofd: 
gedachten aan wat we nog moeten doen. Of 
we blijven soms ronddolen in ons verleden of 
verdwalen we in zorgen of angsten voor de 
toekomst. Hoe vaak ben jij met jouw geest 
totaal ergens anders dan jouw lichaam is? Kan 
het dan wel echt Pasen zijn? 
Jezus laat ons steeds opnieuw zien dat 
aandacht onze basishouding moet zijn. De 
aandacht van Jezus ging telkens helemaal uit 
naar degenen die zijn aandacht nodig hadden: 
de kwetsbaren, de zieken, de uitgestotenen. 
Vaak neemt Jezus ook iemand apart om hem 
of haar zijn volledige aandacht te geven. Jezus 
maakte zich leeg om zonder oordelen te zien; 
om al zijn aannames en herinneringen niet dat 
wat is te laten vertroebelen. Dan alleen 
kunnen we licht zijn voor de ander. 
Zo mogen wij ook werken aan onze aandacht: 
om er helemaal te zijn voor de mensen die we 
tegenkomen op ons levenspad. Om weer te 
leren luisteren naar een ander en de woorden 

in de stilte van je hart te bewaren. Dat is het 
licht van Pasen werkelijk zichtbaar maken in 
verbondenheid met elkaar. Echte aandacht is 
nodig om de schoonheid van de wereld te 
kunnen zien. Om te zien wat is, zonder de 
automatische oordelen van ons innerlijke ego: 
Het stralend licht van de schepping.  
En om de stem die in ons binnenste spreekt te 
kunnen horen: Want ook wij mogen steeds 
opnieuw horen: ‘Jij bent mijn geliefde 
zoon/dochter!’ Ook in jouw eigen duisternis 
zal Ik het Licht van Pasen doen opgaan. Kom, 
wordt weer één met de Bron van Licht, Leven 
en Liefde. Pasen in je hart. Het prachtige 
gedicht van Hein Stufkens mag daarbij een 
inspiratie zijn: dat wij mogen worden een 
oase van stilte, een tempel van rust, een 
spiegel van Zijn licht. Opdat het Pasen wordt 
en wij één zijn met elkaar en de bron die ons 
verlicht. Ik wens u een Zalig Pasen toe! 

 

  Diaken Jeroen Hoekstra 

Maak mijn hart een oase van stilte, 

maak mijn lichaam een tempel van rust, 

maak mijn geest een onbeschreven blad, 

maak mijn ziel een spiegel van licht. 
 

Maak mijn mond zonder oordeel, 

maak mijn ogen onthecht, 

maak mijn oren tot horen bereid. 

Dat ik leer staan met lege handen. 
 

Dat ik mag aanvaarden wat is, 

mag vertrouwen wat komt, 

mag loslaten wat was, 

op adem mag komen ieder moment. 
 

Alles begrijpend ben ik wijs, 

niets grijpend ben ik liefde, 

niets bezittend ben ik vrij, 

niets waarmakend ben ik waar. 
 

Toon mij het gezicht 

van voor ik begon, maak mij 

één met alles, één met allen, 

één met de Bron. 
    Hein Stufkens 
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Caritas IPCI Zaanstreek verkort Jaaroverzicht 2022 
 

Voor het volledige  
jaaroverzicht verwijzen wij u 
graag naar onze website:  
 
https://katholiekzaanstreek.nl/
over-ons/ipcizaanstreek 

 

Bestuur 
Tot 1 maart bestond het bestuur uit voorzitter 
Frans van Rooij, penningmeester Piet Boon, 
secretaris Gerard Schavemaker en de overige 
vier bestuursleden Riet Hooijschuur, Patricia 
Beenen, Ben van Lammeren en Wim Niekus. 
Laatstgenoemde viertal heeft - zoals beloofd -
de bestuursvergaderingen vanaf 1 maart als 
lokale vrijwilliger bijgewoond. 
 

Vrijwilligers 
Veel van onze werkzaamheden worden 
uitgevoerd door lokale vrijwilligers. Wij zien 
een terugloop, waardoor het werk moet 
worden gedaan door steeds minder handen. 
Ik doe hierbij een oproep aan lezers om zich 
als vrijwilliger aan te melden. Het is 
afwisselend en dankbaar werk. 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten  
Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij ook 
diaken Jeroen Hoekstra aanwezig is. Dit jaar 
kwam het bestuur zesmaal bijeen. De 
vrijwilligersbijeenkomst kwam te vervallen. 
Daarvoor in de plaats werden alle 
Caritasvrijwilligers uit de Zaanstreek 
uitgenodigd om op 17 september 2022 de 
Inspiratiedag Caritas van het Bisdom Haarlem-
Amsterdam bij te wonen. Deze bijeenkomst 
was zeer geslaagd. Fijn dat we elkaar weer 
eens ‘live’ mochten ontmoeten. 
 

Fietsles aan allochtone vrouwen 

Sinds in 2019 bij de Maria Magdalenakerk in 

Wormer een start is gemaakt met wekelijkse 

fietslessen aan allochtone vrouwen (en soms 

ook aan mannen) is er veel animo om hieraan 

mee te doen. Inmiddels komen er ook uit 

Krommenie en Zaandijk fietslessende dames. 

Om dit te kunnen blijven doen, hebben wij 

aan het Wijkteam Krommenie gevraagd om 

een deel van onze taak over te nemen. Ook 

hier kunnen wij extra hulp gebruiken bij het 

fietsles geven en als fietsreparateur. 
 

Hulpvragen 

Vanwege de oorlog in Oekraïne schonken wij 

meer aandacht aan vluchtelingen. Diverse 

cliënten hebben gebruik gemaakt van 

financiële ondersteuning. Diverse activiteiten 

binnen de Zaanse parochies werden 

ondersteund met een financiële bijdrage voor 

in totaal € 8.277,--. Er werd met geld 

bijgedragen aan: jaarbijdrage aan DC De Bron 

en Voedselbank Zaanstreek, 6x een zondagse 

bloemenhulde aan de gevangenen in de 

gevangenis in Zaanstad, fietslesproject in 

Wormer, Stichting Prakkie over, het project 

inpaklijn PCI Polderland en Stichting Manna - 

werkgroep Schermer, SAM’s kledingactie en 

diverse kerstacties. 
 

Diaconale zondag  
De jaarlijkse collecte in de Zaanse R.K. kerken  
tijdens de Diaconale zondag 13 november 
2022 leverde in totaal 40 volle kratten met 
houdbare levensmiddelen op en een bedrag 
van € 1.629,85. Dit geld werd naar boven 
afgerond tot € 2.000,-- en aan de Voedselbank 
Zaanstreek overgemaakt. 
 

Samenwerking 
In Zaanstad en Wormerland wordt nauw 
samengewerkt met de diverse Wijkteams, 
VluchtelingenWerk Zaanstad, Housing First, 
Raad van Kerken Krommenie en de 
gezamenlijke diaconieën van de Christelijke 
kerken in de Zaanstreek. Stichting Present is 
helaas gestopt met haar werkzaamheden. 
 

Overige activiteiten: 
 Wij verzorgen zesmaal per jaar in de 

gevangenis in Zaanstad de bloemenhulde 
tijdens de zondag-diensten. 

 SAM’s Kledingactie kon op 5 november 
2022 weer rekenen op vele trouwe 
vrijwilligers. Er werden vele kilo’s aan 2de 
hands kleding en schoenen ingezameld. 

 Bij de Maria Magdalenakerk in Wormer 
wordt een container beheerd voor 2de 

https://katholiekzaanstreek.nl/
https://katholiekzaanstreek.nl/
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hands kleding van Cordaid - Mensen in 
Nood. 

 Via onze administratie worden de geld-
zaken voor Kotor Varos geregeld. Wij 
handelen de geldstroom af van 
inzamelingsactie(s) vanuit de 
Jozefparochie in Zaandam.  
 

Financiën 
Het rendement op onze rekeningen bij de 
bank was ook in 2022 bijna nihil. De 
energiecrisis en de oorlog in Oekraïne zorgen 
voor grote onrust op de financiële markten. 
Ons vermogen bij het R.K. Beheerfonds van 
het Bisdom kreeg te maken met een 
ongerealiseerd koersverlies van 13,6%. Dit zal 
worden afgeboekt van de bestaande reserve 
voor koersverschillen. Dit zal niet ten koste 
gaan van onze hulp aan onze behoeftige 
medemensen. Wij blijven ons met volle kracht 
voor hen inzetten. 
 

Website 
Het bestuur heeft besloten om onze eigen 
website in 2023 op te heffen. De reden 
hiervan is het onderhoud en de beveiliging 

ervan. Wij hebben ervoor gekozen aan te 
haken bij de nieuwe website voor de 
gezamenlijke Zaanse RK parochies. U kunt IPCI 
Zaanstreek vanaf nu vinden op: 
https://katholiekzaanstreek.nl/over-
ons/ipcizaanstreek/. 
 

Tot slot 
De zorg over de continuïteit van ons bestuur 
voor de nabije toekomst blijft onverminderd. 
Het bestuur en de vele vrijwilligers hebben 
ervoor gezorgd dat IPCI Zaanstreek zich weer 
nuttig en dienstbaar heeft getoond in 
Zaanstad en Wormerland.  
Wij blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
en/of bestuursleden. Wilt u wat voor ons 
doen? Neem dan s.v.p. contact met ons op. 
 
Donatie 
Wilt u ons werk financieel ondersteunen?  
Maak uw gift over op onze bankrekening  
NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaanstreek. 
Hartelijke dank!  
 
Gerard Schavemaker,  
secretaris IPCI Zaanstreek 

 
 

 

Uit de bestuursvergadering van 14 maart 2023 
 

De eerste vergadering van het kerkbestuur 
onder voorzitterschap van deken pastoor 
George Paimpillil werd op een ontspannen 
wijze ingevuld.  
In het pastoresoverleg zal worden besproken 
hoe, waar en wanneer we voortaan de  
vergaderingen van het kerkbestuur  gaan 
houden (datum, aanvangstijd en locatie). 
 

Onder leiding van deken-pastoor George 
Paimpillil zal het gehele pastorale team de 
parochieraden van ons samenwerkings-
verband bezoeken om kennis te maken en te 
kijken wat er in de parochies speelt.

Verder is er ook gesproken over de invulling 
van de installatie plechtigheid op zaterdag- 
middag 18 maart in de Bonifatiuskerk. 
 

Van een aantal leden van het bestuur loopt de 
benoemingstermijn af of is die al afgelopen. Er 
wordt naarstig gezocht naar opvolgers. Aan 
eenieder dan ook de oproep om goed om zich 
heen te kijken naar geschikte kandidaten. Het 
zou goed zijn als er ook wat jonge(re) mensen 
bereid gevonden worden en een goede man-
vrouw verhouding is ook van belang.  
 

Martin Hijne 
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Dank, duizendmaal dank 
 

Het meeleven van zovelen bij 
mijn afscheid was 
overweldigend. Een rijk gevoel 
en het heeft mij diep geraakt. 
Van het mooie bedrag dat in de 

collecteschaal is gedaan, maar ook dat als 
cadeau voor mij is bijeengebracht, vond ik 
dat ik een deel moest besteden aan een 
priesteropleiding in een arm land. Dit heeft 
het kerkbestuur gelukkig ook goed gevonden. 
Dus zo geschiedde. 
Het bladeren in het herinneringsboek dat 
voor mij is samengesteld, maakt me stil en 
heel verlegen. 
In de tussentijd is alweer zo veel gepasseerd. 
Op zaterdag 18 maart heeft de bisschop mijn 
opvolger deken George in een mooie viering 
geïnstalleerd, en samen met pastoor Nico, 
Jeroen en Matthé bevestigd als team voor 
het Zaanse pastoraat. Ik wens hen met z’n 
vieren alle goeds en Gods zegen op hun werk, 
in rijke mate, in broederlijke samenwerking. 
Natuurlijk wens ik pastoor George en pastoor 
Nico intens gelukkige jaren in Zaandam 
respectievelijk Assendelft. Net zo gelukkig als 
ik er ben geweest. 
Zelf werd ik op zondag 12 maart geïnstalleerd 
in de Franciscusparochies en op zondag 19 
maart als plebaan in de Sint Bavo, en betrok 
ik een woning in het Bisschopshuis. Mijn 
nieuwe adres is dus Leidsevaart 146, 2014 HE 
Haarlem. 
Mijn Zaanse jaren staan voor altijd diep in 
mijn hart geschreven. Ik mocht als priester 
heel veel geven – niet van mijzelf, maar van 
Onze Lieve Heer – maar ook veel ontvangen: 

uw liefde, vertrouwen, hulp, steun, 
levenslessen en datgene wat mensen 
belangeloos onder mijn pastoraat voor 
Christus en Zijn Kerk hebben gedaan. Uw 
pastoor te zijn geweest was Gods goede 
geschenk voor mij. 
In de nieuwe situatie waar ik blijkbaar nodig 
was en men mij dus naartoe geroepen heeft, 
zal ik ook weer mijn best doen. 
Tot ziens. 
 
een dankbare pastoor 
 
Verwondering…  
Rond mijn afscheid als uw herder ontroerde 
het me diep dat mensen uit alle Zaanse 
parochies - Magdalena Wormer, Martelaren 
van Gorcum Koog, Magdalena ’t Kalf, Jozef, 
Bonifatius, Petrus Krommenie, Onze Lieve 
Vrouw Geboorte Wormerveer, en natuurlijk 
de Odulphus – een kaart, bericht of brieven 
stuurden, bij me langs geweest zijn, mij nog 
eenmaal uitgenodigd hebben, of op 26 
februari bij mijn laatste Mis in de Odulphus 
present waren. En ook 
op 19 februari was door 
de parochieraad van ’t 
Kalf ‘n hartverwarmend 
afscheid voor mij op 
touw gezet. Mag ik allen 
daar ONTZETTEND voor 
danken, die dit voor mij 
hebben gedaan. Ik draag 
u, jou, in mijn 
priesterhart. 

 

Een engel 
 

Een man maakte een lange reis door de 
woestijn. Daar bezocht hij een oosters-
orthodox klooster. De man was zelf 
anglicaan, en daarom in de ogen van de 
oosters-orthodoxe monniken eigenlijk een 
ketter. Niettemin werd hij door de gasten-
pater hartelijk verwelkomd met thee en iets

te eten. De man vroeg de gastenpater naar 
de reden van de hartelijke ontvangst van 
iemand die geen geloofsgenoot was. Het 
antwoord luidde: ‘Meneer, we behandelen 
altijd iedere gast als een engel - voor het 
geval dat.’ 
 
Vrij naar: A.W. Jones, Soul making 

  



5 
 

Installatie pastoor-deken Zaanstreek-IJmond 
 

 
 

Zaterdag 18 maart vond om 13.00 uur in een 
volle Sint Bonifatiuskerk 
in Zaandam de installatie 
plaats van de nieuwe 
pastoor-deken dr. 
George Paimpillil, de in-
stallatie van pastoor-in-
solidum Nico Kerssens 
en de presentatie van 
het pastoraal team. Het 
was echt een viering van heel Katholiek 
Zaanstreek. 
 

 
 

Heel de Zaanstreek 
Vertegenwoordigers van alle locaties waren 
betrokken bij de feestelijke Eucharistievie-
ring: misdienaars uit de St. Odulphus in 
Assendelft en 't Kalf, lectoren van 
Krommenie, Koog aan de Zaan, Wormer en 
de St. Jozef in Zaandam, zangers uit alle paro-
chies en ga zo maar door: het was dus inder-
daad een viering waarin heel de Zaanstreek 
was vertegenwoordigd. 
 

Gasten 
Er waren bovendien ook veel priesters en 
diakens gekomen, zoals op de foto wel is te 
zien. Natuurlijk waren er de meeste priesters 

en diakens uit het dekenaat, maar ook veel 
bekenden van de nieuwe deken waren geko-
men. Ook de voorganger van pastoor-deken 
George was aanwezig. Diens installatie als 
plebaan en deken van Haarlem volgt een dag 
later. Verder was er een flinke vertegenwoor-
diging uit de Franciscusparochie i.o. waar de 
deken tevoren was geweest. 
 

 
 

Een kaart 
Pastoraal Werker Matthé Bruijns bood de 
deken aan het einde van de viering een kaart 
van de Zaanstreek aan, zodat hij ook het 
overzicht zou hebben van de regio, wat de 
navigatie in de auto niet zo spontaan biedt. 
 

Van de website https://www.arsacal.nl/ en 
foto’s vanuit de kerk van onze redactie.  
 

 

https://www.arsacal.nl/
https://www.arsacal.nl/nieuws/2023/20230318_zaanstrdek-xl.jpg
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Installatieviering pastores in de Zaanstreek 
18 maart 2023 
 

Op een zonnige zaterdagmiddag vond in de 
statige Bonifatiuskerk in hartje Zaandam, de 
Installatieviering plaats, geleid door Bisschop 
J. Hendriks. Buiten gonsde het van het 
verkeer en het winkelend publiek, binnen 
heerste stilte. Een scherper contrast was 
bijna niet mogelijk. 
 

 
 

Bij deze gebeurtenis werd dr. George 
Paimpillil geïnstalleerd als nieuwe pastoor-
deken van het dekenaat Zaanstreek en 
IJmond.  
 

Daarnaast werd kapelaan-priester Nico 
Kerssens benoemd tot pastoor in solidum en 
werd het pastoraal team voor de Zaanstreek 
gepresenteerd. Dit team bestaat  verder uit 
pastor Matthé Bruijns en diaken Jeroen 
Hoekstra. Helaas moest de laatste wegens 
ziekte verstek laten gaan. Pastoor George 
neemt hierbij het werk over van pastoor 
Floris Bunschoten, die in Haarlem het werk 
overneemt van zijn opvolger. 
 
Het was absoluut een zeer indrukwekkende 
plechtigheid. De kerk was stampvol met 
aanwezigen, van jong tot oud. 
De muzikale omlijsting was prachtig. Het koor 
was samengesteld uit koorleden vanuit alle 
parochies in de Zaanstreek, met Jos Martens 
als dirigent, begeleid door Ernst Jacob Bakker 
op orgel. Het was een feest om dit te mogen 
meemaken. 
 

 
 

Na afloop van de viering was er gelegenheid 
om het pastoraal team te ontmoeten of met 
elkaar nog wat na te praten. Dat alles onder 
het genot van een kopje thee of koffie met 
wat lekkers. Daar werd dan ook gretig 
gebruik van gemaakt. 
 

Op de volgende bladzijde leest u het 
dankwoord van pastoor George en vertelt 
Matthé over de kaart die werd aangeboden. 
 
Tekst: Mirjam Rem-Zuckerholz 
Foto’s Piet Boon 
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Dankwoord van Pastoor-Deken George Paimpillil  
bij zijn installatie in de Zaanstreek en IJmond 
 

Beste parochianen, wat een 
bijzondere dag! Op deze 
zaterdagmiddag zijn jullie 
allen naar deze kerk 
gekomen en dat zie ik als een 
teken van verbondenheid. 
Dat waardeer ik enorm en 
van harte mijn dank aan jullie 

allen. Vooral dank ik onze bisschop voor zijn 
gebed en zijn aandacht voor de parochies en 
het dekenaat in deze regio. Ik dank ook het 
koor van vandaag. Dat jullie vanuit alle 
parochies hier zijn, is een signaal van onze 
nieuwe samenwerking.   
In de afgelopen dagen hebben mensen me vaak 
gevraagd: ‘Heb je er wel zin om in zo´n grote 
regio te gaan werken?’ Mijn antwoord was: ‘Ja, 
ik heb er veel zin in en ik durf het wel aan. 
Menselijk gezien mag het zwaar zijn, maar met 
de kracht van boven, is alles mogelijk.’ 
Bovendien vertrouwen wij als pastoraal team 
erop, dat jullie allen ons tot steun zullen zijn om 
onze taken in deze parochies goed te vervullen. 
In de komende tijd zullen jullie als parochianen 
vaker in aanraking komen met de kenmerken 
van onze nieuwe stijl van pastoraat. Ze ligt in de 
volgende kernwoorden:  
Samen werken; verbinden; vertrouwen geven; 
het geloof met elkaar delen; eenheid in 
verscheidenheid; kwaliteit opbouwen voor de 

toekomst. 
Maar ook, in catechese, als een huis van geloof 
voor jong en oud; luisteren, meedenken en 
meepraten; bidden, getuigen van je geloof dat 
naar voren komt in diaconie; dat wil zeggen in 
hartelijkheid, vrijgevigheid en bijzondere zorg 
voor wie – hoe dan ook – een helpende hand 
nodig heeft.  
Kortom: wij gaan verder op de weg van ons 
geloof in Christus, gefundeerd op het geloof 
van de apostelen en van de hele Kerk. Daarmee 
bouwen we voort op het werk van de 
voormalige pastores, pastoor André Goedhart, 
pastoor Floris Bunschoten en vele anderen.  
 

De Kerk is onze moeder. De heilige Cyprianus, 
bisschop van Carthago, in de derde eeuw, heeft 
eens gezegd: ‘Wie de Kerk niet heeft als 
moeder, kan God niet als vader hebben’.   
Vanuit deze optiek gaan we vol goede moed 
een nieuwe fase in, waarbij we openstaan voor 
de actualiteit van Kerk en samenleving in de 
Zaanstreek en met behoud van de goede 
tradities en gewoontes die mensen hier met 
elkaar verbinden!  
Laten wij dus samen de Kerk als moeder 
liefhebben, dan zal God als onze hemelse Vader 
zeker met ons zijn.  
 

Namens het pastoresteam 
George Paimpillil  

 
 

Welkomstcadeautje voor pastoor George 
aan het einde van de installatieviering 
 

Aan het einde van de viering bood ik een 
plattegrond van de Zaanstreek aan: 
Wie van A naar B reist kijkt tegenwoordig op 
zijn telefoon of zijn Tom Tom. Die wijst keurig 
de weg naar je eindbestemming. ‘Ga hier links, 
daar rechtdoor en dan weer rechts, 
bestemming bereikt.’ Maar je hebt geen idee 
ondertussen waar je bent. 
Voor het overzicht heb je een kaart nodig. En 
aangezien een pastoor iemand is die het 
overzicht moet hebben voor jou de plattegrond 

van de Zaanstreek, van Landsmeer tot Busch en 
Dam, van Nauerna tot Jisp. Je kunt dus nooit 
zeggen: ik kon het niet vinden. 
Maar een paar goede Zaanse tips als je dan 
toch te laat bent: de brug stond open. Er was 
file bij Krommenie of op de A 8 én de 
spoorbomen waren dicht bij Zaandijk. En dan 
zeggen ze ook altijd dat we een Zaans 
kwartiertje hebben, maar dat is een slecht 
excuus om niet op tijd te beginnen. 
 

Matthé Bruijns 
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Klokkenluiders 
Mijmeringen van een parochiaan 
 

Zondagochtend om 6.15 uur werden wij gewekt 
door klokgelui. Dat was vaste prik. De eerste 
dienst begon om half zeven. Niet iedereen was 
daar even blij mee, vader zeker niet. Dat is geen 
tijd voor hardwerkende Christenen, die hebben 
toch zeker het recht om op die dag uit te 
slapen. Om half zeven pruttelde hij soms nog 
na: Dat is een heidense tijd. Ik ga om 10.00 uur 
en niet eerder. Voor het gemak vergat hij dan 
maar even dat in ons dorp, die anderhalve 
heiden zeker zo lang en zo hard werkte als 
hijzelf. Nu 50-60 jaar later is het klokgelui 
nagenoeg verstomd. Voor zover zij nog in 
gebruik zijn, is hun geluidsniveau minimaal. 
Hooguit één keer verheffen zij nog hun stem, 
terwijl het tijdstip is opgeschoven tot bijna het 
middaguur. Hoe kom ik zo tot deze 
jeugdherinneringen; is het omdat ik dit 
handmatige beroep zelf een jaar lang onder 
deskundige leiding mocht uitoefenen?  
 

Alweer enige tijd geleden las ik twee berichten 
en wel: Klokkenluiders gezocht, en De positie 
van klokkenluiders in bedrijf en maatschappij. 
Hè, dacht ik verrast, zou men de functie van 
klokkenluider nieuw leven in willen blazen? Er 
zijn uiteindelijk meer kerken in financiële nood, 
en ook daar kan het wel een 2 of 3 jaar duren 
vooraleer een defecte klok gerepareerd kan 
worden. Zou, zo dacht ik in naïeve 
onwetendheid, het bisdom hier niet op in 
kunnen spelen. Een werkgelegen-heid voor 
honderden klokkenluiders ligt in het verschiet, 
en voor deze gewijde functie is een geestelijk 
verzorger mooi meegenomen. Zou ik, zo dacht 
ik in een vlaag van hoogmoed, ook een kansje 
wagen voor dat verheven ambt? Niet iedereen 
weet waar de klepel hangt, ook al doet hij alsof. 
En met mijn ervaring ben ik goed op de hoogte. 
De sollicitatie is uiteindelijk niet doorgegaan. Ik 
bleek niet over de vereiste door Rome 
goedgekeurde en getekende papieren te 
beschikken, maar ook de tonsuur zou niet in 
overeenstemming zijn met mijn profaan 
uiterlijk. Een andere reden was, ach had ik 
beide stukjes meteen maar goed gelezen, dat 
men heel iets anders zocht. Toen de informatie 

goed tot mij was doorgedrongen, begreep ik 
dat men met Klokkenluider iets heel anders 
bedoelde dan iemand die beroepsmatig 
klokken luidt. Men zocht klikkers, klikspanen, 
mensen die bereid zijn om bij misstappen van 
collega's aan het klokkentouw te gaan hangen 
en melding te doen van het vergrijp. Klikken en 
waarheid spreken, onderwerpen die met elkaar 
in tegenspraak lijken te zijn. Wij leren onze 
kinderen de waarheid te spreken en zijn nog blij 
ook, als ons dat lukt. Onbegrijpelijk groot is 
soms hun verwarring als zij terecht worden 
gewezen op het feit dat zij klikken, dat zij zich 
niet bemind maken op deze manier, want 
klikken hoort niet. Hun verweer klinkt dan ook 
logisch als zij opmerken: Ik spreek toch de 
waarheid? Het vereist een voorzichtige 
benadering om de juiste argumenten te vinden. 
De waarheid spreken betekent uiteraard niet 
liegen, maar dingen níet vertellen betekent nog 
niet dat je liegt. Er mogen natuurlijk geen 
onschuldigen het slachtoffer worden als men 
zwijgt. Thuis kon ik de liefde van mijn ouders 
niet verwerven door als klikspaan door het 
leven te gaan. De jonge boefjes in ons gezin, en 
die lagen voor het oprapen (12 kinderen), 
werden geacht zelf voor hun fouten uit te 
komen, aan klikken hadden pa en ma geen 
boodschap. Natuurlijk werd er gestraft 
wanneer op deze wijze een vergrijp bekend 
werd, maar de jonge klokkenluider kreeg 
dezelfde portie toegemeten. Soms wisten al 
mijn broers en zusters welke criminele 
misstappen ik op mijn geweten had, alleen mijn 
ouders wisten niets. De morele en sociale druk 
die dan op de jeugdige misdadiger rustte, werd 
meestal zo zwaar dat hij eieren voor zijn geld 
koos en zijn feilen bekende. Het heeft altijd 
goed gewerkt. Bij ons nooit dreigementen over 
collectieve straffen als onze ouders iets wilden 
weten, dat zou hun rechtvaardig-heidsprincipes 
ondermijnen, en vonden zij de werkwijze van 
een gemakzuchtige pedagoog. Soms is klikken 
verleidelijk, je kunt er weleens beter van 
worden, maar je wilt ook dat aan misstanden 
een eind gemaakt wordt. Maar nee, klikken is 
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niet mijn stijl. Voor mij is het zoeken naar de 
moderne klokkenluider een geheel ander 
signaal, nl. Het collectief falen van reguliere 
controle en beveiligingsvoorzieningen, 
veroorzaakt door bezuinigingen en 

personeelsgebrek. De burgers, de collega's 
mogen de kastanjes uit het vuur halen. Het is 
duidelijk wie zich de vruchten toe-eigent. 
 
Was getekend, Mijmeraar 

 
 

Uitnodiging om mee te lopen 
met de Dialoog-wandeling op 23 april 
 

De Dag van het Jodendom op 17 januari 2023 
had als titel ‘Sterke vrouwen in jodendom en 
christendom.’ Rond dit thema organiseert de 
werkgroep Jodendom van het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam op 
zondagmiddag 23 april a.s. een 
dialoogwandeling.  
 

Tijdens die wandeling door de binnenstad van 
Amsterdam zullen we kennismaken met 
verhalen over Joodse en katholieke vrouwen 
en hun betekenis voor de eigen gemeenschap 
en de samenleving. Boeiende verhalen over 
boeiende mensen: van de middeleeuwse 
begijnen en zusters Clarissen tot de zussen 
Sophie en Betje Lazarus, die veel hebben 
gedaan voor de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden in de Amsterdamse 
diamantindustrie.  
De wandeling zelf begint om 13.30 uur in het 
Begijnhof aan het Spui. Rond 14.30 uur 

worden we verwacht in het Joods Museum 
voor een speciale rondleiding over het thema. 
We eindigen de middag met koffie en thee in 
de gemeenschapsruimte van Sant’Egidio naast 
de Mozes en Aäronkerk aan het 
Waterlooplein. Daarbij is gelegenheid 
ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen 
aan de inleidsters. De middag eindigt rond 
16.15 uur.  
 

Deelname aan de dialoogwandeling inclusief 
het bezoek aan het Joods Museum is gratis. 
Wie echter in het bezit is van een 
Museumjaarkaart vragen we vriendelijk deze 
mee te nemen.  
 

Het aantal plaatsen voor deze middag is 
beperkt. Meld u daarom vóór 15 april aan via 
wandeling23april@gmail.com. U ontvangt 
dan nadere informatie over de wandeling en 
het bezoek aan het Joods Museum. 

 

Palmpasen in de Jozefkerk 
Gezamenlijke viering Martelaren van Gorcum- en Jozefparochie 
 

Op zondag 2 april om 10.00 uur vieren de 
parochianen van de Martelaren van 
Gorcumparochie en de Jozefparochie het 
Palmpaasfeest samen in de Jozefkerk. Koor 
Marbosko van de Martelaren van Gorcum en 
het Gemengd Koor van de 
Jozef luisteren de viering op 
met hun gezang. En pastor Ko 
Schuurmans loopt na zijn 
overweging in optocht met de 
kinderen en hun 
palmpaasstokken door de 
kerk.  

Eerder, op zaterdag 1 april (geen grap) van 
10.00 tot 11.30 uur, zijn de kinderen welkom 
in de Bovenzaal van de Jozefkerk om die 
Palmpaasstokken te komen maken. Een stok, 
een broodhaantje en materiaal om er iets 
moois van te maken liggen klaar. En de 
kinderen nemen zelf wat fruit of iets lekkers 
mee om aan de stok te hangen. 
 

Na afloop van de Palmpaasviering mag 
iedereen zijn stok weggeven aan iemand thuis 
(of in het verpleeg- of ziekenhuis), die wat 
extra aandacht verdient. 
 

Mieke Niekus 
  

mailto:wandeling23april@gmail.com
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Workshop en familieconcert in Kogerkerk 
 

Op zaterdag 1 april geven Bas Westerhof, 
orgel, en Giovanni Masetti, verteller, een 
uitvoering van een bijzonder muzikaal 
sprookje,  geïnspireerd op het verhaal 'Polle 
de orgeljongen' in de historische Kogerkerk in 
Koog aan de Zaan. 
 

Het familieconcert is het slotevenement van 
een workshop waarin kinderen van 10 tot 12 
jaar onder deskundige begeleiding een klein 
orgel in elkaar kunnen zetten. Dit 'Doe-orgel' 
met maar liefst 128 onderdelen, dat in het 
concert ook zal worden bespeeld, is een 
belangrijk onderdeel van het internationale 
project 'Orgelkids'. 
De workshop en het concert worden 
georganiseerd door de Stichting Vrienden van 
de Kogerkerk. Het evenement is mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente 
Zaanstad. 

Gratis aanmelden voor de workshop via 
vriendenkogerkerk@gmail.com of tel. 06-412 
96 818. Aanvang workshop 14:15 uur. 
Aanvang concert 16:00 uur. Toegang tot 
workshop en concert is vrij. 
 

Wim Tip 
 

 
 

 
 

Pasen 
 

Het is Pasen! 
Word wakker 
wrijf je ogen uit 
kijk om je heen, want 
Licht en ruimte zijn herschapen 
droge takken botten uit 
voorjaarsbloemen stralen 
mus en merel hard aan het werk. 
 
En merk toch hoe sterk 
innerlijke kracht doorbreekt 
als vuur in de nacht 

 
Zie met nieuwe ogen 
daar waar gisteren nog verborgen 
geen kleur te bekennen was, 
het vurig donkerrood 
vandaag schittert 
in ’t donkergroene hart van de camelia, 
de geboorte van haar eerste Roos 
 
’t is Pasen, ’t is Pasen, de Zon staat op! 
 
Ria Casalod Brakenhoff  

 
 

Praten en stil zijn 
 

Poimen zei: ‘Als een mens lijkt te zwijgen, 
maar anderen veroordeelt in het hart, is hij in 
werkelijkheid onophoudelijk aan het praten. 
Iemand anders kan schijnbaar de gehele dag 
praten, maar is stil doordat hij altijd spreekt 

op een manier die overeenkomt met zijn 
hart.’ 
 
Uit de traditie van de woestijnvaders  
Bron: B. Ward, The desert fathers 

  

mailto:vriendenkogerkerk@gmail.com


11 
 

De Paaslach: lachen tegen de dood! 
 

Pasen: het feest van de opstanding uit de 
dood. Van Jezus en van velen met Hem. 
Onzin? Als je om je heen kijkt naar alle dood 
en verderf in onze wereld?  
Maar… in de late middeleeuwen werd Europa 
geteisterd door pestepidemieën. Eén derde 
van de bevolking stierf aan die vreselijke 
ziekte. Toen ontstond in de kerken als 
tegenbeweging de zogeheten risus paschalis 
– de paaslach. Tijdens de vieringen met 
Pasen werden er door de priesters grappen 
gemaakt over de duivel, de satan, die dood 
en verderf zaaide onder de mensen. Om die 
grappen werd niet geglimlacht, maar luid en 
bulderend gelachen. De duivel had ook Jezus 
de dood in gejaagd, vlees en bloed als hij 
geworden was in de Romeinse bezetter en 
zijn trawanten. Zoals hij nu vlees en bloed 
geworden is in de moorddadige Russische 
legers. Men riep: God had de duivel op zijn 
nummer gezet! Jezus was door God 
opgestaan uit de dood! God had de duivel 
beetgenomen. Die dacht dat hij door de dood 
van Jezus gewonnen had, maar niks hoor! De 
duivel dacht alle doden in de hel te kunnen 
houden door de poorten te sluiten, maar in 
onze geloofsbelijdenis horen wij hoe Jezus 
nedergedaald is ter helle om alle doden te 
redden uit de klauwen van de duivel. Met de 
dood valt niet te spotten? Wel zeker! God 
had de duivel in de val laten lopen, zeiden de 
grote kerkvaders Augustinus, Johannes 
Chrysostomos en Gregorius.  
We gaan naar het Belgische dorpje de Klinge 
in Oost-Vlaanderen vlak bij de Nederlandse 
grens. Daar staat een kruisbeeld en de Jezus 
aan dat kruis …lacht! Hij lacht de duivel uit, 
hij lacht de dood weg. Het verhaal gaat dat 
toen het beeld in 1670 werd geplaatst in het 
bijzijn van Franse soldaten, hoge heren en 
andere uitbuiters van het arme volk, het 
spontaan begon te lachen om zoveel 
schijnheilig -heid. De paaslach kennen we 
niet meer. De grappen in de kerken liepen uit 
de hand en dus verbood paus Clemens X in 
de zeventiende eeuw de paaslach. Alhoewel,

tot in de negentiende eeuw werd in Zuid- 
Duitsland met Pasen de dood, de duivel 
uitgelachen, weg - gelachen. En de paaslach 
komt weer terug. Met Beloken Pasen, de 
zondag na Pasen, klinkt zij weer in een aantal 
Amerikaanse kerken.  
Met de dood valt niet te spotten dus de 
paaslach flauwekul? Of toch een vrolijke actie 
die gezagsondermijnend kan zijn? Zoals het 
lachen van het kleine meisje in het sprookje 
van de nieuwe kleren van de keizer? U weet 
wel, dat verhaal over een hardvochtige keizer 
die denkt nieuwe kleren te dragen, maar in 
werkelijkheid in zijn blote kont op straat 
loopt. Iedereen buigt voor hem totdat het 
meisje in lachen uitbarst en iedereen doet 
mee. Wachten we op het moment dat 
mensen in Rusland Poetin uit gaan lachen om 
zijn idiote machtswellust? Niet realistisch? 
Een flauwe grap? Maar het evangelie van 
Jezus is toch een blijde boodschap? En 
spreken we niet van Vrolijk Pasen?  
Jezus vraagt van ons om hem te volgen. Ook 
wij moeten getuigen van die blijde, 
bevrijdende boodschap, dat goede nieuws. 
Hoe? Door te lachen? Ook, maar vooral door 
Jezus achter na te gaan in zijn goedheid en 
liefde. Vooral voor mensen die dood – als 
dood zijn, die gevangen zitten in een cel of in 
zichzelf, die honger lijden of op de vlucht zijn 
geslagen voor oorlog en geweld. Wij worden 
met Pasen herinnerd aan de opstanding van 
Jezus omwille van de opstanding van vele 
andere doden tot op vandaag.  
Herinneren is in het Engels: to remember. 
Daar zit het woord member in oftewel lid. 
Ons herinneren maakt ons weer tot leden 
van de Jezusgemeenschap, die Gods handen 
en voeten zijn in deze, onze duistere wereld, 
opdat Gods Licht weer schijnt voor allen, die 
aan een kruis moeten hangen – hoe dan ook. 
Zo ook moeder aarde, Gods schepping. 
Daarom tot slot een paaslach: 
hahahahahahaha! En wij - zij zullen leven in 
Gods Naam! De dood voorbij. Alleluja! 
 

Ko Schuurmans, pastor  
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Voor jong en voor oud(er) 

Pasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg maar aan.  

En teken met je kleurpotlood de weg die zij moet gaan. 
 

Weet je wat Maria ontdekt als ze bij het graf komt? 
 
 

De steen is weg, het graf is open,  
want de Heer ligt er niet meer. 
Maria huilt, ze vraagt de engel:  

Waar legden ze mijn meester neer? 
 

Hoor, wie noemt haar naam? Maria! 
En wie ziet ze voor haar staan? 

Maria roept: Ú bent het meester! 
Jezus, U bent opgestaan! 
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De vieringen in Regio Zaanstreek noord  
 

 HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 2 
Zaandam 

Zo 2 april 
Palmzondag 

Woord&Comm. 
Let op: in Jozefkerk 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 
Jozef en  
koor Marbosko 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
koor St. Caecilia 

Woord&Comm. 
K. Kint 
koor All Ages  
Kinderneven- 
viering 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 
Jozef en  
koor Marbosko 

Do 6 april 
Witte donderdag  
 

Naar de 
Petruskerk 

19:30 uur 
Eucharistie 
G. Noom 
inloopkoor 

20.00 uur Oec. 
Nieuwe Kerk 
B. Vijfvinkel 

19.00 uur 
in de Bonifatius 

Vrij 7 april 
Goede Vrijdag  

 

15.00 uur Kruisweg 
en Kruishulde 
A. Dijkers 
koor Marbosko 

15:00 uur 
Kruisweg 
M. Bruijns 
19:30 uur 
G. Noom 
koor Rotsvast 

15.00 uur  
Stille Kruisweg 
19.00 uur 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

19.30 uur 
Vieren rondom 
het lijden 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Za 8 april 
Paas zaterdag  
 

20.00 uur 
Paaswake 
K. Schuurmans 
koor Marbosko 

21:00 uur 
Paaswake 
G. Noom 
koor St. Caecilia 

19.30 uur 
Paaswake 
M. Bruijns 
koor All Ages 

19.00 uur 
Pw op ‘t Kalf  
21.30 uur 
Pw in Bonifatius 

Zo 9 april 
1e Paasdag  
 

Eucharistie 
G. Noom 
koor Marbosko 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
koor Rotsvast 

Woord&Comm. 
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
koor Con Brio 

Ma 10 april 
2e Paasdag  
 

 Woord&Comm. 
M. Bruijns 
koor St. Caecilia 

  

Zo 16 april 
2e zo v Pasen 
 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
samenzang 

DOP 
Koor St. Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Zo 23 april 
3e zo v Pasen 
 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
koor Marbosko 

Woord&Comm. 
A. Dijkers 
koor Rotsvast 

Woord&Comm. 
K. Kint 
koor All Ages 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Gemengd Koor 

Zo 30 april 
4e zo v Pasen 
 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
samenzang 

Woord&Comm. 
R. Casalod 
inloopkoor 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
n.n.b. 
Gemengd Koor 

Zo 7 mei 
5e zo v Pasen 
 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
koor St. Caecilia 

DOP 
koor All Ages 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd Koor 

Zo 14 mei 
6e zo v Pasen 
 

Woord&Comm.  
M. Bruijns 
koor Marbosko. 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
koor Rotsvast 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

do 18 mei 

Hemelvaartsdag 

 

 Woord&Comm. 
M. Bruijns 
inloopkoor 

DOP 
Caeciliakoor 
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 HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 2 
Zaandam 

Zo 21 mei 
7e zo v Pasen 
 

Woord&Comm. 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
koor St. Caecilia 

Eucharistie 
Nico Kerssens 
Caeciliakoor 

DOP M. Niekus 
en I. de Lange 
Gemengd Koor 

 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur DOP = Dienst onder leiding van parochianen,  
zo dhj = zondag door het jaar   Pw = Paaswake 
 

Met ingang van 2 april zijn de vieringen in de Jozefparochie  
weer in de grote kerkzaal. 

Intenties 
bij vieringen in de Jozefparochie 
 

Zondag 2 april - Palmzondag 
Pastoor Jan Broersen 
Theo Dijkstra  
Wim de Lange 
 
Zondag 9 april - Pasen 
Theo Dijkstra 
Béla Földes 
Wim Duijvelshoff 
Hans van Baar 
Jan van Geilswijk 
Frans Rudolf Jansen en Catrien Josina 
Toisuta  
 
Zondag 16 april 
Annemies Hendriks- Latour 
Theo Dijkstra 
 
Zondag 23 april 
Lies Grimbergen  
Yvonne Kaayk  
Afra Coret-Sombroek  
Theo Dijkstra 
 
Zondag 30 april 
Theo Dijkstra 
Henny van Gessel 
Ed de Saegher 
 
Zondag 7 mei  
Pastoor Jan Broersen 
Theo Dijkstra 
Wim de Lange

Zondag 14 mei  
Theo Dijkstra 
Wim Duijvelshoff 
Hans van Baar 
Jan van Geilswijk 
 
Zondag 21 mei  
Annemies Hendriks- Latour 
Theo Dijkstra 
Frans Rudolf Jansen en Catrien Josina 
Toisuta  
 
 
 
 
 
 
 
Aanvragen van intenties 
Weet u dat de intenties ook digitaal 
aangevraagd kunnen worden?  
Stuur een e-mail met de intentie 
en gewenste datum naar 
intentiejozefzaandam@gmail.com.  
 
Sluitingsdatum voor vermelding in het 
eerstvolgend blad is 1 mei.  
 
De gevraagde bijdrage (richtbedrag € 10,00 
per intentie) kan worden overgemaakt op  
rekeningnummer NL26 INGB 0000 6652 63 
t.n.v. RK Kerkbestuur Jozef-parochie o.v.v. 
intenties. 

mailto:intentiejozefzaandam@gmail.com
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Bedankkaart  
 

 
 

Trees van Geilswijk 
 

Agenda Jozefparochie 
 

Zondag 29 maart   9.00 uur Vergaren en nieten parochieblad (Bovenzaal) 
Zaterdag    1 april    9.30 uur Maken van Palmpaasstokken  (Bovenzaal) 

Zondag    2 april 10.00 uur Viering Palmzondag samen met Martelaren van Gorkum 

  14.00 uur Eucharistieviering Irakezen met aansluitend bijeenkomst 
Bovenzaal 

Maandag    3 april    9.00 uur Schoonmaak (Bovenzaal) 

Donderdag    6 april   9.30 uur Viering basisschool De Rietvink (kerk) 

Vrijdag    7 april 16.00 uur Goede vrijdagviering Irakezen (kerk) 

Zaterdag    8 april 20.30 uur Paaswake Irakezen (kerk) 

Dinsdag 11 april 13.30 uur Bijeenkomst gemeente Zaanstad (Bovenzaal) 

Zaterdag 22 april   9.00 uur Grote Schoonmaak (kerk) 

Maandag    1 mei   9.00 uur Schoonmaak (Bovenzaal) 

Zondag    7 mei 14.00 uur Eucharistieviering Irakezen met aansluitend bijeenkomst 
(Bovenzaal) 

Woensdag   17 april   9.00 uur Vergaren en nieten parochieblad (Bovenzaal) 
 

Overige activiteiten 
o Repetitie Con Brio elke maandag van 19.30 – 22.00 uur in de Bovenzaal. 
o Repetitie Gemengd koor elke donderdag van 14.15 – 16.15 uur in de Bovenzaal. 
o Bijeenkomst Pinkstergemeente Stad van Sion elke zaterdagmiddag, 

en de 2e, 3e, 4e en 5e zondagmiddag van de maand in de Bovenzaal. 
 Check voor de laatste informatie de website 

https://katholiekzaanstreek.nl/gemeenschappen/jozef 
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Vieren in de bovenzaal 
 

 
 

De afgelopen maanden januari en februari 
hebben de vieringen in de Bovenzaal 
plaatsgevonden. T.o.v. dezelfde periode in 
2022 heeft dat een besparing in het 
gasverbruik opgeleverd van 615 m3. 
Omgerekend tegen de huidige plafondprijs is 
dat een bedrag van bijna € 900,--! 
De besparing in de maand maart is nog niet 
bekend. 
Met ingang van 2 april (Palmzondag) vieren 
we weer in de grote kerkzaal. 

 
 
 

 
 

Wim Niekus 

 
 

Infrarood verwarming 
 

Toen ik in ons kerkblad las dat men de 
verwarming reeds om zes uur aan wilde 
zetten, moest ik als natuurkundeleraar en 
technicus wel even glimlachen. Dit heeft 
geen zin, er wordt dan alleen vier uur duur 
gas verstookt voor niets. Dat is weggegooid 
geld. Wat is er aan de hand. Alle gassen dus 
ook lucht (78% stikstof en 21% zuurstof) zijn 
zogenaamd diathermaan, warmte door-
laatbaar. Dat wil zeggen dat zij straling 
ongehinderd laten passeren, zonder er iets 
van te absorberen. Dus de lucht in een grote 
ruimte krijg je op deze manier nooit warm, 
hoogstens een beetje indirect. Onze kerk 
wordt verwarmd door gasgestookte 
infrarood stralers in het plafond, maar IR 
verwarmt alleen vaste stoffen zoals 
personen, bank- en vloergedeelten mits in de 
bundel !! en anders niet. Daarom is IR ook 
efficiënt! Je hoeft de lucht niet te 
verwarmen. Net als onze zon, die schijnt 
volop maar verwarmt noch de ruimte noch 
de atmosfeer, maar wel onze aarde en die

 verwarmt op haar beurt de onderste 
luchtlaag. De andere lagen blijven koud. Een 
beter voorbeeld is denk ik een Infraphillamp 
(IR) voor bijvoorbeeld een pijnlijke schouder. 
Die heeft alleen zin als je met je schouder 
vlak voor de lamp gaat zitten dus in de 
bundel; richt je de lamp de kamer in dan doet 
hij niets en gaat de energie verloren. Het 
heeft dus geen zin om de stralers al om zes 
uur aan te zetten, kwart voor 10 is vroeg 
genoeg. Wat wel zin heeft, is als de 
kerkgangers in kleine groepjes recht onder de 
stralers gaan zitten, dus in de bundel, dan 
profiteren zij van de stralingswarmte. De 
mensen die buiten de bundel zitten, moeten 
toch een dikke jas aan. En als het aantal 
kerkbezoekers kleiner is dan 70, dan is de 
bovenzaal een prima oplossing. Daar is 
centrale verwarming met radiatoren 
(conductie en convectie) en daar wordt de 
lucht wél warm. 
 
Ron van Kerkhoff 
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Mensen Onderweg  
 

Het project dat we steunen, richt zich op 
kwetsbare groepen ontheemden in de 
deelstaat Warrap, in het westen van Sudan. 
Het doel is ervoor te zorgen dat de 
deelnemers na afloop in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. Warrap is 
de meest onderontwikkelde deelstaat van 
het land en ging nog in 2020 gebukt onder 
periodes van ernstig geweld, veroorzaakt 
door diefstal van vee, conflicten over 
hulpbronnen, seksueel geweld en 
wraakacties.  
 

De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-
campagneproject – overwegend vrouwen, 
waaronder kwetsbare groepen als oudere 
vrouwen en vrouwen met een beperking - 
worden getraind in duurzame landbouw- en 
veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende 
en gevarieerd voedsel voor hun familie 
kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed 
overhouden voor het volgende seizoen. Door 
samen op te trekken in coöperaties, vormen 
de boeren bovendien een sterkere 
onderhandelingspartner voor partijen die 
hun oogst willen kopen en kunnen ze betere 
prijzen afspreken.  
 

Naast de trainingen ontvangen de 
deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen 
om de grond te bewerken. Er is speciale 
aandacht binnen het project voor de positie 
van vrouwen en meisjes, met als doel ze een 
volwaardige plaats te laten innemen in hun 
gemeenschap. De mannen worden daar 
uitdrukkelijk bij betrokken.  
 

Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze 
zich kunnen voorbereiden op mogelijke 
natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien 
aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan 
zoveel mogelijk kunnen beperken.

 
Wat draagt Vastenactie bij?  
• Groentezaad en gereedschap voor een 
familie € 22  
• Kruiwagen € 41  
• Ploeg € 85  
• Waterpomp op zonnepanelen € 240 
 

 
 

Meer informatie vindt u op de website van 
de Vastenactie:  
https://www.vastenactie.nl/vastenactie-
2023-mensen-onderweg 
 

 
 

Help Vastenactie deze projecten te 
ondersteunen. U kunt doneren aan de 
Vastenactie via de parochie: 
NL26 INGB 0000 6652 63 t.n.v. RK Kerkbestuur 
Jozef-parochie o.v.v. Vastenactie  

 

Om over na te denken 
  

Met weinig tevreden zijn  
is al een hele opdracht,  
met veel tevreden zijn is onmogelijk.

De onbetaalbare dingen in het leven 
zijn niet te koop. Je kan ze wel verdienen. 
 
Marie von Ebner-Eschenbach 

 

https://www.vastenactie.nl/vastenactie-2023-mensen-onderweg
https://www.vastenactie.nl/vastenactie-2023-mensen-onderweg
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Koffie met taart voor de Vastenactie 
 

Per zondag verdienen we in de Jozef met de 
koffie met taart ongeveer €135,- . Dus in zes 
zondagen zouden we een opbrengst van ca  
€ 810,- moeten hebben.  
Dat betekent dat er twee waterpompen op 
zonne-energie à € 240,- twee ploegen à € 
85,- twee kruiwagens à € 41,- en voor bijna 
vier families groentezaden en gereedschap à  
€ 22,- kunnen worden gekocht. En wellicht 
wordt het meer! U kunt ook doneren aan 
deze Vastenactie via:  
NL26 INGB 0000 6652 63 t.n.v.  
RK Kerkbestuur Jozef-parochie o.v.v. 
Vastenactie. 
 

Maurien Monsma 
 

 

 
 
 

 
 

n.b. Op 2 april, Palmzondag, wordt de Paaskaars van het afgelopen jaar verloot.  
De opbrengst is ook weer voor de Vastenactie. 

 
 

Om over na te denken 
 

Leven bloeit op als wij het loslaten, als wij het 
tijd geven, als wij het toelaten, als wij het 
waarnemen, op het spoor ervan komen,  

als wij vrij genoeg zijn om in het ogenblik 
aanwezig te zijn. 
 

Anselm Grün in Orde van de dag 19 maart 
 


