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Zondag houden we onze Startzondag. 
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Iedere week wordt in recordtijd na afloop van de viering de Pinkzaal weer omgebouwd 

tot een plaats van ontmoeting. 

Na afloop moet alles weer in originele staat worden achtergelaten. 

Mevrouw Dinie Markx (87 jaar!) poetste met plezier weer de tafels.  

De foto werd door Ineke Boon gemaakt. 

 

 
 

Het was een gevulde week met 4 uitvaartmomenten, vergaderingen, regelen en een 

Startzondag in de Petrus. 

Vandaar geen echt nieuws vanuit en voor de Martelaren, maar een korte impressie van 

wat er elders gebeurt. 

Er komt nog een nazomertje aan. 

Geniet ervan. 

Groet,  



Matthé Bruijns 

 

Schoolkerkenpad 

Al meer dan 20 jaar organiseren de gezamenlijke kerken in de septembermaand een 

schoolkerkenpad voor de groepen 7 in Krommenie en Assendelft 

Voorafgaand vindt een les op school plaats en vervolgens bezoekt men een 

protestantse en een katholieke kerk. 

Vrijdagmorgen was de eerste ronde. We hadden het geluk dat Gerard Verwer 

binnenstapte om bij een uitvaart te spelen.  

Hij liet alle klanken van het orgel horen.  

Volgende week vrijdag de tweede ronde. 
 

 
 

 
 

 

Zondag 17 september zouden we weer een Parkdienst houden. 

De vooruitzichten waren zo goed dat we de donderdag ervoor al twee aanhangwagens 

geladen klaar hadden staan. 

Zondagmorgen vroeg begon het toch te regenen en zijn we naar de Petruskerk gegaan 

waar de klanken van Onderling Genoegen de kerkgangers verwelkomden. 

 



 
Het ging over de profeet Jona die naar de verdorven stad Ninevé moest gaan.  

Hij vluchtte precies de andere kant op, belandde in de buik van een grote vis 

en uiteindelijk ging hij toch naar de stad. 

En wat hij niet verwachtte de hele stad keerde zich om, deed boete en beterde hun 

leven.  

 
Jona had zich verheugd om de stad in vuur en vlam ten onder te zien gaan, en ergerde 

zich aan die altijd maar Barmhartige God. 

Een klein beetje troost ontleende hij aan een boompje dat plotseling opschoot en hem 

wat schaduw gaf, maar dit boompje verdorde en Jona bleef in boosheid achter. 

God stelt hem dan de vraag. Jij maak je boos. 

We eindigden de overweging met een tekst van God tegen Jona: 

‘Jona, Jona. Mijn duif. Mijn post- en vredesduif.  

Waarom ben je toch zo boos? 

Kun je er niet tegen, dat het anders loopt dan je denkt? 

Dat ik ook anderen wil redden, dan alleen ‘jouw soort mensen’? 

- Trouwens, wat voor soort is dat eigenlijk? 

Wegrennende, overboord gejonaste, diep gezonken en toch behouden, maar immer 

eigenwijze en boze profeten?   

Een bijzondere vogel, dat ben je. Maar wel één van mij. 

 

Als je dit allemaal al had verwacht, zoals je zegt –  

kun je er dan niet tegen, dat ik – inderdaad – dezelfde ben, en blijf? 

Maakt het jouw jaloers, dat ik goed ben voor anderen? [Mat. 20, 15] 



 
Kijk - de schaduw van de wonderboom is verdwenen, en jij bent kwaad. 

Je zou wensen dat dat plantje er nog was. 

Alsof het je toekomt, alsof je het verdient.  

Nee – ik schenk het jou! 

 

Zo is het mijn wens, dat Ninevé bewaard blijft. 

Dat de wereld bewaard blijft.  

En dat ook jíj vrede vindt. 

Kijk eens om je heen, wat een rijkdom, wat een pracht: 

al die mensen, de kinderen, de bomen en de planten – en dan nog al die dieren. 

Zo moet het zijn. Voor iedereen. 

Dus: Jona, ja jij daar. Kom eens even hier. Ik heb je nodig… 

 

  

 

 

 

Ik zag Dinie Markx (87 jaar!) weer de tafels poetsen. Ik vind dat zo mooi, dat ik een 

foto van haar maakte (met haar toestemming). Ik heb gevraagd of ik dit naar jou mocht 

sturen om in de nieuwsbrief te plaatsen. Ze glunderde van trots. 

 



 


