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Je kunt zien dat het werkjaar is begonnen. 

Een Nieuwsbrief die vol staat met activiteiten en uitnodigingen! 

 

Kathedraal St. Bavo 125 jaar. 

Op zaterdag 30 september is er van 13 – 15.30 uur een openmiddag in de Kathedraal 

aan de Leidsevaart in Haarlem.  

Er zijn rondleiding, een kleine tentoonstelling van historische beelden, het beklimmen 

van de torens en koepel en het bezoeken van het museum. 

Om 15.30 uur begint een eucharistische viering.  

 

Dinsdag 3 oktober 14:00 uur 

Al eeuwenlang komen mensen speciaal naar het kapelterrein in Heiloo  

en vinden rust en bezinning in de mooie Mariakapel en in het stemmige park rondom.  

Vanzelfsprekend is iedereen ook dit jaar weer van harte uitgenodigd voor deze 

bijzondere middag, waarin we met gebed en gezang samen spiritualiteit kunnen  

beleven en waar we elkaar in de pauze tussen de twee vieringen kunnen ontmoeten. 

 

Dit jaar wordt weer als vanouds gevierd in de kleine Genadekapel. 

In de pauze tussen de twee vieringen biedt de KBO u in het welkomsthuis ‘Het 

Oesdom’ een kop koffie of thee aan met iets lekkers. 

Na de pauze wandelen we door het park terug naar de Bedevaartkapel, waar we de 

middag besluiten met een Lof met Rozenhoedje met aandacht voor uw persoonlijke 

intenties. 

 

De ‘warme’ ochtenden komen er weer aan! in de Petruskerk 

Na de energiecrisis van het vorige jaar organiseerde een aantal sociale organisaties in 

de ontmoetingsruimte een warme ochtend.  

De kachel thuis kon dan uit en zo kon je wat besparen. 

Maar wat bleek, behalve de financiële besparing leverde deze bijeenkomsten zoveel op 

aan ontmoeting en menselijke warmte. 

Er kwam soep bij, stoofpeertjes, er werd van alles gebakken en uitgedeeld. 

Het leven is nog steeds duur, maar ontmoeting en samen-zijn is onbetaalbaar. 

Vanaf vrijdag 6 oktober vanaf 10 uur weer in de ontmoetingsruimte. 

Er zijn mensen die kijken de hele zomer hier al naar uit. 



Welkom. 

 

 

We zijn op feestelijke wijze gestart met het 

nieuwe werkjaar tijdens de startzondag op 

24 september.  

Ontmoeten is het sleutelwoord waarom heen 

vele activiteiten een plaats zullen gaan 

krijgen.   

Inspirerend was ook dat er één koor dat 

toegankelijke liederen zong.  

Oude tijden keerden daarmee weer eens 

terug. 

We namen deze maand ook afscheid van 

twee voorgangers die in de Zaanstreek ver 

na hun emeritaat dienstbaar zijn gebleven in 

de liturgie, maar nu vanwege fysieke 

omstandigheden afscheid namen. 

Annemarie Dijkers en Stan Baars.  

Bloemen waren er voor hen. Op de website 

kunt u bij de live stream onder live de reactie van diaken Stan terugzien en horen.  

 

  

BIJBELAVONDEN KATHOLIEK ZAANSTREEK 

Binnen Katholiek Zaanstreek organiseren we vier avonden waarbij we uit het 

Johannesevangelie gaan lezen.  

Er lopen fraaie lijnen door dat evangelie die zelden worden benoemd.  

Tegelijk zijn enkele verhalen in het evangelie heel geschikt om helder te krijgen hoe de 

gewijde schrijvers hun getuigenissen over Jezus en de mensen om Hem heen 

componeren, meenemend wat het Eerste Testament meegeeft. 

De avonden worden geleid door Zr. Yosé Höhne-Sparborth, die na een studie theologie 

in Utrecht enige jaren verbonden is geweest aan de Dekenale Toerustingscursus.  

Haar opzet is, niet alleen te vertellen wat een tekst bedoelt, maar u helpen zelf te 

ontdekken wat de tekst doet.  

Het worden dus geen avonden met een preek of meditatie, maar gezamenlijke 

zoektochten.  

In de hoop, dat u zelf die leeswijzen kunt gebruiken ook voor andere teksten. 

De eerste avonden is woensdag 4 oktober om 19:30 uur 

pastorie Bonifatiuskerk, Oostzijde 12,  

Iedereen is van harte welkom!  

Als u wil deel nemen graag aanmelden via email of telefoon nummer van het 

secretariaat Katholiek Zaan-streek:  075 6871206 

of per e-mail: dekenaatzaanstreekijmond@gmail.com 

 



En wat is er nog meer in de Zaanstreek op kerkelijk terrein te doen en beleven 

 

Opening Concertseizoen met Joris Linssen & Caramba 

 Op zondag 8 oktober start Joris Linssen met Caramba het nieuwe seizoen in onze 

Maria Magdalenakerk.  

Joris Linssen, bekend van ‘Hello Goodbye” en “Joris kerstboom”, zal met zijn band 

Caramba optreden voor alle liefhebbers van bekende muziek en liedjes 

Caramba staat bekend om het vuur waarmee we spelen, de meeslepende verhalen, het 

virtuoze accordeonspel, de prachtige meerstemmige samenzang en het aanstekelijke 

enthousiasme. Zien is geloven.     

We hopen u te zien op zondag 8 oktober 2023! 

 Het concert begint om 14.30 uur. Entree bedraagt 21,-  euro inclusief. 

Meer Informatie en kaartverkoop via de website www.concertenwormer.nl 

 

Meditatiegroep Kogerkerk, maandag 9 oktober, 14.30 uur 

De meditatiegroep van de Kogerkerk gaat weer van start. Nieuwe deelnemers zijn 

welkom.  

Meditatie bestond al in de eerste christengemeenten. Er zijn vele vormen van 

meditatie, waaronder christelijke meditatie.  

Het doel is verdieping, op een andere manier met geloof bezig zijn, het bereiken van 

innerlijke stilte, contact zoeken met God. 

 Samen mediteren kan soms tot een intense ervaring leiden.  

De Meditatiegroep staat onder leiding van Maartje Hoogendoorn-Valk. Interesse om 

mee te doen? Neem contact op met haar, tel. 06-36262590,   

email: maartjehoogendoorn@hetnet.nl 

Data in 2023: maandag 9 oktober, 13 november, 11 december en 8 januari 2024. 

Locatie: De Stolp, Kerkstraat 12, 1541 HA Koog aan de Zaan 

 

Leesgroep rond het boek ‘Mystagogie’ van Tjeu van den Berk. 

Welk beeld van God hebben wij? Daar denken mensen verschillend over.  

Ook vroege kerkvaders dachten al na over die vraag.  

Daarbij is van belang het verbeeldend bewustzijn waarin een mens speelt, zich illusies 

vormt, droomt, en gevoelig is voor het paradoxale karakter van het leven.  

In onze westerse cultuur werd de verbeelding eeuwenlang aan de dichters en 

kunstenaars overgelaten en stond zich-iets-verbeelden gelijk aan zich-iets-inbeelden. 

Vanuit de geschriften van onder meer deze vroege kerkvaders en het werk van 

Socrates en Jung,  

pleit Tjeu van den Berk voor een nieuwe religieus-spirituele manier van kijken.  

Een manier van kijken die in het kader staat van het persoonlijk ervaren in plaats van 

de dogmatische openbaringen.  

Voor elke bijeenkomst wordt een leeswijzer gemaakt. 

De leeskring staat onder leiding van ds. Rien Jansens en  

Bert Valk.  

Data:  eerste donderdagmiddag van de maand. In 2023: 5 oktober, 2 november, 7 

december.  

Plaats: de Noorderkerk, Heijermansstraat 127, 1502 DJ Zaandam. 

Aanmelden bij Bert Valk, tel. 06-40366883, email: bertvalk1953@gmail.com. 
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Taizéviering in de Noorderkerk, zondag 8 oktober. 

Veel mensen zijn bekend met de oecumenische gemeenschap in Taizé in Frankrijk en 

de eigen liedcultuur die hier is ontstaan.  

Afgelopen jaar vonden er voor het eerst Taizévieringen plaats in de Noorderkerk.  

Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte. De Stilte staat daarbij centraal.  

In de stilte is er ruimte om tot je zelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten.  

Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.  

De vieringen plaats op de tweede zondag van de maand. dus ook op 8 oktober a 

Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het 

bijgebouw.  

Aanvang: 16.30 uur.  

 


