
Beste parochianen, 

 

Zondag 1 oktober: STARTVIERING 

 

De feestmaand oktober begint morgen, zondag 1 oktober, met de 

feestelijke startviering. Het jaarthema is ‘ONTMOETEN.’ En dat 

brengen we meteen in de praktijk met de ontmoeting bij de put.  

 

Ook de koren hebben elkaar al een paar keer ontmoet om samen te  

repeteren voor deze zondag. U kunt dus genieten van zowel het  

Gemengd koor als Con Brio. De beide koren worden muzikaal begeleid 

door Ruud Luttikhuizen en Inga Kruma. Ook Rende Luitjes zal een 

muzikale bijdrage leveren. 

 

Daarnaast is er ook ruimte om elkaar te ontmoeten, zowel in de kerk als 

nadien bij de feestelijke koffie. Zo beginnen we deze bijzonder maand 

voor de Jozef; een maand die we met elkaar willen delen en waar we u 

niet kunnen missen.  

 

Kom dus deze maand naar de Jozefkerk voor ontmoeting, inspiratie en 

gezelligheid!  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 

Belangrijke datum: 

 

 

 

Zondag 22 oktober: 

• 60 jaar Jozef (hele dag) 
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Deze nieuwsbrief is ook te 

vinden op de website: 

https://katholiekzaanstreek.nl/  

Jozefparochie 

Nieuwsbrief 



Kort verslag van de parochieavond 

 

Als titel hebben we meegegeven: ‘De Jozefkerk in beweging.’ De reden voor deze titel is dat 

de parochieraad veranderingen verwacht in de komende 6 tot 18 maanden. Enerzijds vanwege 

ont-wikkelingen van buitenaf: de gemeente die nu concreet stappen zet om ons gebouw te gaan 

kopen. Dat betekent dat wij ook echt moeten kijken wat wij willen als gemeenschap.  

En anderzijds zijn er veranderingen op komst binnen onze organisatie. Dat komt door de 

tekorten aan man/vrouwkracht op diverse posities.  

Daarnaast kunnen onverwachte situaties ook de hele structuur van onze gemeenschap aantas-

ten. Er hoeven er maar twee of drie weg te vallen en ons kaartenhuis zakt door zijn hoeven. Of 

denk aan het pastoraat. Het wegvallen van onze vertrouwde pastorale krachten is een reëel sce-

nario. Als laatste wil ik ook de financiële positie aanstippen. Ook daar hebben we geen vet op de 

botten. 

Tegelijk is het een kans voor ieder van ons. De parochieraad vraagt aan eenieder om zich uit te 

spreken. Als eerste de vraag: ‘Doe jij mee?’ Op welke positie zou jij, voor kortere of iets 

langere termijn, inzetbaar zijn voor de Jozefgemeenschap?  In de PowerPoint ziet u zowel 

langlopende taken, zoals die van koster, als eenmalige opdrachten, waaronder het schilderen 

van deuren. 

Ten tweede is de vraag: ‘Hoe ziet u de toekomst als de kerk verkocht gaat worden?’ 

Wat zou u willen? Ziet u iets in een kleinere, multifunctionele locatie waar we op den duur 

steeds minder vaak op zondag samen kunnen komen. Of ligt voor u de toekomst in samensmel-

ten met een buurtparochie, desnoods via een langere aanloop waarbij in de buurtkerk nog 

Jozefvieringen zijn voor of na de andere viering.  

We horen graag van u! Uw reactie is welkom via ons nieuwe emailadres: 

jozef@katholiekzaanstreek.nl   

 

De reacties komen binnen bij ondergetekende en bij Wim Niekus en worden vanzelfsprekend 

vertrouwelijk en desgewenst ook anoniem behandeld. Het gaat erom dat de parochieraad voed-

ing krijgt van u over de weg die wij met elkaar willen gaan.  

 

De Jozefkerk in beweging: Laat van u horen! 

Diaken Jeroen Hoekstra 

mailto:jozef@katholiekzaanstreek.nl


Op 22 oktober vieren we 60 jaar Jozef. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We 

nodigen alle Jozefparochianen uit voor een prachtige dag waarin we samen willen vieren dat het 

bij de Jozef om mensen gaat. 

 

We beginnen met een inspirerende eucharistieviering waarin voorgaan pastoor George, di-

aken Jeroen en pastor Wil. De muzikale invulling wordt verzorgd door zowel het Gemengd Koor 

als door Con Brio onder leiding van Inga Kruma en Ruud Luttikhuizen. Aansluitend is er een 

feestelijke koffie met wat lekkers in de bovenzaal waar we het feest van 60 jaar ontmoeting en 

met elkaar meeleven verder willen vieren.  

 

Niet lang daarna vertrekken we naar restaurant De Prins in Westzaan (14.00 uur) alwaar wij 

samen gaan genieten van een fijn samenzijn, en een heerlijke maaltijd om deze mooie feestdag 

samen afsluiten.  

Om praktische redenen vragen wij u om u op te geven als u meegaat vieren en eten in  

restaurant De Prins in Westzaan. Dat kan door een email te sturen naar ons nieuwe emailadres: 

Jozef@katholiekzaanstreek.nl 

• Vermeld in de mail het aantal personen inclusief voor– en achternaam. 

• Uw inschrijving is definitief als u uw bijdrage heeft overgemaakt op: 

NL26 INGB 0000 6652 63  

T.N.V. RK Kerkbestuur Jozefparochie. 

• Als u wilt meerijden met iemand omdat u geen eigen vervoer heeft, probeer dat dan eerst 

onderling met andere parocchianen te regelen. Als dit echt niet lukt, horen we dat graag, 

dan kijken wij waar er nog een plekje is in de auto. 

!!U kunt uzelf aanmelden tot zaterdag  14 oktober!!! 

 

60 jaar Jozef—Feestdag op zondag 22 oktober 
 
Inspirerende viering – feestelijke koffie – heerlijke maaltijd 



Meditatiegroep Kogerkerk, maandag 9 oktober, 14.30 uur 

De meditatiegroep van de Kogerkerk gaat weer van  start. Nieuwe deelnemers zijn welkom.  

 

Meditatie bestond al in de eerste christengemeenten. Er zijn vele vormen van meditatie, 

waaronder christelijke meditatie. Het doel is verdieping, op een andere manier met geloof bezig 

zijn, het bereiken van innerlijke stilte, contact zoeken met God. Samen mediteren kan soms tot 

een intense ervaring leiden.  

 

De Meditatiegroep staat onder leiding van Maartje Hoogendoorn-Valk. Interesse om mee te 

doen? Neem contact op met haar, tel. 06-36262590, email: maartjehoogendoorn@hetnet.nl 

 

Data in 2023: maandag 9 oktober, 13 november, 11 december en 8 januari 2024. 

Locatie:  De Stolp, Kerkstraat 12, 1541 HA Koog aan de Zaan 

 

 

 

 

 

Leesgroep rond het boek ‘Mystagogie’ van Tjeu van den Berk. 

Welk beeld van God hebben wij? Daar denken mensen verschillend over. Ook vroege kerk-

vaders dachten al na over die vraag. Daarbij is van belang het verbeeldend bewustzijn waarin 

een mens speelt, zich illusies vormt, droomt, en gevoelig is voor het paradoxale karakter van het 

leven. In onze westerse cultuur werd de verbeelding eeuwenlang aan de dichters en kunstenaars 

overgelaten en stond zich-iets-verbeelden gelijk aan zich-iets-inbeelden. 

 

Vanuit de geschriften van onder meer deze vroege kerkvaders en het werk van Socrates en Jung, 

pleit Tjeu van den Berk voor een nieuwe religieus-spirituele manier van kijken. Een manier van 

kijken die in het kader staat van het persoonlijk ervaren in plaats van de dogmatische open-

baringen. 

 

 

 

 



Grote klassieke filosofen en kerkvaders waren gevoelig voor dit schouwend vermogen van de 

mens. Zij noemden hun inwijding in de symbolische werkelijkheid &#39;Mystagogie&#39; en 

zochten op die wijze naar een omgang met het mysterie van het bestaan. Over dit altijd actuele 

thema willen we in deze leesgroep samen nadenken. Voor elke bijeenkomst wordt een leeswijzer 

gemaakt. 

 

Tjeu van den Berk was in zijn werkzaam leven docent aan de Katholieke Theologische Universi-

teit van Utrecht. De leeskring staat onder leiding van ds. Rien Jansens en Bert Valk. 

 

Data:   eerste donderdagmiddag van de maand.  

In 2023:  5 oktober, 2 november, 7 december. 

In 2024:  4 januari, 1 februari 2024, 2 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni 

Tijd:  14.30 - 16.30 uur.  

Plaats:  Noorderkerk, Heijermansstraat 127, 1502 DJ Zaandam. 

 

Aanmelden bij Bert Valk, tel. 06-40366883, email: bertvalk1953@gmail.com. 

 

 

Taizéviering in de Noorderkerk, zondag 8 oktober. 

Veel mensen zijn bekend met de oecumenische gemeenschap in Taizé in Frankrijk en de eigen 

liedcultuur die hier is ontstaan. De gemeenschap richt zich in het bijzonder op jongeren, maar 

spreekt alle leeftijden aan. Ook vanuit Zaandam bezoeken jongeren elke zomer deze plek. 

 

Afgelopen jaar vonden er voor het eerst Taizévieringen plaats in de Noorderkerk. De 

voorbereidingsgroep ontving van bezoekers veel positieve reacties. Dat betekent dat we in het 

nieuwe seizoen weer doorgaan met deze vieringen. De vieringen zijn gebaseerd op de diensten 

in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte.  

De Stilte staat daarbij centraal. In de stilte is er ruimte om tot je zelf te komen en ook ruimte om 

God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen. Er is muzikale 

begeleiding met een keyboard en eventueel nog enkele andere instru-

menten. 

 

 

 

 

 

 

 



Evenals vorig jaar vinden de vieringen plaats op de tweede zondag van de maand. De eerste 

viering is op zondag 8 oktober a.s. 

 

Locatie:  Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het  

  bijgebouw. 

Aanvang:  16.30 uur. Informatie bij: Maartje Hoogendoorn-Valk,  

  tel. 075-6160325 

  email: maartjehoogendoorn@hetnet.nl. 

 

 

Franciscus en Rumi: Ontmoeting Islam en Christendom 

Zondag 8 oktober bent u welkom bij een bijzondere ontmoetingsavond. Deze avond wordt u 

aangeboden door de stichting Animo en de samenwerkende kerken: Doopsgezinden Zaandam 

en Koog ad Zaan, Zaanstad Ecclesia, de Baha’i gemeenschap en de Mattheüskerk. 

 

Dit vanuit de gedachte dat we in Nederland samenleven als mensen met verschillende achter-

gronden waarbij interesse en wederzijdse belangstelling de beste weg zijn om het samen goed te 

hebben.  

 

U maakt kennis met twee tijdgenoten uit de dertiende eeuw die beiden door God geraakt waren: 

Franciscus van Assisi en Mevlana Rumi. Hoewel zij elkaar nooit ontmoet hebben zijn er veel 

raakpunten in hun diepe geloofservaringen. Zij spreken en beleven beide een Goddelijke liefde. 

Er zullen enkele teksten van hen klinken, er is muziek, u hoort een Islamitische gebedsoproep 

en er zal een klein stukje uit de Koran gereciteerd worden. Ook zal de grootmeester Abdulkadir 

Dikisi een Sema (Derwish) dans uitvoeren. De presentator van de avond is Kamila Boukfouz. 

 

Het programma begint om 17.00 uur. Vooraf zijn er tekeningen te zien die door kinderen in een 

vluchtelingenkamp zijn gemaakt. Circa 18.45 uur is er ter afsluiting een gratis Turks buffet voor 

iedereen.  

Tot ziens in de Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 80 te Zaandam! 

 

 

 


