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Deze zondag is er in de Pinkzaal geen viering. 

We vieren mee met het 60 jarig bestaan van de kerk van de St. Jozefparochie in 

Kogerveld 

 

Op donderdag 2 november de dag van Allerzielen is het begin van de dienst om 17 uur 

in de Pinkzaal. 

Helaas staat er een verkeerde tijd genoemd in het parochie blad (19.30 uur) en het is 

zoals altijd een gebedsviering.  

 

 

 

Jozefkerk 60 jaar 
Op 22 oktober vieren we 60 jaar Jozef.  

Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten 

gaan.  

We nodigen iedereen uit voor een prachtige 

dag waarin we samen willen vieren dat het 

bij de Jozef om mensen gaat.  

We beginnen met een inspirerende 

eucharistieviering waarin voorgaan pastoor 

George Paimpillil, diaken Jeroen Hoekstra 

en pastor Wil Waardijk. 

De muzikale invulling wordt verzorgd door zowel het Gemengd Koor als door Con 

Brio onder leiding van Inga Kruma en Ruud Luttikhuizen.  

Aansluitend is er een feestelijke koffie met wat lekkers in de bovenzaal  

 

Met gepaste munt 
 

In die tijd trokken de Farizeeën zich terug om zich 

erop te beraden hoe 

ze Jezus met een uitspraak in de val konden lokken. 

Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met 

een aantal Herodianen naar hem toe, met de vraag: 

‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle 

oprechtheid onderricht geeft over de weg van God.  

We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand 

naar de ogen.  



Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ 

Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, 

huichelaars? Laat me de belastingmunt zien.’  

Ze reikten hem een denarie aan.  

Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’  

Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’  

Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer,  en geef aan 

God wat God toebehoort.’ 

 

Ter Overdenking 

Niet het beeld van de keizer, 

het beeld van macht en onderdrukking, 

maakt mensen gelukkig. 

Het is het beeld van bezitten, 

van eigen winst eerst. 

Daartegenover staat het beeld van God. 

Deze is niet afgebeeld op een munt. 

Want God heeft geen gezicht. 

Van Hem geen verstarde expressie, 

niet eens en voorgoed dezelfde. 

Zijn beeld is telkens nieuw, 

omdat wij zijn beeld zijn. 

Zo heeft Hij ons geschapen: 

als een afspiegeling van Hem. 

Waar goedheid en liefde 

in ons aan het licht komen, 

daar wordt Hij zichtbaar. 

Als wij aan de kant staan 

van macht en onvrede, 

dan is God onzichtbaar. 

Hij krijgt een gezicht 

in mensen die geschonden 

en lijdend door het leven gaan. 

 

Met gepaste munt betalen 

is voor ons: kiezen voor 

de kleine en weerloze mens; 

is kiezen voor liefde en recht. 

Dat is onze missie, dichtbij en veraf. 

 

 

Concert Kalverkerk  Ode aan Maria 

Zaandam, zaterdag 21 oktober 2023  aanvang 14.00 uur 
  

Traditioneel binnen de katholieke kerk staat de maand oktober in het teken van het 

bidden van de rozenkrans; een ode aan Maria.  



Gezien de bijzondere belangstelling voor Maria wordt er 

in de Maria Magdalena kerk (‘Kalverkerk’) op 

zaterdagmiddag 21 oktober om 14.00 uur een prachtige 

muzikale ode gebracht aan Maria. 

 

Er zullen Ave Maria’s gezongen worden van meerdere 

componisten, maar ook een Regina Caeli, een Sancta 

Maria en een Maria Mater Gratiae zullen niet ontbreken.  

Het wordt een reis door de tijd met heel diverse 

composities van Gregoriaans tot Herman Finkers. 

Maria' met prachtige zang van Hanneke & Kelly en 

pianiste Helena Brouwer. 

Gratis entree; een vrijwillige bijdrage wordt na afloop van het concert op prijs gesteld. 

Hartelijk dank voor de donatie. 

 

Maria Magdalena 1887 ('Kalverkerk') 

Kalf 162, 1509 BA, Zaandam 

elke zaterdag & zondag   open van 12.00 - 16.00 uur 

 


