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Dinsdag wordt het parochieblad weer geraapt. 

 

 

We gaan de laatste zondag van het kerkelijk jaar tegemoet. 

We vieren het feest van Christus Koning en daarbij kijken we terug op wat we sinds de 

Advent vorig jaar over Jezus hebben gehoord en gezien  

en hoe hij voor ons de Christus is geworden. 

Het woord ‘koning’ kan ons op het verkeerde spoor zetten, maar wie met hem het 

afgelopen jaar is meegegaan heeft kunnen ontdekken,  

dat Zijn grootsheid is te vinden in dienstbaarheid. 

Dat zou een mooi uitgangspunt zijn in alle langdurende coalitiebesprekingen die ons te 

wachten staan. 

In het voetspoor van koning Jezus gaan met oog voor de behoeftige, de kleine, de 

vluchteling, de naakten. 

Als u naar de kerk komt of via de live-stream meekijkt zal de woorden van Jezus horen 

over een glas water, over de naakte kleden, de vreemdeling ontvangen. 

Lastige woorden, maar alles wat je voor hen hebt gedaan heb je voor mij gedaan. 

Eigenlijk is het niet zo vreemd dat kerken steeds leger worden wanneer je deze 

woorden serieus neemt. 

Maar toch willen we het proberen. Daarom begint vanaf volgende week een nieuw 

kerkelijk jaar. 

 

 

Hierboven een afbeelding van de onbekende meester van Alkmaar van de werken van 

Barmhartigheid geïnspireerd op Matteüs 25. 

 

 

De Advent 2023 duurt maar kort. De vierde Adventszondag is 24 december en deze is 

gelijk kerstavond. 



Afgelopen week is Wim Kroon uit Wormerveer begraven. 

Jarenlang was hij daar koster en Wim had altijd een mop paraat.  

Het is niet mijn gewoonte en het wordt het ook niet, maar deze zou Wim ook vertelt 

kunnen hebben.  

Ik vond hem door als zoekterm ‘postbode’en ‘hemel’ in te tikken:  

 

Een vrouw in de bijstand schreef een brief, geadresseerd aan God in de hemel.  

Ze vroeg om 2500 euro.  

De postbodes wisten niet wat ze met de brief aan moesten en openden de envelop.  

Toen ze de inhoud lazen, werden ze zo gegrepen door de triestheid van het verhaal van 

die vrouw, dat ze een inzamelingsactie hielden.  

Ze haalden 2450,- euro op. 

Dit bedrag stopten ze terug in de envelop en deponeerden het in de brievenbus van de 

dame.  

Een week later ontvingen ze weer eenzelfde geadresseerde brief aan God.  

Ze openden de envelop en lazen:  

‘Ach, onze lieve heer, heel erg bedankt voor het geld.  

Als u nog een keer zoiets doet, stuur dit dan niet meer via de post.  

Die rotzakken van postbodes hebben er 50 euro uit gejat.’ 

Matthé Bruijns 

 

Parochiereis 2024 

 

Het heeft even geduurd, maar we zijn eruit.  

De bestemming was al bekend: Kent in Engeland. 

 

Vrijdagavond 1 december om 19:30 uur wordt  

in de Ontmoetingsruimte van de Petruskerk door BTR Reizen uitleg gegeven  

over het reisbureau, het reisprogramma etc.  

Dan kunnen vragen gesteld en de boekingsformulieren ingevuld worden.  

Degenen die zich reeds opgegeven hebben, komen als eerste aan bod om zich in te 

schrijven. 

 

We vertrekken op 20 mei vanaf de Petruskerk in Krommenie ’s morgens om 07:00 uur. 

Dan rijden we via België naar Calais en steken we met de boot over naar Dover.  

Vandaar rijden we naar het Holiday Inn Hotel in Ramsgate. Daar blijven we deze reis. 

 

Dinsdag 21 mei. We bezoeken Leeds Castle en Canterbury. 

Woensdag 22 mei. Battle, bekend van de slag om Hastings in 1066 en Rye. 

Donderdag 23 mei. Tenterden, voor een rit per stoomtrein en de kasteeltuinen van 

Sissinghurst. 

Vrijdag 24 mei. Brighton en Hastings, aanpassing is mogelijk samen met de 22ste mei. 

Zaterdag 25 mei. Sightseeing door Londen, met een Nederlandssprekende gids. 

Zondag 26 mei. Twee kastelen: Hevercastle en Scotney Castle met tuinen. 

Maandag 27 mei. Terug naar Nederland met een diner ter afsluiting. 

Onder voorbehoud van wijzigingen.  

Op de informatieavond ontvangt u een uitgebreide beschrijving. 

 



De prijs per persoon ligt rond de € 950,-, dit is basis halfpension 

Toeslag 1-persoonskamer € 122,--. Boekingskosten € 7,50. Garantiefonds € 5,-. 

De exacte prijzen worden op 1 december bekend gemaakt,  

wij hadden nog enkele aanvullende vraagjes.  

 

Peter Smit, Sietse Foekema en Matthé Bruijns 

 

 

De Dorcas winkel gaat haar deuren openen aan de Paltrokstraat.  

Een prachtige tweede hands winkel waarvan de opbrengst voornamelijk gaat naar 

ontwikkelingsprojecten in het midden Oosten en Afrika. 

De winkel is groter dan de winkel die tot eind vorig jaar aan de Westzijde was 

gevestigd.  

Het is een fantastische winkel geworden met meer vierkante meters vloeroppervlakte 

en dus ook meer artikelen.  

Het assortiment is gelijk gebleven, kleding, meubels, huishoudelijke en elektra 

artikelen, speelgoed, kinderbenodigdheden, maar ook boeken, CD’s, LP’s en DVD’s.  

Vooral in deze tijd van het jaar ook heel veel kerstartikelen.   

We zijn daarom opzoek naar nieuwe vrijwilligers.  

Mocht u interesse hebben om in een mooi team vrijwilligers werk te verzetten dan 

nodigen we u uit contact met ons op te nemen.  

Dat kan via mail dorcaswinkelzaandam@dorcas.nl of otferfjentink@hotmail.com 

De werkdagen zijn van woensdag tot en met de zaterdag en uiteraard is inzet 

afhankelijk van uw mogelijkheden maar ten minste 1 dagdeel per week.  

De winkel is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 16 uur. 

 

 

MOMENT VAN BEZINNING 

Iedere eerste vrijdag van de maand  13.00 -13.30 uur 

START: Vrijdag 1 december 2023, 13.00 uur,Kooger Vermaning, Lagendijk 34 

 

De samenwerkende doopsgezinde gemeenten in Zaandam, Koog en Krommenie 

nodigen u uit voor een moment van bezinning tijdens 

lunchtijd op de eerste vrijdag van de maand.  

Iedere maand staat de Vermaning open om met elkaar stil te 

worden, een licht te ontsteken, naar muziek te luisteren en 

te bidden om vrede.  

Dit gebed van vrede is verbonden met het Coventry-gebed, 

een gebed waarin we stil staan bij  onrecht en dat wat 

mensen ten onrechte overkomt.  

En we luisteren in de stilte naar dat wat nodig is om verbinding, vrijheid en vrede te 

vinden met onszelf en met elkaar. 

We vinden het waardevol ruimte te scheppen voor een weg van gerechtigheid en 

vrede. 

mailto:dorcaswinkelzaandam@dorcas.nl
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In dit bezinningsmoment is ook ruimte stil te staan bij uw eigen vragen en gedachten.  

Na afloop kunt u in stilte weer verder gaan of nog even napraten. 

Vrijdag 1 december starten we met dit nieuwe initiatief.  

Tot en met juni 2024 komen we samen in de Vermaning van Koog en vanaf 1 juli 

2024 in de Vermaning van Zaandam. 


