Beste parochianen,

Zondag 24 december: Kerstnacht

De nacht is stil,
W

het leven kil.
Geen kleur doorbreekt het zwart.

// \\ Plots zingt een stem bij Bethlehem

die doorklinkt in elk hart.

Gloria in excelsis Deo!

Gloria voor de hoogste Heer,
gloria Hem zij de eer.
Vrede voor wie het kind van God verwacht
klinkt helder in die nacht.

Kerstnachtviering in de Jozefkerk

Graag nodigen wij u uit om samen met ons kerstmis
te vieren.
Op zondag 24 december om 21.30u vieren we de geboorte
van de Heer
in een prachtige viering met zang van Con Brio.
Ruud Luttikhuizen speelt op piano en Rende Luitjes
op trompet.

Voorganger is diaken Jeroen Hoekstra.

Kom en beleef kerstmis in de Jozefkerk!

Van harte welkom

Belangrijke data:

Zondag 24 dec.:
GEEN ochtendviering

Zondag 24 dec.:
KerstAVONDviering
21.30 uur

Maandag 25 dec.:
Kerstochtendviering
10.00 uur
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Maandag 25 December: Eerste Kerstdag

Beste parochianen,
We vieren zondag het Hoogfeest van Kerstmis en gedenken dan de geboorte van Jezus Christus.

Ook al bent u gisterenavond op afstand getuige geweest van de geboorte van Jezus, vanmorgen
bent u niet minder heel hartelijk welkom om een bezoek te brengen aan de stal, waar Jezus ligt
te wachten op de kraamvisite van u, onze parochianen en van anderen die daarvoor belang-
stelling hebben.

In een woord- en communieviering zullen we samenkomen en zullen de dames en heren van
het Gemengd koor onder de bezielende begeleiding van Inga dit bezoek opluisteren met de vele,

ook ons bekende kerstliederen.

U mag uiteraard meezingen en meebidden als een begin van een paar fijne en gezellige Kerst-

dagen met mensen om u heen, die u dierbaarzijn.

Tot maandag in de Jozefkerk

Wil




Zondag 31 December: Oudejaarsviering: op weg naar een
nieuwe morgen.

Het is best heel bijzonder: oudejaarsdag op zondag. De viering op de laatste dag van het jaar
staat dan ook in het teken van het verstrijken van de tijd en de overgang naar een nieuw jaar.

Terugkijken in dankbaarheid en samen op weg gaan naar een nieuwe morgen.

Het Gemengd Koor luister de viering op met mooie liederen. De begeleiding is in handen van

Inga Kruma. Voorganger is diaken Jeroen Hoekstra.

Kom op deze laatste dag van het jaar dankzeggen en inspiratie opdoen op de drempel van een

nieuwe morgen.

Van harte welkom.
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Ter inspiratie

Tijd glijdt door onze hand als water
en laat soms enkele druppels na.
Want hierop volgt altijd het later,
laat slechts herinneringen na.

Die in een kringloop ons omringen,
onze gedachten laten gaan.

Over de reeks voorbije dingen

die ons dan weer voor ogen staan.
De tijd begint steeds met seconden
die tikkend naar minuten gaan.

En die daarna de uren vonden

om die hun slag te laten slaan.

Zo gaat de tijd al vele jaren

en eeuwenlang in 't ritme voort.

Je vraagt je af wat er nog zal komen
maar God heeft alles in Zijn hand.
Hij laat ons visioenen dromen

van het door Hem beloofde land.
Houdt die droom aldoor in gedachten
want Hij roept ook ons tot zijn licht,
als we vol vertrouwen zijn trouw ervaren

met het nieuwe jaar in zicht.




Kerst o dozef en Mariq, en kmd e Jezus in de kribbe

Horizontaal:

2 De wijzen volgen een ...

6 Naam van de engel die bij Maria op bezoek komt- Lucas 2:26
8 Jezus is de zoon van de ... (draai de naam om: etsgoohrella)
11 Beroep van Jozef

13Welke naam betekent: God met ons?

14 In welke streek ligt Nazaret? (draai dit woord om: aelilag)
15 Eris een kindeke geboren op ...

16 Bij wie houden de herders de wacht?

17 De engelen zingen: ... zij God

Verticaal:
1 DeRedder is geboren, Christus de ...
2 Eriseenkindeke geboren in ‘t...
3 Een ... is ons geboren, een zoon is ons gegeven — Jesaja 9:5
4 De engel zegt: Zie ik verkondig u grote ... Lucas 2:10
5 Waar houden de herders de wacht?
7 De wijzen reizen op...
9 Uis heden de ... geboren — Lucas 2:11 NBG
10De herders ... neer voor Jezus

12 Stille nacht, ... nacht



Wij wensen iedereen fijne
kerstdagen en een gezond en

gelukkig nieuwjaar




