
Beste parochianen, 

 

Zondag 7 januari: Zij volgden de Ster!  

 

Aanstaande zondag 7 januari, de 1e zondag van het nieuwe jaar, is het 

feest van de Openbaring van de Heer: Christus, die als het kleine kindje 

Jezus en Zoon van God aan ons wordt bekend gemaakt, oftewel geopen-

baard. En dat feest gaan we vieren. 

 

In de volksmond wordt deze zondag Driekoningen-zondag genoemd.   

3 Oosterse Wijzen volgen de ster om op zoek te gaan naar het kind, waar-

van gezegd wordt dat het een koningskind is, iemand die vrede komt 

brengen. Ze willen hem begroeten en nemen kostbaarheden en olie mee. 

Maar bij het zien van het kind in de kribbe, beseffen ze dat zij bij de 

ontmoeting van dit kind, met een heel bijzonder iemand te doen hebben. 

Bij wijze van spreken hebben ze het Licht gezien. 

 

U bent uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en dit met elkaar te 

komen vieren. Het Gemengd Koor, onder leiding van Inga Kruma, zal de 

viering opluisteren met hun zang en muziek. 

 

Mieke en Ineke gaan in deze viering voor en wensen u een gezond en  

gelukkig 2024!  

U bent van harte welkom in DE BOVENZAAL. 
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Deze nieuwsbrief is ook te 

vinden op de website: 

https://katholiekzaanstreek.nl/  
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