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Pastoraal voorwoord 

Valentijnsdag én Aswoensdag op 14 februari 
 

Dit jaar vieren we op 14 februari zowel 
Aswoensdag als Valentijnsdag. Twee 
vieringen die tegenover elkaar lijken te staan. 
Van je Valentijn ontvang je een doos chocola, 
maar omdat de vastentijd is begonnen mag je 
deze nog niet openen. 
 

 
 
Op Valentijnsdag verklaar je elkaar de liefde. 
Met een anonieme kaart of een cadeau 
zonder afzender laat je merken dat je om 
elkaar geeft. 
Het is dé dag in het jaar waarop je meer dan 
anders laat merken wat de ander voor je 
betekent. Op Valentijnsdag staat de liefde 
centraal. 
En op Aswoensdag? … ook! 
 
In het evangelieverhaal dat wij op 
Aswoensdag lezen staat: Als je iemand iets 
geeft, bazuin het dan niet voor je uit. Maar 
doe het in het verborgene.  
Niemand hoeft het te weten wat je doet, als 
je het zelf maar weet. En bedenk dan dat er 
Iemand is die het heeft gezien: God die alles 
overziet. 
 

Het is een oproep om in stilte, in het 
verborgene (zoals een echte Valentijn) goed 
te doen. 
Niemand hoeft te weten wat je in de 
Veertigdagen tijd meer of minder doet. Je 
doet het niet om op te vallen. Er is Eén die 
het ziet.  
 
Het symbool van Valentijnsdag is het hart. In 
de winkels en advertenties zie je overal 
hartjes, hoe meer hoe beter. 
Ook op Aswoensdag en de veertig dagen 
erna, staat het hart centraal. We kijken deze 
tijd naar ons hart. Waarvan gaat mijn hart 
sneller kloppen? Aan wie of wat geef ik veel 
liefde, of juist te weinig?  
Het is de tijd om het hart te zuiveren, om 
datgene wat het ontvangen en geven van 
liefde in de weg staat, weg te halen.  
 

 
 
Op 14 februari vieren we de liefde. Met 
vasten, delen en gebed proberen we te 
groeien in liefde die het ‘ik’ overstijgt. We 
zoeken naar liefde om de delen, naar meer 
liefde voor elkaar. 
 
Een mooie 14e februari toegewenst, met veel 
liefde. 
 
pastoor Nico Kerssens 
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Pastoraal team 

Aswoensdag en Vastentijd  
 

Beste parochianen,  
 
Binnen enkele dagen beginnen christenen 
over heel de wereld aan de veertig daagse 
vastentijd. Wat staat hen daarbij voor ogen? 
Christenen van alle denominaties willen op 
deze manier zich voorbereiden op het 
mysterie van ons geloof, namelijk de 
kruisdood en de verrijzenis van Jezus Christus 
onze Heer. Niet het zoeken van Gods 
welbehagen staat bij ons voorop, maar het 
zich ontvankelijk tonen voor de genade die 
uitgaat van Hem, “die voor ons gestorven en 
verrezen is”. Voor de gelovigen van de 
katholieke Kerk begint deze bijzondere tijd op 
Aswoensdag.  

 
Het ontvangen van het 
askruisje brengt tot 
uiting dat wij naar geest 
en lichaam onszelf 
willen voorbereiden op 
het paasmysterie, 
waardoor wij delen in 

het leven dat Christus ons geeft. Het 
versterven van onszelf in eten en drinken en 
het zich matigen in “de genoegens van het 
leven” lijken op de vastenpraktijk zoals ook 
andere religies die kennen. Het verschil ligt in 
het feit dat onze boetvaardigheid en onze 
zuivering van het hart gericht is op het 
levensgeheim van Jezus Christus. In Hem 
wordt ons Gods genade gegeven. 
 
Nu kan in onze samenleving de indruk 
ontstaan dat christenen het vasten achter 
zich hebben gelaten. Ongetwijfeld zal dat ook 
zo zijn voor de velen, die alleen nog in naam 
christen zijn. Maar er zijn ook steeds meer 
gelovigen – jong en oud – die deze vastentijd 

wel benutten om zich geestelijk en 
lichamelijk voor te bereiden op het paasfeest 
en daarbij een vernieuwing van zichzelf. 
 
Ieder van ons moet zelf onderzoeken hoe en 
waarin wij willen vasten om dichtbij God te 
komen. Toch zullen al onze wegen 
samenkomen in onze ontmoeting met 
Christus, die voor onze zonden heeft geboet. 
De Veertigdagentijd vindt dan ook z’n 
hoogtepunt in onze paascommunie. Want 
nergens wordt meer duidelijk dat God Zijn 
gaven aan ons geeft zonder verdienste van 
onze kant. Onze houding van openheid voor 
Christus wordt zichtbaar in lichamelijk vasten 
en vrijgevigheid.  
 
Maar, ons vasten is niet compleet als wij 
geen moeite doen om de noden en zorgen 
van een ander te zien en te voelen. Daarom 
hebben wij in de vastentijd een project 
waarin wij aandacht besteden aan minder-
bedeelden in de wereld. 
Vasten, verbonden met gebed en aalmoes, 
geeft een dubbele vreugde. Dit is beter dan 
een oppervlakkig vasten dat blijft staan bij 
eigen lichamelijke verrijking.  
 
Laten we in deze Veertigdagentijd veel 
vruchten plukken van ons gebed zowel in de  
kerk als thuis, onze gaven (vastenactie) en 
ons vasten (minder aan onszelf denken).  
 
Moge God ons in deze dagen en alle dagen 
van ons leven Zijn liefde geven en ons 
behoeden. Ik wens jullie een gezegende 
vastentijd. 
Met vriendelijke groeten 
  
pastoor George Paimpillil  
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De Driekoningen hadden het door! 
 

Kerstmis is voorbij. De kerstboom werd door 
kinderen opgehaald en de kerststal staat 
weer op zolder. Maar rond Driekoningen zag 
ik een prent van de aanbidding van de wijzen, 
geschilderd door de Vlaming Rogier van der 
Weyden (1399 - 1464). Centraal in het 
midden Maria met de pasgeboren Jezus in z’n 
blootje op haar schoot. Naast haar is Jozef 
afgebeeld, ten onrechte als een oude man. 
Een rijk uitgedoste oudere man knielt voor 
Jezus neer. Achter hem nog twee van zulke 
goed geklede heren. Het zijn natuurlijk de 
drie wijze koningen uit het oosten met hun 
geschenken. Boven de stal zie je nog net een 
grote ster. Dat zal de ster zijn die hen de weg 
wees. Het fraaie schilderij op de prent wordt 
ontsierd door de grote woorden ‘spoiler 
alert’. Ik zocht de betekenis op en las: als er 
een spannende film, tv-serie of boek 
besproken wordt dan staat er vaak: spoiler 
alert. Het is een waarschuwing: kijk of lees 
niet verder als je de ontknoping (nog) niet 
wilt weten! Waarom staat spoiler alert groot 
gedrukt op de prent? Boven het hoofd van 
Maria zie je in een witte cirkel – nauwelijks te 
zien – een kruisbeeld hangen. De spoiler alert 
waarschuwt ons: als je niet wilt weten hoe 
het met die pasgeboren Jezus afloopt kijk dan 
niet verder naar dit schilderij, want hij komt 
lelijk aan zijn einde! Naakt wordt hij geboren 
en naakt hangt hij aan een kruis. Hij wordt 
vermoord. Is het daarom dat Jezus van de 
wijzen naast goud, want hij is koning, en 
wierook, want hij is God, ook mirre krijgt? Die 
geurige balsem werd immers gebruikt om de 
doden te balsemen. Hadden zij al door hoe 
het met Jezus zou aflopen? Maar willen wij 
dat nu al weten? Het is toch nog lang geen 
Goede Vrijdag?  
Jezus groeit op in Nazareth. Hij brengt hoop, 
vrede, liefde en licht. Hij doet goed – hij doet 
God. Veel mensen trekken achter hem aan. 
Zij zien in hem de bevrijder van 
onderdrukking en uitbuiting door de gehate 
Romeinse bezettingsmacht. Die pikt het niet 
en samen met de leidende klasse, die met 
hen heult, pakt zij hem op en veroordeelt 

hem tot de dood aan het kruis. Hadden de 
wijzen dat al door? 
Wij hoeven niet gewaarschuwd te worden 
door een spoileralert voor het kruisbeeld in 
de stal. Het is juist nodig om ons duidelijk te 
maken dat onze kerststal geen vertederend 
tafereeltje is. De mirre en het kruisbeeld 
maken het al duidelijk. Zij wijzen al naar de 
Goede Week en daarna, want Jezus' leven 
lijkt dood te lopen op het kruis, maar dat 
doet het niet. Hij gaat door om ons voor te 
gaan om in liefde en vrede met elkaar samen 
te leven. Dat was zijn roeping, dat was zijn 
weg. Voor dat leven was hij als het ware in de 
wieg, in de kribbe, in de voerbak gelegd.  
Het begin van Jezus speelt zich af in 
Bethlehem. Dat betekent broodhuis. Het 
vertelt ons dat Jezus als brood voor ons was 
én is als wij samen komen om eucharistie te 
vieren, te communie te gaan. Om brood te 
breken en te delen voor en met elkaar als 
een voorafbeelding van wat we in het 
dagelijks leven moeten doen. Omwille van 
Oekraïne, Gaza, Ter Apel, je zieke vader, je 
demente vriendin en noem maar op. Zoals 
Jezus een morgenster, een zon van 
gerechtigheid, een lichtpunt was voor velen 
in donkere dagen, zo werden wij met 
Kerstmis opgeroepen om het ook nu te zijn 
voor wie ons nodig heeft. In de krant lees ik 
een eenvoudig gedichtje van Sire, die 
stichting voor ideële reclame. Het luidde:  
 

Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit 
evenwicht,  
weet dan dat juist in donkere tijden er kleine 
puntjes zijn van licht.  
Soms zijn ze groot, nog vaker klein.  
Je kunt ze zoeken, maar je kunt er ook één 
zijn.  
Dus kijk om je heen, houd je ogen heel goed 
open.  
Vind je lichtpuntje en durf te hopen!  
 

Wie heeft het geschreven? Ik vermoed de 
wijze koning Melchior, want betekent zijn 
naam niet Mijn koning is Licht? 
 

Ko Schuurmans, pastor 
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Eerste Communie 
 

Dit voorjaar start er in de Zaanstreek weer 
een project ter voorbereiding op de Eerste 
Communie.  
Als U in de voorbereiding geïnteresseerd bent 
stuurt u dan een berichtje naar 
petrusvis@planet.nl. Voorwaarde voor 
deelname van uw kind is dat het minstens in 
groep 4 zit en een redelijk leesniveau heeft. 
 
Het is lang geleden dat de Eerste 
Communievoorbereiding op scholen plaats 
vond. De aantallen kinderen zijn inmiddels zo 
klein geworden dat we net als andere jaren  
de voorbereiding met diverse parochies 
samendoen. De plaats of plaatsen van 
voorbereiding zijn afhankelijk van het aantal 
deelnemers en de plaats waar zij woonachtig 
zijn. Op dit moment zijn er 19 aanmeldingen. 

 
 
De bijeenkomsten vinden op een 
doordeweekse middag plaats. Van ouders 
wordt verwacht dat zij ook deelnemen aan de 
uitvoering van de activiteiten.  
Dus meldt uw kind aan! 
 
Namens de pastores   
 
Matthé Bruijns 

 
 
 

Parochieverband Katholiek Zaanstreek  
St.-Bonifatius – St. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) -  
H. Maria Magdalena (W) H.H. Martelaren van Gorcum -  
H. Odulphus – St. Petrus  

 

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft  
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com  

 

Wisseling van de wacht 
binnen kerkbestuur Katholiek Zaanstreek 
 

Regelmatig leest u in dit parochieblad wat er 
in de maandelijkse bestuursvergadering van 
Katholiek Zaanstreek is besproken. 
 
Het Kerkbestuur van Katholiek Zaanstreek 
bestuurt onze zeven Zaanse parochies en 
heeft de zorg voor een doelmatige 
aanwending van het parochieel vermogen 
ten bate van de parochies. De voorzitter van 
het Kerkbestuur is pastoor-deken George 
Paimpillil. De individuele bestuursleden 
worden voor een periode van maximaal acht 
jaar benoemd. Dat betekent voor ons 
kerkbestuur dat enkele bestuursleden 

onlangs zijn afgetreden en er nieuwe 
bestuursleden zijn benoemd. 
 
Ton Reijns was vanaf 2015 penningmeester. 
Hij hield de financiële administratie bij voor 
een juist financieel beleid en beheer door het 
Kerkbestuur. Hij heeft het op een uitstekende 
manier gedaan.  
 
Diaken Jeroen Hoekstra was sinds 2019 
vicevoorzitter van het kerkbestuur. Hij zorgde 
dat de dialoog tussen de parochies en 
contacten binnen en buiten de kerken goed 
en gestructureerd verliepen.  
 

mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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Martin Hijne was secretaris van het 
kerkbestuur sinds 2014. Hij zorgde ervoor dat 
het kerkbestuur geïnformeerd werd over de 
inkomende en uitgaande stukken die van 
belang zijn voor de vergadering van het 
kerkbestuur. Verder stelde hij het bestuur op 
de hoogte van het actuele nieuws in de 
media over de parochies en over het beleid 
vanuit het Bisdom.  
Martin was een rots in de branding door 
aanwezig te zijn waar het nodig was. Hij was 
zeer betrokken bij de parochieraden en altijd 
bereikbaar. Zijn inzet was gebaseerd op zijn 
diep geloof in Christus. 
 
Corrie van Sijl is bestuurslid geweest sinds 
2019. Zij vertegenwoordigde de parochie St. 
Petrus Krommenie. Haar inzet voor St. 
Petruskerk Krommenie is inspirerend en een 
voorbeeld voor velen. Het aftreden is wegens 
de maximum leeftijd die door het Bisdom is 
vastgesteld.

In de laatste bestuursvergadering sprak 
pastoor George zijn dank uit aan alle 
aftredende bestuursleden voor hun inzet en 
toewijding voor Katholiek Zaanstreek in de 
afgelopen jaren en gaf aan de vertrekkende 
bestuursleden zeker te zullen gaan missen.  
 
De nieuwe bestuursleden, per 1 januari 2024 
aangetreden, zijn:  
Martijn Truijens, penningmeester; 
Agnieszka van der Schaaf, vicevoorzitter; 
Eugene Leeman, secretaris;  
Mady Thiele, communicatie;  
Pedro Smit, bouwzaken en  
Marga Breed, bestuurslid. 
 
Wij hopen op een constructieve en 
inspirerende samenwerking met de zeven 
parochies nu, en in de toekomst. 
 
het kerkbestuur 

 
 
 

Actie Kerkbalans 2024 
 

Beste mede-parochianen, 
 
Dit jaar bestaat de Actie Kerkbalans vijftig 
jaar! Met oprechte dankbaarheid spreek ik u 
toe ter gelegenheid van Kerkbalans 2024. In 
de geest van ons katholieke geloof verrichten 
wij als geloofsgemeenschap veel zinvol werk, 
vooral in deze onzekere en uitdagende tijden. 
Pastoraat en diaconaat vormen de 
ruggengraat van onze gemeenschap, waar 
liefde voor anderen en het dienen van 
mensen in nood centraal staan. Laten we 
deze pijlers koesteren en versterken, zodat 
we als één gemeenschap de liefdevolle 
handen van Christus in de wereld kunnen 
zijn. 
 
In tijden van onzekerheid is het geloof in God 
onze rots. Laten we met vertrouwen en hoop 
vooruitkijken, wetende dat ons geloof ons 
leidt en ons verenigt in de gemeenschap van 
de Heilige Geest. Samen kunnen we zorgen 

een licht te zijn van geloof, hoop en liefde 
voor de wereld om ons heen. 
 
Onze geloofsweg wordt verrijkt door 
voortdurende vorming en catechese. Het is 
tijdens deze momenten van onderwijs en 
reflectie dat we dieper duiken in de rijkdom 
van ons geloof, geworteld in de tradities van 
de Kerk. Laten we deze kans aangrijpen om te 
investeren in programma’s die onze kennis 
verdiepen en ons geloof versterken. Door te 
investeren in educatieve initiatieven 
versterken we niet alleen het geloof van 
individuele parochianen, maar bouwen we 
ook een sterke basis voor de toekomst van 
onze kerk. Met dankbaarheid in ons hart 
erkennen we dat we gezegend zijn met de 
steun van jullie allemaal, elke parochiaan en 
de vrienden van onze prachtige kerken. 
Samenwerking is de sleutel tot vooruitgang, 
en het is door onze gezamenlijke 
inspanningen dat we het pad naar   
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vernieuwing en groei inslaan met een 
duidelijk accent op het gezegde ‘eenheid in 
verscheidenheid’.  
 
Erkennend dat wij als geloofsgemeenschap 
geroepen zijn om getuigen te zijn van de 
liefde van Christus, vraag ik u vriendelijk om 
genereus bij te dragen aan Kerkbalans 2024. 

Laten we samen onze katholieke gemeen-
schapen hier in Zaanstreek versterken en het 
licht van Christus in onze wereld laten 
schijnen. 
Met hartelijke groet, 
 
pastoor George Paimpillil 

 
 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
   Kerkbalans 
 

In aansluiting op de woorden van pastoor 
George: kerk-zijn kost geld. Uw steun is 
daarin onmisbaar! We hopen dat we ook in 
2024 weer op u mogen rekenen! Als kerk 
krijgen we geen subsidie, de financiële 
bijdrage van u als parochiaan is daarom 
noodzakelijk om te kunnen blijven bestaan. 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde 
blijven voor allen en kunnen we plannen 
maken voor de toekomst.  
 
Giften aan uw parochie zijn aftrekbaar bij de 
aangifte van uw inkomstenbelasting. Alle 
parochies zijn door de overheid erkend als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Hierbij geldt echter een drempel van 
1% (minimaal € 60) en een maximum van 
10% van uw verzamelinkomen.  
Daarnaast is het mogelijk om een 
overeenkomst te sluiten met de parochie 

voor een periodieke schenking met een 
looptijd van 5 jaar. Zo’n periodiek 
afgesproken gift is dan volledig aftrekbaar in 
de aangifte inkomstenbelasting. De 
overeenkomst kunt u vinden via de website 
van de belastingdienst. U kunt de digitaal 
ingevulde versie opsturen naar 
penningmeester@katholiekzaanstreek.nl en 
ik zal dan zorgen dat de overeenkomst 
namens het kerkbestuur wordt ondertekend.    
U kunt uw bijdrage overmaken op het 
rekeningnummer van uw parochie, onder 
vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op 
naar de kerk van morgen. 
 
Martijn Truijens 
Penningmeester parochieverband Zaanstreek 

 
 

Verslagen 

De doop, een beslissende en levensveranderende keuze 
Interview met Duncan Tol 
 

In de Bonifatiuskerk in Zaandam ontmoeten 
we Duncan Tol. Hij is 28 jaar en heeft zich 
sinds kort bij de St. Bonifatiusparochie 
aangesloten. Zijn familie is niet belijdend 
katholiek, zijn oma ging wel naar de kerk. In 
een tijd dat er steeds minder mensen naar de 
kerk komen en daarmee ook minder 
jongeren, zijn we erg benieuwd naar zijn 
verhaal. 
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Duncan woont in Purmerend en doet naast 
zijn betaalde functie, waarover straks méer, 
ook vrijwilligerswerk. 
Duncan: Ik heb twee vrijwilligersfuncties. Bij 
scouting Nederland ben ik jeugdbegeleider 
en bij het Rode Kruis ben ik EHBO-
medewerker. Verder game ik af en toe in 
mijn vrije tijd en heb ik een leuke hond 
genaamd Bobbi waar ik graag mee speel.  
 

Waar werk je? 
Ik werk veertig uur per week als logistiek 
medewerker bij de metaalfabriek Meyn in 
Oostzaan. Daar wordt apparatuur ontwikkeld 
en geproduceerd voor de kippenslachterij.  
 

Hoe ben je in contact gekomen met de 
Katholieke kerk? 
Bij Meyn werk ik al een tijd samen met mijn 
collega Michel van der Schaaf, die parochielid 
is bij de Bonifatiuskerk. We zijn met elkaar in 
gesprek gekomen over het geloof, wat het 
allemaal voor hem betekent. Dat maakte mij 
nieuwsgierig. Uiteindelijk ben ik 
meegekomen naar een dienst in de 
Bonifatiuskerk en dat heeft me echt geraakt. 
Zo ben ik er eigenlijk ingerold.  
 

Je hebt daarna besloten om je te laten dopen, 
hoe ben je tot dit besluit gekomen?  
Na de mooie, maar ook voor mij spannende, 
voorbereiding, het leren over de doop, 
communie en het vormsel, wist ik wat ik 
accepteerde, namelijk dat ik de weg van 
Christus wil volgen en dat geeft mij een goed 
gevoel. Het ontvangen van de eerste H. 
Communie was voor mij ook een heel 
bijzonder moment. Ik voelde toen dat ik 
definitief mijn pad op deze weg wil 
vervolgen. Deze kerk voelt ook als een 
tweede familie, een warm welkom. Het is 
voor mij de juiste plek waar ik me echt thuis 
voel.  
 

Hoe gaat dat, dopen? En hoe heb je de doop 
ervaren?  
Het was op 16 december jl., omdat ik 
volwassen ben vonden de doop, de eerste 
communie en het vormsel in één viering 
plaats. Je legt dan enkele beloftes af o.a. het 
afwijzen van het kwaad, en het omarmen van 
het geloof in de Katholieke Kerk. Ik heb een

mooie foto van dit moment. Die koester ik, 
en ik kijk er graag en met regelmaat naar.  
 

Wat betekent het geloof in God en Jezus voor 
jou? 
Het heeft mijn leven compleet veranderd in 
positieve zin. Ik ben rustiger geworden, ik kan 
meer prikkels verdragen en er is minder 
agressie. Ik denk meer na over wat ik doe en 
heb in veel dingen een stap terug gezet. Er is 
een betere balans in mijn leven. Ik voel de 
aanwezigheid van de Heilige Geest, en ik bid 
ervoor om mijn pad zo te vervolgen. Zo heb 
ik een mooie ketting met een kruisje gekocht. 
Als mensen daar iets over vragen vertel ik 
graag waarom ik dit draag. Het is een manier 
om mensen erbij te betrekken, maar het niet 
aan hen op te dringen. Ik wil ook zeker verder 
met het dienen. Het zal voor mij een eer zijn 
om op een gegeven moment, als misdienaar 
voor het altaar te mogen staan. 
Omdat familie en vrienden in mijn omgeving 
niet met het christelijk geloof bezig zijn of 
geloven, begrijpen zij mijn beslissing vaak 
niet, maar ze accepteren mijn keuze. Ik ga 
verder de discussie niet met hun aan. 
Ik vind liefde en vergeving een mooie 
boodschap om aan leeftijdsgenoten door te 
geven. 
 

Luister je naar christelijke muziek? 
Ik luister naar het Kyrie Eleison. En soms naar 
Singing in the Hours, dat is een ochtend- en 
avondgebed half in het Latijn. Dat is ook wel 
heel mooi! Je kunt het op YouTube volgen. 
 

Welke Bijbeltekst inspireert jou? 
Het verhaal van Johannes de Doper die  
midden in de woestijn staat en later mensen 
onder wie ook Jezus, doopt met water. 
 

De keuze voor Johannes de Doper is een 
mooie afsluiting van dit interview, Johannes 
is de zoon van Zacharias en zijn vrouw 
Elisabeth. Elisabeth is ook de katholieke 
doopnaam van de oma van Duncan die deze 
naam heeft overgedragen aan haar dochter, 
zijn moeder.  
 

Duncan, hartelijk bedankt voor dit open-
hartige gesprek.  
 

Mady en Paul Thiele 
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Vastenactie 2024 
 
Leven in een veranderende wereld 
 

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit 
keer in het teken van de gevolgen van 
klimaatverandering. Gemeenschappen in 
het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk 
van gewassenteelt met regenwater. Als er 
onvoldoende regen valt, vertrouwen de 
mensen op waterbronnen als rivieren en 
putten. In januari 2023 waren er in grote 
delen van het land lange droge periodes, 
met grote risico’s voor de oogsten.  
 

 
 
Langere droge periodes, overstromingen en 
cyclonen bedreigen de voedselzekerheid van 
de plattelandsgemeenschappen. 
Maar liefst 37% van de huishoudens moet 
meer dan een kilometer afleggen om water 
te halen. Er zijn bovendien nauwelijks 
alternatieve manieren om inkomen te 
verwerven, omdat de meeste mensen weinig 
tot geen opleiding hebben. Traditionele 
rolpatronen vergroten hun kwetsbaarheid. 
Daardoor zoeken met name jonge mannen, 
meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale 
mijnbouw (goud), prostitutie en criminele 
activiteiten (diefstal en roofovervallen).  
 
Het Vastenactie campagneproject richt zich 
op vrouwen, jongeren en mannen met 
beperkte bestaansmiddelen.  
 

Wat doet Vastenactie: 

• Aanleg waterpunten met pomp, 
zonnepanelen en opslagtanks; 

• Gecombineerd met de aanleg van 
gemeenschappelijke tuinen; 

• Trainingen in traditionele en agro-
ecologische landbouwtechnieken; 

• Mensen worden getraind in het 
onderhouden en repareren van de 
pompen; 

• Trainingen in waterbeheer en hygiëne 
rondom de waterpunten en de 
wateropslagtanks; 

• Boeren leren hoe ze hun producten 
het beste kunnen verkopen; 

• Naaigroepen worden opgezet met 
trainingen in naaien en ondersteuning 
om te starten; 

• vrouwen zijn actief betrokken en 
leren over hun rechten. 
 

 
 
Lees meer op www.vastenactie.nl 
 
Doneer via uw parochie of rechtstreeks aan 
Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag 
Of via iDEAL met de QR-
code. 
 

http://www.vastenactie.nl/
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Boeken/Platenmarkt St. Petruskerk – Krommenie 
 
Op zaterdag 16 maart 2024 is er weer een 
grote Boeken- en Platenmarkt in de  
St. Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie.  
U bent van harte welkom van 10 uur tot 16 
uur.  
 
We hebben, net als voorgaande jaren, veel 
prachtige kunstboeken, kinderboeken, 
kookboeken, romans, Nederlandse literatuur, 
streekromans en heel veel thrillers. Ook veel 
bijzondere oude boeken voor de 
verzamelaar. En dat alles overzichtelijk 
gepresenteerd op genre en alfabet.  
Kortom, een zeer gevarieerd aanbod, voor 
lage prijzen, vanaf €1,00 kunt u al een 
prachtig boek bij ons kopen. Als extra krijgt 
iedereen bij aankoop van een of meer 
boeken een Boekenweekgeschenk cadeau! 
 

Ook hebben we dit jaar 
weer een grote voorraad 
elpees. 
Van klassiek tot 
Nederlandstalige 
muziek, popmuziek uit 

de jaren ’70, ’80 en ‘90, sfeermuziek en 
cabaret. De prijzen van de elpees zijn ook 
vanaf €1,00.  
Ook zijn er veel cd’s en dvd’s te koop, en ook 
hier geldt, dat u het voor de prijs niet hoeft 
te laten, want dit jaar doen we de cd’s en 
dvd’s weg voor € 1,00 voor drie stuks 

(dubbel-cd’s en 
dvd’s en boxen zijn 
natuurlijk geprijsd 
naar het aantal).  
Verder zijn er ook 
weer legpuzzels te 
koop vanaf €1,00 per stuk. 
 
Boeken, platen en puzzels inleveren kan het 
hele jaar door, elke donderdagochtend van  
9:00 tot 11:00 uur bij de pastorie, 
Snuiverstraat 2, of neem contact op met 
ondergetekenden. 
 
De opbrengst is voor de Vastenactie van 
2024. Die heeft als thema: ‘Leven in een 
veranderende wereld.’ Het gaat vooral om de 
aanleg van waterpunten in de districten Gutu 
en Bikita in Zimbabwe.  
 
Als u vroeg komt, dan heeft u de beste keus! 
Want weg is weg. 
 
Ton de Kleijn  06 303 545 04 
 dekleijn.ton@gmail.com 
Marco Mollee 06 516 220 06  
 marco.mollee@upcmail.nl 
 
Wat: Grote boeken- en platenmarkt 
Wanneer: zaterdag 16 maart 10:00 - 16:00 u. 
Waar: Sint Petruskerk Krommenie 

 
 

                    
                              Image by Wirestock of Freepik 

 

mailto:marco.mollee@upcmail.nl
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Paas Escape Room 
 

Na het succes van vorig jaar, zal er ook dit 
jaar tijdens de boekenmarkt in de 
Petruskerk, op zaterdag 16 maart 2024, 
een escaperoom zijn. 
 

Noach heeft in opdracht van God een ark 
gebouwd, 
Van alle diersoorten mag er een mannetje 
en een vrouwtje mee op de ark.  
Terwijl Noach wacht op een teken van God 
dat iedereen aan boord mag, heeft hij de ark 
afgesloten, maar nu kan hij deze niet meer 
openen. 
Daarom heeft hij jullie hulp nodig! 
 

Aan jullie de taak om de ark op tijd te 
openen, 
dan kunnen Noach en alle dieren op tijd aan 
boord komen. 
Er is niet veel tijd meer over voordat het gaat 
regenen en de aarde zal overstromen.  
Wie helpt Noach om alle dieren op tijd in de 
ark te krijgen?  
Als dat lukt, zal na de zondvloed de 
regenboog gaan schijnen! 

Er wordt gespeeld in teams van 6 
tot 8 deelnemers. 
Deze escape room is voor kinderen 
en jongeren van 8-16 jaar 
Maar papa’s en mama’s, opa’s en 
oma’s zijn ook welkom. 
Zij kunnen hun (klein)kinderen van 
6 tot 8 jaar helpen! 

Elk team krijgt 40 minuten de tijd om deze 
uitdaging aan te gaan! 
 

Geef je op per mail via: 
activiteiten.petrusparochie@gmail.com ovv 
Escaperoom 2024. 
We plannen tussen 10:00 - 16:00 uur 
De starttijd van jullie team volgt na 
inschrijving. 
De uiterste inschrijfdatum is zaterdag 2 
maart 
 

Wat: Escaperoom 
Wanneer: zaterdag 16 maart 10:00 – 16:00 u. 
Waar: Pastorie Snuiverstraat 2 Krommenie 
Voor wie: alle leeftijden 
Kosten: geen

 
 

Op bedevaart naar … 
 

Mariale route (26 april – 5 mei) 
 

De Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam 
organiseert een busreis naar enkele Maria 
bedevaartplaatsen in Frankrijk (Lourdes) en 
Spanje (Zaragoza (El Pilar), Montserrat en 
Torreciudad). In Barcelona wordt tevens de 
Sagrada Familia bezocht.   

Bij elke bedevaartplaats zal een gids uitleg 
geven over het heiligdom en de betekenis. 
Meer informatie kunt u vinden op de website 
van de Onze Lieve Vrouwekerk. 
www.olvkerk.nl 
 

pastoor Nico Kerssens 

Banneux 24 – 28 mei 
 

In 1933 verscheen in een klein plaatsje in de 
Belgische Ardennen Maria. Ze noemde zich 
hier ‘de Maagd der Armen’ en ‘Moeder van 
de Verlosser’. In de loop der jaren is hier een 
eenvoudige bedevaartplaats ontstaan. Van 
24 tot 28 mei is er een busreis naar Banneux, 
de overnachtingen zijn in de Hospitaliteit. 
Deze reis is ook geschikt voor mensen in een 
rolstoel of die minder goed ter been zijn. De 

bus heeft een lift en in Banneux is 
verpleegkundige zorg. 
Kosten zijn €335, op basis van een 
tweepersoons kamer. Opgeven vóór 30 
maart. 
Meer informatie: 
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com of bij  
 
pastoor Nico Kerssens 

  

mailto:activiteiten.petrusparochie@gmail.com
http://www.olvkerk.nl/
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Voor jong en voor oud(er) 

40 dagen geen chips, koek en snoep? 
 

De Vastentijd begint zes weken voor Pasen 
op Aswoensdag. Het is een goede tijd om te 
denken aan de mensen op de wereld die in 
honger en armoede leven. En om iets te doen 
om die mensen te helpen. 
 
Hoe kan je vasten? 
Er zijn veel manieren, bijvoorbeeld: 
Door minder te snoepen en te snaaien. Je 
spaart zo geld uit. Kies een mooi doel uit 
waaraan je dit geld kan geven. Ook al is het 
maar een paar tientjes, het is een goed 
voorbeeld van delen van overvloed en 
zorgen voor elkaar. 
 
De Vastentijd is ook een tijd waarin je 
nadenkt over je gedrag. 
Je kan bijvoorbeeld in deze periode jezelf 

trainen om alleen goed over mensen te 
spreken. 
Dus: als je over iemand praat, noem dan 
alleen de goede en aardige dingen van die 
persoon. 
Wat zou er gebeuren als we veertig dagen 
lang ons best doen aardig tegen elkaar te 
praten en elkaar te helpen met woorden? 
 
Zet iedere dag dat het lukt een krul op je 
vastenkalender en verzamel er zo veel 
mogelijk! 
Een goede challenge! 
 
Wij wensen jullie een fijne Vastentijd! 
(https://powertothemamas.nl/7-ideeen-om-
te-vasten-met-het-hele-gezin-in-de-40-
dagentijd/) 

 
 
 

         40-dagentijdkalender. Begin bij 1, Aswoensdag op 14 februari 
 

 
  

https://powertothemamas.nl/7-ideeen-om-te-vasten-met-het-hele-gezin-in-de-40-dagentijd/
https://powertothemamas.nl/7-ideeen-om-te-vasten-met-het-hele-gezin-in-de-40-dagentijd/
https://powertothemamas.nl/7-ideeen-om-te-vasten-met-het-hele-gezin-in-de-40-dagentijd/
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De vieringen in Regio Zaanstreek  
 St.-Bonifatius 

Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 3 feb Eucharistie 
N. Kerssens 

  

Zo 4 feb 
5e zo dhj 

Eucharistie 
N. Kerssens 
koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
cantor 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Liturgiekoor 

Za 10 feb Eucharistie 
N. Kerssens  

 Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 11 feb 
6e zo dhj 

Eucharistie 
G. Bruggink 
koor Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor  

 

Wo 14 feb 
Aswoensdag 

19.00 uur 
Eucharistie 
G. Paimpillil 

19.00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens 
samenzang 

10.00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Za 17 feb    

Zo 18 feb 
1e zondag 
40 dagen 

Eucharistie 
F. Schouten 
koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Schola Cantorum 

Eucharistie 
A. Overmars 
cantor 

Za 24 feb Eucharistie 
G. Bruggink  

 Eucharistie 
N. Kerssens  

Zo 25 feb 
2e zondag  
40 dagen 

Eucharistie 
G. Paimpillil  
koor Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

 

Za 2 mrt    

Zo 3 maart 
3e zondag  
40 dagen 

Eucharistie 
N. Kerssens 
koor con Amore 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
cantor 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Liturgiekoor 

Za 9 maart   Eucharistie N. Kerssens  
St. Caeciliakoor 

Zo 10 maart 
4e zondag  
40 dagen 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
koor Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Schola Cantorum 

 

Za 16 maart Eucharistie 
N. Kerssens 

  

Zo 17 maart 
5e zondag 
40 dagen 

Eucharistie 
F. Schouten 
koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor  

Eucharistie 
A. Overmars 
cantor 

Za 23 maart   Eucharistie G. Paimpillil  
St. Caeciliakoor 

Zo 24 maart 
Palmzondag 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
koor Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Schola Cantorum 
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De vieringen in Regio Zaanstreek  
 HH. Martelaren v G. 

Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

St. Jozef  
Veldbloemenweg 2 
Zaandam 

Za 3 feb     

Zo 4 feb 
5e zo dhj 

DOP 
samenzang 

Woord&Communie 
R. Casalod 
koor St. Caecilia 

Woord&Communie 
M. Bruijns 
koor All Ages 

DOP M. Momsma & 
E. Galiart 
Gemengd Koor 

Za 10 feb     

Zo 11 feb 
6e zo dhj 

Oecumene 
de Ontmoeting  
M. Bruijns  e.a. 
koor Marbosko  e.a. 

Eucharistie 
G. Noom 
koor Rotsvast 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Caeciliakoor 

Woord&Communie 
J. Hoekstra 
Gemengd Koor 

Wo 14 feb 
Aswoensdag 

19.00 uur 
in de Kogerkerk 
K. Schuurmans 
koor Marbosko 

19.30 uur 
Gebedsdienst 
M. Bruijns 
koor Rotsvast 

Naar de Petruskerk 10.30 uur 
Gebedsdienst 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Za 17 feb     

Zo 18 feb 
1e zondag 
40 dagen 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
koor St. Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Winterkoor  

Woord&Communie 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Za 24 feb     

Zo 25 feb 
2e zondag 
40 dagen  

Woord&Communie K. 
K. Schuurmans 
koor Marbosko 

Woord&Communie T. 
T. Molenaar 
koor Rotsvast 

DOP 
Caeciliakoor 

Woord&Communie 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 2 maart     

Zo 3 maart 
3e zondag 
40 dagen 

Woord&Communie T. 
T. Molenaar 
samenzang 

Woord&Communie 
M. Bruijns 
koor St. Caecilia 

Woord&Communie K. 
K. Kint 
koor All Ages 

DOP M. NIekus & 
I. de Lange 
Gemengd Koor 

Za 9 maart     

Zo 10 maart 
4e zondag 
40 dagen 

Eucharistie 
N. Kerssens 
koor Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
koor Rotsvast 

DOP 
Caeciliakoor 

Woord&Communie 
M. Bruijns 
koor Con Brio 

Za 16 maart     

Zo 17 maart 
5e zondag 
40 dagen 

Woord&Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

Eucharistie 
N. Kerssens 
koor St. Caecilia 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Caeciliakoor 

Woord&Communie 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Za 23 maart     

Zo 24 maart 
Palmzondag 

Naar de Jozefkerk Woord&Communie 
M. Bruijns 
koor Rotsvast 

Woord&Communie R. 
R. Casalod 
koor All Ages 

Woord&Communie 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders 
aangegeven.   zo dhj = zondag door het jaar. DOP = Dienst onder leiding van parochianen  
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Intenties 
Parochie  H.H. Martelaren van Gorcum 
 
Zondag 4 februari 
Nanda van der Wardt-Hohenstein 
Jan van Zeelt 
Mary van Zeelt-de Neef 
Alida van Heusden 
 
Zondag 11 februari 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Alida van Heusden 
Els Sistermans-Kunst 
 
Zondag 18 februari 
Piet van Leeuwen 
Dolf Fallenstein 
Jan Mak 
 
Zondag 25 februari 
James Baly 
Fam. Brugman-Bogaard 
Jan Nederveen 
Libuse Nederveen

Zondag 3 maart 
Agaath van Velzen-Oeljee 
Jan Fleur 
Jo Beier-Glandorf 
 
Zondag 10 maart 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Meindert Bronger 
Els Bronger-Woltheus 
 
Zondag 17 maart 
Godfried Groot 
Corrie Schleeper-Konijn 
Rie de Reus-Duinmeyer 
 
Zondag 24 maart 
James Baly 
Guda Huijboom-Werkhoven 
Jan Huijboom 

 
 

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum 
Pinkstraat 14, 1541HD Koog a/d Zaan, 06 12182931 

www.katholiekzaanstreek.nl - Martelaren@outlook.com  
NL95 INGB 0000 423946 

Van de Parochieraad 
 

Uit de Parochieraad van 8 januari 2024 
 
We hebben onder andere over de veiligheid 
in het BWZ-gebouw gesproken. Veiligheid is 
voor alle kerken belangrijk, dus ook voor 
onze Pinkzaal. Onze vier coördinatoren 
weten wat er moet gebeuren als er een 
incident plaatsvindt. En er is elke zondag een 
coördinator aanwezig. 
 
Vrijdag 8 maart, aanvang 10.30 uur zal in een 
speciale viering in de Pinkzaal de 
ziekenzalving worden gegeven. Onze tachtig-
plussers krijgen hier een aparte uitnodiging 
voor. Andere parochianen kunnen zich 
uiteraard ook voor de ziekenzalving opgeven. 

Zie ook het artikel Ziekenzalving in dit 
parochieblad. 
 
In het blad van januari is extra aandacht voor 
Kerkbalans, zo wordt de folder bijgevoegd en 
een artikel opgenomen. In het volgende 
parochieblad komt extra informatie over de 
vastenactie. 
 
Met de kerstavondvieringen en de paaswake 
zijn we ‘s avonds in de Pinkzaal. Sommigen 
vinden het erg donker bij de inrit en op het 
parkeerplein. We denken na over een goede 
oplossing. 
 
Namens de parochieraad, 
Ineke Boon 

http://www.katholiekzaanstreek.nl/
mailto:Martelaren@outlook.com
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Hiermee vragen wij uw aandacht voor Kerkbalans 
 

 
 
U bent betrokken bij onze parochie en steunt 
haar financieel. Daar zijn wij u erg dankbaar 
voor, want dankzij u kan de kerk, als 
parochiegemeenschap, haar plek blijven 
innemen. 
 
Wij willen een plek hebben waar we ons 
geloof kunnen beleven en anderen kunnen 
ontmoeten. Daarom komen wij bijeen in de 
Pinkzaal in het gebouw van BWZ aan de 
Pinkstraat. Kerk zijn we immers samen.  
 
De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een 
plek waar u God vindt? Een plek waar u 
gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt 
delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd 
vindt om te bidden en zingen? Of vooral een 
moment in de week waar u even kunt 
uitstijgen boven de waan van de dag? 
 

 
 

De waarde van de kerk is voor iedere 
parochiaan weer anders. Maar feit is dat 
onze kerk voor veel mensen van grote 
betekenis is! Voor jong en oud. Voor wie 
regelmatig komt en voor wie af en toe 
aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie 
al jarenlang gelooft.  
 
Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij 
nodig. We huren ruimten voor de vieringen, 
de koorrepetities, de vergaderingen en de 
administratie. En we dragen natuurlijk bij aan 
het pastoraat in de Zaanstreek.  
 
Met uw gift en die van anderen hebben we 
het afgelopen jaar veel kunnen doen. Weet u 
nog van de fijne vieringen, samen koffie 
drinken, de Paasbrunch, het parochie-
uitstapje naar Amsterdam, de barbecue en 
de kerstborrel? Ook dit jaar willen we er 
weer zijn voor iedereen die de kerk nodig 
heeft. Daar hebben we uw steun bij nodig! . 
Alleen samen kunnen we dit waarmaken! We 
doen daarom een beroep op u voor een 
financiële bijdrage Zodat we ook in 2024 een 
gastvrije plek mogen zijn.  
 
Schrijf uw bijdrage over naar 
bankrekeningnummer: NL95 INGB 0000 
423946 t.n.v. Parochie H.H. Martelaren van 
Gorcum, onder vermelding van “Kerkbalans”. 
Wij hopen van harte dat u de kerk wil blijven 
steunen en graag willen we u vragen of u uw 
bijdrage zou willen verhogen. Natuurlijk zijn 
we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de 
hoogte ervan! 
 
Piet Boon, administrateur 
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Jaaroverzicht 2023 
 

 
Het jaar 2023 was het eerste jaar dat we 
verlost waren van de beperkingen die het 
coronavirus aan het sociale leven gaf. Maar 
we merkten wel dat er mensen zijn die het 
nog niet aandurfden om weer aan het 
gemeenschappelijke leven deel te nemen en 
mensen die we kwijt zijn geraakt na het 
verlaten van ons kerkgebouw. 
 
Begin van dit jaar verschijnen twee 
documentairefilms over wat het doet 
wanneer je kerkgebouw wordt verlaten. De 
mensen van Kerkweg tv hebben dat mooi en 
betrokken weer gegeven. 
We hebben ook geprobeerd om aan ons 
samenkomen hier in de Pinkzaal  nieuwe 
invulling te geven in ons parochie zijn. We 
keken op een zondagmorgen na de viering 
naar de film gemaakt in opdracht van de paus 
waar de gevolgen van klimaatverandering 
zichtbaar en voelbaar werden. 
 

In de veertigdagentijd was er een sobere 
maaltijd (nu zonder corona). en sinds dit 
najaar houden we op de 1e dinsdag van de 
maand een koffie inloop. En natuurlijk waren 
er dit jaar weer de Paasbrunch en de gezellige 
kerstmiddag. 
 

We werden aan het begin van dit jaar ook 
opgeschrikt door het aangekondigde vertrek 
van pastoor Floris Bunschoten. Je weet wat je 
hebt en je moet altijd maar weer afwachten 
wat je krijgt. Begin maart was er een 
indrukwekkende installatieviering. De kerk 
was geheel gevuld was met actieve 

parochianen uit alle Zaanse parochies. Het 
was te lang geleden dat iedereen zo bij elkaar 
was.  
 

Onze nieuwe pastoor George Paimpillil, velen 
noemen hem gemakshalve pastoor George, 
ontpopte zich als een toegankelijke pastoor. 
Hij is het die de scheiding die er was tussen 
parochies waar altijd eucharistie was en 
parochies waar dat bijna nooit was, ophief. 
We zijn nog steeds heel blij en dankbaar dat 
pater Gerard Noom, nu in zijn 90e levensjaar 
nog steeds zo blijmoedig naar de  
Zaanstreek blijft komen. Maar ook goed dat 
we als Zaanse parochies onze rijkdom, maar 
ook onze schaarste eerlijker delen. 
 

In februari was er weer een oecumenische 
viering in de Kogerkerk, waar ons koor 
Marbosko de gezangen ondersteunde. 
 

In de maand juni gingen we op zondag met 
de bus naar de Martelaren van  
Gorcumparochie in Amsterdam. ‘Ons 
schilderij’ van de Martelaren heeft daar een 
nieuwe plaats gekregen. Daarna maakten we 
een rondvaart door de grachten. Het geluid 
klonk of we ook naar de andere plaatsen 
konden gaan waar onze inventaris een mooie 
bestemming heeft gekregen. 
 

Het kerkenpad ging dit jaar naar Schiedam. 
De deelnemers aan de dag dat de bus  Koog 
aan de Zaan aandeed waren de gelukkigsten 
wat het weer aangaat: zon, blauwe luchten 
en zomerse temperaturen. De eerste dag 
werden we geteisterd door de storm Polly en 
de laatste dag heeft het de hele dag 
geregend. 
Er zijn mensen die dan roepen: je krijgt wat je 
verdient, maar daar ben ik het niet mee eens. 
 

We hebben warme dagen beleefd in de 
Pinkzaal met de ochtendzon op de ramen, 
maar in de winter zaten we er warmpjes bij. 
Er werd vanuit koude buurkerken wel eens 
met jaloezie naar ons gekeken.  
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We beleefden ook een gezellige barbecue 
waar we met velen buiten op het school plein 
hebben gezeten. De volgende dag onthulden 
we ons nieuwe jaarthema ontmoeten  
 

In november was er ook Kledinginzameling.  
In de Zaanse parochies werden duizenden 
kilo’s kleding ingezameld. en in december 
was er de traditionele kerstpakketten actie. 
Er is dit jaar slechts één uitvaart van een 
parochiaan van de Martelaren geweest. In 
februari moest Piet van Leeuwen zijn leven 
overgeven. Vele jaren heeft Piet van harte en 
met grote inzet zich gegeven aan onze 
parochie. 
Dat er één uitvaart was zegt iets over de 
vitaliteit van deze gemeenschap, maar ook 
dat voor vele mensen de band met de kerk 
minder is geworden.  
 

We namen dit jaar ook dankbaar afscheid van 
Annemarie Dijkers als voorgangster in onze 

Zaanse parochies en met name van haar 
jarenlange betrokkenheid bij de Martelaren.  
Bijzonder is het dat we in onze knusse 
Pinkzaal vaak helemaal vol zitten en vaak een 
nog hogere bezettingsgraad bereiken dan 
100%.  
Punt van zorg is nog steeds de toekomst van 
ons samen komen hier op deze plaats. Onze 
pastoor George vindt het belangrijk dat er 
plaatsen zijn waar mensen kunnen 
samenkomen om God en elkaar te 
ontmoeten. 
 
Aan het einde van dit jaar wil ik dank u wel 
zeggen aan allen die dit jaar onze 
gemeenschap trouw zijn geweest, die 
tezamen zijn gekomen om te danken, te 
bidden, te luisteren en te zingen. voor alle 
inzet, daar zijn we ontzettend rijk mee. 
En mag het in 2024 ook zo zijn. 
 
Matthé Bruijns 

 
 
 
 
 
Bedankt! 
 
Lieve mensen, 
 
Vorig jaar veranderde een herseninfarct mijn 
leven. Daardoor ben ik heel lang niet meer 
aanwezig geweest in de Pinkzaal. Dat spijt me 
ontzettend. Maar wat was ik blij met alle 
belangstelling en bloemen van mijn 
medeparochianen. Dat deed me goed.  
Helaas zing ik niet meer mee in het koor en 
ook mijn stukjes in het parochieblad zijn 
gestopt. Afgezien van dit bedankje dan. 

Na een maandenlange revalidatie gaat het 
gelukkig een stuk beter, maar zoals het was 
gaat het niet meer worden. 
Ik dank jullie allemaal voor jullie lieve 
woorden en belangstelling en ik hoop jullie 
binnen afzienbare tijd weer te ontmoeten in 
de Pinkzaal. 
 
Met warme groeten, 
 
Mirjam Rem-
Zuckerholz 
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Zalving met de olie van de zieken  
 

In onze parochie is er om de paar jaar de 
mogelijkheid om de zalving met de olie van 
de zieken in een gemeenschappelijke viering 
te ontvangen. 
Wanneer er vroeger werd gezegd dat je 
‘bediend’ was betekende het dat de dood 
aanstaande was. Vaak werd het ‘H. Oliesel’ 
ook lang uitgesteld, vaak zo lang dat de zieke 
het zelf niet meer bewust meemaakte. Soms 
werd de zalving zelfs nog na het sterven 
toegediend. Het leek dan meer op het 
verkrijgen tot een toegangskaartje voor bij de 
hemelpoort dan een versterking van de zieke 
in een kwetsbare fase van het leven. De 
zalving met de olie van de zieken kan een 
mens dan ook meerdere malen ontvangen én 
er zit ook geen houdbaarheidsdatum op.  
In een sacrament vieren we de ontmoeting 
tussen God en mensen. We geloven dat God 
aanwezig is in de woorden en tekenen die bij 
een sacrament worden gebruikt. Bij de 
zalving met de olie van de zieken is dat de 
handoplegging en de zalving met de olie van 
de zieken.  
 
De ervaring is dat dit indrukwekkende 
diensten zijn, waar men op een persoonlijke 
en betrokken wijze de zalving heeft ontvan-
gen. En als dan later, hopelijk veel en veel 
later, de dagen komen dat het leven door 
ziekte zwaarder wordt, dan hebben velen die 
ziekenzalving als een heilzaam en troostend 

teken ervaren waar ze ook nu kracht  
en geloof in vinden.  
De mensen die 80 jaar en ouder zijn 
ontvangen een persoonlijke uitnodiging om 
deel te nemen. Maar leeftijd is natuurlijk heel 
relatief waar het gaat om gezondheid en 
kwetsbaarheid.  
Er zullen ook jongere mensen zijn die op 
grond van hun persoonlijke 
leefomstandigheden behoefte hebben aan dit 
teken van Gods nabijheid. Voor hen, voor u, 
wil dit artikel ook een uitnodiging zijn om zich 
aan te melden. 
Wilt u deelnemen aan deze viering en de 
Zalving met de olie der zieken ontvangen én 
heeft u bij dit parochieblad géén brief 
ontvangen (bijvoorbeeld omdat u jonger bent 
dan 80 jaar) meldt u dan aan via een briefje, 
telefoon of email.  
De viering wordt gehouden op: 
vrijdagmorgen 8 maart om 10.30 uur in onze 
Pinkzaal 
Daarna is er een gezamenlijke lunch 
 
Namens de parochieraad Matthé Bruijns. 
 
U kunt onderstaande strook deponeren in de 
brievenbus van Pinkstraat 14, Koog aan de 
Zaan, of afgeven na de viering. Natuurlijk 
kunt u zich ook via Martelaren@outlook.com 
of 06-12182931 opgeven (graag opgeven in 
verband met de organisatie). 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
Telefoon:  …………………………………………………………………………… 
 
geeft zich op voor de zalving met de olie van de zieken  
op vrijdag 8 maart om 10.30 uur in de Pinkzaal 
 

mailto:Martelaren@outlook.com
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Leven in een  
veranderende wereld 
 

Vanaf 14 februari is het veertigdagentijd. 
Samen met alle parochies en de Christelijke 
gemeenten in Nederland maken we ons in 
deze periode weer sterk voor Vastenactie. 
Dit jaar steunen we families in  
zuid Zimbabwe.  
 
Langere droge periodes, overstromingen en 
cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als 
in intensiteit. Ze bedreigen de 
voedselzekerheid van de plattelands-
gemeenschappen én ze bedreigen de 
gezondheid door gebrek aan schoon, veilig 
water. 
 
Wat doet Vastenactie? 

Waterpunten 
Om de toegang tot 

schoon water te verbeteren 
voor zowel thuisgebruik als 
voor het land en de dieren, 
gaan we waterpunten 
installeren. Er worden putten 
geboord, die worden 
voorzien van een pomp die 

op zonne-energie werkt en er komt bij iedere 
put ook een grote opslagtank van 5000 liter. 
Ieder waterpunt kan vijf dorpen met 
gemiddeld 20 gezinnen van vier personen 
van water voorzien. Een betrouwbare 
watertoevoer verzekert de gemeenschappen 
van een goede oogst voor zowel thuisgebruik 

als om te verkopen. Daardoor verbeteren de 
voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.  
 
Gemeenschappelijke tuinen  
Bij de waterpunten worden ook 
gemeenschappelijke tuinen 
aangelegd van 50 x 50 meter. De 
lokale bevolking draagt actief bij aan het 
project door mee te helpen bij de installatie 
van de waterpunten en tuinen, door ze te 
beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde 
dieren, en door lokale kennis, kennis van 
natuurlijke landbouw en lokale zaden in te 
brengen voor de moestuinen. De 
gemeenschappen zullen na de oplevering van 
de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en 
de beveiliging.   
 
Naaigroepen  
Om kwetsbare 
vrouwen en jongeren 
te ondersteunen bij 
het verwerven van 
extra inkomsten 
worden naaigroepen 
voorzien van een naaimachine en 
startmaterialen zodat ze kleding kunnen 
maken en verkopen, waaronder 
schooluniformen. 
 
Doet u mee? 
 

 
Koffie met Koek voor Vastenactie 
 

Tijdens de 40 dagentijd 
gaat de MOV 
actievoeren voor de 
Vastenactie. Dit doen 
we o.a. met de 
bekende Koffie met 
Koek actie. 

Voor de koffie vraagt de MOV een gift voor 
Vastenactie, u krijgt daarvoor uw vertrouwde 
bakkie troost met een lekkere koek. 
 

Wilt u ook een keer iets lekkers meenemen 
voor de ‘Koffie met Koek’ actie, dan kan dat. 
Meldt dit bij ons, 
 

De MOV 
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Vastenmaaltijd 
 

 
Net als andere jaren wil de MOV u weer 
uitnodigen voor een vastenmaaltijd en wel 
op vrijdag 22 maart.  
 

De koks gaan samen of alleen thuis koken, 
daarna worden de gerechten naar de 
Pinkzaal gebracht waar we samen gaan eten. 
Wat we gaan eten is zoals gebruikelijk een 
verrassing, maar de koks willen natuurlijk 
graag weten voor hoeveel personen er 
gekookt moet worden, dus aanmelden is 
noodzakelijk. 

Wilt u ook een keer voor de vastenmaaltijd 
een gerecht klaarmaken? Dat zouden erg 
leuk zijn, meldt dit aan bij een van de leden 
van de MOV-groep. 
 
We vragen aan de gasten voor elke maaltijd  
€ 10 voor Vastenactie, want behalve voor de 
gezelligheid willen we natuurlijk ook een 
mooi bedrag voor Vastenactie ophalen. 
 
Wij hebben er erg veel zin in. U ook?  
Meldt u dan aan via m.breed@hetnet.nl 
 
De MOV-groep: 
Yvonne van Laar 
Ria Klaver 
Nicolette Schouten 
Marga Breed 
 

 

In de woestijn 
Vespers in de 40-dagentijd 
 

 
 

In de 40-dagentijd beleven we op 5 
donderdagavonden opnieuw een 
oecumenische vesperserie. 
Daarvoor hebben de Rooms Katholieke 
parochie Martelaren van Gorkum, de 
Doopsgezinde Gemeente van Zaandam, de 

Kogerkerk, de Doopsgezinde gemeente van 
Koog, Zaandijk en Westzaan en de Mateus-
gemeenschap weer een mooie serie 
samengesteld. Het centrale thema is ’40 
dagen in de woestijn’.  
 

Elke avond zullen we meeleven met een 
ander persoon in de woestijn. 
De serie start op 22 februari. Ze beginnen om 
19.15 uur en duren nooit langer dan een half 

uurtje. Zoals in andere jaren zullen zang en stilte 
een grote rol spelen. 
 

Alle vespers vinden plaats in de Koger 
Vermaning, Lagendijk 34 te Koog aan de 
Zaan.  
 
IJke Aalders 

 
 

  

mailto:m.breed@hetnet.nl
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Naailes in De Bron 
 

In De Bron hebben we op de zolder-
verdieping grote tafels en een aantal 
naaimachines.  
Al jaren komen in Poelenburg vrouwen uit de 
wijk naar De Bron om daar te leren omgaan 
met een naaimachine. Ze leren dan om de 
eigen kleding te vermaken of te repareren en 
nieuwe kleding te maken.  
 

 
Image by johnstocker on freepik.com   

Er is veel vraag naar naailes en we zoeken 
daarom naar mensen die goed met een 
naaimachine kunnen omgaan, en die ook een 
uur in de week in De Bron een groepje 
vrouwen wil helpen om zich op dat terrein te 
ontwikkelen. Deze vrouwen willen ook graag 
beter Nederlands leren spreken en 
aansluiting vinden bij de Nederlandse 
maatschappij.  
Tijdens de naailes wordt Nederlands 
gesproken en worden ervaringen en 
opvattingen uitgewisseld, waardoor 
wederzijds begrip ontstaat. Zo snijdt het mes 
aan meer kanten. 
 

We hopen dat er mensen zijn die een 
steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling 
van deze ‘medelanders’. 
 

Nadere informatie om te weten te komen of 
dit iets is voor u, is te krijgen bij onze 
coördinator Annemarie via mail 
dcdebron@outlook.com of bellen/appen 
naar 06 – 1031 9163 
 

Paul Groenewegen 
 

 
 
 

Palmpaasstokken maken 
 

Ook dit jaar kunnen kinderen weer 
palmpaasstokken maken in de Bovenzaal van 
de Jozefkerk. 
 
De kinderen zijn welkom op 
zaterdag 23 maart van 
10.00 tot 11.30 uur. 
 
Een stok en materiaal om 
er iets moois van te maken 
is aanwezig. Ook het 
broodhaantje ligt klaar. 

Zelf nemen de kinderen wat fruit of iets 
lekkers mee om aan de stok te hangen. 
 
Op zondag 24 maart is er om 10.00 uur een 
gezamenlijke viering in de Jozefkerk met 
natuurlijk de optocht door de kerk.  
De koren van beide parochies zullen de 
viering opluisteren met hun gezang.  
Ko Schuurmans gaat voor in deze viering. 
Na afloop van de Palmpaasviering mag 
iedereen zijn stok aan iemand thuis (of in het 
verpleeg- of ziekenhuis) geven, die wat extra 
aandacht verdient. 

mailto:dcdebron@outlook.com
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 De redactie

Zaans parochieblad De Verbinding 
Een nieuwe naam en een nieuw voorblad 
 
Het vertrouwde blad Samenklanken is meer 
dan twaalf jaar geleden gestart als een 
samenwerking tussen de parochies Maria 
Magdalena op ’t Kalf, Martelaren van 
Gorcum in Koog aan de Zaan en de Jozef in 
het Peldersveld. De redacties hebben vele 
jaren samengewerkt om hun parochieblad 
inhoud te geven. Het gezamenlijk deel was bij 
iedereen hetzelfde en in het parochiedeel 
achter het vieringrooster waren de 
parochienieuwtjes, informatie en verslagen 
van speciale vieringen en gebeurtenissen. 
 
Op een gegeven moment moest de redactie 
van de Maria Magdalenaparochie met de 
Bonifatius en de Odulphus een gezamenlijk 
parochieblad Zaancirkel gaan maken, en 
gingen de redacties van Martelaren en Jozef 
met z’n tweeën verder. 
En na de fusie van de katholieke 
kerkbesturen in de Zaanstreek, gaan nu ook

de redacties van alle zeven de parochies 
samenwerken, zoals Samenklanken en 
Zaancirkel al deden. Het gezamenlijke 
algemeen deel krijgt bij iedere parochie 
dezelfde inhoud, maar wel in de lay-out die 
men gewend is. En na het vieringenoverzicht 
is de verdere inhoud bij elk blad gericht op de 
eigen parochie. 
 
En alle bladen hebben nu op de voorkant 
dezelfde naam in de kop en dezelfde 
onderbalk met de namen van alle parochies 
die nu ook via het blad met elkaar verbonden 
zijn. Het middendeel op het voorblad wordt 
door elke parochie op eigen wijze ingevuld. 
Bij de Jozefparochie is gekozen voor een 
tekening van het kerkgebouw, bij de 
Martelaren is voor een liturgische afbeelding 
gekozen. 
We hopen dat u al bladerend en lezend 
geïnformeerd en geïnspireerd zult worden. 
 
De redactie: Paul, Maurien, Corine en Marga

 
 

Licht vindt altijd wel een uitweg 
 ‘

Er is een barst in alles, 
zo komt er licht in. 
Dus hoe donker het ook 
is, er is of ontstaat altijd 

wel ergens een barst of een kier, waardoor 
het licht naar binnen komt. Het licht vindt 
altijd wel een uitweg. Je kunt het ook 
andersom interpreteren: niets is volmaakt, 
geen ding, geen mens. Je loopt altijd wel een 
krasje op, maar juist die onregelmatigheid, 
die beschadiging is niet erg. Het maakt , dat 
er iets anders kan gebeuren, dat er nieuw 

licht kan komen, bijvoorbeeld een nieuwe 
ontwikkeling in je leven. De barst of 
beschadiging, die een mens met zich 
meedraagt, vormt juist een aanvulling in je 
leven. Het zijn jouw tekens van groei, de 
momenten waarop nieuw licht ontstond, een 
idee, een besluit, of een nieuwe voornemen. 
Het licht valt telkens anders…. 
 
Felicia Dekkers 
Uit: Woorden en verhalen die ons raken 

 


