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Zondag 7 januari is er weer een Kinderwoorddienst rond de drie Koningen. 

 

Woensdag 10 januari koffiedrinken in de Vermaning en de kerk aan het Noordeinde. 

om 10 uur  

 

Donderdag 11 januari is er geen viering in de Rosariumhorst vanwege de 

Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers. 

Vrijdagmiddag 12 januari om 15 uur een Woord en Communiedienst in de Acht 

Staten, ook mensen van ‘buiten’ zijn daar van harte welkom  

 

 

André van Diepen zal deze zondag voor het laatst actief zijn als lector in onze 

Petruskerk. 

Hij weet zelf niet meer hoe lang hij dit doet.  

Hij deed het al toen hij nog niet getrouwd was in Zuid-Schermer. 

Dank voor een leven lang trouwe dienst in de liturgie. 

 

Zondagmiddag 14 januari om 14.30 uur zal Kok Klever afscheid nemen van als 

voorganger van de Doopsgezinden Gemeenten in de Zaanstreek.  

33 Jaar geleden is hij begonnen als pastoraal werker in de Jozefparochie en vanaf 1993 

in de parochie Wormerveer. Daarna ging hij werken als pastor / geestelijk verzorger in 

Heemskerk en groeide de verbondenheid met de Doopsgezinden.  
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Pastor Pauline van Zaalen van 1994 tot 2002 werkzaam als pastoraal werkster in de 

Zaanstreek met Assendelft als thuisparochie neemt dinsdagmiddag afscheid vanwege 

emeritaat. Na Assendelft ging zij werken bij huize St. Jacob (tegenover Artis) en de 

laatste jaren was zij pastor in Oostergouw en Guisveld. 

 

En tenslotte neemt zondag 14 januari ook dominee Mirjam Sloots afscheid van de 

protestantse kerk aan de Parklaan  De Ontmoeting. 



Het wordt stil in de Zaan.  

 

 

Jaaroverzicht  

Het jaar 2023 was het eerste jaar dat we verlost waren van de beperkingen die het 

coronavirus aan het sociale leven gaf. 

Maar we merkten wel dat er mensen zijn die het nog niet aandurven om weer aan het 

gemeenschappelijke leven deel te nemen 

 

Half januari is de eerste oecumenische viering. De voorgangers zitten rond een tafel. 

De nieuwe dominee van de Nicolaaskerk Hans de Waal en dominee Margarithe Veen  

gaan voor het eerst mede voor. 

In de winter ervaren we ook hoe kwetsbaar we zijn geworden in onze  

energievoorziening. De prijzen stijgen naar enorme hoogten. 

En KBO, Raad van Kerken, Petrusparochie organiseren iedere vrijdag: Kom naar de 

Warmte. Men bakt wat lekkers, er komt soep en iedere week stoofpeertjes. 

Het krijgt in het najaar een vervolg, want de menselijke warmte is ook onmisbaar. 

 

We werden aan het begin van dit jaar ook opgeschrikt door het aangekondigde vertrek 

van pastoor Floris Bunschoten 

Je weet wat je hebt en je moet altijd maar weer afwachten wat je krijgt. 

Begin maart was er in een steenkoude Bonifatiuskerk. 

De deuren stonden wijd open, want buiten was het warmer dan binnen een 

indrukwekkende installatieviering. 

Sommigen vonden het indrukwekkend dat er wel 20 priesters zaten. 

Ik vond het indrukwekkend omdat de kerk geheel vervuld was met actieve 

parochianen uit alle Zaanse parochies. 

Het was te lang geleden dat iedereen zo bij elkaar was. 

Onze nieuwe pastoor George Paimpillil, velen noemen hem gemakshalve pastoor 

George ontpopt zich als een toegankelijke pastoor 

de scheiding die er was tussen parochies waar altijd eucharistie was en parochies waar 

dat bijna nooit werd opgeheven. 

We zijn nog steeds heel blij en dankbaar dat pater Gerard Noom, nu in zijn 90e 

levensjaar nog steeds zo blijmoedig naar de Zaanstreek blijft komen. 

We namen in september afscheid van pastor Annemarie Dijkers en diaken Stan Baars 

als vaste emeriti voorgangers. 

 

De Vastenaktie stond in het teken van duurzame landbouw en ondersteuning van 

gevluchte vrouwen in het door oorlog verscheurde Sudan. 

Op vele wijze werd daar weer actie voor gevoerd, kaarten, soepverkoop, maaltijden, 

violenactie. 

Totaal was er een opbrengst van maar liefst € 22.500 



Wederom een grandioze boekenverkoop ten bate van de slachtoffers van de 

aardbeving in Turkije en Syrië. 

In de pastorie was deze dag een Paas escape room.  

Waar kinderen via de dagen van de goede week bij het lege graf bij Pasen uitkwamen. 

De grot die het lege graf voorstelde kreeg een mooie plaats in de Paastuin. 

 

Met Pinksteren vieren we vanuit de Raad van Kerken. Het feest van de Geest. 

In de kerk waren schilderijen van onze ‘eigen kunstenaars’ te bewonderen. 

En in de middag was er een kerkenpad langs de verschillende Krommeniese 

kerkgebouwen.  

 

Het jaarlijkse bedevaart / kerkenpad dagje uit ging dit jaar naar Schiedam.  

Het werden memorabele dagen. 

De eerste dag teisterde de storm Polly ons land. Met de  middag konden we toch 

vertrekken en zagen de verwoesting in Noord- Holland. 

De tweede dag was één en al zon. 

De laatste dag was het de hele dag regen, en maakten we een rondrit door Rotterdam. 

Toch had iedereen ervan genoten. 

En als je hoort dat Liduina van Schiedam, door een lelijke val op het ijs haar verdere 

leven aan bed gekluisterd moet zijn, dan klaag je niet over een beetje veel wind of 

regen. 

Er zijn mensen die dan roepen: je krijgt wat je verdient, maar daar ben ik het niet mee 

eens 

 

In september hielden we ook ons startweekend met het nieuwe jaarthema Ontmoeten 

In de middag was er weer de barbecue als moment om dank je wel te zeggen tegen alle 

parochianen.  

 

Begin oktober gingen we weer op bedevaart naar Heiloo.  

Er was er ook de grote kerkschoonmaak met een steeds kleinere groep, maar trouwe 

mensen.  

 

Na Allerzielen begin november was er weer de Lichtjesavond.  

Honderden mensen van binnen, maar ook van buiten de kerken kwamen naar de 

begraafplaats toe gedragen door vele kerkmensen die een handje toestaken.  

De werkgroep Kinderwoorddienst heeft dit jaar heel regelmatig activiteiten 

georganiseerd. 

Palmzondag, Pasen en Kerstmis waren hoogtepunten wat betreft aantallen kinderen. 

In november was er ook Kledinginzameling.  

In zowel Wormerveer als Krommenie werden honderden kilo’s kleding ingezameld. 

In de week voor Kerstmis was er een Potluck maaltijd voor Solidaridad vanuit de 

Krommeniese kerken. 



En op 10 december was er een gezellige inloop bij gelegenheid van 800 jaar Kersstal. 

De koren en de harmonie gaven een Kerststallententoongstellingsconcert. Dat is met 

36 letters ook een mooi scrabble woord. 

Het was gezellig druk met chocolademelk en glühwein. 

In het afgelopen jaar mochten we ruim 72.500 euro aan Kerkbalans ontvangen. 

Daar zijn we heel erg blij mee. 

 

Dit jaar waren er 31 kerkelijke uitvaarten, naast vele parochianen waar geen kerkelijke 

bemoeienis mee was, een tendens die stijgt. 

De laatste overledene van dit jaar was ook de 1000e parochiaan die in de tijd dat ik 

pastor mag zijn in de Petruskerk kerkelijk uitgeleide is gedaan. 

Er waren  7 dopelingen, waarvan twee jonge dames  

die gedoopt werden toen zij met 10 andere jongeren ook hun Vormsel deden. 

Bijna 80 parochianen ontvingen de zalving met de olie van de zieken eind november. 

 

We zijn heel blij dat er zo’n grote groep parochianen uit Wormerveer hun eigen plaats 

heeft gevonden in de gefuseerde parochie. 

Als kerkganger maar ook als vrijwilliger.  

 

Aan het einde van dit jaar wil ik graag dank u wel zeggen tegen allen die dit jaar onze 

gemeenschap trouw zijn geweest, 

die tezamen zijn gekomen om te danken, om te luisteren en te zingen. 

voor alle inzet, hier zichtbaar, maar juist ook onzichtbaar vanuit huis, daar zijn we 

ontzettend rijk mee. 

Dat we daar in 2024 ook op mogen rekenen. 

Matthé Bruijns 

 

Deze zondag de laatste gelegenheid om alle mooie kerststallen nog eens te bekijken. 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

Met dank aan allen die hun stal ter beschikking hebben gesteld. 

En zo loopt het geboorteverhaal bij Matteus af. 

Koning Herodes merkt dat de magiërs via een andere weg naar huis zijn terug gekeerd.  

 

Toen verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei:  

‘Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte,  en blijf daar tot ik u 

waarschuw.  

Want Herodes staat het kind naar het leven.’  

Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte,  

en bleef daar tot de dood van Herodes,  opdat vervuld zou worden wat door de Heer  

bij monde van de profeet gezegd is:   Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen. 

 

Dit beeldje stond bij ons thuis op de schoorsteen wanneer de kerststal weer was 

opgeruimd.  

Het staat nu in de vensterbank van het bovenraam van mijn werkkamertje.  



 
 

Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend.  

Hij liet in Betlehem en heel de omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger 

ombrengen, overeenkomstig de tijd  die hij van de magiërs had gehoord.  

Toen werd vervuld wat bij monde  van de profeet Jeremia gezegd is: 

In Rama werd een stem gehoord, een hevig gejammer en geklaag. 

Rachel jammert om haar kinderen en ze wil niet getroost worden, want ze zijn er niet 

meer. 

 

En zo wordt God metgezel en medelijdende met al die vluchtelingen door de eeuwen 

heen tot op de dag van vandaag. 

Hoezo een verhaal van lang geleden …. 


