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Alle kerststallen en kerstversiering is weer ingepakt in de meeste huishoudens.  

De kersttijd in de kerk duurt tot de 40e dag na Kerstmis 2 februari, Maria Lichtmis. 

Twaalf dagen later beginnen we al weer met de volgende 40 dagentijd op weg naar 

Pasen. 

We komen in de evangelieverhalen Jezus in de komende tijd tegen aan het begin van 

zijn openbare optreden. 

 

 

Zondagmiddag 14 januari om 14.30 uur zal Kok Klever afscheid nemen van als 

voorganger van de Doopsgezinden Gemeenten in de Zaanstreek.  

33 Jaar geleden is hij begonnen als pastoraal werker in de Jozefparochie en vanaf 1993 

in de parochie Wormerveer.  

Daarna ging hij werken als pastor / geestelijk verzorger in Heemskerk en groeide de 

verbondenheid met de Doopsgezinden.  



 
 

 

 

 

Projectkoor: de Doper. 

 

 

Bart Vijfvinkel, predikant in Wormer, en Jos 

Martens, musicus en organist van de St. Odulphus 

in Assendelft, hebben een nieuw oratorium 

(zangstuk) geschreven over Johannes de Doper.  

De Doper is de wegbereider van Jezus, maar dat 

niet alleen.  

Hij is ook de profeet die het volk oproept tot 

omkeer, een mens van twijfel en martelaar.  

Op een feest van Herodes Antipas wordt hij 

onthoofd, maar even later doet het gerucht de 

ronde dat hij is opgestaan.  

Zijn woorden leven en spreken tot op vandaag. 

 



Van februari tot en met mei zal een projectkoor onder leiding van Jos Martens het 

oratorium instuderen.  

De repetities zijn op woensdagavond van 20.00-22.00 uur en hebben plaats in de 

Hervormde Kerk, Dorpsstraat 364 in Assendelft.  

In juni zal het oratorium in een van de Zaanse kerken in première gaan, waarna nog 

enkele uitvoeringen binnen en buiten de Zaanstreek zullen volgen. 

 

Houdt u van zingen? U bent van harte uitgenodigd om mee te doen (enige ervaring als 

(koor)zanger is een pre)! 

 

Première:   juni 2024 Kosten: eenmalig €15,-  

Opgeven bij: Arjanne Bol, 06-29305112, arjanne-b@live.nl 

Nadere informatie: Jos Martens, 06-16666900, jos-martens@live.nl  of Bart 

Vijfvinkel, 06 19685110, bart.vijfvinkel@live.nl 

 

 
 

Zondag 21 januari middagconcert  

Balkan Ensemble Hora Mare in de Maria Magdalenakerk in Wormer 

Hora Mare is een Roemeens kwintet onder leiding van Mihai Scarlat en brengen lied 

en muziek uit de Balkan.  

Het ensemble staat bekend om hun mooie en veelzijdige concerten waarin panfluit, 

zang, cimbaal, viool en accordeon centraal staan.   

Met hun energieke uitvoeringen en meeslepende interpretaties komt muziek tot leven. 

Mihai Scarlat, die bij ons in Wormer geen onbekende is, leidt al jaren het ensemble 

met passie en vakmanschap en zorgt voor een perfecte harmonie tussen de 

verschillende instrumenten en stemmen.  

Het repertoire van het ensemble omvat Roemeense volksmuziek, evenals salonmuziek, 

romances en composities die geïnspireerd zijn op de rijke muzikale tradities van het 

land.  

 Aanvang 14.30 u   kaarten €17,50 bestellen via www.concertenwormer.nl  

of telefonisch op 075 642 1282 

 

 

Taizéviering in de Noorderkerk, zondagmiddag 14 januari 2024. 

 

Zondag 14 januari a.s. is de volgende Taizéviering in de Noorderkerk in Zaandam. 

Onze vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en 

Stilte.  

Die Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en 

ook ruimte om God te ontmoeten.  

Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.  

Datum: zondagmiddag 14 januari 2024.  

Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het 

bijgebouw. Aanvang: 16.30 uur. 

Informatie bij: Maartje Hoogendoorn-Valk, tel. 06-36262590,  

email: maartjehoogendoorn@hetnet.nl. 
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Meditatief schilderen Kogerkerk [donderdagmiddag 18 januari] 

Meditatie kan op basis van een tekst of van muziek, maar vooral door stil te zijn. 

Binnen deze stilte is het mogelijk om je gevoelens vorm te geven in een schilderij.   

Begin november was een eerste bijeenkomst, deze is goed bezocht en gewaardeerd. 

Daarom is er nu een vervolg.  

Het is de bedoeling om later in het voorjaar nog een bijeenkomst te plannen. 

Na een ontspanningsoefening en het luisteren naar een tekst of gedicht kan je vanuit de 

stilte in jezelf en rondom je heen daaraan vorm en kleur gaan geven op een 

schilderdoekje.  

Schilderervaring is niet nodig.  

De middag wordt begeleid door Aria van Buuren, zij heeft eerder in andere kerken 

soortgelijke bijeenkomsten verzorgd.  

Schildermateriaal wordt beschikbaar gesteld. Daarvoor wordt aan de deelnemers een 

vrijwillige bijdrage gevraagd.  

Tijd: donderdagmiddag  18 januari, om 14.00 uur. Locatie: De Stolp, Kerkstraat 12, 

1541 HA Koog aan de Zaan. 

Opgave en informatie bij: Aria van Buuren, tel. 075-6173485, email: 

ariavanbuuren@xs4all.nl.  
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