
Beste parochianen, 

 

Zondag 11 februari:  Zie, bezoek,  help, hoor aan  

      en bid! 

Vorige week zondag was de boodschap in het Evangelie dat de ortho-praxie 

(van het Grieks ορτος=recht, juist en πραξις=handelen, doen) voor de or-

thodoxie (de leer) gaat. Of op z’n Rotterdams: Geen woorden, maar daden.  

 

Deze zondag borduren we daarop verder. Welke daden worden er van ons 

verwacht? Zie, bezoek, help, hoor aan en bid! Dat is de korte samen-

vatting.  

Tegelijk gaat het in het doen om het herstellen van de band; om iemand uit 

zijn isolement te halen. Doen om te helen en weer deel te laten zijn van de 

samenleving, de gemeenschap en de familie. En dat is zo makkelijk nog 

niet. 

Kom bidden, luisteren en zingen in onze Jozefkerk! Voorganger is diaken 

Jeroen Hoekstra. Het Gemengd Koor zingt onder leiding van Inga Kruma. 

 

 
 

 

Belangrijk data: 

 

•Woensdag 14 februari 

Aswoensdagviering 10.30 

uur in de Bovenzaal 

 

•18 februari 

Eerste Vastenzondag 

 

•Woensdag 20 maart 

Vergaren en nieten  

parochieblad 

 

•Zaterdag 23 maart 

10.00 –11.30 uur 

Palmpasenstokken 

maken in de  

Bovenzaal 

 

•Zondag 24 maart 

Palmzondag 
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Woensdag 14 februari: Aswoensdagviering op Valentijnsdag. 

 

Op de laatste dag van 2023 vielen het wereldse feest van oudjaar en het christelijke feest van 

zondag samen. Dat was een mooi moment om in de viering beide werelden op elkaar te be-

trekken.  

In februari van dit jaar sluiten we carnaval af met de Aswoensdag viering. Ook deze voor ons 

gelovigen bijzondere dag valt samen met een bijzondere wereldse dag: Valentijnsdag. Een mooi 

moment om opnieuw beide feesten met elkaar in verband te brengen. 

 Hoe een nuchter moment van bezinning, bezegelt met het Askruisje en de start van de 

Vastentijd, toch ook een liefdesverklaring is van de Heer aan ons. 

Van harte welkom om in de Jozef een Askruisje te halen. De viering begint om 10.30u. en 

wordt muzikaal opgeluisterd door het Gemengd Koor onder leiding van Inge Reijn.  

Diaken Jeroen Hoekstra is de voorganger. Welkom! 

      

 

 
 

Even een positief berichtje. 

  

Afgelopen maand ontving ik van de energieleverancier de jaarnota over het afgelopen jaar. 

In een periode van aandacht voor het verbruik, de onzekerheid omtrent de hoogte van de  

energieprijzen en de hoge voorschotbedragen kwam er uit de afrekening over 2023 een bedrag 

tevoorschijn van bijna € 2.000,- ten gunste van onze Jozef gemeenschap! 

  

Het heeft dus wel degelijk zin om de Vieringen tijdens de koude zondagen in de Bovenzaal te 

houden. Daar kunnen we met z’n allen best trots op zijn. 

  

Wim Niekus 



Taizéviering in de Noorderkerk, zondagmiddag 11 februari 2024. 

 

Zondag 11 februari a.s. is de volgende Taizéviering in de Noorderkerk in Zaandam. 

 

Onze vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte. Die 

Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en ook 

ruimte om God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.  

 

Datum:   zondagmiddag 11 februari 2024.  

Locatie:   Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het 

   bijgebouw.  

Aanvang:   16.30 uur. 

Informatie bij:  Maartje Hoogendoorn-Valk, tel. 06-36262590,  

   email: maartjehoogendoorn@hetnet.nl. 
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