
Beste parochianen, 

 

Zondag 25 februari: Godsontmoeting op pieken en 

     dalen 

Het thema van deze 2de zondag van de Veertigdagentijd is: 

“Godsontmoeting op pieken en dalen”. 

In de lezingen staat het vertrouwen in Gods verbond centraal. Op de 

pieken en de dalen van ons leven kunnen we alles tegenkomen… zowel 

vreugde en opgetogenheid als tegenvallers en obstakels. Leven is dwars 

door de woestijn tegen alle stormen in, soms zuchtend de berg op of  

dansend de berg af.  Soms geconfronteerd worden met een onmogelijke 

opdracht of een groot verlies, waardoor alle plannen in duigen vallen. 

 

We gaan met de leerlingen de berg-op.. om dan van Jezus te horen dat het 

beter is om met beide benen op de grond te blijven staan om te doen wat je 

moet doen! 

 

Zijn we bereid om ons toe te vertrouwen aan God, ook wanneer 

ogenschijnlijk alles tegenstaat en men zelfs het dierbaarste wat men bezit, 

dient te offeren??  Of zijn we meer geneigd om “help, help’’ te roepen en 

weg te lopen? Maar.. als de nood het hoogst is…?! 

Wanneer vraagtekens ons leven omringen, wanneer de crisis toeslaat, dan 

is God ons het meest nabij in woord, liefde, ontmoeting en kracht. 

 

 

 

 
 

 

Belangrijk data: 

 

• Woensdag 20 maart 

Vergaren en nieten  

parochieblad 

 

• Zaterdag 23 maart 

10.00 –11.30 uur 

Palmpasenstokken 

maken in de  

Bovenzaal 

 

• Zondag 24 maart 

Samen met de parochi-

anen van de Martelaren 

van Gorcum, vieren we 

Palmzondag in de kerk. 
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We vieren het leven op weg naar Pasen. 

Daarom: van harte welkom bij deze viering in de Bovenzaal samen met het Gemengde koor 

o.l.v. Inga Kruma.   

 

Bovendien ook de enthousiaste inbreng van Terry over het Vastenaktieproject voor Onderwijs 

aan jonge kinderen in Rwanda. (en….met taart bij de koffie voor het goede doel!!) 

 

Graag tot zondag!! 

 

Pastor Ria Casalod 

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief hadden wij u beloofd om deze week meer te vertellen over ons goede 

doel van de Vastenaktie. Hieronder kunt u lezen en zien voor welk projekt wij zoveel mogelijk 

geld willen ophalen. 

Stichting KuvaMurima is de Nederlandse stichting en zij werken samen met Chameleon  

Resources (een stichting waarvoor wij eerder een Vastenaktie project hebben georganiseerd) 

Terry is in 2013 naar Rwanda gekomen als vrijwillige onderwijsadviseur voor Save the Children. 

Als vrijwilliger woont  en werkt ze tussen de locale bevolking, met een lokaal salaris. Met Rwan-

dese en Engelse collega’s bezocht ze kleuterscholen om leerkrachten te trainen en op die manier 

een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het kleuteronderwijs in Rwanda. 

Het is lastig om geschikt speel-leermateriaal te vinden, zoals puzzels, spelletjes, bouwblokken, 

poppen, enz. Terry dacht dat het mogelijk zou moeten zijn in het land zelf dit soort materialen 

te maken. Dat is de reden dat zij na afloop van het projekt voor Save the Children, Chameleon 

Resources heeft opgericht, met een Rwandese compagnon.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Ze ontwikkelen en bedenken samen met lokale producenten allerlei speel-leermaterialen. Ze 

begeleiden deze vakmensen in het maken van kwaliteitsproducten, soms ook door een renteloze 

lening te geven om gereedschap te kopen. Of ze neemt gereedschap mee in haar koffer vanuit 

Nederland. 

 

 



Ze bezoekt scholen in de armste gebieden, dan kijkt ze of ze sponsoren kan vinden die een 

startpakket willen doneren. Zo’n pakket bestaat uit speel-leermaterialen voor de school en een 

training voor de leerkrachten.  

Dit zijn bijvoorbeeld een paar foto’s van een bezoek aan een klaslokaal in een Batwa gemeen-
schap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terry  en haar vriendin (en haar medebestuurslid) kijken  er naar uit om a.s. zondag  iets meer 

te komen vertellen over hun werk in Rwanda en  uw vragen te beantwoorden.  

 


