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Een Nieuw Perspectief op het Leven 
Paasboodschap 2024 
 

“Alleluja. Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt. Alleluja" – een krachtige 
uitdrukking uit Psalm 117, gezongen op 
paaszondag, die ons herinnert aan de 
betekenis van deze heilige tijd.  
 
De vastentijd vliegt voorbij. Als u dit nummer 
van ons parochieblad ontvangt, bevinden we 
ons bijna in de Goede Week. Het is een 
cruciale periode voor elke gelovige christen. 
Gedurende deze dagen krijgen we de kans 
om Jezus Christus beter te leren kennen. 
Samen met de gehele Kerk reflecteren we op 
het priesterschap, de Eucharistie, en staan 
we stil bij het lijden en sterven van Onze 
Heer. En op paaszondag vieren we Zijn 
opstanding uit de dood. 
 
Maar zijn er niet andere zaken die de wereld 
bezighouden, zaken die als belangrijker 
worden beschouwd? Is Pasen niet slechts een 
historische gebeurtenis die buiten ons 
hedendaagse leven valt? In Psalm 117 vinden 
we een verhelderend antwoord: "Dit is de 
dag die de Heer heeft gemaakt". 
 
Dit geldt voor elke dag. Het leven wordt 
ervaren als een geschenk van God, hoewel 
niet iedereen dit zo zal beleven. Door ziekte, 
oorlog, tegenslag of zorgen kunnen mensen 
zo in beslag genomen worden door dagelijkse 
problemen dat hun spirituele horizon dreigt 
te versmallen. Hoe bevrijdend is het dan te 
weten: "Ook deze dag is door God aan ons 
gegeven". 
 
God biedt een uniek perspectief en hoop 
voor de mensheid. Hij liet op paaszondag 
Jezus Christus niet over aan de dood, maar 
deed Hem verrijzen uit de dood. 
 
Wie erkent dat Christus mensen verenigt in 
Zijn Kerk, zal innerlijke kracht en moed 

vinden te midden van persoonlijke 
problemen en lijden. Wie naar Hem 
kijkt,weet dat er hoop is voor ieder individu 
en voor de wereld als geheel. De dag van Zijn 
verrijzenis onthult de diepste betekenis van 
het psalmvers: "Dit is de dag die de Heer 
heeft gemaakt". 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wanneer de Kerk ons uitnodigt om op Pasen 
het "Alleluja" mee te zingen, ligt hierin onze 
christelijke vreugde en ons gelovig 
optimisme. Vanuit deze inspiratie en vreugde 
nodig ik u allen uit om het paasgeheim van 
Onze Heer te vieren in onze kerken 
gedurende de komende dagen en het uit te 
dragen in ons dagelijks leven. 
 
Ik wens u allen een zalig Pasen en Gods 
zegen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
pastoor-deken dr. George Paimpillil 
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Was Judas Isjkariot een verrader?  
 

Judas, leerling van Jezus. Hij heeft zijn naam 
niet mee, want in het woordenboek lees je: 
judas: verrader, valsaard, naar Judas de discipel 
die Jezus heeft verraden. Maar Juda(s) of 
Jehuda betekent in werkelijkheid: Geprezen zij 
de Heer, onze God! Isjkarioth is zijn 
achternaam, oftewel de man uit Karioth, een 
dorp in Judea. Hij is een van de twaalf. De 
andere elf kwamen allemaal uit Galilea, net als 
Jezus. Was Judas een verrader? Of niet? Zelf 
vertelt hij: 
‘Die Jezus van Nazareth is werkelijk een 
geweldige vent. Zoals hij het altijd opneemt 
voor de vele armen en onderdrukten in mijn 
land. Super! Velen met mij geloven dat hij de 
Messias is, de bevrijder die door God gezonden 
wordt om al die gehate Romeinen met hun 
trawanten eruit te smijten. Maar of hij dat ook 
gaat doen? Daar heb ik zo mijn twijfels over. Die 
Jezus is eigenlijk veel te vredelievend. Hij riep 
bijvoorbeeld: “heb je vijanden lief!” Daar voel ik 
helemaal niks voor! Ik ga die hufters die ons 
land uitbuiten toch niet liefhebben??  
 

Nu gaan we naar Jerusalem om het 
Loofhuttenfeest te vieren. Alle pelgrims worden 
door de inwoners hartelijk ontvangen; ze 
zwaaien ons met palmtakken tegemoet. Jezus 
rijdt op een ezel. Zo worden de woorden van de 
profeet Zacharja waar, die lang geleden schreef 
over een zachtmoedige koning die op een ezel 
komt. Maar met zachtmoedigheid red je het 
toch niet in deze wereld? Zeg nou zelf. Nee, ik 
heb een plan.  
 

Over een paar dagen gaan we het joodse 
paasfeest vieren. Dan wil ik Jezus uit de kast 
laten komen als de echte bevrijder. Ik wil mijn 
meester in een situatie manoeuvreren waarin 
hij zich wel moét openbaren als koning, 
bevrijder, messias van ons joden. Ik ga hem 
dwingen om zijn messiaanse krachten te 
ontplooien. Dat ga ik regelen met de 
tempelpolitie. Die willen hem toch al oppakken. 
Ga ik hem verraden? Hoe komen jullie dáár nu 
bij! Dat staat nergens in de bijbel! Ik ga hem 
overleveren!’  
Tot zover Judas. Wij weten hoe het verhaal 
verder gaat, als Jezus opgepakt wordt later in 

de hof van Olijven. Judas wijst Jezus aan 
door hem een kus te geven, met de 
woorden: ‘Vrede met u mijn rabbi en leraar!’ 
Hoe reageert Jezus dan? Hij zegt: ‘Vriend, 
waartoe ben jij hier?’ Jezus blijft Judas die 
hem overlevert vriend noemen. En hij verzet 
zich niet tegen de soldaten die hem 
oppakken. Ook al had Judas dat graag 
gezien. Jezus kiest niet de weg van het 
geweld. Van het tegengeweld. Hij blijft 
zachtmoedig en kiest de weg van de vrede. 
Ook al loopt die uit op zijn dood. Zo worden 
de woorden waar uit de joodse geschriften, 
die vertellen dat een rechtvaardige sterft 
door een kus.  
En Judas? Hoe loopt het met hem af? Slecht. 
Hij krijgt spijt van zijn daad. Hij had van de 
machthebbers geld gekregen voor het 
uitleveren van Jezus. Radeloos smijt hij het 
terug in hun gezicht. Vervolgens zou hij zich 
opgehangen hebben. Is dat het einde van 
deze zwaar teleurgestelde man die oprecht 
wilde dat zijn volk werd bevrijd? Bevrijd door 
koning Jezus?  
Maar, in Benevento in Italië heeft de deur 
van de kathedraal een afbeelding uit 1279 
van Judas hangend aan een palm met een 
gebarsten lijf waaruit de darmen puilen. 
Echter, een engel kust hem om hem te 
troosten. Om hem te zeggen: ‘Ook jij, 
verdwaasde, teleurgestelde vrijheidsstrijder, 
ook jij mag tòch rekenen op Gods 
barmhartigheid. Jij verdwaasde 
vrijheidsstrijder, die met de beste bedoeling 
voor de verkeerde, gewelddadige weg koos, 
ook voor jou is er Gods barmhartigheid.’  
Als er tòch redding is voor Judas, die het laat 
afweten, zou er dan geen barmhartigheid 
zijn voor ons als ook wij het laten afweten? 
Ja, die is er als wij maar inzien dat wij 
tekortschieten. Als wij ons maar willen 
bekeren, omkeren en blijven proberen om 
voor elkaar zo goed als God te zijn. Als wij 
maar de weg van de vrede blijven gaan. Hoe 
onmogelijk die vaak ook lijkt! God de Heer 
zal ons dan bijstaan tot over de dood heen!     
 
Ko Schuurmans 
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Paus Franciscus over de oorlog in Gaza 
 

Op zondag 3 maart vroeg Paus Franciscus 
tijdens het zondagse Angelus wederom om 
een staakt-het-vuren. Hij verwees naar de 
situatie in het Midden-Oosten, waar de 
oorlog in Gaza al tienduizenden doden heeft 
geëist. De Paus vroeg degenen die 
verantwoordelijk zijn voor die oorlog of zij 
geloven dat hierdoor een betere wereld 
wordt opgebouwd, en vroeg om een 
onmiddellijk staakt-het-vuren.  
“Elke dag draag ik met pijn in mijn hart het 
lijden van de bevolkingen in Palestina en 
Israël, als gevolg van de aanhoudende 
vijandelijkheden. De duizenden doden, 
gewonden en ontheemden, de beelden van 
vernietiging veroorzaken pijn en dit heeft 
enorme gevolgen voor de kleintjes en de 
weerlozen, die hun toekomst in gevaar zien. 
Ik vraag mij af: denk je echt dat op deze 
manier een betere wereld wordt gebouwd? 

Gelooft u werkelijk dat dit de manier is 
waarop vrede zal worden bereikt? Stop 
alsjeblieft! Laten wij allemaal zeggen: 
genoeg, alsjeblieft! Stop! Ik nodig de 
voortzetting uit van de onderhandelingen 
over een onmiddellijk staakt-het-vuren in 
Gaza en de ganse regio, opdat de gijzelaars 
onmiddellijk worden vrijgelaten en kunnen 
terugkeren naar hun dierbaren, die met 
spanning op hen wachten en zodat de 
burgerbevolking veilig toegang kan krijgen tot 
de juiste en veilige gebieden en dringende 
humanitaire hulp. En laten we alsjeblieft het 
gemartelde Oekraïne niet vergeten, waar 
elke dag zoveel mensen sterven. Er is daar 
veel pijn.” 
 
Stukje uit een artikel op www.Mariabode.nl 
op maandag 4 maart 

 

Vanuit het kerkbestuur 

Nieuwe vice-voorzitter bestuur parochieverband  
Agnieszka van der Schaaf-Kubiak, 
 

Mag ik mij even 
voorstellen? 
Mijn naam is 
Agnieszka van der 
Schaaf-Kubiak. 
Ik ben 49 jaar oud 
en geboren in 
Polen. Al 22 jaar 
woon ik met mijn 

man, Michel van der Schaaf, in Nederland. 
Wij hebben twee kinderen, dochter Natalia 
en zoon Fabian.  
Mijn expertise ligt op het gebied van 
onderwijs en psychische zorg. In mijn 
dagelijks leven ben ik werkzaam bij ARQ 
Nationaal Psychotrauma Centrum, een 
landelijk expertisecentrum voor diagnostiek 
en behandeling van mensen met complexe 
psychotraumaklachten. 
Geloof staat centraal in ons gezin en ons 
leven. Wij voelen ons sterk verbonden met 
de Sint-Bonifatiusparochie in Zaandam, 

evenals met de samenwerkende parochies in 
de Katholieke Zaanstreek. Onze zoon Fabian 
is misdienaar en mijn man Michel is op 
zaterdagen gastheer in de kerk. Samen 
begeleiden wij mensen die tot het geloof 
komen op weg naar hun sacramenten. 
Per 1 januari 2024 ben ik benoemd tot 
vicevoorzitter van het bestuur van het 
Parochieverband Katholiek Zaanstreek. Ik 
was blij toen Pastoor George Paimpillil mij 
vroeg om deze functie te aanvaarden. 
De Rooms-Katholieke traditie heeft altijd een 
belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Het 
welzijn van de kerk en de belangen van onze 
parochianen liggen mij aan het hart en zullen 
een van mijn speerpunten zijn als 
vicevoorzitter van het kerkbestuur. 
Met Gods zegen hoop ik mijn functie naar 
Zijn wens te vervullen.  
Met vriendelijke groet,  
 
Agnieszka van der Schaaf-Kubiak 

  

http://www.mariabode.nl/
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Overlijden diaken Sibrecht Fieggen  
 

Op 3 februari 2024 is in het VUMC te 
Amsterdam, na het H. Sacrament der zieken 
te hebben ontvangen, de weleerwaarde heer 
diaken Sibrecht Ernst Fieggen overleden.   
Vanaf november vorig jaar ging zijn 
gezondheid meer en meer achteruit. Het was 
bijzonder dat hij enkele jaren geleden, na een 
lang verblijf in het hospice in Krommenie, 
daarna in Purmerend met zicht op het einde, 
nog extra tijd heeft gekregen om in ons 
midden te blijven. Bij zijn H. Vormsel destijds 
trad Sibrecht vol overtuiging toe tot de 
katholieke kerk. Pastoor Goedhart en deken 
F. Bunschoten waren daar nauw bij 
betrokken. Hij wist zich daarna geroepen tot 
het diakonaat, hij verdiepte zich ijverig in de 
theologie en vervulde het ambt toegewijd.   
Diaken Sibrecht had een sterke verering voor 
o.a. St. Johannes Paulus II, diaken en 
martelaar St. Stefanus, en de 
barmhartigheidsdevotie, verspreid door de H. 
Faustina, gefascineerd als hij was via zijn 

vrouw Miroslava door de Poolse spiritualiteit. 
Hij assisteerde en preekte graag in de 
zondagse liturgie in de Bonifatius en de 
Odulphus en ook wel in andere kerken, en 
hield van bezoekwerk om mensen te 
bemoedigen. Tevens werd hij associé van de 
Congregatie van het H. Sacrament. Ondanks 
de beproeving van de ziekte van Kahler die 
hem al op jonge leeftijd trof, bleef Sibrecht 
zich gelovig en trouw aan God vasthouden, 
en knokte hij intussen om voor het leven te 
gaan. Het Requiem voor Sibrecht vond op 8 
februari 2024 plaats in de St. Bonifatiuskerk 
te Zaandam. Op verzoek van Sibrecht en 
Mirka hebben Pastoor George Paimpillil, 
Kapelaan Nars Beemster en deken 
Bunschoten de Mis gecelebreerd.  
Wij blijven bidden voor diaken Sibrecht en wij 
wensen zijn echtgenote veel sterkte.  
 
Het pastoraal Team, Katholiek Zaanstreek  

 
 

Tweede fase op weg naar een synodale kerk 
 

Op dinsdag 9 april a.s. vindt in de Mariakerk 
te Heemskerk een 
bijeenkomst plaats 
om gezamenlijk de 
synodale weg te 
vervolgen en mee te 
praten over de 

tweede fase. Die spitst zich toe op de 
centrale vraag: ‘Hoe kunnen we  
een meer synodale en missionaire Kerk zijn’. 
We doen dat aan de hand van vier thema’s:  
1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis 
voor ons Kerk-zijn;  
2. Vorming in een missionaire Kerk;  
3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;  
4. Vrouwen in het leven en de zending van de 
Kerk.  
Maar het staat eenieder natuurlijk vrij om 
tijdens "het gesprek in de Geest van de 
synode" in te gaan op andere relevante 
onderwerpen. Alle parochianen in het 

dekenaat Zaanstreek-IJmond zijn van harte 
hiervoor uitgenodigd.  
Wat: Tweede fase naar een synodale kerk 
Wanneer: 9 april 2024 19:30 uur  
Waar: Mariakerk, Spoellaan 1 Heemskerk 
Aanmelden: 
dekenaatzaanijmond@gmail.com of bij het 
secretariaat 
odulphus@katholiekzaanstreek.nl 
 
Aanvullend materiaal en meer informatie is 
te vinden op de websites van Luisterend op 
Weg (www.luisterendopweg.nl) en Rooms-
Katholieke Kerk Nederland 
(https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-
synode-synodale-kerk).  
 
Wij hopen veel mensen te mogen begroeten 
op dinsdag 9 april in Heemskerk.  
 
deken dr. George Paimpillil  
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Aankondigingen 

Eerste Communie 
 

We zijn weer begonnen met een project om 
kinderen voor te bereiden op hun Eerste 
Communie. Tot zo’n veertig jaar geleden 
gebeurde dat op de katholieke lagere scholen 
klassikaal en bijna iedereen deed mee. Bij mij 
in de klas van 1969 deed één jongen niet mee 
omdat hij was blijven zitten. 
 
Inmiddels merken we in de christelijke kerken 
wat secularisatie doet. Het aantal dopelingen 
is drastisch afgenomen en daarmee ook de 
aantallen communicanten en vormelingen. 

Opmerkelijk is dat de groep met een Oost- en 
Zuid -Europese oorsprong verhoudingsgewijs 
groeit. In de Petruskerk komen we samen 
met twintig kinderen uit Assendelft, 
Krommenie, Uitgeest, Wormer en 
Wormerveer.  
 
Op zondag 21 april zal de Eerste Communie 
viering plaats vinden in de Petruskerk. 
 
Matthé Bruijns 

 

 
 

Kerkdiensten verstandelijk beperkten 
 

De werkgroep kerkdiensten verstandelijk 
beperkten heeft versterking nodig.  
Eén van de huidige medewerkers heeft na 
jarenlange inzet aangegeven dit jaar te willen 
stoppen, en dat is de betrokkene heel erg 
gegund. Maar het betekent wel dat wij 
naarstig op zoek zijn naar iemand ter 
vervanging.  
De werkgroep organiseert en begeleidt acht 
tot tien kerkdiensten per jaar, verdeeld over 
de gehele Zaanstreek. In de zomermaanden 
zijn er geen diensten. Beknopt ziet het 
takenpakket er als volgt uit, en uiteraard 
worden de taken in de groep in overleg 
verdeeld: 
* Contact met de voorganger van de kerk 
waar we te gast zijn voor het opzetten van de 
dienst. 
* In wissel aanwezig zijn bij de 
voorbespreking met deelnemers en 
voorganger op de donderdagavonden 
voorafgaande aan de zondagse viering. 

* Contact regelen van de chauffeurs met de 
deelnemers bij het halen en brengen en 
begeleiden tijdens de zondagse viering. Dit 
zijn vaak mooie ontmoetingen. 
 
Een vrijwilliger schrijft: ‘Uit ervaring kan ik 
zeggen dat de hele groep, deelnemers, 
werkgroep, chauffeurs, heel hecht is en 
elkaar zeer liefheeft. Werkzaam zijn in deze 
groep voelt als een warme deken en geeft 
heel veel voldoening. Ik kan het u van harte 
aanbevelen.’ 
 
Heeft u zelf belangstelling of weet u iemand 
die hier geschikt voor is en wellicht de tijd 
heeft om ‘in te stappen’, laat mij dit dan 
weten, per telefoon of e-mail: 
Aafke Boerma 
075-6213893 
e-mail: aafkeenhans01@gmail.com 
 

  



7 
 

Avond van Barmhartigheid 
 

In de Sint-Bonifatiuskerk in Zaandam is er op 
dinsdag 26 maart, in de Goede Week, om 
19:00 uur een ‘Avond van Barmhartigheid’. 
Daarbij staat de barmhartigheid van God 
centraal.  
 
In onze christelijke traditie kennen we 
verschillende rijtjes om onze gedachten over 
onze relatie met God te ordenen. Zo’n 
optelsom als geheugensteun is bijvoorbeeld 
de zeven werken van barmhartigheid:  
*de hongerigen te eten geven,  
*de dorstigen te drinken geven,  
*de naakten kleden,  
*de vreemdelingen onderdak bieden,  
*de zieken bezoeken,  
*de gevangenen bezoeken en  
*de doden begraven.  
Deze zeven werken van barmhartigheid zijn 

ontleend aan Matteüs 25:31-46 en Tobit 
1:17.  
Met elkaar bidden we om Gods barm-
hartigheid voor ons en voor de wereld. We 
bidden dat God barmhartig mag zijn voor 
onszelf, die zo vaak denken het wel zonder 
God te kunnen. We worden uitgenodigd om 
terug te keren naar een God van liefde en 
barmhartigheid. 
Daarnaast is er Aanbidding van het 
Allerheiligste en tevens gelegenheid tot het 
ontvangen van het Sacrament van Boete en 
Verzoening (de biecht). 
 
Wat: Avond van Barmhartigheid 
Wanneer: dinsdag 26 maart 19:00 uur 
Waar: Sint Bonifatiuskerk Zaandam  
 
Pastoor Nico Kerssens en Pastoor George 
Paimpillil 

 
 
Activiteiten 

Vastenactie 2024   Nog even een reminder ! ! 
 

In de vorige editie van ons parochieblad De 
Verbinding heeft U over de Vastenactie 2024 
‘Leven in een veranderende wereld’ kunnen 
lezen. 
Graag brengen we U deze actie nogmaals 
onder de aandacht. 
 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit 
jaar in het teken van de gevolgen van 
klimaatverandering. Gemeenschappen in het 
zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van 
gewassenteelt met regenwater. Als er 
onvoldoende regen valt, vertrouwen de 
mensen op waterbronnen als rivieren en 
putten. In januari 2023 waren er in grote 
delen van het land lange droge periodes, met 
grote risico’s voor de oogsten. Langere droge 
periodes, overstromingen en cyclonen 
bedreigen de voedselzekerheid van de 

plattelandsgemeenschappen. Maar liefst 37% 
van de huishoudens moet meer dan een 
kilometer afleggen om water te halen. Er zijn 
bovendien nauwelijks alternatieve manieren 
om inkomen te verwerven, omdat de meeste 
mensen weinig tot geen opleiding hebben. 
Traditionele rolpatronen vergroten hun 
kwetsbaarheid. Daardoor zoeken met name 
jonge mannen, meisjes en vrouwen hun 
toevlucht tot illegale mijnbouw (goud), 
prostitutie en criminele activiteiten (diefstal 
en roofovervallen). 
 
Lees meer op www.vastenactie.nl Doneer via 
uw parochie of rechtstreeks aan Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 
Den Haag.  
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Voor jong en voor oud(er) 

Een Paasverhaal: De graankorrel en de mier 
 

 
 
Mieren zijn echte verzamelaars. Ze leggen 
grote voorraden aan. Ze slepen zich een 
breuk. Ook Maarten de mier is druk bezig 
met het aanleggen van een wintervoorraad. 
Hij heeft een grote graankorrel op zijn rug. 
Eigenlijk is de graankorrel te groot voor hem.  
 ‘Wat loop je te zeulen?”, hoort Maarten. Hij 
blijft staan. Hij legt de graankorrel neer en 
kijkt verbaasd om zich heen. Hij ziet niemand. 
Misschien heeft hij het gedroomd dat hij 
iemand hoorde. Hij wil de graankorrel weer 
op zijn rug sjorren. ‘Lieve mier, waarom 
neem je me eigenlijk mee?’ Tot zijn stomme 
verbazing merkt Maarten dat het de 
graankorrel is die tegen hem praat. ‘Wil je 
weten waarom ik je meeneem?’ vraagt 
Maarten. 'Snap je dat dan niet. Wij hebben je 
nodig voor de winter. Ik breng je naar onze 
voorraadkamer.’ ‘Ja maar..,’ zegt de korrel ,’ik 
wil niet opgegeten worden. Ik wil verder 
leven.’ ‘Dat kan wel zijn’, zegt Maarten, ‘maar 
alle korrels die achterblijven op het veld zijn 
voor de dieren. Dat is altijd zo geweest.’  
‘Luister", zegt de graankorrel. ‘Ik doe je een 
voorstel. Als je mij hier laat geef ik je volgend 
jaar honderd graankorrels voor je 
voorraadkamer.’ Ongelovig kijkt Maarten de 
graankorrel aan. Honderd korrels in ruil voor 
één? Zou dat kunnen? Stel je voor!  
‘Hoe weet ik dat je me niet voor de gek 
houdt?’ vraagt Maarten. ‘Dat moet je 
geloven’, zegt de graankorrel. 

’Het is een geheim. Doe nu maar wat ik je 
zeg. Stop me onder de grond en kom volgend 
jaar terug.’ Het is te proberen. Daarom graaft 
Maarten een kuiltje en stopt de graankorrel 
onder. Bij de plek legt hij drie steentjes. Dan 
kan hij de graankorrel terugvinden.  
Glimlachend gaat hij terug naar de andere 
mieren. ‘Er valt niets te lachen’, zeggen ze 
boos als Maarten zonder iets terug komt. 
‘Moet je niet voor morgen zorgen?’ Maarten 
zegt niets. ‘Wacht maar’, denkt hij. ’Ik heb 
straks meer gespaard dan jullie allemaal bij 
elkaar.’  
Elke dag gaat hij kijken, maar er gebeurt 
niets. Het wordt winter. Het vriest, het  
 

 
 
sneeuwt. Er is niets te zien. Maar dan wordt 
het lente. Het wordt elke dag een beetje 
warmer. En dan gebeurt het. Bij de drie 
steentjes komt een groen sprietje uit de 
grond. Het is anders dan hij verwachtte, maar 
Maarten voelt dat het het begin is van iets 
groots. 
 

 
.
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De vieringen in Regio Zaanstreek  

 St. Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 23 maart Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie  
G. Paimpillil  
St. Caeciliakoor 

Zo 24 maart 
Palmzondag 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Schola Cantorum 

 

Do 28 maart 
Witte 
Donderdag 

19.00 uur 
Eucharistie 
G. Paimpillil 

19.00 uur 
Eucharistie 
G. Bruggink 
N. Kerssens 
Cantor 

 

Vrij 29 maart 
Goede 
       Vrijdag 
 

15.00 uur 
G. Paimpillil en 
F. Punt 
 

19.00 uur 
G. Paimpillil 
 

15.00 uur 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor 
 

19.00 uur 
G. Bruggink 
Cantor  

 

Za 30 maart 
Paaswake 

21.30 uur 
Eucharistie 
G. Paimpillil 
koor Con Amore 

20.00 uur 
Eucharistie 
G. Bruggink  
Cantor  

19.00 uur  
Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 31 maart 
Pasen 
 
 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Ma 1 april 
2e paasdag 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

Eucharistie 
N. Kerssens 
samenzang 

 

Za 6 april Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 7 april 
2e zo v Pasen 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil  
koor Con Amore 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Cantor  

Eucharistie 
G. Bruggink 
Liturgiekoor 

Za 13 april Eucharistie 
N. Kerssens  

 Eucharistie 
G. Pamillil 

Zo 14 april 
3e zo v Pasen 
 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

 

Za 20 april Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 21 april 
4e zo v Pasen 
 

Eucharistie 
F. Schouten 
koor Con Amore 

Eucharistie 
H. Fonck 
Schola Cantorum 

Eucharistie 
A. Overmars 
Cantor 
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De vieringen in Regio Zaanstreek 
  

 HH. Martelaren v G. 

Pinkstraat 14 

Koog a/d Zaan 

St. Petrus  

Snuiverstraat 2 

Krommenie 

H.M. Magdalena 

Dorpsstraat 351 

Wormer 

H. Jozef  

Veldbloemenweg 2 

Zaandam 

 Za 23 maart     

Zo 24 maart 

Palmzondag 

naar Jozef Woord&Communie  

M. Bruijns 

koor Rotsvast 

optocht+kinderwoord 

Woord&Communie 

+kindernevenviering  

R. Casalod 

koor All Ages 

Woord&Communie  

K. Schuurmans 

Gemengd Koor 

Do 28 maart 

Witte  

Donderdag 

naar Petrus 19.30 uur 

Eucharistie 

G. Noom en  

M. Bruijns 

Inloopkoor 

20.00 uur 

Oecumenische  

Viering in de 

Nieuwe Kerk 

 

Vrij 29 maart 

Goede 

       Vrijdag 

15.00 uur 

Kruisweg en  

Kruishulde 

DOP 

koor Marbosko 

15.00 uur 

Kruisweg 

M. Bruijns 
 

19.30 uur 

G. Noom en  

M. Bruijns  

St Caeciliakoor 

15.00 uur 

Stille ruisweg 

DOP 
 

19.00 uur 

N. Kerssens 

St. Caeciliakoor 

 

 

 
 

19.00u  

Gebedsviering  

W. Waardijk 

Gemengd Koor 

Za 30 maart 

Paaswake 

20.00 uur 

Woord&Communie  

K. Schuurmans 

koor Marbosko 

19.30 uur 

G. Noom en  

M. Bruijns 

koor Rotsvast 

20.00 uur 
N. Kerssens 
koor All Ages 

naar Kalf 

Zo 31 maart 

Pasen 

 

 

Eucharistie 

G. Noom 

koor Marbosko 

Woord&Communie 

M. Bruijns 

St. Caeciliakoor 

kinderwoorddienst 

Woord&Communie 

R. Casalod  

St. Caeciliakoor  

Woord&Communie 

W. Waardijk 

Gemengd Koor 

Ma 1 april 

2e paasdag 

    

 Za 6 april     

Zo 7 april 

2e zo v Pasen 

 

Woord&Communie 

M. Bruijns 

samenzang 

Woord&Communie 

T. Molenaar 

St. Caeciliakoor 

DOP 

koor All Ages 

Woord&Communie 

J. Hoekstra 

Gemengd Koor 

Za 13 april     

Zo 14 april 

3e zo v Pasen 

Eucharistie 

N. Kerssens 

koor Marbosko 

Eucharistie 

G. Noom 

koor Rotsvast 

Woord&Communie 

M. Bruijns  

St. Caeciliakoor 

Woord&Communie 

R. Casalod 

Gemengd Koor 
 Za 20 april     

Zo 21 april 

4e zo v Pasen 

 

Woord&Communie 

T. Molenaar 

koor Marbosko 

Eucharistie 

Eerste H. Communie 

G. Paimpillil en 

M. Bruijns 

St. Caeciliakoor 

Eucharistie 

N. Kerssens 
Lentekoor  

Eucharistie 

G. Noom 

Gemengd Koor 
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De vieringen in Regio Zaanstreek  
 

 St. Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 27 april Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 28 april  
5e zo v Pasen 
 

Eucharistie 
N. Kerssens  
Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
samenzang 

 

Za 4 mei 18.00 uur  
Eucharistie 
N. Kerssens  

  

Zo 5 mei  
6e zo v Pasen 

Eucharistie 
G. Paimpillil  
koor Con Amore 

Eucharistie 
N. Kerssens 
samenzang 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Liturgiekoor 

Do 9 mei 
Hemelvaart 

19.00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens  
Cantare Jubilo 

10.00 uur 
Eucharistie 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor 

 

Za 11 mei 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 12 mei  
7e zo v Pasen 
 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Cantare Jubilo 

Woord&Communie 
J. Hoekstra 
St. Caeciliakoor 

 

Za 18 mei Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 19 mei 
Pinksteren 

Eucharistie 
F. Schouten 
koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Cantor 

 

 
Goede Vrijdag 
 
Hij schiep voor ons 
het aardse paradijs 
waarin wij mochten wonen 
een tuin van mooie dromen. 
 
Wij zijn erin gebleven 
konden daar verder leven 
Hij werd eruit verdreven 
De schepper verstoten. 
 
door mensen uitgejoeld 
een kroon van 
doornen op zijn hoofd 
genageld aan het kruis. 

 
Hij herrees werd geboren 
om zijn boodschap 
te verkondigen 
opdat wij liefde en warmte 
zouden voelen 
en in vrede samen 
Pasen zouden vieren. 
 
Paula Hagenaars.    
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De vieringen in Regio Zaanstreek  
 

 HH. Martelaren v G. 

Pinkstraat 14 

Koog a/d Zaan 

St. Petrus  

Snuiverstraat 2 

Krommenie 

H.M. Magdalena 

Dorpsstraat 351 

Wormer 

H. Jozef  

Veldbloemenweg 2 

Zaandam 

Za 27 april     

Zo 28 april  

5e zo v Pasen 

 

Woord&Communie K. 

K. Schuurmans 

koor Marbosko 

Eucharistie 

G. Bruggink 

koor Rotsvast 

Woord&Communie 

K. Kint  

Caeciliakoor 

Woord&Communie 

M. Bruins 

Gemengd Koor 

Za 4 mei     

Zo 5 mei  

6e zo v Pasen 

Woord&Communie 

M. Bruijns 

samenzang 

Woord&Communie 

R. Casalod 

St. Caeciliakoor 

DOP 

koor All Ages 

Woord&Communie 

W. Waardijk 

Gemengd Koor 

Do 9 mei 

Hemelvaart 

naar Petrus 10.00 uur 

Woord&Communie 

M. Bruijns 

Inloopkoor 

10.00 uur 

Eucharistie 

N. Kerssens 
Caeciliakoor 

 

Za 11 mei 

 

 Woord&Communie 

M. Bruijns 

Inloopkoor 

  

Zo 12 mei  

7e zo v Pasen 

 

Woord&Communie K. 

K. Schuurmans 

koor Marbosko 

Eucharistie 

N. Kerssens 

koor Rotsvast 

Woord&Communie 

M. Bruijns 

Caeciliakoor 

Eucharistie 

G. Paimpillil 

Gemengd Koor 

 

Za 18 mei     

Zo 19 mei 

Pinksteren 

Woord&Communie 

M. Bruijns 

koor Marbosko 

Eucharistie 

G. Noom 

St. Caeciliakoor 

kinderwoordienst 

Oecumenische  

Viering in de 

Jisperkerk 

Woord&Communie 

J. Hoekstra 

koor Con Brio 

Aanvangstijden op zondagen 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aangegeven.   

zo dhj = zondag door het jaar. DOP = Dienst onder leiding van parochianen  

 

Eucharistievieringen door de week in Katholiek Zaanstreek 
 
St.-Bonifatius   Oostzijde 12  Zaandam   

 dinsdag 09.00u, woensdag 19.00u met Rozenkrans,  
 1e vrijdag v.d. maand 16.30u met Aanbidding, andere vrijdagen 09.00u 

H. Odulphus   Dorpstraat 572  Assendelft 
 maandag 09.00u, dinsdag 19.00u, donderdag 09.00u,  
 vrijdag 19.00u 1e vrijdag v.d. maand met Aanbidding 

St. Petrus   Snuiverstraat 2  Krommenie  
 1e  en 3e  woensdag v.d. maand 9.15u 

M. Magdalena Dorpstraat 351  Wormer  
 3e donderdag v.d. maand 15.00u 
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Intenties H.H. Martelaren van Gorcum 
 
24 maart 2024 
James Baly 
Guda Huijboom-Werkhoven 
Jan Huijboom 
Henk Holkamp 
Overleden ouders Goudriaan Vergeer 
Daan en Tinie Goudriaan-van Lieshout 
Joop en Tineke Goudriaan-Komen 
Mien en Piet Mandjes-Goudriaan 
Paul Samsom 
 
30 + 31 maart 2024  
(Paaswake en 1e Paasdag) 
Jessica Arends 
Nico Hoogenhoud 
Wil Groeneveld-Metze 
Paul Samsom 
 
7 april 2024 
Mia Verschuren-Wauben 
Joop Verschuren 
Maudy Menick 
Paul Samsom 
 
14 april 2024 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Coba Hooijschuur-Kaatee 
Aldert Johannes Hooijschuur 
Paul Samsom 

21 april 2024 
James Baly 
Nanda van der Wardt-Hohensteijn 
Arnold van der Wardt 
Paul Samsom 
 
28 april 2024 
Clasien Blank-Koning 
Gerard de Jong 
Jo Finke-Boon 
Paul Samsom 
 
5 mei 2024 
Truus Bakkum-Welboren 
Cor Bakkum 
Loek Zonneveld 
Aad Stor 
 
12 mei 2024 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Bep Miltenburg-van Breemen 
Wim Miltenburg 
 
19 mei 2024 (Pinksteren) 
James Baly 
Nico Hoogenhoud 
Mary van Zeelt-de Neef 
Jan van Zeelt 
 

 

Bij de Vieringen van de Goede week 

 

Palmzondag, 24 maart, 

vieren we ook dit jaar weer 

mee in de Jozefparochie. 

Er is dan weer 

Palmpasenstokkenoptocht 

in de kerk. 

Zaterdag, 23 maart, 
kunnen de kinderen van 
10.00 uur  tot 11.30 uur in de in de bovenzaal 
van de Jozefkerk weer de Palmpasenstokken 
versieren. Iedereen is daarbij welkom. De 
stok, materiaal om deze te versieren en een 
broodhaantje liggen klaar.  
 

Het is een goed gebruik dat je de 
Palmpasenstok op zondag naar iemand 
brengt die je daar blij mee kunt maken.  
 
Let op: In verband met klaarleggen van 
spullen:  
Aanmelden vóór vrijdag 22 maart 12.00 uur 
telnr. 06 – 1218 293 
Op Witte Donderdagavond is er een 

zogenaamd 

inloopkoor onder 

leiding van 

Marbosko. U bent 

welkom om 18.45 uur 

voor het inzingen. 
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Op Witte Donderdag vieren we het laatste 

Avondmaal. Jezus Christus heeft zichzelf 

gegeven in brood en wijn als voedsel voor de 

wereld. In navolging van Hem komen mensen 

tot op de dag van vandaag samen om te doen 

zoals Hij: om te gedenken de daden van God.  

Vanaf het begin hebben christenen bij deze 

maaltijden voedsel van thuis meegenomen. 

In de loop der eeuwen werd die maaltijd 

steeds meer gesymboliseerd tot dat kleine 

platte stukje brood dat gedoopt wordt in de 

beker. De collecte werd tot een inzameling 

van geld bestemd voor het onderhoud van de 

gemeenschap, kerk en goede doelen.  

Op Witte Donderdag houden we een collecte 

inzameling in natura voor de Voedselbank 

Zaanstreek. Gelukkig is het krat achter in de 

kerk steeds weer gevuld met lang houdbare 

levensmiddelen zoals: alle soorten pasta, 

saus of kruidenmix, rijst, pakje of blik soep, 

thee, fruit in blik,  groente in pot of blik, jam, 

aardappelpuree, suiker.  U wordt vriendelijk 

gevraagd voor de collecte een of meerdere 

producten mee te nemen.  

 

Al enkele jaren wordt door de KRO-NCRV op 

deze avond The Passion uitgezonden.  

Velen, juist ook hen die niet geloven, volgen 

het Passion-verhaal. 

Jezus heeft de eenzaamheid in zijn uur als 

geen ander gevoeld. Zijn dood en opstanding 

laten zien dat er perspectief is op een leven in 

verbinding met God en de mensen om ons 

heen. De Nederlandstalige liederen brengen 

het passieverhaal tot leven in deze tijd. Net 

als andere jaren kunt u samen in de 

ontmoetingsruimte naar de uitzending kijken 

onder genot van koffie, thee, matses en 

radijsjes. 

Op Goede Vrijdag is er om 

15.00 uur de Kruisweg. We 

lezen het verhaal van Jezus 

laatste tocht door 

Jeruzalem en staan stil bij 

de 14 staties. 

Momenten van bezinning bij het kruis van 

onze Heer en het alom aanwezige lijden in 

deze wereld. Na de kruisweg brengen we ook 

een bloemenhulde  aan het kruis. 

U kunt  tijdens deze kruishulde zelf 

meegebrachte bloemen bij het kruis 

neerleggen. Deze zullen worden gebruikt in 

de Paasversiering. Het verzoek van de 

bloemengroep is witte en gele bloemen mee 

te nemen. 

 

De Paaswake begint 

dit jaar om 20.00 

uur. Het is vroeg 

donker omdat pas 

dit weekend de 

zomertijd in zal 

gaan. Wel heel 

symbolisch. 

We komen samen om te waken, stil te zijn, te 

luisteren naar bevrijdende verhalen uit de 

bijbel over de Schepping, de Uittocht en het 

verhaal over het lege graf. We spelen een 

heilig spel met de symbolen van vuur, licht, 

water en mogen delen in het eucharistisch 

brood van de opgestane Heer.  

 

Op Paaszondag is er om 10.00 uur een 

Eucharistieviering. 

 

 

 

 



15 
 

Paaskaars 2024 
De Paaskaars is in christelijke kerken het 

symbool van de opgestane Heer.  

Overal wordt in deze nacht het licht 

aangestoken. Ook in oorlogslanden, ook in de 

Oekraïne en door christenen in wat we 

vroeger het Heilige Land noemden én op 

zovele plaatsen waar christenen vanwege 

vervolgingen niet samen kunnen komen. 

Want het wordt altijd Pasen, feest van hoop, 

van doorzicht. Het perspectief, het visioen 

moet levend worden gehouden in het 

vertrouwen dat we niet alleen staan.  

 

Op de kaars van dit jaar staat het kruis 

centraal. Teken van lijden, van pijn en dood, 

maar in de christelijke traditie ook teken van 

opstanding, van leven. Daarom tekenen we 

ons met het kruisteken. Op het kruis zijn vijf 

wierookkorrels aangebracht. Ze staan voor 

de vijf wonden in Jezus lichaam.  

 

De letters Alfa en Omega staan boven en 

onder op de kaars. Zij zijn in het Griekse 

alfabet de eerste en de laatste letter: voor 

christenen is Christus het begin en het einde, 

de eerste en de laatste, alomvattend.  

Het kruis wordt 

doorbroken door de 

regenboog. Het symbool 

van Gods verbond met de 

mensen in het verhaal van 

de Zondvloed. Deze 

kleuren komen ook terug 

in de regenboogvlag, de 

vredesvlag en de vlag die 

gebruikt wordt om de 

LHBQT en al die andere 

letters gemeenschap te 

vertegenwoordigen. 

Kortom we zijn allemaal 

schepsels van de ene God.  

 

De duif staat onder de 

regenboog. We zijn niet 

alleen op deze wereld 

Gods Geest is onder ons. 

En na Kerstmis en Pasen 

gaan we op weg naar het feest van de Geest 

met Pinksteren. 

 

Pastor Matthé 

 
 
 
 
 

Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 

het ligt verhuld in uw geheim 
dat eind is en begin. 

 
Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed: 

leer ons te luisteren naar uw geest 
die doven horen doet. 

 
Uit de veertigdagenkalender Ga Mee 
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Blijf vertrouwen 
 

Het gaat weer Pasen worden en dit jaar zelfs 

vroeg op de eerste zondag na de eerste volle 

maan in de lente. Wanneer de maan op een 

heldere avond in het voorjaar in het oosten 

opkomt dan kleurt hij soms rood en geel. In 

vroegere tijden toen mensen nog niet zoveel 

kennis hadden van ons zonnestelsel was dat 

een indrukwekkende ervaring. Er breekt een 

nieuw seizoen aan die wij lente noemen, 

maar die op het zuidelijk halfrond de herfst 

inluidt.  

Lente: we kijken er lang naar uit gedurende 

de donkere en vooral natte wintermaanden. 

Voorjaarsbloemen kondigen een nieuwe tijd 

aan en zowel jodendom als christendom viert 

haar Pasen. Religieuze joden vieren de 

verlossing uit de slavernij van Egypte. Jezus 

gaat op ‘Palmzondag’ naar Jeruzalem om dit 

Pesach te vieren. En Hijzelf wordt het 

paaslam en maakt de doortocht door lijden 

heen naar de bevrijding van de dood. 

Tenminste dat vieren we als gelovigen. 

Tegelijkertijd lijkt het erop dat er sinds het 

vinden van het lege graf en het ontmoeten 

van de opgestane Heer door zijn vriendinnen 

en vrienden er weinig veranderd is op de 

wereld. De ellende, de tekorten, het geweld 

en oorlog ze zijn er nog steeds op 

afschrikwekkende wijze. Het lijkt erop dat 

Jezus nooit geleden heeft en gestorven is, 

want geweld, onderdrukking, oorlog, 

armoede gaan op deze bizarre wereld maar 

door en telkens vallen er nieuwe slachtoffers. 

En uiteindelijk komen wij ook zelf eens voor 

de grens van het sterven. De woorden van 

Jezus aan het kruis met dat oude 

psalmwoord “mijn God waarom hebt U mij 

verlaten” klinkt nog steeds uit vele monden. 

Tegelijkertijd is religie niet uit te roeien. 

Blijven mensen vertrouwen op God, dat Hij 

hen niet zal loslaten. 

Daarom gaan we ook dit jaar weer Pasen 

vieren en daarbij ook de hele lijdensweek. 

Op Palmzondag trekken we met Jezus 

Jeruzalem binnen en maken de week mee, 

met al haar verschillende dagen van 

toenemende spanning, verraad en dood. 

Helaas komen er op de dagen dat we de kern 

van ons geloof vieren steeds minder 

kerkgangers met name op Goede Vrijdag. Dat 

betekent dat we het aantal diensten in de 7 

Zaanse parochies beperken, in de 

verwachting (hoop) dat parochianen over 

parochiegrenzen gaan. In het overzicht van 

diensten in de regio kunt u zien waar en 

wanneer de diensten plaats vinden. 

 

Matthé
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Parochie H.H. Martelaren van Gorcum 
Pinkstraat 14, 1541HD Koog a/d Zaan, 06 12182931 
www.katholiekzaanstreek.nl - Martelaren@outlook.com  
NL95 INGB 0000 423946 
 
 

Van de parochieraad 
Uit de vergadering van 11 maart 2024 
 

De ziekenzalving is op vrijdag 8 maart geweest. 

Vijftien parochianen ontvingen de zalving van 

pastoor George. De parochieraad had in februari 

aan alle parochianen van tachtig jaar of ouder 

een schriftelijke uitnodiging voor de ziekenzalving 

gestuurd. Een algemene uitnodiging stond tevens 

in het parochieblad. Maar buiten de vaste 

bezoekers waren er eigenlijk geen andere 

parochianen op de uitnodiging ingegaan. Omdat 

persoonlijk aanschrijven dus overbodig blijkt, 

gaan we dit in de toekomst niet meer zo doen. 

We hebben het ook nog over de veiligheid in de 

Pinkzaal gehad (erg belangrijk). We hebben 

doorgesproken wat we moeten doen als er 

bijvoorbeeld brand uitbreekt of iets anders 

gebeurt.  

Bij paniek (spoed of heterdaad) altijd 112 bellen. 

Als dat niet het geval is, dan gewoon de politie via 

0900-8844 bellen (geen spoed, maar dan komt de 

politie wel binnen een halfuur). 

Het was bij de eerste kerstavondviering erg druk 

in de Pinkzaal, de tweede viering was wat 

rustiger. We hebben besloten de aanvangstijden 

van de vieringen wat naar voren te halen, in de 

hoop dat het aantal bezoekers bij de vieringen 

wat meer verspreid wordt. 

Het is ‘s avonds soms best donker op het plein, 

omdat de automatische lampen van het gebouw 

maar kort aangaan. We gaan kijken of we bij 

vieringen in de avond toortsen bij de ingang 

kunnen plaatsen, zodat het pad wat verlicht 

wordt. Ook handig voor als mensen niet precies 

weten waar de “kerk” is. 

Voor de vastenmaaltijd op 22 maart zijn twintig 

aanmeldingen. Er is nog plek, dus je kunt je nog 

aanmelden. Voor Palmzondag 23 maart kunnen 

kinderen op zaterdag 22 maart hun stokken 

komen versieren in de Jozefkerk. Meld je dan 

even aan. We gaan na de viering palmtakjes 

rondbrengen naar mensen die niet (meer) naar 

de kerk kunnen komen. 

De Goede Vrijdag-viering begint op 29 maart om 

15.00 uur. Het is tevens dan kruishulde, dus 

vergeet niet bloemen mee te nemen. De avond 

daarop is om 20.00 uur de Paaswake. 

Vrijdag 6 april van 10.30-13.30 uur is de 

paaslunch voor onze ouderen. In dit parochieblad 

treft u de uitnodiging. 

Namens de parochieraad, 
Ineke Boon 

 
Zoek de wegen van de wijsheid, 
die de schepping dansend groet. 

Blijf haar volgen, schenk haar aandacht, 
proef haar woorden, juist en goed. 
Wijsheid baant het pad naar vrede, 

Doet ons voor wat liefde doet 
 

Uit de veertigdagenkalender Ga Mee 

http://www.katholiekzaanstreek.nl/
mailto:Martelaren@outlook.com
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Vastenactie 2024  
Leven in een veranderende wereld  
 
In het zuiden van Zimbabwe bedreigen lange 
droge periodes en overstromingen door hevige 
regens de voedselzekerheid. Omdat Vastenactie 
wil meewerken aan een wereld zonder honger, 
zetten wij ons tijdens de vastenperiode 2024 in 
voor de kwetsbare boeren in dit gebied. We 
leggen samen met lokale bevolking 
gemeenschappelijke moestuinen en waterpunten 
aan. Helpt u mee? 
Maak kennis met Thandekile  

Net als duizenden andere families in het 
Matobo-district in Zimbabwe, had ook het 
gezin van Thandekile grote moeite de 
verschillende uitdagingen het hoofd te 
bieden die ontstonden door de 
coronapandemie, klimaatveranderingen en 
de ingestorte economie van het land. Het 
gezin kampte met de lange droge periodes en 
een ernstige cycloon de afgelopen jaren. 

Daardoor mislukten de oogsten en er was 
nauwelijks voldoende te eten.   
Haar echtgenoot Donovan ging naar Zuid-
Afrika om geld te verdienen voor zijn gezin, 
maar overleed daar plotseling aan de 
gevolgen van Covid-19. Nu is de grootste 
angst van Thandekile dat ze zal overlijden 
door de honger en dat er dan niemand meer 
is die voor haar kinderen zorgt. 
Voedseltekorten 
Volgens het Wereld Voedsel Programma leeft 
63% van de bevolking van Zimbabwe onder de 
armoedegrens. In combinatie met de torenhoge 
inflatie is het voor mensen als Thandekile vrijwel 
onmogelijk daar zelf nog uit te komen.  
 

Het zijn in Zimbabwe de vrouwen die het voedsel 
produceren. De afgelopen jaren lieten droogte en 
hevige regen echter de oogsten mislukken en de 
familie moest ’s avonds vaak zonder eten gaan 
slapen.’ 
Thandekile is met hulp van Vastenactie een 
kledingwinkel gestart en verzamelt en verkoopt 
ze mopane-rupsen, een populair voedingsmiddel 
in Zimbabwe. 
 

Wilt u ook families als die van Thandekile helpen 
steun dan Vastenactie via de collecte of digitaal 
zoals hieronder 

 

Eenmalige gift    Ja, ik help mee en steun Vastenactie 

eenmalige met een gift 
 

Internetbankieren  
Open uw bank-app of login bij uw bank 
Gebruik onderstaande gegevens 
 

Naam ontvanger:  
Parochie HH. Martelaren van Gorcum 

 

IBAN:  NL95INGB 0000 423 946 
 

Omschrijving: Vastenactie 

Mobiel doneren  
1. Scan de QR code met de camera van 

uw mobiele telefoon 
2. De donatiepagina 

opent automatisch of 
na een klik. 

3. Volg de instructies 
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Afscheid van pastor Pauline van Zalen,  
Pauline met pensioen. 
 

Op een drukbezochte middag namen we 
afscheid van Pauline. Van Oostergouw waren 
er veel dankbare woorden, over het werk van 
onze geestelijk verzorger Pauline. Piet Klos 
sprak mooie dankbare woorden namens de 
kerkvrijwilligers. Het Oostergouw koor en de 
kerkvrijwilligers zongen een mooi lied, 
geschreven door onze pianist Frits van 
Berkum. 
 
1. 
We beginnen met een verhaaltje 
Jij was eens een vriendelijke vrouw 
Katholiek maar geen brutaaltje 
Die wel pastor worden wou 
Met de zegen van de bisschop 
Ging je vurig aan de slag 
En nu na je allerlaatste top job 
Zei je Oostergouw gedag - Refrein 
 
Refrein: 
Pauline, Pauline, Pauline 
Vandaag staat de boel op z’n kop 
Want nu maken wij hier de dienst uit 
En gooien de turbo erop 
We doen het zonder schema 
Op het wijsje van Marina 
Maar dan wel weer met een thema 
En ook meditatief. We zullen je fileren 
En determineren. 
Maar we houden je in ere 
Want je bent ons lief  
(laatste keer: en je blijft ons altijd lief) 
2. 
Dan volgt nu de selectieve lezing 
Uit ’t werk van ons liturgisch koor 
Weliswaar persoonlijke mening 
Maar we staan erachter en ervoor 
Je bent vrolijk en empathisch 
Bent betrokken en geïnteresseerd 
Kent bewoners en de koorrelaties 
Zegt wat goed is en verkeerd - Refrein 

3. 
We vervolgen met de tweede lezing 
Naar de mening van ons koor 
Prachtige vorm van maandelijkse viering 
En wat gezegd wordt, vindt gehoor 
Je verdiept je in de mensen 
Je hebt aandacht en je bent oprecht 
En je gesproken vredeswensen 
Zien we terug in wat je doet en zegt - Refrein 
4. 
Voor een ieder ben jij steeds benaderbaar 
En je biedt een luisterend oor 
Als het nodig is ook als bemiddelaar 
En wijst een betrouwbaar spoor 
Dit was hoe je bent, ervaren 
Door wie met jou mee mochten doen 
Veel geluk en heel veel jaren 
Met een welverdiend pensioen - Refrein 
 
In Guisveld was al afscheid van Pauline 
genomen tijdens haar laatste kerkdienst 
aldaar. Zo jammer dat we Pauline ook in 
Guisveld gaan missen. Haar opvolger is ds. 
Fred Omvlee, die heel mooi kan zingen, 
tijdens de viering zong hij een prachtig lied 
van Elvis! 
Who made the mountains.  
Who made the trees. 
(Wie heeft de Bergen gemaakt.  
Wie heeft de bomen gemaakt.) 
Mooi passend bij de lezing! 
De bewoners vonden het prachtig, een lied 
van Elvis “uit hun jonge, gezonde tijd”. 
 
De oecumenische vieringen zijn: De eerste 
zondag van de maand in Oostergouw en de 
derde zondag in Guisveld, om 10.30 uur. 
Paaszaterdag zijn de Paas-oecumenische 
vieringen in Oostergouw en Guisveld. 
 
Truus Holkamp 
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Koffieochtend in de Pinkzaal 
 

Iedere eerste dinsdagochtend van de maand 
is er een gezellige koffieochtend in onze 
Pinkzaal in Koog aan de Zaan. Een moment 
van ontmoeting en bijpraten. U bent van 
harte welkom vanaf 10 uur!  
De eerstvolgende dinsdagen:  

2 april - 7 mei - 4 juni 
Zet ze alvast in uw agenda!  
In februari waren er maar liefst zeven 
bezoekers, waaronder Mirjam Rem, die hier 
een leuk stukje over schreef.  
 

In maart kwam een studente van de HvA 
langs tijdens de koffieochtend, om ons te 
interviewen. Zij moest voor haar studie 

journalistiek een artikel 
schrijven over speciale 
samenkomsten waarbij 
mensen de verbinding 
zoeken met elkaar, en 
onze koffieochtend is daar 
natuurlijk een mooi voorbeeld van. 
 
Bedankje 
Super leuk dat ik langs mocht komen bij de 
koffieochtend! Iedereen was aardig en het 
was gezellig. Het interview met Dop heeft me 
heel erg geholpen met de opdracht voor 
school.  
Vriendelijke groet, Amani Ewas 

 
Koffieochtend 6 februari 
Over deze gezellige koffieochtenden in de 
Pinkzaal, elke eerste dinsdag van de maand, 
had ik natuurlijk al wel gehoord en gelezen. 
Maar het was er nog niet van gekomen om 
erheen te gaan. 
Op een stormachtige februari-ochtend was 
het dan toch zover. En wat was het gezellig! 
In de Pinkzaal zaten we met zeven dames aan 
een lange tafel. Zonder spelletjes deze keer, 
maar gewoon met elkaar een praatje maken. 

Het was er lekker warm en er was koffie en 
thee met wat lekkers erbij. Voor we het 
wisten was het ochtendje helaas alweer 
voorbij. 
Een uitstekend initiatief dus, want buiten de 
zondagen om blijkt onderling contact voor 
veel mensen toch heel belangrijk te zijn. De 
volgende keer hoop ik er weer bij te zijn. 
Mirjam Rem-Zuckerholz 

 
 

Maak ons hart onrustig 
 
Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 
 
Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 
 
Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 

Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in u geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is Uw koninkrijk 
tot in eeuwigheid. 
 
Roald Schaap, Liesbeth Goedbloed
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Ziekenzalving  
 

Vrijdag 8 maart 
hebben 15 
parochianen in de 
Pinkzaal de zalving 
met de olie van de 
zieken ontvangen in 
een intieme viering. 
De leden van het 

koor Marbosko verzorgden de gezangen en 
na afloop was er koffie met wat lekkers en 
waren er heerlijke broodjes. Alleen daarvoor 
zou je al een sacrament willen ontvangen. 
 

Pastoor George sprak over de olie die door 
de bisschop in de Goede Week in de 
kathedraal wordt gewijd. Hij noemde het 
‘wonderolie’, omdat zijn ernstige zieke 
moeder, waarvan men verwachtte dat zij zou 
sterven, deze winter na de zalving met deze 
olie na enkele dagen wonderbaarlijk weer 

opknapte en weer bijgetekend heeft in het 
levensboek.  
Ook pastor Matthé had een ‘sterk’ verhaal 
over een ziekenzegen van een stervende 
vader te midden van zijn gezin, die hen 
bedankte voor al wat zij voor elkaar betekend 
hadden. Toen hij de volgende dag in het 
‘sterfhuis’ aankwam zat de vader weer recht 
op in zijn stoel. Hij dankte zijn genezing aan 
de ziekenzegen. Achteraf bleek dat hij door 
de vele medicatie een medicijnvergiftiging 
had opgelopen.  
 
Maar het zijn en blijven 
wonderlijke ervaringen, 
oftewel God handelt op 
wonderlijke wijze. 
Dank aan de 
organisatoren. 
Matthé Bruijns 
 

 
 

Verkoop Wereldwinkel 
 

Beste mensen, 
De afgelopen 3 weken heb ik na afloop van 
de dienst geprobeerd spullen uit de 
Wereldwinkel te verkopen. Dit in het kader 
van de Vastentijd: iets doen voor een ander. 
Jullie hebben je niet onbetuigd gelaten. We 
zijn geen grote kerkgemeenschap maar toch 
is er voor €  129,72 gekocht, waarvoor 
hartelijk dank.  

 
Diverse mensen zeiden bij het wisselgeld: 
”Laat maar zitten”… Hartverwarmend. 
 
Namens de Wereldwinkel in Krommenie: 
Dank voor de klandizie. 
Marga Soons 

 
 

ZIM – Passie en Paasconcert 
Woensdag 27 maart om 20:00  
In de stille week voert het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor een concert uit met mooie 
passieliederen in de Bullekerk Westzijde 75 1506 ED Zaandam  
 
 


