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We staan aan het begin van een gevulde week 

 

Zaterdagmiddag van 13.30 tot 15 uur is er gelegenheid om Palmpasenstokken te 

maken. 

Maandag 25 maart is er Kerkwerken om 9 uur 

en ’s Avonds is er weer een sobere maaltijd om 18 uur. 

 

Woensdagmorgen om 10 uur  is er koffiedrinken in de Leliekerk en in de kerk aan het 

Noordeinde. om 10 uur  

 

We staan aan het begin van een gevulde week: de lijdensweek of te wel Goede Week. 

Veel activiteiten en vieringen staan er op het programma. 

 

Zondag is de actiedag.  

U kunt deze dag alleen met consumptiebonnen betalen. 

We vragen voor alle consumpties ook de koffie en de thee een kleine bijdrage. 

Deze consumptiebonnetjes zijn ook al voor de viering te verkrijgen achter in de 

kerk. 

Dat versnelt na afloop het verkrijgen van een kop koffie met wat lekkers 

 

Op maandag 18 maart is Gré Vonk – Daan overleden op de leeftijd van 91 jaar.  

Vele jaren woonde zij in Wormerveer. De laatste jaren in Festina Lente en Guisveld. 

Maandag 25 maart (Maria Boodschap) om 11.30 uur nemen we afscheid van haar in 

een uitvaartdienst in de Petruskerk,  

waarna haar lichaam wordt begraven in Wormerveer. 

 

Vrijdag 29 maart is vanaf 10 uur de laatste Kom naar de Warmte van deze winter. 

Kom naar deze afsluiting van deze bijzondere activiteit 
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Als bijlage vindt u een artikel uit Trouw met een voor ons bekende voorganger pater 

Gerard Noom. 

Stijn Fens schrijft in het dagblad Trouw.  

Hij heeft onder andere een artikel gemaakt over de sluiting van de kerk van de 

Martelaren in de Koog  

en de nieuwe plaats die deze gemeenschap heeft gevonden in het BWZ gebouw. 

Hier schrijft hij over de Vincentiuskerk in Amsterdam Oud-West.  

In de jaren ’80 is het grote kerkgebouw gesloopt en is er een kleinere kerkzaal voor 

teruggekomen. 

Deze dreigt nu ook gesloten te worden.  

Lees meer hierover  in de bijlage. 

 

 

Boeken -en platenmarkt – groot succes 
De boeken -en platenmarkt, waarvoor de opbrengst bestemd is voor de Vastenactie 

2024 (landbouwproject in Zimbabwe) , was een groot succes. 

Het begon allemaal op donderdag 14 maart met de inrichting van de kerk  

en het naar beneden halen van de boeken, elpees, cd’s, dvd’s en puzzels. 

 

 

Dit jaar hadden waren er ook veel bordspellen bij.  

Als een geoliede machine stond alles snel beneden en ook de kratten werden snel op 

hun plaats gezet. 

Zaterdag om klokslag tien uur ging de kerkdeur open.  

Er stonden zo’n 60 mensen buiten te wachten.  

Met name de elpees en de puzzels van Jan van Haasteren vonden in het begin gretig 

aftrek.  



De meeste drukte was van tien uur tot een uur of één, daarna werd het wat rustiger, 

maar rond twee uur trok het weer wat aan.  

Op het eind van de dag waren er 70 (van over de 200 kratten) leeg verkocht.  

Om klokslag vier uur sloten de deuren en binnen anderhalf uur was alles weer netjes 

opgeruimd,  

zodat ’s avonds de geplande avondwake om zeven uur kon beginnen!  

 

 

 

De opbrengst voor de Vastenactie 2024 van de jaarlijkse boekenmarkt was dit jaar € 

3.650,00, een recordbedrag!  

Via internet is er in het afgelopen jaar voor bijna € 3.000,00 aan boeken en elpees 

verkocht, dus het totaalbedrag is  € 6.650,00 !! 

Vanaf deze plaats een groot dankwoord aan alle mensen die boeken, elpees etc. 

hebben ingebracht,  

aan de mensen die de boeken, elpees etc. hebben gekocht  

en natuurlijk onze speciale dank aan alle vrijwilligers  

die het mogelijk hebben gemaakt om ook dit jaar weer een succesvolle boekenmarkt te 

organiseren. 

 

Donderdagmorgen zijn er 59 porties soep afgehaald bij de Soep tot go oftewel Soep 

om mee te nemen in goed Nederlands. 

 

Er zijn twee mensen die niet tevreden zijn over hun hangzak met violen, omdat er wel 

veel groen is, maar geen bloemen.  

Meldt dit voor zondag dan ruilen we de wandzak om.  

Na zondag is de kans groot dat we op de Actiedag uitverkocht zijn. 

via 075-6281208 

 

 

De stand voor de Vastenactie tot nu toe is € 17.115 !!! 
 

Tijdens de boekenmarkt was er in de pastorie weer een Paasescaperoom. 

Vorig jaar stonden de dagen van de Goede Week centraal.  



Wie het juiste antwoord wist en de goede code kon verder. 

Dit jaar stond het verhaal van de ark van Noach centraal. 

Uiteindelijk kwam je uit onder de regenboog. 

 

 
 

 
 



 
 

 

Wat heeft de Vastenactie in 2022 allemaal gerealiseerd 

In 2022 hebben we 80 projecten gesteund voor in totaal € 1.940.000.  

Hiermee hebben we samen ruim 300.000 mensen kunnen helpen met:  

onderwijs en trainingOpleiding en training: 13.516 mensen 

water, sanitair en hygiëneSchoon water en sanitatie: 46.614 mensen 

GezondheidszorgGezondheidszorg: 47.720 mensen 

noodhulpNoodhulp: 17.070 mensen 

LandrechtenLand- en mensenrechten: 116.300 mensen 

Welzijn icoonWelzijn en rehabilitatie: 51.239 mensen 

Landbouw en voedselzekerheidLandbouw en voedselzekerheid: 15.205 mensen 

 

De lijst met activiteiten wordt elke week kleiner en dit is alweer het laatste lijst. 

Activiteiten voor de Vastenactie 2024 

6e zondag       taartverkoop             24 maart        Actiedag 

Maandag                                           25 maart        Vastenmaaltijd 

1ste paasdag   taartverkoop             31 maart         

 

Tijdens de Vastenactie wordt ook weer de alom bekende violenactie gehouden. 

 

Actiedag 24 maart  

Met de activiteiten zoals, rad van avontuur en loterij, spelletjes voor de kinderen  

 



Ook worden er mooie voorjaars plantenbakjes verkocht, om je huis gezellig mee te 

maken  

of om iemand anders blij mee te maken. Voor leuke prijsjes. 

 

Op Palmzondag willen we naast de taart ook hartige hapjes verkopen.  

Wie wil en kan hiervoor wat lekkers maken.  

Het kan zondag warm worden gemaakt in de keuken. 

 

Vastenmaaltijd 

Maandag 25 maart is er om 18.00 uur een gemeenschappelijke vastenmaaltijd.  

Er wordt tevens informatie gegeven over het vastenactieproject.  

 

Naam ……………………… Ik/wij kom(en) met …. perso(o)n(en) naar de maaltijd op  

□ maandag                25 maart                                 

 

Taartenbakkers gevraagd 

Er wordt nog twee keer taart verkocht op zondag. Dit is op Palmzondag en eerst 

Paasdag. 

De opbrengst is voor de Vastenactie.  

 

Opgave voor de activiteiten via een briefje in de brievenbus van de pastorie  

of een mailtje naar petrusvis@planet.nl of via de website www.st-petrusparochie.nl 

 

In Memoriam 

 

Op dinsdagavond 5 maart is Gerard Kersten overleden op 91-jarige leeftijd. 

Hij groeide op in Koog aan de Zaan bij het Molenmuseum. Hij ging werken op het 

laboratorium van Duyvis waar hij zijn Willy zou ontmoeten. 

Zijn leven lang heeft hij gewerkt als technisch adviseur in de cacao bij Jamin en Cacao 

De Zaan.  

Hij kon je gepassioneerd alles vertellen over het maken 

van al die verschillende soorten van chocolade. 

In 1962 trouwden zij elkaar en kregen één dochter en 

twee zonen.  

Na enkele jaren in Brabant kwamen ze wonen aan de 

Valeriaanstraat.  

Ze hebben kunnen genieten van hun leven.  

Een caravan aan het Zwet en een zeilboot gaven veel 

afleiding.  

Vele reizen zijn er gemaakt en geïnspireerd door zijn 

brede interesse maakt Gerard daar uitgebreide 

verslagen van.  

Er kwamen over een reeks van jaren vier kleinkinderen in hun leven.  
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Met heel veel plezier heeft Gerard eindeloos spelletjes met hen gedaan.  

Hij hield van humor en grapjes.  

Hij gaf schaakles, deed aan bridgen en gaf rondleidingen in het Molenmuseum.  

Bijna 30 jaar lang heeft van zijn pensioen kunnen genieten. Hij was sportief en deed 

tot op hoge leeftijd aan volleybal.  

Na een kortstondig ziekbed kwam er een einde aan het leven van deze beminnelijke 

mens hier op deze wereld.  

Met velen is er met grote dankbaarheid afscheid van hem genomen en is zijn lichaam 

gecremeerd. 

 

Op zaterdag 9 maart is Pe Haanraads overleden op 94 jarige leeftijd.  

Hij werd in de zomer van 1929 geboren in Heiloo.  

Hij groeide op tijdens de grote crisis en de oorlogsjaren.  

Al vroeg moest hij aan het werk in de tuinderij en ook heeft hij nog turf gestoken.  

Hij trouwde met Rie Overpelt en ze gingen wonen in Krommenie in de nieuwe flats 

aan de Serooskerkestraat. Het waren huizen van de Blikfabriek. 

De drie kinderen, twee jongens en een meisje werden daar geboren.  

Later verhuisden ze naar de Esdoornstraat waar hij tot voor 2 jaar zou blijven wonen.  

Na het vertrek van de Blik werd hij lasser bij Klinkenberg.  

Op zijn 58e ging hij met pensioen.  

Hij was jeugdbegeleider bij de voetbal, deed aan gym en aan biljarten.  

Ze werden grootouders en Pe uiteindelijk overgrootvader.  

Samen met zijn vrouw hebben ze enorme afstanden op de fiets afgelegd, omdat ze 

geen auto hadden,  

maar ook omdat ze daar eindeloos van konden genieten.  

Op een bankje zitten, genieten van de natuur. Meer dan 50 jaar lang had hij een 

volkstuin aan de Rosariumlaan en werd zelfs erelid. 

Zijn vrouw Rie tobde met haar gezondheid en in 2008 moest zij dit leven loslaten. 

Pe ging verder met dit grote gemis bij zich.  

Vele sociale contacten onderhield hij.  

Maar met het klimmen van de jaren ging het lopen slechter en moest hij ‘steeds een 

beetje inleveren’.  

Deze woorden stonden ook op de rouwcirculaire.  

In het najaar van 2021 werd het minder en ging hij naar de Rosariumhorst. 

Trouw was hij altijd op de zaterdagavond in de kerk en door diverse omstandigheden 

hebben we  

op een zaterdagavond een afscheidsdienst voor deze Petrus gehouden in de Petruskerk 

en is zijn lichaam gecremeerd. 

 

De dagen van de Goede Week 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u niet naar de kerk kunt komen, maar wel een palmtakje wilt 

ontvangen  

stuur dan even een mailbericht naar petrusvis@planet.nl 

 

Op Witte Donderdag houden we een collecte inzameling in natura voor de 

Voedselbank Zaanstreek.  

Gelukkig is de krat achter in de kerk steeds weer gevuld met lang houdbare 

levensmiddelen  

zoals: alle soorten pasta, saus of kruidenmix, rijst, pakje of blik soep, thee, fruit in 

blik,  groente in pot of blik, jam, aardappelpuree, suiker.   

U wordt vriendelijk gevraagd voor de collecte een of meerdere producten mee te 

nemen.  

 

Al enkele jaren wordt door de KRO-NCRV op deze avond The Passion uitgezonden.  

Velen, juist ook hen die niet geloven, volgen het Passion-verhaal. 

Jezus heeft de eenzaamheid in zijn uur als geen ander gevoeld.  

Zijn dood en opstanding laten zien dat er perspectief is op een leven in verbinding met 

God en de mensen om ons heen.  

De Nederlandstalige liederen brengen het passieverhaal tot leven in deze tijd.  

Net als andere jaren kunt u samen in de ontmoetingsruimte naar de uitzending kijken 

onder genot van koffie, thee, matses en radijsjes. 

 

Goede Vrijdag is er om 15 uur de Kruisweg.  

We lezen het verhaal van Jezus laatste tocht door Jeruzalem en staan stil bij de 14 

staties die er in onze kerken zijn aangebracht.  

Momenten van bezinning bij het kruis van onze Heer en het alom aanwezige lijden in 

deze wereld.  

Tijdens de kruisweg brengen we ook een bloemenhulde  aan het kruis. 

Op de avond van Goede Vrijdag luisteren we naar het lijdensverhaal van Jezus.  
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We overwegen het lijden van Christus en verbinden dat met het vele en grote lijden 

van alle tijden, van onze tijd.  

U kunt  tijdens de kruishulde zelf meegebrachte bloemen onder het kruis neerleggen.  

Deze zullen worden gebruikt in de Paasversiering. Het verzoek van de bloemengroep 

is witte en gele bloemen mee te nemen. 

 

De Paaswake begint dit jaar al om 19.30 uur.  

Het is vroeg donker omdat pas dit weekend de zomertijd in zal gaan. Wel heel 

symbolisch. 

We komen samen om te waken, stil te zijn, te luisteren naar bevrijdende verhalen uit 

de bijbel  

over de Schepping, de Uittocht en het verhaal over het lege graf.  

We spelen een heilig spel met de symbolen van vuur, licht, water 

en mogen delen in het eucharistisch brood van de opgestane Heer.  

 

 

 

Ter Bezinning  
 

Jeruzalem haalde Jezus binnen als een koning. 

Vijf dagen later sloeg datzelfde Jeruzalem Hem aan het kruis. 

Eens beloofde God dat Hij het nieuwe Jeruzalem zou laten neerdalen uit de hemel. 

Laat ons dromen, hopen en bidden, en meebouwen aan die stad van Gods hart. 

 

Stad van Gods hart, 

wanneer doem je op voor onze ogen? 

Wanneer zullen de stratenmakers van de gerechtigheid 

jouw pleinen ongestoord plaveien? 

Wanneer zullen de glazenwassers van de waarheid 

ongehinderd de leugens van jouw ruiten wissen? 

Wanneer zullen de voorrangswegen 

eindelijk bewandeld worden door de minsten der mensen? 

Wanneer zullen de vredesduiven  

zich voor altijd nestelen in jouw poorten? 

 

Stad van Gods hart, 

wanneer doem je op voor onze ogen? 

Stad van Gods hart, 

met de armsten der armen blijf ik hopen. 

Met de verdrukten trek ik op naar jou. 

In jouw centrum vinden slachtoffers en hongerlijders een luisterend oor. 

 

Stad van Gods hart, Stad van vrede en troost, 

Stad voor de mens, Stad van mijn hart, met de armsten der armen 



wil ik meebouwen op de bouwwerf van onze God. 

 

 

Bingo 
Woensdag 27 maart is er Bingo in de Ontmoetingsruimte 

Voor  slechts € 4,- per persoon deelnemen aan dit leuke spel.  

De Bingo verzorgd door Hein en Truus Noom  

en zij hebben voor ieder van de vier spellen vele leuke prijsjes op de kop getikt.  

Niemand gaat met lege handen naar huis.  

Onderwijl krijgt u nog koffie of thee.  

Iedereen is welkom en u kunt gerust uw buren of kennissen meenemen. 

 

Een blik op Jezus in de Goede Week van Pieter Bruegel 
 

Er zijn onvoorstelbaar veel afbeeldingen gemaakt van de laatste week van Jezus’leven.  

En het bijzondere is dat veel van deze verbeeldingen van het verhaal geplaatst worden 

in de tijd waarin de kunstenaar leefde. 

Pieter Bruegel de Oude. ( ja er is ook een jongere) plaats de kruisdraging in een 

Vlaams landschap.  

Want dit verhaal is ook altijd ons verhaal, waar en wanneer we ook leven.  

Het is niet alleen historie, maar ook altijd weer actueel in deze tijd. 

Het schilderij is gemaakt in een tijd vol maatschappelijke spanning. 

De Reformatie was begonnen. Over twee jaar zou de beeldenstorm losbreken. 

Schilders stopten ook hun maatschappijkritiek in het schilderij, als satire! 

Het is een flink schilderij van 1,25 bij 1,70 meter.  

Dat moet ook wel met zoveel figuren, er zijn er die er 500 tellen! 

Het is wel een afbeelding die je ook goed als puzzel zou kunnen maken.  

 

De Kruisdraging zit vol symboliek.  

De voorstelling wordt geflankeerd door een bloeiende boom en een welvarende stad 

aan de linkerzijde  

en aan de rechterzijde een paal met een rad en daar onder een schedel. Links het 

Paradijs, rechts de hel.  

In het midden een onwaarschijnlijke rots met bovenop een molen boven alles uit.  

De molenaar is voor Brueghel een plaatsvervanger van God,  

omdat deze meester is over de tijd en dus beschikt over het lot van de stervelingen.  

 

 

http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/266.html


 
 

 

Je moet wel heel goed kijken om Jezus te zien: daar in het centrum, bij een boerenkar. 

 
 

Jezus valt, midden in het gewoel van de wereld.  

Hij moet naar Golgotha rechtsboven, waar hij gekruisigd zal worden.  

 

 

Rechts op de voorgrond is Maria vol van verdriet, samen met de ‘geliefde leerling’  



die volgens het Johannes evangelie als één van de weinigen trouw is gebleven aan 

Jezus. 

Links onder vlucht een man met een zak op zijn schouder: zou het Judas zijn die er 

met zijn verradersbuit vandoor gaat? 

Hoe langer je kijkt des te meer je ziet. 

 

 
 

De kar met de goede en de slechte moordenaar 

 

 

Jezus valt, midden in het gewoel van de wereld.  

Hij moet naar Golgotha rechtsboven, waar hij gekruisigd zal worden.  

 

Een muzikale reis door Amerika. 

Saens Harmonie Orkest 

Wat is er nog meer te beluisteren behalve de Matteus passion deze week. 

Het Saens Harmonie Orkest maakt tijdens het voorjaarsconcert van zaterdag 23 

maart  om 20 uur een muzikale reis door Amerika! 

We beginnen met het oversteken van de oceaan met de boot en daarna doen we diverse 

mooie locaties aan in het land van de onbekende mogelijkheden.  

Daar verzorgen we een kort optreden dat iets vertelt over die plek waar we onze 

lessenaars, muziek en instrumenten hebben uitgepakt. 

Bezoek ons themaconcert en ontdek welke Amerikaanse plaatsen we u laten zien – en 

horen.  

U hoeft er zelf niet ver voor weg.   



Het concert wordt gegeven in ons eigen gebouw aan de Dorpsstraat 420 bij de IJsbaan 

(achter de Plus-supermarkt) in Assendelft.  

Dat geeft u ook de mogelijkheid om de mooie prijzen die u met onze tombola kunt 

winnen  

eenvoudig mee naar huis te nemen zonder dat u zich druk hoeft te maken over het 

gewicht van uw koffer! 

Gaat u ook mee op tournee?  

Om 20.00 uur steekt ons cruiseschip van wal voor de grote overtocht.  

Wij hopen dat u voor die tijd de loopplank naar ons gebouw oversteekt  

en plaats neemt in onze luxe kajuit voor een leuke muzikale avond onder leiding van 

onze gelegenheidskapitein Astrid Gorter. 

 


