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We zijn er klaar voor! 

Er is in de afgelopen maanden heel hard gewerkt om de boekenmarkt te organiseren. 

Duizenden kilo’s boeken zijn er aangeleverd. 

Zij zijn nagekeken gesorteerd op genre en schrijver. 

Maar ook puzzels, Lp’s, cd’s video’s zijn aanwezig en veel leuke mensen om te 

ontmoeten. 

De kerkdeur gaat om 10 uur precies open en om 16 uur moet alles verkocht zijn. 

Wie tien boeken gebracht heeft is sowieso verplicht om er één te komen kopen. 

Van harte welkom in de Petruskerk op 16 maart 

 

 

 

Deze week wordt het nieuwe parochieblad De Verbinding weer gemaakt 

en deze week kunt u deze in de bus verwachten 

 

 

Symbolische Bloemschikking 

http://www.st-petrusparochie.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl


In vruchtbare aarde 

In de lezing uit het Johannes evangelie wordt 

het sterven van Jezus als zijn verheerlijking.  

Anderzijds horen we toch ook dat Jezus 

lijden Hem angst , pijn strijd heeft gekost.  

Jezus' grootheid komt juist in de diepste 

ellende aan het licht. 

Dit dubbele accent wordt goed uitgedrukt in 

het beeld van de graankorrel,  

die aarde moet vallen en sterven om een rijke 

vrucht voort te brengen. 

De korenschoven staan als symbool van de 

vruchtbare aarde. 

 

 

We zijn inmiddels ook begonnen met de Eerste Communie voorbereiding in 

Zaanstreek-Noord. 

19 kinderen uit Assendelft, Krommenie, Uitgeest, Wormer, Wormerveer en Zaandam 

doen er aan mee. 

 

 
 

Het ingezamelde geld wordt door de Vastenactie ook gebruikt om de toegang tot 

schoon water te verbeteren  

voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten 

installeren.  

Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie 

werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter.  
Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen - van 

water voorzien.  
Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst 

voor zowel thuisgebruik als om te verkopen.  



Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de zekerheid van een beter inkomen.  

Hoe kunnen we helpen? 

Landbouw training p.p.   € 15 

Naai-opleiding voor twee personen € 35 

Startset om kleding te naaien  € 45 

Afrastering moestuinen   € 65 

Waterleidingen en kranen  € 85 

Naaimachine    € 340 

Watertank van 5000 liter  € 550 

Waterpomp op zonnepanelen  € 3.500  
 

Eet mee met de Iftar 

Vanaf 11 maart houden onze Moslim zusters en broeders weer hun jaarlijkse 

vastenmaand de Ramadan.  

Overdag wordt er dan niets gegeten en gedronken totdat de zon ondergaat.  

Dit om rein en vrij voor God/Allah te worden.   

Bovendien wordt er veel aan liefdadigheid gedaan in deze maand.  

Als de zon ondergaat wordt een feestelijke Iftar maaltijd gehouden.  

Daarbij  worden zoveel mogelijk vrienden, kennissen en andere mensen uitgenodigd.  

Dit jaar valt die Ramadan grotendeels samen met de vastenperiode / veertigdagentijd 

vooraf aan Pasen.  

Hoe fijn is het om elkaar te ontmoeten in deze gezamenlijke periode van voorbereiding 

en verdieping.  Samen de maaltijd delen is dan een feest. 

Weet u daarom van harte welkom bij deze maaltijd in Krommenie.  

En wel op zondagavond 24 maart  (Palmzondag)  om 18.00 uur in de Doopsgezinde 

Vermaning aan de Noorderhoofdstraat 46.  

De leden van de Hismetbeweging (binnen de Islam) hopen u te begroeten en bieden u 

deze maaltijd gratis aan!  

Inloop vanaf 17.30 uur 

Zij verzorgen ook de muzikale onderbreking tijdens de gangen.  

De eigenlijke maaltijd begint rond 19.30 uur die avond. 

Weet u al dat u komt, meldt u dit dan bij Kok Klever  dgzaanstreek@gmail.com         

Voor onaangekondigde gasten is altijd plek.     

 

Museumbezoek Donderdag 21maart  
H’ART Museum, voorheen Hermitage in Amsterdam. 

Julius Caesar: Ik kwam, ik zag en ging ten onder. 

Vertrek om 09:07 uur vanaf station Krommenie-Assendelft. 

Met de blik van nu vertelt de tentoonstelling over een van de spannendste verhalen uit 

de 

wereldgeschiedenis, het levensverhaal van Julius Caesar.  

Zijn dood is misschien wel de bekendste politieke moord ooit.  

Ruim 2000 jaar later is zijn nalatenschap nog steeds actueel.  

De bezoekers leren de dictator kennen als een veelzijdig en complex figuur met vele 

gezichten. Hoe kijken we anno 2024 naar hem?  

Vinden we hem een roemruchte strateeg of een tiran? 
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Cursus: De Doorwerking Doorbreken  

De excuses voor de slavernij waren niet meer dan ‘een komma’,  aldus onze koning en 

onze premier vorig jaar.   

En zo is het: overal in het land zijn hoopvolle initiatieven ontplooid om ons meer 

bewust te worden van de gevolgen van die slavernij, en vooral ook van een 

(onbewuste) wijze van koloniaal denken.  

Er zijn tentoonstellingen over de slavernij, er is een slavernijmuseum gepland.  

Nu komt er ook een cursus om ons bij te scholen en wegen te zoeken om goed met dit 

koloniale verleden om te gaan: ‘De Doorwerking Doorbreken’.   

Deze cursus wordt georganiseerd door het comité 30 juni / 1 juli dat ook altijd de Keti 

Koti bijeenkomsten organiseert,  en dat in samenwerking met de Doopsgezind 

Zaanstreek.   

Op 23 april start een serie van drie dinsdagavonden over het doorbreken van die 

(vervelende) doorwerking.   

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld ‘witte’ en ‘gekleurde’ mensen.   

Om samen te leren, en de derde avond ook samen te eten, want dat hoort er natuurlijk 

ook bij.  

De cursus wordt gegeven door drs. Kofi Ogún van de Ojise Academie.   

Hij wordt u gratis aangeboden inclusief het materiaal en de begeleiding.  

Er staat een mandje voor de onkosten van koffie en thee.    

Data en tijden:  

Dinsdagavond 23 april 19.00 uur  Dinsdagavond 21 mei 19.00 uur Dinsdagavond 4 

juni 18.00 uur  

Plaats: Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 80,   1506 EG Zaandam  

Aanmelding en informatie: dgzaanstreek@gmail.com    

 

Zondag 17 Maart 2  St. Patrick’s Day  

Saint Patrick’s Day, is al eeuwen een Christelijke en culturele feestdag in Ierland. 

Saint Patrick was in de 4e eeuw een betekenisvolle bisschop in Ierland en werd later de 

beschermheilige van het land. 

Zijn overlijdensdatum 17 maart is een feestdag in Ierland.  

Hierbij herdenkt men Saint Patrick en wordt het erfgoed en de cultuur van Ierland 

gevierd.  

In Wormer delen wij het feest van St. Patrick  met een Ierse middag waar Folkkoor 

Out-Cider, The Lassies en The Rose Irish Dance School met zang, muziek en dans u in 

Ierse stemming zal brengen. 
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Plaats: Maria Magdalenakerk,  Dorpsstraat 351 HJ Wormer 

Aanvang:  14:30 uur, zaal open 14:00 uur. 

Reserveren en info: www.concertenwormer.nl 

 

Naailes in De Bron 
In De Bron hebben we op de zolder-verdieping grote tafels en een aantal 

naaimachines.  

Al jaren komen in Poelenburg vrouwen uit de wijk naar De Bron om daar te leren 

omgaan met een naaimachine.  

Ze leren dan om de eigen kleding te vermaken of te repareren en nieuwe kleding te 

maken.  

 

 

Er is veel vraag naar naailes en we zoeken 

daarom naar mensen die goed met een 

naaimachine kunnen omgaan,  

en die ook een uur in de week in De Bron 

een groepje vrouwen wil helpen om zich 

op dat terrein te ontwikkelen.  

Deze vrouwen willen ook graag beter 

Nederlands leren spreken en aansluiting 

vinden bij de Nederlandse maatschappij.  

Tijdens de naailes wordt Nederlands 

gesproken en worden ervaringen en 

opvattingen uitgewisseld, waardoor 

wederzijds begrip ontstaat.  

Zo snijdt het mes aan meer kanten. 

We hopen dat er mensen zijn die een steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling van 

deze ‘medelanders’. 

Nadere informatie om te weten te komen of dit iets is voor u, is te krijgen bij onze 

coördinator Annemarie via mail dcdebron@outlook.com of bellen/appen naar 06 – 

1031 9163 
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