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Dinsdag 4 maart is er om 10 uur weer Koffie drinken in de Pinkzaal.  

 

 

Start Vastenactie zondag 18 februari 

 

 

 

Tijdens de 40-dagentijd zamelen we geld in voor het project 

‘Leven in een veranderende wereld’ van Vastenactie.  

We horen over de problemen van Thandekile uit het Matobo-

district in Zimbabwe en hoe Vastenactie de families daar helpt. 

Naast een 2e collecte is de opbrengst van de koffie met koek 

ook voor Vastenactie.  

Hiervoor vragen we € 2.-. Vergeet dus uw portemonnee niet. 

 

 

Daarnaast kunt u zich vanaf zondag ook weer opgeven voor de vastenmaaltijd die dit 

jaar op vrijdag 22 maart is. 

Woensdag 6 maart is er in de Petruskerk om 19.30 uur een lijdensmeditatie  



rond de hongerdoek. 

 

 

Symbolische bloemschikking  

 

 

 In heilige ijver 

De tien woorden van het "verbond"  

zijn wegwijzers ten leven, van 

Godswege.  

Volgens de Thora is dit het antwoord 

van het volk  

op het bevrijdingsinitiatief van God. 

De tien woorden zijn een uitnodiging 

tot radicale trouw.  

Voor die trouw kwam Jezus op,  

toen Hij in een profetisch gebaar, in 

heilige ijver,  

voor een waarachtig "huis van de 

Vader"  

de tempel van Jerusalem schoon 

veegde. 

 

 

 

Vastenaktie 

 

 

De mensen in Zimbabwe, in de regio Masvingo, willen adequaat handelen,  

willen een beter leven in een veranderde wereld,  

willen elkaars bondgenoot zijn en de hoop 

behouden dat het beter wordt.  

En dat alles vanuit een nauwe verbondenheid met 

God  

en vanuit de idee dat Gods Schepping het waard is 

bewaard te worden en ieder schepsel daarvan ook.  

Maar de problemen ter plekke zijn groot.  

Langere droge periodes, overstromingen en 

cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in 

intensiteit.  

Ze bedreigen de voedselzekerheid van de 

plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de 

gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.  



Op veel manieren geven mensen in Zimbabwe uitdrukking aan hun inzet, 

bondgenootschap en hoop.  

Onder meer door de aanleg van waterpunten met pompen op zonne-energie,  

het onderhouden en beheren van gemeenschappelijke tuinen en het elkaar 

ondersteunen in het vinden van aanvullende inkomsten.  

Hun inzet is het waard om door ons ondersteund te worden.  

Dat is een uiting van het wereldwijde bondgenootschap dat nodig is om Gods 

Schepping te redden. 

 

Klaverjassen  

Ook dit jaar is er weer een klaverjasmiddag voor de Vastenactie en wel komende  

zondag 3 maart om 13.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de Petruskerk, entree € 

5,00 

Tijdens de middag wordt ook een tombola gehouden.  

Opgeven door middel van een briefje in de brievenbus van de pastorie, of een mailtje 

naar petrusvis@planet.nl of op de website www.st-petrusparochie.nl  

 

Vastenmaaltijd 

Woensdag 6 maart en maandag 25 maart is er om 18.00 uur een gemeenschappelijke 

vastenmaaltijd. Er wordt tevens informatie gegeven over het vastenactieproject.  

 

Naam ……………………… Ik/wij kom(en) met …. perso(o)n(en) naar de maaltijd op  

□ woensdag  6 maart* 

□ maandag  25 maart*   *graag aankruisen welke datum 

 

Soep Take Away 

We doen dit twee keer in de vastentijd. 

Op donderdag 14 maart bestellen t/m  maandag 11 maart Broccoli-courgettesoep 

Op donderdag 21 maart bestellen t/m maandag  18 maart Wortel-pompoensoep 

Bestellen via website, briefje naar de pastorie of telefoonnummer 075-6282517  

 

 

 

De tempel in Jeruzalem 
Deze zondag horen we over hoe Jezus in woede uitbarst wanneer hij in de tempel de 

handelaren ziet zitten voor de offerdieren.  

De eerste tempel werd gebouwd door koning Salomo.  

Mozes kreeg Tien Woorden (Geboden)  als richtingwijzers voor een goed leven. 
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Deze stenen tafelen werden bewaard in de Ark van het verbond, een rijk versierde 

draagbare kist die het volk Israël tijdens hun 40 jarige tocht meenam door de woestijn.  

Koning Salomo bouwde een tempel om die Ark een waardige plaats te geven. 

 

Maar deze tempel werd verwoest tijdens een alles vernietigende oorlog. 

Er was en is niets nieuws onder de zon.  

En veel later wordt er een tweede tempel gebouwd. 

De tempel waar Jezus komt. Maar ook deze tempel wordt vernietigd in het jaar 70 toen 

er een opstand was tegen het Romeinse gezag. 

En wanneer je in Jeruzalem op het Forum Romanum de Triomfboog bezoekt zie je 

daar hoe de zevenarmige kandelaar als krijgsbuit door de Romeinen wordt 

meegevoerd. 

 

Op dit mozaïek uit de kathedraal van Sicilië is Jezus in actie tegen de geldwisselaars 

en verkoper van dieren. 

Zijn actie is niet gericht tegen de verkoop van de Wereldwinkel of de Vastenactie, 

maar tegen de verplichte winkelnering van het tempelpersoneel.  



 
 

 



 

Zincafé Kogerkerk vrijdagavond 8 maart 2024.  

 

Thema: Asiel en migratie, wat maakt asiel zo’n gevoelig onderwerp? 

Spreker: Professor Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis en 

directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 

Asiel en migratie  speelden een belangrijke rol in de afgelopen verkiezingen.  

De  voorstellen in verkiezingsprogramma’s om te bereiken dat er minder asielzoekers 

komen, buitelen over elkaar heen.  

De meesten daarvan blijken in de praktijk óf juridisch niet houdbaar, óf niet realistisch 

te zijn.  

Toch is het aantal asielzoekers aanzienlijk kleiner dan het aantal arbeidsmigranten.  

Professor Lucassen zal hierop ingaan en op de omstandigheden waarin asielzoekers en 

migranten verblijven en welke mogelijkheden voor verbetering er zijn. 

Na zijn inleiding is er gelegenheid voor vragen en gesprek. 

 

Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan.  

Aanvang: 20.00 uur, café open vanaf 19.30 uur. Toegang vrij, collecte na afloop. 

 

 


