
Beste parochianen, 

 

Zondag 14 april: 3e zondag van Pasen 

In deze eerste weken na Pasen lezen we het begin van het paasgeloof in de 

verhalen van de leerlingen van Jezus. Zij moeten verder na het ontdekken 

van het lege graf verder zonder hun Vriend en Leidsman van wie ze zoveel 

hoop en verwachtingen hadden. En ze gaan verder en strekken hun handen 

naar Hem uit. 

In de Paasverhalen gaan we snel in  drie dagen van dood naar opstanding. 

Van diep verdriet naar nieuwe moed. Van teleurstelling naar nieuw elan. 

Zo snel gaat dat natuurlijk niet in het dagelijks leven. Er is tijd nodig om 

over verdriet en teleurstelling heen te komen. Het lijkt soms donker en 

duister, maar als je goed om je heen kijkt en de boel voorzichtig weer open-

gooit, dan stroomt het voorjaarslicht naar binnen.  

We horen as zondag ontmoetingsverhalen en we hopen en bidden dat ook 

wij tot inzicht en herkenning mogen komen en Hem aanwezig weten in het 

Woord dat wij horen en in het Brood dat wij delen,  omdat God ons 

tegemoet komt in mensen op onze weg die het leven vieren! Hij toont zich 

aan ons, mensen onderweg, en we horen die bekende stem: 

Hier Ben Ik, -  Vrede zij met jullie! 

As zondag vieren we het leven, de ontluikende natuur en de kracht en 

troost van de ontmoeting met elkaar!! 

Pastor Ria Casalod gaat voor, Inga Kruma begeleidt en dirigeert het  

Gemengde koor en we kijken naar u en jou uit! 

Wees van harte welkom in de zondagse viering in de Kerk-

zaal en bij de  

koffie/thee. 

 

Pastor Ria Casalod 

 

 

Belangrijk data: 

• Woensdag 15 mei 

 nieten parochieblad 
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Deze nieuwsbrief is ook te 

vinden op de website: 

https://katholiekzaanstreek.nl/  

Jozefparochie 
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Taizéviering in de Noorderkerk, zondagmiddag 14 april 2024. 
 
Zondag 14 april a.s. is de volgende Taizéviering in de Noorderkerk in Zaandam. 

 

Onze vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte. Die 

Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en ook 

ruimte om God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.  

 

Datum:   zondagmiddag 14 april 2024.  

Locatie:   Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het 

   bijgebouw.  

Aanvang:   16.30 uur. 

Informatie bij:  Maartje Hoogendoorn-Valk, tel. 06-36262590,  

   email: maartjehoogendoorn@hetnet.nl. 
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