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In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd in. 

Dat is wel mooi dat dit gebeurt in het Paasweekend. 

De lente mag echt gaan beginnen een nieuwe tijd breekt aan. 

Maar let wel op. Wanneer u het vergeet mist u de Paasviering, 

maar bent nog wel op tijd om voor de laatste keer taart te eten met de opbrengst voor 

de Vastenactie. 

 

Dinsdag is alweer de eerste dinsdag en dan is er om 10 uur koffie drinken in de 

Pinkzaal. 

 

Op Palmzondag trok een stoet door de gevulde Jozefkerk.  

 

Rijk versierde stokken verwijzend naar al wat er in de Goede Week gebeurt. 

Brood van Witte donderdag, maar ook de haan die verwijst naar de verloochening van 

Petrus. 

Krenten en snoepjes verwijzend naar het loon dat Judas kreeg voor zijn verraad. 

Het keiharde kruis dat Jezus en wij allemaal tegenkomen op de levensweg. 

De palmtak in top, zo werd Jezus binnengehaald op feestelijke wijze, 

maar ook verwijzend als de zegepalm van de overwinning op de dood. 

 

Ik heb geen foto gehad van de viering in deJozef, maar hier wel twee plaatjes uit de 

Petruskerk. 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

De collecte in Natura voor de Voedselbank op de avond van Witte Donderdag leverde 

maar liefst 9 volle kratten met houdbare levensmiddelen op. 

Ook de schaalcollecte gaf een opbrengst van 125 euro. 

 

Dus dank voor alle giften en gemeenschap van de afgelopen 40 dagen. 

Dank aan allen die hoe dan ook een steentje hebben bijgedragen. 

Het gaat Pasen worden en het mag Pasen in ons worden. 

Zalig Pasen, dat ook wij opstandige verrijzenis mensen worden op weg naar het licht. 

Matthé Bruijns 



 
Ter Overweging  

 

Soms denken wij: er is niets aan te doen. 

Het leven op de wereld is een duister kluwen van geld en macht, 

van wapens en drugs, doordrenkt met 't zilte nat 

van zoveel tranen in de nacht. 

 

Soms denken wij: er is niets aan te doen. 

Het leven op de wereld is een lijf aan lijf gevecht in 't groot, in ’t klein. 

De sterkste overwint, de zwakke lijdt, kan nergens nog terecht. 

 

Zo was het op die donkere dag toen God gekruisigd werd. 

Verraden,  verkocht voor dertig zilverlingen, 

en op de bergtop aan iedereen getoond om te bewijzen 

dat kwaad de moeite loont. 

 

Maar op die morgen met het open graf 

liet God ons zeggen dat het anders kan, 

dat in elke kleine mens de veerkracht leeft 

om, sterker dan het onrecht, 

zelfzeker op te staan. 

 

Pasen is geen feest om naar te kijken. 

Pasen moet je voelen en beleven: 

zelf verrijzen uit het duister kluwen 

waarin je bent verstrikt 

en met de ogen - knipperend in het morgenlicht -getuigen 

dat Hij in jou verrezen is. 



 

 

Een (zang)avond met liederen en teksten van Huub Oosterhuis.  
 

Op 9 april  is het een jaar geleden dat Huub Oosterhuis overleed.  

Hij heeft veel nagelaten: teksten (gebeden, liedteksten, vertalingen, gedichten, 

beschouwingen, etc)  

die ons tonen hoe we in een post-christelijke samenleving kunnen leven met en vanuit 

de Schrift.  

 

Op deze avond zullen we stilstaan bij Oosterhuis’ leven en theologie  

en zullen we bekende en minder bekende liederen horen en zingen, afgewisseld met 

gedichten en andere teksten van zijn hand.  

 

Na afloop is er een hapje en drankje en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Inleiding/voordracht:  

ds. Sjaak Visser (Oostzaan/Jisp) en ds. Bart Vijfvinkel (Wormer) 

M.m.v. Ike Wolters, orgel Yvonne Guldenaar, alt  Henriëtte Bout, fluit 

de Morgenstercantorij (Cantorij Protestantse Gemeente Wormerveer) o.l.v. Corrie van 

Gorp 

 

Datum en tijd: woensdag 9 april 2024 om 20.00 uur. 

Locatie: Protestantse Kerk, Noordeinde 20, Wormerveer 

 

 


