
Beste parochianen, 

 

Zondag 5 mei: zesde zondag van Pasen 
 

Aanstaande zondag vieren we de zesde zondag van Pasen en schenken we 

vooral ook aandacht aan de bekering van de Romeinse honderdman  

Cornelius. Die bekering staat met name ook  in de belangstelling, omdat zij 

alles te maken heeft met de verspreiding van het christendom buiten de 

kring van het joodse volk. Oecumene in het vroegste stadium mogen we 

wel zeggen. 

Lucas onderstreept dat de doorbraak van het christendom naar de volkeren 

geen  vergissing was, maar dat die gebeurde volgens Gods heilsplan.  

Cornelius is de allereerste niet-jood die christen wordt. 

Daarnaast speelt de Liefde, net zoals trouwens vorige week, wederom een 

grote rol in de liturgie van vandaag. We worden daarin aangespoord om 

Christus na te volgen maar dat navolgen is niet alleen maar liefdevol  

mensen helpen; Jezus richt tijdens zijn leven zijn aandacht en liefde vooral 

ook op mensen, die door allerlei oorzaken buiten de gemeenschap terecht 

gekomen zijn.    

Ik wens ons allen een ons inspirerende viering toe, mede dankzij de 

muzikale klanken van ons Gemengd Koor o.l.v. Inga.  

Gaag tot zondag, 

Wil 

 

Belangrijk data: 

• Woensdag 15 mei 

 nieten parochieblad 
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Aan alle gebruikers van de toiletten in de Jozefparochie 

 

Woensdagmorgen is de firma SOP geweest om onze riolering na te kijken.  

Onze wc beneden liep niet meer door en na het verwijderen van de deksel op de riolering 

spoot de viezigheid eruit. De firma SOP constateerde, dat er veel vet en keukenpapier in de 

afvoer zat. Dat is niet de bedoeling. Vet in welke vorm dan ook moet terug in de oorspronkelijke 

verpakking. De papieren handdoeken moeten na gebruik in de afvalbak worden gegooid en niet 

in de WC!! Dit papier is anders dan toiletpapier; dat verteert niet in de riolering!! 

  

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit waar nodig aan de bezoekers van Kerk, Werkplaats en  

Bovenzaal kenbaar te (laten) maken. 

Als het goed is hangen er op sommige wc’s ook bordjes op het toilet, die aangeven niets in het 

toilet te gooien. Frituurvet zou ook een boosdoener kunnen zijn. 

  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking; dat kan ons in de kosten gaan schelen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Sint Jozefparochie 

 

 


