Kahliek Zaansteek

Actueel

Informatie en Vieringen

Week 19; 6 mei t/m 12 mei 2024, Jaargang 2

Pastoraal team:

Pastoor-deken dr. George Paimpillil: geopallii@ziggo.nl
Pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com
Diaken Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.com
Pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl

Ziekenzalving of spoed:
Pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38
Pastoor George Paimpillil: 06 50 81 38 62

Secretariaat pastoraal team:

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen
van 9.00 - 12.30 uur

Telefoon: 075 687 12 06

E-mail: pastoraalteam@katholiekzaanstreek.nl
Website: www.katholiekzaanstreek.nl

Zesde zondag van Pasen; Joh., 15, 9-17

“Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden”.

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 6 mei — 12 mei 2024

Ma. 6 09.00 Eucharistieviering H.. Odulphus, Assendelft
Di. 7 09.00 Rozenkrans St. Bonifatius, Zaandam
19.00 Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft
Woe. 8 19.00 Eucharistieviering - rozenkrans St. Bonifatius, Zaandam
Do. 9 10.00 Eucharistieviering Hemelvaartsdag St. Bonifatius, Zaandam
10.00 Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft
10.00  Viering St. Petrus
10.00  Eucharistieviering H. Maria Magdalena, Wormer
Vr. 10 09.00 Eucharistieviering St. Bonifatius
19.00  Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft
Za 11 19.00 Eucharistieviering St. Bonifatius
19.00  Eucharistieviering H. Maria Magdalena, Zaandam ‘t Kalf
Zo. 12 10.00 Eucharistieviering St. Bonifatius, Zaandam
10.00 Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft
10.00  Viering H. Martelaren v G., Koog a/d Zaan
10.00  Eucharistieviering St. Petrus, Krommenie
10.00  Eucharistieviering H. Jozef, Zaandam
10.00  Viering H. Maria Magdalena, Wormer

Voor het abonneren op deze nieuwsbrief of het aanleveren van nieuwsitems kunt u een mail sturen
naar: odulphus@katholiekzaanstreek.nl.

Lokah Samasta Sukhino Bhavantu (Sanskrit),

Vertaling: "Moge iedereen, in de hele wereld, gelukkig zijn" Mogen alle wezens, overal, vrij en
gelukkig zijn, en mogen de gedachten, woorden en acties in mijn eigen leven op enige manier
bijdragen aan dat geluk en die vrijheid voor allen.


mailto:odulphus@katholiekzaanstreek.nl
mailto:geopallil@ziggo.nl
mailto:ncjkerssens@yahoo.com
mailto:diakenjeroen@kpnmail.com
mailto:petrusvis@planet.nl

Dodenherdenking zaterdag 4 mei

Ter nagedachtenis aan hen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor onze vrijheid
en door de Duitsers zijn gefusilleerd, staan of hangen in de meeste deelgemeenten van Zaanstad —
Zaandam, Koog-Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan — een aantal
herdenkingsmonumenten. Burgemeester Jan Hamming zal een toespraak houden namens de gemeente
Zaanstad. De programma’s van de herdenkingsbijenkomsten staan hier vermeld: Herdenken — 4 en 5 mei
Comité Zaanstad (den5meizaanstad.nl).

Wij wensen u allen een feestelijke bevrijdingsdag.

5 MEI Bevrijdingsdag op 5 mei is een nationale feestdag in Nederland
BEVRIJDINGSDAG

waarop we jaarlijks de bevrijding van de Duitse bezetting in
Nederland in 1945 vieren. Op deze dag staan we ook stil bij de grote
waarde van vrijheid, democratie, en mensenrechten. Het is een
moment om te reflecteren op de betekenis van vrijheid en de offers
die zijn gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nederland
herdenkt niet alleen de bevrijding van het Europese deel, maar ook
die van het toenmalig Nederlands-Indié. Het is een dag om te beseffen hoe kostbaar vrijheid is
en om stil te staan bij degenen die zich hiervoor hebben ingezet.

Op Bevrijdingsdag worden er door het hele land activiteiten georganiseerd. Het Nationaal Comité
4 en 5 mei geeft suggesties voor de organisatie van plechtigheden en festiviteiten. Een bekende
Nederlander houdt de 5 mei-lezing over het thema van dat jaar, en het bevrijdingsvuur wordt
ontstoken als startsein voor alle bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten in het land. Op deze
dag hangt op alle gebouwen van de Rijksoverheid de Nederlandse vlag uit, als symbool van
vrijneid en herdenking. Laten we op 5 mei samen stilstaan bij de waarde van vrijheid en degenen

die hebben gestreden voor een wereld zonder oorlog en onderdrukking. £3.

EO Serie — Bid, Bedank en Bewonder

Wat kunnen we doen als we niet meer weten wat we moeten doen? Als we ons ontzettend
opgelucht voelen of compleet sprakeloos zijn? Wat zorgt ervoor dat we ons op deze momenten
. wenden tot iets hogers? Bid, bedank en bewonder; woorden
die iedereen wel eens gebruikt. Maar welke betekenis hebben
ze eigenlijk in iemands leven? Zijn het woorden die troost
kunnen bieden in moeilijke tijden en vreugde wanneer het
goed gaat? Er vinden hier mooie gesprekken plaats. In de
meest recente aflevering een interview met Nadia Kroon, zij is
zuster bij de Dominicanessen. Je kunt het terug kijken op NPO
Start.

foto afkomstig van website EO

‘Luisteren naar wie niemand luistert’ Cursus- & oefendag - Synode en Caritas
naty Hoe kun je luisteren naar mensen die je wel ziet, maar die je nooit echt
wie niemat el spreekt? De straatkrantverkoper, de dakloze in het park, de

Igiori) aisds e overbuurvrouw die al jaren ziek is... In het synodale proces worden we

uitgenodigd om naar iedereen te luisteren. Maar hoe doe je dat? Zater-

dag 1 juni is er een cursus- en oefendag in Amsterdam, georganiseerd door de Caritas van ons
bisdom in samenwerking met het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Begeleiding door Rob
Polet en Corine van der Loos. Deelname is gratis. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar,
dus stel je aanmelding niet uit. Aanmelden: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Op de agenda
2 juni Gezinsviering in de St. Bonifatius Zaandam, aanvang 10.00 u.
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