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Gebedsdienst Raad van Kerken op 4 mei 

Stolpersteine, struikelstenen overal in Europa kan je ze vinden verwerkt 

in een stoeptegel. Een messingplaatje met daarop de naam van mensen 

die in dat huis tijdens de oorlogsjaren hebben gewoond.  

Ze zijn weggevoerd omdat ze jood, zigeuner, homoseksueel waren.  

Hun geboortedatum, sterfdatum en plaats van overlijden staan erin 

gegraveerd.  

Je struikelt er over omdat Tweede Wereldoorlog niet alleen een verre 

geschiedenis is geworden, maar dat het mensen heeft geraakt.  

Dat de mensen die hier woonden er niet meer zijn, omdat haat en 

ideologie zeiden: ‘jullie mogen niet bestaan’.  

Zo struikelen we ook over 4 mei, de herdenking van de oorlogsslachtoffers.  

Afschuwelijke verhalen die je niet wilt horen maar wel moet horen, omdat het nooit 

meer mag gebeuren.  

En het helaas nog steeds gebeurt.  

Op zaterdagavond 4 mei staan we stil bij de monumenten bij het voormalige 

gemeentehuis.  

Daaraan voorafgaand is er om 18.45 uur in een dienst met muziek, woorden en gebed 

in de Doopsgezinde Vermaning aan de Noorderhoofdstraat 46. 

Wees Welkom  

 

Zondag 21 april was de Petruskerk afgeladen vol.  

Er stonden zelfs mensen achterin en dat is in lange tijd niet meer voorgekomen. 

En dat allemaal vanwege de Eerste Communie van deze 19 kinderen. 

De Petruskerk was feestelijk versiert met alle kleuren van de regenboog. 

Aan het einde van de viering sprak pastor Matthé Bruijns de wens uit dat dit niet de 

laatste Communie zou zijn,  

maar dat er ook een tweede, derde … Communie zou volgen. 

Hij vroeg aan pastoor George Paimpillil hoe vaak hij de Communie had ontvangen.  

Hij was de tel kwijt geraakt misschien wel 10.000 maal.  

De eerste 11 jaar op het seminarie ging je iedere dag naar de kerk.  

We hopen dit vrolijke stel vaker te ontmoeten in de kerken van Assendelft, 

Krommenie, Wormer, Jozef en Bonifatius. 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

Wie is deze eenzame werker op het grasveld van de Arena in Amsterdam? 

Dat is de dame die links op onderstaande foto staat. 

Ada de Kleijn is fan van Ajax en trouwe vrijwilliger van onze parochie op vele 

terreinen. 

Wat is de overkomst tussen Ajax en de katholieke kerk ? 

Dat ze vroeger heel populair waren en dat het nu met de resultaten een beetje 

tegenvalt.  

Ada bezoekt heel trouw kroonjarigen en omdat ze zelf ook 75 is geworden had haar 

zoon geregeld  

dat zij in de wedstrijd Ajax – Excelsior in de pauze het gras mocht verzorgen.  

Dat schijnt een eretaak te zijn. 



Hein Noom, onze grasman, kijkt uit naar haar medewerking bij de grasmat bij de 

Petruskerk.  

 

 
 

Deze dagen is het stukje trottoir langs de Petruskerk één van de meest begeerde stukjes 

openbare ruimte. 

Iedereen een fijne viering van Koningsdag toegewens.t 

groet, 

Matthé Bruijuns 

 

 

Dringend Vakantiegezinnen gezocht in Noord-Holland ! !  ! 

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor kinderen in de leeftijd van 6 

tot en met 12 jaar.  

Europa Kinderhulp organiseert reizen voor kwetsbare kinderen uit Duitsland, 

Frankrijk, Oostenrijk, België en Nederland, zodat zij de kans krijgen om op vakantie 

te gaan bij een gezin in Nederland.  

Een reis duurt 10 dagen tot twee weken (het verschilt per reis). 

Hoe werkt het?  

De contactpersonen in de uitzendende landen selecteren de kinderen die het nodig 

hebben om even uit de lastige omstandigheden van hun dagelijkse leven gehaald te 

worden. 

 In de zomervakantie reizen de kinderen en hun reisbegeleiders per bus, trein of 

vliegtuig naar Nederland.  

Een vakantiegezin ontmoet hun vakantiekind op een centrale plek in de regio.  

Tijdens het verblijf van het kind gaat het niet om dure uitjes, maar juist om aandacht 

en geborgenheid bieden.  

Bovendien krijgt elk vakantiegezin een contactpersoon, die waar nodig hulp kan 

bieden.  

Aan het einde ontmoeten we elkaar op de afgesproken plek en reizen de kinderen in 

groepsverband weer naar hun woonplaats.  



60 Jaar Europa Kinderhulp heeft laten zien dat de kinderen opleven tijdens het verblijf 

bij de vakantiegezinnen en weer even onbezorgd kind kunnen zijn. 

Kies zelf een reis!  

We zijn nog op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor aankomende zomer, zodat zo 

veel mogelijk kinderen een plekje hebben om hier vakantie te vieren.  

In elke regio bieden we verschillende reizen aan, je kunt zelf kiezen welke reis jouw 

voorkeur heeft.  

Het maakt overigens niet uit of je alleenstaand of samenwonend bent en of je wel of 

geen kinderen hebt.  

Het belangrijkste is dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis 

wilt bieden.  

Aanmelden kan via www.europakinderhulp.nl, hier kun je ook een informatiepakket 

aanvragen. 

 

Boekbespreking  

 Vertrouw op je gevoel  

‘Dat kun je op je klompen aanvoelen’,  zo werd in mijn jeugd nog wel eens gezegd.  

Daarmee werd bedoeld dat je gevoelsmatig eigenlijk al ‘wist’ wat er zou gaan 

gebeuren.   

Eigenlijk was ik deze uitdrukking al vergeten, want wie 

draagt er nu nog klompen.  

Maar vanuit dit heldere en toegankelijke boek van de 

Vlaamse Jezuïet Nikolaas Sintobin komt die wijsheid weer 

helemaal boven.    

Want hoe we ons ergens bij voelen, dat is een goede 

aanwijzing om iets mee te doen.   

Zowel als je ergens mee bezig bent het en het prettig voelt, 

als bij het ervaren van stress,  boosheid, of teleurstelling.  

Dit uiteraard zonder je te verliezen in oppervlakkige 

emoties of populisme, maar in de vorm van een begaanbare 

middenweg voor het leven. 

Het samenspel tussen gevoel, verstand en de wil is 

belangrijk.  

Sintobin gebruikt hiervoor als beeld het varen met een zeilboot:  

De richting van de wind is het gevoel in ons hart, dit overkomt je en is een gegeven.  

De zeiler is als het verstand: hij schat de richting en de kracht van de wind in om die 

optimaal te bespelen, want zonder wind kan hij niets.  

Het roer, tenslotte, is als de wil: het vermogen concrete beslissingen te nemen en 

keuzes te maken in plaats van aan de kant te blijven of doelloos rond te dobberen.  

Een kernpunt bij dit alles is ons onderscheidingsvermogen.   

Dat kan geoefend worden door middel van het  ‘levensgebed’: dagelijks een kort 

moment van danken voor wat je met positieve gevoelens heeft vervuld.   

Vervolgens een moment om stil te staan bij wanneer je boosheid, verdriet, bitterheid of 

een ander negatief gevoel ervaarde.  



Mogelijk voel je voor het een of ander spijt en verlang je om te vragen om vergeving.  

Tenslotte hoort hier nog een moment van vooruitkijken bij: heb je een aandachtspunt 

of voornemen voor de volgende dag?    

Deze drieslag van danken – sorry – alsjeblieft oefent ons om onze keuzes meer 

verantwoord te nemen.   

En.. ze brengen je meer in harmonie en dichter bij God.  Deze eenvoudige wijsheden 

liggen in ieders bereik.  

Iets verderop in het boek gaat hij in op het onderscheiden tussen goed en kwaad, en in 

bijzondere situaties van boosheid, crisis enzovoort.   

De jezuïeten hebben een eeuwenoude expertise in aandachtig en luisterend in het leven 

staan. Dit boek ontsluit deze schat voor het brede publiek.  

Tientallen herkenbare voorbeelden en illustraties maken er een praktische en 

laagdrempelige gids van die je dichter bij je gevoel brengt, als een kompas in het 

leven.   

De auteur Nikolaas Sintobin staat al jaren bekend als de ‘internetpastor’.    

Zie ook https://biddenonderweg.org/   of  gebruik een zoekmachine op zijn naam.   

Nikolaas Sintobin: Vertrouw op je gevoel KokBoekencentrum Uitgevers 

Zevende druk, 2023 ISBN 978 90 435 3601 1  160 bladzijden, € 21  

Kok Klever  
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