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Beste parochianen,

Zondag 2 juni: Liefde en Dankbaarheid
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Feest in de kerk! \

Afgelopen woensdag is onze pastor Wil Waardijk 9o jaar geworden. En dat
gaan we vieren in een prachtige en feestelijke viering waarin zowel Con
Brio als het Gemengd Koor zullen zingen. Ruud Luttikhuizen begeleidt de

koren en speelt op piano. Rende Luitjes blaast feestelijke noten op

trompet.

Naast Wil Waardijk gaat ook Ria Casalod mee voor. Ik had zelf ook graag

mee voorgegaan, maar ik ben helaas nodig in de andere regio.

Deze zondag is niet alleen vanwege de verjaardag van Wil een hoogfeest,
maar ook omdat we Sacramentsdag vieren. Dat is zeer toepasselijk: we
vergeten wel eens dat het ware sacrament van onze kerk niet alleen de
communie zelf is, maar vooral ook het delen ervan in de breedste zin van
het woord. En dat is zoals we Wil kennen: een pastor die zichzelf deelt met

anderen; die voor de ander klaarstaat; die opzoekt, troost en bemoedigd.

De dorpspastoor is al lang uit onze kerk verdwenen, daarvoor is de eenheid
van de lokale gemeenschap te klein geworden. Maar Wil, jij belichaamt nog
het meest wat de dorpspastoor was: iemand die zelf deel wordt van de
geloofsgemeenschap en op die manier de mensen door en door kent. Zo
ben jij herder voor onze Jozefparochianen, omdat je vanuit de liefde voor
onze Jozef (omdat het om mensen gaat) en de liefde voor de Heer jouw

aandacht, jouw woorden, jouw handen en voeten deelt met ons.
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De benoemde pastores worden meer en meer voorbijgangers en zijn nergens meer thuis. Ik kijk
dan soms ook met een jaloerse blik naar hoe jij pastor mag zijn al zovele jaren. En ik kijk met
dankbaarheid voor alles wat je voor ons allen doet en hebt gedaan; Je bent inspiratiebron voor

velen.

Van harte gefeliciteerd! Van harte gefeliciteerd allemaal, want dit feest vieren we samen! Een

feest van delen en samenzijn rondom onze jarige Wil!
Kom Wil feliciteren deze zondag! Welkom in de Jozefkerk!

Diaken Jeroen Hoekstra

Wil Waardijk
90 Jaar!

Bezinning sacramentsdag

God van leven,

op zo vele tafels in deze wereld

ontbreken brood en eerste levensbehoeften,

op zo vele tafels in deze wereld

is brood in overvloed, maar ontbreken tijd en openheid
om het leven werkelijk met elkaar te delen.

Zoals we hier vandaag bij elkaar zijn

willen we U bidden:

zegen ons,

geef ons ruimte en geestkracht

om werkelijk gemeenschap te vormen en te zijn.
Zegen dit brood

en maak het tot brood dat smaakt naar meer
naar delen met elkaar

aandacht wereldwijd



