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Woensdagmorgen is er om 10 uur  is er koffiedrinken in de Nicolaaskerk aan het 

Kerkplein en in de kerk aan het Noordeinde. om 10 uur  

 

Kerkenpad naar Renkum, Doorwerth en Oosterbeek.  

 

Al 24 jaar gaan we in de Zaanstreek op Kerkenpad, Bedevaart, Dagje uit. 

Dit jaar staat de Veluwezoom op het programma. 

In Renkum vinden we een bedevaartsoord rond de 

beeltenis van Maria van Renkum 

Rond de kerk bevindt zich een bedevaart park met 20 

iconen rond de geheimen van de Rozenkrans. 

Na de zelf mee gebrachte lunch vertrekken we naar 

kasteel Doorwerth aan de oever van de Neder-Rijn.  

In dit prachtige gebouw zijn  een jacht-, bosbouwmuseum en Museum Veluwezoom 

ondergebracht.  

Het tweede deel van de middag rijden we naar het vlakbij gelegen Oosterbeek 

naar de meer dan 1000 jaar oude kerk die een bijzondere rol kreeg in de Slag om 

Arnhem.  

De kerk werd daarbij grotendeels verwoest. Op deze plaats zullen we ook gaan vieren.  

Op de terugweg genieten we van een koud en warm buffet. 

Op donderdag 4 juli  vertrek vanuit Krommenie en  Wormer  vertrek vanaf 8.30 uur 

thuiskomst 21 uur. 

Wij vragen een bijdrage in de onkosten van  € 75 

Meldt u aan via zaanskerkenpad@ziggo.nl  

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns 

 

 

Wanneer u nog niet op vakantie bent 

en wanneer u gewoon bent zondag naar de kerk te gaan,  

http://www.st-petrusparochie.nl/
http://www.katholiekzaanstreek.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:zaanskerkenpad@ziggo.nl


dan hoort u het verhaal over Eva en Adam in het paradijs. 

In die tuin staat van alles dat de mens mag eten, maar niet van de boom van de kennis 

van goed en kwaad. 

Het behoort tot de oerverhalen van joden, christenen en moslims, 

want dit is wat er in de Koran staat: 

‘O, Adam, verblijf met je vrouw in de tuin en eet wat je wilt, maar nader deze boom 

niet, anders behoren jullie tot de onrechtvaardigen.’  

Om hun naaktheid te openbaren die voor hen verborgen was, fluisterde Satan hun in:  

‘Jullie Heer heeft deze boom alleen verboden voor jullie, om te voorkomen dat jullie 

engelen zouden worden of zouden gaan behoren tot hen die altijd blijven leven.’  

En hij bezwoer hun: ‘Ik ben voor jullie echt een goede raadgever.’  

Zo misleidde hij hen met bedrog. Toen zij van de boom proefden zagen zij hun 

naaktheid en begonnen zij zich te bedekken met bladeren uit de tuin.  

En hun Heer riep: "Had Ik jullie die boom niet verboden en zei Ik niet tot jullie:  

’Echt waar, Satan is een duidelijke vijand van jullie’?’  

Ze antwoordden: ‘Onze Heer, we hebben onszelf onrecht aangedaan en als U ons niet 

vergeeft en ons niet genadig zijt, zullen wij zeker bij de benadeelden horen.  

Hij zei: Gaat heen, sommigen van jullie zullen de vijanden van anderen zijn.  

Voor jullie is er een tijdelijk verblijf op aarde en vruchtgebruik.’  

Hij zei: ‘Jullie zullen op die aarde leven en sterven en jullie zullen daarvandaan 

worden opgewekt.’  

Soera De Kantelen 7: 19-25  

 



 
 

De Vlaamse kunstenaar Hugo van der Goes schilderde in de 15e eeuw 

de slang als een menselijk wezen met armen en benen en een menselijk gezicht 

 

 

Wat is een mythe?  

In het gewone taalgebruik betekent 'mythe' een ongeloofwaardig verhaal.  

Maar … een mythe is een verhaal dat gebruik maakt van symbolen.  

Dit zijn woorden, beelden... die iets anders betekenen dan wat ze op het eerste zicht 

aanduiden.  

Omdat er meer dan één betekenis in een symbool zit, kan de mythe zeggen wat men 

anders moeilijk onder woorden kan brengen.  

Zo wil de mythe de ervaring verwoorden van een andere wereld, die moeilijk onder 

woorden te brengen is,  

omdat die doordrongen is van iets dat aan de mens ontsnapt, 'iets sacraal'.  

Een mythe wil ook vanuit de ervaring van die andere wereld een antwoord geven op 

levensvragen als: .  

Waar komt de wereld vandaan? .  

Waarom bestaat de mens? .  

Waarom is er lijden en dood? .  

Waarom is er haat en afgunst? .  

Waarom is er oneerlijkheid en liefdeloosheid? .  

Waarom is er seksuele aantrekkingskracht? .  



Hoe verhoudt de mens zich tot God?  

Bijvoorbeeld: Adam, Eva en de slang: de verbroken relatie met God ligt aan de basis 

van het harde werk om in leven te blijven  

en van de pijn van de vrouw bij het ter wereld brengen van haar kinderen.  

In een tijd waarin technische mogelijkheden beperkt waren en de kennis van de 

wetmatigheden in de wereld minimaal,  

probeerde de mens de grote levensvragen onder woorden te brengen en te 

beantwoorden in een verhaal.  

Geen verhaal dat wetenschappelijk de oorzaak en de zin van de dingen verklaart,  

of een verhaal dat alleen dient om de mens te vermaken.  

Het is een verhaal dat de opvattingen bevat over het wezen van de dingen, de mens,  

de wereld en de relatie van die wereld en de mens tot God. 

 

Nog wat  

Apple The oldest computer was owned bij Adam and Eve.  

It was an Apple with very limited memory.  

Just 1 byte and everything crashed.  

 

Kinderwijsheid Meester Jan ondervraagt de leerlingen over de godsdienstles.  

'Wel, Filip, wat zei de slang tegen Eva in het aards paradijs?'  

Filip: 'Snoep verstandig, eet een appel.'  

 
 

Rubens verbeelde het paradijs op deze wijze 



 

Welkom in de liturgie om nog veel meer over deze verhalen te horen. 

groet, 

Matthé Bruijns 

 

Dorcas tweedehandswinkel in Zaandam zoekt nieuwe vrijwilligers. 

 

Dorcas is een christelijke organisatie die een groot aantal tweedehandswinkels runt.  

De opbrengst gaat naar programma's in Afrika en Midden-Oosten, waar mensen 

ondersteund worden  

om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien, trainingen krijgen als mede 

gezondheidstrainingen. 

In Zaandam is er een winkel van Dorcas aan de Paltrokstraat 17, waar uitsluitend 

vrijwilligers werken .  

Het mooie in de winkels is dat mensen elkaar daar treffen  

en het de eenzaamheid van dikwijls ouderen een beetje breekt, goederen worden 

hergebruikt  

en dat onze naasten met een kleine beurs er prima spullen kunnen kopen tegen lage 

prijzen.  

Bovendien een plek waar mensen vrijuit over hun geloof kunnen spreken. 

Hoewel we ca 70 vrijwilligers hebben zijn we toch nog op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers.  

Een dagdeel in de week is al geweldig. 

Zo hebben we behoefte aan bestuursleden, chauffeurs en vrijwilligers voor de 

verschillende afdelingen. 

Belangstelling: stuur een mail naar dorcaswinkelzaandam@dorcas.nl,  

bel naar 075 8200805 of kom langs en informeer naar de mogelijkheden. 
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