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Beste parochianen,

Zondag 15 september: Startviering en afscheid van
diaken Jeroen Hoekstra

Ontmoeten in dankbaarheid

Het lijkt misschien wat onlogisch: afscheid nemen in de startviering. Maar
ik vind het juist heel mooi. Voor de Jozef start niet alleen een nieuw
werkjaar, maar tegelijk ook een nieuw tijdperk. Een fase waarin er geen
‘eigen’ voorganger meer is. En dat geldt ook voor mij; het afscheid betekent

ook voor mij een nieuwe start op een nieuwe plek.

Het wordt zoals altijd een prachtige viering met veel van de door ons zo
geliefde liederen. Con Brio en Het Gemengd Koor zingen samen onder
leiding van zowel Inga Kruma als Ruud Luttikhuizen. Veel van de liederen
van de Jozef zitten echt in mijn hart en ik ben blij dat er een flink aantal

voorbijkomen in de viering.

Het thema is ‘ontmoeten in dankbaarheid.” Daarmee sluiten we aan bij het

‘oude’ jaarthema ‘ontmoeten’. Dat is een bewuste keuze, omdat in het

nieuwe kerkelijke jaar, dat start met de advent, een jubeljaar begint met een

nieuw jaarthema: ‘Pelgrims van Hoop.” We gaan dus nog een paar maanden

door met ‘ontmoeten.’ Dit thema past ook prachtig bij het afscheid, want
ontmoeten speelt een grote rol in onze Jozef en is een van de mooie dingen

die ik meeneem op mijn verdere reis als voorganger.

Belangrijk data:

Zondag 15 September
Startviering en afscheid
diaken Jeroen Hoekstra

Maandag 23 september
Schoonmaken Bovenzaal

Maandag 21 oktober
Schoonmaken Bovenzaal

Woensdag 23 oktober
Vergaren en nieten
parochieblad
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Dankbaarheid hoort daar ook bij: voor alles wat ik heb mogen leren van
jullie bijvoorbeeld. Dat we acht jaar samen hebben mogen lopen, door moeilijke en door inspirerende

tijden.

Ontmoeten in dankbaarheid is ook waarmee ik jullie het nieuwe werkjaar in wil sturen. Dat ont-
moeten de basis blijft van onze Jozefgemeenschap. En dat we, ondanks veranderingen, dankbaar zijn
en blijven voor wat er is en wat we samen hebben: Dat Jozefgevoel dat in al onze harten leeft. Die leus
die gegrift staat in onze ziel en die ons denken en doen bepaald: Omdat het om mensen )

gaat.

Het wordt dus zondag een beetje terugkijken, inspiratie delen en weggezonden worden
bemoedigd en vol vertrouwen om als pelgrims van Hoop straks verder te trekken. Moge
het een prachtige Jozef-viering worden en ik hoop dat u er ook bij zult zijn!

Het is een woord- en communieviering waarin ikzelf mag voorgaan en Tracy van de

Watering aan mijn zijde is als lectrice.

Ik kijk er naar uit! Tot zondag!

Diaken Jeroen Hoekstra



