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Voorwoord 
 

Geloven in wat nog niet is 
 
Nog even en dan zit een kwart van de 21e eeuw er 
alweer  op.  En  wat  heeŌ  het  gebracht?  De 
menselijke  tragedie sleept zich verder. Miljoenen 
levens  zijn  en  worden  verwoest  door  oorlog  en 
geweld,  klimaatverandering  schept  grote  zorgen 
en met de kerken  in Nederland  is het er ook niet 
op vooruitgegaan. 
We  gaan  nog  even  door  met  ons  jaarthema 
‘Ontmoeten’, want met de Advent sluiten we ons 
aan  bij  de  wereldkerk.  Iedere  kwart  eeuw  is  er 
namelijk weer een heilig  jaar en onze paus heeŌ 
2025 als thema meegegeven ‘Pelgrims van Hoop’.  
In  onze  kerken  houden  we  de  hoop  levend. 
Onlangs wilde men  in een parochie niet dat het 
lied  Jerusjalaïm,  Er  is  een  stad  van  vrede  werd 
gezongen.  Men  vond  terecht  dat  het  zo’n 
verdrieƟge  puinhoop  is  in  Israël,  nadat  een 
terreurgroep  een  gruwelijke  slachƟng  heeŌ 
aangericht  en  in  de  daaropvolgende  oorlog 
mensen  massaal  sterven  zonder  enige 
beschuƫng.  
En dan is er ook nog de geschiedenis van 2000 jaar 
Jodenvervolging  waar  het  christendom  een  niet 
geringe rol in speelt/speelde. Dus hoe zouden we 
dan nog kunnen  zingen over die  stad van vrede. 
Nee, we zoeken wel een ander lied. 
Dat is jammer, want kerkelijke liederen en Bijbelse 
teksten  zijn  klanken  van hoop die het  visioen  in 
zich dragen. Zingen doet je verder gaan dan wat nu 
is.  Met  zingen  gebruik  je  andere  woorden  dan 
wanneer je spreekt.  
 
 

Wanneer ik naar de ellende van de wereld kijk dan 
kom ik op het eerste gezicht niet verder dan ‘Blijf 
mij  nabij  wanneer  het  avond  is’.  Dan  blijf  je 
sƟlstaan onder het kruis en wordt het nooit Pasen. 
Juist  gelovige  mensen  houden  het  oog  op 
Jeruzalem en dan zien ze niet Netanyahu, Hamas 
of de kruistochten, maar dan zien ze pelgrims die 
optrekken,  dan  zien  ze  Jezus  op  een  ezel,  en 
kruizen op Golgotha en dan blijven we zingen over 
de stad van God. 
In  de  kampen  van  de  Nazi’s  zeiden  de  joodse 
mensen op Pasen ‘volgend jaar vieren we Pesach 
in  Jeruzalem’  (zoals dat  in  al de eeuwen  van de 
diaspora werd gezegd). En de mensen wisten:  ‘Ik 
ben er volgend jaar niet meer.’ Maar toch volgend 
jaar Pesach in Jeruzalem! 
Pelgrims  van  Hoop:  een  bijzonder  thema  voor 
mensen  onderweg.  Zoals  Jezus  ook  steeds 
onderweg was en  veel ellende ontmoeƩe. Maar 
steeds weer mensen de hand reikte en zei: ‘Sta op, 
kom mee, vertrouw op mij, er is een nieuw begin 
mogelijk.’ 
De Ɵjden zijn donker, er zijn veel mensen ronduit 
slecht, de  toekomst oogt moeizaam en  zorgelijk. 
Maar  we  blijven  samenkomen  als  mensen 
onderweg die elkaar zien staan, die de weg gaan 
van de hoop en erop vertrouwen dat God op die 
weg met ons meegaat en ons niet loslaat.  
Er  is een  stad  voor  vriend en  vreemde. Er  is een 
wereld  zonder  grenzen.  Er  is  een  hemel  voor  de 
mensen. Ik blijf zingen: Jerusjalaïm, stad van God. 
Wees voor de mensen een veilig huis.  
Hopelijk ben ik niet de enige die zingt. 
 
MaƩhé Bruijns 
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Uitnodiging vanuit het bisdom 

 
 
De  bisschoppen  van  het  bisdom  Haarlem‐
Amsterdam vieren feest en nodigen u uit om dat 
met hen mee te vieren! 
 
Mgr.  Jan  van  Burgsteden  sss,  hulpbisschop 
emeritus  was  op  15  maart  jl.  60 jaar  priester, 
emeritus bisschop Jozef Punt vierde op 9 juni jl. dat 
hij 45 jaar priester was en onze huidige bisschop 
mgr.  Jan Hendriks  gedenkt op  29 september  a.s. 
het heugelijk feit dat hij 45 jaar priester is en op 10 
december a.s. dat hij 12,5 jaar bisschop is. 
Redenen  genoeg  om  deze  memorabele  data  in 
dankbaarheid  aan  onze  Heer  gezamenlijk  te 
vieren. Dat gaan de bisschoppen doen op  
zondag 29 september a.s. en zij nodigen u graag 
uit, om deze jubilea met hen samen te vieren! 
 
Hoe, wanneer en waar? 

 Een  ponƟficale  eucharisƟeviering,  om 
15.00 uur op zondag 29 september a.s.  in 
de  kathedrale  basiliek  Sint  Bavo  aan  de 
Leidsevaart 146 in Haarlem. 

 Op diezelfde zondag bent u in gelegenheid 
de  drie  jubilarissen  te  feliciteren  Ɵjdens 
een recepƟe van 16.30 uur tot 18.30 uur in 
Hotel van der Valk aan de Toekanweg 2, dit 
is ook in Haarlem. 

 

Pastorale berichten 
 
Afscheid diaken Jeroen Hoekstra 
Diaken Jeroen Hoekstra zal per 1 september a.s. de 
regio  Zaansteek  gaan  verlaten,  na  jarenlange 
dienst  in  Katholiek  Zaanstreek.  Hij  heeŌ  een 
benoeming  aanvaard  voor  de  regio  Amstelveen. 
Diaken Jeroen begon in 2016 in de JozeŅerk; kort 
na de afsplitsing van een grote groep parochianen. 
Vrij snel na zijn benoeming in de Jozef volgde een 
benoeming voor de hele Zaanstreek.  
 
 

 
 
Diaken Jeroen neemt afscheid op  
zondag 15 september a.s. in de startviering in de 
JozeŅerk.  
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet 
in onze  regio en wij wensen hem veel zegen  toe 
voor zijn nieuwe werkplek. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra kijkt terug op zijn Ɵjd bij de 
Jozefparochie.  Hoekstra,  geboren  in  1973, 
studeerde  filosofie  en  theologie  en  begon  zijn 
kerkelijke  carrière  als  dekenaal  coördinator.  In 
2015 werd hij tot diaken gewijd en sindsdien was 
hij betrokken bij diverse parochies, waaronder die 
in  de  Zaanstreek.  Hier  werkte  hij  mee  aan  het 
herstellen  van de gemeenschap na een moeilijke 
periode en droeg bij aan het  samenbrengen  van 
verschillende  parochies.  Hoekstra  haalt  zijn 
inspiraƟe uit ontmoeƟngen en Bijbelse verhalen en 
hecht grote waarde aan de verbondenheid binnen 
de  kerk.  Zijn  favoriete  momenten  waren  de 
vieringen  en  ontmoeƟngen met  parochianen.  In 
Amstelveen, waar hij nu naartoe verhuist, wil hij 
zich richten op het versterken van de band tussen 
kerk  en  samenleving.  Hij  sluit  af  met  een 
boodschap  over  de  kostbaarheid  van 
gemeenschap en het geloof. 
 

 
 
MaƩhé Bruijns 40 jaar pastoraal werker 
Na  in diverse West‐Friese parochies werkzaam te 
zijn geweest, werd MaƩhé Bruijns (*1961) in 1992 
benoemd  tot  pastoraal  werker  van  de 
Petrusparochie  in  Krommenie.  Inmiddels  is  hij 
40 jaar werkzaam als pastoraal werker. Dat is een 
felicitaƟe waard!  
Vanuit  het  pastorale  team  en  de 
parochiegemeenschappen: van harte en de hoop 
op voortgaande samenwerking onder Gods zegen. 
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Uit de bestuursvergadering van juni 2024 
Annelies  Mol  uit  Wormer  zal  voortaan  als  vaste 
toehoorder de vergaderingen van het kerkbestuur 
bijwonen  en  Anneke  Zwart  zal  als  auditor  de 
Jozefparochie vertegenwoordigen. 
 
Pastoraal 
In  de  Bonifatius  hebben  vier  kinderen  hun  1e 
Heilige Communie gedaan. 
De  Alphacursus  in  de  Odulphus  werd  goed 
bezocht.  
Pastoor George ontmoet graag de locatieraden en 
parochieteams  op  dinsdag  10  september  in  de 
Odulphus om de te organiseren activiteiten in het 
Jubeljaar  2025  met  hen  te  bespreken.  De 
BonifaƟuskerk  viert  dan  tevens  het  125‐jarig 
jubileum. 
Op  12  september  staat  een  bijeenkomst  voor 
Vormelingen op de agenda. 
Op 15 september zal in de Jozefkerk diaken Jeroen 
Hoekstra afscheid nemen. Diaken Jeroen gaat dan 
onze regio verlaten. 
 
Jozefparochie 
Op 2  juni  is de 90e  verjaardag  van Wil Waardijk 
gevierd. Op 27 juni is in de Jozefparochie een open 
parochieavond geweest over de toekomst van de 
Jozefparochie  als  kerkgemeenschap,  ook  is 
gesproken  over  de  mogelijke  opties  voor  het 
kerkgebouw in de toekomst.  
 

Fusie 
Na  de  brainstorm  avond  van  het  Kerkbestuur  is 
een  eerste  opzet  voor  een  fusie‐beleidsplan 
gemaakt. 
 
 

Via de parochieteams en locatieraden zal gevraagd 
worden  wie  er  samen  met  een  aantal 
bestuursleden een fusiecommissie willen vormen. 
We willen iedereen uitnodigen om mee te denken.  
Wilt u meedenken over de fusie? Meld u aan via: 
odulphus@katholiekzaanstreek.nl 
 
Financiële zaken 
De verdeling van bepaalde  financiële kosten van 
de regio over de parochies is besproken. Voor de 
Petrusparochie  heeft Guusje Verhoeven  de  taak 
van kassier van Annemarie Gorter overgenomen. 
 
Bouwzaken 
Zaken van aandacht op het Kalf zijn de fundering 
van de kerk en de bewoning van de bovenwoning 
van  de  pastorie.  Bij  de  Jozefkerk  wordt  de 
bliksemafleider gerepareerd. 
Het  perceel  Dorpsstraat  737b  van  de 
Odulphusparochie gaat in de verkoop. 
Op het kerkhof van de Odulphuskerk zijn nieuwe 
bomen  geplant  en  er  is  een  nieuw  hekwerk 
geplaatst.  Het  groot  onderhoud  aan  het 
kerkgebouw verloopt goed.  
Het  dak  van  de  Petruskerk  moet  gerepareerd 
worden.  in  de  Bonifatiuskerk  zijn 
reparatiewerkzaamheden  vanwege  het  loslaten 
van de metselvoegen/  cement mandaten bij het 
grote glas‐in‐loodraam.  
 

Communicatie, website en digitale zaken 
Er is een regiobrede redactievergadering geweest 
waarbij  goede  stappen  zijn  gezet.  Wim  Jan 
Hollebeek zal  in de toekomst meewerken aan de 
opmaak  van  het  ‘Zaans  Parochieblad  De 
Verbinding’.  
 
Namens het bestuur Marga Breed
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VeerƟg jaar pastor mogen worden 
 

Na mijn eerste communie vroeg ik samen met een 
vriendje of we misdienaar mochten worden in de 
Agathakerk in Beverwijk. Er waren toen maar liefst 
vijf zondagse vieringen. In 1975 werden we koster 
en  telden we  in één weekend 1200 kerkgangers. 
Het werden er  ieder  jaar wel minder. Er was een 
jeugd‐jongerenkoor met meer dan honderd leden 
en  ik  speelde mee  in  het  combo. Het waren  de 
nadagen  van  de  brede  katholieke  kerk  in  de 
IJmond. Nu  is  alleen de Agathakerk nog over. Er 
was  een  team  van  vier  pastores  voor  deze  éne 
parochie. Je voelde het geloven en de collegialiteit 
en ik wilde ook priester worden en werken binnen 
zo’n  bruisende  geloofsgemeenschap.  Na  de 
middelbare  school  ging  ik  theologie  studeren  in 
Amsterdam en bleef ik acƟef in mijn parochie. De 
abstracte taal van de theologie moest verbonden 
blijven met geloven  in het  leven van  iedere dag, 
daar zijn mensen met God bezig te midden van lief 
en leed dat het leven brengt.  
 
Inmiddels  veranderde  er  veel  in  kerkelijk 
Nederland. De vreugde over een toegroeien naar 
nieuwe vormen van kerk zijn werd afgeremd door 
restauraƟeve  ingrepen  vanuit  de  centrale 
kerkleiding. Maar in ons bisdom Haarlem met het 
moƩo Samen Kerk werden veel gelovigen acƟef. 
Met  het  afnemend  aantal  priesters  ontstond  de 
nieuwe  kerkelijke  funcƟe  van  pastoraal  werker. 
Vrouwen  en  mannen  die  een  volledige 
priesteropleiding hebben gedaan, maar vanwege 
hun  vrouw‐zijn  of  gehuwd  zijn  geen  wijding 
kunnen ontvangen. Als 23‐jarige studeerde ik af en 
vroeger werd je dan gewijd. Op dat moment begint 
pas  echt  je  ontwikkeling  om  voorganger  te 
worden.  Ik  vond  dat  je  de  keuze  voor  de 
ongehuwde  levensstaat  verbonden  aan  het 
priesterschap  op  een  later  moment  in  je  leven 
moet maken. 
 
Ik kreeg een aanstelling als pastoraal werker. Eerst 
aanspreekbare in een parochie van 1000 zielen en 
werkzaam in een groter regio verband, Zwaagdijk‐
Oost in West‐Friesland, tezamen met drie priester 
collega’s.  En  toen  kwam  ik  Gerda  tegen  en 
mochten we een fijn gezin ontvangen. Zij zijn een 

bron  van  inspiraƟe  en  ook,  heel  belangrijk, 
correcƟe:  zij  voorkomen  dat  ik  af  en  toe  uit  de 
bocht vlieg. 
 
De  Haarlemse  Kerk  ontdekte  de  levenservaring 
van gehuwde pastores. Hun aantal nam toe, maar 
er  werd  ook  op  de  rem  getrapt,  zogenaamd 
vanwege het geld, maar meer uit angst voor wat 
een parallelle clerus werd genoemd. Ze mogen (en 
willen)  geen  vervanger  van  priesters  worden  en 
inmiddels  zijn  er  nog  maar  drie  pastoraal 
werk(st)ers  in de Haarlemse parochies over, een 
sterĬuisconstrucƟe. 
Door de groei van het aantal pastoraal werk(st)ers 
bleven  vele  parochies  lang  een  ‘eigen’ 
aanspreekbare pastor houden. En zo kwamen wij 
in 1992 in de Petrusparochie. Collega’s vielen weg, 
de  dekenale  en  bisdommelijke  pastorale  centra 
verdwenen  en  parochies  gaan  steeds  meer 
samenwerken.  Contact  met  parochianen  zonder 
dat er ‘iets aan de hand is’ wordt helaas schaarser. 
Is het allemaal kommer en kwel? Zeker niet. Door 
de komst van de ontmoeƟngsruimtes veranderde 
ook het karakter van parochies.  
 
Mensen  leerden  elkaar  daardoor  beter  kennen, 
werden  steeds meer ook pastor voor elkaar. Het 
heeŌ alles te maken met het Koninkrijk van God, 
dat al onder ons aanwezig  is. En  ik ben dankbaar 
dat  ik  in het voetspoor van Jezus, geholpen door 
de  Geest  van  God,  daar  mijn  bijdrage  aan  heb 
mogen geven. Het zijn de gemeenschappen die mij 
ook  in  deze  veerƟg  jaren  hebben  gedragen. 
Daarom geen jubileum van MaƩhé maar rond het 
pastor  zijn  van  elkaar.  Door  het  steeds  verder 
opschuiven van de pensioenleeŌijd zijn we wat mij 
betreŌ gelukkig voorlopig nog niet van elkaar af. 
 
Zondag  29  september  om  10.00  uur  is  er  een 
eucharisƟeviering waarin we het herder zijn voor 
elkaar  dankbaar  gedenken.  Mijn  oud‐collega  uit 
West‐Friesland  pastor  Jan  Suidgeest  zal  daarin 
mede voorgaan. Als cadeau heb ik gevraagd om de 
voorstelling  Katholieken  in  de  Zaanstreek,  de 
Musical te laten spelen.  
Dat gebeurt om 13:30 uur. 
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Twee mensen worden verliefd op elkaar, er komt 
een kink in de kabel, de liefde overwint want het is 
een musical.  
Kees  Posthumus  en  accordeonist  Juul  Beerda 
maken samen met ons deze musical. En na afloop 
zal er vast nog wel een drankje zijn. 
 
MaƩhé Bruijns 
 

 

 

 

 

 

 

 

VeerƟg jaar kerkgeschiedenis 

 
 
Het ambtsjubileum van pastor MaƩhé Bruijns valt 
samen  met  veerƟg  jaar  roerige  Nederlandse 
kerkgeschiedenis. Daarover valt wel een en ander 
te  zeggen,  en  dat  doen  we  op  maandag  23 
september  om  20.00  uur  in  de 
OntmoeƟngsruimte.  
 
VeerƟg  staat  in  de  bijbel  voor  een  periode  van 
beproeving,  van woesƟjnƟjd. Het  volk  van  Israël 
trok  veerƟg  jaar  door  de  woesƟjn  op  weg  naar 
beloofd  land. Maar na de veerƟg  jaren volgde de 
intocht  in het Beloofde  land. Wij  zijn helaas nog 
niet zover, dat beloofde land lijkt verder dan ooit. 
Maar we blijven er naar onderweg. 
 
De  afgelopen  veerƟg  jaar  kenmerkten  zich  in de 
Nederlandse  Kerkprovincie  door  grote 
veranderingen. Het proces van kerkverlaƟng ging 
door,  maar  meer  nog  is  er  zoiets  als 
kerkverdamping.  Bij  verlaten  maak  je  vaak  een 
keuze: Daar ben  ik het niet mee eens, hier wil  ik 
niet meer bij horen. Bij het bekend worden van het 
seksueel  misbruik  hebben  velen  zich  laten 
uitschrijven. Verdamping  is een geleidelijk proces 
waarbij  geloven  en  de  kerk  als  uiƟng  daarvan 
steeds minder  van betekenis worden.  Er  is  geen 
moment te markeren maar de beleving verandert 
en de band met God verdwijnt. In mijn beginjaren 
was het een vast onderdeel van het gesprek met 
ouders  en  grootouders.  ‘Onze  (klein)kinderen 
hebben  er  niets  meer  mee,  maar  het  zijn  wel 
goede mensen’. Van de kinderen en  jongeren die 
acƟef  waren  met  Eerste  Communie, 
Kinderleerhuis, Vormsel, Kinder‐ en Jongerenkoor 
zijn velen verdwenen. Zij  laten hun kinderen niet 
meer dopen. Ik spreek ze met begrafenissen en ze 

vertellen dan over hoe leuk het vroeger was in de 
kerk…  
De betekenis van kerken in de samenleving neemt 
af. Kerkelijk nieuws  is geen nieuws meer behalve 
als  het  een  schandaal  betreŌ.  We  merken  de 
krimp. Gemeenschappen  zelf nemen wijze, maar 
pijnlijke  besluiten  om  hun  te  dure  en  te  grote 
kerkgebouwen af te stoten. 
 
Er is pijn over het kerkelijk beleid dat er meer op 
uit lijkt te zijn om een kerk van priesters in stand te 
houden,  met  een  liturgie  die  wereldwijd  op 
eenzelfde  manier  gevierd  wordt,  dan  dat  er 
gepeild wordt wat  er  in  de Nederlandse  cultuur 
aan kerk‐zijn wordt gevraagd. 
 
Toen er niet meer overal iedere zondag eucharisƟe 
gevierd  kon  worden  ontstond  de  Woord‐  en 
Communieviering waarbij gelovigen in het lezen en 
overwegen van de Bijbel en in het ontvangen van 
de Communie Gods aanwezigheid ervaren. Maar 
dat wordt op veel plaatsen niet meer toegestaan. 
Oecumene  wordt  eerder  gezien  als  een 
belemmering dan een weg naar eenheid. 
 
Kortom, er is nog genoeg woesƟjn, maar gelovige 
mensen vertrouwen er ook op dat we die reis niet 
alleen maken. In het Bijbelse reisverhaal trok God 
mee met zijn volk, als een vuur in de nacht, als een 
wolk  overdag.  We  zijn  niet  alleen.  Wij  zijn  zelf 
Ɵjdgenoten  van  deze  hedendaagse  Nederlandse 
kerkgeschiedenis.  Ik  wil  erop  terugkijken, 
misschien samen met U. 
 
MaƩhé Bruijns 
 
Wat: VeerƟg jaar kerkgeschiedenis 
Wanneer: maandag 23 september 20:00 uur 
Waar: OntmoeƟngsruimte Petruskerk, Krommenie
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Geloven Nu 
 
Al jaren komt de groep ‘Geloven Nu’ bij elkaar. We 
nodigen  u  uit  daar  in  september  bij  te  zijn.  We 
komen daarvoor de derde dinsdag van de maand 
om  20.00  uur  bij  elkaar  in  de  pastorie  van  de 
Petruskerk. Na de vakanƟe is dat op Prinsjesdag 17 
september. 
Afgelopen  seizoen  hebben  we  enkele  bekende 
bijbelteksten  gelezen.  Deze  laten  we  op  ons 
inwerken en halen er vervolgens  thema’s uit die 
we  met  elkaar  bespreken.  Eén  van  ons  legde 
meermaals betekenissen in de tekst bloot die ver 

weg van ons stonden en kwamen we aan het eind 
van de avond nader tot elkaar.  
Twee  van  ons  hebben  het  boek  ‘Johannes  de 
Ziener’ van Jan Nieuwenhuis in bezit.  
Eerder konden teksten van hem het gesprek goed 
op gang houden. Dat belooŌ wat voor het nieuwe 
seizoen. 
Onze groep is klein maar er wordt aandachƟg naar 
elkaar  geluisterd.  U  bent  van  harte  uitgenodigd 
hieraan deel te nemen. Aanmelden kunt u via het 
mailadres martelaren@outlook.com. 
Ik hoop u in september te zien,  
NicoleƩe 

 

Willem Wilmink schreef dit prachƟge gedicht: 

Waar ligt Jeruzalem ? 

Mijn kleinzoon vroeg me op een dag 

toen ik wandelde met hem: 

‘Opa, vertel me alstublieŌ, 

waar ligt Jeruzalem ?’ 

 

‘Waar’, zei ik, ‘ergens in een sjoel 

met diep ontroerde stem  

het Kol Nidrei gezongen wordt, daar ligt Jeruzalem.  

(Nieuwjaarsgebed) 

 

Waar het gezin dat sjabbat viert, 

in Bonn of Noƫngham, 

zijn kippensoep in vrede eet, 

daar ligt Jeruzalem. 

 

Ook waar men ’t groot verdriet herdenkt, 

dat snap je later wel, 

ook daar, Sam, ligt Jeruzalem. 

Maar niet in Israël.  

 

Wat doen we bij de kinderwoorddienst?  
Bijbel lezen, bidden, spelletjes doen, knutselen, 
zingen.  
 
Voor wie is de kinderwoorddienst?  
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.  
 
Wanneer is de kinderwoorddienst?  
Tijdens de viering in de kerk op  
zondag om 10.00 uur.  
 

 

 
 
Kijk hieronder op welke zondag het in jouw 
parochiekerk is.  
Of kijk voor actuele data op de website: 
www.katholiekzaanstreek.nl  
 

Odulphuskerk 

AssendelŌ  

vanaf 8 september a.s.  

elke 2e zondag  

v.d. maand  

BonifaƟuskerk Zaandam  

vanaf 15 september a.s.  

elke 1e en 3e zondag  

v.d. maand  
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Missio Wereldmissiemaand 2024 

Papoea‐Nieuw‐Guinea  

   

Ga en nodig iedereen uit (MaƩeüs 22,9) 
 
Op 20 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten 
wij  onze  blik  op  Oceanië,  in  het  bijzonder  op 
Papoea‐Nieuw‐Guinea.  
 
Meerdere eilanden in de SƟlle Zuidzee dreigen als 
gevolg  van  de  klimaatverandering  voorgoed  te 
verdwijnen. Voor de inwoners een catastrofe. 
 
Bedreigde schepping 
WiƩe stranden, helder water, palmbomen en een 
strakblauwe  hemel:  voor  velen  van  ons  het 
gedroomde paradijs in de SƟlle Zuidzee. Maar voor 
de bewoners van de Carteret‐Eilanden  is het een 
nachtmerrie. Hun eiland dreigt voorgoed in de zee 
te verdwijnen.  

Zo’n honderd mensen moesten al 
gedwongen  verhuizen  naar  het 
grotere eiland Bougainville.  
 
 

 
In  de  media  werden  zij  de  eerste 
klimaatvluchtelingen ter wereld. 
Met  name  vrouwen  nemen  een  leidende  rol  op 
zich,  vaak  gesƟmuleerd door de  katholieke  kerk. 
Dat  is niet  vanzelfsprekend  in een door mannen 
gedomineerde  cultuur,  waar  geweld  tegen 
vrouwen  veel  voorkomt. Maar Ursula Rakova en 
Helen  Hakena  zijn  met  hun  moed  en 
doorzeƫngsvermogen een voorbeeld voor andere 
vrouwen. 
 
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Papoea‐
Nieuw‐Guinea.  
 
Help mee! 
Geef  aan  Missio  Pauselijke  Missiewerken  in  de 
collecte op Missiezondag 20 oktober a.s. 
of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, 
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, 
te ’s‐Hertogenbosch. 
Meer informaƟe: www.missio.nl 

In  2025  viert  de  Rooms‐Katholieke  Kerk  een 

jubeljaar. Het thema van dit jaar is ‘Pelgrims van 

Hoop’. Voorafgaand aan het  Jubeljaar heeŌ het 

VaƟcaan 2024 uitgeroepen tot jaar van gebed. 

Elke 25 jaar wordt er in de Rooms‐katholieke Kerk 

een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. 

Dit is een oude tradiƟe om schoon schip te maken 

en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te 

gaan.  Het  laatste  reguliere  Heilig  Jaar  was  het 

millenniumjaar  2000.  Net  als  desƟjds  heeŌ  het 

VaƟcaan  als  voorbereiding  op  dat  Jubeljaar  een 

thema voor het voorafgaande  jaar vastgesteld.  In 

2024 is dat het gebed. 

 

Naast het Jubeljaar 2025, wat Paus Franciscus 

heeŌ uitgeroepen, heeŌ de BonifaƟuskerk ook 

een jubileum in 2025. Het Kerkgebouw bestaat 

namelijk 125 jaar. 

 

Voor dit jubileum is een comité bij elkaar geweest 

om voor dit jubileumjaar een mooi en 

indrukwekkend programma samen te stellen en 

om ideeën uit te wisselen. 

Tijdens de bijeenkomst van 10 september a.s. 

waar de parochiën van de Zaanstreek  

bijeenkomen om de ideeën uit te wisselen voor 

het Jubeljaar 2025, wordt het programma 

gepresenteerd voor het jubileum van de 

BonifaƟuskerk. 

Natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden, 

wanneer er duidelijkheid is m.b.t. de acƟviteiten 

en het programma. In de volgende 

parochiebladen wordt u hier uitgebreid over 

geïnformeerd en wellicht om uw hulp gevraagd. 

We kijken uit naar 2025, wordt vervolgd! 
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je het daar wel eens over met andere jongeren? Hoe denken zij ‐ maar belangrijker ‐ hoe denk je zélf over geloven?  

Vragen waar niet zomaar een antwoord op komt. Maar wel vragen die belangrijk zijn in het leven. Ze horen namelijk bij het 

proces van volwassen worden, van gevormd worden. Een proces waar jij midden in zit. En jij niet alleen!  

Zou je meer over geloven willen weten? En wil je dat samen met leeŌijdgenoten doen?  

Meld je dan aan voor de bijeenkomsten ter voorbereiding op het sacrament van het Vormsel. In deze bijeenkomsten krijg je 

gelegenheid om met andere jongeren op zoek te gaan naar een goede vorm, een vorm die bij je past. Een manier waarop jij zou 

willen leven.   

Half september a.s. is er een informaƟeavond waarop besproken gaat worden wat we de komende periode gaan doen en op 

welke dagen en data we bij elkaar komen.  

Daarna gaan we van start met de voorbereidingen met als feestelijk eindpunt, als je daarvoor kiest, het ontvangen van het 

sacrament van het Vormsel op 11 mei 2025.   

Denk niet te snel: dat is niets voor mij! Bespreek het met je ouders en in je omgeving.   

Kom naar de informaƟeavond op donderdag 12 september, 19.30 uur, op de pastorie van de BonifaƟuskerk aan de Oostzijde 12 

in Zaandam‐centrum.  

Omdat we graag willen weten op hoeveel jongeren we op deze informaƟeavond kunnen rekenen vragen we het onderstaande 

gegevens, vòòr 5/9, door te mailen naar: odulphus@katholiekzaanstreek.nl of vul onderstaand strookje in en lever dit in, ook 

vòòr 5/9, bij je eigen parochiesecretariaat.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Roepnaam:      ………………………………………………………………………………………………………….…………..… 
 
(Doopnamen):      ………………………………………………………………………………………………………….…..………… 
 
Achternaam:      …………………………………………………………………………………………………………….…..……… 
 
Geboortedatum:     …………………………………………………………………………………………………………….………..… 
 
Adres:        …………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
PC + woonplaats:     …………………………………………………………………………………………………………….………..… 
 
Telefoonnummer:    ………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
E‐mail:        …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(Datum Eerste Communie):  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Secretariaat Pastoraal Team   
Katholiek Zaanstreek   

Dorpsstraat 570, 1566 BZ AssendelŌ   
telefoon: 075 687 12 06    

( dinsdag  – woensdag  – vrijdagmorgen van 9.00  –   uur 12.30  ) 

  
  
  
  
  
Hallo jongere, 

  
  
Zit je op de middelbare school  
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Ben ik te min?   

 

Bouwvakkers zijn aan het werk. Op het hek om de 

bouwplaats hangt een spandoek: ‘Niet  ieder kind 

wordt later advocaat of arts. Leer je kinderen dat 

het oké is om met je handen te werken!’  

Ouders van kinderen uit groep 8 zouden daar over 

moeten nadenken. Van juffen en meesters hoor je 

dat zij protesteren als hun kind advies vmbo krijgt 

in plaats van havo/vwo. Dat vinden ze te min! Voor 

wie? Voor hun eigen ego? De familie? De buren? 

Maar  we  kunnen  niet  zonder  Ɵmmerlieden, 

metselaars,  loodgieters,  schilders,  elektriciens 

enzovoort, want de woningnood moet dalen! Toch 

vind  ik de uitspraak niet helemaal geslaagd. Een 

advocaat en een arts worden  tegenover mensen 

gezet die met hun handen werken. Ze hadden ook 

kunnen kiezen voor de leus: ‘Niet ieder kind wordt 

later verpleger of  lerares.’ Dan ga  je niet uit van 

hoge en lage scholing.  

 

Maar goed. De slogan blijŌ de moeite waard om 

over na  te denken en zo ouders hun kinderen  te 

laten kiezen voor een school waar ze hun talenten 

en  interesses  kunnen  ontwikkelen.  Want  een 

advocaat  of  een  arts  is  niet  meer  dan  een 

Ɵmmerman,  verpleegster  of  lerares. Het  gaat  er 

immers niet om hoeveel diploma’s  je hebt, maar 

of je je talenten gebruikt.  

 

Wie ons dat voortdurend voorhoudt  is  Jezus, die 

Ɵmmerman  uit  Nazareth.  In  de  Bijbel,  in  het 

Nieuwe  Testament,  vertelt  hij  ons  dat  je  je 

talenten, zeg maar de gaven die  je van God hebt 

gekregen, goed moet gebruiken. Je moet ze als het 

ware  niet  in  de  grond  stoppen  en  er  niks  mee 

doen.  Kun  je  goed metselen? Doe  dat  dan  ook! 

Mensen  beter  maken?  Doen!  Kinderen  leren 

lezen? Zet ‘m op!  

Jezus kent geen verschillen  tussen mensen. Voor 

hem is iedereen gelijkwaardig. Wie je ook bent of 

wat je ook doet.  

Hij ging ook met iedereen op dezelfde manier om. 

Dat werd hem door de hoge heren  in zijn dagen 

kwalijk genomen. ‘Dat zit maar aan tafel met al dat 

gewone volk!’, zeiden ze. Paulus, een  leerling van 

Jezus, had hem  goed begrepen  toen hij  schreef: 

‘Als je Jezus achterna gaat dan maakt het niet meer 

uit of  je Jood of Griek bent, slaaf of vrije, man of 

vrouw.’  In woorden van nu: als  je  Jezus achterna 

gaat  dan  maakt  het  niet  meer  uit  of  je  man  of 

vrouw bent, welke etnische achtergrond je hebt of 

welke maatschappelijke posiƟe  je  inneemt. Voor 

Jezus  is  immers niemand meer of minder dan de 

ander.  

In 1966 zong Armand in een protestlied een meisje 

toe: ‘Ben ik te min…ben ik te min voor jou omdat 

je ouders meer poen hebben dan de mijne…ben ik 

te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de 

mijne…’ Wekenlang was het een grote hit. Het lied 

stamt uit de Ɵjd dat mensen – zelfs christenen, de 

volgelingen van Jezus! – nog  in standen dachten. 

Dat hebben ze helaas eeuwenlang gedaan. Je had 

hoge, midden  en  lage  standen.  Een dochter  van 

een  rijke  boer  trouwde  niet  met  een  arme 

werkman. Dat was beneden haar stand. Wilde ze 

het toch? Dan kreeg ze ruzie met haar ouders. In 

de  kerk  zaten  vroeger  de  rijken,  de  hoge  stand, 

voorin.  Halverwege  zat  de  middenstand  en 

achterin  op  graƟs  bankjes  zonder  rugleuning  de 

armen. Gelukkig is die Ɵjd voorbij.  

 

Maar zijn we wel echt op de goede weg? En krijgen 

we eindelijk door wat Jezus ons leert? Petrus, een 

andere leerling van hem, schreef: ‘Gebruik wat je 

van God hebt ontvangen om anderen te dienen!’  

 

Zo is het maar net. Voor Jezus is niemand te min. 

Als  je maar werkt met  je hoofd én  je handen om 

een  ander  nabij  te  zijn. Het  resultaat?  Je wordt 

door velen bemind. Ook door Jezus in Gods Naam.   

 

Ko Schuurmans 
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Kerkenpad en Bedevaart 

 

Op  allerlei plaatsen  in Nederland  zijn bijzondere 

gebouwen met hun verhalen te vinden.  

Vanaf het jaar 2000 gaan we vanuit de Zaanstreek 

op  pad  om  een  stukje  van  Nederland  en  haar 

religieuze verhaal te ontdekken. En het wonder is 

dat we ieder jaar weer, waar we ook aankloppen, 

met open  armen ontvangen worden  en mensen 

enthousiast  vertellen  over  hun  kerkgebouw  en 

gemeenschap. 

Renkum was onze eerste stop op onze route langs 

de Zuid‐Veluwe en de uiterwaarden van de Neder‐

Rijn.  De  kerk  in  Renkum  wordt  bedreigd  met 

sluiƟng  door  de  drasƟsche  reorganisaƟe  in  het 

Aartsbisdom  en  men  profileert  zich  als 

bedevaartkerk rond het eeuwenoude beeldje van 

Maria van Renkum.  In de Middeleeuwen had dit 

beeld  een  grote  aantrekkingskracht  op  vele 

pelgrims, mede omdat het ook een stukje hout van 

het kruis van  Jezus en één van de  stekels uit de 

doornenkroon zou bevaƩen. De rest van de kroon 

bevindt  zich  in de Notre Dame  in Parijs. Met de 

ReformaƟe  werd  het  beeldje  naar  Utrecht 

gebracht. Toen er eeuwen later te veel beelden in 

deze  kerk  stonden  en  er  een  grote  schoonmaak 

plaats  vond  belandde  het  beeldje  op  de  zolder. 

Toen weer veel later de zolder werd opgeruimd en 

de beelden werden vernieƟgd nam een koster het 

mee naar huis. En weer later belandde het via een 

kunsthandelaar  bij  een  protestants  echtpaar. De 

parochie van Renkum heeŌ haar best gedaan om 

het beeld weer terug te verkrijgen en in 1928 was 

het  zover en kreeg het een ereplaats  in de  toen 

nieuwe kerk.  

 

 

 

Het bijzondere van Middeleeuwse Mariabeelden is 

dat zij worden afgebeeld met Jezus en Hij is daarbij 

vaak al een kleine volwassene. In tegenstelling tot 

de beelden van Lourdes en FaƟma die zonder Jezus 

zijn. Op de kapel van ’t Putje staat: Door Maria tot 

Jezus. Zonder Jezus was Maria onbekend gebleven.  

We werden  gastvrij  voorzien  van  koffie,  vlaai en 

nog meer koffie en thee. 

Na  de  middag  vertrokken  we  naar  kasteel 

Doorwerth,  een  pareltje  op  de  rand  van  de 

stuwwal en de Rijn, vele verwoesƟngen doorstaan 

en na de oorlog in 37 jaar !  weer is hersteld. Zelfs 

St. Nicolaas  heeŌ  er  overnacht. We  hebben  het 

inderƟjd kunnen zien op de TV!  

TachƟg  jaar geleden  in  september 1944 vond de 

slag  om  Arnhem  plaats,  die  helaas  door  de 

geallieerden werd verloren en Nederland nog een 

jaar terreur en de hongerwinter bracht. De oude 

kerk  in  Oosterbeek  was  het  punt  waar  de  niet 

gewonde Engelse en Poolse  soldaten uiteindelijk 

de  rivier over vluchten naar de bevrijde Betuwe. 

Het  is  een  bedevaartplaats  geworden  van  vele 

soldaten en hun families om naar terug te keren. 

‘Not  one  shall  be  forgoƩen’  staat  er  op  het 

monument en  in de viering stonden de woorden 

van de profeet Jesaja centraal. Ik vergeet u nooit! 

Kijk, in mijn handpalmen heb Ik u geschreven’. De 

kerk is gebouwd met stenen van een Romeins fort 

en we konden met een wichelroede ondergrondse 

stromen waarnemen.  Een  heilige  plek  dus  al  bij 

onze verre voorouders, vandaar dat Oosterbeek de 

Ɵtel van één van de oudste kerken van Nederland 

draagt.  

Op  de  terugweg was  er  een  sfeer‐  en  smaakvol 

buffet  in Woudenberg  en  keerden  allen  voldaan 

terug naar huis. 

Volgend  jaar  is de 25e ediƟe. Er zijn er die zich al 

hebben opgegeven ! 

 

MaƩhé Bruijns en Ko Schuurmans 
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Voor jong en voor oud 

De kracht van het gebed en de schipbreuk 

van vriendschap  

Een schip leed schipbreuk. De enige overlevenden 

waren twee vrienden die op hetzelfde eiland 

aanspoelden. 

Het eiland was kaal en leeg. Wat te doen? 

Ze gingen op onderzoek uit, maar besloten al snel 

apart van elkaar hun geluk te zoeken. Vier ogen 

zien meer dan twee. Ze verdeelden het eiland en 

ieder ging zijns weegs. 

Maar het eiland was onherbergzaam en kaal. Die 

dag ging voorbij zonder voedsel. Het enige wat 

hen resƩe was bidden en hopen dat hun geluk 

zou keren. 

De ene vriend wenste met alles wat in hem was 

dat hij een fruitboom zou vinden. En zowaar: de 

volgende dag vond hij in een hoekje van zijn deel 

van het eiland een appelboom met heerlijke 

appels. Zo, hij had in ieder geval iets te eten. Zijn 

gebed had blijkbaar kracht! Hij had er zelf voor 

gebeden, dus zijn vriend moest het ook maar zelf 

uitzoeken. Trouwens, zo veel rijpe appels waren 

er nou ook weer niet en je kon nooit weten 

wanneer hij weer te eten zou hebben. 

Die avond probeerde hij de kracht van zijn gebed 

weer uit. Hij concentreerde zich en zond met al zijn 

kracht  zijn diepe wens naar de hemel:  `Geef me 

een  huis  om  in  te  wonen!'  De  volgende  dag 

spoelde wrakhout aan, meer dan genoeg om een 

eenvoudig hutje van te bouwen tegen de felle zon 

en de soms striemende regen. 

Avond na avond bad de man en elke keer bood 

het strand hem wat nieuws. Kleren, ingeblikt 

eten, een voetbal, een olielamp en een paar 

flessen olie, aanstekers die het – eenmaal 

opgedroogd – nog deden ook. Zelfs een televisie. 

Daar had hij niet om gevraagd en het ding deed 

het ook niet, maar het stond wel aardig in zijn 

hutje. 

 

De man had het aardig voor elkaar daar op dat 

eiland, maar hij verlangde naar huis. Zou hij 

zoveel kracht hebben om een schip te wensen?  

Die avond zeƩe hij alles op 

alles en bad met al zijn 

vuur om een boot. 

Nieuwsgierig en vol 

verlangen viel hij in slaap. 

De volgende ochtend 

strandde er een grote 

sloep op het eiland. De riemen zaten er nog in, en 

er bleek zelfs een zeil en mast verborgen in de 

romp. 

De man dankte de hemel en alles wat er te 

bedanken viel en maakte zich klaar om weg te 

varen. 

En zijn vriend? Zijn gebeden waren niet verhoord, 

dus het was blijkbaar niet zijn lot om gered te 

worden. Jammer, maar helaas. 

Toen hij in de boot stapte, donderde het opeens 

uit de hemel: 

Waarom neem je je vriend niet mee?!' 

Geschrokken legde de man uit dat hij alles 

gekregen had op de kracht van zijn gebed. De 

gebeden van de ander waren blijkbaar niet 

verhoord, dus hij verdiende het ook niet om 

gered te worden. 

Waarop de stem uit de hemel zei: 

‘Je vergist je. Hij had maar een gebed en dat heb 

ik wel degelijk verhoord.' 

‘Wat bad hij dan, dat ik hem zou moeten helpen?' 

'Het enige waar je vriend om vroeg, was dat jouw 

gebeden verhoord zouden worden.' 
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Vieringen Regio Zaanstreek 

 

  St. BonifaƟus 
Oostzijde 12  Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
AssendelŌ 

H. M. Magdalena 
Kalf 162  Zaandam 

Za 7 sept   EucharisƟe 
N. Kerssens 

  EucharisƟe 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 8 sept  
23e zo dhj 
 

EucharisƟe 
G. Paimpillil 
Cantare Jubilo 

EucharisƟe 
N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 14 sept  EucharisƟe 
G. Paimpillil 

   

Zo 15 sept 
24e zo dhj 
 

EucharisƟe 
G. Bruggink 
Koor Con Amore 

Viering 
R. Casalod 
Schola Cantorum 

EucharisƟe 
G. Paimpillil 
Hanneke H. & Kelly M. 

Za 21 sept  géén viering i.v.m.  
Dam tot Damloop 

  EucharisƟe 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 22 sept 
25e zo dhj 
 

géén viering i.v.m.  
Dam tot Damloop 

EucharisƟe 
N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 28 sept  EucharisƟe 
G. Paimpillil 
 

  EucharisƟe 
N. Kerssens 
Kelly Muller 

Zo 29 sept 
26e zo dhj 

EucharisƟe 
G. Bruggink 
Koor Con Amore 

EucharisƟe 
G. Paimpillil 
Samenzang 

 

Za 5 okt  EucharisƟe 
N. Kerssens 

   

Zo 6 okt 
27e zo dhj 
 

EucharisƟe 
H. Fonck 
Koor Con Amore 

EucharisƟe 
N. Eyyalil 
Angelique Broerse‐v. Hal 

EucharisƟe 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Za 12 okt  EucharisƟe 
G. Paimpillil 

  EucharisƟe 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 13 okt 
28e zo dhj 

EucharisƟe 
G. Paimpillil 
Cantare Jubilo 

Viering 
M. Bruijns 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 19 okt  EucharisƟe 
N. Kerssens 

   

Zo 20 okt 
29e zo dhj 
 

EucharisƟe 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

EucharisƟe 
G. Paimpillil 
Schola Cantorum 

EucharisƟe 
G. Bruggink 
Hanneke H. & Kelly M. 

Za 26 okt  EucharisƟe 
N. Kerssens 

  EucharisƟe 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 27 okt 
30e zo dhj 

EucharisƟe 
N. Kerssens 
Cantare Jubilo 

EucharisƟe 
W. Zürlohe 
Sint Caeciliakoor 
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HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenwe
g Zaandam 

Za 7 sept          

Zo 8 sept  
23e zo dhj 
 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Parkdienst 
M. Bruijns 

Startviering 
K. Kint 
Alle koren 

Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 

Za 14 sept         

Zo 15 sept 
24e zo dhj 
 

Startviering 
M. Bruijns 
Marbosko 

EucharisƟe 
G. Noom 
St. Ceaciliakoor 

EucharisƟe 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Afscheidsviering
J. Hoekstra 
Beide koren 

Za 21 sept         

Zo 22 sept 
25e zo dhj 
 

Viering 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Startviering 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

Oecumenische 
Viering 
Herfstkoor 

Geen viering 

Za 28 sept         

Zo 29 sept 
26e zo dhj 
 

Naar Petruskerk  EucharisƟeviering 
Viering 40 jr pastor 
M. Bruijns 
J. Suidgeest 
Samengesteld koor 

Viering 
K. Kint 
Caeciliakoor 

EucharisƟe 
N. Kerssens 
Gemengd Koor 

Za 5 okt         

Zo 6 okt 
27e zo dhj 
 

Naar Petruskerk  EucharisƟe 
Viering 90e verjaardag
G. Noom 
R. Casalod 
M. Bruijns 
St. Caeciliakoor 

Viering  
J. van Steen 
Koor All Ages 

EucharisƟe 
G. Paimpillil 
Koor Con Brio 

Za 12 okt         

Zo 13 okt 
28e zo dhj 
 

EucharisƟe 
G. Noom 
Marbosko 

Viering 
T. Molenaar 
Koor Rotsvast 

EucharisƟe 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 19 okt         

Zo 20 okt 
29e zo dhj 
 

Viering 
K. Schuurmans 
samenzang 

EucharisƟe 
G. Noom 
St. Caeciliakoor 

Viering 
P. Kramer 
Koor All Ages 

Viering  
M. Bruijns 
Gemengd Koor 

Za 26 okt         

Zo 27 okt 
30e zo dhj 
 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

EucharisƟe 
G. Paimpillil 
Koor Rotsvast 

Viering 
K. Kint 
Caeciliakoor 

Viering 
Voor & Door 
Gemengd Koor 

 

AanvangsƟjden op de zondagen is 10.00 uur en op AanvangsƟjden op zondagen om 10.00 u. en op 

zaterdagen om 19.00 u. tenzij anders aangegeven. 
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Ontdek de vrede op het Hembrugterrein in de 
Vredesweek 2024  
 
Van  14  tot  en  met  22  september  2024  is  de  jaarlijkse  Vredesweek  van 

vredesorganisaƟe PAX met dit  jaar als thema  'Samen voor Vrede. NU!' SƟchƟng Samenbindende Projecten 
Zaanstreek (SSPZ) organiseert als Ambassade van Vrede op zondag 15 september voor de tweede keer het 
evenement 'Ontdek de vrede' op het Hembrugterrein. Om 14.15 uur opent burgemeester Jan Hamming het 
evenement.  
 
Ontdek de vrede  
Tussen  het  Museum  of  Humanity  en  BIND  is  op  zondag  15  september  van  alles  te  ontdekken,  vertelt 
organisator Marja Gel dof namens SSPZ.  "Verhalenverteller Giovanni Maseƫ neemt  je mee met vredige 
sprookjes en vertellingen. In het Museum of Humanity kun je de prachƟge portreƩen bekijken en luisteren 
naar de muziek van harpiste Gonda Kaai, het vrouwenkoor Femmes Vocales en het Barbershopkoor The 
Brothers."  
 
Ook is er ruimte om sƟl te staan bij de vrede in jezelf en een kaarsje te branden. Geldof: "En bij BIND kun je 
meedoen met de workshop WoordschiƩering van Marloes Beets. Buiten op het grasveld zijn er diverse tafels 
om in gesprek te gaan met mensen met een persoonlijk verhaal over oorlog en vrede. Er is een workshop 
improvisaƟetheater door Jacob Passander en er is muziek door de Zaanse OST band, 'one man show' Blue 
Joe en het Koor aan de Zaan."  
 
PrakƟsche informaƟe  
'Ontdek  de  vrede'  vindt  plaats  op  zondag  15  september  2024  tussen  14.00  uur  en  18.00  uur  op  het 
Hembrugterrein en in en om BIND, Middenweg 107 in Zaandam. Deelname is graƟs, een vrijwillige donaƟe 
wordt  op  prijs  gesteld.  Meer  informaƟe  op  de  website  www.ontdekdevrede.nl  en  op 
www.samenbindendeprojecten.nl. 
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BERICHTEN VAN DE EIGEN PAROCHIE 

	

INTENTIES	
 
 
1 september 
Cilia, Rie en Henk Duijn, overl.ouders Duijn-van Diepen, Paul van Oerle, Arie en SƟna Stuijt- 
van de Wetering, Paul Stook, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Dirk-Jan Baars, Tiny Elzenga,  
overl. familie Elzenga, Henk Elzenga, Paul van der Steijle, Alexander Jacinto Neves, Salvatore MaieƩa, 
Irene Kortzorg. 
 
7-8 september 
Fam. Kuijt-Schotvanger, Theo Peersman, Boudewijn Arnold en Ineke Arnold-Klaarhamer,  
overl. ouders Bep en Marie Nugter-de Goede, Babs van der Horst-Purvis, Tiny Elzenga,  
overl. familie Elzenga, Henk Elzenga, Paul van der Steijle, Alexander Jacinto Neves, Salvatore MaieƩa, 
Irene Kortzorg. 
 
14-15 september 
Hans Cordes, Ria Derks-de Korte, Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Ben Klaverweide,  
Hennie Kuipers, Henk en Martha Meester-Bosma, Arie en SƟna Stuijt-van de Wetering, Johan Finke,  
Bart Meulenkamp en zegen over de gezinnen en hun werk, Tiny Doodeman-Hooreman,  
Gra Kamp-Grammer, Salvatore MaieƩa, Irene Kortzorg 
 
21-22 september 
Adriaan Baars en zoon Dirk-Jan, Henk Elzenga, overl. ouders Cees en Carolien Tuijp-HouƩuin, Astrid Tuijp, 
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Salvatore MaieƩa, Irene Kortzorg 
 
28-29 september 
Overl. ouders Balt en Afra van Luit-van der Wardt, overl. families Steemers en Spillekom,  
overl. familie Scheffer-Binken 
 
5-6 oktober 
Adriaan Baars en zoon Dirk-Jan, Jan Huijsman, Ben Klaverweide, Hennie Kuipers, Henk en Martha  
Meester-Bosma, overl. families de Saegher en Heijne, Arie en SƟna Stuijt-van de Wetering,  
Anneke van de Ven-van Leeuwen, Wen de Jong, familie Nibbering en familie de Jong,  
Tiny Doodeman-Hooreman 
 
12-13 oktober 
Cilia, Rie en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Theo Peersman, Paul Stook,  
Johan Finke en overl. families Finke-Raap,  
Piet en Mien Mandjes-Goudriaan,  
Rinus Purvis en Zus Purvis-van der Hoeven 
 
19-20 oktober 
Hans Cordes, Wim Duijn en zegen over de gezinnen, 
overl. ouders Balt en Afra van Luit-van de Wardt, Paul 
van Oerle, Bart Meulenkamp en zegen over de gezinnen 
en hun werk 
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VANUIT	DE	PAROCHIE	
 
Van de parochieraad 

Als ik dit schrijf, zijn we midden in de schoolvakanƟe. Vele gezinnen zijn nu elders om vakanƟe elders te 
vieren. Daarmee staan veel acƟviteiten in de parochie sƟl, maar de parochie zelf staat nooit sƟl. SƟlstand 
is achteruitgang en daar gaan we niet voor. 

Zo is men in de parochie druk doende om de startviering op 1 september te organiseren. Voor zover ik 
weet, zijn er genoeg aanmeldingen, genoeg om de koffieruimte vol te krijgen. Kortom: de organisaƟe is 
druk doende. 

Mocht u merken dat de pastorie 1 september bewoond is, dat is juist. Een aantal jongeren en begelei-
ding vertoeŌ dan het weekend met de begeleiding. Zij zullen ook met startviering aanwezig zijn. Wat de 
huurders betreŌ: volgens mijn laatste informaƟe hebben zij de deur van de pastoriewoning achter zich 
dicht getrokken. 

In de nabije toekomst staat er nog heel veel te gebeuren, maar het is nu nog 
te vroeg om daar nu al de details bekend van te maken, goede ontwikkelin-
gen, dat wel. 

In de parochieraad is er een lid bijgekomen, daar zijn we blij mee. Het is  
Reinier Koch, een jonge, nieuw bestuursraadlid. Onze parochieraad is  
relaƟef jong, dat is fijn voor de toekomst.  

Maar eerst is er nog de vakanƟeperiode, de Ɵjd om tot rust te komen. Voor 
diegenen die nog gaan wens ik u, mede namens de parochieraad, een hele 
fijne vakanƟe toe. Voor diegenen die net terug zijn of komen, hoop ik dat u 
een mooie en goede vakanƟe hebt gehad. 

Maarten Vermeulen, 
Secretaris 

Parochieblad digitaal 

Beste mensen, we leven in een digitaal Ɵjdperk. Het bekendste voorbeeld is wel de E-mail: we kunnen 
ondertussen niet meer zonder. Ook de nieuwsbrief van het kerkbestuur, alsmede de nieuwsbrief van de 
parochieraad, ontvangt u digitaal. Digitaal heeŌ twee kanten: het is toegankelijk met moderne media, 
maar daarvoor is een tussenpersoon nodig, in dit geval een provider, om het naar u toe te sturen. Op pa-
pier kan het natuurlijk ook, echter op papier zult u zelf in de pen moeten duiken om te reageren. Voor-
deel: niemand die het ziet, privacy gegarandeerd. 

De parochieraad is bezig om de drukkosten te verminderen. Een van de middelen die we graag aanwen-
den is het versturen middels de elektronische snelweg. Het digitale parochieblad heeŌ zo z’n voordelen: 
het kan u in weer en wind bereiken en waar u zich ook bevindt, er is geen fysieke koerier nodig. Ook kunt 
u in het blad doorlinken in bijvoorbeeld arƟkelen naar  het internet of direct een E-mail versturen in een 
arƟkel. 

Het doel is de om de drukkosten zoveel mogelijk te reduceren. Kortom: de parochieraad wil u uitnodigen 
om het blad via uw telefoon of computer te ontvangen. Mocht u daar iets voor voelen, meldt u dan aan 
via het mailadres m.vermeulen37@live.nl, uw mailadres wordt opgenomen in een gesloten database en 
vanaf dan ontvangt u uw blad waar u bent, ook op vakanƟe in Griekenland. 

Voor diegenen die het papieren blad willen behouden, geen paniek. Dat blijŌ gewoon bestaan. In dat 
geval hoeŌ u niets te doen onder het mom: geen nieuws, geen verandering. 

Het is aan u wat u wilt en wanneer. Het is maar dat u weet dat deze mogelijkheid nu bestaat. 
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IN	MEMORIAM	
 
In Memoriam Salvatore Maietta 
Salvatore werd op 17 augustus 1939 in het Italiaanse Mericianise (bij Napels) geboren. Voor werk kwam 
hij naar Nederland. Hij leerde Tonny Bijkerk kennen, die enkele Italiaanse woorden kende. 56 jaar gele-
den trouwden ze, het werd het begin van een mooi en gelukkig leven samen. 
In 1974 vestigde het gezin Maietta zich op Het Kalf. Salvatore werd kapper en heeft dit beroep tot zijn 
pensioen uitgeoefend. Na zijn pensioen kwam hij in contact met de bouwploeg van de kerk en werkte in 
de tuin. Salvatore was een ijverige werker, een half kopje koffie was voldoende voor hem om weer ver-
der te kunnen met het werk. 
In 2018 overleed zijn zoon Pasquale, hij had hier veel verdriet om. Regelmatig stond hij stil bij het graf in 
Purmerend.  
 
Op 5 augustus is Salvatore onverwacht overleden.  
Op 12 augustus was in de Maria Magdalenakerk de uitvaart-
mis voor Salvatore. Voor de man die veel liefde heeft gege-
ven, klonken de woorden van Paulus over de liefde.  
Aansluitend is Salvatore begeleid naar zijn laatste rustplaats 
op het parochiekerkhof. 
 
Moge hij rusten in vrede. 
Pastoor Kerssens  
 
 
 
Maandag 5 augustus is Salvatore Maietta plotseling overleden. Salvatore was sinds vele jaren werkzaam 
bij de tuinploeg. Hij verzorgde onder andere het kerkhof, dat er altijd keurig uitzag. Verder was hij overal 
inzetbaar een heeft veel werk verricht. Salvatore, de parochie bedankt je voor je vele werkzaamheden. 
Rust in vrede.  
Wij wensen zijn vrouw Tonny en familie veel sterkte in de komende tijd.  
De Bouw‐ en Tuinploeg 
 
 
In memoriam Irene Beatrix Kortzorg 
Irene is op 22 maart 1942 in Suriname geboren als jongste in een gezin van 9 kinderen. In de jaren ’60 
kwam ze naar Nederland en werkte onder andere als verpleegkundige in de psychiatrie. Nadat ze ge-
stopt was met werken, had ze veel tijd voor tuinieren en creatieve hobby’s. 
Irene was een zelfstandige vrouw, zowel lichamelijk als geestelijk sterk. Een wijze vrouw die veel liefde 
gaf.  
In 2019 verruilde ze haar eigen woning voor het Mennistenerf. 
Op 6 augustus is ze op 82-jarige leeftijd overleden. Op 14 augustus was de uitvaartmis in de Maria Mag-
dalenakerk. Bij het afscheid klonken heel toepasselijk de woorden van de Bijbelse lofrede op een goede 
vrouw. Aansluitend is Irene begeleid naar haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof.  
 
Moge zij rusten in vrede. 
Pastoor Kerssens  
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MISDIENAARS	
 
Zondag 21 juli zijn de  jongeren van onze parochie op stap geweest. Ze zijn naar Silverstone par-
tycenter in Zwanenburg gegaan om te lasergamen. In 15 min tegen een ander team proberen je tegen-
stander zo vaak mogelijk te raken met een lasergeweer met een infrarood laser. In totaal hebben ze 3 
potjes van 15 min gespeeld. Na afloop met zijn allen patat gegeten. Het was een gezellige middag.  
Hartelijk bedankt aan iedereen die hier een bijdrage voor heeŌ gegeven!! 
 
Pierre,	Lucas,	Tessa,	Philip,	Trevant,	Dewi,	Marit 
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PAROCHIEBLAD	DE	VERBINDING	R.K.	H.	MARIA	MAGDALENAPAROCHIE,	ZAANDAM	’t	KALF	- COLOFON	

 
KERKEN DIE BEHOREN TOT PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK	

H. Bonifatius 
Oostzijde 12 
1502 BG Zaandam 

H. Jozef 
Veldbloemenweg 2 
1508 WV Zaandam 

H.	Maria	Magdalena	
Kalf	160	
1509	BA	Zaandam 

H. Maria Magdalena 
Dorpsstraat 351 
1531 HJ Wormer 

    
HH. Martelaren van Gorcum 
Pinkstraat 14  
1541 HD Koog aan de Zaan 

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570 
1566 BZ Assendelft 

O.L.V. Geboorte 
s.v.p. contact met een van 
de andere parochies 

H. Petrus 
Snuiverstraat 2 
1561 HD Krommenie 

																																																													odulphus@katholiekzaanstreek.nl 
 
WEBSITE EN MAIL   www.katholiekzaanstreek.nl  odulphus@katholiekzaanstreek.nl 
 

BISDOM  Haarlem-Amsterdam    DEKENAAT Zaanstreek-IJmond 
 
PASTORAAL TEAM VAN PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK 
Pastoor -Deken J.G. Paimpillil   georgepallil@ziggo.nl   tel.: 06-50813862 
Pastoor N.C.J. Kerssens   ncjkerssens@yahoo.com   tel.: 06-44206738 
Diaken J.G. Hoekstra   diakenjeroen@kpnmail.nl  tel.: 06-41225063 
Pastoraal werker M.L.C. Bruijns  petrusvis@planet.nl   tel.: 075-6281208 / 06-12134115 
 
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  mw. I.A.M. van Lieshout - Dekker  tel.: 075-6871206 

op di.-, wo.- en vrijdagmorgen aanwezig  09.00 – 12.30u. 
 
KERKBESTUUR PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK 
G. Paimpillil (voorzitter); A. van der Schaaf-Kubiak (vicevoorzitter); E. Leeman (secretaris), mail: secretaris@katholiek-
zaanstreek.nl; M.T.L. Truijens (penningmeester) penningmeester@katholiekzaanstreek.nl;  
mw. M.A. Breed-Klaver (lid); mw. M. Thiele  (lid); P. Smit (lid). 
 
PAROCHIERAAD MARIA MAGDALENAPAROCHIE 
N.C.J. Kerssens pr. (voorzitter); F. Duivenvoorden (lid); J.S.J. Konijn (lid), tel.: 06-51173596, mail: hkonijn@planet.nl; 
mw. Ph. La Reine (lid); G.C. Subrata (financiën); M.H.M. Vermeulen (lid), tel.: 06-18600032, mail: h.mariamagdale- 
nakalf@gmail.com; Reinier Koch (lid).   
 
REDACTIE ZAANCIRKEL MAGDALENAUITGAVE I. Mandjes/E. Doodeman/F. Duivenvoorden   zaancirkel@gmail.com 
KOSTERS    dhr. M. Vermeulen  06-18600032  h.mariamagdalenakalf@gmail.com  
MISINTENTIES, MEDEDELINGEN kapelaan N. Kerssens  06-44206738 
LECTRICEN   Mw. C. Koole-Doodeman  075-6219149    wimchrista4@gmail.com 
LEDENADMINISTRATIE  mw. H. Hinfelaar-Lasschuit 075-7713137 hanneke.hinfelaar@gmail.com  
KERKBALANS, BEZORGING BLAD idem  
ARCHIVARIS    dhr. F. Duivenvoorden  075-6168356  duive10@kpnmail.nl 
MOV     mw. E. Rutten-Brusche  06-25265792  ebrusche47@gmail.com 
INTERPAROCHIËLE CARITASINSTELLING (IPCI Zaanstreek)   secretaris@ipci-zaanstreek.nl 
LOCALE CARITASGROEP  dhr. H. Smit   075-6159798 
WERKGROEP EERSTE COMM. aanmelden/info bij  odulphus@katholiekzaanstreek.nl 
KISI & KINDERWOORDDIENST mw. Ph. La Reine  06-55400115  phaedralr@gmail.com 
CLUB ‘TEEN SPIRIT’  fam. G. Subrata    06-24112912  gary.subrata@gmail.com 
 
CONTACTPERSONEN BOUW- EN TUINPLOEG 
    dhr. J. Doodeman  075-6170656 
KERKHOF beheer  dhr. J. Kramer   0299-427602 / 06-24446680 
  administratie mw. J. Kramer - Kea     kerkhofbeheer@gmail.com  
KERKMUZIEK St.-Caeciliakoor dhr. P. Zegers   075-6170579  pa44zegers@gmail.com  
  Liturgiekoor  mw. L. Bessone-Offenberg 075-6174529  lies.bruno@hotmail.com  
 
EVEAN ‘NIEUW GROENLAND’ woon-zorgcentrum  075-6352051  Bolksbeek 151 Zaandam 
‘DE VUURVOGEL’   interconfessionele basisschool  info@vuurvogel.nl Eemmeer 15b Zaandam 
 
BANKRELATIES 
Bestuur R.K. Parochie H. Maria Magdalena Zaandam   IBAN NL36INGB0000246431 
Bestuur R.K. Parochie H. Maria Magdalena Zaandam, gezinsbijdrage IBAN NL41INGB0004068141 
Bestuur R.K. Parochie H. Maria Magdalena Zaandam, gezinsbijdrage IBAN NL05RABO0124901530 
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