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Pastoraal voorwoord 

Allerzielen, een dag van herinnering en gebed 
 

 
 
De interpretatie van de ziel verschilt per 
religie. In het christendom is de ziel het 
onsterfelijke deel van de mens, gescheiden 
van het lichaam, en het ware wezen van de 
persoon. De geest is gerelateerd aan wil en 
geweten.  
 
Katholieken geloven dat de ziel blijft 
voortbestaan na de dood. Bij Allerheiligen en 
Allerzielen herdenken christenen de 
overledenen, gelovend dat hun zielen 
terugkeren naar God. Het gebed voor 
dierbaren speelt hierbij een centrale rol. 
 
Op 2 november vieren we Allerzielen, een 
bijzondere dag in het christelijke geloof. Het 
is een moment waarop we stilstaan bij onze 
dierbare overledenen, hen herdenken en 
voor hun zielen bidden. Deze traditie 
benadrukt de verbondenheid tussen de 
levenden en de gestorvenen, en de hoop op 
eeuwig leven in Gods nabijheid. 
 
Allerzielen is niet zomaar een dag van rouw, 
maar vooral een dag van liefdevolle 
herinnering. We geloven dat de zielen van 
onze geliefden, na hun tijd op aarde, 
terugkeren naar hun oorsprong: God zelf. 

Dit geloof biedt troost, want het herinnert 
ons eraan dat er na de dood geen eeuwig 
‘niets’ is, maar een terugkeer naar de 
Schepper, die iedere mens het eeuwige leven 
wil schenken. 
 
Onze gebeden spelen een belangrijke rol 
tijdens Allerzielen. We bidden niet alleen 
voor de overledenen die nog op weg zijn naar 
volmaaktheid, maar ook voor hun eeuwige 
rust en geluk bij God. Door ons gebed vragen 
we om Gods genade en barmhartigheid voor 
hen, in de hoop dat ze snel de vreugde van 
de hemel mogen ervaren. 
 
Het is een dag van hoop, waarin we geloven 
dat de liefde die ons op aarde verbond, niet 
verloren gaat. We koesteren de 
herinneringen aan hen die we missen, en 
bidden met vertrouwen dat we hen ooit in 
Gods eeuwig licht weer zullen zien. 
 
Met hartelijke groet, 
 
pastoor-deken George Paimpillil  
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Vanuit het pastoraal team 

De weg naar een Synodale Kerk in Rome 
Bisschoppensynode 2024:  
 

Op 4 oktober 2024 is 
de bisschoppen-
synode over de 
‘Synodale Kerk’ van 
start gegaan in 
Rome, waarbij de 
focus ligt op het 

bevorderen van synodaliteit: een kerkmodel 
dat meer gericht is op deelname, dialoog en 
gedeelde verantwoordelijkheid. Dit is de 
tweede fase van een driejarig proces dat door 
paus Franciscus in 2021 werd geïnitieerd, met 
als doel de kerk inclusiever, openhartiger en 
meer betrokken bij de hedendaagse wereld 
te maken. 
 

Wat is synodaliteit?  
 

Synodaliteit draait om het idee dat de hele 
kerk – van gelovigen tot geestelijken samen – 
op weg is en bijdraagt aan de richting van de 
kerk. In tegenstelling tot een hiërarchisch 
model benadrukt synodaliteit dialoog en 
samenwerking, waarbij ruimte wordt 
gegeven aan verschillende stemmen. Paus 
Franciscus heeft synodaliteit beschreven als 
“het wandelen samen met de hele kerk”, 
waarbij hij benadrukt dat dit niet alleen voor 
bisschoppen geldt, maar voor alle gelovigen. 
 

Hoofdthema’s van de synode:  
 

1. Participatie  
Het idee van gelijkheid en participatie is een 
cruciaal element in het idee van synodaliteit, 
waarbij de bijdrage van elke gelovige wordt 
gewaardeerd. 
 

2. Leren van de Marges 

De synode zet zich in voor het luisteren naar 
gemarginaliseerde gemeenschappen, 

inclusief migranten, arme bevolkingsgroepen 
en mensen aan de rand van de samenleving. 
Paus Franciscus benadrukte in zijn 
openingstoespraak: “We moeten luisteren 
naar de stemmen van hen die vaak niet 
worden gehoord, want zij hebben het 
vermogen om ons perspectief te verrijken.” 
 
3. Gezamenlijke besluitvorming 
 

Dit betekent dat er meer consultatie en 
transparantie zal zijn in belangrijke 
beslissingen.  
 

Verwachtingen en uitdagingen 
 

Hoewel de synode een opwindend moment is 
voor veel progressieve katholieken, zijn er 
ook uitdagingen. De traditionele structuren 
binnen de kerk, die diepgeworteld zijn in 
hiërarchie kunnen botsen met de ideeën van 
synodaliteit.  
 
Toch blijft paus Franciscus optimistisch. Hij 
ziet de synodale weg als een “moment van 
bekering” voor de kerk, waarbij een 
vernieuwde focus op gemeenschap en 
compassie nodig is om de uitdagingen van de 
hedendaagse wereld aan te pakken. Dit 
proces is geen sprint, maar een lange weg 
van hervorming en vernieuwing die de 
toekomst van de katholieke kerk zal bepalen.  
 
Een Kerk in beweging 
 

De synode over de Synodale Kerk belooft een 
transformerend moment te worden voor de 
katholieke kerk. Het benadrukt een inclusieve 
benadering waarbij luisteren, dialoog en 
gedeeld leiderschap centraal staan. Laten wij 
bidden voor het succes van deze synode.  

 
  



3 
 

 

Uit de bestuursvergadering van begin september 2024 
 

Pastoraal 
Op 22 september zal pastoor Nico twee 
volwassenen dopen en vormen en op 29 
september zal pastoor George een aantal 
jongeren dopen en vormen in de 
Odulphusparochie.  
Pastor Matthé viert op zondag 29 september 
dat hij 40 jaar pastor is. We zijn uitgenodigd 
om dit feest mee te vieren; ’s morgens een 
viering en ’s middags een musical.  
 

Bouwzaken 
De pastorie en de tuin van Wormer zijn 
enorm opgeknapt. Eerdaags start een 
funderingsonderzoek bij Maria Magdalena 
(Kalf).  
 
Het dak van de Petruskerk is grondig 
gecontroleerd en geconstateerd is dat er 
urgente en minder urgente 
reparatiewerkzaamheden moeten 
plaatsvinden. Veiligheid is hier niet in geding. 
De toren en opbouw hebben prioriteit bij het 
opknappen. Daarna volgt de reparatie van 
het dak waar een lekkage is geconstateerd en 
reparatie van enkele andere slechte plekken 
die aangepakt moeten worden. Met het 
inmeten en opmaken van de offerte kan pas 
een concreet beeld komen van de kosten.  
 
Bij de Jozef is door de Commissie Toekomst 
een informatieavond georganiseerd en uit de 

gehouden enquête zijn diverse opties 
gekomen. Deze opties worden verder 
uitgezocht. De Commissie Toekomst gaat hier 
verder mee aan de slag. 
 
Er zijn grote zorgen over het verhuren van 
gebouwen i.v.m. de nieuwe huurwet die 
tijdelijk verhuren niet meer toelaat. 
De secretaris benadrukt dat alle wettelijke 
contracten met externe personen en 
bedrijven onder de verantwoordelijkheid van 
het kerkbestuur vallen. De contracten 
moeten dus door het bestuur bekrachtigd 
worden. 
 

Communicatie website en digitale 
zaken 
Mady vertelt dat voor het Algemeen Deel van 
het parochieblad in een eerdere 
redactievergadering duidelijke afspraken 
gemaakt zijn over de volgorde en de grootte 
van de aan te leveren artikelen. Bij de 
volgende redactievergadering zal dit 
nogmaals benadrukt worden omdat het nog 
niet liep als gewenst. Wim Jan houdt contact 
met Mady over het volgende Algemeen Deel 
en over het format.  
 
Het contact met de beheerder van de 
website (Webheld) loopt via Marga. 
 
Namens het bestuur, Marga Breed 
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Verslagen 

Een boodschap van vrede en inspiratie 
Bezoek paus Franciscus aan Indonesië en België  
 

Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoeken 
aan zowel Indonesië als België krachtige 
boodschappen van vrede, interreligieuze 
dialoog en sociale rechtvaardigheid gedeeld. 
Deze reizen weerspiegelden zijn 
voortdurende inzet voor wereldwijde 
harmonie en aandacht voor de meest 
kwetsbaren in de samenleving. Zijn woorden 
vonden bijzondere weerklank vooral onder 
jongeren die geraakt werden door zijn 
oproepen tot actie en medeleven. 

 
Indonesië: Religieuze diversiteit en 
milieubescherming 
In Indonesië, het land met de grootste 
moslimbevolking ter wereld, legde de paus 
nadruk op het belang van interreligieuze 
samenwerking en verdraagzaamheid. Hij 
roemde het land als een voorbeeld van hoe 
verschillende geloofsgroepen vreedzaam 
kunnen samenleven. Zijn uitspraak 
“Religieuze diversiteit is een geschenk, geen 
bedreiging” raakte velen diep, vooral in een 
tijd waarin religieuze spanningen wereldwijd 
toenemen. De paus benadrukte ook de zorg 
voor het milieu, een thema dat hij steeds 
weer naar voren brengt in zijn publieke 
toespraken. Tijdens zijn ontmoeting met 
leiders en jongeren in Indonesië spoorde hij 
aan tot duurzame acties om de schepping te 
beschermen: “De aarde is ons 
gemeenschappelijk huis, en we moeten 
samenwerken om haar te behouden voor 
toekomstige generaties.” Deze woorden 
sloten aan bij zijn encycliek ‘Laudato Si’, 

waarin hij oproept tot een “ecologische 
bekering” om klimaatverandering tegen te 
gaan. 

 
België: Gastvrijheid en Reacties van Jongeren 
In België, een land waar kwesties als migratie 
en diversiteit sterk in de publieke 
belangstelling staan, bracht paus Franciscus 
een vergelijkbare boodschap van solidariteit 
en gastvrijheid. Een van zijn centrale 
uitspraken daar was: “De ware maatstaf van 
een samenleving is hoe zij haar meest 
kwetsbaren behandelt.” Hij prees België voor 
zijn inspanningen om vluchtelingen en 
migranten op te vangen, maar benadrukte 
ook de noodzaak om meer te doen om 
sociale ongelijkheid te bestrijden. Belgische 
jongeren reageerden enthousiast op zijn 
woorden, vooral tijdens ontmoetingen waar 
de paus hen opriep om leiders van 
verandering te zijn. Hij daagde hen uit om 
niet onverschillig te zijn voor de problemen 
van de wereld. “Jullie zijn de toekomst van de 
wereld, en de toekomst moet gebouwd 
worden op hoop, niet op angst” zei hij tegen 
een groep jongeren. Deze woorden vonden 
diepe weerklank, met velen die aangaven 
zich geïnspireerd te voelen om zich in te 
zetten voor rechtvaardigheid en vreedzaam 
samenleven.  
De bezoeken laten een krachtige erfenis 
achter van actie en dialoog, en zetten 
gelovigen en niet-gelovigen aan tot nadenken 
over hun rol in het verbeteren van de wereld
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Pastor Matthé Bruijns 40 jaar pastoraal werker 
 

 
Op de prachtige zondag 29 september 
hebben parochianen van de Petrus Parochie 
samen met de parochianen van de 
Martelaren van Gorcum, de Jozef en vele 
andere genodigden in een volle Petruskerk 
gevierd dat pastor Matthé Bruijns 40 jaar 
werkzaam is als pastoraal werker. 
 
De dag begon met een feestelijke 
Eucharistieviering voorgegaan door pastor 
Jan Suidgeest, de pastor, oorspronkelijk uit 
West-Friesland, bij wie Matthé zijn carrière 
40 jaar geleden begonnen is. 
In de viering werd gezongen door een 
gelegenheidskoor dat samengesteld was 
door de koorleden van de drie parochies en 
iedereen die mee wilde zingen. Het zo 
ontstane koor van meer dan 80 zangers en 
zangeressen klonk als een klok. 
Ook werden de beide voorgangers bijgestaan 
door 20 liturgische assistenten, een prachtig 
stel van jonge en wat minder jonge acolieten. 
In deze indrukwekkende viering was ook 
plaats voor een aantal sprekers zoals 
natuurlijk hoort bij een jubileum. Door de 
afgevaardigden van beide parochieraden 
werden mooie woorden uitgesproken en ook 
aangeboden in de vorm van een aantal 
mappen met A4tjes waarin heel veel 
parochianen een wens of herinnering voor 
Matthé opgeschreven hadden. 

De kinderen van Matthé hadden als 
verrassing een muziekstuk ingestudeerd en 
hebben dat uitgevoerd wat bij vele mensen 
voor kippenvel zorgde. 
En natuurlijk hebben we met z’n allen een 
feestlied gezongen, speciaal voor deze 
gelegenheid geschreven door Ko 
Schuurmans. 
Na de indrukwekkende Eucharistieviering was 
er voor iedereen koffie of thee met een 
gebakje en daarna belegde broodjes. 
Het cadeau dat Matthé gevraagd had, was 
een musical voor alle parochianen. Die werd 
in de middag opgevoerd voor alle aanwezige 
parochianen en andere genodigden. Dit was 
een ontzettend leuke musical uitgevoerd 
door Juul Beerta op accordeon en Kees 
Posthumus als zanger/acteur/presentator. De 
titel was ‘Katholieken in de Zaanstreek, de 
musical’ en het ging over aspecten uit de 
samenwerkende parochies in de Zaanstreek. 
Een boeiende mengeling van gesproken 
scenes en liedjes. 
De musical eindigde met een spectaculair 
slotlied waarbij vele aanwezigen op het 
podium een rol vervulden. Het refrein luidde: 
‘We zullen doorgaan, de Zaanse katholieken 
zullen doorgaan en geloven dat het kan, tot 
wij samen zijn.’ 
 
Na deze zeer geslaagde voorstelling is de dag 
afgesloten met een gezellig samenzijn onder 
het genot van een hapje en een drankje. 
Ik kan niet anders zeggen dat de viering van 
het 40 jarig jubileum van onze pastor Matthé 
een dag was met een hele grote gouden rand 
waar we met veel dankbaarheid op terug 
kunnen kijken. 
 

Ria van Gelderen
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Zes jongeren ontvingen Initiatiesacramenten  
 
Afgelopen maand hebben zes jongeren in 
Katholiek Zaanstreek de drie Initiatie-
sacramenten ontvangen: het Doopsel, de 
Eerste Heilige Communie en het Vormsel. 
Thomas, Marion, Beau, Tom, Charlotta en Art 
namen deel aan deze bijzondere viering, 
geleid door pastoor Kerssens en Deken 
Paimpillil. Door deze sacramenten worden zij 
volledig opgenomen in de katholieke 
gemeenschap, een belangrijke stap in hun 
geloofsleven. 
 
De initiatiesacramenten vormen de basis van 
het christelijke leven. Het Doopsel reinigt van 
de erfzonde en maakt hen deel van de kerk. 
De Eerste Heilige Communie brengt hen in 
volledige eenheid met Christus door het 
ontvangen van zijn lichaam en bloed in de 
Eucharistie. Het Vormsel voltooit de initiatie, 

waarbij de jongeren de Heilige Geest 
ontvangen om hen te sterken in hun geloof 
en om te getuigen van Christus in de wereld. 
 
We feliciteren Thomas, Marion, Beau, Tom, 
Charlotta en Art van harte met hun 
geloofsbesluit. Hun keuze inspireert andere 
jongeren en is een getuigenis van geloof, 
hoop en liefde. Laten we hen blijven 
begeleiden en bidden voor hun geloofsgroei 
in de katholieke gemeenschap. 
 

            
 
 

Diaconie 

Schoenendoosactie 
in de H. Odulphusparochie 
 

Kinderen in nood en zij die leven in situaties 
rondom conflicten en in armoede zijn extra 
kwetsbaar. Daarom doet de H. Odulphus-
parochie al vele jaren mee aan de 
Schoenendoosactie.  
 
Kinderen ver weg ontvangen een 
schoenendoos vol bruikbare en leuke spullen. 
Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. 
Helpt u mee? 
Deze actie is jarenlang georganiseerd door 
Jopie Al-Beentjes en ter nagedachtenis aan 
haar willen wij deze actie een vervolg blijven 
geven.     
 
Tijdens de Schoenendoosactie versieren 
kinderen en volwassenen een schoenendoos 
en vullen die met spulletjes die ze zelf 
gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, 
verzorgingsartikelen, speelgoed en een 

knuffel. De dozen worden uitgedeeld in 
landen waar kinderen het moeilijk hebben.  
 
Als het toegestaan is in het land van 
bestemming, krijgen de kinderen ook een 
boekje met Bijbelse verhalen.  
In vorige jaren gingen er duizenden dozen 
naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, 
Lesbos, Moldavië, Albanië en Togo. De 
jongens en meisjes in deze landen nemen de 
mooi versierde schoenendozen stralend in 
ontvangst. Door de doos vol spullen krijgen ze 
perspectief en voelen ze zich gezien. 
 
De actie is een mooie manier om thema’s 
zoals eerlijk delen, duurzaamheid en 
naastenliefde in onze kerk bespreekbaar te 
maken. Kinderen ontdekken hoe je het geloof 
heel praktisch handen en voeten kunt geven. 
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Uw hulp is heel welkom en u kunt hieraan 
mee doen via de actiefolder welke 
verkrijgbaar is op de pastorie op Dorpsstraat 
570 te Assendelft of achterin de kerk.  
 
In deze folder leest u meer over de 
Schoenendoosactie: hoe het werkt, en wat er 
in de doos mag. Voor de organisatie en het 
transport van de dozen is een bijdrage van € 
5,- per doos nodig. We willen vragen of u die 
kunt betalen via de QR-code op de envelop 
die bij de folder zit. Maar overmaken of het 
geld in de envelop stoppen, mag ook.  
 
Op internet is ook alle informatie te vinden 
over deze landelijke actie. Kijk daarvoor op 
https://schoenendoosactie.nl/  

Tot en met vrijdag 29 november a.s. 
verzamelen we de mooi versierde dozen in de 
pastorie te Assendelft en brengen deze 
daarna naar een inzamelpunt voor Noord 

Holland van 
waaruit deze 
naar een centrale 
gaan voor de 
verdere reis van 
de 
schoenendozen 
naar kinderen in 
armoede en 
noodsituaties.     
 
 

 
 
 
 

Sam’s Kledingactie 
 

Hulp bieden aan hen die het nodig hebben is 
de missie van Stichting Sam’s Kledingactie. 
Inmiddels kunnen we er niet meer omheen 
dat we te maken hebben met een 
toenemende mate van problematiek binnen 
Nederland welke vraagt om een brede 
aanpak, waarbij alle hulp welkom is.  
 
Stichting Sam’s Kledingactie richt haar 
donaties veelal op kinderen en onderwijs en 
heeft grote affiniteit met het bewerkstelligen 
van kansen voor het kind. In Nederland groeit 
1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze 
kinderen kunnen niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes 
heel normaal zijn omdat er niet genoeg geld 
is. 
Dit heeft tot gevolg een grote hoeveelheid 
aanvragen bij Stichting Leergeld. Sam’s 
Kledingactie heeft besloten dit najaar de 
opbrengsten van de aankomende actie te 
besteden aan leermiddelen, zoals een 
rekenmachine, rugzakken, laptops, schriften, 

woordenboeken, pennen, etc. Mee kunnen 
doen op school is noodzakelijk voor kinderen, 
niet alle ouders kunnen die kosten dragen. 
Stichting Leergeld kan daarbij helpen. 
 

 
 
Met uw hulp (in de vorm van deze kleding 
inzamelactie) zetten we ons samen in om 
kansenongelijkheid als gevolg van armoede in 
Nederland tegen te gaan en telt ieder kind 
mee! Voor dit najaar is de inzameling gepland 
op 2 november a.s.  
 
In het parochiedeel van deze Verbinding 
wordt vermeld waar u in uw buurt uw 
bijdrage kunt doen. 

 
  

https://schoenendoosactie.nl/
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17 november diaconale zondag: S.O.F. 
 

 
 

17 november is door paus Franciscus 
uitgeroepen tot werelddag voor de armen. In 
ons bisdom maken we daar diaconale zondag 
van, en daar willen we zeker geen sof van 
maken.   
 

Daarom vragen wij uw aandacht voor het 
S.O.F.: Sokken en Ondergoed Fonds van de 
Kledingbank Zaanstreek. Die bestaat 12 ½ 
jaar en heeft zijn nut meer dan bewezen: 
meer dan 1400 mensen hebben een 
verwijzing om kleding te komen uitzoeken.  
 

Om de verstrekking compleet te maken, 
horen er ook ondergoed en sokken bij. Dat 
kan om hygiënische redenen alleen nieuw 
spul zijn. Helaas is daar altijd veel te weinig 
van en geld om het te kopen is er ook bijna 
nooit. Daarom is de Kledingbank dit fonds 

begonnen. De vraag om steun daarvoor 
kwam ook bij ons, uw interparochiële caritas 
instelling (IPCI).  
 

Op 17 november, diaconale zondag, voeren 
we in alle Zaanse parochies actie voor het 
Sokken en Ondergoed Fonds (S.O.F.) van de 
Zaanse Kledingbank. We vragen u dan om 
NIEUW ondergoed en/of sokken mee te 
nemen als bijdrage in natura. We zetten 
naast de inzamelkrat ook een collecteschaal 
of -mandje neer waar uw financiële bijdrage 
in kan als het niet gelukt is om iets te kopen. 
Zo hopen we het jubileum van de 
Kledingbank te vieren met een mooi cadeau.  
 

Alles wordt besteed aan de mensen om ons 
heen. Zo leveren we samen zeer effectieve 
hulp. 
De IPCI en de kledingbank rekenen op u op 
17 november!! 
Namens het bestuur,  
 

Frans van Rooij, voorzitter  
 

Activiteiten 

Catechese voor tieners en jongeren  
 

Volgend jaar, op zondag 11 mei, wordt in de 
Bonifatiuskerk in Zaandam weer het 
Sacrament van het H. Vormsel en eventueel 
daaraan voorafgaand het H. Doopsel 
toegediend. Dat lijkt ver weg, maar je laten 
dopen en vormen is niet zomaar iets. Daar 
gaat een goede voorbereiding aan vooraf en 
die begint al dit najaar, in bijeenkomsten in 
de pastorie van de Bonifatiuskerk aan de 
Oostzijde in Zaandam.  
 

Op een aantal zaterdagavonden (zie het lijstje 
hiernaast) komen de jongelui die zich hebben 
aangemeld bij elkaar. De avonden beginnen 
steeds om 19.00 uur met een H. Mis in de 
kerk. Daarna volgt in de pastorie de 
presentatie van een voor iedere bijeenkomst 
bijzonder thema aan de hele groep. In 
kleinere groepjes gaan de deelnemers daar 
dan verder op in. We sluiten rond 21.00-
21.30 uur af met een hapje en een drankje.  

 

Een beetje hulp van ouders bij praktische 
zaken is ook welkom. Meldt u zich dan bij het 
secretariaat, onder opgave van de data 
waarop u beschikbaar bent.  
 

Wat: Catechese voor tieners en jongeren.  
Waar: Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, Zaandam. 
Wanneer: 19.00 u tot 21.00-21.30 u op: 
9 november           23 november 
7 december           11 januari 
25 januari                8 februari 
22 februari              8 maart 
29 maart                12 april 
10 mei (praktische oefening voor de 
ceremonie in de kerk) 
11 mei, zondag, 10.00 u viering met 
toediening van Doopsel en Vormsel 
24 mei terugkomavond om ervaringen te 
delen 
7 juni afsluiting met BBQ
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Familieviering in de Petruskerk te Krommenie 
 

Op zondag 17 november a.s. nodigen wij 
jullie van harte uit voor een speciale 
familieviering in de Petruskerk te 
Krommenie. Deze viering is een mooie 
gelegenheid om samen, jong en oud, het 
geloof te vieren en onze verbondenheid als 
geloofsgemeenschap te versterken. 
 
De viering begint om 10.00 uur, met een 
toegankelijk programma voor kinderen en 
volwassenen. Er zullen ook enkele kinderen 
actief deelnemen aan de dienst, waardoor de 
jongsten een mooie rol krijgen tijdens de 

viering. Na afloop is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie of thee, met iets lekkers erbij voor de 
kinderen. 
 
Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig 
kunnen zijn bij deze warme en inspirerende 
viering, waarin we samen ons geloof kunnen 
beleven en versterken. 
Tot dan! 
Hartelijke groet, 
 
Katholiek Zaanstreek 

 
 
 

Oproep voor projectkoor  
voor klein kerstoratorium ‘Licht voor de mensen’ op 15 december in de H. Odulphuskerk  
 

In 2017 schreven Bart Vijfvinkel, predikant in 
Wormer, en Jos Martens, componist en 
kerkmusicus van de H. Odulphuskerk in 
Assendelft, het klein kerstoratorium ‘Licht 
voor de mensen’. Het oratorium is 
geschreven voor spreekstem, gemengd koor, 
gemeentezang, piano en orgel.  
‘Licht voor de mensen’ is geschreven met de 
Bijbelpassage Johannes 1:1-18 als basis. Het 
was een lang gekoesterde wens van Jos 
Martens om deze tekst te toonzetten. Bart 
Vijfvinkel zorgde voor een mooie vertaling 
van deze Bijbelpassage en de teksten van 5 
bijpassende liederen.  
 
In de maanden november en december zal 
een projectkoor onder leiding van Jos 
Martens het klein oratorium ‘Licht voor de 
mensen’ instuderen. De repetities zijn op 
woensdagavond van 20.00-22.00 uur en 
hebben plaats in de H. Odulphuskerk, 
Dorpsstraat 572 in Assendelft.  

Op 15 december zal het oratorium worden 
uitgevoerd tijdens de Kerstsamenzang in de 
H. Odulphuskerk. 
 
Houdt u van zingen? U bent van harte 
uitgenodigd om mee te doen (enige ervaring 
als (koor)zanger is een pre)! Na aanmelding 
ontvangt u een digitale koorpartituur en 
oefenbestanden om thuis de muziek alvast te 
bestuderen. Tijdens de eerste repetitie wordt 
een papieren koorpartituur uitgereikt.  
 
Wat: projectkoor `Licht voor de mensen` 
 

Repetities: woensdagavond (20 en 27 
november, 4 en 11 december), 20.00-22.00 
uur, H. Odulphuskerk, Dorpsstraat 572 
Assendelft.  
 

Uitvoering: zondagavond 15 december 19.30 
uur  

 
Kosten: eenmalig €15,- 
Opgeven bij: Arjanne Bol, 06-29305112, arjanne-b@live.nl 
Nadere informatie: Jos Martens, 06-16666900, jos-martens@live.nl  of  
Bart Vijfvinkel, 06-19685110, bart.vijfvinkel@live.nl
  

mailto:arjanne-b@live.nl
mailto:jos-martens@live.nl
mailto:bart.vijfvinkel@live.nl
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Plannen voor Jubeljaar 2025 
 

Op dinsdag 10 september jl. was er in de 
pastorie van de H. Odulphuskerk een 
bijeenkomst om te brainstormen over 
plannen en activiteiten voor het Jubeljaar 

2025, dat paus 
Franciscus dan plechtig 
opent in Rome. Van 
praktisch iedere Zaanse 
parochie was er een 
afgevaardigde.  
Er kwamen veel ideeën 

op tafel, die zijn opgenomen in een 
conceptprogramma. In de volgende 

bijeenkomst op 5 november a.s. komt de 
groep weer bij elkaar om de plannen verder 
vorm te geven, zodat er uiteindelijk een 
programma voor de Zaanse katholieke 
gemeenschap kan worden samengesteld. Als 
iedereen akkoord is en er een definitief 
programma ligt, hopen we dat in het 
volgende nummer van De Verbinding met u 
te delen.  
Wat: bijeenkomst werkgroep Jubeljaar 
Wanneer: 5 november, 19.30 uur 
Waar: Pastorie Sint Bonifatius Oostzijde 
Zaandam  

 
 
 

Oproep voor gelegenheidskoor 
voor o.a. een plechtige H. Mis op 25 mei 2025 t.g.v. jubileum 125 jaar Bonifatiuskerk 
 

                
 
In mei 2025 is het 125 jaar geleden dat de St. 
Bonifatiuskerk aan de Oostzijde in Zaandam 
werd gewijd. Dit zal gevierd worden, o.a. met 
een plechtige H. Mis op zondag 25 mei 2025.  
 
In dit jubileumjaar 2025 zal een 
gelegenheidskoor, bij in ieder geval vier 
evenementen optreden. 
Er is gekozen voor wat luchtigere, maar 
gepaste muziek. 
 
Dit vraagt voorbereiding, vandaar dat er 
vanaf 30 oktober 2024 iedere 
woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur 
gerepeteerd gaat worden, in het 
Bonifatiuslokaal, ingang Bloemgracht, zijkant 
van de Bonifatiuskerk.  
Dirigent is Rubijanto Soetanto 
Heeft u belangstelling om mee te doen, vult u 
dan onderstaand strookje in en geeft u dat in 
enveloppe af bij de pastorie van de  
St. Bonifatiuskerk, Oostzijde 12 te Zaandam  

Opgave per e-mail kan ook: 
redactieboni@live.nl, en zet u dan op het 
formulier gevraagde gegevens erbij:  
Het koor heeft nog geen naam.  
Heeft u een passend idee? Zet dat er dan ook 
bij.  
 
Naam:  ……………………………………………………….. 
 
E-mailadres:  ……………………………………………… 
 
Tel.:  …………………………………………………………… 
 
meldt zich aan voor het gelegenheidskoor en 
zingt: 
 
Sopraan/Alt/Tenor/Bas  
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
Niet noodzakelijk, indien onbekend 
 
Naam voor het koor:  …………………………..……… 
 

  

mailto:redactieboni@live.nl
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Voor jong en voor oud(er) 

Een verhaal over jaloezie 
 

Isaäk was de zoon van Abraham. Toen Isaäk 
40 jaar was, trouwde hij met Rebekka. Hij 
hield heel veel van haar. Na een tijd kregen 
ze een tweeling: twee jongens. De oudste 
jongen heette Esau, en de jongste heette 
Jakob.  
Esau vond het heerlijk om buiten te zijn. Hij 
kon heel goed jagen. Maar Jakob bleef liever 
thuis. 
 
In die tijd kreeg de oudste zoon het grootste 
deel van het land en van het geld als zijn 
vader was gestorven. In het gezin van Isaäk 
hoorde bij die erfenis ook de belofte die God 
aan Abraham had gedaan. Die belofte kon 
Esau niet zo veel schelen, maar Jakob wilde 
graag hebben wat eigenlijk voor Esau was. 
 
Op een dag kwam Esau heel moe thuis. Hij 
was de hele dag op jacht geweest.  
 

Jakob had linzensoep gemaakt. Het rook heel 
lekker. Esau zei: ‘Ik ga dood van de honger! 
Geef me wat te eten, van dat rode daar.’ 
Jakob zei: ‘Dat is goed. Maar dan moet je me 
eerst beloven dat ik jouw erfenis krijg.’ Esau 
zei: ‘Die erfenis mag je hebben. Dat kan me 
niks schelen. Ik wil nu gewoon eten.’  
 
Was dat eigenlijk wel verstandig van Esau? 
Nee, helemaal niet. Esau gaf iets heel 
belangrijks weg voor een simpele maaltijd. 
 
Toen Isaäk heel oud was, werd het tijd dat hij 
zijn oudste zoon een zegen zou geven. Maar 
Rebekka hielp de jongere zoon, Jakob, om de 
zegen te krijgen. Toen Esau dat ontdekte, 
werd hij heel kwaad. Hij wilde zijn 
tweelingbroer zelfs vermoorden. Isaäk en 
Rebekka wilden Jakob beschermen, dus 
zeiden ze tegen hem: ‘Ga naar je oom Laban 
en blijf daar wonen totdat Esau niet meer zo 
kwaad is.’ Jakob luisterde naar zijn ouders en 
vluchtte voor zijn leven. 
 
Heeft Jakob nu wat hij wilde? 
Gun jij een ander kind wat die heeft? Denk je 
wel eens dat een ander kind meer geluk 
heeft? Heeft een asielzoeker die een huis 
krijgt meer geluk in het leven dan een 
Nederlander die nog een paar maanden moet 
wachten? Als je met iemand wil ruilen, moet 
je alles ruilen… Vind je niet? 
 
Het plaatje bij dit verhaal is een tekening van 
Rembrandt. Welke van de twee mensen is 
Esau?
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                 Vieringen Regio Zaanstreek 
 

 St. Bonifatius 
Oostzijde 12   
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572  
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162   
Zaandam 

Za 26 okt Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 27 okt 
30e zo dhj 
 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Cantare Jubilo 

Viering 
R. Casalod 
Sint Caeciliakoor 

 

Vr 1 nov 
Allerheiligen 

09.00 uur Eucharistie 
N. Kerssens 

19.00 uur Eucharistie 
G. Pampillil 
Sint Caeciliakoor 

19.00 uur 
Allerzielenviering met 
gebed op kerkhof 
N. Kerssens 

Za 2 nov 
Allerzielen 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

10.00 uur - Eucharistie 
N. Kerssens 
Schola Canturum 
19.00 uur - Gebedsdienst  
N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor  
Daarna gebed op kerkhof 

 

Zo 3 nov 
31e  zo dhj  

Eucharistie 
H. Fonck 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Samenzang 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Hanneke Hinfelaar en 
Kelly Muller 

Za.9 nov  
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 10 nov  
32e zo dhj 

Eucharistie 
N. Kerssens 
 
 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Sint Caeciliakoor 

 

Za. 16 nov Eucharistie 
N. Kerssens 

  

Zo 17 nov 
33e zo dhj 

Eucharistie 
F. Schouten 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Schola Cantorum 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Hanneke Hinfelaar en 
Kelly Muller 
 

Za 23 nov  Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 24 nov 
Christus 
Koning 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

Viering 
R. Casalod 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 30 nov 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
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                Vieringen Regio Zaanstreek 
 

 HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenwe
g Zaandam 

Za 26 okt 
 
 

    

Zo 27 okt 
30e zo dhj 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Allerheiligen 
Eucharistie 
G. Paimpillil 
Koor Rotsvast 

Viering 
K. Kint 
Caeciliakoor 

Viering 
M. Niekus 
M. Monsma  
Gemengd Koor 

Vr 1 nov 
Allerheiligen 
 
 

    

Za 2 nov 
Allerzielen 
 
 
 
 
 

 19:00 uur 
Allerzielenviering 
M. Bruijns 
Rouwkoor 

19.00 uur Viering 
R. Casalod 
M. Magdalenakoor 

 

Zo 3 nov 
31e  zo dhj  
 
 

Allerzielenviering  
M. Bruijns 
Marbosko 

Viering 
K. Schuurmans 
St. Caecilia 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Koor All Ages 

Allerzielenviering 
W. Waardijk 
Gemengd koor  

Za 9 nov 
  

    

Zo 10 nov  
32e zo dhj 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

Viering 
I. Hendriks 
Caeciliakoor 

Viering samen 
met verstandelijk 
beperkten 
M. Bruijns 
Gemengd koor 

Za 16 nov 
 

    

Zo 17 nov 
33e zo dhj 
 
 
 

Eucharistie 
G. Noom  
Samenzang 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caecilia 

Viering 
M. Bruijns 
Koor All Ages 

Viering  
K. Schuurmans 
koor Con Brio 

Za 23 nov 
 
  

    

Zo 24 nov 
Christus Koning 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Viering 
J. van Steen 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Gemengd koor 

Za 30 nov     
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 St. Bonifatius 
Oostzijde 12   
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572  
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162   
Zaandam 

Zo 1 dec 
1e Advent 

Eucharistie 
G. Bruggink 

Eucharistie 
H. Fonk 
Cantor Angelique Broerse-van Hal 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor (onder 
voorbehoud) 

Za 7 dec Eucharistie 
G. Pampillil 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 8 dec 
2e Advent 
 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Eucharistie 
G. Pampillil 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 14 dec  
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

  

Zo 15 dec 
3e Advent 

Eucharistie 
F. Schouten 

Eucharistie 
G. Brugginnk 
Schola Cantorum 

Eucharistie 
G. Pampillil 
Hanneke Hinfelaar en Kelly 
Muller 

 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 u. tenzij anders 
aangegeven. 
 
 
 
 

 HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenwe
g Zaandam 

Zo 1 dec 
1e Advent 
 
 

Viering 
K. Schuurmans 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

Oec. viering  
NGK de Wijngaard 

Eucharistie 
G. Pampillil 
Gemengd koor 

Za 7 dec 
 
 

    

Zo 8 dec 
2e Advent 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Oec. viering 
M. Bruijns 
B. Vijfvinkel 
Rotsvast 

Viering 
J. van Steen 
Caeciliakoor 

Viering 
M. Bruijns 
Gemengd koor 

Za 14 dec  
 

    

Zo 15 dec 
3e Advent 

Viering 
M. Bruijns 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor All Ages 

Viering 
M. Monsma  
I. de Lange  
Gemengd Koor 

 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 u. tenzij anders 
aangegeven. 
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Intenties H.H. Martelaren van Gorcum 
 
27 oktober 2024 
Guda Huijboom-Werkhoven 
Jan Huijboom 
Jan Mak 
 
3 november 2024 (Allerzielen) 
Jo Finke-Boon 
Alida Maria Antonia van Heusden-Tol 
Nico Nieland 
Paul Samson 
Elly Tan 
Gerhard de Droog 
Joop van der Pels 
 
10 november 2024 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Joop van der Pels 
Corrie Schleeper-Konijn 
 
17 november 2024 
James Baly 
Gerard de Droog 
Els Sistermans-Kunst

24 november 2024 
Nico Hoogenhoud 
Aad Stor 
Agaath van Velzen-Oeljee 
 
1 december 2024 
Joop van der Pels 
Fam. Brugman-Bogaard 
Jan Nederveen 
Libuse Nederveen-Neumann 
 
8 december 2024 
James Baly 
Leonie de Jong 
Clemens de Jong 
Mélanie Veltmaat-Soons 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Marijke Kat-Molkenboer 
Martien Kat 
 
15 december 2024 
James Baly 
Leonie de Jong 
Clemens de Jong 
Mélanie Veltmaat-Soons 

 

Lichtjesavond begraafplaats Zaandijk 
 

 
Foto rodi.nl 

Op vrijdag 1 november is er gelegenheid om 
samen te komen op de begraafplaats van 
Zaandijk, Dr. Jan Mulderstraat 1a (bij de 
Guisweg spoorwegovergang). U kunt 
luisteren naar gedichten en muziek, een 
kaarsje aansteken en stil staan bij onze 
dierbaren die we missen.  

“We steken de kaarsen aan, omdat ieder 
lichtje een verhaal is.”  
 
Programma 
Vanaf 19.00 uur verzamelen voor de ingang 
van de begraafplaats.  
Tot 19.10 opgeven namen van dierbaren.. 
Om 19.15 uur gezamenlijk wandelen naar de 
plek waar samen wordt herdacht.  
Na de herdenken is er gelegenheid om een 
kaarsje aan te steken en de begraafplaats te 
bezoeken. 
 
De avond wordt u aangeboden door De 
Ontmoeting Koog - Zaandijk.  
Zie ook deontmoetingzaandijk.nl 
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Parochie H.H. Martelaren van Gorcum  
Pinkstraat 14, 1541HD Koog a/d Zaan, 06 12182931 
www.katholiekzaanstreek.nl - Martelaren@outlook.com  
NL95 INGB 0000 423946 
 

Van de Parochieraad  
Uit de vergadering van begin september 2024 
 
Startviering 
In de startviering zullen we met de 
koffie/thee, net als vorig jaar, met briefjes 
gaan werken. Dus de parochianen gaan aan 
de hand van een bepaald onderwerp met 
elkaar in gesprek. 
 
Website Katholiekzaanstreek.nl 
We gaan de informatie van onze parochie op 
de website Katholiekzaanstreek.nl 
aanpassen, zodat alles wat duidelijker en 
uitgebreider is. 
 
Barbecue 
Op 14 september is de barbecue. Alles is 
geregeld. Parochianen die niet zelf kunnen 
komen, worden opgehaald. Vanaf 16.00 uur 
gaan we alles klaarzetten. 
 
Kerstviering 
Kerst valt dit jaar op dinsdag. Er zullen 
vieringen zijn om 18.00 en om 20.00 uur. 
Oudjaarsviering zal om 17.00 uur starten.

Jubeljaar 
Er is een bijeenkomst geweest in verband 
met het jubeljaar. Hiervoor is een 
projectgroep aangesteld. Het jubeljaar start 
in de kerstnachtviering na de preek door 
pastor George, waarbij een kaars met logo 
wordt aangestoken. De afsluiting is op 6 
januari 2026, de kaars wordt dan uitgeblazen. 
 
Verjaardag pater Noom 
Zondag 6 oktober vieren we in Krommenie de 
negentigste verjaardag van pater Noom. De 
Pinkzaal is die dag gesloten. De collecte is 
voor een onderwijsproject in Ghana. 
 
Jubileum pastor Matthé 
Zondag 29 september vieren we met en in 
Krommenie het veertigjarig jubileum van 
pastor Matthé. De Pinkzaal is ook die dag 
gesloten. Er komt een inloopkoor. 
Matthé is door meerdere journalisten 
geïnterviewd, en zag een kans om een keer 
zijn verhaal te vertellen. 
 
Namens de parochieraad, 
Ineke Boon 

 

Nagekomen bericht. 
 

Op 25 september kregen we bericht van de 
econoom van het bisdom dat de aanvraag 
voor het huren van de Pinkzaal is 
goedgekeurd.  

We mogen blijven vieren in onze Pinkzaal tot 
juli 2026. Nog 2 jaar erbij dus. Daar zijn we 
natuurlijk super blij mee.  
Marga Breed  
 

 
 

http://www.katholiekzaanstreek.nl/
mailto:Martelaren@outlook.com
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Terugblik barbecue en startviering 
 

Barbecue 
We hielden onze startzondag houden.  
 
Op zaterdagmiddag was er op het plein voor 
de Pinkzaal een gezellige barbecue.  

 
Het was heerlijk in het zonnetje en toen de zon 
verdween achter de bomen en huizen  

ging een ieder weer voldaan naar huis.  
 

Startviering 
Zondag morgen na de viering stonden er 
kleine tafeltje in de Pinkzaal met daarop een 
stapeltje kaartjes met vragen. In kleine 
groepjes van 3 tot 5 personen gingen we met 
elkaar in gesprek over verschillende 
onderwerpen.  
We hadden vragen zoals: 
Waar ben je het meest trots op?:  
Hoe heeft jouw geloof je verbonden met 
anderen?  
Wat zijn je allerbeste vakantieherinneringen?  
Welke gebeurtenis / verandering is belangrijk 
in je leven?  
   
De koffie was al lang op terwijl er nog 
geanimeerd werd geluisterd en gepraat.  
Zo ontstonden mooie ontmoetingen. 
 

 
 

Dankbare terugblik op een fantastische dag 
 

Wat is 29 september een geweldige dag 
geworden.  
Het eerste cadeau was het mooie en grote 
koor dat liederen zong die ik zelf had 
uitgekozen.  
Dat zoveel enthousiaste stemmen 
uitnodigden om zingend in te stemmen was 
heel inspirerend. 
 
 

 Al die assistenten van alle leeftijden, al die 
vrouwen en mannen die hebben 
georganiseerd, honderden broodjes hebben 

gesmeerd, koffiegezet, drankjes geserveerd. 
Eindeloos met van alles hebben lopen 
sjouwen en ook weer opruimen en 
schoonmaken. Daar ben ik ontroerd van. Mijn 
idee was om er een gemeenschapsfeest van 
te maken, want wij allen zijn samen de kerk 
en velen van jullie doen dat al veel langer dan 
40 jaar.  
Het verhaal van de roeping van de profeet 
Elisa was daarbij hoop ik herkenbaar.  
Het overkomt je. Iemand vraagt: wil je 
meedoen, we hebben je nodig. En heel veel 
mensen zeggen daar gelukkig nog steeds ‘ja’ 
op. Deze dag was, ondanks dat er wel veel 
aandacht was voor mij, toch een uitdrukking 
van Zaans kerkzijn over parochiegrenzen 
heen.  
 
Ik hoop dat u daarbij ervaren hebt dat het 
daarbij ook feest was voor ons allemaal. 
In de middag was er de voorstelling 
‘Katholieken in de Zaanstreek, de Musical’.  
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Iedereen die daarbij was heeft daar intens 
van genoten, herkenbaar en humoristisch. 

 
 

Het staat nog op de website van onze 
parochie. Een verhaal dat van het begin tot 
het einde boeide en dat besloten werd met 
‘we zullen doorgaan….!’ Dat hoop ik dat we 
dat zeker met elkaar zullen doen. 
Vaak valt kerk-zijn niet meer, maar dit was 
een dag waarop het goed was om te ervaren 
dat katholiek zijn ook veel energie kan geven.  
En waar dat gebeurt daar is de Geest van God 
aanwezig. 
 

Ik had de aandrang om de maandag daarna 
iedereen te bellen om te bedanken  
voor hun aanwezigheid, hun gesproken en 
geschreven woorden en alle giften die we 
gekregen hebben. Maar dat is onbegonnen 
werk met bijna 500 mensen in de kerk, alle 
kaarten die met de post kwamen en die 
prachtige boeken vol met vaak persoonlijke 
herinneringen met zorg en liefde geschreven.  
Wat hebben we veel samen meegemaakt en 
ontroerend hoe daar over geschreven wordt, 
en met prachtige creativiteit, met zorg 
gekozen kaarten en afbeeldingen.  
Ik ben er echt ontroerd van.  
 

Heel, heel veel dank voor het gegeven 
vertrouwen en alles wat u deze dag,  
maar ook in alle tijden aan ons gegeven hebt.  
Dat we nog maar lang met elkaar verder 
gaan: geroepen om mens voor een mens te 
zijn.  
 
Matthé en Gerda Bruijns

 
 

‘Laat duizend bloemen bloeien’ 
 
Onze taal kent veel uitdrukkingen. 
‘Laat duizend bloemen bloeien’ is er één. 
Het betekent:  
- wees trots op de verschillen,  
- accepteer uiteenlopende initiatieven,  
- wees blij met verrassende ideeën ook al 
twijfel je er aan. 
 

Ik moest er aan denken toen ik terugdacht 
aan 29 september. Op die dag was de paus in 
Brussel waar 35.000 mensen de 
eucharistieviering in een stadion bijwoonden. 
In Haarlem was er in de Bavo een viering 
waar jubilea van de drie bisschoppen 
Hendriks, Punt en Van Burgsteden werden 
gevierd. En in Krommenie werd gevierd dat 
Matthé 40 jaar pastor is. Een leuke 
samenloop van omstandigheden. 
 

Ik vroeg me af waar de meeste warmte te 
voelen zou zijn. En dan bedoel ik niet de 
temperatuur in graden Celsius, maar de 
warmte tussen mensen, het gevoel van 
samen zijn en voor elkaar betekenen wat je 

kunt. Ik was in de Petrus en heb het idee dat 
dat hier heel erg goed voelbaar was. 
Het waren ook heel verschillende 
bijeenkomsten. En dan kom ik terug op: laat 

duizend bloemen 
bloeien. Deze 
verscheidenheid op 
één dag binnen de 
katholieke kerk is 
mooi, maar zou nog 

mooier zijn als iedere vorm voor 100% 
geaccepteerd zou zijn, ook in Haarlem en 
Rome. 
 

Wij weten wel ongeveer hoe dat in elkaar zit, 
maar we hebben op 29 september ook gezien 
dat we ons niet moeten laten ontmoedigen: 
onze manier van samen kerk zijn, mag, nee 
moet gezien worden. Zo’n dag geeft nieuwe 
inspiratie voor ons aan elkaar en is een sterk 
signaal dat ook in de kerk duizend bloemen 
moeten bloeien, zeker in die van ons. 
 

Frans van Rooij (voorzitter IPCI) 
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Pater Gerard Noom 90 jaar 
 
Pater Gerard Noom heeft op 7 oktober de 90 
levensjaren voltooid.  
Een oud gezegde luidt: tropenjaren tellen 
dubbel maar dat is hem niet aan te zien, 
hoewel op- en afstapjes toch wel wat lastiger 
beginnen te worden.  
 
Na opgegroeid te zijn op Busch en Dam 
studeerde hij in Zuid-Limburg. Op 11 februari 
1961 werd hij tot priester gewijd van de 
Sociëteit van Afrikaanse Missiën en vertrok 
naar Ghana.  
Begin jaren '90 volgde een overgang naar 
Zambia, waar hij zich heeft ingezet voor 
agrarische coöperaties  
Teruggekomen in Nederland was hij 
studenten pastor en pastor in het Afrikahuis.  
 
Alweer heel wat jaren woont Gerard in de 
Bijlmermeer, een wijk waar de ‘hele wereld 
woont’. Hij gaat van daaruit als een echte 
missionaris voor in kerkdiensten op vele 
plaatsen in Amsterdam maar gelukkig ook 
nog steeds de Zaanstreek.  
En in al die jaren is er de gastvrijheid in zijn 
ouderlijk huis op Busch en Dam, waar zijn 
schoonzuster Jopie Noom toch altijd maar 
weer voor een gastvrij en gezellig 
onderkomen zorgt. 
In coronatijd was zijn 60e verjaardag van zijn 
priesterwijding, dat kon maar heel beperkt 
gevierd worden.  
Gelukkig kon deze verjaardag grootser 
gevierd worden. En dat gebeurde op zondag 
6 oktober in de Petruskerk met een viering 
uit dankbaarheid.  

Daarna was er koffie met wat lekkers in de 
ontmoetingsruimte. 
De parochianen aldaar vierden dit feest graag 
met hem mee en spraken de hoop uit en 
baden dat hij gezond en wel van geest en lijf 
nog lang voorganger in kerkdiensten zou 
willen zijn. 
  
De collecte van die zondag was bestemd voor 
de bevordering van het lager onderwijs in 
Ghana. 
Projecten daarvoor ondersteunt Gerard 
vanuit zijn levenslange betrokkenheid met 
Afrika van harte, en daarom was dat ook zijn 
cadeauwens voor zijn verjaardag.  
 
 
 

 
 
In tijd aangepast overgenomen uit het Keitje 

 
 

De ander 
 

Heer, 
geef mij de genade 
om mijn medemens te zien 
met de ogen van de liefde. 
Maak mij nederig 
en onbaatzuchtig.

Want alleen langs deze weg 
kom ik uit 
bij de anderen, 
die mijn liefde nodig hebben 
 
Uit: Toon Hermans - Gebedenboekje 
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Panginoon maawa ka! Heer, ontferm U! 
 

In het nieuws zie je afschuwelijke beelden uit 
vluchtelingenkampen in Soedan, uit het 
totaal verwoeste Gaza of van tal van andere 
plekken waar oorlog mensen op de vlucht 
jaagt. Je ziet broodmagere kinderen, die aan 
een besmettelijke ziekte lijden, voor wie geen 
of nauwelijks hulp is. Je maag draait om en je 
scheldt op al die politieke 
machtswellustelingen die uit zijn op land, 
geld en aanzien en dat altijd ten koste van 
onschuldige mensen, oud en jong.   
De beelden op de TV doen mij denken aan 
een ervaring van jaren geleden. Ik reisde 
door de Filippijnen, dat eilandenrijk in Oost-
Azië. Ik was er op uitnodiging van een goede 
vriend die er als pater al jaren werkte. Ik 
maakte kennis met de prachtige natuur en de 
gastvrije maar veelal arme bevolking. Op een 
dag bezochten we de oude binnenstad van 
de hoofdstad Manilla. We kregen honger en 
streken neer bij een straatrestaurantje om 
wat te eten. Onmiddellijk stonden er een 
paar kleine bedelaars bij ons tafeltje. Heel lief 
probeerden zij ons zachtjes tot een gift te 
verleiden. Terwijl jij lekker zat te eten, 
schaamde je je ondertussen dood. ‘Geef ze 
nog niks hoor’, zei mijn vriend, ‘want anders 
staan ze binnen een paar tellen met z’n 
tienen om je heen!’ Maar het eten smaakte 
mij niet meer en we schoven onze nog volle 
borden in hun richting. Als een stel hongerige 
hondjes graaiden ze het eten weg. In ieder 
kind zag je je eigen kinderen. De 
onrechtvaardigheid van de scheiding rijk - 
arm werd zichtbaar naast mijn bord. In 
Nederland is niet honger het probleem maar 
obesitas oftewel overgewicht. Al groeit ook 
hier de kloof tussen arm en rijk en komen 
kinderen in achterstandswijken in 
toenemende mate zonder ontbijt naar 
school.  
Maar wat vroegen die kinderen in Manilla 
eigenlijk? Ik verstond hun taal, het Tagalog, 
niet. ‘Ze zeggen: “Mijnheer, help ons!” ‘, 
verduidelijkte mijn vriend. Oftewel 
Panginoon maawa ka – Heer, ontferm U! In 
het Grieks Kyrie eleison! We bidden en 

zingen het in vele vieringen. Helaas vaak 
zonder verwijzing naar de nood in onze 
wereld, groot en klein. We horen het fraai 
getoonzet zingen door het koor en genieten 
er meestal van. Maar zijn het woorden om 
alleen van te genieten? De heidenen riepen 
vroeger deze woorden de Zonnegod toe om 
gered te worden. Arme mensen riepen het 
de passerende Romeinse keizer toe vanuit 
hun grote nood. Joden noemden hun God 
JHWH óók Heer en riepen Hem om hulp, 
ontferming. Je leest het in vele psalmen. 
Blinden en melaatsen riepen het Jezus toe. 
De eerste christenen namen deze bede over. 
Eigenlijk een revolutionaire verandering om 
aan te geven dat niet de keizer, de koning, de 
dictator van toen én nu Heer is, maar dat 
JHWH onze Heer is. En zo ook Jezus.  
Maar is het niet gek om iemand, die als een 
slaaf vermoord werd met Heer aan te 
spreken? Zijn leven was toch mislukt? Maar 
klopt dat wel? Zijn de zachte krachten, die hij 
in zijn korte leven als genezer en 
vredestichter waar maakte niet van een 
voorstelbaar machtig karakter? Voor Hem 
leggen alle gelovigen aan het begin van de 
viering als bedelaars hun nood neer. De 
eredienst is immers niet immuun voor de 
wereld om ons heen. Allen, die het roepen 
leggen zo hun zorg om die wereld vol oorlog 
en hun eigen verdriet neer voor de voeten 
van die unieke mens van God op wie ze tòch 
hun kaarten hebben gezet. Ook omwille van 
de kleine kinderen in de Filippijnen, Gaza, 
Soedan of waar dan ook. De kinderen in 
Manilla fluisterden mij toe: ‘Panginoon 
maawa ka’ en geven ons zo de opdracht om 
niet slechts te genieten van een fraai kyrie, 
maar om na de viering op zondag door de 
week je hard te maken voor meer 
gerechtigheid en vrede op aarde. Daarbij 
word je in navolging van Jezus geïnspireerd 
door God, onze Panginoon, onze Heer. Of 
beter Anti-Heer? 
 
Ko Schuurmans, pastor 
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Adventsactie Solidaridad 
Thee uit eigen dorp 
 
De adventsperiode is een tijd van hoop en 
een mooie gelegenheid om ons in te zetten 
voor een goed doel. Solidaridad is enorm 
dankbaar voor de steun van kerken die we 
ieder jaar in deze periode mogen ontvangen. 
 
De theeproductie  
In Indonesië daalt de theeproductie enorm. 
Door klimaatverandering en concurrerende 
gewassen is de hoeveelheid geproduceerde 
thee de afgelopen 20 jaar afgenomen van 
162.587 ton naar 137.837 ton. Om thee te 
kunnen blijven produceren, wordt de rol van 
kleinschalige theeboeren steeds belangrijker. 
 
Druk op kleine theeboeren neemt toe 
Helaas zijn ook zij kwetsbaar voor 
klimaatverandering. Bovendien zorgt de 
lange toeleveringsketen ervoor dat ze geen 
eerlijke prijs krijgen. Hierdoor zijn er weinig 
mogelijkheden om te verduurzamen en 
zorgen de lage inkomens ervoor dat boeren 
hun plantage maar moeilijk kunnen 
onderhouden. 

 
 
Door de verkoop van eigen thee stijgt het 
inkomen van de theeboeren. 
 
Wat doet Solidaridad? 
Om deze kleine theeboeren te steunen heeft 
Solidaridad samen met Business Watch 
Indonesia (BWI) een collectief opgericht. Met 

dit initiatief geeft Solidaridad kleinschalige 
theeboeren de kans om gezamenlijk eigen 
thee te produceren én te verkopen onder het 
merk Teh nDeso (deso betekent “dorp” in de 
lokale taal). Het heft in eigen hand nemen 
dus! 
 
 
Het succes van Teh nDeso 
De thee van Teh nDeso wordt door de 
boeren direct verkocht op de markt en in 
lokale winkels. Dit heeft de vraag naar de 
thee aanzienlijk laten toenemen. Inmiddels 
zijn er zo’n 900 vrouwelijke theeboeren die 
hun producten op deze manier verkopen in 
grote steden als Bandung, Solo en 
Yogyakarta. Daarnaast hebben alle producten 
QR-codes met informatie over de oorsprong 
van de thee, de theeboeren, de 
teeltpraktijken en de milieuvoordelen van 
het ondersteunen van lokale theeboeren. Zo 
weten mensen precies waar deze thee 
vandaan komt. En dat werkt.  
 
Het gemiddelde inkomen is gestegen met 15 
tot 25% en de verkoop is gestegen van 5-10 
ton naar meer dan 150 ton per jaar! 
 
Met dit project van Solidaridad stijgt het 
inkomen van de boeren en komen ze op 
eigen kracht uit de armoede. 
 
U kunt dit project steunen via de collecte in 
de kerk of doneer via NL45RABO0129911151 
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Zincafé Kogerkerk “Iedereen Populist???” 
. 

 

Huub Buijssen is 
klinisch psycholoog en 
auteur van het boek 
“De verborgen 
psychologische 

achtergronden van het populisme”. Daarin 
verbindt hij de resultaten van psychologisch 
onderzoek met de politieke actualiteit, 
historische achtergronden en persoonlijke en 
alledaagse waarnemingen. 
Mondiaal is het populisme in opkomst. Wat is 
het geheim van de aantrekkingskracht van 
het populisme en van populistische leiders? 
En ook: hoe komt het dat zij veelal de steun 
genieten van degenen die door hun ideeën 
het meest getroffen worden?  
Buijssen stelt dat populistische politici een 
appel doen op universele menselijke emoties 
en verlangens, waarvan we ons doorgaans 
niet bewust zijn. Dat helpt ons te begrijpen 
wat er aan de hand is. Buijssen laat zien dat 

een Amerikaanse populisme-expert gelijk had 
toen hij zei: ‘In ieder van ons sluimert een 
populist.’ Dat betekent dat we pas en zinvol 
gesprek met populisme-sympathisanten in 
onze sociale omgeving kunnen voeren, als we 
hun onderliggende motieven begrijpen en 
proberen in gesprek te blijven.  
In dit Zincafé gaan we met Huub Buijssen in 
gesprek over het thema van zijn boek. 
Het Zincafé Kogerkerk is een Zaans Platform 
voor opinie en gesprek voor vraagstukken het 
raakvlak van zingeving, maatschappij en 
cultuur.  
Datum: zondagmiddag 17 november 2024: 
Spreker: Huub Buijssen 
Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de 
Zaan 
Aanvang: 15.00 uur, kerk open vanaf 14.30 
uur. 
Toegang gratis, na afloop collecte ter 
bestrijding van de onkosten. 

 
 

ADVENT….op weg naar Kerstmis  
 
Journalist en uitgever Leo Fijen komt aan het 
begin van de Advent naar de Petruskerk in 
Krommenie om daar een persoonlijk verhaal 
te vertellen over de betekenis van de 
kerstgroep voor ons leven vandaag. Bij iedere 
figuur stelt hij vragen die met ons eigen leven 
te maken hebben.  
Wat leert Maria ons? Hoe leert Jozef ons 
omgaan met tegenslagen? En wanneer heeft 
de engel boven de stal onszelf wat te zeggen?  
Tenslotte, wat moeten we nog opruimen in 
onze herberg voordat het Kerstmis kan 
worden?  
Parochianen van de hele Zaanstreek zijn van 
harte uitgenodigd voor deze boeiende en 
inspirerende middag.  
Leo Feijen heeft een gebedenboekje 
samengesteld met vele persoonlijke en 
ontroerende herinneringen van ouderen aan 

het Kerstfeest. Het 
laat u thuiskomen 
bij elkaar en bij 
God. 
Elke bezoeker krijgt zo’n mooi 
gebedenboekje mee naar huis! 
 
Wat: Lezing van Leo Fijen over de betekenis 
van de Kerststal vandaag. 
 
Wanneer: Dinsdag 3 december om 14:00 uur  
 
Waar: Ontmoetingsruimte van de Petruskerk  
             Snuiverstraat 2 Krommenie 
 
Entree: gratis 
De koffie en thee staan klaar! 
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Ontwikkelingen in Zaans Kerkenland 
 
In de kerken voelen we de krimp door een 
afnemend aantal leden en een verminderd 
kerkbezoek. Ook in de Protestante 
gemeenten van de Zaanstreek verandert er 
veel. 
Op 13 oktober heeft de Protestantse 
Gemeente Assendelft afscheid genomen van  
de “Hervormde Kerk” aan de Dorpsstraat 
364. Dit kerkgebouw stond er sinds 1894. 
Pieter Saenredam schilderde in een voorloper 
van deze kerk zijn kerkinterieur dat in de ere-
galerij van het Rijksmuseum hangt. 
 
De kerkenraad schrijft: ‘We zijn met te weinig 
mensen om er nog voor te kunnen zorgen en 
geregeld diensten te kunnen organiseren. De 
kerkenraad heeft zijn best gedaan!’  
Een aantal leden maakt de overstap naar de 
Protestantse Gemeente te Westzaan of naar 
Krommenie.  
 
De gemeente Westzaan en Zaandijk zoeken 
samen een nieuwe dominee. 
De Protestante Gemeente van Wormer sluit 
ook haar kerk, de Nieuwe Kerk,  en gaat 

samen met de gemeente van Wormerveer 
aan het Noordeinde. 
 
Pijnlijke en verdrietige ervaringen die wij ook 
in onze katholieke parochies meemaken. 
Plaatsen die dierbaar zijn geworden, waar 
zoveel is gevierd, geleerd, gediend, gewerkt, 
gebeden en beleden … 
 
De gemeente in Assendelft schrijft:  
‘Al is de gemeente hier te klein geworden, de 
kerk is van alle tijden en alle plaatsen en is als 
gestalte van Christus niet klein te krijgen.  
We nemen dan ook geen afscheid van de kerk 
van Christus en ook niet van ons geloof in 
Hem van wie wij week aan week, ook hier, 
beleden:  
Onze Hulp is in de naam van de Heer, die de 
hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw 
houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het 
werk van zijn handen.  
 
We nemen afscheid van ons kerkgebouw!’ 
 
Matthé Bruijns  

 
 

Gedachten over de herfst 
 

Als ik zo naar buiten kijk, zie ik voor mij drie 
oude hoge bomen die elkaar in evenwicht 
houden. De herfststormen komen onze kant 
op. Hoge winden met stormkracht hebben 
zich al aangediend. Oude bomen kun je al 
horen kreunen, wellicht vallen ze om. Maar 
misschien lachen ze wel en genieten ze als 
nooit tevoren wanneer de wind zo door de 
bladeren ruist. 
Ze schijnen te zeggen: wees maar niet bang, 
we waren er al vóór jou en zullen er nog 
steeds zijn, als jij er niet meer bent. En als we 
vallen schiet er een nieuwe scheut op en is 
een nieuwe boom geboren. 
 
Het is een opwindend jaargetijde want loop 
vooral maar eens door de bossen waar je 

(aanstonds, binnenkort) de 
prachtigste kleuren kunt 
ontdekken van de vallende 
bladeren, die als een 
oosters tapijt neerdalen. 
Dat kan toch allerminst 
deprimerend werken! 
 
Ik weet wel waar dat droefgeestige vandaan 
komt: de nachten worden stiller, de 
herfstmaan staat hoog aan de hemel, de 
lucht wordt steeds koeler en frisser, de vage 
schemering, de nevel aan de horizon. Het 
naderend einde van het jaar komt in zicht, 
het zet ons aan tot mijmeren en roept een 
zweempje melancholie op. 
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Neem dan een kronkelende landweg en kijk 
naar al die schoonheid om je heen, waar de 
vallende bladeren als muziek omlaag cirkelen 
en door de wind bijeengedreven worden. 
Noten en appels liggen voor het opraken. Ook 
al zijn we misschien al oud, we hebben het 
als kleuter al leren kennen, het klinkt nog 
precies als toen. 
 
Het is eigenlijk een mystieke tijd, waarin 
Elisabeth van Hongarije/Thüringen het ons 

ook zo positief uitdrukt: we moeten de 
mensen blij maken.   
Als je dat doet tovert zich vanzelf een 
glimlach op je gezicht en doet het je beseffen 
dat je leeft, dat het leven de moeite waard is. 
Het geeft soms wel verdriet, maar liefde en 
plezier liggen in ‘t verschiet. 
 
Hen Holthuizen ofs. 
Zaandam, 1 oktober 2024 

 

Parochiebladbezorgers  
In september zijn twee parochianen die het 
parochieblad in hun wijk bezorgden gestopt 
met dit vrijwilligerswerk. Esmiralda Rost van 
Kleef, die al jaren in oud Koog 
parochiebladen bezorgde en Cees van 

Miltenburg die meer dan 25 jaar in Westzaan 
de parochiebladen bezorgd heeft.  Beiden 
heel veel dank voor de jarenlange trouwe 
diensten. Fijn dat we zo lang op jullie konden 
rekenen.  

 
Activiteiten 
 

Lichtjesavond op vrijdag 1 november op de 
begraafplaats van Zaandijk aanvang 
19.00 uur  
 
 

 

Sam’s kledingactie op zaterdag 2 november 
kunt u weer kleding en 
schoenen brengen naar de 
Jozefkerk voor de jaarlijkse 
kledingactie. Inleveren kan van 
10 tot 13 uur  

 

Koffie uurtje op iedere eerste dinsdag van de 
maand is er een koffie-uurtje 
in de Pinkzaal, vanaf 10 uur. 
Op dinsdag 5 november is er 
koffie én de lezing ‘40 jaar 
katholiek Zaanstreek’ door 
pastor Matthé.  
In december staat de koffie 
klaar op dinsdag 3 december.  

 

 
 

Zincafé Kogerkerk “Iedereen Populist???” 
Lezing door Huub Buijssen op 17 november 

15.00 uur Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan 
de Zaan.  
 
Op weg naar Kerstmis lezing door Leo Fijen 

op dinsdag 3 december om 
14:00 uur in de Petruskerk 
 

 
Kerstmarkt in de Jozefkerk 
Op zondag 15 december is na de 
viering van 10.00 de jaarlijkse 
kerstmarkt in de Jozefkerk. De opbrengst is 
bestemd voor partnerparochie Kotor Varoš. 
De hulp is bedoeld voor het betalen van 
onder andere medicijnen en 
voedingspakketten. Het belooft weer een 
gezellige markt te worden en u bent van 
harte uitgenodigd om deze te bezoeken..  
 
Kerstpakkettenactie op zondag 22 december 

inleveren en bezorgen van 
kerstpakketten. Meer info in 
het volgende parochieblad. 

 


