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Maandag wordt het nieuwe parochieblad weer gemaakt. 

Iedereen die een uurtje wil meehelpen is welkom om 13.30 uur bij de pastorie. 

 

Woensdagmorgen is er om 10 uur koffiedrinken in de Leliekerk en in de kerk aan het 

Noordeinde in Wormerveer. 

 

De ‘warme ochtend’ is weer begonnen hoewel de thermometer buiten waarden aanwijst  

die eerder op het begin van de zomer wijzen, maar dat kan snel veranderen. 

Iedere vrijdagmorgen vanaf 10 uur bent u welkom in de ontmoetingsruimte voor een kop 

koffie of thee, soms met wat lekkers, een gesprek, ontmoeting. 

Neem gerust iemand mee, want alleen ergens naar toe gaan vind ik altijd beste wel 

spannend. 

In ieder geval weet u van harte welkom. 

 

Voor de lichtjesavond worden grote glazen potten gevraagd. 

De kleine barsten snel door de warmte. 

Inleveren op de plank bij de boekjes.  

 

Brandweer 

Er waren maandagavond heel wat verontruste mensen rond de Snuiverstraat. 

De brandweer was met groot materieel uitgerukt 

Tegen de kerk stond een auto die naar binnen wilde rijden. 

In de keuken was een ontploffing en de kerk stond in brand. 

Hoe pak je dat aan was de opdracht van de oefening. 

En gelukkig was het een oefening van de brandweer Krommenie. 

Je moet er toch niet aan denken dat ons Godshuis zou afbranden. 

http://www.st-petrusparochie.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl


  
 

 

 

Je mag het natuurlijk niet hardop zeggen:   

Maar in de brand uit de brand is een spreekwoord dat niet zomaar is ontstaan.  

Volgend jaar bestaat ons kerkgebouw 70 jaar. 

En iedereen die de 60 is gepasseerd weet dat er dan wel een pijntje hier en ongemakje daar 

ontstaat. 

Het kerkdak is zo’n zorgenkindje. 

Hoge bomen vangen veel wind, kerkdaken doen dat ook. 

Bij iedere storm verschuift er wel wat.  

En zo hebben we de laatste tijd last van hardnekkige lekkages. 

De firma Pronk, gespecialiseerd in monumentale daken kwam met een enorme hoogwerker 

om het kerkdak aan de slootzijde te herstellen. 



 
 

 

 

Onze eigen klussenploeg heeft deze week een lager dakvlak opnieuw van panlatten voorzien  

De overall van Alexander leek voor kerkklussen te zijn aangeschaft, gezien het logo op de 

rugzijde, maar dit is louter toeval. 

 

 
 

 

En dan was het deze week ook grote kerkschoonmaak.  



Heel wat spinnetjes zijn hun vaste woonplaats ontnomen. 

tijdens de koffie was er lekkers, veel gezelligheid 

en dankbaarheid naar allen die hebben meegewerkt. 

 

 

Tussendoor werden er ook direct wat kleine klusje meegenomen. 

Want niets is zo vervelend dat je met schoonmaken een opgeklapte knielbank tegen je 

schenen krijgt. 

 

Dus nogmaals dank aan allen die deze week hebben geholpen 

Matthé Bruijns 

 



 

 

Op maandag 14 oktober is Hermina Tönis – van Doorn overleden op de bijzondere leeftijd 

van 97 jaar. Zij woonde samen met haar zoon aan Spoorland. 

De uitvaart is op dinsdag 22 oktober om 11.30 uur in de Maria Magdalenakerk op ’t Kalf. 

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op Zaandijk en is er 

een samenkomst in de kerk Ontmoeting aan de Parklaan 

 

 

 

Missio Wereldmissiemaand 2024 

 Papoea-Nieuw-Guinea  

 



Ga en nodig iedereen uit 

(Matteüs 22,9) 

Op 20 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten wij onze blik op Oceanië, in het 

bijzonder op Papoea-Nieuw-Guinea.  

 

Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg van de klimaatverandering 

voorgoed te verdwijnen. Voor de inwoners een catastrofe. 

 

Bedreigde schepping 

Witte stranden, helder water, palmbomen en een 

strakblauwe hemel: voor velen van ons het 

gedroomde paradijs in de Stille Zuidzee.  

Maar voor de bewoners van de Carteret Eilanden 

is het een nachtmerrie.  

Hun eiland dreigt voorgoed in de zee te 

verdwijnen.  

Zo’n honderd mensen moesten al gedwongen 

verhuizen naar het grotere eiland Bougainville.  

In de media werden zij de eerste 

klimaatvluchtelingen ter wereld 

Met name vrouwen nemen een leidende rol op zich, vaak gestimuleerd door de 

katholieke kerk.  

Dat is niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar geweld 

tegen vrouwen veel voorkomt.  

Maar Ursula Rakova en Helen Hakena zijn met hun moed en doorzettingsvermogen 

een voorbeeld voor andere vrouwen. 

 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Papoea-Nieuw-Guinea.  

Help mee! 

 

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober  

of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, 

te ’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie: www.missio.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Helen Hakena staat op het strand bij haar huis.  

http://www.missio.nl/


De dode bomen zijn er getuige van dat hier ooit land was.   

Helen Hakena is een van de bekendste vrouwenactivisten en vredestichters in Oceanië.  

De op haar jurk afgebeelde paradijsvogel is het symbool van Papoea-Nieuw-Guinea. 

 

Lichtjesavond 

 

De voorbereidingen zijn in volle gang. 

en de aanmeldingen op  

Via de website van de Raad van Kerken kunt u zich inschrijven 

https://rvkkrommenieassendelft.nl 

 

Deze avond is mogelijk door de fantastische inzet van heel veel vrijwilligers, bij de 

opbouw,  

in de voorbereidingen, op de avond zelf en bij het opruimen op zaterdag.  

Wat zijn we daar blij mee !! 

Dus gaan we dit jaar voor de vijfde keer de lichtjesavond houden met als thema 

troostende vlinders. 

 

Grote vraag help je dit jaar mee ?  Met opbouwen en aankleden van de begraafplaats ? 

Of liever zorgen voor koffie/thee en soep voor de vrijwilligers ?   

En kun je ook op zaterdag meehelpen opruimen ?   

Alle handjes zijn welkom, we maken er een gezellige dag van vol saamhorigheid .  

 

Ik hoor graag waar je wil en kan helpen.  

Elvira Mollee-Drummen 

06-482 69 444  |  elvira@elvira4events.nl 

 

In memoriam 

Zondag 6 oktober in de vroegte van de nacht is Ina Kerssens – Bos overleden op haar 

leeftijd van 73 jaar. 

Half juni hebben we afscheid genomen van haar man Nico Kerssens. 

Kort na zijn afscheid werd Ina ongeneeslijk ziek en is het heel snel gegaan.  

Ina werd geboren in Krommenie en kreeg een relatie met Nico.  

In oktober 1972 trouwden zij elkaar en gingen wonen aan het Burgemeester 

Albertiplein.  

Daar werden hun zoon en dochter geboren. Later verhuisden ze naar de Marslaan. 

Ina werkt op kantoor bij Ado waar ze de debiteurenadministratie deed.  

Ze werden oma en opa van 4 kleinkinderen. Zij vertelden over een lieve, 

belangstellende en creatieve oma.  

Oppassen toen ze klein waren en later de eigen activiteiten met hen. 

Ina kon goed naaien, was actief in het buurthuis, begeleidde zelfverdediging voor 

vrouwen en had haar eigen sociale kring. 

Lang geleden kwam er al kanker in haar leven, maar dit wist ze steeds te boven te 

komen. 

Dit voorjaar werd onverwacht haar Nico ernstig ziek, en kort na zijn overlijden bleek 

Ina een tumor bij haar longen te hebben.  

Ze heeft bewust afscheid genomen en geregeld wat je kon doen. 

https://rvkkrommenieassendelft.nl/
mailto:elvira@elvira4events.nl


Op de rouwkaart stond: Ik laat degenen achter die ik liefheb om diegene terug te zien 

die ik liefhad. 

Velen gebruikten woorden als ’nu zijn Ina en Nico weer samen.’ 

Na de afscheidsdienst in de Petruskerk is haar lichaam gecremeerd. 

 

 

Om bemoedigd te worden.  

We leven in tijden dat je de krant liever dichtlaat en niet alles wilt zien wat er op 

televisie over de toestand in de wereld verschijnt.  

De Protestantse kerk in Nederland stuurt een Nieuwsbrief uit met de naam Petrus. 

Wekelijks wordt er ook een lied aangereikt uit het omvangrijke Liedboek van de 

Kerken waar veel liederen in voorkomen die we ook in de katholieke liturgie zingen. 

Deze week  het lied Wees Jij mijn toevlucht. 

 
Wees Jij mijn toevlucht de komende nacht, 

De morgen die ik ondanks alles verwacht. 

Hoe vat ik de slaap zonder jou aan mijn zij, 

Wie troost dat wanhopige wezen in mij. 

 

Wees Jij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

 

Jijzelf moet meegaan, je lichtend gelaat, 

Een gids die mij voorgaat en nooit meer verlaat. 

De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

Wees Jij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

Wees Jij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 

Om het te horen klik op deze koppeling 

 >> Luister dit lied 

 

CONCERT KERK VAN KROMMENIEDIJK 

Zondag 27 oktober 2024 14.30 uur  Trio Bienvenue 

Krommenie. Een heerlijke middag met muzikale hoogtepunten uit grote musicals door 

top Trio Bienvenue.  

Judith Petra, zangeres bij het Groot Omroepkoor, en haar vrienden Marieke Steenhoek 

(zang) 

 en Jan van Maanen (piano en zang) brengen een wervelend, licht klassiek programma 

met de mooiste liedjes  

uit hun favoriete musicals zoals o.a. West Side Story, Les Miserables en Ja Zuster, Nee 

Zuster.  

Laat u verrassen en kom genieten van een verzameling klassiekers van toen en nu door 

drie zeer ervaren en professionele musici. Willkommen, Bienvenue, Welkom! 

Entree  : € 10,00 incl. koffie/thee 

Reserveren : kerkvankrommeniedijk.nl / 06 – 1035 1954 

https://click.online.protestantsekerk.nl/?qs=a7a3e2bed043108bde3ca81c39993afbbb45f2683fc6bedd6ac2826fab03fe197a7e23a751343eac651559d728466942813a98dc5af44a7539afd2d46ac76f54
mailto:kerkvankrommeniedijk@live.nl

