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Op Kerstavond wordt er in de kerken van de Zaanstreek tijdens de viering de 

Jaarthemakaars aangestoken 

Paus Franciscus heeft aan dit Heilig jaar het thema Pelgrims van Hoop meegegeven.  

En die hoop hebben we nodig om alle onzekerheden die ons bestaan biedt het te 

weerstaan. 

Het is niet zo moeilijk om een lange lijst van ellende op te stellen van ver weg tot heel 

dichtbij. 

Levenskunst is juist ook lichtpunten te zoeken. 

Momenten waar je hart van opengaat en waardoor je alle duisternis kunt doorstaan. 

De vele goede wensen die we elkaar sturen zijn zulke signalen van hoop. 

De (soms uitbundige knipperende) versiering die overal brandt is ook zo’n teken van 

hoop tegen het duister van de tijd (van het jaar) in. 

 

In een Heilig Jaar worden er deuren geopend in basilieken die anders gesloten blijven 

en mensen uitgenodigd om op pelgrimstocht te gaan. 

Maar je kunt ook pelgrimeren zonder daadwerkelijk Rome te bezoeken. 

Het is je losmaken van waar je in vast geraakt bent om een geestelijke reis te maken,  

aandacht te hebben voor anderen en zaken waar je normaal geen tijd voor zegt te 

hebben.  

Door zo’n ‘deur gaan’ wil zeggen dat je op een andere manier probeert om bij God te 

komen en dat God daarvoor altijd weer andere deuren opzet.  

God is eindeloos benaderbaar. 

Centraal staat de Hoop als één van de goddelijke deugden van Geloof, Hoop en Liefde.  

‘De hoop stelt niet teleur’, schrijft de apostel Paulus. 

 

We gaan vieren voor de zoveelste maal dat God mens is geworden, 

dat God ons mensenbestaan van het prilste kwetsbaarste moment tot aan het bittere 

einde heeft gedeeld. 
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De weg van Jezus mag ons hoop geven dat we niet alleen zijn, dat God met ons 

meetrekt.  

 

Dank je wel aan allen die zich bezighouden met de voorbereiding op het Kerstfeest in 

onze parochie. 

Het is onvoorstelbaar hoeveel tijd, liefde en aandacht er in de afgelopen periode is 

gegeven.  

De koren zongen al kerstliederen toen je zonder je jas dicht te maken naar buiten kon 

gaan. 

Alle inspiratie die er gedeeld is bij de inhoudelijke voorbereiding. 

Alle aandacht die er is gegeven aan de Herdertjesmis met meer dan 40 deelnemende 

kinderen. 

De kleurrijke eierdozen die geschilderd en verlijmd waren vielen bij het verplaatsen in 

delen uiteen, maar het staat weer. 

 

Weest welkom om samen te vieren en te weten dat wij net als God zelf in Jezus 

mensen zijn. 

 

Welkom om dat ook in de komende dagen in onze kerken te vieren. 

Zalig Kerstmis 

Matthé Bruijns 

 

 

 
 

Als de lichtjes doven 

 

Op een slagveld klonk een stem,  



was van ver te horen,  

zong dat er in Bethlehem  

een kindje was geboren.  

In die nacht zo stil en groot  zwegen de kanonnen,  

die zijn bij het morgenrood  toch opnieuw begonnen.  

Kerstmis lijkt ons keer op keer vrede te beloven,  

maar kanonnen dreunen weer,  als de lichtjes doven.  

 

Donkere Afrikaan, honger moet je lijden,  

kunr niet meer naar huis gaan,  

je bent van hen gescheiden.  

Wie dit hebben uitgedacht, komen allen samen,  

zingen plechtig Stille Nacht  zonder zich te schamen.  

 

Kerstmis lijkt ons keer op keer  vriendschap te beloven,  

maar dan gaan ze altijd weer alle lichtjes doven.  

Turk en Syrier en Afghaan,  mogen die hier blijven?  

Mogen die hier ook bestaan  of zal men ze verdrijven?  

 

Kerstmis doet ons telkens weer beterschap beloven, 

laat dan deze ene keer 

het lichtje niet weer doven. 

 

Willem Wilmink 

 

 

Op Kerstmis zijn er twee collectes. 

één voor de eigen parochie en voor de Parochiële Caritasinstelling.  

Met uw gave stelt u ons in de gelegenheid om mensen in nood, in onze eigen 

omgeving, te helpen.  

Dat gebeurt onopvallend het hele jaar door.  

Juist in deze tijd doen we wat extra’s om mensen die het moeilijk hebben ook iets van 

de warme kerstsfeer te laten beleven.  

Met uw hulp kunnen we dat blijven doen.  

We merken dat het nog steeds nodig is, dus uw gift komt zeker goed terecht.  

Dank u wel. 

 

 



 
 

 

Kerstnachtzingen in Krommenie 

 

Zoals het bij een goede traditie hoort, zingen wij dit jaar weer de traditionele 

kerstliederen in de nacht (vroege ochtend) van 1e kerstdag 25 december in Nieuw 

Krommenie. Dit is ten westen van de Rosariumlaan.  



We beginnen om 5 uur ‘s morgens vanaf de (nieuwe) Vomar op de Uranuslaan, hoek 

Neptunuslaan in Krommenie. 

Wij pauzeren om ongeveer 6 uur in de Nicolaaskerk aan het  Kerkplein. 

Vandaar uit bezoeken wij de appartementen van de Durghorst met 'ons' orkest en 

vervolgen dit met een bezoek aan de Hospice aan de Evenwichtstraat. 

Om ongeveer half 8 stoppen wij.  

Zingen in de Kerstnacht is een bijzondere traditie en ervaring. 

Iedereen die van zingen houdt en er niet voor schroomt een flinke wandeling te maken, 

is van harte welkom. 

Voor bladmuziek wordt gezorgd. 

Namens de Raad van Kerken Krommenie en Assendelft willen wij u hiervoor van 

harte uitnodigen. 

 

Kerststal St. Agathakerk Beverwijk 
 

Al meer dan 50 jaar is er in de Agathakerk in Beverwijk een grote kerststal te 

bewonderen. 

Ooit begonnen toen de pastor aan alle kinderen van het kinderkoor vroeg een pop mee 

te nemen die bij de kribbe werd geplaatst. 

Iedereen kwam met de hele familie kijken waar haar / zijn pop stond. 

  

De Kerststal is te bezichtigen tot en met Driekoningen op zondag 5 januari van 12.00 

tot 15.30 uur. 

 


