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Beste parochianen,
Zondag 19 januari: Wij gekozen als zijn bruid?

De liturgische kleur is niet meer wit maar groen, want Kerstmis is nu echt

voorbij. Maar... is dat wel zo?

De Driekoningen kennen we als Caspar, Melchior en Balthasar dus een C, een
M en een B. Die letters hebben nog een andere betekenis.

De M staat voor de Magiérs, de wijze Driekoningen. Dat feest vierden we twee

weken geleden.

De B staat voor Baptisma oftewel de Doop van Jezus waar we vorige zondag

bij stil stonden.

En de C staat voor Cane oftewel Kana, U weet wel waar Jezus samen met zijn

moeder op een bruiloft te gast was. We horen er vandaag over vertellen.

Die drie letters staan dus voor de drie momenten waarop Jezus zich open-
baarde. Zeg maar aan het licht komt! Op die bruiloft te Kana zongen ze vast
wel van: daar komt de bruid! Maar wie is die bruid eigenlijk? En wie is de

bruidegom?
Wie weet gaan we dat vandaag ontdekken!

Ko Schuurmans gaat voor in deze viering. Het gemengd koor zal zingen olv

Inge Reijn.

Wij hopen u allen te zien in de Bovenzaal. ——

Belangrijk data:

e 20 januari
Schoonmaak kerk
09.00 uur

e 12 februari
Vergaren en nieten
parochieblad
09.00 uur

e 16 februari
Afscheidsviering pastor
Wil Waardijk
10.00 uur
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Deze nieuwsbrief is ook te vinden
op de website:



Afscheid pastor Wil Waardijk

Op zondag 16 februari om 10 uur zal pastor Wil Waardijk voor het laatste voorgaan in zijn
Jozefkerk. Het is voor iedereen duidelijk dat we hiermee een tijdperk afsluiten.

Lang geleden ging Wil Waardijk wat toen heette ‘op studie’ naar het seminarie. Hij werd toen geen
priester, maar leraar op het Michaelcollege. Naast het vak Nederlands werd hij vrijgesteld voor para-
scholaire activiteiten. Het geven van verantwoordelijkheden aan leerlingen kenmerkte hem.

Musicals, toneelstukken, Kerstprojecten, de trektochten, stedenreizen. Wil maakte het Michael tot een

school waar velen met plezier en weemoed aan terugdenken.

Heel lang geleden ging Wil Waardijk al met pensioen op het St. Michaelcollege. De verbonden-

heid met geloven vonden een voedingsbodem in de Jozefparochie waar hij steeds meer wortelde.

Hij ging theologie studeren, werd pastoraal werker op een leeftijd waarbij velen ‘echt met pensioen
gingen’ en was tot op hoge leeftijd werkzaam in Oostergouw naast zijn pastorale activiteiten in de
Jozef. Naast het voorgaan heeft hij zeer veel bezoeken afgelegd bij parochianen in kwetsbare fases van

hun leven.

In mei van het afgelopen jaar is zijn 9oe verjaardag groots gevierd en merkt Wil dat hij lichamelijk ook

kwetsbaarder wordt. Er verscheen zomaar een stok in zijn hand!

Op 16 februari zal hij voor het laatst voorgaan in de Jozef. Daarmee sluiten
we toch wel een tijdperk af en we doen dat met grote erkentelijkheid. Beide
koren van de parochie zullen zingen.

Wil koos als thema ‘Dienstbaar en Dankbaar’ voor deze laatste viering.

Zijn collega’s Ria Casalod, Matthé Bruijns en Ko Schuurmans zullen mede
met hem voorgaan. En na afloop van de viering kunnen we hem een hand geven en bedanken. Maar

geen vaarwel, want hij blijft natuurlijk parochiaan en kerkganger.
Natuurlijk is er koffie met wat lekkers, een glaasje en een hapje.

Parochie van de H. Jozef
Ria Casalod — Brakenhoff, Matthé Bruijns en Ko Schuurmans



Kerkbalans 2025

Woensdag 15 januari jl. stond een interessant artikel over de kerkbalans.
Met als titel: Waarom zijn protestanten guller dan Katholieken?

Te vinden met de link:

https://www.noordhollandsdagblad.nl/uitgelicht/waarom-zijn-protestanten-guller-dan-katholieken-

vijf-vragen-over-de-actie-kerkbalans/34451114.html

Wat kunt u bij onze Jozef verwachten?
Met het verschijnen van het parochieblad op 12 februari a.s. ontvangt u:

Een bedankbrief, als u al het afgelopen jaar met een bijdrage aan de Jozef met de Kerkbalans

heeft meegedaan.
Of een uitnodigingsbrief om voor 2025 om mee te doen met een bijdrage aan de Jozef over te

maken, want dat is de actie Kerkbalans.

Ook in het parochieblad vindt u van mij een artikel:
De trend: Bijna gelijk gebleven.
Daarin kunt u lezen hoe het bij onze Jozef de afgelopen jaren is gegaan met de Kerkbalans. (of

misschien nog bekend bij u als gezinsbijdragen).

De Jozef heeft ook uw hulp nodig!

Actie
Kerkbalans




