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2e zondag door het jaar: Joh. 2, 1-12  

‘Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen;  

openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.’   

 
 

Een parabel op de Bruiloft in Kana 

Deze zondag staat het bekende verhaal over de bruiloft in Kana op het leesrooster. Door Jezus komt er 

aan het feest geen einde. 

Er is ook een ander verhaal over een bruiloft. 

Bruid en bruidegom hadden het niet breed. Dus hadden ze gevraagd of iedere bruiloftsgast een fles wijn 

zou meebrengen. Dat zou dan genoeg zijn voor alle gasten. Eén fles per persoon. Die zou dan aan het 

begin van het feest bij de ingang in een grote kruik worden uitgegoten.  

Zo geschiedde. Alle gasten gaven zo hun bijdrage aan het feest. 

Toen dan ook een heildronk zou worden uitgebracht op het jonge paar werd er voor ieder uit die grote kruik 

de meegebrachte wijn geschept. Ieder een glas vol. Maar groot was de ontsteltenis: Toen iedereen dronk 

bleek er geen wijn in die kruik te zitten, maar gewoon water. Ieder van de gasten had gedacht: ‘o, als ik er 

water in doe, dan merkt dat toch niemand.’ Omdat iedereen zo gedacht had, viel het feest letterlijk in het 

water. De gasten vertrokken beschaamd naar huis; het feest ging niet door…….  

Moraal van het verhaal: wat is mijn bijdrage aan het leven? 
 

 

NIEUWS 

 

Afscheidsviering pastor Wil Waardijk  

Op zondag 16 februari om 10 uur zal pastor Wil Waardijk voor het laatst voorgaan in 

zijn St. Jozefkerk. Hij schreef geschiedenis op het Michaelcollege met musicals en de 

trektochten waar velen met plezier en weemoed aan terugdenken. Wil werd pastoraal 

werker op een leeftijd waarbij velen ‘echt met pensioen’ gingen’ en was tot op hoge 

leeftijd werkzaam in Oostergouw, naast zijn pastorale activiteiten in de Jozefparochie. 

We sluiten een tijdperk af en we doen dat met grote erkentelijkheid.  

Beide koren van de parochie zullen zingen. Wil koos als thema ‘Dienstbaar en 

Dankbaar’ voor deze laatste viering. Het Zaans Parochieblad De Verbinding komt vlak 

voor deze dag uit dus goed om al vast op de kalender en in de agenda te zetten. 

 
 

Actueel 
Informatie en Vieringen 

 
Week 4; 20 jan. t/m 26 jan. ’25; Jaargang 3 
   

 
Pastoraal team:  
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl 
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com 
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl  
 
Ziekenzalving of spoed:  
pastoor Nico Kerssens:  06 44 20 67 38 
pastoor George Paimpillil: 06 50 81 38 62  
pastoraal werker Matthé Bruijns: 075 62812 08 

 

 

Secretariaat pastoraal team:  

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.00 - 12.30 uur  

Telefoon: 075 687 12 06 

E-mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl 

Website: www.katholiekzaanstreek.nl  
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Familiezondag 23 februari 

Op zondag 23 februari wordt er in de Sint-Boni-

fatiuskerk (Zaandam) van 10.00 tot 13.00 uur 

weer een Familiezondag gevierd!  

Met familiezondagen bouwen we samen aan 

onze geloofsgemeenschap. Met verschillende 

generaties, mensen van alle leeftijden, gaan we samen op reis door elkaar te 

ontmoeten, met elkaar te vieren en van elkaar te leren, Jij bent er toch ook bij? 

Nodig ook vooral mensen in je omgeving uit om mee te gaan! Meer informatie volgt. 

 

Geloofsbelijdenissen 

Op donderdag 23 januari om 20.00 uur bent u van harte welkom om in de 

ontmoetingsruimte van de Petruskerk verder te horen en te praten over 

geloofsbelijdenissen in het verhaal van de kerk en in dat van haar leden.  

In de katholieke liturgie klinkt iedere zondag het Credo – Ik geloof, in 

Protestantse Kerken bij Avondmaal en bijzondere gelegenheden. In de 

Doopsgezinde gemeente schrijft iedere dopeling zelf zijn of haar 

geloofsbelijdenis. Het wordt geen hoog-theologische beschouwing, maar een 

samenkomst over het gemeenschappelijk uitspreken van ons geloven. De voorgangers van de kerken zullen 

daarbij de inleiders zijn.  

 

Bid jij mee tijdens de Week van gebed voor eenheid? 

Ook in 2025 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. 

Dit jaar bidden we van 19 t/m 26 januari aan de hand van Johannes 11:17-

27 met het thema ‘Ja, ik geloof’. Over dit thema is meer te lezen op de 

website van het Bisdom. In de Petruskerk is er op zondag 19 januari om 

10.00 uur een viering van de in Krommenie gevestigde kerken. Muzikale 

medewerking wordt verleend door het koor Ars Musica uit Purmerend. We 

gaan nadenken over het verhaal van Lazarus, de opgewekte uit de doden en de vraag die Jezus aan zijn 

zus Marta stelt: “Geloof jij dat ik de opstanding en het leven ben?”  

 

Explore Catholic Website is Live! 

De Explore Catholic website is live! Dit platform is speciaal voor jonge katholieken die meer 

over hun geloof te weten willen komen en op hun geloofsvragen een antwoord zoeken. Ook 

kun je op de website veel katholiek nieuws vinden, naast dagelijkse lezingen en nog vele 

andere artikelen. Kijk dus snel op https://explorecatholic.nl/nieuws/ 

 

Bisdom maandjournaal januari 

In het Bisdom maandjournaal januari dit keer onder meer aandacht voor 

het heilig jaar met het thema 'Pelgrims van Hoop'. In dit bisdom 

maandjournaal zoomen we in op wat dat betekent. Zo vertelt Mgr. Jan 

Hendriks over de ‘hoop’ en Eric Fennis als gedelegeerde voor de liturgie 

over de ‘aflaat’. Jordi Joosten is medewerker jongerenpastoraat en 

kerkopbouw en vertelt over het programma voor jongeren.  

Dit en meer in het eerste bisdom maandjournaal van 2025!  

                                                         https://www.youtube.com 

 

 

 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=6503&t=Week+van+gebed+voor+eenheid
https://explorecatholic.nl/nieuws/
https://www.youtube.com/
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Bedevaarten naar Lourdes 

De Lourdesgroep van het bisdom Haarlem-Amsterdam houdt een 

informatiebijeenkomst over de bedevaarten van dit jaar naar Lourdes. 

Het thema voor de bedevaart is dit jaar HOOP dat volgt uit het thema van 

dit jubeljaar ‘Pelgrims van hoop’.  

De informatiebijeenkomst wordt op zondagmiddag 2 februari om 14.00 

uur gehouden in de pastorie van de Moeder van de Verlosserkerk in 

Schalkwijk te Haarlem.  

Meer informatie op de website van ons bisdom:  

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/InfobijeenkomstLourdes 

 

 

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 20 januari – 26 januari 2025 

Ma.   20  09.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft 

Di.     21      09.00 u  

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam  

H. Odulphus, Assendelft 

Woe. 22       19.00 u Eucharistieviering  St.-Bonifatius, Zaandam 

Do.    23 09.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft 

Vr.     24 09.00 u 

19.00 u 

Viering 

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

Za.    25 19.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam  

H. Maria Magdalena, Zaandam ‘Kalf  

Zo.    26 10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u  

Eucharistieviering  

Eucharistieviering  

Viering   

Eucharistieviering 

Viering  

Viering    

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

St. Petrus, Krommenie 

HH. Martelaren van G, Koog a/d Zaan 

H. Jozef, Zaandam 

H. Maria Magdalena, Wormer 

 

Op de agenda: 

• 22 januari om 10.00 uur Film ‘The Chosen’, jaargang 4, elke woensdagochtend, in de pastorie van de  

H. Odulphuskerk (Assendelft) aansluitend op het wekelijkse ‘koffie drinken’  

 

• 23 januari om 20 uur: bijeenkomst over geloofsbelijdenissen in de ontmoetingsruimte van de St. 

Petruskerk (Krommenie). 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/InfobijeenkomstLourdes

