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Pelgrims van Hoop

Jaaroverzicht

We blikken vandaag terug op een extra lang jaar, een schrikkeljaar.

Het is alweer 3 jaar geleden dat we ons kerkgebouw hebben verlaten.

Het staat er nog steeds van buiten onaangeroerd bij.

Het had mooi geweest wanneer het een goede herbestemming zou hebben gevonden.
Maar wij hebben hier wel een goede bestemming gevonden in de intimiteit van de
Pinkzaal.

Ook al zijn we eens met wat minder. Je ervaart dat heel anders dan is ons kolossale
kerkgebouw.

En het was eindelijk goed nieuws dat we voorlopig twee jaar hier kunnen verblijven.

In februari was er de oecumenische viering in de Ontmoeting.

In de veertigdagentijd was er een sobere maaltijd

en we hebben iedere 1° dinsdag van de maand een koffie inloop gehouden.
Palmzondag vierden we in de Jozef.

Witte Donderdag kwamen we samen in de Petruskerk.

En in de week van Pasen was er de Paasviering en daarna de Paasbrunch.

en net zoals de gezellige kerstmiddag was dit
allemaal prima verzorgd.

De inventaris van onze kerk heeft een bestemming
gevonden door het hele land.

De kerkbanken staan in Limmen, het tabernakel in
Hoogland, het orgel in Polen.

Het Mariabeeld, dat zoveel aandacht heeft
ontvangen in de duizenden en tienduizenden kaarsen
die daar in de loop van de jaren hebben gebrand,
heeft een herplaatsing gekregen in de Nicolaaskerk
in Amsterdam.

Het duurde even voor de sokkel klaar was, maar we
hebben het aanschouwd: links van de ingang.

En bezoekers uit de hele wereld zullen haar
aanschouwen.




En als ze dan later bij station Zaandijk Zaanse Schans uitstappen, kunnen ze niet
bevroeden dat het beeld waar ze een kaarsje hebben aangestoken van hier komt.
We werden hartelijk ontvangen en kregen een lunch in de kerk aangeboden.

En daarna was er een mooie rondvaart door de grachten.

Waar gaan we volgend jaar naar toe?

|

Het Kerkenpad ging dit jaar naar de Veluwezoon,
Van Maria van Renkum via kasteel Doorwerth naar de oude kerk van Oosterbeek
die zo’n bijzondere rol heeft gespeeld bij de slag om Arnhem.

We hebben hier warme dagen beleefd in de Pinkzaal met de ochtendzon op de ramen.
We beleefden ook een gezellige barbecue waar we hier buiten op het plein hebben
gezeten.

Eind september mocht ik met velen vieren dat ik 40 jaar werkzaam ben in de kerk.
Het werd een heel bijzondere dag met zoveel parochianen uit de hele Zaanstreek.
Drie prachtige boeken met verhalen, 180 kaarten, een volle kerk en een goede sfeer.
’s Middags was er komische theatervoorstelling met als slotboodschap:

we zullen doorgaan. En dat gaan we samen ook zeker doen.

Een week later werd pater Gerard Noom 90 jaar.

Ook dat hebben we samen in dankbaarheid gevierd.

We zijn rijk dat we in de Zaanstreek nog steeds zo’n team van enthousiaste emeriti
hebben.

In november was er ook Kledinginzameling.

In de Zaanse parochies werden duizenden kilo’s kleding ingezameld.

en in december was er de traditionele kerstpakketten actie waarbij veel mensen zijn
verrast.



De laatste kerkelijke uitvaart dateerde van maart 2023,
maar in één maand tijd werden er dit najaar 4 parochianen kerkelijk uitgevaren.
vanuit de Odulphus, het Kalf en het vernieuwde crematorium.

Aan het begin van dit jaar wil ik graag dank u wel zeggen tegen U

die dit jaar onze gemeenschap trouw bent geweest,

die tezamen bent gekomen om te danken, om te luisteren en te zingen.

voor alle inzet, daar zijn we ontzettend rijk mee.

En we hopen als parochie dat we daar dit komende jaar weer een beroep op mogen
doen.

Matthe Bruijns

Op het feest van de Openbaring van de Heer waren mensen met een verstandelijke
beperking onze gasten in de Petruskerk
Het weer zat deze dag niet mee. Het waaide hard en het had wat gesneeuwd.



We hoorden het verhaal van een Vierde Koning, de zoon van Balthasar,

die stiekem zijn vader achter na reisde die de ster volgde.

Hij nam als geschenken een prentenboek, een bal en zijn hondje mee.

Onderweg kwam hij mensen tegen die verdriet hadden en hij gaf hun zijn geschenken
om hen te troosten.

Uiteindelijk kwam hij bij het Christuskind.

Verdrietig dat hij met niets meer had om het als geschenk te geven.

Maria zei: Dit kind is heel blij met jouw lege handen.

Wat jij voor de anderen gedaan hebt, heb je ook voor hem gedaan.

Dat is het mooiste geschenk voor dit kind.



Taizéviering in de Noorderkerk
Zondag 12 januari om 16.30 uur is er weer een Taizéviering in de Noorderkerk in
Zaandam.

Onze vieringen zijn gebaseerd: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte.

Die Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en
ook ruimte om God te ontmoeten.

Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.

Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het
bijgebouw.

Lezing prof. dr. Fernando Enns ‘Zijn wij fit voor oorlog of zijn wij fit voor vrede?’
Woensdag 15 januari 19.30 uur
Doopsgezinde Vermaning Zaandam, Westzijde 82

De machinerie van polarisatie draait overuren. Het lijkt alsof het gemeengoed is
geworden bepaalde groepen aan te wijzen als de vijand waar we ons tegen moeten
wapenen.

Of het nu migranten zijn of inwoners van bepaalde naties. Deze methode van
polarisatie kent ook zijn weerslag in de kerkelijke structuren.

Bonhoeffer had in 1934 de kracht een weg te gaan die voor hem en enkele anderen de
weg van grondlegger van de christelijke kerk was, Jezus Christus.

In al zijn stukken pleit hij voor een kerk die niet meegaat in de machinerie van
polarisatie, maar een kerk die zich klaar maakt om een weg van vrede te blijven gaan —
in plaats van veiligheid.



Bonhoeffer riep op tot een oecumenisch vredesconcilie. De kerkleiders uit die tijd
zagen er niets in. Bonhoeffer bleef zich ervoor inzetten.

In de afgelopen jaren heeft Fernando Enns zich op verschillende manieren ingezet om
te komen tot een weg van vrede.

Hij heeft vanuit de wereldwijde oecumenische beweging een enorm bijgedragen aan
een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.

aan de hand van drie dimensies;

de dimensie waarbij je stil staat bij de zegeningen die je ontvangt (via positiva),

de dimensie waarbij je stil staat bij de gebrokenheid (via negativa)

en de dimensie waarbij je heling en verandering ervaart (via transformativa)

doordat medemensen bij je neerknielen in de gebrokenheid en wonden om samen een
weg verder te gaan.

Fernando Enns zal in zijn lezing de hoorders ook zeker uitnodigen in gesprek te gaan
en zo ook samen te ontdekken hoe we fit voor een rechtvaardige vrede kunnen zijn.



