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Dinsdagmorgen wordt de Samenklanken editie van het Zaanse parochieblad De 

Verbinding weer verzameld in de Pinkzaal. 

 

Zondag gaat pastor Ria Casalod-Brakenhoff voor in de 

Petruskerk 

en viert dat zij de volgende dag drie kwart eeuw van 

leven heeft voltooid. 

Tien jaar geleden ging zij met pensioen. 

In de kerk hebben we daar een ander woord voor dat heet 

‘emeritaat’ en dat betekent dat je beschikbaar bent en 

blijft voor als er een beroep op je wordt gedaan. 

En gelukkig staat het woord ‘ja’ nog steeds boven aan in 

haar lijst van veel gebruikte woorden. 

En daar zijn we blij mee! 

Van harte gefeliciteerd en alle zegen van Boven, van de goede God en van mensen 

toegewenst. 

 

 

 
 

Oecumenische viering 

U zult er waarschijnlijk niet bij stil hebben gestaan tijdens de Jaarwisseling.  



Maar het is in 2025 precies 1700 jaar geleden dat er in Nicea een concilie werd 

gehouden.  

En dat Concilie heeft geschiedenis geschreven omdat daar de geloofsbelijdenis werd 

vastgesteld die we tot op de dag vandaag nog in onze kerken gebruiken.  

Voordat het zover was ging er heel wat aan vooraf.  

De Romeinse keizer Constantijn die zich zou laten dopen en het christendom 

staatsgodsdienst had gemaakt wilde daarmee ook eenheid in zijn Rijk uitdrukken.  

Zo werd bijvoorbeeld Pasen op allerlei verschillende zondagen gevierd door het 

gebruik van allerlei verschillende kalenders. 

Er werd gekozen voor één paasdatum. 

Er waren in de jaren veel vervolgingen geweest.  

Velen waren er als martelaar gestorven en er waren bisschoppen die op het concilie 

kwamen die de verminkingen zichtbaar in hun lichaam droegen. 

In parochies was het een twistpunt hoe nu om te gaan met christenen die op de 

pijnbank hun geloof in Christus hadden afgezworen om hun leven te behouden. 

Moesten die nu weer opgenomen worden of hadden zij zichzelf voor altijd 

buitengesloten. 

en dan was er ook nog de vraag wie is Jezus in zijn verhouding tot God. 

 

Het was een puzzel.  

Sommigen zeiden, bijvoorbeeld: ‘Het lichaam, en alles wat je kunt zien of voelen, is 

eigenlijk helemaal niet zo belangrijk.  

Het gaat om de geest (Geest), geestelijke zaken, om het hogere, de hemel.  

En: Jezus was zéker niet een ‘echt mens’, zoals wij.  

Want dat is veel te laag, veel te plat, voor God. Jezus was een ‘hemels wezen’, of een 

‘schijn-mens’ (gnosticisme).  

Anderen zeiden juist: Jezus was wél een mens, juist een mens; alléén een mens. 

Bijzonder, natuurlijk; misschien op eenzame hoogte, dat ook; maar tegelijkertijd, op 

even grote afstand tot God, als wij allemaal (Arius; ‘halfgod’: Origenes). 

Grote vragen! Er is ruimte voor verschil, natuurlijk; maar we zijn ook een eenheid.  

Dus we moeten met elkaar praten. Immers: één kerk, één Heer.  

En Constantijn voegde daar graag aan toe: één rijk; één keizer.  

Eén kerk, alsjeblieft, dat is een stuk makkelijker… 

Dus,= om enige orde te scheppen, en hopelijk antwoorden te vinden, riep hij alle 

bisschoppen van de hele wereld naar Nicea, een stadje in het huidige Turkije.  

Er kwamen er zo’n 300.  

Maar geloofsbelijdenissen zijn ook gebruikt als meetlat om de zuiverheid in de leer te 

bepalen.  

En pijnbanken en brandstapels horen helaas ook bij de christelijke geschiedenis 

rondom de ‘zuiverheid’ van geloven. 

 

Zondag 9 februari is er om 10 uur een viering in de Kogerkerk.  



We gaan nadenken over het verhaal van Lazarus, de opgewekte uit de doden en de 

vraag die Jezus aan zijn zus Marta stelt: ‘Geloof jij dat ik de opstanding en het leven 

ben?  

Voorgangers komen uit de deelnemende gemeenschappen van Ontmoeting, Kogerkerk, 

Doopsgezinde gemeente en Rooms katholieke parochie en we hebben een special 

guest. 

 

 

Beste parochianen,  

Vanuit de MOV(Missie Ontwikkeling en Vredegroep) van ons dekenaat  kwamen we 

tot de conclusie  

dat we het geluid van onze bisschoppen missen in het debat over de bezuinigingen op 

ontwikkelingssamenwerking.  

Daarom hebben we de volgende brief opgesteld.  

 

Deze brief ligt zondag 9 en 16 februari in de kerk zodat u hem kunt ondertekenen, als 

u dat wil.  

We sturen hem vervolgens naar de bisschop en hopen zijn mening te horen!  

 

Ook is het mogelijk de brief online te ondertekenen via de volgende link:  

 

https://ontwikkelingssamenwerking.petities.nl  

 

 

Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. dr. J. Hendriks 

Zilkerduinweg 375 

2114 AM Vogelenzang 

Zaanstad,   februari 2025 

Excellentie, 

In een wereld waarin we meer verbonden zijn dan ooit tevoren, zijn bezuinigingen 

op ontwikkelingssamenwerking een desastreuze stap achteruit.  

Het ondermijnt wereldwijde inspanningen om armoede, klimaatverandering, 

ongelijkheid en onrechtvaardigheid aan te pakken.  

Het verzwakt mensen in de meest kwetsbare posities wereldwijd.  

De Nederlandse regering wil in 2025 al 350 miljoen op het ontwikkelingsbudget 

bezuinigen,  

dit loopt op tot 550 miljoen in 2026 en 2,4 miljard per jaar vanaf 2027. 

Als “pelgrims van Hoop” moeten we délen, niet afpakken.  

Het is onze opdracht om om te zien naar elkaar en zeker naar mensen in nood.  

“Ik was naakt en gij hebt mij gekleed, ik had honger en gij hebt mij gevoed”. 

Vanuit onze rijke situatie is het onbegrijpelijk dat op ontwikkelingssamenwerking 

wordt bezuinigd. 

https://ontwikkelingssamenwerking.petities.nl/


Vanuit onze overtuiging zou zelfs een intensivering van de ontwikkelingsinzet 

gerechtvaardigd zijn.  

Is het niet zo dat ook door onze rijke levenswijze, mensen in andere landen ook nog 

schrijnender gevolgen ondervinden van klimaatverandering. 

Daarom vragen wij u met klem om als vertegenwoordiger van de Katholieke 

gemeenschap in Nederland een dringend beroep te doen op de coalitie om deze 

bezuinigingen van tafel te halen. 

Wij wachten uw reactie af. 

Met vriendelijke groet, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de koude wind komt het voorjaar dichterbij. 

Het licht van de dag groeit en de eerste voorjaarsbloeiers komen naar boven. 

Het lied  In de bloembol is de krokus vertelt over dit geheim. 

 

In de bloembol is de krokus, 

in de pit de appelboom, 

in de pop huist een belofte: 

vlinders fladderen straks rond. 

In de koude van de winter 

groeit de lente ondergronds, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God ziet naar de schepping om. 

 

Elke stilte kent zijn zingen, 

zoekt een woord en melodie, 

ieder duister wacht een morgen 

in dat licht is alles nieuw. 

Het verleden bergt de toekomst, 

wat die brengt, je weet het niet, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

 



God alleen herschept en ziet. 

>>Luister hier het hele lied 

 

 

Taizéviering in de Noorderkerk, zondagmiddag 9 februari 2025. 

 

Zondag 9 februari a.s. is er weer een Taizéviering in de Noorderkerk in Zaandam. 

Onze vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en 

Stilte.  

Die Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en 

ook ruimte om God te ontmoeten.  

Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.  

zondagmiddag 9 februari 16.30 uur  

Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het bijgebouw. 
 

 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-in-de-bloembol-is-de-krokus/

