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Zondag nemen we afscheid van pastor Wil Waardijk.  

Daarover meer in Katholiek Zaanstreek Aktueel dat u als bijlage vindt. 

 

Zondag was er de jaarlijkse oecumenische viering in de Kogerkerk. 

In de intieme en warme ruimte van de kerk waren we samen rond de gedachtenis aan 

het Concilie van Nicea en het verhaal van de opstaniding van Lazarus. 

Om deze viering nog eens te bekijken klik op onderstaande link. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki9aJ2CZnaQ 

 

Pelgrimstocht vanuit de stoel.  

Pelgrims van Hoop zijn woorden die ons het komende jaar begeleiden. 

Eeuwenlang zijn mensen op pelgrimstocht gegaan. Je laat het vertrouwde achter je en 

verlaat je op Gods hulp om op weg te gaan naar een heilige plaats. En dat heilig kan 

van alles zijn: een plaats waar Jezus heeft gelopen en gesproken, een put, het graf van 

iemand die voorbeeldig heeft geleefd. 

 In vroegere dagen kon het geloof in een wonder een drijfveer zijn om op weg te gaan. 

Tegenwoordig is het onderweg zijn, je los maken van waar je aan vast geraakt bent een 

motivatie om te gaan. Soms is het een overgangsritueel na een arbeidzaam leven en de 

overgang naar het pensioen.  

Ontmoetingen zijn belangrijk. Je ontmoet reisgenoten, je ondervindt tegenslagen en 

onderweg is veel te zien om je aan het overwegen te zetten. De natuur, architectuur en 

de kunst in kerkelijke gebouwen vertellen jou een heel verhaal.  

We gaan op de wintermiddag van dinsdag 18 februari om 14 uur een pelgrimage 

maken.  

We starten in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk en via foto’s en verhalen maken 

we een reis door de christelijke cultuur van Europa en van het Heilig Land. 

Goed schoeisel en warme kleding is niet nodig voor een natje en een droogje wordt 

gezorgd.  

Matthé Bruijns 

 

 

Er was deze week weer van alles te doen over Valentijnsdag. 

De bloemenprijzen schoten omhoog. 

Het is de dag van DE LIEFDE !!! 

Ergens las ik dit stukje met het opschrift:  WOORDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki9aJ2CZnaQ


Laatst zat ik op restaurant. Niet alleen, dat durf ik niet, maar met twee.  

Aan het tafeltje naast ons, in het volgepakte restaurant, zat een koppel tegenover 

elkaar.  

Ze waren 70, misschien 75. 

 Hij droeg een colbert, zij een jurk met daarover een warme slobbertrui met lange 

mouwen.  

De tafeltjes stonden iets te dicht bij elkaar en ik voelde me al een beetje ongemakkelijk 

omdat ze zouden kunnen meeluisteren en wij onvermijdelijk met hen.  

Maar ze glimlachten vriendelijk naar ons, blikten op de kaart, bestelden vervolgens 

hetzelfde gerecht en nipten gelijktijdig van hun glas wijn.  

Wij praatten de hele avond vol terwijl zij in stilte tegenover elkaar zaten.  

Maar het was geen stilte waar ik plaatsvervangend ongemakkelijk van werd.  

Geen stilte die problemen of spanningen verzweeg.  

Geen stilte van twee mensen die uit verveling tegenover elkaar zaten omdat hun 

woorden op waren. Omdat alles al gezegd was.  

Nee. Het was een andere stilte.  

Een heel innig, respectvol zwijgen.  

In alle rust leunden ze in gedachten achterover alsof ze de voorbije week, maand, jaar, 

_ het voorbije leven een beetje neerlegden.  

Soms schonk hij haar een beetje bij uit de fles wijn.  

Dan weer stak zij haar vork naar hem uit zodat hij kon proeven van haar gerecht dat 

hetzelfde was als wat op zijn eigen bord lag, maar toch anders. 

 Pas toen zij vertrokken en hij haar jas liefdevol over haar schouders drapeerde, zag ik 

het: dat zij één arm tot over de elleboog in het gips had.  

De andere stak ze routinematig door de zijne en volgde hem naar de uitgang.  

Ik keek hen na. Zag hoe zij hem nodig had en hij haar.  

Gearmde silhouetten, vervlochten door het leven.  

Hun woorden waren niet op. Ze hadden er gewoon geen nodig. 

 

 

Valentijn  

14 februari het Valentijnsdag. Ieder denkt daarbij gelijk aan de dag van de liefde.  

Maar velen zullen niet (meer) weten dat op deze dag de heilige Valentijn werd/ wordt 

vereerd, een martelaar uit de derde of vierde eeuw.  

Nu is van deze martelaar weinig meer bekend.  

Bij de herziening van de heiligenkalender in 1969 is hij zelfs van de lijst verdwenen. 

Er is wel een legende die zegt dat Valentijn een de dag voor zijn executie een 

afscheidsbriefje achterliet voor de dochter van een medegevangene waarop hij verliefd 

was geworden.  

Hij ondertekende het briefje met 'Van jouw Valentijn'.  

at zou aan de oorsprong staan van onze Valentijnskaartjes.  

Ook is er de legende dat Valentijn in het geheim jonge paren zou trouwen.  

Keizer Claudius II had Romeinse soldaten verboden om te trouwen omdat hij van 

mening was dat ongehuwde mannen betere soldaten waren.  



Valentijn onttrok zich dus aan die regel en werd daarom vermoord.  

Wat van deze legenden waar is weten we niet, maar het is wel bekend dat Valentijn 

zijn leven gaf voor zijn geloof.  

En die houding is een uiterste daad van liefde.  

 

Roel Spanjers, New Orleans, Blues and more 

Op zondagmiddag 16 februari in de Maria Magdalenakerk Wormer  

Roel Spanjers is een bekende Nederlandse toetsenist, componist en zanger.  

Hij speelt  piano, hammondorgel en accordeon en heeft met veel artiesten 

samengewerkt, zowel op het podium als in de studio.  

Zondagmiddag 16 februari neemt Roel je mee op een muzikale rondreis, met accenten 

op Blues, Country en Americana,  

langs de exotische klanken en ritmes van New Orleans.  

Aanvang 14:30 u Kaarten € 17,50 via de website www. concertenwormer.nl of tel. 

075-642 1282 

 

ODE AAN DE LIEFDE 

Zondag 23 februari 2025 

De liefde staat centraal in dit romantische concert door pianist/accordeonist Robin El 

Hage en violist Radboud van Geldre.  

Beide musici, cum laude afgestudeerd aan het Rotterdams Concervatorium, zijn 

bekend om hun virtuoze spel en hun intense muzikale verbondenheid.  

In het programma “Ode aan de Liefde’ spelen zij muziek die de liefde in al haar 

facetten belicht,  

zoals ‘Salut d’amour’, Liebestraum en Liebesleid, alsook muziekstukken die je 

vlinders geven, zoals ’de Zwaan’’ van Saint Saens;  

een dier dat symbool staat voor de liefde en trouw. 

14:30 uur , : € 12,50 incl. koffie/thee   

Reserveren : kerkvankrommeniedijk.nl/06-10351954 


