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Er gebeurt van alles in onze wereld.  

Velen durven het journaal niet aan te zetten om te horen wat ‘sterke’ mannen nu weer 

ogen hebben met onze wereld. 

In de St. Jan in Den Bosch werden er vorig jaar tienduizenden kaarsen meer 

aangestoken dan in de toch ook niet gemakkelijke jaren daarvoor. 

Toen ik net begon als pastor en het verminderde kerkbezoek duidelijk zichtbaar werd, 

spraken veel mensen de verwachting uit dat dit anders zou worden wanneer het oorlog 

was.  

Het aloude ‘Nood leert bidden’ werd van stal gehaald. 

Ik hoop niet dat dit de weg zal zijn om onze kerken weer gevuld te krijgen. 

Maar dat het wel plaatsen blijven waar de hoop levend wordt gehouden. 

 

Amor vincit omnia 
Als ik ‘God’ zeg, of schrijf, of noem, 

bedoel ik niet de man met de baard, 

niet de almachtige schepper, niet 

het oog dat alles ziet, ook niet de 

wreker en niet de jaloerse god uit 

het veelgodendom van de mythe.   

 

God is voor mij de oneindige spil 

die me van binnenuit aanzet om lief 

te hebben, om ongeacht het wel en wee 

van goede wil te zijn, om, alert bij de 

realiteit in de wereld, het boze te laken. 

 

Het bestaan behelst goed en kwaad, 

maar het goede houdt me gaande 

terwijl het kwade me doet beseffen 

dat alleen met het goede te leven valt. 

 

Er is geen god die ik kan aanklagen 

om de hartverscheurende dingen die 

levensecht gebeuren, vergoed te krijgen, 

want al wat leeft, is uit de aarde, stoffelijk, 

sterfelijk, voorbijgaand; wat is, verdwijnt. 

 



Maar er is de Liefde, wakker, gespitst, 

doorheen alle leven, doorheen alle tijd; 

Geen schepsel kan zonder de Liefde voort; 

ze is de meest begeerde schat voor ieder, 

ze is van gerechtigheid, heelheid en vrede. 

 

Als ik ‘God’ zeg, bedoel ik deze Liefde. 

Wie geeft om het leven, is mens uit God: 

Geduldig, ontfermend, goedheidgetrouw. 

Amor vincit omnia — Liefde overwint 

Ine Verhoeven 

 

 

Zincafé Kogerkerk zondagmiddag 2 maart 2025 
Onderwerp: Hoe houd je je hart zacht? 

Een pleidooi voor het radicale midden in tijden van oorlog. 

Natascha van Weezel schreef een veel gelezen essay onder deze titel  

De titel ontleende ze aan een les van haar vader, de journalist Max van Weezel.  

Op moeilijke momenten zei hij tegen haar: ‘houd je hart zacht’. 

Op 7 oktober 2023 veranderde voor velen de wereld door de aanslag van Hamas in het 

zuiden van Israël op een muziekfestival en kibboetsen.  

Dat geldt zeker ook voor Natascha van Weezel.  

Haar familie is getekend door de Holocaust en als joods kind was ze vaak en graag bij 

haar familie in Israël en voelde ze zich er thuis.  

Nu twijfelt ze aan haar liefde voor 

het land onder leiding van Netanyahu en treurt ze om de vele doden en honger in 

Gaza.  

In de huidige gepolariseerde tijd word je min of meer gedwongen te kiezen vóór Israël 

en tégen Palestina of omgekeerd.  

Natascha weigert te kiezen en zoekt steeds weer de nuance en naar een verbindende 

positie in het midden.  

Zij gebruikt daarvoor de term ‘het radicale midden’.  

De term ‘radicaal’ ontleent ze aan een gesprek tussen Arabisch- Israëlische 

vredesactivisten.  

Eén van hen zei: ‘Bij het woord radicaal denken mensen vaak aan geweld of 

terrorisme.  

Maar volgens mij is je ‘vermeende vijand’ een hand geven het meest radicale wat je 

kan doen. Dat is namelijk veel dapperder’. 

Haar weigering te kiezen heeft z’n prijs: ze wordt geconfronteerd met heftig 

antisemitisme en wordt bedreigd.  

Is het nog wel verantwoord om haar geliefde Davidster te dragen? 

Toch is er voor haar geen andere keuze dan die in het radicale midden.  

Ze gaat de dialoog aan met Joden en Moslims en blijft hoopvol en vastberaden streven 

naar wederzijds begrip  

en benadrukt het belang van de zachte krachten in tijden van toenemende polarisatie. 

Natascha van Weezel is auteur, documentaire maakster en columnist van Het Parool. 

Haar boek “Hoe houd je je hart zacht?” is deze middag te koop. 

Het Zincafé Kogerkerk is een Zaans Platform voor opinie en gesprek voor 

vraagstukken op het raakvlak van zingeving, maatschappij en cultuur. 



Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan 

Zondag 2 maart 2025. Aanvang: 15.00 uur, kerk open vanaf 14.30 uur. 

Toegang gratis, na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten. 

Het is handig contant geld mee te nemen voor de consumpties en de collecte. 


