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Pastoraal voorwoord 

Mens gedenk te leven 
 

Het gaat straks weer voorjaar worden. We 
zien ernaar uit na de lange donkere 
wintermaanden. Voorafgaand aan het 
lentefeest van Pasen gaan we de periode van 
de 40-dagentijd in. Op Aswoensdag klinken 
de woorden: Mens denk er aan, uit stof ben 
je genomen, tot stof zal je weerkeren.’ 
Voordat we het feest van het nieuwe leven 
vieren, worden we eerst met onze neus op 
onze eindigheid gedrukt. In de bijbel staat ‘de 
mens is een sterveling, hij is als een bloem op 
het veld die even bloeit. Dan waait de wind 
en is ze weg’. Of zoals iemand zei die 
stervende was: ik ben zoiets als een auto in 
de regen op een grote parkeerplaats. Als ik 
straks weg ben, kun je nog heel even zien dat 
ik daar stond, maar dan gaat de regen er 
overheen en even later staat er weer een 
ander.’ Kortom, we zijn maar voorbijgangers, 
wie denkt er over 50 jaar nog aan ons, het 
leven is betrekkelijk en van voorbijgaande 
aard.  
 
In vroegere tijden toen de mensen nog veel 
weerlozer tegen het levenseinde waren, werd 
vaak gezegd ‘Memento Mori’, gedenk te 
sterven. Nogal wat begrafenisondernemingen 
kozen deze naam. 

 
In onze tijd zeggen 
we liever ‘pluk de 
dag’, Carpe Diem. 
Voor al die bijzondere 
gezegden gebruiken 
we het liefst nog 
latijn.  
 

Je zou kunnen zeggen dat we in onze tijd het 
besef dat we opgenomen zijn in een groter 
geheel aan het kwijtraken zijn. Een rabbi 
vertelde tegen zijn leerlingen dat zij steeds 
twee tassen mee moesten dragen. In de één 
de woorden: ‘God heeft vanwege mij de 
wereld geschapen’ en in de andere de 
woorden: ‘Ik ben stof en as’. Wanneer je het 
eerste woord kwijt raakt dan blijft het hier en 

nu over om alles uit je bestaan te halen. 
‘Goed in je vel zitten’ wordt het hoogste 
goed. En daar komt dat Pluk de dag weer 
tevoorschijn, het Zwitser Leven gevoel. Wat 
heb jij nodig om iedere dag happy te zijn? 
 
Juist in de 40-dagentijd worden we 
opgeroepen om kritisch te kijken naar wat we 
allemaal nodig denken te hebben om 
gelukkig te zijn. De Vastentijd was vroeger 
gericht op sober leven, vasten, geen grote 
feesten. Steeds meer mensen hebben last 
van overgewicht tot nadeel van henzelf. Geen 
overbodige luxe om eens kritisch naar ons 
eetpatroon te kijken. In onze dagen 
ontdekken we ook dat het goed is om even 
pauze te nemen in onze voortdurende 
consumptiedrang. Je kunt de Action niet 
binnenlopen zonder iets mee te nemen wat 
je eigenlijk niet nodig had. De mobiele 
telefoon bepaalt de levens van veel mensen. 
Ze lijken er wel aan vast gekleefd, we appen 
en mailen wat af, maar telefoons worden 
steeds minder gebruikt om te doen waar ze 
ooit voor gemaakt zijn namelijk om te bellen. 
Om de stem van iemand te horen en te 
vragen: hoe gaat het met jou?  
 
Zeven weken zijn er voordat het Pasen wordt. 
Een tijd om ook God te vragen. Hoe gaat het 
nu met U? Hoe staat het met die wereld van 
U? En wat zou ik er aan kunnen doen om in 
mijn beperkte tijd van leven en met mijn 
(on)mogelijkheden het iets meer te laten 
lijken op wat U er ooit mee voor ogen hebt 
gehad?  
 
Veertig dagen om je weer eens te realiseren.  
Je bent mens, je bent kwetsbaar, maar je 
kunt zo veel betekenen voor de wereld die 
God voor ogen heeft. Mens gedenk te leven! 
Memento vivere! 
Een goede Veertigdagentijd toegewenst. 
 
Matthé Bruijns 
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Veertigdagentijd 
 

Beste Parochianen, 
 

Aswoensdag markeert het begin van een 
bijzondere periode in ons kerkelijk jaar: de 
Veertigdagentijd. Een tijd die ons uitnodigt 
om stil te staan, onszelf te onderzoeken en 
terug te keren naar God als het hart van 
liefde en vrede. Het is een periode van 
bezinning, waarin we ons afvragen hoe wij 
kunnen bijdragen aan een wereld waarin 
samenhorigheid en delen met de 
minstbedeelden centraal staan. 
 

De vastentijd biedt allereerst een kans om 
oude gewoonten los te laten en om een 
nieuwe manier van denken te omarmen. Het 
is een tijd waarin we ons opnieuw bewust 
worden van de behoeften van anderen en om 
de mentaliteit van overvloed te leren 
vervangen door een houding van delen. “Ik 
heb een wereld, jij hebt een wereld, maar wij 
hebben geen wereld.” Dit idee moeten we 
loslaten. In plaats daarvan mogen we samen 
zeggen: “Wij leven samen één wereld.” 
Een wereld waarin we niet alleen naast elkaar 
leven, maar werkelijk met elkaar verbonden 

 
zijn volgens de bedoeling van God, onze 
Schepper en Vader. 
 

Dit jaar nodigen we u uit om actief deel te 
nemen aan de Vastenactieprojecten van het 
jaar 2025. Deze projecten staan in het 
perspectief van ‘samen werken’ aan een 
toekomst waarin niemand wordt 
buitengesloten en waarbij we zorg dragen 
voor elkaar en voor de schepping die ons is 
toevertrouwd. 
 

Pasen, het hoogtepunt van deze innerlijke 
reis, herinnert ons aan de overwinning van 
het leven, het licht en de liefde, die ons in 
Christus is gegeven. Laat ons deze 
Veertigdagentijd benutten om ons hart 
opnieuw te richten op God en op onze 
naaste. Want alleen samen met Hem en met 
elkaar kunnen we bouwen aan een wereld 
waar gerechtigheid, vrede en liefde centraal 
staan. 
 

Een gezegende vastentijd toegewenst, 
 

Pastoor deken George Paimpillil 
 
 

Afscheid Wil Waardijk 
 

Op zondag 16 februari om 
10 uur zal pastor Wil 
Waardijk voor het laatste 
voorgaan in zijn Jozefkerk. 
Het is voor iedereen 
duidelijk dat we hiermee 
een tijdperk afsluiten. 

Lang geleden ging Wil Waardijk wat toen 
heette ‘op studie’ naar het seminarie. Hij 
werd toen geen priester, maar leraar op het 
Michaelcollege. Naast het vak Nederlands 
werd hij vrijgesteld voor parascolaire 
activiteiten. Het geven van 
verantwoordelijkheden aan leerlingen 
kenmerkte hem. Musicals, toneelstukken, 
Kerstprojecten, de trektochten, stedenreizen. 
Wil maakte het Michael tot een school waar 
velen met plezier en weemoed aan 
terugdenken. 

Heel lang geleden ging Wil Waardijk al met 
pensioen op het St. Michaelcollege.  
De verbondenheid  met geloven vonden een 
voedingsbodem in de Jozefparochie waar hij 
steeds meer wortelde. Hij ging theologie 
studeren, werd pastoraal werker op een 
leeftijd waarbij velen ‘echt met pensioen 
gingen’ en was tot op hoge leeftijd werkzaam 
in Oostergouw naast zijn pastorale 
activiteiten in de Jozef. Naast het voorgaan 
heeft hij zeer veel bezoeken afgelegd bij 
parochianen in kwetsbare fases van hun 
leven.  
In mei van het afgelopen jaar is zijn 90e 
verjaardag groots gevierd en merkt Wil dat hij 
lichamelijk ook kwetsbaarder wordt. Er 
verscheen zomaar een stok in zijn hand! 
Op 16 februari zal hij voor het laatst voorgaan 
in de Jozef. Daarmee sluiten we toch wel een 
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tijdperk af en we doen dat met grote 
erkentelijkheid.  
Beide koren van de parochie zullen zingen. 
Wil koos als thema ‘Dienstbaar en Dankbaar’ 
voor deze laatste viering. Zijn collega’s Ria 
Casalod, Matthé Bruijns en Ko Schuurmans 
zullen mede met hem voorgaan. 
En na afloop van de viering kunnen we hem

een hand geven en bedanken. Maar geen 
vaarwel, want hij blijft natuurlijk parochiaan 
en kerkganger. 
Natuurlijk is er koffie met wat lekkers, een 
glaasje en een hapje. 
 
Ria Casalod-Brakenhoff, Matthé Bruijns en Ko 
Schuurmans 

 
 

R.K. Parochieverband Zaanstreek 
St. Bonifatius  - H. Maria Magdalena (Zd)  - H. Maria Magdalena (W)  
St. Jozef - HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - St. Petrus 
 

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
E-mail: secretaris@katholiekzaanstreek.nl 
Website: Katholiekzaanstreek.nl 
 

Kick-off meeting ‘Samen op weg’ 
Op 4 februari jl. organiseerde het 
kerkbestuur van het Parochieverband 
Zaanstreek (PVZ) een kick-off meeting met als 
titel "samen op weg". Voor deze  
startbijeenkomst waren van alle parochies de 
parochieraden en parochieteams uitgenodigd 
om met elkaar te spreken over de toekomst 
van de parochies.  
 

Vragen die aan de orde kwamen zijn:  
Hoe ziet het Kerklandschap er over 10 jaar 
uit? Wat vinden wij binnen de verschillende 
parochies belangrijk om te behouden?  
Hoe kunnen we ook over 10 jaar een  
levende kerk zijn die van betekenis is voor 
haar parochianen en de omgeving?  
Hoe organiseren we dat wanneer er minder 
vrijwilligers beschikbaar zijn?  
 

Om dit soort vragen te beantwoorden, is het  
nodig om samen een visie te gaan 
ontwikkelen. Doelstelling daarbij is 
nadrukkelijk niet om te bepalen welke kerken 
misschien gesloten moeten worden, maar 
om te kijken wat ons samen bindt en hoe we 
de toekomst samen zien. Er zal wel 
nagedacht moeten worden over mogelijke 
fusies in de nabije toekomst. Deze 
ontwikkeling raakt alle parochianen. 

De uitkomst van dit proces zal helpen om een 
weg te ‘banen’ naar een toekomstvisie waar 
meer samenwerking en eventueel fusie van 
parochies de uitkomst kan zijn. De inbreng 
van de parochieraden en te zijner tijd ook 
van de parochianen is zeer belangrijk om als 
bestuur de juiste stappen te zetten.  
 

Na deze eerste bijeenkomst komen nog meer 
bijeenkomsten waarin de vervolgstappen 
gezet worden. Wilt u meedenken over de 
toekomst? Meld u dan aan bij een van de 
leden van uw parochieraad of parochieteam.  
 

(Op moment van schrijven zijn de uitkomsten 
van deze bijeenkomst nog niet bekend. Wij 
zullen u daarover op een later moment 
informeren)  
 

Terugtreden vicevoorzitter Kerkbestuur 
Katholiek Zaanstreek 
Met ingang van 1 januari jl. is Agnieszka van 
der Schaaf teruggetreden als vicevoorzitter 
van Kerkbestuur Katholiek Zaanstreek. 
Agnieszka heeft deze beslissing genomen 
vanwege persoonlijke omstandigheden. Het 
parochiebestuur dankt Agnieszka voor haar 
inzet in de afgelopen periode en wenst haar 
een spoedig en volledig herstel toe! 
 

Het kerkbestuur van de 
samenwerkende parochies in de Zaanstreek.  

 

mailto:secretaris@katholiekzaanstreek.nl
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Vastenactie 2025  

Briketten van gft-afval 
 

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda 
leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze 
hebben kleine handeltjes of werken als 
dagloner. De dagelijkse maaltijden worden 
gekookt op vuur, waarvoor houtskool of 
sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt 
echter schaars en voor veel gezinnen in 
Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook 
van de houtvuren erg schadelijk voor de 
gezondheid en het milieu.  
 
Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, 
besloot in actie te komen toen ze de 
dagelijkse worsteling van de vrouwen zag. Ze 
ontwikkelde briketten van gft-afval en dat 
veranderde veel!  
 

 

Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 
2.000 Oegandese shilling per dag met de 
briketten. Dat is in veel gezinnen veel geld. 
Bovendien kunnen de vrouwen de briketten 
ook verkopen voor extra inkomsten. Marion 
Muhindo, een van de deelnemende vrouwen, 
vertelde: “Voorheen kon ik soms geen eten 
kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs 
geld om het schoolgeld en de lesboeken voor 
de kinderen te betalen.”  
De briketten branden bovendien schoner dan 
hout en houtskool en het gebruik ervan zal de 
vraag naar hout verminderen.  
 
Op dit moment doen 200 vrouwen mee. We 
willen meer vrouwen erbij betrekken, maar 
dan is het belangrijk dat de huidige 
productiecapaciteit wordt verhoogd. Het gaat 
om vergruizers om het verkoolde gft-afval fijn 
te malen, persen om de briketten te maken 
en grote mixers om de zware massa goed te 
mengen. Daarnaast vragen de vrouwen ons 
om klein materiaal als grote mengbakken, 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(handschoenen, laarzen en mondmaskers 
tegen het stof) en jerrycans.  
 
Hoe kunt u bijdragen? 
Wat kunnen we bijdragen?  
Handschoenen €   45 
Mondmaskers  €   65 
Laarzen  €   85 
Jerrycans   € 115 
Carbonisatievat € 328 
Mixer   € 375 
Pers   € 470 
Vergruizer  € 560 
 
U kunt bijdragen aan de collecte in de kerk of 
door rechtstreeks aan Vastenactie over te 
maken op www.vastenactie.nl  

  

http://www.vastenactie.nl/
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Kerkbalans: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 
 

De Kerk is een 
rustpunt in een 
drukke wereld 
waar we God en 
elkaar mogen 
ontmoeten, maar 
ook een plek waar 

we het leven met elkaar delen en naar elkaar 
omzien. De Kerk is een belangrijke plaats 
waar mensen samenkomen om het geloof 
met elkaar te delen.  
 

Het is belangrijk dat er ook in de toekomst 
plaatsen bestaan, waar eenieder rust en 
bezinning kan vinden. Maar, kerk-zijn kost 
geld. Uw steun is daarin onmisbaar! Als 
kerkelijke organisatie ontvangen we geen 
subsidie, de financiële bijdrage van u als 
parochiaan is daarom noodzakelijk. 
Alleen dankzij uw bijdrage kan zij blijven 
voortbestaan voor allen, en kunnen we 
plannen maken voor de toekomst. 
We hopen dat we ook in 2025 weer op u 
mogen rekenen!  
 

Giften aan uw parochie zijn aftrekbaar bij de 
aangifte van uw inkomstenbelasting. Alle 
parochies zijn door de overheid erkend als 

een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Hierbij geldt echter een drempel van 
1% (minimaal € 60) en een maximum van 
10% van uw verzamelinkomen.  
 

Daarnaast is het mogelijk om een 
overeenkomst te sluiten met de parochie 
voor een periodieke schenking. Zo’n 
periodieke gift is dan volledig aftrekbaar in de 
aangifte inkomstenbelasting. De 
overeenkomst kunt u vinden via de website 
van de belastingdienst. U kunt de digitaal 
ingevulde versie opsturen naar 
penningmeester@katholiekzaanstreek.nl  en 
ik zal dan zorgdragen dat de overeenkomst 
namens het kerkbestuur wordt ondertekend.  
 

U kunt uw bijdrage digitaal overmaken op het 
rekeningnummer van uw parochie, onder 
vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2025’. 
 

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op 
naar de kerk van morgen. 
 
Martijn Truijens 
Penningmeester parochieverband Zaanstreek 

 
 
 

Activiteiten 

Biddende Moeders 
in de H. Odulphuskerk 
 

In de H. Odulphuskerk komen iedere 
woensdagochtend vrouwen samen om te 
bidden voor hun kinderen. 
Dit is ontstaan in Engeland en heeft zich over 
de wereld verspreid in meer dan 80 landen. 
“Biddende Moeders” heeft de goedkeuring, 
steun en zegen van christelijke leiders uit vele 
kerkgemeenschappen. Er zijn nu duizenden 
groepen over de hele wereld.

Wij nodigen u uit… 
Om eens langs te 
komen en mee te 
bidden in de 
H. Odulphuskerk, 
binnenkomen via 
de pastorie. 
We starten om 09:30 uur en rond 10:15 uur 
drinken we gezamenlijk koffie. 
 

Elza Zuidervaart Vroom 
  

mailto:penningmeester@katholiekzaanstreek.nl
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Jubeljaar 2025 
 

Op 24 december 2024 
heeft paus Franciscus de 
Heilige Deur van de Sint-
Pieter geopend, 
waarmee officieel het 
Heilige Jaar werd 
ingeluid. 

De paus heeft persoonlijk de Heilige Deur 
geopend als symbool van een nieuw begin en 
genade. 
 

De traditie van Heilige Jaren komt voort uit 
een idee uit het Oude Testament om elke 50 
jaar schulden te laten kwijtschelden en zich 
met elkaar te verzoenen. In 1300 werd door 
de Katholieke Kerk het eerste Heilige Jaar in 
Rome gehouden. 
 

Op Kerstavond is ook bij de parochies van 
Katholiek Zaanstreek de kaars als start voor 
het Jubeljaar 2025 ontstoken.  

Op 5 januari jl. is 
tijdens de 
Eucharistieviering in de 
Sint Bonifatiuskerk het 
startsein gegeven voor 
het jubileum 

125 jaar  

Sint Bonifatiuskerk. 
 

Het programma voor het eerste kwartaal 
2025 wordt in dit artikel 
genoemd. Het betreft 
een volledig 
programma, met daarin 
opgenomen ook de 
activiteiten m.b.t. het 
jubileum 125 jaar 
Bonifatiuskerk.  

 
 

Programma 1e periode Jubeljaar 2025 
Jubileum 125 jaar St. Bonifatiuskerk 
 

Datum Activiteit  Locatie  

18-02-2025 
14 uur  

Lezing: “Pelgrimage door de eeuwen heen” door 
Matthé Bruijns (zie artikel hiernaast) 

Petruskerk, Krommenie 

01-03-2025 Bezoek aan de Abdij van Egmond 
(zie artikel hiernaast) 

Abdij van Egmond, 
Egmond 

04-03-2025 Vergadering Jubeljaargroep Maria Magdalenakerk 
Wormer 

15-03-2025 Stille Omgang Amsterdam 
(zie artikel hiernaast) 

Vertrek Bonifatiuskerk 
Zaandam 

 
 

Activiteiten die nog volgen in het Jubeljaar 2025  > verdere informatie volgt 
 

April-2025 Agatha wandelpad, Beverwijk- Assendelft  

16-05-2025 Lezing/ presentatie Archief Zaanstad 

25-05-2025 Grote viering 125 jaar Bonifatiuskerk 

08-06-2025 Fulda-reis, begraafplaats St. Bonifatius  
(zie voor meer informatie in dit parochieblad) 
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Pelgrimstocht vanuit de stoel 
 

Pelgrims van Hoop zijn woorden die ons het 
komende jaar begeleiden. 
Eeuwenlang zijn mensen op pelgrimstocht 
gegaan. Je laat het vertrouwde achter je en 
verlaat je op Gods hulp om op weg te gaan 
naar een heilige plaats. En dat heilig kan van 
alles zijn: een plaats waar Jezus heeft gelopen 
en gesproken, een put, het graf van iemand 
die voorbeeldig heeft geleefd. 
 

In vroegere dagen kon het geloof in een 
wonder een drijfveer zijn om op weg te gaan. 
Tegenwoordig is het onderweg zijn, je los 
maken van waar je aan vast geraakt bent een 
motivatie om te gaan. Soms is het een 
overgangsritueel na een arbeidzaam leven en 
de overgang naar het pensioen.  

Ontmoetingen zijn belangrijk. Je ontmoet 
reisgenoten, je ondervindt tegenslagen en 
onderweg is veel te zien om je aan het 
overwegen te zetten. De natuur, architectuur 
en de kunst in kerkelijke gebouwen vertellen 
jou een heel verhaal.  
 

We gaan op de wintermiddag van dinsdag 18 
februari om 14.00 uur een pelgrimage 
maken. We starten in de ontmoetingsruimte 
van de Petruskerk en via foto’s en verhalen 
maken we een reis door de christelijke 
cultuur van Europa en van het Heilig Land. 
Goed schoeisel en warme kleding is niet 
nodig voor een natje en een droogje wordt 
gezorgd.  
 

Matthé Bruijns 

 

Bezoek aan de Abdij van Egmond 

 
 

Op zaterdag 1 maart 2025 organiseert het 
dekenaat een gezamenlijk bezoek aan de 
Abdij van Egmond. Iedereen is van harte 
welkom om deel te nemen! Wij vragen u wel 
om op eigen gelegenheid naar de abdij te 
komen.

Programma:  
- Vanaf 10.00 uur: Inloop met koffie / thee 
- Ochtendprogramma: rondleiding en 
introductie in de abdij 
- 12.30 uur: Lunch (bijdrage van € 5,--) 
- Na de lunch: Gezamenlijke Eucharistie-
viering 
- Afsluiting rond 15.00 uur met koffie 
 
Aanmelden: Graag aanmelden via 
dekenaatzaanijmond@gmail.com of bij het 
secretariaat van uw eigen parochie. 
We hopen u te mogen ontmoeten in de abdij! 

 

Stille Omgang 2025 
De Stille Omgang en Het Mirakel van Amsterdam 
 

Amsterdam wordt ook wel 
eens ‘Mirakelstad’ genoemd. 
De stad ontleent deze 
kwalificatie aan het feit dat het 
een oude bedevaartsplaats is, 

waar al sinds de middeleeuwen een wonder 
of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft 
nog steeds en heeft sinds het einde van de 

19e eeuw vooral gestalte gekregen via de 
jaarlijkse Stille 
Omgang.  
 
Deze religieus 
meditatieve 
omgang door 
het 

mailto:dekenaatzaanijmond@gmail.com
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historische centrum en passerend aan het 
nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam 
wordt elk jaar gedurende één nacht in de 
maand maart door het Gezelschap van de 
Stille Omgang georganiseerd. Duizenden 
gelovige mensen uit het hele land nemen er 
aan deel.  
Dit jaar is dat in de nacht van 15 op 16 maart.  
De gebedsintentie tijdens deze stille tocht is: 
‘Vanwege het Mirakel: Luister naar de stem 
van God, zijn oproep aanvaarden.’  

Deze intentie is gekozen n.a.v. de vele 
wereldwijde conflicten waardoor gebed 
nodig is en is tevens geïnspireerd op het 
thema van het door de paus uitgeroepen 
Jubeljaar: ‘Pelgrims van Hoop’.   
 
Wilt U ook eens meegaan? In het 
parochiedeel van uw parochieblad volgt 
nadere informatie. Ook kunt u het 
parochieblad van de Bonifatius (online) 
raadplegen. 

 
 

Familiezondag op 23 februari 
In de Sint-Bonifatiuskerk 
 

Op zondag 23 februari wordt er weer een 
Familiezondag gevierd! Met familiezondagen 
bouwen we samen aan onze geloofsgemeen-
schap, door met mensen van alle leeftijden, 
samen op reis te gaan. We zijn immers 
allemaal “mensen van de weg”, zoals de 
eerste christenen werden genoemd.  
 

Als “mensen van de weg” zijn we echt 
onderweg als we elkaar ontmoeten, met 
elkaar vieren, als we van elkaar leren en zo 
samen ontdekken wat het betekent om 
“mensen van de weg” te zijn. 
 

Jij bent er toch ook bij?  
Nodig ook vooral mensen in je omgeving uit 
om mee te gaan! 
 

De dag begint om 10.00 uur met een 
gezinsviering in Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam. 
Aansluitend is er een speciaal programma 
met ontmoeting, catechese, 
spelletjes/knutselen voor de kinderen en als 
afsluiting een gezellige lunch. Voor de lunch 
kunt u, als u wilt, iets lekkers mee nemen om 
met elkaar te delen. De afsluiting is om 13.00 
uur 
 

Het thema van deze familiezondag is de 
betekenis van liefde. Als de liefde zo centraal 
staat in ons geloof wat betekent dat dan voor 
jou?

   
 

Het programma bestaat uit activiteiten voor 
verschillende leeftijdsgroepen:  
crèche voor kinderen van 0-4 jaar  
activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar  
activiteiten voor tieners / jongeren en 
volwassenen  
 

Wij hopen elkaar te mogen ontmoeten op 
deze speciale familiezondag! 
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Alpha-cursus in de H. Odulphus 
                                      

Bij de Alpha-bijeenkomst 
leer je de basis van het 
christelijke geloof op een 
laagdrempelige en 
gezellige manier. Wel of 
niet bekend met het 

geloof, zoek je meer verdieping, of ben je 
juist onbekend met geloven? Dan nodigen we 
je van harte uit om de Alpha-cursus te volgen. 
Elke avond begint met een lekkere maaltijd, 
nadien luisteren we naar een inspirerend 
verhaal over een van de onderwerpen. Denk 
hierbij aan: Wie is Jezus?, bidden, de Bijbel, 
de kerk. 
Afsluitend kunnen vragen en gedachten met 
elkaar gedeeld worden in kleine groepjes. 
 
We nodigen je van harte uit om vrijblijvend 
naar de kennismakingsavond op maandag-
avond 3 maart om 19:30 uur te komen.  

De Alpha-avonden worden gehouden op de 
maandagen in maart, april en  mei. in de 
pastorie van de H. Odulphusparochie, 
Dorpsstraat 570, Assendelft.  
 
Aanmelden of vragen? Bel naar 
telefoonnummer 075 687 1206 of mail naar 
odulphus@katholiekzaanstreek.nl.  
Deelname is gratis. 
 
Aanmelden voor de cursus kan tot 8 maart 
12.00 uur. Graag onderstaande informatie 
mailen of telefonisch doorgeven:   
- Naam + adres 
- Telefoonnummer + e-mail (optioneel) 
Ik meld mij (vrijblijvend) aan om deel te 
nemen. 
 

 
 
 

“The Chosen”, de serie over het leven van Jezus 
 

Dit jaar is de serie “The Chosen” nu ook op de 
vrijdagavond te zien in de pastorie van de  
H. Odulphusparochie, te beginnen op  
vrijdag 7 maart aanvang 20.00 uur. 
 

 
 

”The Chosen” is een dramaserie over het 
leven van Jezus, gezien vanuit de levens van 
de mensen om Hem heen. Mensen met al 
hun onzekerheden, boosheid, verdriet en 
ongeloof in een wereld vol onderdrukking, 
politieke onrust en groepen die tegenover 

elkaar staan. Dat maakt juist dat deze 
Bijbelverhalen zo herkenbaar zijn voor ons in 
de 21ste eeuw. Wat is er in wezen veranderd 
sinds tweeduizend jaar geleden? 
De avonden worden ingeleid door Vera 
Sneijderberg en elke aflevering duurt ca. 1 
uur. De eerste vier avonden zullen zijn op 
7, 21 en 28 maart en 4 april. U bent van harte 
welkom in de pastorie van de St Odulphus 
parochie, Dorpsstraat 570, Assendelft.  
 
Graag verzoeken wij u om u telefonisch aan 
te melden bij Elza, telefoon 075-6871855 of 
06-21268043. Wij hopen op een goede 
opkomst.  
 
Op woensdagochtenden blijven de 
vertoningen van deze serie gewoon 
doorgaan. 

 
 
  

mailto:odulphus@katholiekzaanstreek.nl
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Om over na te denken 

Als je voelt dat je vastroest 
 

Als je voelt dat je vastroest 
in een patroon van ieder voor zichzelf 
en verstrikt raakt 
in een woestenij van hebben en houden, 
 
durf dan de woestijn door: 
 
stap voor stap 
de weg van mensen opnieuw gaan, 
 
vragen stellen bij je doen en laten, 
je heroriënteren 
met een ander horloge 
en een ander kompas 
in de hand, 
 

stil houden bij een vergeten bron 
om je andere ik 
en die andere mens 
als tochtgenoot te treffen, 
 
verder gaan, 
met mensen en omwille van mensen 
weer mens worden aan elkaar. 
 
En zakt de moed in je schoenen, 
haak dan toch niet af, 
vrees niet, 
want bij elke exodus 
is de Heer met je. 
 
Kathleen Boedt 

 
 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof dat ik op deze aarde ben 
om iets moois, om iets goeds 
van mijn leven te maken. 
 
Ik geloof dat ik de verplichting heb 
iets moois van de aarde te maken 
speciaal ook voor anderen. 
 
Ik geloof dat ik met volle teugen mag genieten 
van alles wat deze aarde te bieden heeft 
maar nooit ten koste van een ander. 
 
Ik geloof dat ik naar de Geest van Christus 
moet leven en mijn medemens de hand moet reiken 
door met hem mee te leven 
en hem begrip en liefde te tonen. 
 
Ik geloof dat ik door zó te leven 
mijn leven zin geef; en dan 
is het leven waard geleefd te worden.  
 
Amen 
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Voor jong en oud(er) 

Jezus als klein kindje in de tempel 
 

De stokoude Simeon is onderweg naar de 
tempel. Hij is vrolijk. Het is een mooie dag. In 
de tempel bidt hij zoals hij altijd doet. Dan 
hoort hij een baby vrolijk kraaien. Het kindje 
zit op de arm bij zijn moeder. Zulke kleine 
kinderen ziet Simeon niet vaak in de tempel. 
Het is wonderlijk: hij was al blij, maar nu hij 
dat kleine jongetje ziet is hij helemaal 
gelukkig. Dit moet hem zijn. Dit kleine mensje 
zal later goed zijn voor de mensen. Dit kindje 
komt van God! Simeon spreekt de ouders 

aan: weten jullie wel dat jullie een heel 
bijzonder kindje hebben? Maria en Jozef zijn 
wel verbaasd dat Simeon dat zo ziet, maar ze 
weten al dat de kleine Jezus een bijzonder 
persoon zal worden. Kwamen de wijzen uit 
het oosten hem al niet opzoeken? En hadden 
de herders niet engelen horen zingen in de 
nacht dat hij werd geboren? Maria geeft het 
kindje even over aan Simeon en Simeon is 
heel erg blij dat hij, zo oud als hij is, dit nog 
heeft mogen meemaken! 

 
 
 

          

www.clipart.gelovenisleuk.nl 

  



 

12 
 

 
Vieringen 

St. Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 15 febr Eucharistie 
N. Kerssens 

  

Zo 16 febr 
6e zo dh jaar 
 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie  
N. Kerssens 
Schola Cantorum  

Eucharistie 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor +solisten 

Za 22 febr Eucharistie  
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 23 febr 
7e zo dh jaar 

Eucharistie familie viering 
G. Paimpillil 
Zangroep Cantare Jubilo 

N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 1 maart Eucharistie  
N. Kerssens 

  

Zo 2 maart 
8e zo dh jaar 
 

Eucharistie, + kinderw.d. 
G. Bruggink 
Koor Con Amore 

Eucharistie  
H. Fonck 
cantor A. Broerse-vH 

Eucharistie  
G. Paimpillil 
Liturgiekoor 

Wo 5 maart 
Aswoensdag 
 

19.00 uur Eucharistie  
G. Paimpillil 
Zangroep Cantare Jubilo 

19.00 uur Eucharistie  
N. Kerssens 
Samenzang 

10.00 uur Eucharistie  
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Za 8 maart Eucharistie  
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 9 maart 
1e zo 40-dgn.tijd 

Eucharistie  
N. Kerssens 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
E. v Teijlingen 
Sint Caeciliakoor   

 

Za 15 maart Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 16 maart 
2e zo 40-dgn.tijd 

Eucharistie  
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Schola Cantorum 

Eucharistie  
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor +solisten 

Za 22 maart Eucharistie  
N. Kerssens 

 Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 23 maart 
3e 40-dgn.tijd 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zangroep Cantare Jubilo 

Viering 
M. Bruijns 
Sint Caeciliakoor  

 

Za 29 maart Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
St. Caeciliakoor  

Zo 30 maart 
4e zo 40-dgn.tijd 

Eucharistie  
N. Kerssens 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Samenzang 

 

Za 5 april Eucharistie  
N. Kerssens 

  

Zo 6 april 
5e zo 40-dgn.tijd 
 

Eucharistie + kinderw.d. 
H. Fonck 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
N. Kerssens 
cantor A. Broerse-vH 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Liturgiekoor 

Za 12 april Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 13 april 
Palmzondag 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Schola Cantorum 
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Vieringen 

HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 
Zaandam 

Za 15 febr     

Zo 16 febr 
6e zo dh jaar 
 

Eucharistie 
G. Noom  
Samenzang  

Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caecilia 

Viering 
T. van Overbeek 
Koor All Ages 

Afscheidsviering 
W. Waardijk met 
andere pastores 
Con Brio+Gem.koor 

Za 22 febr     

Zo 23 febr 
7e zo dh jaar 
 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Viering 
K. Kint 
Caeciliakoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd koor 

Za 1 maart     

Zo 2 maart 
8e zo dh jaar 
 

Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

Viering 
R. Casalod 
St Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Winterkoor 

Viering 
M. Bruijns 
Gemengd koor 

Wo 5 maart 
Aswoensdag 

19.30 uur Viering in 
de Kogerkerk 
Marbosko 
K. Schuurmans 

19.30 uur 
Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Naar H. Petrus 
Krommenie 

10.30 uur 
Viering 
M. Bruijns 
Gemengd koor 

Za 8 maart     

Zo 9 maart 
1e zo 40-dgn.tijd 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

Viering 
Caeciliakoor 
 

Viering 
M. Bruijns 
Gemengd koor 

Za 15 maart     

Zo 16 maart 
2e zo 40-dgn.tijd 

Viering 
M. Bruijns 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caecilia 

Viering 
J. van Steen 
Koor All Ages   

Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd koor 

Za 22 maart     

Zo 23 maart 
3e  zo 40-dgn.tijd 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Viering 
Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd koor 

Za 29 maart     

Zo 30 maart 
4e zo 40-dgn.tijd 

Viering 
K. Schuurmans 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Bruggink 
inloopkoor 

Viering 
M. Bruijns 
Koor All Ages 

Viering 
M. Niekus en 
M. Monsma 
Con Brio 

Za 5 april     

Zo 6 april 
5e zo 40-dgn.tijd 

Viering 
M. Bruijns 
Samenzang  

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

Viering 
Lentekoor 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Gemengd koor 

Za 12 april     

Zo 13 april 
Palmzondag 

Naar de Jozefkerk Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast en kinderkoor 

Viering 
K. Kint 
Koor All Ages 

Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd koor 

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 u. tenzij anders 
aangegeven. 
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Intenties 
bij vieringen in de Jozefparochie 
 

Zondag 16 februari  
Aaf en Ed de Saegher 
Agnes Kerkhoven  
Gerard en Grada Amesz- 
Koot  
 
Zondag 23 februari  
Aaf en Ed de Saegher 
Henny van Gessel 
Gijs Vesseur 
 
Zondag 2 maart  
Anton Laan 
Agnes Kerkhoven  
Grada Amesz-Koot 
Pastor Jan Broersen 
 
Zondag 9 maart  
Antoon en Truus Overpelt 
Jan van Geilswijk

Zondag 16 maart  
Aaf en Ed de Saegher 
Agnes Kerkhoven  
Grada Amesz-Koot 
 
Zondag 23 maart  
Aaf en Ed de Saegher 
Gijs Vesseur 
 
Zondag 30 maart  
Henny van Gessel 
 
Zondag 6 april  
Anton Laan 
Pastor Jan Broersen 
 
Zondag 13 april 
Antoon en Truus Overpelt 
Agnes Kerkhoven  
Grada Amesz-Koot 
Jan van Geilswijk

Aanvragen van intenties 
Weet u dat de intenties ook 
digitaal aangevraagd 
kunnen worden?  
Stuur een e-mail met de 
intentie en gewenste 
datum naar 
intentiejozefzaandam@ 
                              gmail.com  
 
Sluitingsdatum voor 
vermelding in het 
eerstvolgend blad is 
maandag 24 maart. 
 
De gevraagde bijdrage 
(richtbedrag € 10,00 
per intentie) kan worden 
overgemaakt op rek.nr. 
NL26 INGB 0000 6652 63 
t.n.v. RK Kerkbestuur Jozef-
parochie o.v.v. intenties. 

 
 

Agenda Jozefparochie 
 

Woensdag 12 februari  9.00 uur Vergaren en nieten parochieblad (Bovenzaal) 

Zondag 16 februari    10.00 uur Afscheidsviering pastor Wil Waardijk (kerk) met 
aansluitend bijeenkomst (Bovenzaal) 

Vrijdag 28 februari 17.00 uur Buurtmaaltijd Bloei Kogerveld (Bovenzaal) 

Woensdag   5 maart 10.30 uur Aswoensdagviering pastor M. Bruijns (Bovenzaal) 

Maandag 10 maart   9.00 uur Schoonmaak (Bovenzaal) 

Vrijdag 28 maart 17.00 uur Buurtmaaltijd Bloei Kogerveld  (Bovenzaal) 

Maandag   7 april   9.00 uur Schoonmaal (Bovenzaal) 

Woensdag   9 april   9.00 uur Vergaren en nieten parochieblad (Bovenzaal) 

Zaterdag 12 april               9.00 uur Grote schoonmaak (kerk) 
 

Overige activiteiten 
o Repetitie Con Brio elke maandag van 19.30 – 22.00 uur in de Bovenzaal. 
o Repetitie Gemengd koor elke donderdag van 14.15 – 16.15 uur in de Bovenzaal. 
o Bijeenkomst Pinkstergemeente Stad van Sion elke zaterdagmiddag, 

en de 2e, 3e, 4e en 5e zondagmiddag van de maand in de Bovenzaal.  
o Sociaal Wijkteam elke donderdag van 9.00-12.00 uur in de Werkplaats en vergaderkamer 

 

 Check voor de laatste informatie de website 
https://katholiekzaanstreek.nl/gemeenschappen/jozef  

mailto:intentiejozefzaandam@gmail.com
mailto:intentiejozefzaandam@gmail.com
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In Memoriam 
I.M. Gré van den Berg-Petra  * Wormerveer 8 aug. 1941, --- † Wormer, 7 dec. 2024 
 
Op 7 december 2025 is in Woonzorgcentrum 
Torenerf te Wormer Gré van den Berg 
overleden. Gré was een heel lieve moeder, 
schoonmoeder en fantastische oma. Dat 
dood en leven dicht bij elkaar staan, maakte 
de familie van nabij mee: twee dagen voor 
haar overlijden werd Gré voor de eerste keer 
overgrootoma, want toen werd Seth, eerste 
kindje van haar oudste kleinzoon en partner 
Patrick en Daphne geboren. De kinderen en 
kleinkinderen hebben hun zorgzame moeder 
en oma in een drukbezochte afscheidsviering 
geëerd met prachtige en liefdevolle verhalen 
die haar neerzetten als een zeer betrokken 
en geliefde moeder en oma.  
 
Gré werd geboren aan de Warmoesstraat in 
Wormerveer in het grote gezin Petra. Als 
jonge vrouw ging ze dansen in De Bond in de 
Oostzijde. Daar ontmoette zij de joviale Henk 
van den Berg. Verliefd en verloofd, trouwden 
ze in 1963. Met Henk was ze heel gelukkig. 
Hij leerde haar buiten de lijntjes kijken en zo 
genoten ze samen van het leven. Ze kregen 
een mooi gezin met drie dochters Marja, 
Petra en Ingrid en zoon Mark. Later werd zij 
een fantastische oma voor 7 kleinkinderen 
die haar op handen droegen.  
Gré was er altijd overal waar het nodig was 
voor haar gezin en familie met een luisterend 
oor of een helpende hand. Bijna 20 jaar 
geleden moest ze een groot verdriet 
verwerken toen haar stabiele factor, grote 
lief en maatje Henk, haar op 7 april 2005 zo 

heel plotseling ontviel. Een heel moeilijke 
tijd volgde, waarin ze dankbaar was dat ze 
kon steunen op familie en vrienden. Maar 
niemand kon de plaats innemen van haar 
eigen zo geliefde Henk.  
 
De kerk, haar grote geloof in God en Maria, 
en de Jozefgemeenschap, hebben haar hele 
leven een belangrijke plaats ingenomen. 
Jarenlang zong ze graag en trouw mee met 
haar mooie alt-tenorstem in het Gemengde 
Koor en hield daar vele vriendschappen aan 
over. Gré was ad-rem, spontaan en had een 
duidelijke eigen mening. Ze was gezellig, 
positief ingesteld en had een groot 
verantwoordelijkheid gevoel. Kortom, Gré 
hield van mensen en mensen hielden  
van Gré.  
 
Helaas werd bij haar dementie 
geconstateerd. Toen het alleen-leven te 
zwaar voor haar werd, is ze in 2023 
bewoonster geworden van Torenerf. 
Gedragen door een hemelkoor van engelen 
en alle zorgende liefde van haar gezin, is de 
hemelpoort op 7 december voor haar 
opengegaan. Na het kerkelijk afscheid waar 
haar eigen koor voor haar heeft gezongen, is 
haar lichaam begraven in het familiegraf bij 
haar geliefde Henk.  
Rust zacht lieve Gré, in Gods eeuwige 
geborgenheid. 
 
Pastor Ria Casalod- Brakenhoff 

 
 

Bij de vieringen in de 40-dagentijd en daaromheen 
 

De Paasdatum is afhankelijk van de zondag 
van de eerste nieuwe maan in de lente. De 
eerste Paasdag kan dus vallen tussen 22 
maart en 25 april. Dit jaar is er dus weer een 
late Pasen op 20 april.  
 

Op 5 maart zullen we de 40 dagentijd binnen 
gaan met de dienst van Aswoensdag. Het is 
een goed gebruik om oude palmtakjes mee 

te nemen naar de kerk, om deze te 
verbranden en ons met de as te tekenen. Het 
doodlopende van je leven mag je afleggen, 
om nieuwe wegen te gaan. Steeds mag je 
ervaren dat er een nieuw begin mogelijk is en 
dat God daarbij aanwezig wil zijn. 
 

Daarna volgen zes zondagen waarin de 
liturgie ons naar Pasen brengt met schrift-
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lezingen die ons meevoeren in het geheim 
van sterven om te leven. 
Stap voor stap worden we meegenomen naar 
Jeruzalem en onderweg wijzen de 
gebeurtenissen vooruit naar het onheil dat 
dreigt. De strik die rondom Jezus wordt 
aangetrokken, zijn lijden dat onvermijdelijk 
wordt. Jezus loopt hier niet voor weg en zal 
uiteindelijk zijn kruis op zich nemen.  
 

Als gelovige mensen zien wij daarin dat Jezus 
ook solidair wordt met al die mensen die 
lijden op deze wereld, die gebukt gaan onder 
onrecht, angst, ziekte en tekorten. Het mens-
worden van Jezus betekent een solidariteit 
tot in de dood en in ons geloof uiteindelijk 
tot over de dood.  
 

We horen verhalen over vasten in de 
woestijn, het visioen op de berg, verhalen 
over de roeping van Mozes, over een vader 
met twee zonen, ook bekend als “de verloren 

zoon”, en over het werpen van de eerste 
steen door hem die nog nooit iets fout heeft 
gedaan. 
 

Er gaat heel veel vooraf aan Pasen, aan 
opstanding, aan een nieuw begin. Welkom in 
de vieringen die naar Pasen toe leiden. 
De periode naar Pasen krijgt ook een 
bijzondere kleur door activiteiten verbonden 
aan de Vastenaktie. Elders vindt u hier meer 
informatie over. 
 

We gaan op weg naar Pasen. Denkend aan de 
vijfde kruiswegstatie. Simon van Cyrene helpt 
Jezus het kruis dragen. Blijven we langs de 
kant als toeschouwers van al dat lijden dat 
we aan ons voorbij zien komen, of durven we 
ook naar voren te stappen en een stukje mee 
te lopen? 
 
Matthé Bruijns 

 
 

Hoe zit het ook weer met Vasten ?  
 

Drie dagen van feest gaan vooraf aan 
Aswoensdag en het begin van de Vastentijd. 
De oorsprong van carnaval is niet helemaal 
helder, maar het feest is nu wel duidelijk 
gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat 
blijkt uit het feit dat het in Nederland alleen 
gevierd wordt in van oudsher katholieke 
streken en plaatsen (Noord-Brabant, Limburg 
en Twente). Tijdens carnaval is iedereen 
gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak 
vermommingen gedragen worden. 
 

De vastenperiode begint op Aswoensdag en 
eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 
uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De 
zondagen tellen niet mee als vastendagen, 
dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over. Het 
getal 40 verwijst onder meer naar het aantal 
dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in 
de woestijn verbleef en het aantal jaren dat 
de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren 
naar het Beloofde Land. In de vastentijd is de 
liturgische kleur paars. Het is de symbolische 
kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw.  
 

Op vele wijzen kan deze periode worden 
ingevuld. Je kunt je onthouden van het 
gebruik van eten en drinken, maar je kunt 
ook je tijd anders besteden door bijvoorbeeld 
je tablet of telefoon minder te gebruiken, of 
je neemt je voor om 40 dagen geen alcohol 
te drinken. Of juist iets ondernemen wat je al 
lang van plan was, maar steeds opnieuw wist 
uit te stellen: eindelijk te bellen naar iemand 
(wat je al zo lang van plan was), of om die 
kast eens op te ruimen.  
 

Een goede manier van vasten probeert vier 
dingen te bereiken: 
- een betere omgang met jezelf; 
- een betere omgang met medemensen; 
- een betere omgang met het milieu en de 
gehele wereld; 
- een betere omgang met God. 
 

De eerste drie wegen kunnen een goede 
manier zijn om het vierde doel na te streven: 
een betere omgang met het geheim dat we 
God noemen.  
  

Matthé Bruijns 
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Protestanten zijn ook katholiek!  
 

Tijdens een oecumenische viering baden we 
samen een geloofsbelijdenis, die min of meer 
vastgesteld werd tijdens het Concilie van 
Nicea precies 1700 jaar geleden. Zeg maar ons 
Credo. We baden onder meer: We geloven in 
de ene, heilige katholieke en apostolische 
kerk. Truus zat in de kerk naast haar 
protestantse buurman Kees die luid die 
woorden mee bad. ‘Hoe kan dat nou?’, dacht 
ze, ‘Kees is toch niet katholiek?’ Hoe zit dat 
nu?  
Als je bidt of zingt over de katholieke kerk heb 
je niet de rooms-katholieke kerk of oud-
katholieke kerk op het oog. De geloofs-
belijdenissen zingen niet over kerkelijke 
instituten. Toen men de geloofsbelijdenissen 
ging vertalen in het Latijn bleek er geen goed 
gelijkwaardig woord voorhanden te zijn om 
het Griekse woord katholikos te vertalen. Men 
wilde natuurlijk wel aan de bedoeling van dat 
woord vasthouden, dus liet men het staan. 
Vaak denken wij dat katholikos (katholiek) 
betekent: gericht op de hele wereld, op alle 
mensen van overal. Zeg maar algemeen. Maar 
in dat geval zou in de vertaling het Latijnse 
woord universalis het goed gedaan hebben. 
Blijkbaar voldeed dat woord niet, want 
katholikos heeft een diepere betekenis. Het 
betekent: doorheen het hele. Het woord heeft 
als wortels de woorden kata, doorheen, en 
holos, heel. Oftewel: een katholieke kerk is 
gericht op “Heel de mens” en op alles dat 
hem of haar heel maakt, alles omvattend. De 
boodschap van Jezus Christus richt zich 
immers tot alle mensen op aarde en niet 
alleen tot de leden van de ene of de andere 
christelijke kerk. Daarom is het jammer, dat 
na de Reformatie in de zestiende eeuw veel 
protestanten in de geloofs-belijdenissen de 
term "katholieke kerk" hebben ingeruild voor 
"algemeen christelijke kerk". Had men niet in 
de gaten dat de geloofsbelijdenissen helemaal 
niet zingen van de kerk van Rome? Of wilde 
men zich afzetten tegen deze kerk? De 
Anglicaanse kerk was verstandiger, die zingt 
ook na de breuk met Rome van “een, heilige, 
katholieke en apostolische kerk”.  

De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
de Nederlands Hervormde Kerk en de 
Evangelisch-Lutherse Kerk zijn sinds 2004 
samengegaan in de PKN: de Protestantse Kerk 
van Nederland. De protestantse theoloog 
Rudolf Boon stelde indertijd een andere naam 
voor: Hervormd Katholieke Kerk. Een 
pauselijke onderscheiding voor die man! Hij 
had het door! Dan had opnieuw duidelijk 
geworden dat we in onze geloofsbelijdenissen 
geen instituten op het oog hebben, maar wel 
alle christelijke kerken oproepen om katholiek 
te zijn.  
Het Credo doet er nog een schepje bovenop 
en zingt van de éne katholieke kerk. Het woud 
van de vele christelijke en ook nog verdeelde 
kerken is dus niet de bedoeling. Hoe kan het 
ook anders, de kerk is toch het werk van de 
Geest van God? En er is toch maar één God?  
De katholiek kerk wordt sinds de tweede 
eeuw ook heilig genoemd. ‘Nou, we zijn 
anders geen heilige boontjes!’, hoor ik her en 
der roepen. Dat hoeft ook niet. Heilig 
betekent apart gesteld, afgezonderd zijn om 
een opdracht te vervullen. Welke opdracht? 
Om Gods weg te gaan, te doen. ‘Jullie zullen 
heilig zijn, want Ik JHWH, jullie God, ben 
heilig!’ lees ik in het Bijbelboek Leviticus 
(19,2). Heilig zijn betekent niet 
wereldgelijkvormig zijn, maar wel solidair zijn 
met die wereld waarin wij leven.  
Die ene, heilige katholieke kerk wordt ook nog 
apostolisch genoemd, oftewel we moeten de 
apostelen achterna gaan om ook Jezus na te 
volgen, om te doen wat Hij ons heeft 
voorgedaan. En wat heeft Hij voorgedaan? 
Het Credo zingen? Die geloofsbelijdenis bidt 
of liever zing je op zondag om in de dagen 
erna te doen wat onze handen vinden om te 
doen. Dus elkaar troosten, bevestigen, 
bemoedigen en uitdagen. Hier in de 
Zaanstreek tot ver daarbuiten. We doen het 
samen met roomsen, oud-katholieken en 
protestanten, want we zijn allemaal op de 
eerste plaats… katholiek!   
 

Ko Schuurmans, pastor 
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Dramatiek 
Mijmeringen van een parochiaan 
 

Op donderdag 4 augustus 1938 oogstte uw 
Mijmeraar voor het eerst en het laatst 
internationale belangstelling in Grootebroek en 
nabije omgeving. Hij was zoek, hij werd vermist. 
Al snel ging mijn signalement en naam via het 
lokale radiostation de ether in, vooralsnog 
zonder resultaat. 's Morgens om 8.30 uur, 
onder hoede van zus Catrien en broer Piet, 
resp. 8 en 7 jaar oud, naar de kleuterschool 
gebracht om daar om 12 uur weer opgehaald te 
worden, en uiteraard naar huis. Maar al wie er 
naar het hek kwam om 12 uur, Toontje van 
Teuteren zeker niet. Zo werd ik thuis wel 
genoemd, omdat ik toen al geen groot pratertje 
was. Het werd half een, een uur. De zusters 
sloegen alarm. Die paniek deelde zich mee bij 
ons thuis, want van de toen op dat moment 
zeven kindertjes wilden zij er toch niet een 
missen. Heel Grootebroek werd op zijn kop 
gezet, sloten nagespeurd maar tevergeefs. Het 
werd drie uur, half vier en toen werd hij door de 
schooltuinman gevonden. Uiteraard 
springlevend, anders had ik dit niet kunnen 
navertellen en u ervan verhalen. Het was een 
prachtige dag die 4e augustus. Tijdens het vrije 
kwartier had ik een openstaande deur ontdekt, 
ik kwam uit in de tuin. Ik ben daar tussen de 
dahlia's gaan zitten, ben in slaap gevallen en 
heb vijf uur lang van de slaap des recht-
vaardigen genoten, wonderlijk dat de zusters 
mij dat uur van elf tot twaalf niet hadden 
gemist. Twintig minuten later was ik thuis, de 
alarmtoestand werd opgeheven en een 
bevrijdende rust viel over het dorp. Thuis werd 
ik bij uitzondering in de armen van moeder 
genomen en geknuffeld. Inderdaad, bij 
uitzondering, want knuffelen was niet zo'n 
gewoonte als alles goed verliep, en moeder kon 
dan wel aan de gang blijven met zeven 
knuffelbeesten. In ieder geval kon Grootebroek 
en konden mijn ouders weer opgelucht adem 
halen tot aan de volgende catastrofe. Men kon 
er op wachten.  
Om der wille van het rijm is er al heel wat onzin 
over de lippen der mensen gekomen. Zo zeiden 
wij: Zuster, puster. Het betekende niets, wij 
bedoelden er niets mee, maar het lag zo lekker 

in het gehoor, we praatten anderen na. We 
zeiden het wel eens tegen de nonnetjes, maar 
wel zo zacht dat zij het niet hoorden, we waren 
niet gek. Misschien was het wat oneerbiedig in 
hun relatie tot hun verheven ambt, maar wij 
waren jonge zwakke zondaars. Broer Piet had 
pech, stond met broer Jan te wachten tot ik uit 
school kwam, het oneerbiedige woord 
ontsnapte aan zijn lippen. Het bedoelde 
zustertje stond tien meter bij hem vandaan, ze 
hoorde niets, zo verstandig was Piet wel. Maar 
de oogjes werkten niet optimaal; een andere 
zuster stond een halve meter achter hem. 
Klemvast greep haar hand in zijn arm. Kom jij 
maar even mee. Mijn dodelijk geschrokken 
broer trachtte zich los te rukken. Broer Jan 
meende te moeten helpen en greep de andere 
hand van Piet. Zuster nummer 2 kwam 
toegesneld en begon ook aan Piet te trekken. Ik 
keek vol verbijstering toe terwijl Piets arm uit 
de kom getrokken werd. Ik kende mijn familie-
verplichtingen en zonder aan het verzet tegen 
de boven mij gestelden te denken, greep ik op 
mijn beurt Jans hand, en trok dapper mee. Wat 
er verder gebeurde ging als in een flits voorbij. 
De kracht op Piets arm verplaatste zich naar de 
mouw van zijn jasje. Gekraak en gescheur 
volgde. Piet was los en de twee zusters zaten in 
zithouding op het trottoir. Wij zijn nog nooit zo 
snel thuis geweest, alle drie diep onder de 
indruk van het gebeurde. Het was geen redding 
van ons noodlot, slechts uitstel. Een half uurtje 
later waren mijn ouders op de hoogte; het werd 
geen knuffeluurtje. Mijn ouders ervaarden het 
als drie maal gemiddeld zes jaar opvoeding naar 
de knoppen. De volgende dag toch weer naar 
school. Ik was de enige die nogmaals straf 
kreeg; mijn broers gingen naar de grote school. 
Twee uur lang mocht ik op de knietjes in de 
strafhoek, handjes gevouwen, wijsvingertjes 
omhoog met daaromheen een klein papiertje 
waarin een gaatje geknipt en O wee als dat 
papiertje stuk raakte of op de grond viel, de 
straf werd met een half uur verlengd. Drie 
maanden later werd ik uitverkoren tot Kerstkind 
1938. Was getekend,  
 

Mijmeraar (Anton Laan †) 
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Lintjes voor Nic en Trees Hoogland 
 

Aan het einde van de viering op zondag 15 
december werden we verzocht na het 
slotlied nog even te blijven zitten. Onze 
voorgangers Ineke en Maurien namen plaats 
op de eerste bank en tot grote verbazing van 
niet-ingewijden kwam burgemeester Jan 
Hamming met een aantal fotografen door het 
middenpad naar voren. 
Vanachter de katheder nodigde hij Nic en 
Trees Hoogland uit om ook naar voren te 
komen.  
 

 
 

Toen Trees vanuit de kerkbank en Nic vanuit 
het koor bij hem kwamen staan, kregen zij 
van de burgemeester een hele beschrijving te 
horen van alle activiteiten die zij de 
afgelopen decennia als vrijwilliger hadden 
gedaan. Dat Nic en Trees zich met hart en ziel 
al jaren achtereen inzetten voor de inwoners 
van Kotor Varoŝ  is bij iedereen wel bekend. 
In vele huiskamers staan en hangen de 
talloze houten kerstboompjes en engeltjes 
die Nic maakte voor de kerstmarkt.  
 

 
 

En Trees organiseerde (met hulp van vele 
anderen, benadrukte zij) een kerstmarkt die 
elk jaar een mooi bedrag oplevert om de 
armoede in Kotor Varoŝ  te bestrijden. Maar 

ook op vele andere wijzen waren zij een 
steun voor medeparochianen, voor de 
scholen van hun kinderen. Zij boden 
toendertijd zelfs crisisopvang voor kinderen 
die tijdelijk niet meer thuis konden wonen. 
Het kon dan ook niet uitblijven, dat er vanuit 
hun directe omgeving bij de burgemeester 
melding werd gemaakt van hun vele 
verdiensten voor de gemeenschap. En zoals 
de burgemeester het verwoordde, het had de 
koning behaagd om Nic en Trees vanwege 
hun vele verdiensten als lid op te nemen in 
de orde van Oranje Nassau.  
Vervolgens speldde de burgemeester de 
daarbij behorende versierselen op. 
  

 
 

Met de overhandiging van een flinke bos 
bloemen werd de ceremonie afgerond, 
waarna de fotografen vrij spel kregen om de 
‘geridderden’ met veel geflits te 
vereeuwigen.  
 

 
 

Kinderen en kleinkinderen van Nic en Trees 
waren getuige van deze huldiging en wij, 
medeparochianen feliciteren Nic en Trees 
van harte. 
 
Paul Groenewegen 
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Opbrengst kerstactie voor Kotor Varoš  
 

Beste Parochianen 
 

Hartelijk dank voor uw deelname aan de 
kerstactie voor onze partnerparochie in Kotor 
Varoš. De actie heeft dit jaar in totaal  
€ 3.735,- opgebracht en dit is een geweldig 
resultaat. 
 

Enthousiast is de werkgroep met elkaar aan 
de slag gegaan om artikelen te maken voor de 
verkoop tijdens de kerstmarkt. Daarbij doen 
de kerststukjes het altijd bijzonder goed en 
de koekjes, cakes en taarten 
worden graag gekocht 
voor de komende 
 feestdagen. 
 

Heel veel dank aan de makers is hier op zijn 
plaats als je bedenkt dat onze parochianen 
zich al 30 jaar inzetten voor de noden van 
onze medemensen in Kotor Varoš. 
 

Onlangs kreeg ik de vraag hoe het contact 
tussen onze Jozefparochie en Kotor Varoš tot 
stand is gekomen. 
 

In 1992 woedde in het voormalig Joegoslavië 
een burgeroorlog tussen bevolkingsgroepen 
die decennialang vreedzaam naast en met 
elkaar hadden geleefd. 
Via een T. V. uitzending van Brandpunt met 
presentator Ad Langebent, verzocht de 
bisschop van het bisdom Banja Luka zijn 

internationale collega’s om hulp. Mgr. 
Bomers uit Haarlem schreef al zijn parochies 
aan en verzocht hen om vooral mentale 
ondersteuning in aandacht en gebed en later 
ook in materiële zin hulp te bieden. 
Zo kreeg onze Jozefparochie contact met de 
paters Franciscanen uit Kotor Varoš, omdat 
een gevluchte familie uit die streek inmiddels 
in onze parochie woonde. 
 

Vanaf dat moment werd elk jaar in onze 
parochie een actie georganiseerd voor de 
mensen in Kotor Varoš en omstreken, want 
tot de pastorale zorg behoren nog twee 
gemeenschappen, n.l. in Sokoline en Vrbanji. 
 

In 1995 werd door het akkoord van Dayton 
een einde gemaakt aan de Bosnische oorlog. 
De lokale Caritas verzorgde toen en nu nog 
medische hulp, levensmiddelen en hout voor 
het kacheltje, zonder aanzien des persoons 
wat betreft hun afkomst en geloof. 
 

Door de jaren heen zijn leden van de 
Werkgroep meerdere keren in Bosnië op 
bezoek geweest en hebben zelf ervaren hoe 
moeilijk de situatie is. Het was en is nog 
steeds een grote stimulans om met dit goede 
project door te gaan. 
 

Namens de Werkgroep Kotor Varoš, 
 

Trees Hoogland. 
 

Aangifte inkomstenbelasting 2024 
 

Beste parochianen, 
 
De belastingdienst heeft een aardige slogan: 
‘Leuker kunnen we het niet maken, wel 
makkelijker’. 

Bij de aangifte 
van uw 
inkomen over 
2024 dient de 
belastingbetaler 
bij zijn/haar 

giften aan een ANBI-instelling de juiste naam 
van het goede doel op te geven.  

Met een trefwoord kunt u dat misschien niet 
makkelijk vinden. 
Heeft u een gift gedaan in 2024 aan onze 
Jozefparochie en/of aan de Caritas (IPCI 
Zaanstreek)? Dan geven wij hiernaast aan 
wat u in de zoekbalk kunt vermelden.  
 

Voor de Jozefparochie is dat:  
Parochie H. Jozef.  
U krijgt dan: 7421096 
Dat is het RSIN nummer/Fiscaal nummer. 
(Rechtspersonen en Samenwerkings-
verbanden Informatie Nummer. 
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Voor de IPCI Zaanstreek (Caritas) is dat: 
824111989  
PCI Inter Parochiële Caritas. 
 
Wij hopen, dat wij uw Belastingaangifte 

hierbij wat leuker hebben gemaakt. 
Succes met uw aangifte! 
 
Wim Niekus, penningmeester Jozefparochie 
en Gerard Schavemaker, secretaris IPCI 
Zaanstreek (Caritas)  

 

De trend: Bijna gelijk gebleven met vorig jaar!  
 

 
 

De grafieklijn over de 
kerkbijdragen laat het 
afgelopen jaar maar een hele 
kleine daling  zien. 
 

Heeft u ook in 2024 een kerkbijdrage betaald, 
dan vindt u bij het (papieren) parochieblad 
een bedankbrief van Hein Verhaar.  
Voor lezers van de digitale versie komt de 
bedankbrief apart. 
 

Het aantal parochianen dat een kerkbijdrage 
aan onze Jozefparochie geeft, is per saldo 
ook weer met 11 deelnemers gedaald.  
Het aantal parochianen dat een extra 
bijdrage heeft overgemaakt, is gelijk 
gebleven.  
 
Een wervingsbrief 
Bij dit parochieblad komt een brief, waarin de 
lezers, die (nog) geen kerkbijdrage hebben 
betaald, worden uitgenodigd en 
aangemoedigd om een bijdrage aan onze 
Jozefgemeenschap over te maken.  
Alleen op die manier kunnen wij onze 
geloofsgemeenschap levend houden.  
De Jozef is van ons allemaal!  
Ook u hebben wij nodig. 
Wilt u een richtgetal? Het gemiddelde bedrag 
dat in 2024 is betaald, bedraagt € 236,- op 
jaarbasis. Dat is bijna € 20,- per maand. 

Kijkt u maar op de staafdiagram van Hein 
Verhaar op de volgende bladzijde. 
 

Wat verder interessant is, is dat  ±70 
bijdragen onder het gemiddelde liggen en  
±30 bijdragen boven het gemiddelde. 
Wist u dat het totaalbedrag van de 
Kerkbalans maar net genoeg is om ons 
aandeel in de persoonskosten van de 
voorgangers te betalen? 
Een stabiele Kerkbalans is nodig en is de basis 
voor het voortbestaan van onze Jozef-
gemeenschap! 
 
Geen folder 
Ook deze keer komt er geen nieuwe folder 
voor de actie Kerkbalans 2025. Daarmee 
besparen we weer de drukkosten.  
We blijven de hoop houden dat wij u 
allemaal in de loop van dit jaar weer mogen 
ontmoeten en dat we na de vieringen even 
een half uurtje een kopje koffie of thee 
kunnen drinken met elkaar en kunnen 
uitwisselen wat ons zoal bezig houdt. 
 

Genoeg informatie zo? Heeft u nog vragen,  
u weet mij wel te vinden!  
Al kom ik vaak later boven na de viering. 
Alvast heel veel dank voor uw kerkbijdrage, 
 
Wim Niekus 
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Cijfers en grafieken bij kerkbijdragen 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

                               Hein Vergeer

 

Vastenactie 2025 voor briketten van gft-afval 
 

Op pagina 4 van dit blad las u welk doel de 
Vastenactie dit jaar ondersteunt: Briketten 
van gft-afval, een win-win oplossing voor de 
portemonnee van gezinnen en het milieu in 
Kasese, Oeganda. We sluiten ons hier als 
Jozef graag bij aan! 

En we doen dat op onze vertrouwde gezellige 
manier: op de zes zondagen van de 40-
dagentijd verkopen we iets lekkers bij de 
koffie na de viering. De hele opbrengst van de 
koffie, thee en lekkernijen gaat naar het 
goede doel! 

Maar… zonder u is er 
geen taart! 

 

Vanaf zondag 23 februari 
kunt u de intekenen voor 
welke dag u een taart 

maakt. De lijsten hangen dan weer in de 
Bovenzaal.  
Voor andere activiteiten vragen we u de 
informatiebrief in de gaten te houden!!! 
Namens Taarten van de Jozef,  
 

Maurien
 


