
 

NIEUWSBRIEF  
 

23 maart 2025 

 

www.katholiekzaanstreek.nl 

 

In de 40-dagentijd beleven we op 5 donderdagavonden opnieuw een oecumenische 

vesperserie. 

Daarvoor hebben de  parochie Martelaren van Gorkum, de Doopsgezinde Gemeente 

van Zaandam, de Kogerkerk,  

en de Doopsgezinde gemeente van Koog, Zaandijk en Westzaan weer een mooie serie 

samengesteld.  

Het centrale thema is ’Heilig je leven - maak je leven heel’.  

Elke avond zullen we meeleven met een andere 'heilige van nu', een persoon, een 

groep of een organisatie 

Het begint om 19.15 uur en duurt ongeveer een half uurtje.  

Zoals in andere jaren zullen zang en stilte een grote rol spelen. 

Alle vespers vinden plaats in de Kooger Vermaning, Lagendijk 34 te Koog aan de 

Zaan. 

Donderdag 27 maart 19.15 uur met Ko Schuurmans namens de RK parochie 

 

 

3e zondag van de 40 -dagentijd: 

Een kans geven 

In de lezing zet Mozes een doomstruik die in lichterlaaie staat en toch niet verbrand.  

God wil de mensen niet vernietigen, maar redden.  

Het woord dat Hij spreekt, is een bevrijdend woord.  

Zo ook het woord van Jezus in de evangelielezing.  

Bekering is dringend geboden; toch wordt de onvruchtbare vijgenboom nog niet 

omgehakt, maar krijgt een nieuwe kans. 

Een nieuwe kans wordt gesymboliseerd door de altijd groen klimop, die voortdurend 

naar het licht klimt,  

zich hecht als symbool voor hoop en Gods trouw aan de mens. 

 



 
 

De brandende braambos. 

 

 

Op de vlucht voor de macht van het geweld 

hoort Mozes Gods Stem in een brandende struik. 

God is laaiend om het onrecht 

dat zijn volk wordt aangedaan. 

Hij noemt Zich: "Ik zal er zijn". 

Het volk kan op Hem rekenen. 

Hij is aanwezig in hun diepste ellende. 

Hij heeft hun schreien gehoord. 

Door Mozes gaat Hij hen voor 

op de weg naar bevrijding, 

op de weg naar een land van melk en honing. 

Hij is geen god van machthebbers, 

Hij staat niet aan de kant van hen 



die het overal en altijd voor het zeggen hebben. 

Aan mensen die hoe dan ook lijden aan het leven 

is Hij het meest nabij. 

Voor hen is Hij een Bron van kracht; 

waar Hij is wordt de grond heilig. 

 

Ook nu nog klinkt zijn naam: "Ik zal er zijn". 

Hij komt aan het licht in het gelaat van hen, 

die leven in verdrukking en ellende. 

Hij staat in hen op en gaat hen voor 

naar leven, naar liefde en geluk. 

Als Hij zo voor ons is 

dan mogen ook wij zo zijn, wereldwijd. 

Wim Holterman osfs 

 

Hongerdoek 2025: Samen dromen – Liefde zij daad.  

 

Midden in beeld, voor de ingang van de tent, staat een meisje uit Nigeria. 

Ze lijkt, met haar doordringende blik, op wacht te staan.  

Wat wil ze dan bewaken, wat bevindt zich in de tent dat bewaakt moet 

worden?  

En wat betekent haar uitgestrekte vinger?  

Wil ze ons bekritiseren? Of wil ze ons waarschuwen?  

En waarheen wijst haar uitgestrekte vinger?  

Naar de punt van het dak van de tent, op de scheidslijn tussen goed en 

slecht?  



Wil zij ons erop wijzen dat er nog slechts weinig tijd rest om beslissingen te nemen 

over maatregelen  

om de diverse crises tegen te gaan en kantelpunten met rasse schreden naderen?  

Of wijst ze naar de ooievaar, die mogelijk symbool staat voor een nieuw begin?  

Een ander kind (een jongen, een meisje?) buigt zich voorover en kijkt nieuwsgierig de 

tent in:  

wat ziet zij of hij, wat wij niet zien?  

Zijn kinderen beter in staat om te doorzien wat werkelijk van belang is?  

 

 

Concert zondagmiddag 6 april in de Maria Magdalenakerk Wormer  

 

Dockside speelt muziek vol weemoed en verlangen, passie en levenslust.  

Aan de basis hiervan ligt de Ierse muziek, die bruist als een goed glas Guinness. 

Al 30 jaar lang (dit jaar is hun jubileumjaar) weten Marc, Marleen, André en Jos het 

publiek met hun Iers getinte muziek te raken en te vermaken. 

Zij hebben een reputatie opgebouwd in het vertolken van ontroerende ballades uit de 

rijke Ierse historie, afgewisseld met drink-, strijdliederen.  

Ook de Ierse dansmuziek in de vorm van hornpipes, jigs en reels komt aan bod. 

Of het nu gaat om Ierse, Schotse, Jiddische en Nederlandse traditionals of om 

recentere songs- allemaal zijn ze door deze vier muzikanten op eigen Dockside-wijze 

gearrangeerd. 

 

Aanvang 14:30 u Kaarten € 15,00 via de website www. concertenwormer.nl 

of tel. 075-642 1282 

 

 

 

 
 


