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Pastoraal Voorwoord 

Pasen 2025  
 

Beste parochianen,   
 
Pasen is een tijd van bezinning, hoop en 
hernieuwde levenskracht. Het is het feest van 
de Verrijzenis, een gebeurtenis die niet alleen 
het hart vormt van ons christelijk geloof, 
maar ook een bron is van voortdurende 
inspiratie. Zoals paus Franciscus zegt: "De 
Verrezen Christus is onze hoop." Zijn triomf 
over de dood herinnert ons eraan dat zelfs de 
grootste duisternis plaatsmaakt voor het 
licht, en dat wanhoop nooit het laatste woord 
heeft. 
 
De verrijzenis van Christus roept ons op om 
zelf te verrijzen in ons dagelijks leven. De 
steen die voor het graf lag, stelt de lasten en 
obstakels voor die wij vaak in ons hart 
dragen. Zoals de vrouwen op de eerste 
Paasmorgen zich afvroegen, "Wie van ons kan 
de steen van het graf wegrollen?" (Marcus 
16,3), zo staan ook wij vaak stil bij onze eigen 
problemen.  
 

 
 

Toch is de boodschap van Pasen een belofte: 
door geloof en toewijding kunnen deze 
stenen worden weggerold, en mogen wij 

deelnemen aan een leven dat gevuld is met 
hoop, liefde en vernieuwing. 
 
Dietrich Bonhoeffer, een vooraanstaand Duits 
theoloog beschrijft dit wonder van nieuw 
leven prachtig: "De opstanding is niet de 
'oplossing' van het probleem van de dood. Ze 
is juist het doorbreken van de grenzen, de 
bevestiging dat Christus de Heer is over alle 
leven."  
Bonhoeffer, die zijn leven gaf voor zijn geloof 
en principes, inspireert ons om in ons eigen 
leven de grenzen van verdeeldheid en 
wanhoop te overstijgen. Zijn woorden 
herinneren ons eraan dat elke kleine daad 
van vergeving, compassie en vrede kan 
bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor 
ons allen. 
 
Laten we het Paasfeest vieren met een 
geestelijke vreugde, een vreugde die niet van 
deze wereld is, maar afkomstig is van God 
zelf. Zoals Augustinus schreef: "Wees niet 
bang voor de toekomst. God is al daar." 
Mogen deze woorden ons aanmoedigen om 
samen te werken aan een wereld waarin 
vrede geen droom is, maar een werkelijkheid. 
 
Moge dit feest ons inspireren om het licht 
van Pasen te verspreiden in onze harten, in 
onze gemeenschappen en in onze wereld.  
 
Een gezegend en hoopvol Pasen wens ik aan 
u allen. 
Met hartelijke groet, 
 
Pastoor- deken dr. George Paimpillil  
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Vanuit het Pastoraal team 

Pelgrims van hoop 
 

Alle hoop was op een vrijdag middag 
verloren.  
Degene in wie velen geloofden, degene die 
nieuwe hoop gaf, was dood.  
Hij leek zijn eigen boodschap van hoop niet 
waar te kunnen maken. 
En degenen die vertrouwen in hem hadden, 
liepen wanhopig weg… 
 
Een paar jaar ervoor was er iemand 
opgestaan, die predikte over een nieuw 
koninkrijk. 
Dat was vooral geen oproep om de 
machthebbers van die tijd weg te sturen. 
Wanneer hij sprak over een nieuw koninkrijk, 
dan ging het niet over een bepaald land. En 
als er iemand eens zei dat hij met zijn mooie 
woorden koning zou moeten worden, 
weigerde hij dit heel beslist: dat nooit. Ik wil 
geen koning zijn op jouw manier, ik doe het 
op mijn manier. 
 
Hij vertelde over een ander koninkrijk, een 
koninkrijk zonder grenzen, zonder soldaten, 
zonder macht en machthebbers. Men 
twijfelde wel eens als hij zo sprak: gaat dit nu 
over een rijk ver weg in de hemel, of over de 
aarde? Gaat het over het rijk van de hemel, 
of over de hemel op aarde? Men wist het niet 
zo zeker met hem. Maar velen werden 
geraakt door zijn woorden. Geraakt over de 
manier dat hij sprak over een hemel op 
aarde. 
 
Hij sprak niet over macht, maar sprak wel de 
machthebbers aan op de manier waarop zij 
hun macht uitoefenden. Hij sprak over 
vrijheid, maar degenen die de macht hadden, 
wilden dit niet horen. Ze waren bang om hun 
macht kwijt te raken.  
Ze lieten hun macht gelden, hij werd 
gearresteerd. En toen wisten ze het zeker: hij 
moet dood. 
 
En zo stierf hij op een vrijdagmiddag aan het 
kruis. Machteloos gemaakt door de 

machthebbers. Met zijn begrafenis in een 
rotsgraf met een steen ervoor, verdween het 
laatste sprankje hoop. Het was voorbij.  
 
Tot na sabbatsrust vrouwen naar het graf 
gaan en de steen zien weggerold. 
Maria Magdalena ziet hem. Cleopas en zijn 
vrouw op weg naar Emmaüs, herkennen hem 
aan het breken van het brood. Hij verschijnt 
aan de apostelen en aan Thomas met al zijn 
vragen.  
De wanhoop en hopeloosheid maken plaats 
voor een nieuwe hoop.  
Degenen die eerst waren weggelopen, gaan 
nu overal vertellen over wat ze gezien 
hebben. 
 
Met Pasen vieren we onze hoop, de hoop dat 
het niet voorbij is. De hoop dat zelfs na het 
doodse donker een nieuw licht komt. Pasen, 
het feest van de nieuwe morgen.  
 
“Nedergedaald ter helle”, durven we nu te 
zeggen. Afgedaald tot in het koninkrijk van de 
dood (niet de hel!), om dat laatste koninkrijk 
omver te werpen en om nieuw leven te 
brengen.  
Geïnspireerd door zijn leven en woorden 
trekken gelovigen de wereld over met een 
boodschap van hoop. Ze zijn in de overtuiging 
dat een nieuwe wereld, een hemel op aarde 
vandaag de dag mogelijk is.  
 
Als pelgrims van hoop getuigen wij met 
Pasen van ons geloof en onze hoop. Daarbij 
durven we het kruis omhoog te houden, 
want dat teken van wanhoop en 
hopeloosheid is voor ons ook een anker van 
hoop geworden. We volgen Hem, die het 
kruis heeft gedragen.  
Het geloof in een hemel op aarde, in de hoop 
die niet verloren gaat, dat is onze blijde 
boodschap voor de wereld van vandaag. 
 
Pastoor Nico Kerssens 
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Vormselviering in de St.-Bonifatiuskerk  
32 Jongeren worden bevestigd in het Geloof 
 

Op 11 mei 2025 wordt het een feestelijke dag 
in de St.-Bonifatiuskerk in Zaandam. 
Tweeëndertig jongeren uit de Katholieke 
gemeenschappen van Katholiek Zaanstreek 
ontvangen het sacrament van het Heilig 
Vormsel. Vicaris Bruggink van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam is de vormheer om deze 
belangrijke stap in hun geloofsleven te 
bevestigen. 
 
Een stap verder in het Geloof  
Het Vormsel is een bijzonder moment voor 
jonge gelovigen. Door dit sacrament zeggen 
zij volmondig ‘ja’ tegen hun geloof en 
beloven zij dit verder uit te bouwen. Wat ooit 
begon bij hun Doopsel, wordt nu door 
henzelf bevestigd: ze willen als bewuste 
christenen in het leven staan. Met de 
handoplegging en de zalving met heilige olie 
ontvangen ze de kracht van de Heilige Geest, 
die hen helpt om als gelovige jongeren hun 
weg te vinden in de wereld. 
 
Pelgrims van Hoop – verbonden met  
het Jubeljaar 2025  
In het Jubeljaar 2025, dat paus Franciscus 
heeft uitgeroepen als een jaar van hoop en 
hernieuwing, past deze vormselviering 
perfect binnen het thema ‘Pelgrims van 
Hoop’. De jongeren worden uitgedaagd om 
niet alleen hun geloof te verdiepen, maar dit 
ook uit te dragen in hun omgeving. In een tijd 
waarin veel mensen op zoek zijn naar 
betekenis en verbinding, kunnen zij een licht 
zijn voor anderen. 

Geloof in actie:  
Naast het ontvangen 
van de Heilige Geest, 
worden de gevormden 
uitgenodigd om hun 
geloof handen en voeten te geven. Dit kan op 
verschillende manieren, zoals: 
❖ Dienstbaarheid: meedoen aan diaconale 

projecten in de parochie of daarbuiten, 
bijvoorbeeld door zich in te zetten voor 
ouderen, de voedselbank of vluchtelingen. 

❖ Groei in geloof: deelname aan 
jongerengroepen, retraites of bedevaarten. 

❖ Zichtbare hoop: In een wereld die soms 
onzeker voelt, kunnen zij door hun woorden 
en daden laten zien dat geloof hoop brengt. 
Dit kan bijvoorbeeld door vriendelijkheid, 
inzet voor rechtvaardigheid en het bouwen 
aan een inclusieve samenleving. 

 
Een inspirerende toekomst  
De viering in Zaandam wordt niet alleen een 
mijlpaal voor de jongeren zelf, maar ook voor 
de hele gemeenschap. Ouders, peetouders 
en parochianen kunnen getuige zijn van deze 
belangrijke stap en ondersteunen hen met 
hun gebed en aanwezigheid. 
We feliciteren alle jongeren vast van harte 
met hun Vormsel en bidden dat zij als 
pelgrims van hoop een zegen mogen zijn voor 
de wereld!  
 
Het pastoresteam 

 
Eerste Heilige Communie 
 

Op zondag 18 mei zullen negen kinderen uit 
de verschillende Zaanse parochies de eerste 
Heilige Communie ontvangen. De afgelopen 
maanden hebben zij zich op deze dag 
voorbereid, met de verhalen over Zacheüs in 
de boom, de Verloren Zoon, het Laatste 
Avondmaal en Pasen.  

Tijdens de Eucharistieviering van 10:00 uur in 
de H. Odulphuskerk In Assendelft zullen zij 
voor het eerst naar voren komen om de 
communie te ontvangen. 
In dit jubeljaar zijn zij een teken van hoop 
voor onze parochies.  
 

Pastoor Nico Kerssens 
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R.K. Parochieverband Zaanstreek 
St.-Bonifatius  - H. Maria Magdalena (Zd)  - H. Maria Magdalena (W)  
St. Jozef - HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - St. Petrus 
 

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
E-mail: secretaris@katholiekzaanstreek.nl 
Website: Katholiekzaanstreek.nl 
 

‘Start Samen op weg initiatief’ 
Zoals u in het vorige parochieblad - 40 dagen 
tijd - hebt kunnen lezen vond op 4 februari de 
kick-off bijeenkomst plaats met als thema  
‘Samen op weg’. Tijdens deze bijeenkomst 
gingen de parochieraden en parochie-teams 
van onze zeven parochies met elkaar in 
gesprek samen met het Kerkbestuur 
Katholiek Zaanstreek om de toekomst van 
onze parochies te bespreken. 
  

       
 

De avond werd geopend door pastoor George 
die in het welkomstwoord ook de hoofdvraag 
van de bijeenkomst verwoorde: Hoe kunnen 
we samen werken aan een toekomst waarin 
ons geloof blijft bloeien?  
 

In een tijd van verandering en uitdagingen is 
het belangrijk om stil te staan bij wat ons 
bindt: ons geloof in Christus, onze roeping tot 
diaconie en de kracht van de liefde die ons 
inspireert om er te zijn voor elkaar en voor de 
mensen om ons heen. We willen niet alleen 
dromen van de toekomst, maar ook reëel 
naar de zaken kijken: waar staan we nu, 
welke uitdagingen en mogelijkheden zien we 
en hoe kunnen we komen tot werkbare 
opties die ons helpen verder te bouwen. 
Belangrijk is dat we in dit proces iedereen 
meenemen. Ieder van ons draagt waardevolle 
inzichten en ervaringen bij. Samen vormen 
we een gemeenschap die sterker is dan de 
som der delen.  

Vragen die aan de orde kwamen zijn: Hoe ziet 
het kerklandschap er over 10 jaar uit? Wat 
vinden wij binnen de verschillende parochies 
belangrijk om te behouden? Hoe kunnen we 
ook over 10 jaar een levende kerk zijn die van 
betekenis is voor haar parochianen en de 
omgeving?  
Hoe organiseren we alles wanneer er minder 
vrijwilligers beschikbaar zijn?  
Om dit soort vragen te beantwoorden, is het 
nodig om samen een missie en visie te 
ontwikkelen en vervolgens de strategie te 
bepalen om als leidraad te dienen op weg 
naar de toekomst. In een werksessie zijn de 
aanwezigen in drie subgroepen uiteengegaan 
en hebben zij bouwstenen aangedragen tot 
het formuleren van onze Missie, Visie en 
Strategie.  
Om hiermee verder met elkaar aan de slag te 
gaan, zijn vijf werkgroepen opgezet te weten: 
Catechese, Diaconie, Parochieopbouw, 
Gebouwen en Financiën. Deze werkgroepen 
worden begeleid door leden van het 
Pastoresteam en leden van het Kerkbestuur.  
 

         
 

De uitkomst van dit proces zal helpen om een 
weg te ‘banen’ naar een Toekomstvisie waar 
meer samenwerking kan zijn. De inbreng van 
de parochieraden en te zijner tijd ook van de 
parochianen is zeer belangrijk om als bestuur 
de juiste stappen te zetten.  
 

Namens het bestuur Mady Thiele

  

mailto:secretaris@katholiekzaanstreek.nl
https://katholiekzaanstreek.nl/wp-content/uploads/2025/02/2025-02-De-Verbinding-40-dagentijd.pdf
https://katholiekzaanstreek.nl/wp-content/uploads/2025/02/2025-02-De-Verbinding-40-dagentijd.pdf
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Diaconie 

“Mag ik bij jou logeren?”  

Een waardevolle invulling van je zomer! 
 

Elke zomer komen er 
honderden kwetsbare 
kinderen uit 
verschillende 
Europese landen op 
vakantie bij 
Nederlandse vakantie-

gezinnen. De kinderen, die thuis onder 
moeilijke omstandigheden leven, hebben dan 
de mogelijkheid om weer even onbezorgd 
kind te kunnen zijn. Het gaat dan niet om 
dure uitjes, maar om tijd en aandacht. Lekker 
samen spelen, fietsen of zwemmen: daar 
leven deze kinderen van op! 
 

Voor de komende zomer zijn wij nog op zoek 
naar gezinnen die zo’n twee weken een 
vakantiekind in hun gezin willen opnemen. 
De kinderen komen uit verschillende 

Europese landen en uit Nederland. Je kunt 
zelf kiezen welk land je het meest 
aanspreekt. 
 

Veel kinderen worden jaar na jaar 
teruggevraagd, waardoor er een hechte band 
kan ontstaan. Niet alleen de vakantie-
kinderen genieten van een verblijf bij de 
vakantiegezinnen, ook voor de gezinnen zelf 
is zo’n logeerpartij een onvergetelijke 
ervaring! 
 

Wil je meer weten of je aanmelden? Ga dan 
naar de website van de Stichting Europa 
Kinderhulp: www.europakinderhulp.nl  
De Stichting heeft het CBF-keurmerk en de 
ANBI status.  
 

Pedro Smit, Europa Kinderhulp  
Tel. 06 - 2904 3167 

 
Verslagen 

De Stille Omgang 
 

Zaterdagavond 15 maart zijn we weer met 
een bus vol pelgrims vanuit de Zaanstreek (en 
Purmerend) vertrokken vanaf de 
Bonifatiuskerk naar Amsterdam. We hadden 
perfect weer; geen regen en geen snijdende 
wind, wel een mooie heldere volle maan. In 
de bus baden we de rozenkrans onder leiding 
van diaken Kaaijk, de rit was precies lang 
genoeg voor de hele rozenkrans plus de 
intenties.  
 

We parkeerden aan het Spui en van daar 
liepen we naar de Krijtberg (de schuilnaam 
voor de Kerk van de H. Franciscus Xaverius) 
aan het Singel, daar vierden we de Mis. Het 
was een mooie viering met een fijne 
duidelijke liturgie in een prachtige kerk!  
 

Vervolgens gingen we op pad; op het pad dat 
de pastoor van de Oude Kerk, die in de 
middeleeuwen nog de Nicolaaskerk heette, 
liep met de Wonderbaarlijke Hostie van het 
huis in de Kalverstraat naar de Oude Kerk. 

Het wonder gebeurde op 15 maart in 1345. 
 

De Stille Omgang gaat door het centrum van 
Amsterdam. Ik las in de media dat er 
duizenden pelgrims hebben gelopen, dat valt 
op; zoveel mensen die in stilte door deze 
buurt van geluiden, geuren en kleuren lopen! 
 

Op de plaats waar het wonder (het Mirakel 
van Amsterdam) gebeurde, stonden 
vrijwilligers van de organisatie met een 
lantaarn, iedereen stond daar even bij stil... 
Het is bijzonder om daar stil te staan; alles 
om je heen verwijst naar de tegenwoordige 
tijd terwijl de lantaarn verwijst naar... 
Eeuwigheid... 
 

Met de bus gingen we weer terug naar 
Zaandam en vandaar een ieder naar zijn 
eigen plek. Mooi om mee te maken, past wel 
héél goed in deze tijd voor Pasen! 
 
Erica Hartman en Marleen van der Ward

  

http://www.europakinderhulp.nl/
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Terugblik bezoek aan de Abdij van Egmond 
 

Op 1 maart 2025 was 
het een bijzondere dag 
in de Abdij van Egmond: 
Op een stralende 
zaterdag verzamelden 
we ons bij de Abdij van 
Egmond voor een dag 

vol bezinning, ontmoeting en spiritualiteit.  
De serene sfeer van de abdij en de warme 
ontvangst door de monniken maakten 
meteen indruk. Deken George Paimpillil, 
pastoor Ruben Torres en pastoraal werkster 
Ria Casalod begeleidden ons gedurende deze 
bijzondere dag. 
 

Spirituele wandeling: rust en reflectie 
De dag begon met een spirituele wandeling 
door de prachtige kloostertuin. Terwijl we 
stap voor stap de natuur in ons opnamen, 
stond een verdiepend gespreksthema 
centraal. De stilte en het ritme van de 
wandeling boden ruimte voor innerlijke rust 
en bezinning. Het was een moment om stil te 
staan bij de essentie van ons geloof en de rol 
van eenvoud en contemplatie in ons dagelijks 
leven. 
 

 
 

Een moment van gebed met de monniken 
Rond het middaguur werden we uitgenodigd 
om samen met de monniken deel te nemen 
aan het middaggebed. De ingetogen zang en 
de eeuwenoude gebedstraditie brachten een 
diepe spirituele verbondenheid tot stand. Het 
was een indrukwekkend moment om de 
regelmaat en discipline van het kloosterleven 
even te ervaren en te beseffen hoe gebed 
een bron van kracht en richting kan zijn.

Ontdekkingstocht in het abdijmuseum en 
abdijwinkel  
Na het gebed kregen we de kans om het 
abdijmuseum te bezoeken. Hier maakten we 
kennis met de rijke geschiedenis van de abdij, 
die teruggaat tot de middeleeuwen. De 
tentoonstelling bood een inkijk in het 
kloosterleven door de eeuwen heen, met 
bijzondere kunstwerken, oude handschriften 
en historische gebruiksvoorwerpen. In de 
abdijwinkel konden we een stukje van deze 
spiritualiteit mee naar huis nemen, met 
handgemaakte kaarsen, boeken en 
ambachtelijke producten van de monniken. 
 

Een bijzondere eucharistieviering  
Het hoogtepunt van de dag was de 
eucharistieviering in de abdijkerk om 14.00 

uur. Bijzonder was 
dat we mochten 
plaatsnemen op de 
zitbanken van de 
monniken, een 
eerbetoon aan de 
gastvrijheid en 
verbondenheid van 
deze geloofs-

gemeenschap. Deken George Paimpillil en 
pastoor Ruben Torres gingen voor in de 
viering, waarbij we samen baden, zongen en 
het sacrament van de eucharistie vierden. De 
eeuwenoude abdijkerk, doordrongen van 
gebed en bezinning, gaf de viering een extra 
diepgaande betekenis. 
 

Een dag vol inspiratie 
Na afloop van de viering sloten we de dag af 
met een gezamenlijke koffie in de kantine, 
waar we onze ervaringen deelden. Het 
bezoek aan de Abdij van Egmond was meer 
dan een uitstapje; het was een spirituele reis 
die ons dichter bij onszelf, elkaar en God 
bracht.  
Met dankbaarheid kijken we terug op deze 
bijzondere dag, waarin geloof, gemeenschap 
en stilte samenkwamen in een inspirerende 
ervaring. 
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Activiteiten 

Programma 2e periode Jubeljaar 2025 
Jubileum 125-jaar St. Bonifatiuskerk   
    

Datum Activiteit  Locatie  

04-05-2025 
 

Na de viering herdenking Kapelaan de Groot, 
d.m.v. kranslegging monument Kerkplein  
    

Bonifatiuskerk, Zaandam 

11-05-2025 Vormsel Katholiek Zaanstreek Alle Parochies 
Katholiek Zaanstreek 

16-05-2025 
   15.00 uur  

Symbolische overdracht archief 
Bonifatiusparochie aan Gemeente Zaanstad 
    

Bonifatiuskerk, Zaandam 

01-06-2025 Grote viering Jubileum 125-jaar Bonifatiuskerk Bonifatiuskerk, 
Zaandam 

 
Activiteiten die nog volgen in het Jubeljaar 2025  > verdere informatie volgt. 
 

06-07-2025 Jubeljaar brunch / alle Parochies Katholiek Zaanstreek 
    

 Aug - 2025 Boottocht Zaandam-Amsterdam, bezoek schuilkerk “Ons' Lieve Heer op Solder” 
    

24-09-2025 Informatieavond “Stemmen in de Stad”/ Petruskerk, Krommenie 
    

 
 
 

Uitnodiging 125 jaar Sint-Bonifatiuskerk Zaandam 
Op 1 juni 2025, een dag van dankbaarheid en ontmoeting 
 

Beste parochianen, 
oud-parochianen, 
vrienden en 
belangstellenden, 
 

Met vreugde en 
dankbaarheid 
nodigen wij u uit 
om het 125-jarig 
bestaan van onze 
Sint-Bonifatiuskerk 
te vieren. 
 

Al 125 jaar is het gebouw, in het hart van 
Zaandam, een plaats van vieren, gebed en 
ontmoeting. Een gebouw waar vele 
generaties hun geloof hebben beleefd, 
waar vreugde en verdriet zijn gedeeld en 
waar God altijd aanwezig is. 
 

Op zondag 1 juni a.s. willen wij dit bijzondere 
jubileum sámen met u te vieren  

met een feestelijke eucharistieviering, een 
moment van bezinning, ontmoeting en 
gezellig samenzijn. 
 

Programma 
10.00 uur: Feestelijke eucharistieviering met 
Mgr. dr. J.W.M. Hendriks 
11.30 uur: Ontmoeting met koffie / thee, 
traktatie en aansluitend een lunch 
 

Locatie: Sint-Bonifatiuskerk, Oostzijde 14, 
1502 BG  Zaandam 
 

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op 
deze feestelijke dag, waarop we terugblikken 
met dankbaarheid en vol vertrouwen de 
toekomst ingaan. U bent harte welkom! 
 

Met vriendelijke groet, mede namens het 
parochiebestuur  
 

pastoor - deken dr. G.J. Paimpillil  
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The Passion 
in de Agathakerk te Beverwijk 
Na succesvolle uitvoeringen in de afgelopen 
jaren, presenteert dirigente Marieke 
Zondervan ook dit jaar opnieuw The Passion.  
Het door haar speciaal samengestelde koor 
met begeleiding van Jaap Brackman op de 
piano, brengt inspirerende liederen als 
"Avond", "Hold back the river” en "I’ll be 
there" ten gehore, afgewisseld met een 
eigentijdse vertelling van het lijdensverhaal 
van Jezus Christus door Maarten Mantel.  
 

De uitvoering is op zaterdag 12 april in de 
Agathakerk om 19.30 uur. De kerk is om 
19.00 uur open. De toegang is gratis, na 
afloop vindt een deurcollecte plaats. 
 

U bent allen van harte uitgenodigd om te 
komen luisteren.

 

    

 
Kapelaan Gerrit Groot 
Dodenherdenking 4 mei: Geloof in Actie, Vrijheid als Opdracht 
 

Op 4 mei 2025, 
tijdens de 
Dodenherdenking, 
staan we stil bij allen 
die hun leven gaven 
voor onze vrijheid. Dit 
jaar is er bijzondere 
aandacht voor 
Kapelaan Gerrit J.M. 
Groot (1918-1981), 
beter bekend als de 
verzetskapelaan van Zaandam. Een priester 
die zijn geloof omzette in daden en zijn leven 
riskeerde om anderen te redden. Na de 
viering om 10.00 uur in de St.-Bonifatiuskerk 
wordt een krans gelegd bij het Christus 
Koning-beeld ter ere van Kapelaan Groot. 
Iedereen is van harte welkom om samen te 
herdenken en zijn moedige inzet niet te 
vergeten. 
 

Priester in oorlogstijd  
Gerrit Groot werd in 1939 tot priester gewijd 
en begon in 1941 als kapelaan in Zaandam. In 
een tijd van angst en onderdrukking koos hij 
ervoor om niet te zwijgen. Samen met 

anderen richtte hij de Rooms-Katholieke 
Centrale (RKC) op, een verzetsgroep die 
onderduikers hielp met schuilplaatsen, 
voedsel en valse persoonsbewijzen. 
De pastorie en zelfs de kerk dienden als 
geheime schuilplaatsen. Op de zolder van de 
kerk werd een ondergronds kantoor ingericht 
voor het verzet. Tijdens razzia’s bood de kerk 
bescherming, terwijl Groot en zijn 
medestrijders wapens en documenten 
verborgen. Zijn daden waren een uiting van 
geloof en overtuiging dat vrijheid en 
menswaardigheid voor iedereen gelden. 
 

Strijd tegen onderdrukking 
Naast zijn actieve rol in het verzet hielp 
Kapelaan Groot bij de oprichting van een 
illegale krant. In oktober 1944 ontstond in 
zijn pastorie het idee voor een verzetsblad, 
oorspronkelijk genaamd de Moffenzeef. 
Groot keurde die naam af. Toen een Engels 
jachtvliegtuig, een Typhoon, overvloog, werd 
besloten de krant zo te noemen. Na de 
oorlog groeide De Typhoon uit tot het 
grootste dagblad van de Zaanstreek en ging 
later op in het Noordhollands Dagblad.  
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Leven na de oorlog 
Na de bevrijding vertrok kapelaan Groot in 
augustus 1945 naar Rotterdam. Zijn 
levenswerk bleef in het teken staan van 
geloof, onderwijs en maatschappelijke inzet. 
 
 Hij werd rector, godsdienstleraar, pastoor en 
deken. Zijn bijdrage aan het verzet werd niet 
vergeten: in Zaandam is een straat naar hem 
vernoemd als eerbetoon aan zijn moed. 
 
Inspiratie voor vandaag 
Kapelaan Groot liet zien dat geloof meer is 
dan woorden – het is actie, solidariteit en 
opoffering. Zijn inspiratiewoorden klinken 
vandaag de dag nog krachtig: 
• “Heb God lief boven alles, en je naaste als 
jezelf.” (Matteüs 22:37-39) – Zijn werk in het 
verzet was een daad van naastenliefde en 
gerechtigheid.  
• “Wees niet bang, want gerechtigheid zal 
overwinnen.” (Matteüs 10:28) – Hij geloofde 
dat waarheid en vrijheid sterker zijn dan 
onderdrukking. 
• “De Kerk is geen gebouw, maar de mensen 
die voor elkaar zorgen.” – Voor hem was 
geloof geen ritueel, maar een roeping om 
anderen te helpen. 
• “Vrijheid is een gave, maar ook een 
opdracht.” – Hij wist dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is en dat elke generatie 
ervoor moet blijven vechten. 
 

Herdenken en handelen 
Op 4 mei 2025 herdenken we Kapelaan Gerrit 
Groot en alle verzetsstrijders die hun leven 
gaven voor vrijheid. Maar zijn verhaal is meer 
dan geschiedenis – het is een oproep aan ons 

allen. Vrijheid vraagt om waakzaamheid, 
solidariteit en moed. Laten we in zijn geest 
blijven opkomen voor gerechtigheid en 
menselijkheid. 
Bronnen 
De informatie in dit artikel is gebaseerd op 
het archiefmateriaal over Kapelaan Gerrit 
J.M. Groot, in historische bronnen en 
kerkelijke documenten, o.a. te vinden in het 
Noord-Hollands Archief, en de 
documentenverzameling en archieven van de 
Sint Bonifatiusparochie.  
Aldaar, en in het Gemeentearchief Zaanstad 
ook e.e.a. over het Zaanse verzet.  
 

Een uitgebreid 
verhaal over De 
Typhoon is te 

vinden op Zaanwiki.nl lemma De Typhoon.  
 

Over het verzet in de Zaanstreek en de rol 
van Kapelaan Groot daarin:  
- Erik Schaap, ‘Een “onwelwillende 
mentaliteit”. Het Zaanse verzet in oorlogs-
tijd’, in: Eelco Beukers en Corrie van Sijl 
eindred., Geschiedenis van de Zaanstreek 
deel 2 (Zwolle Zaandam 2012) 679-705. 
- Pim Ligtvoet, ‘Katholiek verzet in de 
Zaanstreek. De betekenis van het Christus 
Koningmonument aan de Oostzijde’, Zaans 
Erfgoed 72 (voorjaar 2020) 4-7.  
 

Pastoor-deken dr. George Paimpillil 
 

Wat: Herdenking kapelaan Gerrit Groot 
Wanneer: Zondag 4 mei na de viering in de 
Sint Bonifatiuskerk Zaandam 
Waar: Christus Koningmonument Oostzijde 
Zaandam  

 

Overdracht archief van de Sint Bonifatiusparochie 
 

Op 16 mei a.s. zal het 
archief van de Sint 
Bonifatiusparochie 
‘symbolisch’ worden 
overgedragen aan het 
Gemeentearchief Zaanstad.  

Vele jaren is er door verschillende personen 
gewerkt aan het ordenen van dit archief 
voordat het officieel overgedragen kon 
worden. In de laatste fase hebben 

medewerkers van Gemeentearchief Zaanstad 
alles digitaal vastgelegd.  
 

De overdracht van het parochiearchief sluit 
mooi aan bij het 125-jarig jubileum van de 
Bonifatiuskerk en krijgt dan ook een feestelijk 
tintje. Op deze middag vertellen mede-
werkers van Gemeentearchief Zaanstad over 
hun bevindingen bij het ordenen van het 
parochiearchief. Op het programma staan 
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verder een kunsthistorische lezing en 
bespeling van het Mitterreitherorgel. 
 
En natuurlijk zullen een drankje en een hapje 
niet ontbreken. 
Iedere geïnteresseerde is van harte welkom 
op vrijdag 16 mei in de Sint Bonifatiuskerk.  

Wat: overdracht archief Bonifatius aan 
Gemeente-archief Zaanstad 
Wanneer: vrijdag 16 mei 15.00 uur, inloop 
vanaf 14.30 uur.  
 
Waar: Sint Bonifatiuskerk, Oostzijde 
Zaandam. 

 

Projectkoor regionale Eucharistieviering 1 juni 
in de Sint-Bonifatiuskerk 
 

Zondag 1 juni vindt er in de Sint-Bonifatius-
kerk te Zaandam een regionale Eucharistie-
viering plaats bij gelegenheid van het 125-
jarig bestaan van het kerkgebouw. 
Monseigneur Jan Hendriks, bisschop van het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam, is de 
hoofdcelebrant. Ook wordt bij deze viering 
stilgestaan bij het Heilig Jaar 2025.  
 

Op deze zondag mogen wij als Zaanse 
katholieken elkaar ontmoeten en ons als 
‘Pelgrims van Hoop’ in geloof en eenheid met 
elkaar verbonden weten. Dit geldt uiteraard 
ook voor mensen die in onze regio als 
(koor)zanger actief zijn.    
Bent u (koor)zanger en wilt u graag 
meezingen tijdens de regionale 
Eucharistieviering? Dat kan! Er wordt een 
projectkoor samengesteld om deze viering op 
feestelijke wijze muzikaal op te luisteren en u 
bent van harte welkom om mee te zingen. 
Naast verschillende liturgische gezangen zal 
o.a. de Hymne van het Heilig Jaar 2025 
‘Pelgrims van Hoop’ gezongen worden. De 
drempel wordt niet te hoog gelegd zodat ook 
minder ervaren zangers met plezier kunnen 

meedoen. Het projectkoor staat onder leiding 
van kerkmusicus Jos Martens.  
Hieronder de data om te noteren in de 
agenda:  
 

1e repetitie - zaterdag 10 mei 14:00-16:00 uur 
2e repetitie - zaterdag 17 mei 14:00-16:00 uur 
Regionale Eucharistieviering - zondag 1 juni 

10:00 uur (9:15 uur 
aanwezig)  
 

Locatie: Sint-Bonifatiuskerk, 
Oostzijde 14, Zaandam 
 

Als u wilt meezingen kunt u 
zich aanmelden bij Jos 
Martens door een mail te 

sturen naar  
jos-martens@live.nl . Aanmelden kan tot en 
met 1 mei. Vervolgens krijgt u via de mail de 
digitale bladmuziek en oefenbestanden 
toegestuurd. Voorafgaand aan de 1e repetitie 
wordt de papieren bladmuziek uitgereikt.  
Graag tot ziens! 
 

Katholiek Zaanstreek 
Comité Heilig Jaar 2025 
Jos Martens 

 

Voor Jong en oud(er)  

Om aandachtig te lezen en nooit te vergeten. 
 

Dit jaar vieren we tachtig jaar Bevrijding van 
de Duitse bezetting. Die periode is een 
omslagpunt in het leven van mensen, die de 
oorlog hebben meegemaakt, en van velen die 
daarna zijn geboren. De theoloog Bert ter 
Schegget (1927-2001) schreef de herinnering 
aan zijn buurmeisje Poortje op. Het is een 
indringend verhaal.

‘In de jaren dertig woonden wij in 
Amsterdam. Twee huizen bij ons vandaan 
woonde een meisje met grote, bruine ogen, 
donker haar en een vreemde naam. Op een 
dag ging ik naast haar zitten op een stoep en 
zei: “Jij heet ‘Poortje', die naam heb ik nog 
nooit gehoord.” Ze zei: "Eigenlijk heet ik 
Zippora, maar ik word Poortje genoemd".  

mailto:jos-martens@live.nl
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Ik maakte grote indruk op haar, omdat ik wist 
dat Zippora de vrouw van Mozes was. Poortje 
was kennelijk niet gewend, dat een niet-
joodse jongen dat wist. Ik was van huis uit 
opgegroeid met de bijbelse verhalen. Zippora 
betekent ‘Vogeltje'.  "En jij heet Bertje", zei 
Poortje. "Ja, mijn moeder zegt Bertje, maar 
op school heet ik Bert", zei ik. "Maar eigenlijk 
heet ik Gijsbertus Hendricus." "Goed", zei ze, 
"dan noem ik je Gijs." Voor haar was ik Gijs. 
Voor haar ben ik Gijs gebleven. Als ze me zag, 
zei ze: "Dag Gijs".  
 
Enige jaren later brak de oorlog uit. De stad 
was verduisterd. Het was avond. De straat 
was leeg. Niemand mocht op straat komen. 
De maan was vol en verspreidde een koud 
licht. Voor het raam van onze keuken stond 
mijn vader. Hij had het licht uitgelaten. Aan 
zijn houding was te zien, dat er iets gebeurde 
dat hem vreselijk pijn deed. 
 
Ik ging naast hem staan. Voor het huis van 
Poortje stond een Duitse overvalwagen. Een 
voor een zag ik ze erin verdwijnen: Poortjes 
broertje Japie, Poortje zelf, haar moeder en 
vader. Geen van hen keek op of om, in alle 
stilte gingen ze, alsof ze voor een korte reis 
vertrokken. Het was gauw gebeurd. De 
laadklep werd dichtgeslagen. De klap schalde 
door de nacht. En de auto reed weg. 
Waarheen??? 
 
"De baby is nog binnen. Ze hebben de baby 
achtergelaten", zei mijn vader.  
Het kwam niet helemaal onverwacht voor 
Poortjes vader en moeder. Ze waren al een 
keer opgehaald, maar na enige uren mochten 
ze terugkeren. Elke dag konden de Duitsers 
terugkomen. Maar vluchten kon niet. Hun 
moeder kon elk moment een kind krijgen.  
De baby werd geboren. Elke avond heeft 
Poortjes moeder haar kleine kind de borst 
gegeven tot het tevreden in slaap viel. Het 
kind huilde nooit. Het wiegje werd in een 
donker hoekje gezet, waar het niet opviel. 
Daar werd het broertje 'vergeten'. Daar lieten 
vader en moeder het achter, toen de Duitsers 
kwamen. 

Daar lieten zij het over 
aan onbekenden, die 
zich over hem zouden 
ontfermen misschien. 
Ze wisten niet wat er 
met hen zou gebeuren. 
Maar ze hadden 
vreselijke verhalen 

gehoord. Toch hoopten ze, dat er iemand zou 
zijn, die zich het lot van dit kind zou 
aantrekken en de moed zou hebben het op te 
nemen.  
 
Poortje heeft dat begrepen. Zij was in een 
paar seconden geen kind meer, maar een 
wijze vrouw, een ware Zippora. Zij zei niet: 
“Moeder vergeet ons kleine broertje”. Zij 
moet gedacht hebben aan Mozes, die zijn 
Leven te danken had aan de verberging door 
zijn ouders en aan de slimheid van zijn 
oudere zusje. Daarom begreep zij waarom 
haar vader stil en gehoorzaam meeging en 
haar moeder hem zacht wenend volgde, 
zonder ook maar eenmaal om te zien.  
 
Ze wist niet waarheen zij werden gesleept. 
Daarover hadden haar ouders haar niet 
gesproken. Dat was voor henzelf ook te 
ontzettend. Zij lieten Poortje in 
onwetendheid. Maar Zippora heeft vermoed 
wat er aan de hand was, omdat zij het oude 
verhaal van de onderdrukking en de 
wreedheid van de farao's kende. Ze had het 
vele malen gehoord. Elke keer als zij Pasen 
vierden. Daarom was het, dat zij besefte: dit 
achterlaten van ons broertje is geen 
vergeten, het is geen verraad. Daarom vond 
zij de onbegrijpelijke kracht om te zwijgen, 
om niet te zeggen, wat elk ander kind zou 
hebben uitgeschreeuwd: “moeder, je vergeet 
ons broertje”.  
 
Omdat zij Zippora heette heeft zij gedacht: 
één van ons zal gered worden, hij zal worden 
opgevoed in een vreemd huis en op een 
goede dag zal hij voor ons opkomen. 
 
Uit: Bert ter Schegget, Indachtig, 
herinneringen en schetsen (1981). 
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Vieringen 

St. Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 12 april Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 13 april 
Palmzondag 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Schola Cantorum 

 

Do 17 april 
Wittedonderdag 
 

19.00 uur  
Eucharistie 
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

19.00 uur  
Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor & Cantor J.  

19.00 uur  
Eucharistie 
G. Bruggink 
Solisten 

Vrij 18 april 
Goede Vrijdag 

 

15.00 uur Kruisweg 
G. Paimpillil 
19.00 uur 
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

15.00 uur Kruisweg 
N. Kerssens 
St Caeciliakoor 
19.00 uur N. Kerssens  
cantor J. Martens 

15.00 uur Kruisweg 
G. Bruggink 
19.00 uur 
G. Bruggink 
Liturgiekoor 

Za 19 april 
Paaswake 
 

21.00 uur 
Eucharistie 
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

21.30 uur  
Eucharistie 
N. Kerssens 
Cantor A. Broerse-van Hal 

19.00 uur 
Eucharistie 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor &Solisten 

Zo 20 april  
1e Paasdag 
 

Eucharistie 
F. Schouten / G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor &Solisten 

Ma 21 april 
2e Paasdag 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N Kerssens 
Samenzang 

 

Za 26 april Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie N Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 27 april 
2e Zo v Pasen  

Eucharistie 
N. Kerssens 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

 

Za 3 mei Eucharistie   G. Paimpillil   

Zo 4 mei 
3e Zo v Pasen 

Eucharistie  
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
J. de Wit 
Cantor A. Broerse-van Hal 

Eucharistie    
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Za 10 mei Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 11 mei 
4e Zo v Pasen 

Eucharistie Vormsel 
G. Bruggink / G. Paimpillil 
Zangroep Cantare Jubilo 

Viering 
M. Bruijns 
Samenzang 

 

Za 17 mei Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 18 mei 
5e Zo v Pasen 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie E.H. Communie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
G. Bruggink 

Za 24 mei Eucharistie & E. Communie  
G. Paimpillil 

 Eucharistie 
G. Bruggink 

Zo 25 mei 
6e Zo v Pasen 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
 

Eucharistie 
G. Bruggink 

 

    

Zo 1 juni Eucharistie Bonifatius 125 j. => Bonifatiuskerk => Bonifatiuskerk 
 .   
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Vieringen 

HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 2 
Zaandam 

Za 12 april     

Zo 13 april 
Palmzondag 

=> Jozefkerk 
 

Viering 
M. Bruijns 
Kinderkoor 

Viering 
K. Kint 
Caeciliakoor 

Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd koor 

Do 17 april 
Wittedonderdag 
 

=> Petruskerk 
 
 
 

19.30 uur 
Eucharistie 
G. Noom/M. Bruijns 
Inloopkoor + Marbosko 

20.00 uur 
Oecumene 
Nieuwe Kerk 
Ds. B. Vijfvinkel 

=> Petruskerk 
 
 
 

Vrij 18 april 
Goede Vrijdag 

 

15.00 uur 
Viering 
R. Nootebos 
 
 

15.00 uur 
Viering 
M. Bruijns 
19.30 uur 
G. Noom/M. Bruijns 
St. Caecilia 

15.00 uur 
Stille Kruisweg 
E. Hoek 
19.00 uur 
Lectoren 
Koor All Ages 

 
 
19.00 uur 
Viering 
R. Casalod 
Gemengd koor 

Za 19 april 
Paaswake 
 

20.00 uur 
Viering 
K. Schuurmans 
Marbosko 

21.00 uur 
Eucharistie 
G. Noom/M. Bruijns 
Rotsvast 

19.00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor All Ages 

 

Zo 20 april  
1e Paasdag 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Viering 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

Viering 
K. Kint 
Caeciliakoor 

Viering 
R. Casalod 
Con Brio 

Ma 21 april 
2e Paasdag 

    

Za 26 april     

Zo 27 april 
2e Zo v Pasen  

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

Viering 
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Viering 
I. de Lange en  
M. Monsma 
Gemengd Koor 

Za 3 mei     

Zo 4 mei 
3e Zo v Pasen 

Viering 
L. Reijmers 
Samenzang 

Oecumenisch dienst  
Nicolaaskerk 
Raad van Kerken 

Viering 
Koor All Ages 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 10 mei     

Zo 11 mei 
4e Zo v Pasen 

Viering 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Rotsvast 

Viering 
J. van Steen 
Caeciliakoor 

Viering 
R. Casalod 
Con Brio 

Za 17 mei     

Zo 18 mei 
5e Zo v Pasen 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Viering 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Koor All Ages 

Viering 
H. Holthuizen 
Gemengd Koor 

Za 24 mei     

Zo 25 mei 
6e Zo v Pasen 

Viering 
I. Boon 
Marbosko 

Viering 
Voorganger en koor 
nog niet bekend 

Viering 
M. Bruijns 
Koor nog niet 
bekend 

Viering 
M. Niekus en  
M. Monsma 
 

     

Zo 1 juni => Bonifatiuskerk => Bonifatiuskerk => Bonifatiuskerk => Bonifatiuskerk 
     

 

  Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 



14 

 

Intenties H.H. Martelaren van Gorcum 
 
13 april 2025 
James Baly 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
 
19 april 2025 (Paaswake) en  
20 april 2025 (Pasen)  
Jessica Arends 
Nico Hoogenhoud 
James Baly 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
 
27 april 2025 
Wil Bekker-Dieterman 
Jo Finke-Boon 
Godfried Groot 
 
4 mei 2025 
Gerard de Jong 
Ton Joossen 
Els Sistermans-Kunst 
 

 
11 mei 2025 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Tonny en Anton Zieverink 
Jan de Jong 
 
18 mei 2025 
James Baly 
Wil en Niek Thoma 
Ellie Tan 
 
25 mei 2025 
Nico Hoogenhoud 
James Baly 
Joop van der Pels 
 
Aanvragen van intenties 
Intenties kunt u een week van te voren 
telefonisch aanvragen via  
telefoonnr. 06 121 82 931 
of stuur een email met de naam en datum 
van aflezen naar Martelaren @outlook.com 

                                     

 
Van de Parochieraad 
Uit de vergadering van 12 maart 2025 
 

De parochieraden zijn op uitnodiging van het 
Kerkbestuur op 4 februari bijeengekomen om 
te onderzoeken waar we weer met elkaar 
kunnen samenwerken om alle taken die 
parochies hebben in stand te houden. Het 
grootste deel van de vrijwilligers is tussen de 
zeventig en tachtig jaar oud.  Er zijn 
werkgroepen ingesteld, hierin zijn vier leden 
van onze parochie vertegenwoordigd. 
 

Mia Olijhoek stopt helaas met haar 
werkzaamheden (zie het artikel hierover 
elders in het parochieblad). Ze had al eerder 
wat taken overgedragen, de rest van haar 
taken worden nu ook door anderen 
overgenomen. We hebben afgesproken aan 
Mia zondag een bloemetje als dank te geven. 

Het Kaski (Instituut dat de leden aantallen 
van de kerk registreert) vraagt jaarlijks onder 
andere om een opgave van het aantal 
kerkbezoekers van twee vooraf aangewezen 
zondagen.  
 

Elke eerste dinsdag van de maand is het 
koffie-uurtje in de Pinkzaal. Deze wordt door 
zo’n vijftien mensen bezocht, en het is altijd 
ontzettend gezellig. We willen kijken of er, 
via flyers, misschien buurtbewoners 
bijkomen. 
 

Ook dit jaar willen we weer met de parochie 
een uitstapje maken naar een kerk die een 
voorwerp van ons heeft overgenomen. Het 
uitstapje zal op een zondag plaats vinden, we 
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gaan daar vieren en doen ‘s middags andere 
activiteiten. We werken aan een datum en 
een plan, en houden jullie op de hoogte. 
Zondag 1 juni bestaat de Bonifatiuskerk 125 
jaar. Deze dag wordt met alle parochies 
samen gevierd, de Pinkzaal is dan gesloten. 
 

Op 6 juli wordt in alle kerken na de viering 
een lunch verzorgd. De Jozefparochie heeft 
ons uitgenodigd die dag met hen samen te 
vieren. Onze Pinkzaal is ook deze dag 
gesloten. 

Op zondag 7 september is de startviering, de 
barbecue is de zaterdag ervoor. Zet het alvast 
in uw agenda. 
 

In onze parochie kennen we een breed 
repertoire aan liederen die in de loop van de 
jaren gezongen zijn. Enkele 
parochieraadleden “werken” de map met 
liederen door, om te kijken welke liederen 
ons het meest aanspreken. Er is al een lijstje 
met mooiste liederen. 
 

Namens de parochieraad, Ineke Boon

Mia Olijhoek stopt 
 

Mia Olijhoek heeft dit voorjaar aangegeven 
haar werkzaamheden voor onze 
parochiegemeenschap te beëindigen.  
Dat is een verbintenis met onze parochie 
geweest zolang Mia en Jan in Westerkoog 
wonen en dat is vanaf het begin van deze 
wijk. Zij was eerst actief bij de kerkdiensten 
in De Vuister en later in de kerk aan de 
Boschjesstraat.  
Pastor Jaap Room nam in de 90’er jaren het 
initiatief tot het oprichten van een 
pastoraatsgroep. Parochianen die de twee 
jarige toerustingscursus hadden gedaan, 
werden daarvoor uitgenodigd. Na jarenlange 
voorbereiding door Ko Schuurmans kreeg in 
1997 deze pastoraatsgroep in oprichting haar 
eerste aanstelling van Mgr. Bomers, met 
uiteraard de benoeming van onder andere 
Mia. De bisschop schrijft: ‘Ik hoop van harte 
dat de Pastoraatsgroep met grote toewijding 
en deskundigheid een aantal pastorale taken 
in de parochie van de H.H. Martelaren van 
Gorcum zal behartigen. Mia heeft dat meer 
dan waargemaakt. 
 

Hoe groot de toewijding en deskundigheid 
van deze pastoraatsgroep was, bleek na het 
plotselinge en dramatische overlijden van 
pastor Jaap Room. Vele jaren hebben de 
pastoraatsgroep, parochiebestuur en 
secretariaat inhoudelijk sturing gegeven aan 
onze parochie, mede gedwongen door het 
aan hun lot overgelaten zijn door het 
dekenaat en bisdom. In deze periode van 

enkele jaren kwamen zij wekelijks bijeen om 
de voortgang van het pastoraat in onze 
gemeenschap te delen. Deze grote 
zelfredzaamheid maakte ook dat de parochie 
na het verlaten van ons kerkgebouw goed 
bleef functioneren in de Pinkzaal. Ieder lid 
van de pastoraatsgroep en parochieraad 
beheert een eigen taakveld en zo kunnen we 
nog steeds op een inspirerende manier met 
elkaar kerk-zijn.  
Mia hield zich vooral bezig met het taakveld 
liturgie. Dat betekende onder andere 
wekelijks bijeenkomen met de liturgiegroep 
om vieringen samen te stellen. Na corona 
was het overleg vooral digitaal en werd de 
opzet van de viering door haar altijd 
deskundig beoordeeld. Daarnaast hield ze 
ook goed bij wie wanneer was overleden, 
zodat nabestaanden op tijd een uitnodiging 
kregen voor Allerzielen en voor de jaardienst. 
En wat Mia ongenoemd allemaal nog meer 
regelde, dat gaan we ongetwijfeld merken. 
 

Mia neemt nu dus afscheid. Dat vinden we 
heel jammer, maar we gunnen het haar wel. 
Het lijkt er in de kerk vaak op dat als je 
ergens aan begint, dat je daar voor eeuwig 
(of in ieder geval tot je heengaan van deze 
aarde) aan vast zit.  
Het zegt ook iets over de grote trouw en 
toewijding dat we met elkaar hebben voor 
onze gemeenschap. 
De parochieraad 
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Bij de Vieringen 
We staan weer voor het begin van de Goede 
Week. Een tijd van het jaar waar binnen de 
kerken veel te doen is. We trekken met Jezus 
mee Jeruzalem binnen en daar komt alles 
samen waar hij over gesproken en voor heeft 
geleefd: zijn leven, zijn dood en verrijzenis. 
 

Palmzondag zullen we 
weer samen met de 
Jozefparochie vieren in 
de kerk in Kogerveld. 
Zaterdagmiddag 12 april 
van 15.00 tot 16.00 uur 
kunnen er weer 
Palmpasenstokken 

versierd worden in de Petruskerk aan de 
Snuiverstraat 2 in Krommenie. Een activiteit 
waar steeds meer opa’s en oma’s voor 
worden ingezet. Op zondagmorgen zullen we 
een stoet vormen in de Palmprocessie en 
zullen mensen verblijd worden met een 
Palmpasenstok. Hoewel het weggeven wel 
moeilijk is, vaak wordt mama als veilige 
bestemming genoemd, dan blijft het 
tenminste in huis. 
 
In het overzicht van diensten in de regio kunt 
u zien waar en wanneer de diensten plaats 
vinden. Op Witte Donderdagavond is er een 
zogenaamd inloopkoor onder leiding van 
Marbosko van de Martelaren van Gorcum 
parochie in de Petruskerk. U bent welkom om 
18.45 uur in te zingen.  

Op Witte Donderdag 
om 19.30 uur vieren we 
het laatste Avondmaal. 
Jezus Christus heeft 
zichzelf gegeven in 

brood en wijn als voedsel voor de wereld. In 
navolging van Hem komen mensen tot op de 
dag van vandaag samen om te doen zoals Hij: 
om de daden van God te gedenken.  
Vanaf het begin hebben christenen bij deze 
maaltijden voedsel van thuis meegenomen. 
In de loop der eeuwen werd die maaltijd 
steeds meer gesymboliseerd tot dat kleine 
platte stukje brood dat gedoopt wordt in de 

beker. De collecte werd tot een inzameling 
van geld bestemd voor het onderhoud van de 
gemeenschap, kerk en goede doelen.  
Op Witte Donderdag houden we een collecte 
inzameling in natura voor de Voedselbank 
Zaanstreek met lang houdbare 
levensmiddelen zoals: alle soorten pasta, 
saus of kruidenmix, rijst, pakje of blik soep, 
thee, fruit in blik,  groente in pot of blik, jam, 
aardappelpuree, suiker. U wordt vriendelijk 
gevraagd voor de collecte een of meerdere 
producten mee te nemen.  
 
Al enkele jaren wordt door de KRO-NCRV op 
deze avond The Passion uitgezonden.  
Velen, juist ook hen die niet geloven, volgen 
het Passion-verhaal. 
Jezus heeft de eenzaamheid in zijn uur als 
geen ander gevoeld. Zijn dood en opstanding 
laten zien dat er perspectief is op een leven in 
verbinding met God en de mensen om ons 
heen. De Nederlandstalige liederen brengen 
het passieverhaal tot leven in deze tijd. Net 
als andere jaren kunt u samen in de 
ontmoetingsruimte naar de uitzending kijken 
onder genot van koffie, thee, matses en 
radijsjes. 
 

 
Goede Vrijdag is er om 
15.00 uur de Kruisweg. We 
lezen het verhaal van Jezus 
laatste tocht door 
Jeruzalem en staan stil bij 

de 14 momenten van bezinning rond het 
kruis van onze Heer en het alom aanwezige 
lijden in deze wereld. Tijdens de kruisweg 
brengen we ook een bloemenhulde aan het 
kruis. U kunt tijdens de kruishulde zelf 
meegebrachte bloemen onder het kruis 
neerleggen. Deze zullen worden gebruikt in 
de Paasversiering. Het verzoek van de 
bloemengroep is witte en gele bloemen mee 
te nemen. 
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De Paaswake begint dit 
jaar om 20.00 uur. We 
komen samen om te 
waken, stil te zijn, te 
luisteren naar 
bevrijdende verhalen 
uit de bijbel over de 

Schepping, de Uittocht en het verhaal over 
het lege graf. We spelen een heilig spel met 
de symbolen van vuur, licht, water en mogen 
delen in het eucharistisch brood van de 
opgestane Heer.  
 
Met Pasen komen we samen rond het licht 
van de nieuwe Paaskaars en we luisteren naar 
Paasverhalen. Dat zijn verrijzenis verhalen die 
tegen de stroom ingaan en het logische 
denken tarten. We zijn geroepen om 
opstandige mensen te worden en de tot 
leven gewekte doden te volgen.  We zijn 
Pelgrims van Hoop.  
 

In de weken na Pasen horen we in de schriftlezingen 
verhalen over de opgestane Jezus, én verhalen  
hoe de eerste christenen hun verhaal over Jezus 
begonnen te verspreiden. Over hoe zij de 
medewerking van de Geest ervaarden, maar ook hoe 
zij hele praktische problemen tegenkwamen en dan 
wordt het alweer Hemelvaart. 
 
De veertigdagentijd is een bedrijvige periode. 
Vele activiteiten rond de Vastenaktie, 
voorbereidingen op de diensten van de 
Goede Week met iedere dag weer andere 
liederen en boekjes. Repeteren voor het 
koren, veel werk achter de schermen: 
voorbereiden, versieren, klaarzetten, 
opruimen en schoonmaken. Veel gebeurt 
gelukkig op routine, ieder neemt haar en zijn 
deel weer trouw voor hun rekening, maar het 
moet wel allemaal gebeuren. 
Dank aan al die mensen op wie we steeds 
weer mogen rekenen die zich inzetten voor 
de gemeenschap en op deze wijze ook van 
hun inspiratie, van hun geloof getuigen. 
U allen een Zalig Pasen toegewenst. 
Matthé Bruijns 

Het is volbracht! 
 
Gods weg is hij gegaan 
tot het einde. 
Zijn lichaam wil niet meer, 
zijn geest is verslagen. 
Alles doet pijn. 
Naalden van de kroon doorboren zijn hoofd, 
ze tarten zijn denken, 
niet om uit te houden. 
De zonden van de wereld 
raken zijn ziel. 
 
Hij heeft gezegd en weerlegd, 
geheeld en gestreeld, 
gevraagd en geklaagd, 
gedacht en verwacht, 
gegeven en vergeven, 
gehoord en verwoord, 
gebeefd en geleefd. 
Gods weg is hij gegaan tot het einde. 
 
 

Hij heeft me gezocht 
hij heeft me gevonden 
hij heeft me gedragen 
hij heeft me thuisgebracht. 
Alles is in hem tot voltooiing gekomen. 
 
Niets meer te zeggen. 
Ja, nog één roep, 
nog één kreet wacht om 
de aarde te veroveren, 
Die ene roep waarin hij 
leven en dood, 
dood en leven 
ontvouwt; 
waarin hij zich uit handen geeft 
om te zijn zoals hij is bedoeld: 
liefde!  
 
Veertigdagentijdkalender 2013, uitgave 
Protestantse Kerk in Nederland 
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Vastenactie 2025  
 Briketten van gft-afval 
 
Schoner koken, beter leven 
In de Vastenactie-campagne maken we 
kennis met een aantal sterke Oegandese 
vrouwen. Eén van hen ontwikkelde een 
briket van gft-afval en dat veranderde het 
leven van de deelnemende gezinnen 
fundamenteel. 
 
In de buitenwijken van Kasese in Oeganda 
leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze 
hebben kleine handeltjes of werken als 
dagloner. De dagelijkse maaltijden worden 
gekookt op vuur, waarvoor houtskool of 
sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt 
echter schaars en voor veel gezinnen in 
Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook 
van de houtvuren erg schadelijk voor de 
gezondheid en het milieu.  
 
Een groep vrouwen heeft een slim alternatief 
gevonden voor het vervuilende en dure hout. 

Zij verzamelen op straat zwerfafval dat 
vervolgens wordt gesorteerd en verkoold. Die 
verkoolde massa vormt de basis voor 
briketten.  
Deze simpele oplossing scheelt de gezinnen 
in Kasese veel geld, spaart het oerwoud, 
brandt schoner én vermindert natuurlijk het 
zwerfafval op straat! 
 
Samen met Vastenactie willen we meer 
vrouwen betrekken bij deze methode, 
daarom is het belangrijk dat de huidige 
productiecapaciteit wordt verhoogd. 

Doet u mee? Doneer via 
de parochie bank nr NL95 

INGB 0000 4239 64 o.v.v. 
Vastenactie,  
de collecte tijdens de 
vieringen of  
via deze QR-code 

 

Hoop 
Er gebeurt veel en niet 
alles is positief. Maar kijk 
je goed, zie je toch heel 
veel hoopvolle 
gebeurtenissen. Er zijn 
veel mensen die elkaar 
helpen, die voor elkaar 
opkomen en er zijn voor 
elkaar. 
 
Er is altijd een andere weg die begint met 
verhalen vertellen die inspireren en moed en 
hoop geven. 
 
Elkaar hoop geven 
Er is teveel geweld in de wereld en tussen de 
mensen. 
Grootmachten kunnen de wereld opblazen. 
Ze hoeven alleen maar de lont aan te steken. 
Vroeger bleven de gevolgen van de 

menselijke domheid en kortzichtigheid 
beperkt wegens technisch onvermogen. 
Thans worden de gevolgen stilaan 
catastrofaal.  
Er is een te grote kloof ontstaan tussen het 
technisch kunnen van de mens en zijn 
geestelijke en morele ontwikkeling. 
Laat ons nieuwe wegen gaan. 
 
Elkaar hoop geven. Er is hoop! 
De zon is niet moe en staat elke dag weer op. 
Er worden nog kinderen geboren met 
lachende ogen. 
Er zijn nog zoveel mensen met ’n hart onder 
hun jas. 
Elkaar hoop geven is elkaar leven geven! 
Elkaar hoop geven is zich verantwoordelijk 
voelen voor elkaar. 
Vrede en alle goeds. 
Waar één bloem weer bloeien kan zullen op 
een dag duizend bloemen staan. 
Uit: Dagboek 365 van Phil Bosmans  
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Kijken naar The Passion! 
Na de viering in de avond van Witte 
Donderdag haasten we ons naar huis of 
komen we samen in de ontmoetingsruimte 
van onze kerk om naar The Passion te kijken.  
The Passion: het Passieverhaal gespeeld en 
gezongen op de tv, overgewaaid uit Engeland, 
kennen we sinds 2011. Het bestaat uit drie 
onderdelen: een bekende Nederlander vertelt 
over de laatste dagen van Jezus met 
verwijzingen naar de actualiteit. Daarnaast 
zingen en spelen bekende acteurs/ -trices, 
zangers en zangeressen, gebeurtenissen uit 
het lijdensverhaal met gekende 
Nederlandstalige of vertaalde popnummers. 
Ondertussen wordt in processie een groot en 
verlicht kruis meegedragen, dat gevolgd 
wordt door honderden mensen. Enkele van 
hen worden geïnterviewd en gevraagd 
waarom ze meelopen. Je hoort dan dikwijls 
ontroerende verhalen. Men vertelt over een 
door de dood verloren geliefde, over verdriet, 
over lijden. Al die mensen die dat willen delen 
met de kijkers putten kracht uit het lijden van 
Jezus. Het leed wordt gedeeld, zo ervaren zij, 
en daardoor wat dragelijker. Het is een 
belangrijk en herkenbaar element van The 
Passion.  
Het doel van The Passion is om het 
lijdensverhaal van Jezus onder de aandacht te 
brengen en toegankelijk te maken voor een 
breed publiek, inclusief nieuwe generaties die 
dit verhaal niet (meer) kennen. Daarin zijn de 
initiatiefnemers naar mijn mening beslist 
geslaagd. Inmiddels wordt The Passion, gezien 
het succes, ook opgevoerd in Vlaanderen, 
Duitsland, Hongarije en de VS. 
Klinkt er ook kritiek? Jazeker! Er zou te veel 
nadruk liggen op de kruisiging en te weinig op 
de opstanding; de muziek en de teksten 
zouden te populair zijn en de hoofdrolspelers 
zijn dikwijls niet gelovig.  
Die laatste opmerking vind ik beneden peil, 
want wat of wie is gelovig? Kun je dat bepalen 
op grond van een al dan niet verondersteld 
doopbewijs?  
Wat de tweede opmerking betreft: over 
smaak valt te twisten, maar mijn ervaring is 
dat in zogeheten wereldse liederen bij nadere 

bestudering méér diepgang zit dan je op het 
eerste gezicht vermoedt. Denk maar aan het 
lied Mag ik dan bij jou? van Claudia de Brey 
en vergelijk vervolgens haar woorden met die 
van psalm 16: Bescherm mij, o God, ik neem 
mijn toevlucht tot U. De overeenkomst is 
treffend en zo kan ik nog veel meer 
voorbeelden geven.  
De eerste kritische opmerking stemt tot 
nadenken: komt de opstanding te weinig aan 
bod? In The Passion wordt de kruisiging van 
Jezus en zijn sterven niet gespeeld. Slechts 
verteld en bezongen. Maar dan zie je aan het 
einde van de uitzending Jezus verschijnen, 
dikwijls op een hoog gebouw. Hij is verrezen 
en zingt een hoopvol lied. Na zijn arrestatie 
krijgt Jezus meestal een boevenpak aan. Hij 
wordt tot crimineel, tot uitschot gemaakt. Hij 
ziet er niet uit. Maar als opgestane is hij in een 
wit pak, fraai, keurig en schoon uitgedost en 
dát nu klopt voor geen meter! Waar is zijn 
smerige boevenpak? Het mag niet zo zijn dat 
de opstanding wordt teruggebracht tot een 
douchebeurt en schone kleren. In de verrezen 
Jezus moeten we zijn leven, zijn lijden 
terugzien. Toonde hij niet aan de ongelovige 
Thomas zijn wonden? Ons christelijk geloof 
leert ons immers al eeuwen: de gekruisigde 
Jezus is opgestaan! Dat moet aan hem te zien 
blijven! Dat geldt eveneens voor alle mensen, 
die Jezus achterna ook opstaan uit dood en 
verderf. Als zij niet ten onder gaan, maar 
opkrabbelen tot nieuw leven nemen zij alle 
ervaringen van ellende en verdriet mee in hun 
nieuwe leven om daardoor gelouterd een 
ander mens te worden. Al die nare ervaringen 
hebben hen voor het leven getekend. 
 
Ondanks deze kritische bemerking mag je 
stellen: The Passion is een succes, velen 
herkennen zich in het verhaal én hoe het 
gespeeld wordt! Ik hoop dat de KRO-NCRV 
ondersteund door kerken en derden er nog 
lang mee doorgaan. Dus wat doen we op 
Witte Donderdagavond? Samen kijken naar 
The Passion! 
Ko Schuurmans, pastor 
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Heling en perspectief 
 
Het beeld 
Ik zie een groot anker voor mij,  
symbool van hoop.  
 
Het zit diep onder de oppervlakte,  
je ziet het niet,  
maar toch zorgt de ankerketting dat het anker 
verbonden is met jou  
en de wereld waarin we leven.  
Het doet wat het moet doen.  
 
Het anker zorgt voor stabiliteit en houvast.  
Het geeft je even rust,  
ook wanneer je in woelig water vertoeft.  
Het geeft je even de ruimte  
om na te denken over wat nog komen gaat,  
om vervolgens met nieuwe moed en herwonnen rust verder te doen. 
 
Het anker is zoals de navelstreng verbonden  
met wie jij ten diepste bent,  
je eigen identiteit,  
en vertrekt van wat jou drijft en richting geeft. 
Het laat je even terug aarden,  
contact maken met jezelf,  
met de anderen  
en het hogere, het Onnoembare.  
 
Zo kan je hoopvol uitkijken  
naar een verdere realisatie van jezelf en onze aarde,  
om open te staan voor heling en ondanks alles  
toch perspectief te zien. 
 
Uit Bubbels van hoop,  
van Joost Cottyn 
 
 


