
Beste parochianen, 

 

Zondag 30 maart:  Vierde zondag van de Veertig 

           dagentijd   

Zondag a.s. 30 maart zijn we halverwege de Veertigdagentijd op weg naar  

Pasen. Deze zondag heet “Laetare”, dat betekent: Wees blij! 

 

Mensen verliezen elkaar wel eens in de loop van het leven uit het oog. 

Opeens ontmoet men elkaar weer. Harten gaan gastvrij open, omdat men 

elkaar weer gevonden heeft.  

 

In het evangelie van vandaag lezen we over de vader, die blij en gelukkig is, 

omdat zijn verloren zoon weer is thuisgekomen. 

Ook in de eerste lezing vindt het volk van God geluk in een eigen en vrucht-

baar land, nadat zij jarenlang heeft rondgezworven in de woestijn. 

Wat gaat ons vreugde schenken?  

Dat kan door ons in te zetten voor de Vastenactie: voor de vrouwen in  

Oeganda. 

 

Er zijn nog veel boeken te koop op de boekenmarkt. Ook zijn er nog enkele 

loten te koop voor de Paaskaars. Haast u, want ze zijn bijna op. 

En natuurlijk is er koffie met taart in de Bovenzaal. Een “blije zondag”  

halverwege de Veertigdagentijd! En daar komt nog bij, dat de opbrengst tot 

nu toe € 659,10 bedraagt!!! 

 

Mieke en Maurien gaan voor in deze viering en het koor Con Brio o.l.v. Ruud 

Luttikhuizen zal de viering muzikaal opluisteren. 

 Vanaf zondag 30 maart vieren wij weer in onze 

Jozefkerk! 

 

 

 

Belangrijk data: 

• Maandag 7 april 9.00 uur 

Schoonmaak Bovenzaal 

• Woensdag 9 april 9.00 uur 

Vergaren en nieten parochie-

blad 

• Zaterdag 12 april 9.00 uur 

Grote schoonmaak kerk 
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Deze nieuwsbrief is ook te vinden op 

de website: 

https://katholiekzaanstreek.nl/  
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Nieuws van de Vastenactie 

Zondag 30 maart is er GEEN spelletjesmiddag wegens te weinig deelnemers om een leuk potje te  

kunnen klaverjassen… 

 

We zoeken mensen die op 12 april van 12 tot 2 uur kunnen helpen bij de opbouw van de brocante -en 

boekenmarkt in de kerk. Tevens zoeken we voor 13 april (Palmzondag) nog een aantal vrijwilligers die 

achter een kraampje willen staan of bij de koffie met taart kunnen assisteren. 

 

U kunt zich bij Maurien aanmelden! 

 

Bij voorbaat dank! 

 

Maurien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


