
 

Zondag 27 april :  “Bijna niet te geloven….” 

 

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Woord- en Communie—

viering van aanstaande zondag.  

 

Het is de eerste zondag na Pasen, ook wel Beloken Pasen genoemd.  

Dit ‘beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘luiken’, Middelnederlands voor 

‘sluiten’. Met Beloken Pasen wordt de Paasweek afgesloten. 

Deze zondag is in het wit. Dit verwijst naar de witte doopkleren van de vroege 

christenen, die in de paasnacht waren gedoopt en acht dagen lang een wit 

kleed droegen, symbool van hun ‘nieuwe geboorte’. 

 

In de lezing van vandaag wordt de nadruk gelegd op de wonderen die de 

apostelen verrichten en die hun getuigenis kracht bij zetten. De daden van o.a. 

Petrus lijken sterk op die van Jezus, zieken worden genezen, blinden gaan we-

er zien.  De leerlingen krijgen hierdoor veel volgelingen, de groep christenen 

groeit gestaag… 

 

In het evangelie horen we over de verschijningsverhalen van Jezus. Hij maakt 

zich bekend aan de leerlingen door de littekens in zijn handen en zijden: dit 

lijden tekent zijn liefde voor de mens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk data: 

• Maandag 5 mei 9.00 uur 

Schoonmaak Bovenzaal 

• Woensdag 21 mei 9.00 uur 

Vergaren en nieten parochie- 

blad 

 

 

 

 

 

 

 

 

243 nieuwsbrief april 2025 

 

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op 

de website: 

https://katholiekzaanstreek.nl/  

Jozefparochie 

Nieuwsbrief 



Hij begroet hen met de vredewens en ziet de vreugde van de apostelen. Thomas is hier niet bij en de 

lezing laat zien dat hij niet lichtzinnig gelooft wat de anderen hem later vertellen. Het lijkt te mooi om 

waar te zijn. Maar de tekenen die de leerlingen  hebben waargenomen, hebben slechts zin voor wie ze 

wil zien met de ogen van het geloof. 

 

U bent welkom bij deze viering op 27 april in onze Jozefkerk, die vocaal en muzikaal wordt opge-

luisterd door het Gemengd Koor met Inga achter de piano. 

 

Tot zondag, Ineke en Maurien gaan voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


