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Hoogfeest Palm- en Passiezondag, Lucas, 22 14-23 56   

‘Het lijden van onze Heer Jezus Christus.’ 

 
 

NIEUWS 
 

 
 
 
 
 
 
 
De Goede Week  

De Goede Week is de meest betekenisvolle periode in de christelijke kalender, waarin de laatste dagen van 

Jezus' leven, zijn lijden, dood en verrijzenis worden herdacht. Hier zijn de belangrijkste gebeurtenissen: 
 

❖ Palmzondag: De week begint met Palmzondag, de herdenking van Jezus' intocht in Jeruzalem, 

begroet door een menigte met palmtakken. 
 

❖ Witte Donderdag (Laatste Avondmaal): Deze dag staat in het teken van het Laatste Avondmaal, 

waarin Jezus met zijn discipelen dineerde en de instelling van de eucharistie plaatsvond. Het is ook de 

dag waarop Jezus werd verraden door Judas. -  Op blz 2. van deze nieuwsbrief meer over Witte 

donderdag. 
 

❖ Goede Vrijdag: Op Goede Vrijdag wordt het lijden en de kruisiging van Jezus herdacht. kerken 

houden plechtige diensten, waarbij de kruiswegstaties worden gevolgd. 
 

❖ Stille Zaterdag: Dit is een dag van bezinning en stilte, waarin men de dood van Jezus herdenkt en 

wacht op zijn verrijzenis. Kerken houden een Paaswake in de avond. 
 

❖ Pasen: De week culmineert op Paaszondag, de viering van Jezus' verrijzenis, waarbij vreugde en 

overwinning op de dood centraal staan. 

 

Dagen vol met diepgaande rituelen en symboliek. 

 

 
 

Actueel 
Informatie en Vieringen 

 
Week 16   14 april t/m 21 april ’25; Jaargang 3 
   

 
Pastoraal team:  
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl 
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com 
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl  
 
Ziekenzalving of spoed:  
pastoor Nico Kerssens:  06 44 20 67 38 
pastoor George Paimpillil: 06 50 81 38 62  
pastoraal werker Matthé Bruijns: 075 628 12 08 

 

 

Secretariaat pastoraal team:  

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.00 - 12.30 uur  

Telefoon: 075 687 12 06 

E-mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl 

Website: www.katholiekzaanstreek.nl  

 

mailto:georgepallil@ziggo.nl
mailto:ncjkerssens@yahoo.com
mailto:petrusvis@planet.nl
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Bisdom Maandjournaal 

Onderweg naar Pasen wordt in dit Bisdom Maandjournaal o.a. 

stilgestaan bij onze nieuwe co-kathedraal! Op 8 maart werd de 

Nicolaas Basiliek in Amsterdam verheven tot co-kathedraal, 

oftewel een kerk waar de zetel van de bisschop officieel staat. Mgr. 

Jan Hendriks nam die zetel dan ook plechtig in bezit. Verder na-

tuurlijk aandacht voor Pasen, en de Goede Week die eraan vooraf 

gaat. Pastoor Eric Fennis vertelt over hoe we de Passie van Jezus 

in ons eigen leven vorm kunnen geven, terwijl kapelaan Teun 

Warnaar vertelt over het bijzondere mysterie dat hij nu al enige jaren in de Paaswake ziet gebeuren. Stephan 

van Rijt vertelt over welke verhalen uit de oorlog er in de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem te vinden zijn. En 

tot slot een uitnodiging voor lectoren om zichzelf te verrijken met een cursus aan het Bonifatiusinstituut. 

Het Bisdom Maandjournaal vindt u hier: Bisdom Haarlem-Amsterdam - Nieuws 

 

Op Witte Donderdag een speciaal ritueel 

De voetwassing op Witte donderdag is een bijzonder ritueel in de 

katholieke kerk, dat plaatsvindt tijdens de viering van de Mis van het 

Laatste Avondmaal. Deze dag markeert het begin van het Paastriduüm, 

de drie heilige dagen van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. 

Tijdens de voetwassing wast de priester de voeten van twaalf gelovigen, 

net zoals Jezus de voeten van zijn leerlingen waste tijdens het Laatste 

Avondmaal. Dit gebaar symboliseert dienstbaarheid, nederigheid en liefde. 

Jezus zei toen: 

“Als Ik, de Heer en Meester, uw voeten heb gewassen, dan moet ook gij 

elkaar de voeten wassen.” (Johannes 13,14) 

De symboliek hierin is: 

❖ Dienstbaarheid: De voetwassing herinnert eraan dat christelijke 

leiders geen heersers zijn, maar dienaren. 

❖ Nederigheid: In Jezus’ tijd was het wassen van voeten een taak voor slaven. 

❖ Een nieuwe opdracht: Jezus gaf de leerlingen het nieuwe gebod: “Heb elkaar lief zoals Ik u heb 

liefgehad.” 
 

In de praktijk: 

❖ De priester wast, droogt en kust soms symbolisch de voeten van twaalf mensen. 

❖ In moderne tijden kunnen de deelnemers mannen, vrouwen, kinderen of armen zijn. 

 

Stille pelgrimstocht  
 

Op Goede Vrijdag, vrijdagavond 18 april organiseren de Krijtbergkerk en de 

Begijnhofkapel voor het eerst een stille tocht door het centrum van Amsterdam. 

Deze tocht vindt plaats ter gelegenheid van het Heilig Jaar en het 750-jarig 

bestaan van de stad. Iedereen die even een ‘pelgrim van hoop’ wil zijn is 

welkom, ongeacht geloof of achtergrond. Iedereen die Amsterdam liefheeft en 

behoefte heeft aan hoop, bezinning en verbinding in deze uitdagende tijden is 

van harte welkom.  

Bisdom Haarlem-Amsterdam - Nieuws 

           (Publiek Domein – wiki) 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=7557&t=Bisdom+Maand+Journaal+-+April+2025
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=7268
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Film ‘A Hidden Life’ - 80 Jaar Bevrijding  

Op dinsdag 29 april draait de film ‘Hidden Life’ van Terence Malick – 2019 - in 
het Filmtheater de Fabriek. Voor parochianen van Katholiek Zaanstreek zijn 
er gratis toegangskaarten beschikbaar. De kaarten zijn gratis omdat een 
mede-parochiaan alle kosten wilde dekken. 

In de tweede wereldoorlog weigert de Oostenrijkse boer Franz Jägerstatter te 
buigen voor Adolf Hitler. Zijn geloof zegt hem Christus te volgen. Uiteindelijk 
zelfs tot in de dood. Dit waar gebeurde Paasverhaal komt overeen met dat 
van de heilige Titus Brandsma. Franz Jägerstatter werd in 2007 door de 

Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard. Zie ook: https://www.youtube.com 

- Dinsdag 29 april aanvang 10.30 uur 
- Filmtheater de Fabriek (tegenover de Sint-Bonifatiuskerk te Zaandam) 
- Filmduur 3 uur 15 minuten (pauze halverwege) 

Gratis toegangskaarten (max. 60) verkrijgbaar in de Sint-Bonifatiuskerk: 

In het ‘Religieuze Hoekje’ achterin de kerk op zaterdagmiddag 13.00 - 16.30 uur  en achter in de kerk na 
afloop van de H. Mis op zondag. 

En de pastorie als het secretariaat geopend is (dinsdag, donderdag en vrijdag - tussen 9.30 en 12.30 uur) 

 

Inspiratiedag voor vrijwilligers in het pastoraat 

Zaterdag 17 mei - 9.30 uur - Bisschopshuis Haarlem 

Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert op zaterdag 17 mei 2025 de jaar-

lijkse Inspiratiedag voor vrijwilligers in het pastoraat. Deze vindt plaats van 9.30 

tot ongeveer 15.00 uur in het Bisschopshuis, naast de Kathedrale Basiliek van 

Sint Bavo te Haarlem. 

Deze dag richt zich op vrijwilligers die actief bijdragen aan hun geloofsgemeen-

schap en streven naar het versterken van evangelisatie en catechese, evenals 

op hen die betrokken zijn bij Alpha-cursussen. Het programma omvat een 

ochtendgedeelte onder leiding van Mirjam Spruit, waarin wordt gereflecteerd 

op de eigen roeping binnen de parochie, gevolgd door een sessie met 

Hadewijch Klaassen over het verwelkomen van nieuwe parochianen en het 

inspelen op hun behoeften. Na de lunch volgt een parallelprogramma specifiek 

voor Alpha-teams. De dag biedt ruimte voor inhoudelijke verdieping en onder-

linge uitwisseling.  

Meer informatie vindt u hier: Inspiratiedag voor vrijwilligers in het pastoraat 

 

Taizéviering zondag 13 april in de Noorderkerk 

Zondag 13 april a.s. is er weer een Taizéviering in de 
Noorderkerk in Zaandam. De vieringen zijn gebaseerd op de 
diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte. Die 
Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om 
tot jezelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten. Zingen 
doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen. 
- Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam,  
  in de grote zaal van het bijgebouw.  
- Aanvang: 16.30 uur.  
- Informatie bij: Bert Valk, tel. 06-40366883, email: bertvalk1953@gmail.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wU8TL6iE8iM&t=482s
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=7490&t=Inspiratiedag+voor+vrijwilligers+in+het+pastoraat
mailto:bertvalk1953@gmail.com
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=7490&t=Inspiratiedag+voor+vrijwilligers+in+het+pastoraat
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Vieringen in Katholiek Zaanstreek 14 april – 21 april 2025 
Ma.  14 09.00  Eucharistieviering  H. Odulphus, Assendelft  

Di.    15 09.00  

19.00  

Eucharistieviering  

Eucharistieviering  - Boeteviering 

St. Bonifatius, Zaandam   

H. Odulphus, Assendelft  

Woe 16 19.30  Chrismamis Bavo kathedraal, Haarlem  

Do.   17  19.00  

19.00  

19.00  

19.30 

20.00  

Eucharistieviering - Witte Donderdag  

Eucharistieviering  

Eucharistieviering  

Eucharistieviering in Petruskerk 

Oecumenische viering Nieuwe Kerk  

St. Bonifatius, Zaandam  

H. Odulphus, Assendelft  

H. Maria Magdalena  

St. Petrus, Mart.v. Gorcum en St. Jozef 

H. Maria Magdalena, Wormer  

Vr.    18  15.00  

15.00  

15.00  

15.00  

15.00  

15.00 

19.00  

19.00  

19.00  

19.00 

19.30 

Kruisweg - Goede Vrijdag  

Kruisweg  

Kruisweg  

Viering   

Viering 

Stille Kruisweg   

Goede vrijdagplechtigheden  

Goede vrijdagplechtigheden  

Goede vrijdagplechtigheden  

Viering Goede Vrijdag   

Viering Goede Vrijdag  

St. Bonifatius, Zaandam  

H. Odulphus, Assendelft  

H. Maria Magdalena, Zaandam ‘t Kalf 

H. Martelaren van G. Koog a/d Zaan  

St. Petrus, Krommenie  

H. Maria Magdalena, Wormer  

St. Bonifatius, Zaandam  

H. Odulphus, Assendelft  

H. Maria Magdalena, Wormer  

H. Jozef, Zaandam 

St. Petrus, Krommenie  

Za.  19  19.00  

19.00  

20.00  

21.00  

21.00  

21.30  

Eucharistieviering Paaswake  

Eucharistieviering Paaswake  

Viering  

Eucharistieviering Paaswake  

Eucharistieviering Paaswake  

Eucharistieviering Paaswake  

H. Maria Magdalena, ’t Kalf   

H. Maria Magdalena, Wormer  

H. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan  

St. Bonifatius, Zaandam  

St. Petrus, Krommenie  

H. Odulphus, Assendelft  

Zo.  20 

Pasen 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

Viering 

Eucharistieviering 

Viering 

Viering  

St. Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

M. Magdalena, Zaandam 

St. Petrus, Krommenie 

H. Mart. van Gorcum, Koog a/d Zaan 

H. Jozef, Zaandam  

H. Maria Magdalena, Wormer    

 
OP DE AGENDA: 

Kruisweg bidden in de 40-dagentijd 
Samen overwegen we het lijden en sterven van Christus en verdiepen we ons in de weg van geloof en 
verlossing. Iedereen is van harte welkom! 

• St.-Bonifatius woensdag direct na de viering van 19.00 uur. 

• Odulphus zondag om 15.00 uur. 
 
Kinderwoorddiensten Pasen 

• Zaterdagmiddag 12 april om 13.30 uur zijn álle kinderen welkom voor het versieren  
van Palmpaasstokken in de H. Odulphus, Dorpstraat 572, Assendelft.   

• Palmzondag 13 april - extra kinderwoorddienst In de St.-Bonifatius. 
• Palmzondag 13 april - extra kinderwoorddienst in de H. Odulphus. 
• Zondag 20 april eerste Paasdag - kinderwoorddienst met, na afloop van de eucharistieviering, eieren 

zoeken in de pastorietuin H. Odulphus. 
• In de St. Petruskerk zijn er kindernevendiensten op 13 april Palmzondag én op 20 april eerste Paasdag.  

Let op: 4 mei is er géén kinderwoorddienst in de St.-Bonifatius.  
 
Boeteviering in de H. Odulphus 

• Dinsdag 15 april is er een boeteviering in de H. Odulphus om 19.00 uur.  
 Daarnaast is er gelegenheid om het sacrament van de verzoening (biecht) te ontvangen. 


