
Zondag 11 mei:  Roepingenzondag 

 

Aanstaande zondag  is het de 4de zondag van Pasen. Traditiegetrouw heet 

deze dag Roepingenzondag – of zondag van De Goede Herder. Een vertrouwd 

beeld van Jezus. Horen en luisteren komen in ons thema naar voren. Een 

herder die niet goed luistert naar wat mensen roepen kan eigenlijk geen goede 

herder zijn. Of toch wel? 

 

Het is ook de 2de zondag van de Meimaand: Moederdag. Traditiegetrouw 

toegewijd aan Maria als Moeder van de kerk en met Haar alle vrouwen die als 

een goede moeder voor anderen klaarstaat. Ouderwets? Nee hoor het is nooit 

uit de mode om voor elkaar klaar te staan en daar 1 x per jaar extra aandacht 

aan te geven. Vrouwen en mannen welkom! 

 

En we mogen dankbaar zijn voor de snelle keuze voor een nieuwe paus na  het 

overlijden van paus Franciscus. Paus Leo is de nieuwe Herder die ons vanuit 

Rome de komende jaren zal voorgaan. 

 

Misschien stond u donderdag 8 mei om 18.08 uur net in de pannen te roeren 

of nog na te genieten van het avondzonnetje, maar er kwam echt witte rook uit 

die oude schoorsteen op het dak van de St.Pieter in Rome. De kardinalen had-

den eensgezind gestemd. We konden met tienduizenden belangstellenden 

meejuichen en binnen een uur werd bekendgemaakt: Habemus Papam!! 

 

Vele keren is me inmiddels al gevraagd of ik blij ben met de nieuwe paus. En 

ik kan niet anders zeggen dan dat ik blij ben en heel positief uitkijk naar zijn 

pontificaat: zijn Pausschap met en onder ons. Hopend op de kracht van de 

voortzetting van de spiritualiteit en medemenselijkheid van Paus  

Franciscus! In ieder geval wordt Paus Leo XIV door velen met open armen 

begroet. 

 

 

 

Belangrijk data: 

• Woensdag 21 mei 9.00 uur 

Vergaren en nieten parochie- 

blad 
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Op het balkon van de Sint-Pieter klonk die donderdag onder enthousiast gejuich van tienduizenden 

mensen het beroemde Habemus Papam!’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kardinalen die sinds woensdagavond 7 mei in de Sixtijnse kapel een nieuwe paus moesten kiezen 

als directe opvolger van paus Franciscus en verre opvolger van de apostel Petrus, waren er opvallend 

snel uit. Na slechts vier stemrondes klonk donderdag 8 mei al het Habemus Papam! ‘We hebben 

een paus!’. De naam van de 267e bisschop van Rome is: Robert Francis Prevost  - met als Pausennaam 

en titel : Paus Leo XIV. 

 

De 69-jarige Amerikaan, die twintig jaar in Peru werkte en inmiddels bijna vijftien jaar in Rome 

werkte, staat bekend als iemand die het synodale proces van paus Franciscus wil doorzetten. Hij is 

augustijn en een rustige man die volgens mensen die hem goed kennen een groot talent heeft om te 

luisteren. Hij is missionaris geweest en kent door dit werk de nood van de armen, migranten en 

daklozen. 

 

Paus Leo sprak vanaf het balkon alle mensen op het St.Pietersplein en over de hele wereld toe met de 

woorden: Vrede zij met u allen!  

Dat we die brug van Vrede naar elkaar toe bouwen, wereldwijd! 

Wat een enorme taak staat de nieuwe paus met alle mensen wereldwijd, te wachten! 

 

Laten we deze zondag alvast eensgezind beginnen vanaf de plek waar je ook bent! 

Welkom in de Sint Jozefkerk, waar pastor Ria Casalod voorgaat, tezamen met het interkerkelijk koor 

Con Brio o.l.v. Ruud Luttikhuizendie  de muzikale omlijsting zal invullen en verzorgen. 

 

Van harte welkom deze zondag 11 mei om 10.00 uur om het leven te vieren in Woord en Daad. 

 

Pastor Ria Casalod 


