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Woensdagmorgen is er om 10 uur koffiedrinken in de Leliekerk en in de kerk aan het
Noordeinde in Wormerveer.

Het parochieblad komt een week later uit in de week van Hemelvaart. Rapen en Nieten
is op dinsdag 27 mei om 10.30 uur in de Pinikzaal. Extra handen zijn van harte
welkom.

Volgende week zondag 1 juni zijn alle kerken in de Zaanstreek gesloten i.v.m. het
jubileum van het kerkgebouw van de Bonifatiuskerk in Zaandam.

Daar vindt een regio viering plaats vanwege deze ‘verjaardag’.

Wanneer u de reis naar Zaandam te ver vindt bent u van harte welkom om uw
‘zondagsplicht’ op Hemelvaartsdag te vervullen.

Voor degene die mee willen zingen om 9.30 uur begint het inloopkoor.


http://www.st-petrusparochie.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl

In dit schilderij van de Spaanse schilder Juan de Flandes, eind 15¢ eeuw zie je

een aantal mensen kijken naar boven, naar de voeten van Jezus die opgenomen wordt
in een wolk.

Zo letterlijk geeft Juan de Flandes de hemelvaart weer!

In de tekst van het hemelvaartverhaal staat dat twee mannen in witte gewaden zeggen:
‘Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken?’

Maar kijk eens onder de voeten van Jezus op de rots!

In het zand, daar zijn zijn voetafdrukken te zien. En d&ar gaat het om!

Om zijn voetafdrukken, zijn sporen, die op aarde te vinden zijn. Ook in ons leven?

Gebed tot de Geest

Geest van God, daal neer over de chaos van onze wereld,

waar mensenhanden het leven verscheuren in armoe, honger, lijden en verdriet,
waar het duister heerst van gevangenschap en oorlog,

de leegte van ontheemding en mensen op de vlucht,

de woestijn van ontbering en uitzichtloosheid.

Geest van God, beziel ons en scheid licht van duisternis.

Geest van God, daal als een vuur over onze wereld:

dat wij warmte bieden aan wie in de kou staan;

dat geestdrift ons mag aansteken:

dat volken elkaars taal leren spreken en verstaan.
Herschep ons wanneer we moedeloos zijn, d

oe ons ontbranden wanneer we uitgedoofd zijn.

Geest van God, beziel ons dat uw vuur onze harten loutert.



Geest van God, die in ons bidt, die in ons werkt,
blijf ons doordringen met uw gaven
en zend uw Adem door ons heen.

Wanneer gaan we op dit 25¢ Kerkenpad is de vraag die al rond de Kerst werd gesteld.
En u kreeg er geen ander antwoord dan: deze zomer.

Waar gaan we heen? Terwijl op vele plaatsen gesproken wordt over het sluiten van
kerken is er in Almere een nieuwe katholieke kerk gebouwd. Wat deze kerk ook
bijzonder maakt is dat hier een 72 meter lang kunstwerk hangt dat komt uit een
gesloten kerk in Almelo. Dit schilderij bevat 25 scénes uit het leven van Jezus.

Na de koffie reizen we naar de oude Hanzestad Hattem met haar rijke geschiedenis,
maar ook veel mooi stenen erfgoed dat er te bezichtigen valt. Er zijn diverse musea die
uitnodigen voor een bezoek

In dit jubileumjaar van Pelgrims van Hoop laten we ons in de viering inspireren door
Andreas, één van de twaalf volgelingen.

En op de terugweg gaan we een lekker hapje eten zodat de benaming Kerkenpad,
Bedevaart, Dagje uit eer wordt gedaan.

We maken deze reis drie maal en wel op

dinsdag 24 juni opstapplaatsen Krommenie en Wormer,

dinsdag 8 juli vanuit Krommenie, Koog aan de Zaan en Jozefkerk
woensdag 16 juli vanuit Krommenie en Assendelft.

vertrek vanaf 8.30 uur thuiskomst rond 21 uur

Wij vragen een bijdrage in de onkosten van € 75

ledere deelnemer krijgt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding
met daarbij aangegeven de wijze van betalen.

We hopen er weer een inspirerende dag van te maken.

Matthé Bruijns en Ko Schuurmans
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gaat mee op dinsdag 24 juni, dinsdag 8 juli of woensdag 16 juli
Doorhalen wat niet van toepassing is.

Stuur een email naar zaanskerkenpad@ziggo.nl
of een briefje naar Kerkenpad, Blok 1, 1561 TA Krommenie
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