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Pastoraal Voorwoord 

Hemelvaart en Pinksteren in de kerk 
 

Beste parochianen, 
 
De Hemelvaart van Christus is een mysterie 
dat ons doet stilstaan bij de diepe 
verbondenheid tussen God en de mens. 
Veertig dagen na Pasen, nadat Jezus 
herhaaldelijk aan Zijn leerlingen is 
verschenen en hen heeft onderricht, keert Hij 
terug naar de Vader. Dit moment is geen 
afscheid, maar een overgang: Jezus’ aardse 
aanwezigheid maakt plaats voor Zijn 
goddelijke heerschappij in de hemel, waar Hij 
als onze hogepriester voor ons bemiddelt bij 
de Vader (Hebreeën 7,25).  
 
Hemelvaart herinnert ons eraan dat wij als 
gelovigen geroepen zijn om onze blik naar 
boven te richten. We leven niet alleen voor 
de dingen van deze wereld, maar zijn 
geschapen voor een hoger doel: de eeuwige 
gemeenschap met God.  

 
Jezus heeft ons de weg gewezen, en Hij gaat 
ons voor naar de plaats die Hij voor ons 
bereid heeft (Johannes 14,2-3). 
 
Pinksteren is vervolgens de vervulling van 
Jezus’ belofte. Hij laat ons niet verweesd 
achter, maar zendt de Heilige Geest, de 
Trooster, die ons leidt naar alle waarheid 
(Johannes 16,13). 

De komst van de Geest markeert de geboorte 
van de Kerk: de apostelen worden vervuld 
met het heilig vuur en krijgen de moed om 
het Evangelie te verkondigen, zelfs te midden 
van vervolging en moeilijkheden. De Heilige 
Geest is niet slechts een kracht of een 
symbool, maar een werkelijke Persoon, de 
derde Persoon van de Drie-eenheid. Hij werkt 
in ons en door ons, helpt ons in onze 
zwakheden en spreekt in ons hart wanneer 
wij bidden (Romeinen 8,26). Door Zijn 
aanwezigheid worden wij niet alleen bewaard 
in het geloof, maar ook gevormd naar het 
beeld van Christus. 
 
In het sacrament van het Heilig Vormsel 
ontvangen we de Geest in een bijzondere 
mate. Net zoals bij het Heilig Doopsel en de 
Heilige Communie, wordt ons geloof verdiept 
en versterkt. De initiatiesacramenten helpen 
ons om de weg van Christus steeds intenser 
te gaan, zodat we niet slechts toeschouwers 
zijn, maar actieve deelnemers in Gods 
heilsplan. Hemelvaart en Pinksteren zijn dus 
niet alleen feesten van herinnering, maar ook 
van levende hoop en voortdurende 
vernieuwing. Laten wij ons hart openstellen 
voor de werking van de Geest, zodat wij, 
zoals de apostelen, vervuld worden van Zijn 
vuur en liefde. 
 
Laten we bidden: Kom, Heilige Geest, vervul 
de harten van uw gelovigen en ontsteek in 
hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest 
uit en alles zal herschapen worden; en Gij zult 
het aanschijn van de aarde vernieuwen. Met 
Gods zegen wens ik u allen een gezegende 
Hemelvaartsdag en een inspirerende 
Pinksterdag. Mijn felicitaties gaan uit naar de 
jongeren die in de afgelopen maand de Eerste 
Heilige Communie en het Vormsel hebben 
ontvangen in onze parochies.  
Met vriendelijke groeten,  
 
Pastoor-deken dr. George Paimpillil 
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Vanuit het pastoraal team 

Franciscus, paus van eenvoud, moed en barmhartigheid 
 

 
Foto paus: Ramon Mangold 
 

Met het overlijden van paus Franciscus 
neemt de wereld afscheid van een man die 
met eenvoud, moed en barmhartigheid de 
Kerk heeft geleid. 

Hij was een herder met de geur van zijn 
schapen – zoals hij het zelf verwoordde – 
dichtbij de mensen, midden in hun vreugde 
en hun pijn.  
 

Franciscus wist de taal van het hart te 
spreken, zonder de helderheid van de leer te 
verliezen. Hij geloofde sterk in inculturatie: 
het evangelie verankeren in elke cultuur, 
zonder dat het zijn kracht en zuiverheid 
verliest. 
 

In een wereld verscheurd door conflicten hief 
hij steeds opnieuw zijn stem op voor vrede. 
“De ware kracht van de mens is de 
dienstbaarheid,” zei hij eens – en hij leefde 
dat voor, in eenvoud, met aandacht voor de 
kleinsten en de meest kwetsbaren.  
 

Zijn pontificaat was een spiegel van het 
evangelie: radicaal in liefde, helder in 
waarheid en onwankelbaar in hoop. 
 

Pastoor-deken George Paimpillil 
 
 
Hieronder de laatste boodschap en zegen die paus Franciscus aan de wereld uitsprak vanaf het 
balkon aan het St. Pietersplein op 1ste Paasdag, de dag voor zijn overlijden. 
 

Christus is opgestaan, halleluja! 
Paastoespraak van paus Franciscus op 20 april 2025 
 

Beste broeders en zusters, vrolijk Pasen! 
 
Vandaag klinkt het gezang van het ‘halleluja’ 
eindelijk weer in de Kerk. Het gaat van mond 
tot mond, van hart tot hart, en het doet Gods 
volk over de hele wereld tranen van vreugde 
vergieten. 
 
Vanuit het lege graf in Jeruzalem horen we 
onverwacht goed nieuws: Jezus, die 
gekruisigd werd, "is hier niet, Hij is 
opgestaan" (Lucas 24:5). Jezus ligt niet in het 
graf, Hij leeft! 
 
Liefde heeft gezegevierd over haat, licht over 
duisternis en waarheid over leugen. 

Vergeving heeft gezegevierd over wraak. Het 
kwaad is niet uit de geschiedenis verdwenen; 
het zal blijven bestaan tot het einde, maar 
het heeft niet langer de overhand; het heeft 
geen macht meer over hen die de genade van 
deze dag aanvaarden. 
 
Zusters en broeders, vooral zij die pijn en 
verdriet ervaren, jullie stille kreet is gehoord 
en jullie tranen zijn geteld; geen enkele is 
verloren gegaan! In het lijden en de dood van 
Jezus heeft God al het kwaad in deze wereld 
op zich genomen en in zijn oneindige 
barmhartigheid verslagen. Hij heeft de 
duivelse trots die het menselijk hart vergiftigt 
en overal geweld en corruptie zaait, 
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uitgeroeid. Het Lam Gods is overwinnaar! 
Daarom kunnen we vandaag met vreugde 
uitroepen: "Christus, mijn hoop, is 
opgestaan!" 
 
De opstanding van Jezus is inderdaad de basis 
van onze hoop. Want in het licht van deze 
gebeurtenis is hoop geen illusie meer. Dankzij 
Christus – gekruisigd en verrezen uit de dood 
– stelt de hoop niet teleur! Spes non 
confundit! (vgl. Romeinen 5:5). Die hoop is 
geen uitvlucht, maar een uitdaging; ze 
misleidt ons niet, maar geeft ons kracht. 
 
Allen die hun hoop op God stellen, leggen 
hun zwakke handen in zijn sterke en machtige 
hand; zij laten zich oprichten en gaan op reis. 
Samen met de verrezen Jezus worden zij 
pelgrims van hoop, getuigen van de 
overwinning van de liefde en van de 
ontwapende kracht van het Leven. 
 
Christus is opgestaan! Deze woorden vatten 
de hele betekenis van ons bestaan samen, 
want we zijn niet gemaakt voor de dood, 
maar voor het leven. Pasen is het feest van 
het leven! God schiep ons voor het leven en 
wil dat de mensheid opstaat! In zijn ogen is 
elk leven kostbaar! Het leven van een kind in 
de baarmoeder, maar ook het leven van 
ouderen en zieken, die in steeds meer landen 
worden beschouwd als mensen die moeten 
worden weggegooid. 
 
Wat een enorme dorst naar dood, naar 
moord, zien we dagelijks in de vele conflicten 
die in verschillende delen van onze wereld 
woeden! Hoeveel geweld zien we, vaak zelfs 
binnen families, gericht tegen vrouwen en 
kinderen! Hoeveel minachting wordt er soms 
opgewekt jegens kwetsbaren, 
gemarginaliseerden en migranten! 
 
Vandaag wil ik dat we allemaal opnieuw hoop 
krijgen en ons vertrouwen in anderen nieuw 
leven inblazen, ook in hen die anders zijn dan 
wijzelf, of die uit verre landen komen en 
onbekende gewoonten, levenswijzen en 
ideeën met zich meebrengen! Want wij zijn 
allemaal kinderen van God!

Ik wil graag dat we onze hoop hernieuwen 
dat vrede mogelijk is! Vanuit het Heilig Graf, 
de Kerk van de Verrijzenis, waar dit jaar Pasen 
door katholieken en orthodoxen op dezelfde 
dag wordt gevierd, moge het licht van vrede 
stralen door het Heilige Land en de hele 
wereld. Ik betuig mijn medeleven aan het 
lijden van christenen in Palestina en Israël, en 
aan het hele Israëlische en Palestijnse volk. 
Het groeiende klimaat van antisemitisme 
wereldwijd is zorgwekkend. Maar 
tegelijkertijd denk ik aan de mensen in Gaza, 
en in het bijzonder aan de christelijke 
gemeenschap, waar het vreselijke conflict 
dood en verderf blijft zaaien en een 
dramatische en betreurenswaardige 
humanitaire situatie creëert. Ik doe een 
oproep aan de strijdende partijen: roep een 
staakt-het-vuren af, bevrijd de gijzelaars en 
kom een hongerend volk te hulp dat verlangt 
naar een toekomst van vrede! 
 
Laten we bidden voor de christelijke 
gemeenschappen in Libanon en Syrië, die 
momenteel een delicate overgang in hun 
geschiedenis doormaken. Zij streven naar 
stabiliteit en deelname aan het leven van hun 
respectievelijke landen. Ik roep de hele Kerk 
op om de christenen in het geliefde Midden-
Oosten in haar gedachten en gebeden te 
houden. 
 
Ik denk ook in het bijzonder aan de bevolking 
van Jemen, die vanwege de oorlog te maken 
heeft met een van de ernstigste en 
langstdurende humanitaire crises ter wereld. 
Ik roep iedereen op om via een constructieve 
dialoog naar oplossingen te zoeken. 
 
Moge de verrezen Christus Oekraïne, dat 
getroffen is door oorlog, zijn Paasgeschenk 
van vrede schenken en alle betrokken 
partijen aanmoedigen om zich in te spannen 
voor het bereiken van een rechtvaardige en 
duurzame vrede. 
 
Laten we op deze feestelijke dag de Zuid-
Kaukasus herdenken en bidden dat er zo snel 
mogelijk een definitief vredesakkoord tussen 
Armenië en Azerbeidzjan wordt getekend en 
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uitgevoerd, wat zal leiden tot de 
langverwachte verzoening in de regio. 
 
Moge het licht van Pasen de inspanningen 
inspireren om harmonie te bevorderen op de 
westelijke Balkan en politieke leiders steunen 
in hun inspanningen om spanningen en crises 
te verminderen en om, samen met hun 
partnerlanden in de regio, gevaarlijke en 
destabiliserende acties af te wijzen. 
Moge de verrezen Christus, onze hoop, vrede 
en troost schenken aan de Afrikaanse 
volkeren die slachtoffer zijn van geweld en 
conflict, met name in de Democratische 
Republiek Congo, Soedan en Zuid-Soedan. 
Moge Hij steun verlenen aan degenen die 
lijden onder de spanningen in de Sahel, de 
Hoorn van Afrika en het gebied van de Grote 
Meren, evenals aan de christenen die op veel 
plaatsen hun geloof niet vrij kunnen belijden. 
 
Zonder vrijheid van godsdienst, vrijheid van 
gedachte, vrijheid van meningsuiting en 
respect voor de mening van anderen kan er 
geen vrede zijn. 
 
Vrede is ook niet mogelijk zonder echte 
ontwapening! De eis dat elk volk voor zijn 
eigen verdediging moet zorgen, mag niet 
ontaarden in een race naar herbewapening. 
Het licht van Pasen zet ons ertoe aan de 
barrières te slechten die verdeeldheid 
creëren en ernstige politieke en economische 
gevolgen hebben. Het zet ons ertoe aan om 
voor elkaar te zorgen, onze wederzijdse 
solidariteit te vergroten en te werken aan de 
integrale ontwikkeling van ieder mens. 
 
Laten we in deze tijd niet nalaten de 
bevolking van Myanmar te helpen, die 
geplaagd wordt door jarenlange gewapende 
conflicten. Zij leven met moed en geduld in 
de nasleep van de verwoestende aardbeving 
in Sagaing, die duizenden mensenlevens en 
groot lijden heeft geëist voor de vele 
overlevenden, waaronder wezen en ouderen. 
We bidden voor de slachtoffers en hun 
naasten en danken alle gulle vrijwilligers die 

de hulpoperaties uitvoeren van harte. De 
aankondiging van een staakt-het-vuren door 
verschillende actoren in het land is een teken 
van hoop voor heel Myanmar. 
 
Ik doe een beroep op iedereen in een 
politieke verantwoordelijkheidspositie in 
onze wereld om niet toe te geven aan de 
logica van angst, die alleen maar leidt tot 
isolatie van anderen, maar om de 
beschikbare middelen te gebruiken om de 
behoeftigen te helpen, honger te bestrijden 
en initiatieven te stimuleren die ontwikkeling 
bevorderen. Dit zijn de "wapens" van de 
vrede: wapens die de toekomst bouwen, in 
plaats van de dood te zaaien! 
 
Moge het principe van menselijkheid altijd 
het kenmerk van ons dagelijks handelen 
blijven. Gezien de wreedheid van conflicten 
waarbij weerloze burgers betrokken zijn en 
scholen, ziekenhuizen en humanitaire 
hulpverleners worden aangevallen, mogen 
we niet vergeten dat het niet de doelwitten 
zijn die worden getroffen, maar de mensen, 
elk met een ziel en menselijke waardigheid. 
 
Moge Pasen in dit Jubeljaar ook een passend 
moment zijn voor de bevrijding van 
krijgsgevangenen en politieke gevangenen! 
 
Beste broeders en zusters, 
 
In het Paasmysterie van de Heer streden 
dood en leven in een ontzagwekkende strijd, 
maar de Heer leeft nu voor eeuwig (vgl. 
Paassequentie). Hij vervult ons met de 
zekerheid dat ook wij geroepen zijn om deel 
te hebben aan het leven dat geen einde kent, 
wanneer het wapengekletter en het gedreun 
van de dood niet meer gehoord zullen 
worden. Laten we ons aan Hem 
toevertrouwen, want alleen Hij kan alles 
nieuw maken (vgl. Openbaring 21:5)! 
 
Fijne Pasen allemaal! 
 
paus Franciscus 
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Condoleance vanuit de gemeente Zaanstad  
Namens burgemeester Jan Hamming 
 

Met verdriet heeft burgemeester Jan Hamming 
namens de gemeente Zaandam zijn medeleven 
betuigd aan de Rooms-katholieke gemeenschap 
van de Zaanstreek, naar aanleiding van het 
overlijden van paus Franciscus. Dit warme 
gebaar van onze burgervader benadrukt de 
verbondenheid tussen de burgerlijke overheid 
en de katholieke gemeenschap, in deze tijd van 
rouw.  

Paus Franciscus heeft wereldwijd vele harten 
geraakt met zijn boodschap van eenvoud, liefde 
en zorg voor de meest kwetsbaren. Zijn 
woorden en daden blijven een bron van 
inspiratie voor velen.  
 

Wij bidden voor paus Franciscus, opdat hij mag 
rusten in vrede en in het licht van de Heer mag 
leven.  

 
 

R.K. Parochieverband Zaanstreek 
St. Bonifatius  - H. Maria Magdalena (Zd)  - H. Maria Magdalena (W)   
St. Jozef - HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - St. Petrus 
Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
E-mail: secretaris@katholiekzaanstreek.nl Website: Katholiekzaanstreek.nl 
 

Uit de bestuursvergadering van 23 april 2025 
 

Paus Franciscus overleden 
We staan gezamenlijk stil bij het overlijden van 
paus Franciscus. Zo bijzonder hoe hij met Pasen 
nog de zegen uitgesproken heeft. Zijn inzet voor 
de armen en verdrukten zal een blijvend 
voorbeeld voor ons zijn. 
 

Pastoraal 
In mei zullen vier volwassenen gedoopt 
worden, ook worden er in mei 30 jongeren 
gevormd en doen negen kinderen hun Eerste H. 
Communie.  
Het verzoek van het bestuur om een catechist 
in deeltijd te kunnen aanstellen ter 
ondersteuning van het pastorale team is door 
het bisdom afgewezen.  
 

Financiën 
De meeste parochies hebben de jaarrekeningen 
over 2024 klaar. Er zijn zorgen over de 
beleggingen die door de huidige handelsoorlog 
geraakt worden. Rustig blijven is hier het motto.  
De verhuur van de pastorie van de Maria 
Magdalenaparochie aan ’t Kalf is administratief 
nog niet afgerond, de verhuur van de pastorie 
van Wormer lijkt binnen handbereik.  
 

Bouwzaken 
Voor de kavel grond in Assendelft is een schone

grondverklaring binnen, hierdoor kan de 
verkoop verder ingezet worden. Het bestuur is 
akkoord met de offerte voor de reparatie van 
het kruis en de toren van de Petruskerk. De 
bouwactiviteiten aan de Peperstraat hebben 
mogelijk gevolgen voor de Bonifatiuskerk, er 
worden zogeheten ‘nulmetingen’ gedaan. Een 
kerkvrijwilliger met kennis van zaken houdt de 
vinger aan de pols. 
 

Samen op weg 
In de bijeenkomst van februari met alle 
parochieteams over de toekomst van katholiek 
Zaanstreek zijn een voorlopige missie en een 
visie geformuleerd. Vijf werkgroepen: 
Catechese, Diaconie, Parochieopbouw, 
Gebouwen en Financiën inventariseren welke 
activiteiten er in de parochies worden 
uitgevoerd. Daarnaast wordt gezocht naar 
mogelijke oplossingen, om knelpunten die 
ontstaan als er minder of te kort vrijwilligers 
zijn, op te kunnen vangen. 
 

Vastenactie 
Uit een rondje langs de parochies komt naar 
voren dat de Petrusparochie € 21.000 heeft 
opgehaald voor de Vastenactie. Een dikke pluim 
voor iedereen die zich daarvoor heeft ingezet. 
 

Het bestuur van de samenwerkende parochies 
in de Zaanstreek 
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Diaconie 

 
 

Pinksteractie   31 mei t/m 8 juni 2025 

Week Nederlandse Missionarissen 
Geloven in de ander. Ieder mens telt mee  
 
Missionarissen en missionair werkers in de 
schijnwerpers 
 
Geïnspireerd door hun geloof zetten 
missionarissen en missionair werkers zich in 
voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter 
wereld. Traditiegetrouw hebben we ook in 
2025 weer twee bijzonder missionarissen die 
de Pinksteractie een persoonlijk gezicht 
geven.  
 
Dit jaar zijn dat Mirella en Marc. 
Lekenmissionaris Mirella werkt sinds 2022 in 
Ghana. Eerst bij een vrouwenproject op het 
platteland en sinds kort bij een 
doveninstituut. Dankzij de steun van WNM 
kan ze haar hart volgen en zich inzetten voor 
een rechtvaardiger wereld.  
 
Missionair werker Marc van der Post woont 
en werkt sinds 2001 in de straatarme 
volkswijk El Jagüel in Buenos Aires. Hij zet 
zich met hart en ziel in voor de mensen die 
het onder de toch al moeilijke 
omstandigheden extra zwaar hebben, zoals 
kinderen of mensen met een beperking. Het 
maakt hem een rijk mens, vindt hij: “Ik heb 
hier geleerd om naar de wereld te kijken 
vanuit het gezichtspunt van arme mensen. 
Dan zien de dingen er heel anders uit! Ik leer 

nog steeds veel van de soepelheid waarmee 
de mensen hier omgaan met tegenslagen, 
onverwachte moeilijkheden en de hardheid 
van het leven. De ondersteuning van WNM 
geeft mijn gezin en mij een basis in 
bestaanszekerheid, waardoor we ons 
helemaal kunnen richten op ons missionaire 
werk. Daar ben ik dankbaar voor.” 
 
Alleen met uw hulp kunnen wij 
missionarissen zoals Mirella en Marc een 
welverdiend steuntje in de rug blijven 
bieden.  
 
Doet u daarom mee met de Pinksteractie? 
Mogen zij dit jaar daarom op uw hulp 
rekenen en doet u mee met de Pinksteractie?  
 
De kerkcollecte van Pinksteren is bestemd 
voor WNM. Of stort uw bijdrage op IBAN 
NL30RABO 0171 211 111 t.n.v. Week 
Nederlandse Missionaris. 
 
Samen maken wij het 
belangrijke werk van de 
Nederlandse 
missionarissen en 
missionair werkers 
mogelijk. 
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Verslagen 

Kom naar de Warmte  -  seizoen 2024-2025 
 

Van oktober tot eind maart kwamen er 
gemiddeld iedere vrijdagochtend een vijftigtal 
bezoekers. En iedere week waren er wel vijf 
nieuwe bezoekers. Uitschieters waren vrijdag 
6 december met bezoek van de Sint en de 
laatste vrijdag, toen mochten we zeventig 
bezoekers verwelkomen. 
Naast gezelligheid was er ook regelmatig een 
informatieve spreker. Zo kregen we informatie 
over historisch Krommenie, babbeltrucs, De 
Bieb, Zaankanters voor Elkaar, de 
uitvaartorganisatie en de Patiëntenraad van 
het Zaans Medisch Centrum. Genoeg om 
daarna met elkaar over in gesprek te gaan. 
Op 6 december hadden Sint en Piet voor alle 
vrijwilligers een aardig woordje, een gedicht 
en een chocoladeletter. Met Kerst trad een 
afvaardiging van het koor Onroerend Goed op. 
Zij wisten ook tijdens de laatste bijeenkomst 
de juiste sfeer te raken. De bezoekers zongen 
vrolijk mee. 
 

Aan het einde van het jaar waren er natuurlijk 
oliebollen voor iedereen. 
Dat de gezelligheid gewaardeerd wordt, blijkt 
wel uit de vele giften in natura die we 
mochten ontvangen. Iedere week had er wel 
iemand iets lekkers gebakken, koek 
meegenomen, stoofpeertjes gemaakt of een 
grote pan met soep. Een trouwe bezoeker 
nam iedere week stokbrood mee. 
Nieuw was dit jaar de donatiebox voor 
vrijwillige bijdragen. Dit bleek een succes en 
gaf ook de betrokkenheid van de bezoekers 
weer. Tijdens de laatste bijeenkomst was er 
dan ook een groot applaus voor de organisatie 
en de vrijwilligers, die met een attentie en een 
bloemetje naar huis gingen.  
 

Doelen 
Het primaire doel om een laagdrempelige 
kosteloze ontmoetingsplek te bieden aan de 
inwoners van Zaanstreek-Noord is zeker 
behaald. Vorig jaar was het gemiddelde aantal 
bezoekers nog 30, nu zien we een stevige 
stijging tot gemiddeld 50 personen per week.

In de tweede plaats willen we mensen 
stimuleren uit hun wellicht wat eenzame 
bestaan te komen. We hebben in alle 
seniorencomplexen van Krommenie, waar 
mensen nog zelfstandig wonen, een 
uitnodiging middels een kaartje met een 
vriendelijk kopje koffie in de bus gedaan. Op 
het kaartje stond ook dat we eventueel 
vervoer kunnen regelen. Hierop hebben 10-15 
personen gereageerd door te komen. Van het 
vervoer heeft niemand gebruik gemaakt. 
 

Ook de derde doelstelling hebben we bereikt. 
De bijeenkomsten werden verrijkt met 
sprekers. In de evaluaties gaven de mensen 
aan dit een waardevolle aanvulling te vinden. 
Ook de optredens van het koor werden zeer 
gewaardeerd. 
 

Conclusie 
Dit seizoen liet maar weer zien dat deze 
ochtenden in een toenemende behoefte 
voorzien onder de bewoners van Zaanstreek 
Noord. Mensen weten ons te vinden voor 
gezelligheid en ontmoeting en nemen buren 
of oude bekenden mee. Bij de laatste 
bijeenkomst werd dan ook veelvuldig 
gevraagd of we volgend seizoen weer verder 
gaan.  
Kom naar de warmte is haalbaar door de inzet 
van de vrijwilligers die voor ontvangst, 
koffie/thee en soep zorgen.  
 

Voor het volgende seizoen zoeken we nog 
vrijwilligers erbij. We maken een rooster, dus 
je hoeft niet alle weken beschikbaar te zijn. 
We starten medio oktober 2025 en stoppen 
dan weer eind maart 2026. Aanmelden kan 
via komnaardewarmte@gmail.com.  
 

Sponsoren 
Kom naar de Warmte is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van DELAfonds, 
het Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging 
Associatie & IJmond, Gemeente Zaanstad, 
Fonds Vredenburg, Fonds Sluyterman van Loo.  
De organisatie is een samenwerking van de 
Petrusparochie, de KBO en de PCI.  

  

mailto:komnaardewarmte@gmail.com
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Herdenking bij het Christus Koning monument 
Hulde aan kapelaan Gerrit Groot 
 

Op 4 mei jl. vond, in het kader van het 
Jubeljaar 2025 en de herdenking van 80 jaar 
bevrijding, een indrukwekkende kranslegging 
plaats bij het Christus Koningmonument op 
het plein van de St.-Bonifatiuskerk in 
Zaandam. 
 
Tijdens deze plechtigheid stonden we stil bij 
de moed en het offer van verzetshelden uit de 
Tweede Wereldoorlog, met speciale aandacht 
voor Titus Brandsma en kapelaan Gerrit 
Groot. In het bijzonder werd stilgestaan bij het 
leven en werk van kapelaan Groot, die een 
belangrijke rol speelde in het verzet binnen de 
Zaanstreek. 
 
Hij riskeerde zijn leven om vervolgden te 
helpen, voortgedreven door een diep geloof 
en zijn onwankelbare overtuiging dat vrijheid 
en menselijke waardigheid voor iedereen 
gelden. 
 

 
 

Voor het eerst werd er in een viering zo 
uitgebreid stilgestaan bij zijn nalatenschap. 
Pastoor-deken dr. George Paimpillil wijdde zijn 
preek aan kapelaan Groot. Hij schetste een 
krachtig beeld van een moedige priester, 

wiens geloof en daden 
in de donkerste tijd licht 
brachten. Zijn woorden 
raakten velen: voor veel 
aanwezigen was het de eerste keer dat ze 
hoorden over deze lokale held, of dat zijn 
verhaal zo nadrukkelijk werd gedeeld in de 
liturgie. 
 

 
 

Na de viering en de kranslegging klonken 
waarderende reacties. Parochianen spraken 
hun dankbaarheid uit voor de aandacht die 
eindelijk aan kapelaan Groot is gegeven. Zijn 
verhaal leeft voort, niet alleen in de 
geschiedenis, maar ook in de harten van de 
mensen van nu. 
 
In de april-editie van het parochieblad De 
Verbinding staat een uitgebreid artikel over 
kapelaan Groot, waarin zijn verzetswerk 
verder wordt belicht. Deze publicatie vormt 
samen met de viering een waardevolle stap in 
het zichtbaar maken van zijn betekenis voor 
onze streek en gemeenschap. 
 
Wim Jan Hollebeek 
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Activiteiten 

Programma 3e periode Jubeljaar 2025 
Jubileum 125-jaar St.-Bonifatiuskerk   
    

Datum Activiteit  Locatie  

01-06-2025 Grote viering Jubileum 125-jaar St.-Bonifatiuskerk St.-Bonifatiuskerk, Zaandam 
 

Activiteiten die nog volgen in het Jubeljaar 2025  > verdere informatie volgt. 
 

06-07-2025 Jubeljaar brunch / alle Parochies Katholiek Zaanstreek 
    

 Aug - 2025 Boottocht Zaandam-Amsterdam, bezoek schuilkerk “Ons' Lieve Heer op Solder” 
    

24-09-2025 Informatieavond “Stemmen in de Stad”/ Petruskerk, Krommenie 
    

 
Uitnodiging 125-jarig Jubileum St.-Bonifatiuskerk 
 

  
 

Beste parochianen, vrienden en gasten, 
 
Op 1 juni vieren wij met grote vreugde en 
dankbaarheid het 125-jarig jubileum van 
onze St. Bonifatiuskerk te Zaandam. De 
feestelijke eucharistieviering begint om 10.00 
uur en wordt geleid door onze 
hoofdcelebrant, monseigneur Hendriks, 
bisschop van Haarlem-Amsterdam en de 
pastores die betrokken zijn bij de  
St.-Bonifatius kerk. Speciaal voor deze 
gelegenheid vormen alle katholieke koren van 
de Zaanstreek samen een prachtig 
projectkoor.

In deze tijd van dankbaarheid denken wij aan 
de vele duizenden mensen die in de 
afgelopen 125 jaar in deze kerk bemoediging, 
kracht en geloof vonden. De pastoors, 
kapelaans, parochiebesturen en de talloze 
vrijwilligers die altijd voor deze kerk hebben 
gezorgd willen wij niet vergeten. Zij hebben 
ons getoond wat het betekent om de 
woorden van de heilige Bonifatius vorm te 
geven:  
 

“Laat uw hart sterk zijn en wees 
standvastig in het geloof” 
 

Paus Franciscus heeft ons opgeroepen om in 
deze onzekere wereld “pelgrims van hoop” te 
zijn. Dat wij, geïnspireerd door ons verleden, 
met vertrouwen en geloof de toekomst 
tegemoet mogen gaan. Zoals Bonifatius ons 
bemoedigde: 
 

“Verlies nooit de moed, ook niet als de 
weg moeilijk is.” 
 

Mogen wij samen deze jubileumviering 
beleven als een nieuw begin, geworteld in 
dankbaarheid en open voor de weg die God 
met ons wil gaan. 
 
Ik dank u allen van harte en hoop u op 1 juni 
te mogen ontmoeten!  
Met hartelijke groet, 
 
Pastoor-deken dr George Paimpillil 
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Eten en ontmoeten 
Zaanse dialoog vooraf aan Keti Koti 
 

Na de excuses voor de slavernij is het tijd om 
verhalen uit te wisselen.   
Hoe waren ónze voorouders hierbij 
betrokken?   
Hoe werkt de koloniale denkwijze nog door in 
het dagelijks leven? 
Na twee korte inleidingen is er tijd om samen 
te eten en te praten. 
Er wordt gezorgd voor Surinaamse en 
Hollandse gerechten.  
 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door 
het Comité 30 juni/1 juli en Doopsgezind 
Zaanstreek.   
Als u komt, is het fijn als u zich opgeeft via de 
e-mail: m.veen@doopsgezindzaanstreek.nl  
 

Zondag 25 mei van 13.00 uur tot 14.30 uur 
De Doopsgezinde Vermaning van Krommenie,  
Noorderhoofdstraat  46

Wat: Zaanse dialoog Keti Koti 
Wanneer: Zondag 25 mei van 13:00 uur tot 
14:30 uur 
Waar: Doopsgezinde Vermaning Krommenie, 
Noorderhoofdstraat 46 
Aanmelden: 
m.veen@doopsgezindzaanstreek.nl 
 
De entree is vrij.  

 
 

Extra 

Om over na te denken 
 

Ondanks alle filosofische verschillen tussen de grote wereldgodsdiensten: ze hebben allemaal 
hetzelfde potentieel om goede menselijke wezens voort te brengen. 
 

Dalai Lama (Tenzin Gyatso)  
 

Jezus gaat naar Zijn Vader 
 

Eindelijk was het dan zover, 
Gods tijd brak voor Hem aan. 
Jezus zou in een ogenblik 
terug naar Zijn Vader gaan! 
 

Hij zei tegen Zijn discipelen: 
Door de Geest die komen zal 
zul je Mijn getuigen zijn 
In Jeruzalem en overal! 
 

En toen Hij dit gezegd had, 
verdween Hij in een wolk 
en werd onttrokken aan de ogen 
van Zijn heilig volk. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Twee engelen die vroegen hen: 
Waarom kijkt U naar uw Heer? 
Deze Jezus Die ten Hemel voer, 
komt op dezelfde wijze weer! 
 
Els Hengstman-van Olst  

  

mailto:m.veen@doopsgezindzaanstreek.nl
mailto:m.veen@doopsgezindzaanstreek.nl
https://citaten-en-wijsheden.nl/5125
https://citaten-en-wijsheden.nl/5125
https://citaten-en-wijsheden.nl/naam/dalai-lama-tenzin-gyatso
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Voor jong en oud(er) 

Pinksteren: Het feest van de Heilige Geest 

Nadat Jezus gestorven was aan het kruis is hij 
nog een paar keer verschenen…  
Zijn leerlingen voelden dat hij heel dichtbij 
was en hij sprak nog tegen ze! Dat waren 
wonderlijke gebeurtenissen. Zo wonderlijk 
dat Thomas het niet kon geloven, totdat hij 
het zelf meemaakte.  
Jezus beloofde de leerlingen en ons dat zijn 
Geest bij ons zou blijven. Met Pinksteren 
vieren we dat de Geest er echt kwam, niet 
een spook, maar een sterk gevoel van moed 
en liefde en hoop. We gaan het verder 
vertellen, zeiden de leerlingen. Jezus gaat 
nooit verloren. Zijn liefde voor de mensen 
gaat nooit verloren! 
 

Symbool van die Heilige Geest werd de duif. 
De duif bracht vroeger het nieuws rond. Dat 
noemden de mensen een “postduif”. 
 

Kunnen wij ook het goede nieuws 
verspreiden?

Ja, zeker! 
 

Breng lieve post rond. 
 

Door de Heilige Geest komen de volgelingen 
van Jezus in beweging. Ze gaan op reis en 
gaan de hele wereld vertellen over Jezus.  
Jij kan ook in beweging komen met een 
mooie boodschap.  
 

➢ Schrijf de namen van vriendjes of 
vriendinnetjes op.  

➢ Bedenk een lieve boodschap, 
bijvoorbeeld: ‘Ik vind het leuk om met jou 
te spelen’, ‘Je bent vrolijk’ of ‘Ik vind het 
fijn dat ik jou ken omdat we zo veel samen 
kunnen lachen’. 

➢ Maak kaartjes met de tekst erop en breng 
de post al hardlopend, fietsend, 
rolschaatsend of skateboardend rond. Dan 
ben jij een post/vredesduif! 

 

 

 

Vrij naar: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/pinksteren-kinderen-wat-te-doen/ 
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Vieringen 

St.-Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 24 mei Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie 
G. Bruggink 
H. Hinfelaar en K. Muller 

Zo 25 mei 
6e Zo v Pasen 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Schola Cantorum 

 

Do 29 mei 
Hemelvaart 

10.00 uur Eucharistie 
G. Paimpillil 

10.00 uur Eucharistie 
N Kerssens 

 

Za 31 mei Eucharistie 
G. Paimpillil 

St. Caeciliakoor  
 

Zo 1 juni 
7e zo Pasen 
Bonifatiusfeest 

Eucharistie Bonifatius 125j. 
Mgr. J.W.M. Hendriks 
Samengesteld Koor 

=> Bonifatiuskerk 
           Zaandam 

=> Bonifatiuskerk 
           Zaandam 

Za 7 juni Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 8 juni 
Pinksteren 

Eucharistie 
G Paimpillil 
Zanggroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

 

Ma 9 juni 
2e Pinksterdag 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 

Za 14 juni Eucharistie 
N. Kerssens 

  

Zo 15 juni 
H. Drie-eenheid 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Schola Cantorum 

Eucharistie  
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor & solisten 

Za 21 juni Eucharistie Familieviering 
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 22 juni 
Sacramentsdag 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zanggroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

 

Za 28 juni Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 29 juni 
13e zo dhj  
H. Petrus 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Koor Con Amore 

Viering 
M. Bruijns 
Samenzang 

 

Za 5 juli Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 6 juli 
14e zo dhj 

Eucharistie 
H. Fonck 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Cantor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor& solisten 

Za 12 juli Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 13 juli 
15e zo dhj 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zanggroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 
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Vieringen 

HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 
Zaandam 

Za 24 mei     

Zo 25 mei 
6e Zo v Pasen 
 

Viering 
I. Boon 
Marbosko 

Viering 
Rotsvast 

Viering 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Viering 
M. Niekus en  
E. Bloem 
Gemengd Koor 

Do 29 mei 
Hemelvaart 

 10:00 uur 
Viering Inloopkoor 
M. Bruijns 

10.00 uur Viering 
K. Kint 
Caeciliakoor 

 

Za 31 mei     

Zo 1 juni 
7e zo v Pasen 
Bonifatiusfeest 

=> Bonifatiuskerk 
           Zaandam 

=> Bonifatiuskerk 
           Zaandam 

=> Bonifatiuskerk 
           Zaandam 

=> Bonifatiuskerk 
           Zaandam 

Za 7 juni     

Zo 8 juni 
Pinksteren 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Oec. Nieuwe kerk 
B. Vijfvinkel + 
J. van Steen 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd koor 

Ma 9 juni 
2e Pinksterdag 

    

Za 14 juni     

Zo 15 juni 
H.Drie-eenheid 

Parochie-uitje 
naar Culemborg 
M. Bruijns 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecila 

Viering 
J. v Steen 
Lentekoor 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Gemengd Koor 

Za 21 juni     

Zo 22 juni 
Sacramentsdag 

Viering 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Viering 
T. Molenaar 
Rotsvast 

Viering 
F. Hofstra 
Caeciliakoor 

Viering 
R. Casalod 
Koor Con Brio 

Za 28 juni     

Zo 29 juni 
13e zo dhj  
H. Petrus 

Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Projectkoor 

Viering 
K. Kint 
Koor All Ages 

Viering 
H. Holthuizen 
Gemengd Koor 

Za 5 juli     

Zo 6 juli 
14e zo dhj 

naar Jozef 
met lunch 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zomerkoor 

Viering en lunch 
M. Bruijns 
Gemengd Koor 

Za 12 juli     

Zo 13 juli 
15e zo dhj 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Viering 
K. Kint 
Zomerkoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 u. tenzij anders 
aangegeven. 
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Intenties H.H. Martelaren van Gorcum 
 
25 mei 2025 
Nico Hoogenhoud 
James Baly 
Joop van der Pels 
Gerrit Molenaar 
 
1 juni 2025 – naar de Bonifatiuskerk 
 
8 juni 2025 
James Baly 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Nico Hoogenhoud 
Joop van der Pels 
Gerrit Molenaar 
 
15 juni 2025 - Pinkzaal dicht  
i.v.m. uitstapje naar Culemborg 

22 juni 2025 
Joop van der Pels 
Alida van Heusden-Tol 
Marja van der Horst 
Anton Moester 
 
29 juni 2025 
Maudy Menick 
Bep Miltenburg-van Breemen 
Wim Miltenburg 
Nico Nieland 
 
6 juli 2025 – naar de Jozefkerk 
 
13 juli 2025 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Marcel Rutte 
Liesbeth Blankwater-Rutte 
Paul Samson 

Van de Parochieraad 
De parochieraad vergadert één keer per twee 
maanden, dus op het moment van schrijven, 
is er nog geen bijeenkomst geweest. Wel kan 
ik, mede namens mijn mede-
parochieraadsleden, vertellen dat er voor (en 
achter) de schermen toch hard gewerkt 
wordt. 
 
We hebben bijvoorbeeld de vastenmaaltijd 
en de paasbrunch gehad. Bij beide was een 
zeer grote opkomst, het was ook heel erg 
gezellig en smakelijk. Ook de maandelijkse 
koffieochtend op de dinsdag is altijd druk 
bezocht en zeer gezellig. Deze bijeenkomsten 
kunnen natuurlijk niet zonder hulp van 
andere vrijwilligers gedaan worden, dus dank 
daarvoor! 
Vier mensen uit onze parochieraad zijn 
vertegenwoordigd in werkgroepen samen 

met andere parochies uit de Zaanstreek. Het 
is de bedoeling om (nog) meer samen te gaan 
werken, dit wordt in deze overleggen 
besproken. We hopen op een vruchtbare 
verdere samenwerking. 
 
Op zondag 1 juni is onze Pinkzaal gesloten. 
Die dag viert de Bonifatiuskerk hun 125-jarig 
bestaan, we zijn daarvoor allen uitgenodigd. 
 
Op zondag 15 juni gaan we naar Culemborg 
om de staties uit ons kerkgebouw daar te 
bewonderen. We maken er een leuk uitstapje 
van. Dan is ook de Pinkzaal dicht. 
 
Ook op 6 juli is de Pinkzaal dicht, omdat we 
die dag een gezamenlijke lunch met de 
Jozefparochie hebben in verband met het 
jubeljaar (Pelgrims van hoop). 
 
Namens de parochieraad, Ineke Boon 

 

 

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum 
Pinkstraat 14, 1541HD Koog a/d Zaan, 06 12182931 
www.katholiekzaanstreek.nl - Martelaren@outlook.com  
NL95 INGB 0000 423946 
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Bij de vieringen 
De tijd voor en na Pasen is in de kerkelijke 

liturgie keurig opgebouwd in afgeronde 

getallen van 40 en 50. 

 
plaatje Pixabay 

Op de 40e dag na Pasen wordt 

Hemelvaartsdag gevierd. Altijd op een 

donderdag, niet omdat Jezus’ thuiskomst bij 

de vader op een donderdag plaatsvond, maar 

omdat er na 40 jaren, na 40 dagen in de 

Bijbel iets nieuws gaat komen. Het volk van 

God verbleef veertig jaar in de woestijn 

voordat ze het land binnen konden gaan. Het 

is als de eerste 40 jaar van je leven waar je 

met vallen en opstaan groeit naar wie je 

bent. Veertig dagen verbleef Jezus na zijn 

doop in de woestijn om te vasten. En dan 

staat er, bijna overbodig, ‘toen kreeg hij 

honger’. Ja, dat kan ik mij wel een beetje 

voorstellen. Maar hij bleef ongevoelig voor 

alles wat de verleider hem aanbood. Ik zou 

het zo lang niet volhouden. Op de 40e dag 

komt er ruimte voor een ommekeer. 

Jezus gaat terug naar zijn Vader. In de 

Bijbelse beeldtaal keert hij terug naar zijn 

Oorsprong, naar wat wij hemel noemen. 

Kunstenaars hebben dat door de eeuwen 

heen in hun verbeelding proberen te vangen. 

Er zijn schilderijen waarbij de leerlingen 

verbaasd naar de ‘gelanceerde’ Jezus kijken. 

Zijn voeten zijn nog net boven in het 

schilderij zichtbaar. Er zijn hele oude kerken 

waar in de gewelven een luik zit, waar op de 

Hemelvaartsdag een Jezus-beeld werd 

opgetakeld om voor de gelovigen zichtbaar te 

maken hoe Jezus verdween. We hebben 

gelukkig geen foto’s van dat moment van 

Jezus’ thuiskomst bij de Vader. Geloofstaal 

laat zich niet fotograferen. Gelovigen spreken 

in beeldentaal om het onuitsprekelijk 

kenbaar te maken en dat is iets anders dan 

zichtbaar. 

In de bijbel wordt ook verwezen naar een 

wolk. In Bijbeltaal waar een wolk is, daar is 

Gods aanwezigheid. (Wat zijn wij als 

Nederlanders dan gezegend met zoveel 

wolkenluchten?). Ook hier beeldtaal: een 

wolk omhult, maakt niet zichtbaar, Gods 

grootheid laat zich niet vastleggen. God is 

groter dan ons hart, dan ons kennen. Er 

zullen weer genoeg grapjes en plaatjes de 

ronde doen bij Hemelvaart waar Jezus in een 

Teslaraket wordt gelanceerd. Gelovigen zien 

meer dan wat er is.  

 

Lang, lang geleden had ik een gesprekje met 

één van onze kinderen. 

“Je hoeft morgen niet naar school.” 

”Waarom mag ik niet naar juffie toe, papa?” 

“Morgen is het een vrije dag omdat het 

Hemelvaart is!” “Wat is Hemelvaart, papa?” 

Vader, theologisch goed onderlegd: “Dat is 

het feest waarop we vieren dat Jezus naar de 

hemel gaat.” Maar daar was de volgende 

vraag al: “Wat is de hemel, papa?” “De hemel 

is de plaats waar God woont”. “Waar is de 

hemel, papa?” Tja, waar is de hemel, da's een 

goeie. Sinds we met onze supersonische 

sterrenkijkers de hemel kunnen afturen en 

luisteren, blijkt de hemel van een andere 

dimensie te zijn dan we altijd dachten. Maar 

Jezus, niet de eerste de beste, had een goede 

gesprekstactiek. Hij stelt vaak een 

tegenvraag: en wat denk jij ervan. “Waar 

denk jij dat de hemel is?” En ze keek naar 

buiten: “Daar bij de wolken.”  
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We waren eruit, voorlopig, want er zal een 

tijd komen dat ze hier geen genoegen meer 

mee zal nemen. Dat ze kennis zal nemen, van 

het oneindige van het universum, en waar is 

God dan, en waar is Jezus, en Maria en al 

onze lieve doden, die we geborgen weten in 

Gods hand, in Gods eindeloze liefde. Dat 

vraagt om andere taal, andere woorden dan 

de fysica. 

 

Met Hemelvaart zullen niet alle Zaanse 

kerken geopend zijn. In de Petrus zingt een 

inloopkoor waar ieder kan aanschuiven om 

9.30 uur om samen in te zingen. 

 

Op de 50e dag van 

Pasen vieren we 

het derde 

Hoogfeest in de 

liturgie van de 

kerk: het feest 

van Pinksteren. 

We vieren dat de Geest van God ook op ons 

rust, dat ook wij begeesterde mensen 

kunnen zijn, toegerust met inspiratie van God 

zelf. We staan niet alleen in het leven!  

In de volgorde van kerkelijke feesten komt 

Pinksteren er altijd wat bekaaid af. Kerstmis 

voert met de kerststal de ranglijst aan. Pasen 

is sterk verbonden met de lente, het nieuwe 

leven. Van Pinksteren kunnen we ons maar 

moeilijk een concrete voorstelling maken. 

Het gaat om elkaar verstaan, enthousiasme, 

een aanstekelijke geest. Kunstenaars beelden 

wel eens vlammen af boven de hoofden van 

de vrienden en vriendinnen van Jezus.  

Op de nieuwe paaskaars staat ook een 

afbeelding van de duif, symboliserend de 

geest van God die over de aarde vliegt. Die 

begeestering zal ook ons mogen raken.  

Op de kerkelijke kalender volgen er nog twee 

zondagen waar we de feesten van de Drie-

eenheid en Sacramentsdag vieren. En daarna 

gaan we verder met de zogenaamde 

zondagen door het jaar. We lezen ieder week 

een passage uit het evangelie van Lucas 

waarin langzaam de identiteit van Jezus zich 

ontvouwt. 

 

Matthé Bruijns 

 

 
 

Kom Heilige Geest 
Kom Geest van leven, schijn in onze 
duisternis, verlicht ons met uw vuur. 
 
Kom, Geest van troost, maak ons hart licht en 
vrij, troost ons in tijden van verdriet. 
 
Kom, Geest van rust, geef ons ontspanning 
na hard werken, laat ons hier-en-nu echt 
samen zijn. 
 
Leid ons weer op goede wegen als we 
verdwalen, als we koud en kil worden, 
als we de moed verliezen.

Wees aanwezig in ons leven met bevrijdende 
wijsheid en met leven-gevende adem. 
 
Kom, Geest van Gods liefde, geef ons de 
kracht om ons open te stellen voor U,  
om elkaar in liefde bij te staan, om gul te 
delen van Uw gaven. 
 
Kom Heilige Geest, zet ons in vuur en vlam. 
Amen. 
 
Uit Pelgrims van Hoop, door J. van Deursen 
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Waar blijft U met uw wonderen? 
Waar blijft U met uw wonderen, met uw 
almachtige wil...?  zongen we lang geleden 
enthousiast tijdens de beatmissen. Misschien 
wordt dit “lied van de ongeduldigen” nog hier 
en daar gezongen. In ieder geval geroepen en 
gebeden vanwege alle treurnis op onze 
aarde. God, doe nu toch eens een wonder! 
roep je met velen. Maar God laat niet van 
zich horen. Er gebeuren geen wonderen. Of 
toch?  
In juni vieren vele christenen 2 weken na 
Pinksteren Sacramentsdag. Dan wordt 
herdacht dat Jezus zichzelf als brood en wijn, 
als voedsel aan zijn volgelingen gaf en onder 
hen blijft onder de gedaante van brood en 
wijn als je eucharistie viert. Het feest 
ontstond in de 13de eeuw in Luik als reactie 
op theologen en gelovigen die zeiden: dat 
brood en die wijn tijdens de mis? Die 
veranderen helemaal niet! Het blijft gewoon 
brood en wijn! Kunnen we nog wat met dit 
middeleeuwse feest? Wonderen bestaan 
toch niet? Of toch?  
Jezus zei tijdens het Laatste Avondmaal: Dit is 
mijn lichaam, dit is mijn bloed! Of preciezer: 
Dit, mijn lichaam! Dit, mijn bloed! Eet en 
drinkt ervan en je gaat doen wat ik jullie heb 
voorgedaan. Je wordt een ander mens! Je 
wordt als ik ben. Je zult je leven, je hebben en 
houen, breken en delen met een ander. 
Vooral met wie te kort komt. De Duitse 
kunstenaar Sieger Köder heeft het prachtig 
geschilderd. Je ziet Jezus niet, alleen zijn 
handen. Hij is wel te zien in het brood en de 
wijn. Kortom: wie zijn brood eet en uit de 
beker drinkt, eet en drinkt zijn levensgeest in 
en wordt als Hij.   
De oproep van Jezus is wonderlijk in onze 
wereld die bol staat van het hebzuchtige 
neoliberalisme dat predikt: delen is dom! 
Zorg in de eerste plaats maar gewoon voor 
jezelf dan komt het wel goed! We kennen  
de gevolgen. Trump wil Canada, Groenland 
en het Panamakanaal hebben. Poetin 
Oekraïne en Netanyahu alle Palestijnse 
gebieden. Daarnaast bezitten vijfentachtig 
van de allerrijkste mensen op aarde net 
zoveel als 3 ½ miljard  

wereldbewoners. Om van minder 
krankzinnige uitwassen maar te zwijgen. 
Zullen we de oproep van Jezus dus maar 
naast ons neer leggen? Het wonder van 
breken en delen gebeurt toch nooit? Maar 
soms, even zien we hier of daar nauwelijks 
opgemerkt, dat mensen Jezus achterna gaan 
en zijn oproep handen en voeten geven in 
ons midden. Ik lees erover in de biografie van 
paus Franciscus zaliger getiteld Hoop. Iedere 
dag belde hij met pater Gabriel Romanelli en 
zijn parochianen in Gaza. Met volharding en 
trouw delen zij het beetje eten wat zij nog 
hebben met elkaar, christenen én moslims. 
Zij doen wonderen omdat zij geloven in de 
aanwezigheid van Jezus in brood en wijn. 
Maar niet alleen brood en wijn veranderen 
van gedaante, zij zelf worden ook ander 
mensen. Hun uitzichtloze situatie roept ook 
ons op om te geloven in dat wonder en luid 
te protesteren en te ijveren tegen zoveel 
onrecht daar en elders. Dan komt de hemel 
op aarde en bestaat zelfs de dood niet meer. 
Ik schreef er eens een lied over: 
 
Brood aan ons gegeven om op weg te gaan. 
Eeuwig zul je leven, alle dood weerstaan. 
Neemt, eet, volg Hem na, word een mens als 
Hij, die hier leert te delen, maakt ons allen 
vrij! 
 
Wijn voor ons geschonken tot een nieuw 
verbond. Hier voorgoed beklonken door wie 
God ons zond. Neem, drink, krijg Zijn Geest, 
ga op weg met Hem, word een mens van 
vrede, geef het recht Zijn stem! 
 
Door Hem te beamen worden wij al meer  
wat wij zijn tezamen: Lichaam van de Heer. 
Breek, deel geef nu weg van wat jij ontvangt. 
Hemel raakt de aarde, God zij hier gedankt! 
 
Zullen we het samen zingen om vervolgens 
wonderen te doen? 
 
Ko Schuurmans 
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Vastenactie terugblik  
 
Schoner koken, beter leven met briketten 
van gft-afval. 
In de veertigdagentijd hebben wij u tijdens de 
vieringen via het parochieblad en de folder 
geïnformeerd over het project Briketten van 
gft-afval van Vastenactie.  
We maakten kennis met een aantal sterke 
Oegandese vrouwen. Eén van hen 
ontwikkelde een briket van gft-afval en dat 
veranderde het leven van de deelnemende 
gezinnen fundamenteel.  
 
Voor het uitbreiden van dit project werd uw 
financiële steun gevraagd. 
U heeft hierop gereageerd met uw gaven in 
de collectemandjes. Ook voor de koffie met 
koek werd een bijdrage voor Vastenactie 
gegeven. 

 
Op 4 april hielden we de vastenactiemaaltijd. 
Het was een gezellige drukte in de Pinkzaal. 
Er waren gerechten uit alle windstreken 
gemaakt door maar liefst vijf koks. We sloten 
af met koffie en thee én het vastenlied, “Vast 
wat voor mij”.  
 
Samen hebben we een mooi bedrag van  
€ 1.277,35 bijeengebracht. 
 
Alle gulle gevers namens Vastenactie:  
dank u wel! 
 
De MOV-dames 

 

Paasbrunch in de Pinkzaal 
Op vrijdag 25 april konden we weer genieten 
van een gezellige Paasbrunch in ons 
vertrouwde zaaltje, waar de witte en gele 
bloemen van Pasen de zaal opfleurden. Na 
een mooie, goed bezochte viering met Ko 
Schuurmans en ons koor Marbosko schoven 
we allen aan voor de lunch. De lunch was tot 
in de puntjes verzorgd. Er stond zelfs een 
heerlijke soep voor ons klaar. 

Met volle buikjes keerden we weer 
huiswaarts. De dames die de lunch hadden 
verzorgd, zorgden er ook voor dat alle 
kommetjes, borden en glazen weer keurig 
werden afgewassen.  
 
Het was een zeer geslaagd samenzijn! 
Corine Ewas

 

“Mia Olijhoek stopt“  
Zo stond in het Paasnummer van het 
parochieblad te lezen. Inderdaad, ik stop met 
mijn werk in de parochie. Niet omdat ik het 
niet meer fijn vond. Integendeel, ik stop met 
pijn in mijn hart. 
De combinatie met het thuisfront, 
mantelzorger voor mijn man, overlijdens 
binnen de familie, dat gaat je niet in de 
koude kleren zitten. Zeker niet als je zelf ook 
een dagje ouder wordt, of liever: bent. Het 
werd samen te veel.  

Dat ik het zo lang heb gedaan, komt ook 
omdat ik samenwerkte in een fijn team, met 
mensen waar je op kon bouwen. 
Dat geldt voor de liturgiegroep, de 
pastoraatsgroep, de parochieraad, en niet in 
de laatste voor de pastores, Jaap, Matthé en 
Ko. 
Ik neem nu mijn rust en als ik weer zover 
ben, zien jullie mij weer in de Pinkzaal. Ik stop 
wel met het parochiewerk, maar ik stop nog 
lang niet als parochiaan. 
Dus hopelijk snel tot ziens.  
Mia Olijhoek 
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Uitnodiging Lunch op zondag 6 juli 
 

Beste parochianen van Martelaren en Jozef, 
In het kader van het jaarthema én 
“verbondenheid” wordt op zondag 6 juli a.s. 
een lunch georganiseerd voor zowel de 
parochianen van de Jozef als van de 
Martelaren. 

 
plaatje Pixabay 

De lunch wordt geserveerd in de bovenzaal 
van de Jozef ná de viering van 10.00 uur 
waarin pastor Matthé voorgaat. In de 
Pinkzaal is die zondag geen viering. 

Bij beide parochies zal 
een intekenlijst 
worden neergelegd, 
waarop u zich kunt 
aanmelden voor deelname aan deze lunch. 
 
Aanmelden is echter niet verplicht, maar wel 
heel fijn voor de organisatoren.  
Na de gezamenlijke viering gaan we 
koffiedrinken, waarna voor wie wil een lunch 
wordt aangeboden.  
 
Wij hopen velen van u bij deze lunch te 
ontmoeten.  
U bent van harte welkom! 
Jolanda Luitjes 
Mieke Niekus 
Ineke Arends 

 

 

Uitstapje Culemborg zondag 15 juni 
plaatjes Pixabay 

 
Bij het ontmantelen van ons kerkgebouw zijn 
er gelukkig veel voorwerpen herbestemd.  
Oftewel ze hebben een nieuw thuis gekregen.  
 

De kerkbanken zijn naar de afgebrande kerk 
in Limmen gegaan. Het orgel naar Polen. Het 
tabernakel en Jozefbeeld naar Hoogland. Het 
schilderij van de Martelaren naar de Hofkerk 
in Amsterdam en het Mariabeeld heeft in de 

Nicolaaskerk (nu zelfs Co kathedraal geheten) 

foto p.boon 

een nieuwe plek gekregen. Daar zijn we in de 
afgelopen jaren ook geweest om te kijken en 
mee te vieren.  

Onze bijzondere kruiswegstaties zijn naar de 
Oudkatholieke kerk in Culemborg gegaan.  
 
We hebben contact gezocht om eens langs te 
komen en toen bleef het even stil. Het bleek 
dat de muren te zacht waren om de toch wel 
zware 14 staties aan op te hangen. Maar daar 
heeft men inmiddels een oplossing voor 
gevonden.  
 
En we zijn van harte uitgenodigd om op 
zondag 15 juni naar Culemborg te komen.  
We zijn welkom in de viering, daarna wordt 
er een lunch aangeboden  
en krijgen we een invulling voor een 
middagprogramma aangeboden, zodat we 
weer tijdig terug zijn.  
 
De bus is al besteld, maar deze moet nog wel 
gevuld worden.  
Meld u dus aan via martelaren@outlook.com  

mailto:martelaren@outlook.com
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Kerkenpad 2025  
 
Wanneer gaan we op het 25e Kerkenpad is de 
vraag die al rond de Kerst werd gesteld. 
En u kreeg er geen ander antwoord dan:  
“deze zomer”. 
 
Waar gaan we heen?  
Terwijl op vele plaatsen gesproken wordt 
over het sluiten van kerken is in Almere een 
nieuwe katholieke kerk gebouwd. Wat deze 
kerk bijzonder maakt is dat hier een 72 meter 
lang kunstwerk hangt dat komt uit een 
gesloten kerk in Almelo. Dit schilderij bevat 
25 scénes uit het leven van Jezus.  
 
Na de koffie reizen we naar de oude 
Hanzestad Hattem met haar rijke 
geschiedenis, maar ook veel mooi stenen 
erfgoed dat er te bezichtigen valt. Er zijn 
diverse musea die uitnodigen voor een 
bezoek  
 
In dit jubileumjaar van Pelgrims van Hoop 
laten we ons in de viering inspireren door 
Andreas, één van de twaalf volgelingen. 
En op de terugweg gaan we een lekker hapje 
eten zodat de benaming Kerkenpad, 
Bedevaart, Dagje uit eer wordt gedaan. 
 
 

 
 
We maken deze reis drie maal en wel op 
dinsdag 24 juni  
opstapplaatsen Krommenie en Wormer,  
 
dinsdag 8 juli  
vanuit Krommenie, Koog aan de Zaan en 
Jozefkerk  
 
woensdag 16 juli  
vanuit Krommenie en Assendelft. 
 
vertrek vanaf 8.30 uur thuiskomst rond 21 
uur 
 
Wij vragen een bijdrage in de onkosten  
van  € 75 
Iedere deelnemer krijgt een schriftelijke 
bevestiging van de aanmelding met daarbij 
aangegeven de wijze van betalen.  
We hopen er weer een inspirerende dag van 
te maken. 
 
Matthé Bruijns en Ko Schuurmans 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vul de gegevens in  
 
Naam : 
 
Adres  
 
Telefoonnummer 
 
gaat mee op dinsdag 24 juni,                        dinsdag 8 juli                       woensdag 16 juli  
Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Of stuur een email naar zaanskerkenpad@ziggo.nl  
of een briefje naar Kerkenpad, Blok 1, 1561 TA  Krommenie 

mailto:zaanskerkenpad@ziggo.nl
https://www.flickr.com/photos/28090398@N04/2617436899/
https://www.flickr.com/photos/28090398@N04/2617436899/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

