
 

Zondag 1 juni:  7e zondag van Pasen 

 

Beste parochianen, 

 

 

Zondag 1 juni a.s. viert de Bonifatiuskerk haar 125-jarig jubileum. Om dit te 

vieren zijn alle parochianen van de Zaanstreek  uitgenodigd om hierbij aan-

wezig te zijn. Alle overige kerken van de Zaanstreek zijn gesloten 

deze zondag! 

De feestelijke eucharistieviering begint om 10.00 uur en wordt geleid voor 

Monseigneur Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam en de pastores die 

betrokken zijn bij de St. Bonifatiuskerk. 

Speciaal voor deze gelegenheid vormen alle katholieke koren van de 

Zaanstreek samen een prachtig projectkoor. 

Wij hopen u op 1 juni te mogen ontmoeten in de St. Bonifatiuskerk. 

 

Pastoor-deken dr. George Paimpillil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

• Zondag 1 juni om 10.00 uur 

Bonifatiusfeest 

• Maandag 2 juni om 9.00 uur 

Schoonmaak Bovenzaal 

• Maandag 30 juni om 9.00 uur 

Schoonmaak Bovenzaal 

• Zondag 6 juli 

 Brunch ivm Jubeljaar in de 

Jozefparochie 

• Woensdag 9 juli om 9.00 uur 

Vergaren en nieten parchie-blad 

• Zaterdag 12 juli om 10.30 uur 

Huwelijksviering Tracy v/d  

Watering en Bart Janssen 

 

 

 

248e nieuwsbrief juni 2025 

 

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de 

website: 

https://katholiekzaanstreek.nl/  

Jozefparochie 

Nieuwsbrief 



Zondag 6 juli lunch in de Jozefparochie 

 

In het kader van verbondenheid tijdens dit jubeljaar “Pelgrims van Hoop” wordt op zondag 6 juli a.s. 

een lunch georganiseerd in onze bovenzaal. De lunch is bestemd voor onze parochianen en die van de 

Martelaren van Gorcum en zal aansluitend zijn aan de viering van 10.00 uur, waarin Matthé Bruijns 

voorgaat. 

 

Vanaf zondag 8 juni zal er in de bovenzaal een intekenlijst aanwezig zijn, waarop u kunt aangeven of u 

aanschuift bij deze lunch, omdat het handig is om te weten op hoeveel 

mensen wij kunnen rekenen. 

 

U mag zich ook telefonisch aanmelden: bij Mieke 06 22 36 90 99 of  via 

de mail bij Jolanda Luitjes, jolanda.luitjes@gmail.com 

 

U bent van harte welkom! 

 

 

Huwelijksfeest Bart en Tracy

 

 

   Bart en Tracy 

 

Zoals u misschien al heeft gehoord willen wij gaan trouwen. Deze huwelijksviering zal plaats vinden 

in de Jozefkerk op 12 juli om 10:30. Alle parochianen zijn van harte welkom. Wij hebben ook uit-

nodigingen hiervoor gemaakt, dus als u er een wilt ontvangen laat het ons gerust weten. U kunt ons  

persoonlijk benaderen in de kerk of via de mail (Tracylidwin@gmail.com) of via whatsapp 

(0626831270). We horen het graag of u erbij kunt zijn met de festiviteiten na de viering, zodat wij 

weten hoeveel er nodig is voor de catering.  

Daarnaast willen wij ook een oproep doen aan u. We hebben nog enkele vrijwilligers nodig rondom 

de catering. Zou u graag willen helpen? Neem dan even contact met ons op. Alvast hartelijk  

bedankt en we kijken er naar uit! 

mailto:Tracylidwin@gmail.com

