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Pelgrims van Hoop

Pinksteren

Volgende week zondag 15 juni is er geen kerk in de Pinkzaal.

Om 8.30 uur vertrekt de bus naar Culemborg, waar we de kruiswegstaties zullen
bekijken,

die door de Oud- katholieke parochie in hun kerkgebouw een plaats hebben gekregen.
We maken de viering mee.

We drinken koffie met wat lekkers in de mooie tuin.

We krijgen een lunch aangeboden en maken daarna een korte wandeling door
Culemborg onder leiding van een stadsgist.

Heeft u zich al opgegeven?

Op de 50° dag van Pasen vieren we het Pinksterfeest.

De uitstorting van de heilige Geest. Mensen die elkaar verstonden, ondanks dat ze
verschillende talen spraken.

Was dat ook in onze dagen maar waar.

Op het eerste gezicht zie ik dit niet gebeuren, de spraakverwarring is nog nooit zo
groot geweest.

Op wereldniveau bevechten landen en volken elkaar.

We staan er machteloos en woedend bij.

Op landelijk niveau mogen we beleven dat we opnieuw verkiezingen krijgen.

Een financiéle opsteker voor de parochie vanwege de verhuur van de
ontmoetingsruimte,

maar een ramp voor een redelijke oplossing voor al die echte crisissen in ons land die
om een oplossing schreeuwen.

En dichterbij kennen we allemaal onze eigen verhalen van waar mensen langs elkaar
heen praten of elkaar negeren.

Toch zijn christenen tegendraadse mensen.

Ze vertrouwen op een Helper, de Geest van God die met ons meegaat en ons niet
loslaat.

Die geest van wijsheid en goede raad, van geduld, eerbied, geloof, onderscheiding,
kracht om wonderen te doen.

We bidden om die Geest van God die we zo hard nodig hebben.

Dat wij zelf open staan om die geest een kans te geven.

Want een betere wereld, begin bij jezelf en doe het niet alleen.

Kortom welkom zondag om dit derde Hoogfeest van het kerkelijke jaar te vieren.
Matthé Bruijns



Pinkstergedachte

Pinksteren is openstaan voor een kracht

die je boven jezelf uittilt.

is warm lopen voor iets wat hoop en uitzicht biedt.

Is geloven dat heel gewone mensen

iets buitengewoons tot stand kunnen brengen

als ze zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen

en alles wat in je is openzetten voor een droom die lucht geeft
Is je vleugels uitslaan

en mee laten nemen door die windvlaag van Boven

die als een fikse bries over de aarde waait.

Is de kracht van God in elkaar herkennen

en in zijn Geest met elkaar verder gaan.\

Greet Brokerhoff — van der Waa

Q

Steun onze missionarissen!

Help de missionaire traditie voort te zetten.

Missionarissen geven veel. En zij vragen weinig. Zij hebben echter wel onkosten.
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt daarvoor soms een bijdrage.
Vandaar de jaarlijkse Pinksteractie voor de WNM.

Dan wordt de steun van ons allen gevraagd, steun voor onze missionarissen en
missionair werkers!

Wereldwijd actief

Missionarissen, missionair werkers en jongeren zijn wereldwijd actief met het werken
aan hun missie.

Voor missionarissen betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-
premie aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland.

Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk.

De missionair werkers zijn bevlogen mensen (leken) die naar het buitenland gaan om
een tijdlang te werken aan een betere, rechtvaardige wereld.

Tijdens de uitzending ontvangen zij een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse
verzekeringen en een vliegticket.



Hiernaast heeft de WNM een jongerenprogramma waarbij jongeren de mogelijkheid
krijgen om hun missie te ontdekken.

Zo worden de uitgezondenen financieel ondersteund door de WNM in hun
persoonlijke welzijn.

Met Pinksteren is de tweede schaalcollecte bestemd voor de WNM

Bonifatius 125 jaar

Zondag 1 juni was er een viering vanwege het 125 jarig bestaan van de Bonfiatiuskerk.
Een feestelijk gebeuren waarin veel parochianen uit de regio aanwezig waren.

Piet Boon maakt een mooie foto impressie.

https://myalbum.com/album/yvuTgH2BRhGVETQ/?invite=0cee0d16-120a-40cc-8{19-
33d4696431b9

Een overweging bij Pinksteren

Ik hou niet van de wind. Hij kan soms lelijk tegenzitten en kil en bijtend aanvoelen.
Hij belet mij onbekommerd rond te lopen en te fietsen of mij zalig en gedachteloos te
koesteren in de warmte van de zon.

Soms dreigt hij zelfs alles wat niet stevig geworteld en gegrondvest is omver te blazen.
Ik hou niet van die wind.

Maar diezelfde wind brengt in de zomer koelte en verjaagt de drukkende hitte en de
vuile smog.

Hij blaast de grijze mist weg. Hij zuivert, brengt beweging, nieuw leven.

En een zachte geurige avondbries in de zomer is als balsem voor mijn huid en voor
mijn ziel.

Wat hou ik van die wind. Mensen van de wind

De wind. Hij is storm én zachte zomerbries, kil en warm, bijtend en helend,
verfrissend en zuiverend, stuwend en hinderend, bedreigend en vernieuwend:

de wind is het allemaal.

Aan die wind moest ik denken toen ik de afgelopen dagen in de oude teksten las over
de eerste christelijke geloofsgemeenschappen.

Merkwaardig hoe die eerste christenen in de wind stonden en in de wind durfden gaan
staan. In alle soorten wind.

Ze waren als het ware mensen van en in de wind.

Zoals ze mensen waren van de weg. Want het is op de weg dat de wind waait.
Stormwind

Ze waren mensen in de stormwind.

Vervolgd, bedreigd, uit hun huizen verdreven, in de gevangenis geworpen, gestenigd,
op de vlucht gejaagd.

Het is niet toevallig maar juist typisch dat aan ‘vluchtelingen’ voor het eerst de naam
‘christenen’ werd gegeven.

Mensen in de stormwind.

Maar ook mensen staande in een verfrissende zuiverende, vernieuwende wind.

Die wind stak op, vertellen ze in die oude teksten, dikwijls onverwacht, op plaatsen
waar ze het niet verwachtten,

op een wijze die ze niet verwachtten, heel ongewoon, verbazingwekkend, niet-te-
geloven voor de gelovige joden die ze waren.


https://myalbum.com/album/yuTqH2BRhGvETQ/?invite=0cee0d16-120a-40cc-8ff9-33d4696431b9
https://myalbum.com/album/yuTqH2BRhGvETQ/?invite=0cee0d16-120a-40cc-8ff9-33d4696431b9

Ze waren mensen van de tempel, de Schriften, de Tora, van het door God uitverkoren
volk,

en nu werden voor hun ogen ‘heidenen’, niet-Joden, Grieken, onbesnedenen, gegrepen
door de Geest van de Verrezen Heer. Wonderwerken

Ze konden het niet loochenen, het gebeurde onder hun ogen, tot hun verrassing en
grote verbazing.

Het was bedreigend. Vaste zekerheden bleken niet langer te kloppen.

Sommigen werden bang, anderen keken verrast en blij verwonderd naar wat gebeurde.
Ze zagen ‘Gods wonderwerken’, zeggen de oude teksten.

En dus kwamen ze samen, brachten verslag uit over wat ze meemaakten.

Ze overlegden samen, probeerden te verstaan wat niet te verstaan was, verschilden van
mening, probeerden elkaars ervaring toch te begrijpen.

Velen kozen resoluut om in die waaiende wind te gaan staan.

Ze verkozen zich niet terug te trekken in de veilige beschutting van het gekende, van
wat altijd was geweest.

Ze bleven in de wind, ook al wisten ze niet vanwaar hij kwam en waar hij heenging.
De wind waait nog altijd. Nu zoals toen. Op de weg. Op alle mogelijke wijzen.

Op het eerste gezicht de rust verstorend, oncomfortabel en vervelend.

Maar ook bevrijdend, zuiverend, verfrissend, vernieuwend, zalvend, helend, smog en
mist en onnodige ballast wegblazend...

Laat het maar waaien. Laten we maar in de wind gaan staan.

Niet bang zijn en vertrouwen. Laat het maar Pinksteren.

Vroeger zag de tuin er rond onze kerk aan de Boschjesstraat er altijd zeer verzorgd uit.
De nieuwe eigenaren stelde verder onderhoud niet op prijs

en de tuinploeg richtte zich op de tuin rond het BWZ gebouw waarbij ook andere
klusjes zoals straatwerk worden meegenomen.

BWZ had van de gemeente bloembollen gekregen en de tuinploeg (buurvrouw Ineke
Onderwater van naast de Martelarenkerkgebouw, Henk de Jong, Jan Smit en Ton
Winters) hebben die geplant.



Ook zijn er viooltjes aangeschaft en daar is een mooi bloemperkje van gemaakt.
Er staat een bordje bij met de tekst “T HIJ perkje”.

Dat zal vast wel te maken hebben met de voornamen van de tuinploeg.

En zo zijn er meer vrijwilligers die achter de schermen werken

en er samen voor zorgen dat we in BWZ kunnen kerken.

We hebben al weer bijna drie jaar daar een gastvrije plaats gevonden als
geloofsgemeenschap.

Petitie
Ieder jaar collecteren wij voor Pax in de Vredesweek.
Na de gruwelijke aanslag in oktober 2023 ontstond er een oorlog die dagelijks doden
eist.
Pax doet een oproep: Eis een volledig wapenembargo
Israé€l pleegt genocide. En Nederland?
Wij blijven militair zakendoen met Israél.
Officieel zijn al meer dan 50.000 Palestijnen gedood.
In werkelijkheid nog veel meer.
Vrijwel alle gebouwen in Gaza zijn verwoest of beschadigd.
Bijna alle twee miljoen inwoners zijn ontheemd en lijden honger, omdat Israél voedsel
als oorlogswapen inzet.
Isra€l schendt dagelijks mensenrechten en pleegt oorlogsmisdaden.
Op zondag 18 mei vormden meer dan 100.000 mensen een rode lijn door Den Haag
om een duidelijk signaal te geven:
Nederland moet een rode lijn trekken en er alles aan doen om de genocide te stoppen.
Desondanks blijft Nederland wapens aan Israél leveren en kopen we voor miljarden
aan Isra€lische wapens.
Zo spekt onze regering de Israélische oorlogsindustrie.
Ook is er nog altijd militaire samenwerking tussen beide landen en wil Nederland,
ondanks het extreme geweld, een nieuw militair verdrag afsluiten.
Dit moet stoppen!
Pax eist een volledig wapenembargo en het be€indigen van elke vorm van militaire
samenwerking met Israél, dat betekent:
« Stop verkoop van wapens
« Stop inkoop van wapens
o Stop doorvoer van wapens
o Stop militaire samenwerking
o Stop militair verdrag
Steun de oproep, teken de petitie en blijf samen met ons druk zetten!
Via deze Link: Teken de petitie

Collecte of Kerkbalans betalen via QR-code

Veel parochianen van onze parochie dragen financieel bij.

Zij doen dat contant (via de collecten), maken zelf geld over of hebben een
incassomachtiging afgegeven (voor Kerkbalans).

Er is een extra mogelijkheid: de ‘QR-code’.


https://paxvoorvrede.nl/acties/eis-een-volledig-wapenembargo-tegen-israel/?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=nieuwsbrief_05_06_2025#donate-form

Makkelijk, snel en veilig en zonder contant geld.
Onze parochie heeft dit hulpmiddel ook ingevoerd.

U kunt uw bijdrage voor de collecte of Kerkbalans doen via een betaalverzoek m.b.v.
¢én van deze QR-codes:

Bijdrage Kerkbalans 2025 Bijdrage collecte juni 2025

Scan de gewenste code met de camera van uw smartphone.
Volg de link en de instructies op uw toestel.
U kunt zelf een bedrag kiezen.
Controleer de betaalgegevens.
5. Accordeer de betaling.
Dank u wel!
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Bestuurswisselingen bij de IPCI Zaanstreek.

In Zaanstad en Wormerland is de Interparochiéle CaritasInstelling (IPCI) namens de
RK parochies actief.

‘Caritas' is het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de
Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Dit doen wij door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften.

De IPCI Zaanstreek is in 2017 ontstaan door een fusie van de verschillende parochiéle
caritasinstellingen.

De IPCI verleent hulp aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren

en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen.

Wij doen dat voor iedereen uit onze parochies of regio en in nauwe samenwerking met
de lokale werkgroepen in de parochies.

Onlangs zijn er in het bestuur enkele wisselingen geweest:

e Frans van Rooij nam afscheid als voorzitter. Gerard Schavemaker neemt zijn rol
over als voorzitter



e Ab de Haas is benoemd als de nieuwe secretaris
e Nieuwe bestuursleden zijn Paul Thiele en Wim Jan Hollebeek.
e Piet Boon is herbenoemd als penningmeester.

Samen met vertegenwoordigers uit de parochies zullen zij de IPCI besturen en ervoor
zorgen dat de hulpvragen niet onbeantwoord blijven.

Mocht u ons willen steunen door middel van een donatie, dan kunt u dit overmaken op

bankrekening:

NL79 TRIO 0198 1074 39 t.n.v. IPCI Zaanstreek.

U kunt er zeker van zijn dat uw bijdrage terecht zal komen bij mensen die onze hulp
echt nodig hebben!
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