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We leven in de langste dagen van het jaar. 

Daarna tellen we weer af naar Kerstmis, hoewel niemand met de huidige temperaturen 

daar nu aan zal denken.  

Een paar dagen na de langste dag vieren we het feest van Johannes de Doper. 

Hij kondigt Jezus aan. Hij is de voorloper van zijn boodschap. 

En in de jaarcirkel wordt zijn feest precies een half jaar voor Kerstmis gevierd. 

Zijn boodschap is nog volop van toepassing.  

Een vlammend protest tegen alle onheil die mensen wordt aangedaan. 

Zijn woorden zijn nog hoogst actueel en dat is zijn levens einde ook. 

Want uiteindelijk wordt hij als ongewenste boodschapper ook om het leven gebracht.  

 

BEZOEK AAN CULEMBORG 

 

Op zondag 15 juni maken we een uitstapje naar Culemborg, alwaar de kruiswegstaties 

uit onze voormalige Martelarenkerk een plek hebben gevonden in de Oudkatholieke 

kerk. 

De zon staat hoog aan de hemel als wij de bus instappen van onze hofleverancier 

Hellingman.  

Omdat het ook Vaderdag is zijn niet alle plaatsen bezet.  

Maar de stemming zit er goed in.  

Tijdens de reis wordt over en weer gepraat en traditiegetrouw gaat de snoeppot rond. 

Onderweg krijgen wij van pastor Bruijns catechismusles.  

Want wat gebeurde er precies op het gebied van het geloof tijdens en na de 

Tachtigjarige Oorlog.  

Hoe kwam de scheuring  tussen de katholieke parochies precies tot stand. 

Zo vroeg in de ochtend lijkt het alsof onze bus het enige vervoermiddel is op de 

snelweg. In krap een uur rijden we dan ook Culemborg binnen.  

Het enige obstakel vormt hier de spoortunnel die op onze route ligt.  

Onze bus blijkt te hoog voor dit bouwwerk. Gelukkig merkt onze chauffeur dit op tijd 

en maakt rechtsomkeert.  

Uiteindelijk stappen wij vlak bij het centrum uit en wandelen naar de Varkensmarkt 

waar de Oudkatholieke Parochie HH Barbara en Antonius is gevestigd. 

De kerk is niet al te groot en doet knus en huiselijk aan. Pastoor Frank Duivenvoorde 

en pastor Bruijns gaan voor in de Eucharistieviering.  

Het wordt een mooie, ingetogen en toch uitbundige 1 ½ durende viering.  

Er wordt erg vaak gezongen door de aanwezigen, begeleid door het orgel en koor.  

Ook moeten wij vaak opstaan, maar al dat staan en zitten is een goede conditietraining 

lijkt me.  



Er is een verschil met de vieringen in de RK kerk, zoals gebeden en liedjes.  

Maar soms ook hetzelfde. 

Aan het einde van de viering vertelt de pastoor dat onze kruiswegstaties goed 

ontvangen zijn binnen de parochie. Ze hangen er dan ook mooi bij. 

Na de viering vertelt de pastoor over hetgeen zich in vroeger tijden afspeelde in 

Culemborg op religieus gebied in het algemeen en het Oud-Katholicisme in het 

bijzonder. 

Na deze uiteenzetting gaan wij naar de prachtige tuin waar koffie, thee en iets lekkers 

op ons wacht.  

Daarna volgt de lunch met soep en broodjes.  

Gelukkig is hierbij ook aan de vegetariërs onder ons gedacht. Hulde aan de 

vrijwilligers in de keuken. 

 

Het volgende bezoek leidt ons naar de RK Sint-Barbarakerk.  

In deze grote lichte kerk worden wij ontvangen door de koster die ons vertelt over 

deze parochie in heden, verleden en toekomst.  

Daarna is het alweer tijd om te vertrekken.  

De geplande rondwandeling door Culemborg onder leiding van pastoor Duivenvoorde 

komt vanwege de tijd te vervallen.  

Dus zet onze chauffeur ons rond 15.00 uur weer keurig af bij de Pinkzaal.  

Pastor Bruijns raadt ons aan om deze zomer gebruik te maken van een vrije reisdag om 

alsnog Culemborg te verkennen.  

Van pastoor Duivenvoorde kregen wij een brochure mee over wat er te bezichtigen 

valt in dit mooie Betuwse stadje.  

Bovendien oppert pastor Bruijns dat we misschien nog weleens een dergelijk uitstapje 

kunnen maken 

 naar een kerk ver weg waar stukken uit onze oude kerkinventaris een nieuw leven 

vonden. 

 

Een korter uitstapje dus dan verwacht, maar iedereen was het erover eens dat het een 

heel geslaagde dag was.  

Met veel dank aan degenen die aan de organisatie hiervan hebben meegewerkt.  

En natuurlijk onze dank voor de hartelijke en warme ontvangst in Culemborg. 

 

Tekst: Mirjam Zuckerholz 

Piet Boon maakte weer een mooi fotoverslag. 

 

https://myalbum.com/album/VZdPyVvyKLCUtg/?invite=0977d304-ea0e-4e58-986d-

3e05124a6064 

En wie de viering terug wil kijken kan dat doen via    https://youtu.be/jlbX2wrRyFE 

 

 

Wij vieren deze zondag Sacramentsdag met een tekst waar we wel wat bij kunnen 

voorstellen met dit mooie weer 

Een openluchtviering met Jezus die brood en vis deelt aan duizenden mensen en er 

blijft zelfs over.  

https://myalbum.com/album/VZdPyVvyKLCUtg/?invite=0977d304-ea0e-4e58-986d-3e05124a6064
https://myalbum.com/album/VZdPyVvyKLCUtg/?invite=0977d304-ea0e-4e58-986d-3e05124a6064
https://youtu.be/jlbX2wrRyFE


Bezinning  

Samen aan tafel gaan is tijd maken voor elkaar. 

Het is kauwen op het leven van elke dag. 

De smaak van de vreugde proeven 

maar ook slikken op wat bitter is. 

Als je er de tijd voor neemt, 

krijg je energie om aan de slag te gaan 

en de handen in elkaar te slaan. 

Met God op weg gaan is tijd maken voor Hem en voor elkaar. 

Je mag kauwen op zijn Woord en proeven 

dat gebroken brood en gedeelde wijn 

de smaak van het leven versterken. 

Als je er de tijd voor neemt, 

zal je van bevrijding en verbondenheid proeven, 

zal je merken dat er energie vrijkomt 

die een nieuwe toekomst mogelijk maakt. 

Samen door het leven gaan is zeggen tegen elke mens: 

“Kom en zie! Voor jou staat de tafel klaar. 

In jouw leven proef ik iets van God. 

En het smaakt naar meer…” 

Herman Van Overbeke 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

‘Ik zie je, ik hoor je. 

 Jouw stem is prachtig en krachtig!’ 

 

 

Welkom om met dit thema samen te komen in de 

oecumenische roze viering  in de Doopsgezinde 

Vermaning van Zaandam, . 

 

Op 28 juni laat de Zaanstreek zich in alle kleuren zien! 



We vieren dat we, ondanks verschillen, het leven mogen leven zoals dit bedoeld is.  

Samen leven, wonen, werken en kerken waarbij ruimte is voor diversiteit met respect 

voor ieders achtergrond en/of levensstijl. 

 

Het startpunt van deze dag is een oecumenische kerkdienst.  

Deze dienst is een moment van bezinning, saamhorigheid en acceptatie, waarin we 

samenkomen om de liefde en diversiteit binnen de samenleving te vieren.  

Ook met jouw prachtige en krachtige stem. 

Juist in deze tijd geeft het voelen van verbinding kracht om positief in het leven te 

staan.  

De dienst staat open voor iedereen, ongeacht geloof, achtergrond of geaardheid. 

en biedt ruimte voor verbinding en erkenning,  

waarbij we samen stilstaan bij het belang van liefde en respect voor elkaar.  

Verschillende mensen komen aan het licht. Er is prachtige muziek.  

Bezinning op de stem die klinkt vanuit de LHTBIQ+. En voorgangers uit verschillende 

Zaanse geloofsgemeenschappen gaan voor.  

 

Het belooft een prachtige dienst te worden. 

Wij hopen je te begroeten! We zien je!  

 

Zaterdag 28 juni om 10 uur in de Doopsgezinde Vermaning Zaandam, Westzijde 80 

Zaandam 

Tijd :  10.00 -11.00 uur 

 

Musici:  Miss Beulah (zang), Rosanne Kolvers (zang), Arthur Demonceau 

(orgel/piano) en Geert Rijken (piano). 

 

Voorgangers namens:  Doopsgezinde Gemeenten: ds. Cocky Brouwer, ds. Margarithe 

Veen;  Nederlandse Gereformeerde Kerk: ds. Marten Wybe v.d. Veen; Protestantse 

Kerk: ds. Hanna van Dorssen;  Oud Katholieke Kerk: pastoor Johannes van Riessen; 

Rooms Katholieke Kerk: pastor Ko Schuurmans   

 


