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Pastoraal Voorwoord 

Pelgrims van Hoop 
 

Er is veel wat alle hoop doet verliezen, 
wanneer we zien wat er in deze wereld 
gebeurt, maar toch… 
Er was eens een koning die in zijn tuin een 
onmetelijk diepe kuil had, zo diep dat je de 
bodem ervan niet kon zien. Op zekere dag 
huurde hij een stel arbeiders in om die kuil 
met aarde op te vullen. Sommige van hen 
raakten, toen ze bij de kuil kwamen en de 
onpeilbare diepte zagen, helemaal duizelig 
en zeiden: 'Hoe ter wereld is het mogelijk 
zo'n kuil te vullen?' En zij besloten hun 
handen niet aan dit werk vuil te maken.  
De anderen, die met meer verstand, zeiden: 
'Wat kan het ons schelen dat die kuil diep is, 
wij worden per dag betaald; we mogen blij 
zijn dat we werk hebben en we doen 
waarvoor we betaald worden: de kuil vullen 
tot zover we komen.’ 
 

Dit joodse verhaal zegt iets over ons 
jaarthema Pelgrims van Hoop. 
In veel vakantielanden is de hemel vaak 
donkerder dan hier in de Zaanstreek. 
Eindeloos lichten sterren op. Lichtjaren ver 
kun je kijken. Je ziet het licht van sterren die 
zo ver weg zijn, of eigenlijk waren, dat ze 
inmiddels niet meer bestaan, maar hun licht 
reist nog steeds door het heelal met een 
snelheid van 300.000 kilometer per seconde, 
dat is met 1 miljard kilometer per uur en dan 
spreken we ook nog over lichtjaren.  
 

Je wordt wel heel erg klein, we zijn een flitsje 
in de tijd. Je zou kunnen denken: ‘wat doe ik 
er nog toe. Wat maakt mijn leventje nu voor 
een verschil. Wat maakt het al die krachten in 
dit heelal nu uit wat er op dat kleine bolletje, 
dat eenmaal per jaar om de zon draait, 
gebeurt. Wij zijn kleine mensjes die even 
leven.’ De Bijbel zegt: ‘als ze geluk hebben 
dan leven ze zeventig of tachtig jaar. Ze zijn 
als het gras dat opkomt, maar ook weer 
verwaait op de wind.’  
Toch doen die mensen er toe. En hoewel je 
het soms niet zou denken, er zijn nog steeds 
meer goede dan verkeerde mensen op deze 
wereld.  
 

Onze overleden paus Franciscus heeft dit jaar 
toegewijd aan de hoop, één van de drie 
christelijke deugden: Geloof, Hoop en Liefde. 
In zijn laatste boek vertelt hij over zijn leven. 
Hoe in de donkerste dagen in het leven van 
mensen de hoop hen altijd op de been heeft 
gehouden.  
In een verhaal uit de Griekse mythologie 
krijgt de mens een kist met daarin alle 
noodlot dat mensen kan overkomen. De kist 
is gesloten, de mens mag er niet in kijken, 
maar Pandora’s nieuwsgierigheid is groter. En 
uit die doos van Pandora vliegen dan alle 
rampen als hongersnood, ziekte, 
aardbevingen en oorlog de wereld in. 
Geschrokken sluit zij snel het deksel. Alleen 
de hoop zit nog in de doos als deze weer 
gesloten wordt. Wij zeggen vaak: ‘zolang er 
leven is, is er hoop’, maar het 
tegenovergestelde is misschien wel meer 
waar: Hoop houdt het leven in stand en laat 
het groeien. Hoop zet mensen in beweging. 
 

Het verhaal van de rabbi over de diepe put 
eindigt met: 'Doe dus zoveel als je kunt, en 
denk daarbij niet aan wat anderen al of niet 
doen'. Jij doet er toe, in deze tijd, op deze 
plaats. JIJ. 
 
Matthé Bruijns, pastor 
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Vrede zij met u  
Een kennismaking met paus Leo XIV 
 

“In onze tijd zien we nog steeds teveel 
verdeeldheid, worden teveel wonden 
geslagen door haat, geweld en vooroordelen, 
door angst voor verscheidenheid, door een 
economisch paradigma dat de bronnen van de 
aarde uitbuit en de allerarmsten 
marginaliseert. In dit deeg willen wij een klein 
zuurdeeg zijn van eenheid, gemeenschap en 
broederschap. Wij willen tegen de wereld 
zeggen, in nederigheid en met vreugde: richt 
je blik op Christus! Kom dichter bij Hem! 
Ontvang zijn Woord dat verlicht en troost. 
Luister naar zijn voorstel van liefde om zijn 
ene familie te worden: in de ene Christus zijn 

wij één. Dat is de weg die we met elkaar te 
gaan hebben, maar ook met de christelijke 
zusterkerken, met hen die andere religieuze 
wegen gaan, met hen die de rusteloosheid 
voeden van hun zoektocht naar God, met alle 

vrouwen en mannen van 
goede wil. Om zo een 
nieuwe wereld te bouwen 
waar vrede heerst.” 
 

                                      
 

Homilie bij het begin van 
het Petrusambt, 
18 mei 2025

 

 
 

Uit de bestuursvergadering van 18 juni  2025 
Samen op Weg Katholiek Zaanstreek  – stand 
van zaken 
Op 18 juni is het kerkbestuur bijeen geweest 
en is gesproken over de voortgang van het 
Samen op Weg initiatief Katholiek Zaanstreek.  
 

Uitgangspunt is het opzetten van een 
’Toekomstvisie voor Katholiek Zaanstreek’. 
Het is de bedoeling om een beeld te schetsen 
hoe we de ontwikkeling de komende 10 jaar 
voor ogen hebben. Goed scherp te krijgen wat 
voor kerk we willen zijn. Voor nu maar ook 
voor onze kinderen en nieuwe parochianen. 
Niet alleen te kijken naar bedreigingen maar 
ook oog hebben voor kansen. 
 

Zoals eerder is vermeld, zijn er na de kick-off  
bijeenkomst van 4 februari jl, zes 
werkgroepen geïnstalleerd, t.w. : 
1. Pastoraat en Liturgie – Pastorale team 
2. Diaconie 
3. Catechese, jong en oud 
4. Parochieopbouw 
5. Onderhoud gebouwen 
6. Financiën  

De afgelopen weken zijn binnen deze 
werkgroepen alle activiteiten die binnen de 
parochies plaatsvinden geïnventariseerd. Ook 
is met elkaar besproken hoe deze activiteiten 
in de toekomst, met minder vrijwilligers, op 
de beste manier kunnen worden 
vormgegeven.   
Alle uitkomsten van de werkgroepen zullen de 
komende weken worden samengebracht in 
het  Toekomst-visiedocument. De 
conceptversie van dit document zal na de 
zomer gedeeld worden met de lokale 
parochieraden en parochieteams van de 
zeven parochies van Katholiek Zaanstreek. 
 

Besloten is dat op 30 september een 
bijeenkomst georganiseerd wordt met het 
Kerkbestuur en de lokale parochieraden en 
parochieteams, waar zij hun inbreng kunnen 
geven op het Toekomst-visiedocument.  
De Toekomstvisie zal vervolgens later dit jaar 
worden voorgelegd aan alle parochianen 
binnen Katholiek Zaanstreek. 
 

Het bestuur van de samenwerkende parochies 
in de Zaanstreek
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Om over na te denken 

Vakantietijd 
 

Lopend door de natuur. 
Mag je rusten van het werk. 
Even alles loslaten. 
De gedachten die in je hoofd zaten. 
Om te luisteren naar de vogels. 
Door de Schepper zo mooi gemaakt. 
Even de frisse geur opsnuiven. 
Waardoor je zo ontspannen raakt. 
Dank U God, voor deze tijd. 

Van het even samenzijn. 
Tijd voor U en voor elkaar. 
Tijd voor rust en een lief gebaar. 
Ook de vakantieperiode. 
Is er om Uw wil te doen. 
We krijgen weer kracht om door te gaan. 
Met ons dagelijks bestaan. 
 
Marry de Haan 

 
 

Diaconie 

Bestuurswisselingen bij de IPCI Zaanstreek. 
  

In Zaanstad en Wormerland is de 
Interparochiële CaritasInstelling (IPCI) 
namens de RK parochies actief. ‘Caritas' is het 
vanuit christelijke overtuiging gestalte geven 
aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar 
te zijn aan de samenleving. Dit doen wij door 
aandacht te schenken aan concrete noden en 
behoeften. De IPCI Zaanstreek is in 2017 
ontstaan uit een fusie van de verschillende 
parochiële caritasinstellingen. De IPCI 
verleent hulp aan mensen die in een 
moeilijke situatie verkeren en die geen 
mogelijkheden zien om hun problemen zelf 
op te lossen. Wij doen dat voor iedereen uit 
onze parochies of regio en in nauwe 
samenwerking met de lokale werkgroepen in 
de parochies. 
 
Onlangs zijn er in het bestuur enkele 
wisselingen geweest: 

• Frans van Rooij nam afscheid als voorzitter. 
Gerard Schavemaker neemt zijn functie 
over (zie foto). 

• Ab de Haas is benoemd als de nieuwe 
secretaris (zie foto). 

• Nieuwe bestuursleden zijn Paul Thiele en 
Wim Jan Hollebeek. 

• Piet Boon is herbenoemd als 
penningmeester. 

Samen met vertegenwoordigers uit de 
parochies zullen zij de IPCI besturen en 
ervoor zorgen dat de hulpvragen niet 
onbeantwoord blijven. Mocht u ons willen 
steunen door middel van een donatie, dan 
kunt u dit overmaken op bankrekening: NL79 
TRIO 0198 1074 39 t.n.v. IPCI Zaanstreek. U 
kunt er zeker van zijn dat uw bijdrage terecht 
zal komen bij mensen die onze hulp echt 
nodig hebben! 
 

           
 

           
 

  



5 
 

Innovatie en hoop voor de toekomst!  
Duurzame ideeën geïnspireerd door ‘Laudato Si’ 

Vorige week bezocht ik op uitnodiging de 
GreenTech Expo in de RAI Amsterdam – een 
beurs vol vernieuwende ideeën rond 
voedselproductie en duurzaamheid. Het was 
inspirerend om te zien hoe technologie 
boeren kan ondersteunen om duurzamer te 
werken én tegelijkertijd een eerlijk inkomen 
te behouden. 
 
Met de encycliek ‘Laudato Si’ van paus 
Franciscus in gedachte was ik daar om te 
kijken hoe we zorg kunnen dragen voor “ons 
gemeenschappelijk huis” – de aarde – op een 
manier die goed is voor mens en schepping. 
Het is bemoedigend dat ook in Nederland 
volop wordt gezocht naar manieren om met 
respect voor de natuur voedsel te 
produceren. 
 
Leegstaande stallen, nieuwe kansen  
Wat mij bijzonder opviel, was het idee van 
verticale landbouw in leegstaande stallen. Bij 
deze innovatieve methode worden groenten, 
kruiden en sla in lagen boven elkaar geteeld 
in een gecontroleerde, schone 
binnenomgeving.  
 

     
 

Dit systeem: 
• gebruikt zeer weinig water, 
• heeft geen pesticiden nodig, 
• levert producten van hoge kwaliteit, 
• kan zowel kleinschalig als grootschalig 
worden ingezet, 
• en werkt uitstekend samen met 
zonnepanelen op het dak.

Voor stoppende of 
inkrimpende 
agrarische 
bedrijven biedt dit 
een nieuw 
perspectief: een 
kansrijke manier 
om duurzaam 
inkomen te 
genereren en bij te 
dragen aan de 

voedselvoorziening van de toekomst.  
Een boerin reageerde enthousiast: “Dit is een 
zeer interessante ontwikkeling, vooral met de 
gedachte om zo de wereldbevolking van 
voedsel te kunnen voorzien.” 
 
‘Laudato Si’ en onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid:  
In ‘Laudato Si’ roept paus Franciscus op tot 
een ecologische bekering: een verandering 
van denken en leven, waarin zorg voor de 
schepping, gerechtigheid en solidariteit 
centraal staan. Deze innovatieve ideeën 
sluiten daar prachtig bij aan. 
 
Laten we als geloofsgemeenschap bewust 
blijven nadenken over onze rol. Hoe kunnen 
we boeren steunen? Hoe kunnen we 
bijdragen aan duurzame keuzes? En hoe 
blijven we verbonden met hen die ons 
dagelijks voedsel verzorgen? 
 
Wilt u meer weten? 
 
Neem gerust contact met mij op via: 
dekenaatzaanijmond@gmail.com 
 
Samen kunnen we bouwen aan een 
hoopvolle toekomst – voor boeren, voor de 
aarde en voor elkaar. 
 
Pastoor deken George Paimpillil 

 
 
 

mailto:dekenaatzaanijmond@gmail.com
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Verslagen 

125 jaar Bonifatiuskerk 
 

Beste parochianen, 
  

Het is met diepe dankbaarheid en vreugde 
dat wij in dit parochieblad terugblikken op 
een bijzonder moment in de geschiedenis van 
onze kerk: het 125-jarig jubileum van de St. 
Bonifatiuskerk in Zaandam. Een mijlpaal die 
ons uitnodigt om stil te staan, terug te kijken 
op een rijk verleden, én met vertrouwen 
vooruit te zien. Op zondag 1 juni 2025 
vierden wij dit jubileum samen met 
parochianen uit de hele Zaanstreek. Het was 
een bijzonder feest van geloof, gemeenschap 
en geschiedenis!  
 

Al 125 jaar lang is de St. Bonifatiuskerk een 
herkenningspunt in de stad – een plek waar 
generaties mensen zijn gedoopt, getrouwd, 
gezegend en uitgeleide gedaan. Het is een 
plek van gebed en ontmoeting, van vreugde 
en verdriet, van trouw en hoop. 
 

 
 

De jubileumviering werd het middelpunt van 
dit feestjaar. In een overvolle kerk vierden we 
de Eucharistie onder leiding van onze 
bisschop, mgr. Jan Hendriks, bijgestaan door 

pastoor-deken George Paimpillil, vicaris dr. 
Gerard Bruggink, rector Jeroen de Wit en vele 
andere priesters en voorgangers uit de regio. 
De liturgie was inspirerend, gedragen door 
het gezang van een speciaal projectkoor, 
samengesteld uit leden van de zeven 
katholieke parochies in de Zaanstreek.  
Deze muzikale eenheid weerspiegelde de 
onderlinge verbondenheid van onze 
gemeenschappen binnen Katholiek 
Zaanstreek.  
 

Bijzonder ontroerend was de aanwezigheid 
van de achterkleinkinderen van de familie 
Blans, die in de beginjaren van de kerk een 
belangrijke financiële bijdrage leverde. Het 
feit dat hun nazaten vandaag de dag nog 
steeds betrokken zijn, is een symbool van 
continuïteit en zorg over generaties heen. Het 
herinnert ons eraan dat de kerk gebouwd is 
op het geloof en de inzet van talloze mensen, 
van wie velen misschien niet met naam 
genoemd worden, maar wier bijdrage 
onmisbaar was – en is. 
 

Na de viering was er ruim gelegenheid voor 
ontmoeting, gesprekken en gezelligheid 
onder het genot van koffie, lekkernijen en 
een gezamenlijke lunch. De prachtig versierde 
kerk – mogelijk gemaakt door de inzet van 
vrijwilligers en gulle sponsors – toonde 
feestelijkheid en gastvrijheid. 
 

Maar een jubileum is meer dan alleen 
terugblikken. Het is ook een uitnodiging om 
naar de toekomst te kijken. Wat willen wij 
doorgeven? Hoe blijven wij een levende 
geloofsgemeenschap in een veranderende 
wereld? Welke dromen en plannen leven er 
voor de komende jaren? Eén van de 
organisatoren vatte het hoopvol samen: We 
gaan dan nu vol vertrouwen op weg naar het 
250 jarig jubileum van het ontstaan van deze 
St. Bonifatiusparochie in Zaandam in 2034. 
Daarbij hopen we niet alleen op de voltooiing 
van de broodnodige restauratiewerken aan 
het kerkgebouw, maar vooral op het bouwen 
aan een kerk waar mensen zich thuis voelen, 
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gehoord worden, en waar Gods liefde 
zichtbaar en tastbaar is. Moge het u 
bemoedigen, inspireren en motiveren om 
samen verder te bouwen aan een levendige 
en gastvrije parochie. Van harte proficiat aan 
alle betrokkenen bij de organisatie van dit 
jubileum: koren, vrijwilligers, technische 

ondersteuning, sponsoren, pastores en u 
allen die deze dag tot een waar feest hebt 
gemaakt!  
Met hartelijke groet, 
 
Pastoor deken George Paimpillil 

 
 
 
 

Activiteiten 
 

 
 
Zaandam, juni 2025  
 

Overweeg je om katholiek te worden?  
 

Ben je als (jong)volwassene op zoek naar 
verdieping in je leven?  
Voel je een verlangen naar geloof, 
gemeenschap en een spirituele weg die je 
helpt om sterker en bewuster in het leven te 
staan? 
 
Misschien ben je niet gedoopt, of heb je wel 
een christelijke achtergrond maar nooit het 
sacrament van het Doopsel of Vormsel 
ontvangen.  
Of misschien ben je al lang op zoek naar een 
thuis in de katholieke Kerk.  
Wat je verhaal ook is – je bent van harte 
welkom. 
 
Op donderdag 4 september organiseren wij 
een informatieavond voor (jong)volwassenen 
die geïnteresseerd zijn in het katholieke 
geloof en eventueel willen toetreden tot de 

katholieke Kerk. De bijeenkomst vindt plaats 
op Oostzijde 12 in Zaandam en 
begint om 19.30 uur. 
 
Tijdens deze avond vertellen we meer over 
het geloof, de voorbereidingsweg 
(catechese), en is er ruimte voor vragen, 
ontmoeting en uitwisseling. 
 
Heb je interesse?  
Meld je dan aan via e-mail: 
dekenaatzaanijmond@gmail.com  
 
 
We kijken ernaar uit om je te ontmoeten! 
 
Met hartelijke groet, 
Namens het pastoraal team 
 
Pastoor George Paimpillil  

 
 
  

mailto:dekenaatzaanijmond@gmail.com
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Fietstocht langs de Zaanse kerken 
 
Pelgrims van hoop zijn we dit jaar. Een 
pelgrim is onderweg naar hoopvolle plaatsen. 
De een zoekt en vindt zo een plaats ver weg, 
een ander dichtbij. Onze Zaanse kerken zijn 
ook plaatsen waar mensen geloof, hoop en 
liefde vinden. Niet iedereen is even bekend 
met de andere kerken in de regio, want dan 
moet je ‘de brug over’ of ‘het spoor over’ en 
dan kom je terecht in een andere plaats. 
 
Zaterdag 13 september is het Open 
Monumentendag. Dat is een mooie 
aanleiding voor een fietstocht langs de 
Zaanse katholieke kerken. Ze zijn niet 
allemaal monumentaal in de burgerlijke zin 
van het woord, maar ze zijn wel allemaal 
monumenten van hoop. Het startpunt is bij 
de oudste kerk die als Rooms Katholieke Kerk 
wordt gebruikt, de Maria Magdalenakerk in 
Wormer, gebouwd in 1869. Tussen 9:00 en 
10:00 kunt u bij deze kerk vertrekken voor 
een route die gaat langs de Maria Magdalena 
’t Kalf, St. Jozef en Bonifatius. Vervolgens via 

de Westzijde van de Zaan langs de zaal waar 
de parochie van de Martelaren van Gorcum 
kerkt, de St. Petrus in Krommenie om te 
eindigen bij de H. Odulphus in Assendelft.  
De route is ongeveer 25 kilometer. Elke kerk is 
open voor bezichtiging en een kleine pauze. 
Bij de start ontvangt u een routebeschrijving 
en een stempelkaart. Aan het slot in 
Assendelft staan soep en brood voor u klaar.  
 
Wat: Fietstocht langs de Zaanse katholieke 
kerken. 
Wanneer: zaterdag 13 september, start 
tussen 9:00 en 10:00 uur. 
Waar: Startpunt Maria Magdalenakerk, 
Dorpsstraat 353 Wormer.   
Einde: tussen 13.00 en 14.00 uur, afhankelijk 
van hoe lang er bij de kerken wordt gestopt. 
In Assendelft staan soep en brood voor u 
klaar. 
 
Graag tot 13 september in Wormer! 
Pastoor Nico Kerssens 

 
 

Gaat u mee naar Assisi 800 jaar Franciscus gedenken? 
 

 
 

Het is zo’n 800 jaar geleden dat Franciscus in 
zijn laatste levensjaren door het Italiaanse 
land rondom Assisi trok, predikend, zijn 
zonnelied zingend. Dit willen we vieren met 
een prachtige pelgrimage. We nodigen u van 
harte uit om met ons mee te gaan naar “Het 
Land van Franciscus”.  
 
In de dagen na Pasen 2026 zijn we van 8 tot 
13 april in Assisi, de geboortestad van 
Franciscus. We bezoeken dorpen en stadjes 

met de plekken die in zijn leven een 
belangrijke rol hebben gespeeld, waar hij 
woonde en leefde, waar hij bad en vastte, en 
waar de wonderen gebeurden: zoals in o.a. 
Spoleto, La Verna, San Damiano, Gubbio, het 
eiland in het Lago di Trasimeno, Greccio, 
Rivotorto en Speco di S. Urbano. Dit alles in 
het prachtige Umbrië en Toscane.  
 
Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij 
Assisi rondrijden in deze misschien wel 
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mooiste streek in Italië. De oecumenische 
reisorganisatie DrieTour zal deze reis 
faciliteren.  
Alle info vindt u op: 
https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkrei
s-italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini  
 

Graag wijs ik u ook op het initiatief van de 
franciscaanse beweging die van alles 
organiseert over Franciscus en zijn 
boodschap: 
https://www.franciscaansebeweging.nl/ 
 
Diaken Rob Mascini (robmascini@gmail.com) 
en Chris Ketelaars 

 
 

Nog is de Heilige Deur niet gesloten! 
Gaat u mee naar Rome nog in het Heilig Jaar van 8 – 13 december 2025? 
 

 
 

In samenwerking met erkende 
reisorganisaties begeleiden wij als 
vrijwilligers regelmatig pelgrimages naar 
Rome. Tegen het einde van het Jubeljaar 
2025 bieden wij u als het ware ‘een laatste 
kans’ de Heilige Deuren van de vier grote 
basilieken te passeren en de genade van dit 
H. Jaar met het thema ‘Pelgrims van Hoop’ te 
beleven. 
 
Natuurlijk ontmoeten we paus Leo XIV en 
bezoeken we het graf van paus Franciscus.

We dwalen door de oude straatjes van de 
stad, bezoeken de grote monumenten, en we 
brengen u naar plekjes waar de gewone 
toeristen vaak niet komen: het huisje van 
Petrus en zijn graf diep onder de Sint Pieter 
(Scavi) en prachtige onbekende kerkjes en 
pleintjes. 
Daarbij zullen we ons laten inspireren door 
de oudste afbeeldingen van ons geloof: 
prachtige mozaïeken en eeuwenoude 
fresco’s. 
 
Vanzelfsprekend rusten we uit op de 
terrasjes en gaan we genieten van al het 
schone en goede van Rome. En het 
naderende Kerstfeest kondigt zich al aan in 
de straten van de eeuwige stad. 
 
Meer informatie vindt u binnenkort op de 
website van DrieTour: www.drietour.nl  
Via die website kunt u zich dan ook 
aanmelden.  
Verdere info en zakelijke vragen: DrieTour 
088 3100555 (09.00–15.00 u.) 
 
 
Nadere info: 
Pastorale begeleiding:  
Pastor/diaken Rob Mascini van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam; 
robmascini@gmail.com 
Praktische organisatie:  
Chris Ketelaars van het bisdom Groningen-
Leeuwarden; chrisketelaars45@gmail.com

  

mailto:robmascini@gmail.com
http://www.drietour.nl/
mailto:robmascini@gmail.com
mailto:chrisketelaars45@gmail.com
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Voor jong en Oud(er) 

De wereld verbeteren 
 

Een bekwaam onderzoeker zit in zijn 
studeerkamer te werken aan een project om 
de wereld te verbeteren, als plots zijn 
dochtertje van 5 jaar binnenkomt.  
‘Ik wil spelen’, zegt ze. Maar haar vader 
antwoordt dat hij geen tijd heeft, en dat ze 
hem verder moet laten werken.  

Na wat aandringen geeft 
het dochtertje toe en 
probeert het op een 
andere manier.  
‘Laat mij dan helpen, 
zodat je vlugger klaar 
bent met de wereld te 
verbeteren’, zegt ze.  

Hij is vertederd en zoekt een oplossing.  
Hij vindt in een tijdschrift een wereldkaart, 
scheurt die aan stukken en geeft alles aan zijn 
dochtertje, met de opdracht dat zij de wereld 
opnieuw in orde moet brengen.  

Hij hoopt zo voor de rest van de dag van haar 
af te zijn, aangezien hij weet dat zijn dochter 
nog te klein is en het beeld van de 
wereldkaart niet kent.  
Maar na een kwartiertje komt ze trots terug 
met de wereldkaart netjes aan elkaar 
geplakt.  
‘Klaar!’ roept ze uit. ‘Hoe heb je dat gedaan?’ 
vraagt papa verbaasd.  
‘Simpel’ zegt het meisje. ‘Toen je het blad 
uit het tijdschrift scheurde, zag ik dat er op de 
achterkant een foto van een man stond.  
Toen ik de wereld niet aan elkaar kon 
puzzelen, heb ik alle stukken omgedraaid en 
eerst die man aan elkaar geplakt. Toen ik 
daarna het blad omdraaide, zag ik dat de 
wereld ook klopte.’ 
 

Verteld door Nobelprijswinnaar voor de vrede  
 

Exquival   
 
 

Woordzoeker Vakantie 
 
bagageband, barbequen, boot,  
buitenland, caravan, hotel, koffer, 
reizen, slippers, taal, tent,  
vakantiehuis, vliegtuig, 
vouwwagen, vrijetijd, zonnebaden, 
zonnebril, zwembad 
 
 
 
 
Ik kan zelf kiezen of ik God dien of niet.  
Als ik hem dien, is dat in belang  
van mezelf en van de hele wereld. 
Als ik hem niet dien,  
verlies ik wat in mijn belang was 
en beroof ik de wereld van het goede 
dat ik voor die wereld had kunnen doen. 
 
Leo Tolstoj 
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Vieringen 

St.-Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 12 juli Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 13 juli 
15e zo dhj 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zanggroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 19 juli Eucharistie G. Paimpillil   

Zo 20 juli  
16e zo dhj 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Samenzang 

Eucharistie  
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor 

Za 26 juli Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie G. Bruggink 
St. Caeciliakoor 

Zo 27 juli 
17e zo dhj 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zanggroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Samenzang 

 

Za 2 aug Eucharistie G. Paimpillil    

Zo 3 aug 
18e zo dhj 

Eucharistie 
H. Fonck 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor 

Za 9 aug Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 10 aug 
19e zo dhj 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Zanggroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Cantor A. Broerse 

 

Vr 15 aug 
Maria ten  
Hemelopneming 

9.00 u. Eucharistie 
G. Paimpillil 

10.00 u. Eucharistie 
N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 16 aug Eucharistie G. Paimpillil   

Zo 17 aug 
20e zo dhj 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Viering 
M. Bruijns 
Sint Caeciliakoor 

Eucharistie 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor 

Za 23 aug Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 24 aug 
21e zo dhj 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zanggroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Samenzang 

 

Za 30 aug Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 31 aug 
22e zo dhj 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Samenzang 

 

Za 6 sept Eucharistie G. Paimpillil   

Zo 7 sept 
23e zo dhj 

Eucharistie 
H. Fonck 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Cantor A. Broerse 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 
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Vieringen 

HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 
Zaandam 

Za 12 juli     

Zo 13 juli 
15e zo dhj 

Eucharistie 
Feest Martelaren vG 
G. Noom 
Marbosko 

Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Viering 
K. Kint 
Zomerkoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 19 juli     

Zo 20 juli 
16e zo dhj 

Viering 
K. Schuurmans 
Samenzang 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caecilia 

Viering 
M. Dijkstra 
Zomerkoor 

Viering 
I. de Lange en  
M. Niekus 
Gemengd Koor 

Za 26 juli     

Zo 27 juli 
17e zo dhj 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Viering 
R. Casalod 
Rotsvast 

Viering 
T. van Overbeek 
Zomerkoor 

Viering 
H. Holthuizen 
Gemengd Koor 

Za 2 aug     

Zo 3 aug  
18e zo dhj 

Viering 
T. Molenaar 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

Viering 
J. van Steen 
Zomerkoor  

Viering 
R. Casalod. 
Gemengd Koor 

Za 9 aug     

Zo 10 aug 
19e zo dhj 

Viering 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Viering 
T. Molenaar 
Rotsvast 

Viering 
R. Casalod 
Zomerkoor 

Viering 
J. Hoekstra 
Gemengd Koor 

Vr 15 aug 
Maria ten 
Hemelopneming 

    

Za 16 augustus      

Zo 17 aug 
20e zo dhj 

Viering 
T. Molenaar 
Samenzang 

Viering 
St Caecilia 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zomerkoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Gemengd Koor 

Za 23 aug      

Zo 24 aug 
21e zo dhj 

Viering 
M. Bruijns 
Marbosko 

Viering 
K. Schuurmans 
Rotsvast 

Viering 
K. Vredevoort 
Zomerkoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 30 aug     

Zo 31 aug 
22e zo dhj 

Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

Viering 
Inloopkoor 

Viering 
K. Kint 
Zomerkoor 

Startviering 
M. Bruijns 
Gemengd Koor & 
Con Brio 

Za 6 sept     

Zo 7 sept 
23e zo dhj 

Startviering 
M. Bruijns 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

Viering 
J. van Steen 
Koor All Ages 

Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd koor 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 uur tenzij anders 
aangegeven. 
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Intenties H.H. Martelaren van Gorcum 
 
13 juli 2025 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Marcel Rutte 
Liesbeth Blankwater-Rutte 
Paul Samson 
 
20 juli 2025 
James Baly 
Truus Bakkum-Welboren 
Cor Bakkum 
 
27 juli 2025 
Marijke Kat-Molkenboer 
Martien Kat 
Gerrit Molenaar 
Irma Zoila Velarde Aparicio 
 
3 augustus 2025 
Jo Beier-Glandorf 
Annie Beijer-Willemse 
Joop Beijer 
 
10 augustus 2025 
Leonie de Jong 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Hermina Tönis-van Doorn 
Johan Antoon Tönis 

 
17 augustus 2025 
James Baly 
Joop van der Pels 
Maria Bergervoet 
 
24 augustus 2025 
Jessica Arends 
Nico Hoogenhoud 
Clasien Blank-Koning 
 
31 augustus 2025 
Marijke van Bossum-Steenman 
Dolf Fallenstein 
Jo Finke-Boon 
 
7 september 2025 
Mélanie Veltmaat-Soons 
Jan Fleur 
Stella van Garderen 

 

 
 

Van de Parochieraad 
De volgende vergadering van de 
parochieraad is op 9 juli. daarna staan de 
volgende activiteiten op het programma: 
De Koffieochtend op de 1e dinsdag van de 
maand, dus op 1 juli, 5 augustus en 3 
september. 
De Startviering op zondag 7 september.  

Daaraan vooraf is op zaterdag 6 september 
de barbecue waar alle parochianen welkom 
zijn. 
 
Voor wie op vakantie gaan: goede reis en 
veel plezier. Voor de thuisblijvers: de Pinkzaal 
is de hele zomer op de zondagmorgen open. 
We ontmoeten u graag na de viering bij een 
kopje koffie of thee. 
Namens de parochieraad Marga Breed 
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Paus Leo XIV: Vrede en liefde voor allen 

 
 
Met de komst van paus Leo XIV is een nieuwe 
wind gaan waaien door onze Kerk. Zijn eerste 
woorden vanaf het balkon in Rome raakten 
meteen het hart van velen: 
 
“Vrede en liefde voor allen.” 
 
Geen ingewikkelde theologie, geen politieke 
boodschap — maar een eenvoudige en krachtige 
oproep. Vrede. Liefde. Voor iedereen. 
 
In een wereld vol spanning en verdeeldheid kiest 
deze paus ervoor om ons te herinneren aan het 
hart van het evangelie: de liefde van Christus die 
mensen samenbrengt, heelt en nieuw leven 
geeft. Het is een boodschap die we vandaag meer 
dan ooit nodig hebben — ook hier, in onze eigen 
Zaanstreek. 
 

Liefde als kompas: 
Paus Leo XIV ziet liefde niet als iets vaags of 
sentimenteels, maar als een weg van concrete 
keuzes: 
 

• kiezen voor vergeving in plaats van wrok, 

• voor solidariteit in plaats van 

eigenbelang, 

• voor openheid in plaats van angst. 

 
Hij nodigt ons uit om als Kerk weer leerling te 
worden — van Jezus, die zich klein maakte, die 
diende, die ieder mens ontmoette met eerbied. 
 
Een opdracht voor ons allemaal: 
Wat kunnen wij doen, hier in onze parochie? 
 
Heel eenvoudig: elke dag opnieuw kiezen voor 
vrede en liefde. In onze gezinnen, in de straat, in 
de kerk. Luisteren naar elkaar. Delen met wie 
tekortkomt. Iemand opzoeken die eenzaam is. 
Bruggen bouwen waar muren zijn gegroeid. 
 
We hoeven geen paus te zijn om verschil te 
maken. Liefde begint klein. Maar haar kracht is 
groot. Samen op weg: 
Laten we samen, als gemeenschap, de geest van 
Leo XIV omarmen. Een Kerk zijn die niet 
veroordeelt, maar verwelkomt. Die niet bang is, 
maar vertrouwt. Die leeft van het evangelie, en 
het deelt met heel haar hart. 
 
“Zalig de vredestichters,” zegt Jezus, “want zij 
zullen kinderen van God genoemd worden.” 
 
Moge wij zulke vredestichters zijn, gedragen door 
de liefde van Christus. 
 
Pastoor George Paimpilli 

Over hoop gesproken 
 

Tussen alle ellende en nep op de TV zie je tussen 
de oorlogsbeelden dat er ook mensen bezig zijn 
om lijden te verlichten, tenten te bouwen, eten 
uit te delen, gewonden te verzorgen, liedjes te 
zingen met de kinderen… Je kan moedeloos 
worden van alle ellende die je ziet, maar er is ook 
goedheid…. En dat nieuws geeft hoop. 

Zoals Václav Havel schreef:  
 

Hoop is niet de overtuiging dat iets goed zal 
aflopen, maar de zekerheid dat iets zin heeft, hoe 
het ook afloopt.  
 

Tegenover al dat lijden en dat geweld in,  
goed doen! 
Maurien Monsma 
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Zomertijd 
We zijn alweer bij de zomervakantie 
aangekomen. Een periode van het jaar waar 
mensen naar uitzien, maar ook een periode waar 
anderen weer blij zijn dat deze voorbij is (en 
iedereen veilig thuis gekomen). De zomer is een 
tijd dat vele activiteiten op een lager pitje staan. 
Voor velen dan ook een saaie periode omdat er 
veel is dat niet doorgaat. 
Wat wel doorgaat is het koffie drinken op de 
eerste dinsdagmorgen van de maand in de 
Pinkzaal.  
Wat ook doorgaat zijn de zondagse vieringen en 
dat is best een opgave met een kleiner 
pastoresbestand. Verschillende emeriti hebben 
vanwege hun leeftijd hun voorgaan moeten 
beëindigen. Tegelijkertijd zijn we rijk dat 
parochianen zich gedegen voorbereiden om voor 
te gaan in wat we dan Diensten Onder leiding van 
Parochianen noemen.  
 
Het einde van het werkjaar is ook een goede 
gelegenheid om dank je wel te zeggen aan de 
vele vrijwilligers die er in onze gemeenschappen 
actief zijn. Gelukkig worden we steeds een jaartje 
ouder, maar jaar op jaar op jaar betekent dit toch 
ook dat we samen ouder en kwetsbaarder 
worden. En als we eerlijk zijn zien we dat mensen 
dat vanwege leeftijd of lichamelijke beperkingen 
hun actieve medewerking aan het kerk-zijn 
moeten beëindigen niet allemaal wordt 
vervangen door een jongere generatie. 

Dus er gaat in de komende jaren best wel wat 
veranderen. In de regio zijn we binnen de 
parochies aan het nadenken over waar we meer 
zouden kunnen gaan samenwerken. 
 
Aan het begin van het werkjaar is ook altijd 
aandacht voor de start van een nieuw jaarthema. 
Maar omdat met Kerstmis 2024 het Heilig Jaar 
begon rond Pelgrims van Hoop gaan we hier ook 
verder mee door. 
Net zoals te blijven geloven in vrede is ook het 
blijven hopen een kenmerk van gelovige mensen. 
De apostel Paulus noemt ze immers als de drie 
christelijke deugden, Geloof, Hoop en Liefde.  
 
Op zondag 7 september houden we de 
startdienst voor het nieuwe werkjaar.  
De zaterdagmiddag vooraf houden we dan weer 
de barbecue 
 
Dit najaar zullen we ook stilstaan bij een kwart 
eeuw Kerkenpad- Bedevaart – Dagje Uit. We 
denken aan een Reünie. Er zijn mensen die ieder 
jaar mee zijn geweest en er zijn er velen die 
naderhand zijn aangeschoven. Ook dit jaar gaan 
we met 160 mensen op reis. 
Kortom er is weer veel om naar uit te kijken. 
Iedereen een goede zomertijd toegewenst, niet 
te koud, niet te warm, 
maar er precies tussen in. 
 
Matthé Bruijns 

 

Dona nobis pacem! – Geef ons vrede! 
 
In Gaza werden 6o mensen door Israëlische 
soldaten gedood, vertelde het nieuws op de tv. 
Waarom? Ze renden naar een plek waar voedsel 
werd uitgedeeld. De daar aanwezige soldaten 
voelden zich “bedreigd” en schoten op de 
uitgehongerde menigte. Ik zag een wanhopig 
huilend jongetje van een jaar of tien, die bij zijn 
vader troost en bescherming zocht. Hij leek op 
een kleinzoon. Was hij zijn moeder, zusje, 
broertje kwijt? Je hart huilt als je dit ziet. En wat 
kun je er aan doen? 
In een tweedehandswinkel in Uitgeest kocht ik 
een houten beeld voor maar 12 euro. Het is 
prachtig, maar wat is afgebeeld is verschrikkelijk. 
Een moeder laat een leeg bord zien aan haar 
hongerige kinderen. ‘Dat is Gaza!,’ zei een 

vriendin die langskwam. Maar ook Soedan en al 
die arme gezinnen in Nederland waarvan de 
kinderen zonder eten naar school moeten gaan. 
En wat kun je er aan doen? 
Half mei demonstreerden 100.000 mensen in Den 
Haag tegen de volkerenmoord in Gaza. Ze 
trokken een rode lijn: ‘regering in Den Haag doe 
eens wat!’ Half juni kwamen daar opnieuw 
minstens zoveel mensen in het rood protesteren 
tegen dit onrecht. Wij waren er ook weer met 
onze kinderen, kleinkinderen, vrienden en 
vriendinnen met ook hun kinderen en 
kleinkinderen. De sfeer was geweldig, vreedzaam 
en hoopvol. Je zou bijna vergeten hoe 
godslasterlijk de aanleiding was. We liepen van 
het Malieveld naar het Vredespaleis en weer 
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terug. Mensen riepen: ‘From the river to the sea, 
Palestine will be free!’ ‘Van de rivier tot aan de 
zee, Palestina zal vrij zijn!’ Ik riep niet mee. 
Waarom niet? Met die rivier wordt de Jordaan 
bedoeld en met die zee de Middellandse Zee. 
Daartussen liggen Israël en de Palestijnse 
gebieden. Bedoelt de leuze dat Israël moet 
verdwijnen? Daar doe ik niet aan mee. Joden en 
Palestijnen hebben allebei recht op een land 
waarin zij in vrede en recht kunnen wonen. Voor 
de Tweede Wereldoorlog al pleitte de joodse 
filosoof en theoloog Martin Buber voor één staat 
waarin joden en Palestijnen met elkaar in vrede 
zouden leven. Een land waar salem – sjalom – 
vrede zou heersen. Het is er nooit van gekomen. 
Joodse en Palestijnse leiders voelden er helaas 
niets voor. En nu worden de Palestijnse gebieden 
in grote haast ingepikt door fanatieke joodse 
kolonisten en is Gaza veranderd in een dodelijke 
puinhoop. Tegen de leus had ik graag een 
vredeslied gezongen, maar ik had het niet bij me. 
De tekst luidt: 
Vrede, vrede wens ik jou, levend teken van Gods 
trouw, nieuwe weg om in te slaan, Jezus is ons 
voorgegaan!  
Nergens oorlog in het land, harde vuist wordt 
open hand, alle wapens liggen neer, niemand is je 
vijand meer!  

Vreemde vrouw wordt lieve zus, haat verandert in 
een kus, weet je wie je broer wilt zijn? Eén familie, 
groot voor klein! 
Vluchteling, je bent hier thuis, heel de wereld 
open huis, honger is voorgoed voorbij, overvloed 
voor jou en mij! 
Breken lenigt alle nood, delen overwint de dood, 
angstland zijn wij uitgegaan, tot nieuw leven 
opgestaan! 
Daarom zong ik Dona nobis pacem – Geef ons 
vrede! En mensen zongen mee! Ik miste het 
beeld van de moeder met haar hongerige 
kinderen. Ik had het hoog willen houden als een 
monstrans. De demonstratie zou zo een processie 
geworden zijn. En toch een demonstratie 
gebleven, want monstrans en demonstratie 
komen allebei van het Latijnse (de)monstrare: 
(aan)tonen.  
In de monstrans tonen wij Jezus, die zich als 
brood aan ons geeft. Een oproep om het leven 
met elkaar te delen opdat niemand honger lijdt. 
Jezus’ eerste woorden na zijn opstanding uit de 
dood tot zijn leerlingen luidden: ‘Vrede voor jullie 
allemaal!’ Dus: Geef gehoor aarde, de Eeuwige 
heeft gesproken! (Jesaja 1,2) 
 
Ko Schuurmans, pastor 
 

 

Gebed voor vrede en verzoening 
 

 
De Doopsgezinde gemeenten nodigen u uit voor 
een moment van bezinning tijdens lunchtijd op 
elke eerste vrijdag van de maand.  
 
Iedere maand staat de Kooger Vermaning open 
om met elkaar stil te worden, een licht te 
ontsteken, naar muziek te luisteren en te bidden 
om vrede.  
 
Dit gebed van vrede is verbonden met het 
Coventry-gebed, een gebed waarin we stil staan 
bij onrecht en dat wat mensen ten onrechte 
overkomt.  
En we luisteren in de stilte naar dat wat nodig is 
om verbinding, vrijheid en vrede te vinden met 
onszelf en met elkaar. 

 
We vinden het waardevol ruimte te scheppen 
voor een weg van gerechtigheid en vrede. 
 
In dit bezinningsmoment is ook ruimte stil te 
staan bij uw eigen vragen en gedachten.  
 
Na afloop kunt u in stilte weer verder gaan of nog 
even napraten. 
 
Tijd: elke 1e vrijdag van de maand van 13.00 tot 
13.30 uur 
Plaats: Kooger Vermaning, Lagendijk 34, Koog 
aan de Zaan 
 
Loes vd Pels 
 
Achtergrondinformatie:  
https://www.coventryberaad.nl/wie-zijn-wij 
https://www.coventrycathedral.org.uk/reconcilia
tion/community-of-the-cross-of-nails 

https://www.coventryberaad.nl/wie-zijn-wij
https://www.coventrycathedral.org.uk/reconciliation/community-of-the-cross-of-nails
https://www.coventrycathedral.org.uk/reconciliation/community-of-the-cross-of-nails
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Bezoek aan Culemborg 
 

 
Voorgevel Oudkatholiekekerk 

 
Op zondag 15 juni maken we een uitstapje naar 
Culemborg, alwaar de kruiswegstaties uit onze 
voormalige Martelarenkerk een plek hebben 
gevonden in de Oudkatholieke kerk. De zon staat 
hoog aan de hemel als wij de bus instappen van 
onze hofleverancier Hellingman. Omdat het ook 
Vaderdag is zijn niet alle plaatsen bezet. Maar de 
stemming zit er goed in. Tijdens de reis wordt 
over en weer gepraat en traditiegetrouw gaat de 
snoeppot rond. 
 
Onderweg krijgen wij van pastor Bruijns 
catechismusles. Want wat gebeurde er precies op 
het gebied van het geloof tijdens en na de 
Tachtigjarige Oorlog. Hoe kwam de 
scheuring  tussen de katholieke parochies precies 
tot stand. Zo vroeg in de ochtend lijkt het alsof 
onze bus het enige vervoermiddel is op de 
snelweg. In krap een uur rijden we dan ook 
Culemborg binnen. Het enige obstakel vormt hier 
de spoortunnel die op onze route ligt. Onze bus 
blijkt te hoog voor dit bouwwerk. Gelukkig merkt 
onze chauffeur dit op tijd en maakt 
rechtsomkeert.  
 
Uiteindelijk stappen wij vlak bij het centrum uit 
en wandelen naar de Varkensmarkt waar de 
Oudkatholieke Parochie HH Barbara en Antonius 
is gevestigd.  
 

 

De kerk is niet al te groot en doet knus en 
huiselijk aan. Pastoor Frank Duivenvoorde en 
pastor Bruijns gaan voor in de Eucharistieviering.  
 
Het wordt een mooie, ingetogen en toch 
uitbundige 1 ½ durende viering.  
Er wordt erg vaak gezongen door de aanwezigen, 
begeleid door het orgel en koor. Ook moeten wij 
vaak opstaan, maar al dat staan en zitten is een 
goede conditietraining lijkt me. Er is een verschil 
met de vieringen in de RK kerk, zoals gebeden en 
liedjes. Maar soms ook hetzelfde. Aan het einde 
van de viering vertelt de pastoor dat onze 
kruiswegstaties goed ontvangen zijn binnen de 
parochie. Ze hangen er dan ook mooi bij. 
 
Na de viering vertelt de pastoor over hetgeen 
zich in vroeger tijden afspeelde in Culemborg op 
religieus gebied in het algemeen en het Oud-
Katholicisme in het bijzonder. Na deze 
uiteenzetting gaan wij naar de prachtige tuin 
waar koffie, thee en iets lekkers op ons wacht. 
Daarna volgt de lunch met soep en broodjes. 
Gelukkig is hierbij ook aan de vegetariërs onder 
ons gedacht. Hulde aan de vrijwilligers in de 
keuken. 
 
Het volgende bezoek leidt ons naar de RK Sint-
Barbarakerk. In deze grote lichte kerk worden wij 
ontvangen door de koster die ons vertelt over 
deze parochie in heden, verleden en toekomst. 
Daarna is het alweer tijd om te vertrekken. De 
geplande rondwandeling door Culemborg onder 
leiding van pastoor Duivenvoorde komt vanwege 
de tijd te vervallen. Dus zet onze chauffeur ons 
rond 15.00 uur weer keurig af bij de Pinkzaal. 
Pastor Bruijns raadt ons aan om deze zomer 
gebruik te maken van een vrije reisdag om alsnog 
Culemborg te verkennen. Van pastoor 
Duivenvoorde kregen wij een brochure mee over 
wat er te bezichtigen valt in dit mooie Betuwse 
stadje.  
 
Bovendien oppert pastor Bruijns dat we 
misschien nog weleens een dergelijk uitstapje 
kunnen maken naar een kerk ver weg waar 
stukken uit onze oude kerkinventaris een nieuw 
leven vonden. 
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Een korter uitstapje dus dan verwacht, maar 
iedereen was het erover eens dat het een heel 
geslaagde dag was. Met veel dank aan degenen 
die aan de organisatie hiervan hebben 
meegewerkt. En natuurlijk onze dank voor de 
hartelijke en warme ontvangst in Culemborg. 
  

Tekst: Mirjam Zuckerholz 
Piet Boon maakte weer een mooi fotoverslag. 
https://myalbum.com/album/VZdPyVvyKLCUtg/?i
nvite=0977d304-ea0e-4e58-986d-3e05124a6064 
En wie de viering terug wil kijken kan dat doen 
via    https://youtu.be/jlbX2wrRyFE 

Bloemperk 
 

 
 
Vroeger zag de tuin er rond onze kerk aan de 
Boschjesstraat er altijd zeer verzorgd uit.  
De nieuwe eigenaren stelde verder onderhoud 
niet op prijs 
en de tuinploeg richtte zich op de tuin rond het 
BWZ gebouw waarbij ook andere klusjes zoals 
straatwerk worden meegenomen. 

BWZ had van de gemeente bloembollen gekregen 
en de tuinploeg 
(buurvrouw Ineke Onderwater van naast de 
Martelarenkerkgebouw, Henk de Jong, Jan Smit 
en Ton Winters) hebben die geplant.  
Ook zijn er viooltjes aangeschaft en daar is een 
mooi bloemperkje van gemaakt.  
Er staat een bordje bij met de tekst “T HIJ 
perkje”.  
Dat zal vast wel te maken hebben met de 
voornamen van de tuinploeg.  
En zo zijn er meer vrijwilligers die achter de 
schermen werken  
en er samen voor zorgen dat we in BWZ kunnen 
kerken.  
We hebben al weer bijna drie jaar daar een 
gastvrije plaats gevonden als 
geloofsgemeenschap.  
 
Piet Boon en Matthé Bruijns 

Hoopvol gebed 
 
Jarenlang heb ik vast in Jou geloofd, 
Jij Onuitspreekbare! 
 
Ik kan nu alleen maar hopen dat het waar is  
wat ik altijd zo vast heb geloofd. 
 
Ik zal Jou niet langer om een gunst vragen,  
omdat ik uit ervaring weet dat Jij niet 
tussenbeide komt,  
noch wanneer ik pijn heb,  
noch wanneer ik diepe vreugde voel. 
 
En toch hoop ik 
dat ik in alle omstandigheden door Jou 
gedragen word,  
dat Jij net zo weerloos bent als wij mensen,  
dat Jij net zo vaak hulpeloos huilt om zoveel 
ellende om ons heen,  

net zo vaak diep ontroerd bent  
om zoveel warme verbondenheid tussen 
mensen. 
 
Mag ik hopen dat,  
als Jij echt bestaat, 
Jij diep in mezelf te vinden bent? 
 
Breng me dan alsjeblieft op dat spoor, diep in 
mezelf,  
waar de hoop zich genesteld heeft:  
dat ik over de grenzen van de dood heen 
eeuwigheidswaarde bezit. 
 
Neen, mijn hoop is nog lang niet dood! 
 
Uit Bubbels van hoop,  
Lutgard Besard-Kessel-Lo 

 

https://myalbum.com/album/VZdPyVvyKLCUtg/?invite=0977d304-ea0e-4e58-986d-3e05124a6064
https://myalbum.com/album/VZdPyVvyKLCUtg/?invite=0977d304-ea0e-4e58-986d-3e05124a6064
https://youtu.be/jlbX2wrRyFE
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Goed nieuws  
 
Kasese, Oeganda  
Misschien herinnert u zich Mary Biira nog, van 
onze lokale partner RUGLI in Kasese, Oeganda? 
Ze ontwikkelde een methode om briketten te 
maken van organisch afval, zoals bananenschillen 
en maiskolven. Deze briketten zijn een goedkoper 
alternatief voor houtskool en sprokkelhout en ze 
branden bovendien veel schoner. Vrouwen 
gebruiken ze om hun dagelijkse maaltijd op te 
koken. 
 
We ontvingen onlangs een enthousiaste update 
uit Oeganda. Ik neem u graag mee in de 
belangrijkste resultaten: 
 

• 200 nieuwe vrouwen hebben een training 

gevolgd om briketten te maken; 

• vier nieuwe fabriekjes zijn opgestart met 

nieuwe persen en verkolers; 

• de productie is gestegen van 2,5 ton naar 

maar liefst 17 ton; 

• 1600 huishoudens koken nu al op 

briketten. 

 
De ervaring van Dorothy 

Dorothy is een van de vrouwen die een eigen 
fabriekje is begonnen. Ze vertelde dat ze eerst 
wat geld verdiende met sprokkelhout, maar dat 
leverde niets meer op: iedereen was overgestapt 
op briketten! Dorothy volgde een training bij 
RUGLI en ze verdiende al snel meer dan met hout 
sprokkelen. 
 
Met een gunstige lening kon ze een brikettenpers 
kopen. Nu heeft ze grote plannen en kan ze wel 
vier tot zes jonge meiden aan het werk helpen. 
Het brikettenproject van RUGLI heeft een mooie 
vlucht genomen, Dorothy's reactie zegt alles: 
"Bedankt Vastenactie, ik heb nu zelf alle 
mogelijkheden in handen om genoeg geld te 
verdienen!" 
 
Het is mede dankzij uw steun dat vrouwen als 
Dorothy nu grote stappen kunnen zetten op weg 
naar economische zelfstandigheid. Daarvoor wil 
ik u heel hartelijk danken, want daar doen we het 
uiteindelijk voor: mensen een klein duwtje in de 
rug geven, zodat ze daarna zelf verder kunnen! 
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, 
Met vriendelijke groet, 
Marc Bollerman 
Directeur Vastenactie 

 
 
 

Barbecue 6 september 
 

Op zaterdag 6 
september willen wij 
weer een gezellige 
barbecue houden bij de 
Pinkzaal.  
De BBQ zal rond 17.00 
uur beginnen. 

 
Als u het lekker en leuk vindt om hieraan deel te 
nemen, raden wij aan om deze middag in uw 
agenda vast te leggen. Hopelijk hebben we heel 
mooi weer, en anders gaan we naar binnen want 
in de Pinkzaal kunnen we ook heel gezellig zitten.  

 

O ja, de kosten voor u… die zijn er niet… 
 

Iedereen is welkom. En als u vegetariër bent, of 
een ander dieet hebt, geef dit dan aan ons door. 
Dan houden wij daar zoveel mogelijk rekening 
mee. 
 

U kunt zich aanmelden via de mail van de kerk 
(martelaren@outlook.com) of via het 
intekenformulier dat we in de Pinkzaal zullen 
leggen.  
 
Namens de parochieraad, 
Ineke Boon

 

 


