
Zondag 6 juli: Er op uit gaan 
 

Na een paar zeer warme dagen is het weer aangenamer geworden. En dat is 

hierom belangrijk omdat we door Jezus uitgenodigd worden om er op uit te 

gaan. 

 

Zij woorden en daden moeten uitgedragen worden. Daar heeft God mensen 

voor nodig. Het eerste woord moet zijn wanneer je ergens binnengaat: Vrede. 

 

En daar is na 2000 jaar nog niets aan veranderd. De wereld schreeuwt       

daar om. En Jezus zendt ze twee aan twee. Ook dat is een belangrijk element. 

Alle moeilijke zaken moet je samen doen. Daar zijn we ook gemeenschap voor 

omdat met elkaar te doen. Als kerk ervaren we dat we kleiner worden. Maar 

Jezus is er ook met twaalf begonnen. 

 

Deze zondag viert ook de parochie van de Martelaren van Gorcum mee in de 

Jozefkerk. In het kader van het jaarthema houden we na afloop van de  

viering ook een brunch. (Om alvast rekening mee te houden bij het ontbijt). 

  

De viering zal omlijst worden door de zang van het  Gemengd koor olv Inga 

Kruma. 

 

Van harte welkom om samen te vieren. 

 

Matthé Bruijns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

 

• Zondag 6 juli 

 Brunch ivm Jubeljaar in de 

Jozefparochie 

• Woensdag 9 juli om 9.00 uur 

Vergaren en nieten parchie-blad 

• Zaterdag 12 juli om 10.30 uur 

Huwelijksviering Tracy v/d  

Watering en Bart Janssen 
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Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de 

website: 

https://katholiekzaanstreek.nl/  

Jozefparochie 

Nieuwsbrief 


